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Bu kitabı, yokluğunda hep eksik kaldığını, ama manevi varlığından her zaman güç aldığım, canını babamın aziz hatırasına ithaf ediyorum. Nur içinde yatman dileğimle; 


Seni hala çok özlüyorum... 
Şenol ÇAVUŞ 


Bu eseri canım anneme ve babama ithaf ediyorum. 
Zehra EGE 


ÖNSÖZ 


Günümüzde sanayinin gelişmesi, kişi başına düşen gelirin artması, refah düzeyinin yükselmesi, insanların serbestçe kullanabilecekleri boş zamanlarının çoğalması, turizme, tarihte insanların ticari, dini ve askeri amaçlarla yaptıkları seyahatlerden farklı bir şekil vermiştir. Bu nedenle turizm, XX. yüzyılın sosyal ve ekonomik olayı niteliğini kazanmıştır. Çalışma şartlarının getirdiği artan dinlenme ihtiyacı, bu şartlardan ve çevreden uzaklaşma isteğini de beraberinde getirmektedir. Bunun yanında iş hayatına getirilen düzenlemeler, turizmin ilk şartı olan boş zaman faktörü yanında, ikinci şartı olan gelir faktörünü de oluşturmuş, turizme parasal ve kitlevi bir olay niteliği kazandırmıştır. 

Türkiye 1963 yılından bu yana planlı karma ekonomi modelini benimsemiştir. Politikanın bütün ayrıntıları, Beş Yıllık Kalkınma Planlarında yer almaktadır. Bu planların dayandığı temel ilkelerden biri, karma ekonomi ve teşebbüs özgürlüğü ilkesidir ve Türkiye ekonomisinin bu ilke doğrultusunda kalkındırılması esas kabul edilmiştir. Bu temel ilke, kamu sektörü için emredici, özel sektör için özendirici olması zorunluluğunu ifade etmektedir. Turizm sektöründe de bu ilkeler doğrultusunda alt yapının kamu sektörü tarafından gerçekleştirilmesi, özel sektörün ise üst yapıyı oluşturması kabul edilmiştir. 
Bunun sonucunda üst yapı yatırımlarının özendirilmesi amacıyla yürürlüğe konulan 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu çerçevesinde yatırımcılara sağlanan teşvikler ve turizme daha fazla kaynak ayrılması, turizm sektörünün kalite ve kantite bakımından gelişmesine neden olmuştur. 

Türkiye bugün, uluslararası turizm hareketleri kapsamında 31 milyon kişinin ziyaret ettiği ve 21 milyar dolar turizm geliri elde eden bir ülke konumundadır. Dünya'da, en çok turist çeken ve en fazla gelir elde eden ülkeler sıralamasında Türkiye artık ilk on ülke içinde yerini almaya başlamıştır. 
Türkiye, sahip olduğu turizm varlıkları, fiziki ve teknik kapasitesi, sektörel deneyimi, yetişmiş insangücü ile Dünya turizm liginde daha üst sıralara çıkabilecek bir potansiyele sahiptir. Ancak, bugün gelinen nokta dahi, öylesine önemli ve büyük bir başarıdır ki, bu başarıyı özümseyebilmek ve bu noktadan daha da ileriye gidebilmek için öncelikle Türkiye'de turizmin geçmişini iyi bilmek gerekir. 

Türkiye'de turizmin geçmişini ve gelişme sürecini merak eden veya bu konuda inceleme ve araştırma yapmak isteyen bir kişi, turizm yazınında mevcut yazılı kaynakların neredeyse tümünü tek tek taramak zorunda kalmaktadır. Zaten sınırlı sayıda olan bu kaynaklara erişilebildiği taktirde ise, karşılaşılan bilgilerin, Türkiye'de turizm bilim alanında ilk profesörlük derecelerine sahip olan, bizlerin de yetişmesinde çok büyük hakları ve emekleri 


olan, her zaman şükran duyguları ile hatırlayacağımız çok değerli hocalarımız tarafından yazılmış çeşitli eserlerden, çok kez dağınık bir şekilde aktarılmış bilgiler olduğu gözlenmektedir. Diğer yandan, içinde Türk turizminin gelişmesi ile ilgili bilgilerin de yer aldığı eserler, doğal olarak farklı amaçlarla ortaya çıktıkları ve turizmin farklı yönlerine ağırlık verdikleri için, bu eserlerde geçmişe yönelik sistematik ve derinliğine analiz edilmiş bilgi kümesine rastlamak çok kez mümkün olmamaktadır. Dolayısı ile, Türkiye'de turizmin tarihsel gelişimi ile ilgili turizm yazınında yer alan dağınık bilgileri daha rafine edilmiş bir şekilde, sistematik olarak ve tarih süzgecinden geçirerek değerlendiren bir esere olan gereksinim kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. 

Türk Turizm Tarihi: Yapısal ve Sektörel Gelişim isimli bu, eser, böyle bir gereksinimi karşılamak düşüncesinden doğmuştur. Eserin temel amacı, Cumhuriyet öncesinde ve Cumhuriyet'in ilanından bugüne kadar geçen sürede Türkiye'de turizmin yapısal ve sektörel bakımdan tarihsel gelişimini çeşitli yönleri ile ve kronolojik olarak inceleyerek Türk Turizm Tarihine ışık tutmaktır. 
Eserin hedef kitlesi, turizm alanında lisans ve lisansüstü düzeyde turizm eğitimi alan öğrenciler ve araştırmacılar, turizm eğitim kurumlarında çalışan akademisyenler, turizm sektöründe merkezi ve yerel karar vericiler, turizm yatırımcıları ve işletmeciler, kısacası turizme ilgi duyan herkestir. 

Bu eser, onüç bölümden oluşmaktadır. Eserin her bölümünün, doktora derecesine sahip, alanında uzman kişiler tarafından yazdırılmasına özen gösterilmiştir. Her bölüm, önce editörler tarafından titizlikle incelenmiş ve gerekli düzeltmeler için yazarlarına gönderilmiştir. Yazarlar tarafından yapılan düzeltmelerin ardından, her bölüm tekrar gözden geçirilmiş ve gerekli görülen son değişiklikler yapıldıktan sonra yayına hazır hale getirilmiştir. 

Bu eser, iki yılı aşkın bir sürede yürütülen yoğun ve titiz çalışmaların ortak ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Eserin ortaya çıkmasında emeği geçen değerli meslektaşlarımızın her birine esere olan katkıları, göstermiş oldukları sabır, anlayış ve işbirliğinden dolayı ayrı ayrı teşekkür ederiz. Ayrıca, eserin basım ve yayımını gerçekleştiren Detay Yayıncılık'ın değerli sahibi ve çalışanlarına şükranlarımızı sunarız. 

Bu eserin, gelecekte daha da geliştirilmesi ve eksikliklerinin giderilmesi için yapılacak her türlü eleştiri ve katkıları büyük bir mutlulukla karşılayacağımızı bildirir, eserin Türkiye'de turizme ilgi duyan herkese yararlı olmasını dileriz. i 
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Özet 


Bu bölümde, dünya turizmindeki gelişmeler çerçevesinde Türk turizminin gelişim süreci anlatılmaktadır. Özellikle 1980'li yıllardan sonra önem kazanmaya başlayan ve hızlı bir gelişme gösteren Türk turizminin gelişim trendi ve bu gelişime etki eden faktörler üzerinde durulmaktadır. Konular ele alınırken önce uluslararası turizmin gelişme trendi üzerinde durulmuş, Türkiye'nin uluslararası turizmden aldığı pay, ilkeye olan talep ve turizm gelirleri açısından ele alınmıştır. 

Çalışmada, Türk turizminin 1963 yılı itibariyle başlayan Beş Yıllık Kalkınma Planları ile büyük bir ivme kazandığı, 1980 yılı itibariyle de Türk ekonomisinde önemli bir yere ulaştığı belirlenmiştir. Çalışmada turizm sektörünün tarihsel gelişiminin incelenmesi sonucunda, Türk turizm sektöründe stratejik planlar. dahilinde uygulamaya geçilmesi ve dünya turizmindeki eğilimler doğrultusunda geleceğe yönelik olumlu öngörülerde bulunulabileceği sonucuna ulaşılmıştır. 


Bölümün Amacı 


Bu çalışmanın amacı Türk turizminin uluslararası turizmdeki yerini ve önemini belirlemektir. Bu doğrultuda, uluslararası turizmin gelişim trendi turist sayısı ve turizm gelirleri açısından değerlendirilerek, Türk turizmindeki gelişim evreleri planlı ve plansız dönem olarak ayrıntılı bir şekilde incelenmektedir. Ayrıca bu çalışmanın, geleceğe yönelik öngörülerde bulunulurken yararlanılacak bir kaynak teşkil etmesi amaçlanmıştır. 
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2 Türk Turizm Tarihi: Yapısal ve Sektörel Gelişim 
Giriş 

Tarihsel bilgilerin ışığından yararlanıldığında, eski çağlardan başlamak üzere turizmin büyük bir önem taşıdığını ileri sürmek güç değildir (Hacıoğlu, 1984: 3- 4). Mısır, Yunan ve Roma uygarlıklarında, özellikle bu uygarlıkların en parlak oldukları devirlerde çeşitli turizm türlerine rastlanılmaktadır. Savaşları yaratan sebepler ve olaylar incelendiğinde, yeni yerler kazanmak hırslarının yanında, yeni ülkeleri görmek, yeni kıyafetlerle giyime düzen vermek, değişik ırkların ve milletlerin insanlarıyla ilişkiler kurmak gibi doyurulmak istenildiği ve bütün bunların sonunda turistik hareketlere yol açtığı ve turizmin gelişmesi üzerinde etkileri olduğu kolaylıkla ileri sürülmektedir (Göksan, 1968: 2). 

İlk çağlarda, savaşların dışında gözlenen tapınak ziyaretleri turistik faaliyetlerde örnek olarak gösterilebilmektedir (Eralp, 1983: 2-3). İlkçağlardan itibaren insanlar, gezip-görmek, çeşitli etkinliklere katılmak (Yunanistan'da yapılan ilk spor yarışları) ve şifa bulmak (kaplıca ve içmelerin yer aldığı alanlar) amacıyla turizm hareketlerine katılmışlardır. Daha sonraları dinsel akımların gelişmesiyle birlikte turistik hareketlilikte dini amaçlı turizm gelişmeye başlamıştır. 
Bu döneme bakıldığında Müslümanların Mekke'yi, Hristiyanların Kudüs'ü ziyaret etmeleri, grup seyahatlerin başlangıcı olarak gösterilebilmektedir (Hacıoğlu, 2000: 3). Ayrıca zenginlerin ve soyluların yazlık, kışlık konutları, sayfiye merakı, özellikle Roma İmparatorluğu'nun son zamanlarında oldukça artmıştır (Göksan, 1978: 5). Ancak, Romalıların zevk için seyahat eden ilk turistler olduğu kanaati literatürde yaygındır. Nitekim, Roma İmparatorluğu vatandaşları, daha doğrusu Romalı asiller Mısır'a, Yunanistan'a, Anadolu'daki sanat eserleri ve haykellere karşı ilgi duymaları nedeniyle seyahat etmekteydiler. 
Bununla ilgili olarak Roma'lı yazar Lucilius Funierus şöyle demektedir; “Zengin hazineleri, mermer sütunları, antik eserleri ve zengin hazineleri olan fevkalade tapınakları ziyaret etmek için biz bütün tehlikelere ve hatta ölüme kafa tutarak ülkeleri ve denizleri bir baştan bir başa dolaşmaktayız” (Toskay, 1983: 78). İlerieyen dönemlerde ünlü gezgin Marco Polo'nun uzun yolculuğu ve yazdığı eseri de, turizm hareketlerinin artmasına neden olmuştur (Usta, 2008: 32). 

XIX. yüzyılda motorlu araçların icat edilmesiyle turizm hareketlerinde bir canlanma görülmüştür. Ayrıca endüstri devriminin bu yüzyılda ivme kazanması turizm faaliyetlerini geliştirmiştir (Hacıoğlu, 2000: 3). Ancak dünyada turizm faaliyetlerindeki asıl gelişmeler Il. Dünya savaşından sonra yaşanmıştır. Uluslararası turizm hareketlerinin gelişmesinde etkili olan faktörler şu şekilde sıralanabilir (İçöz ve Kozak, 1998: 23-24); 

e Turist gönderen ülkelerdeki ekonomik büyüme sonucunda milli gelirin 

ve harcanabilir gelir düzeyinin artması, 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ə Boş zaman artışı ile birlikte seyahate ayrılan zamanın artması, 

e OÜlkelerarası seyahat kısıtlamalarının kaldırılması ve seyahat özgürlügünün artması, 

e Havayolu taşımacılığının gelişmesi sonucunda bu alanda rekabetin artması ve uluslararası seyahatlerin ucuzlaması, 

e Hızla artan organize paket turlar ve bunların çok sayıda uluslararası bölgeyi kapsaması, 

e İnsanların tatili yaşamlarının bir parçası ya da beklentisi olarak görmeye başlamaları, 

e Teknolojik gelişmeler sonucunda seyahat ile ilgili işlemlerin kolaylaşması ve seyahat süresinin kısalması, ulaştırma araçlarının kalitesinin ve güvenilirliğinin artması, 

e Demografik değişimler (yaşam süresinin uzaması sonucunda emeklilik süresinin artması, ailede eşlerin birlikte çalışması, çocuksuz aile sayısımin artması). 

Bütün bu gelişmeler çerçevesinde, günümüz dünyasında turizm sektörü, gerek turist hareketleri gerekse gelirler açısından büyük bir büyüme göstermiştir. Nitekim turizm sektörü dünya ekonomisi içerisinde petro-kimya ve otomotiv ile birlikte en fazla gelir yaratan üç sektör arasında yer almaktadır 
(Sarioglan, 2007: 619). 1950 yılında 25,3 milyon olan dünya turist sayısı, 1990 
yılında 439,5 milyona, 2000 yılında 687 milyona, 2007 yılında ise yaklaşık 903 
milyona ulaşmıştır. Bu hızlı artış aynı şekilde dünya turizm gelirlerinde de yaşanmıştır. Nitekim 1950 yılında 2,1 milyar dolar olan dünya turizm gelirleri, 
1990 yılında 270,2 milyar dolara, 2000 yılında 481,6 milyar dolara, 2007 yılında 
ise 856 milyar dolara ulaşmıştır (Dünya Turizm Örgütü, 2008). Turizm sektöründeki bu büyümenin önümüzdeki dönemlerde de devamlılığının sürdürülmesi beklenmektedir. Zira Dünya Turizm Örgütü'nün 2020 stratejik vizyonun- da, turist sayısının 1,5 milyara, turizm gelirlerinin de 2 trilyon dolara çıkacağı öngörülmektedir (Dünya Turizm Örgütü, 2008). 

Uluslararası turizm hareketlerine bakıldığında turist akımlarının, gelişmiş olan ülkelerden gelişmekte olan ülkelere, Amerika'dan Avrupa'ya, Kuzey ve Batı Avrupa'dan Akdeniz bölgesine, sanayi bölgelerinden deniz kıyılarına, Amerika ve Avrupa ülkelerinden Doğu Asya Pasifik bölgesine doğru olduğunu görebilmekteyiz (Hacıoğlu, 1984). 

Türk turizm sektörünün uluslararası turizm hareketlerinden ve gelirlerinden aldığı pay gün geçtikçe artmaktadır. 1950 yılında Türk turizminin uluslararası turizm gelirlerinden aldığı pay yaklaşık olarak %0,2 iken bu oran 2007 yılında yaklaşık olarak 962,2'ye yükselmiştir. Nitekim bu gelişme önemli aşamalar sonucunda elde edilmiştir. Bu bölümde, Türk turizminin geçirdiği evreler turist sayısı ve gelirler dikkate alınarak tarihsel kronoliji çerçevesinde sunulmuştur. 


Gelişmiş ülkeler ~~ Gelişmekte olan ülkeler 
Amerika'dan — > Avrupa'ya 

Kuzey ve Batı Avrupa'dan ——> Akdeniz bölgesine 

Sanayi bölgelerinden ——> Deniz Kıyılarına 

Avrupa ve Amerika'dan ——> Doğu Asya Pasifik bölgesine 


1. Cumhuriyet Öncesi Dönemde Türk Turizmi 


Homerous ve diğer tarihçiler Ege'deki tapınakların belirii zamanlarda çok sayıda insan tarafından ziyaret edildiğini anlatmaktadır. Efes ve Didim gibi şehirlerdeki tapınaklar, bu akımlardan büyük ölçüde yararlanmışlardır. Ayrıca Efes'te (Efeslilerin dini ile ilgisi olmayan) Serapis tapınağı kurularak memleketlerinden uzak bulunanlara Ege bölgesinde kaldıkları zaman bu tapınak nedeniyle Efes'e gelmeleri olanağı hazırlanmıştır (Göksan, 1978: 5). 

Osmanlı İmparatorluğu'nda turistik faaliyetler, büyük bir coğrafi alana yayılmış olması ve bölgeler arası ticaret hacminin yüksek olması nedeniyle ticari amaçlı sürdürülmekteydi. Osmanlı İmparatorluğu'nun coğrafi açıdan ticaret yolları üzerinde yer alması İmparatorluğa yurt dışından ticari amaçlı seyahatleri de arttırmıştı. İmparatorluk bünyesinde güvenlik tedbirlerinin de alınmış olması Osmanlı'ya ticari amaçlı olan seyahatleri özendirmekteydi. Bununla birlikte Osmanlı İmparatorluğu'nda ulaşım olanaklarının ve altyapının gelişmiş olması Anadolu'ya olan seyahatleri artırmıştır (Toskay, 1983: 84-85). 

Modern alandaki turizm ise 1841 yılında Thomas Cook'un Loughborough'da ilk grup gezisini hazırlamasıyla ve bu amaç için turistik geziler bürosunun kurulmasıyla başlamıştır. 1811 yılında lokomotifin bulunuşu, ilk olarak 1830 yılında Manchester ile Liverpool arasında ticari işletme aracı olarak kullarılacak duruma getirilmiştir. Thomas Cook ilk gezisinden 15 yıl sonra Paris, 25 yıl sonra Amerika ve 31 yıl sonra da 222 gün süren ilk dünya turunu düzenlemiştir (Göksan, 1968: 3). 

Türkiye coğrafi konumu gereği, çok eski tarihlerden itibaren seyahatlere sahne olmuştur. İlk ve ortaçağlarda termal kaynakları ve dinsel merkezler sayesinde çok sayıda insanın ilgisini çekmiştir. Selçuklular döneminde de önemli yollar üzerinde yer alan han ve kervansaraylar Anadolu'nun yolcu trafiğini canlı tutmuştur. Osmanlı İmparatorluğu'nda da küçük ölçekli seyahatler oluyordu, ancak ilk modern turizm hareketi 1863 yılında Sergi-i Umumi-i Osmani 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adını taşıyan serginin açılışı dolayısıyla başta Avusturya olmak üzere çeşitli yerlerden turistlerin gelmesi ile olmuştur. Hemen hemen aynı tarihlerde İstanbul'dan da ilk turist grupları yurt dışına gitmiştir. 


2. Cumhuriyet Sonrası Dönemde Türk Turizminin Dünya Turizmindeki Yeri 


Türkiye'de planlı dönem öncesinde, 1923 yılında başlatılan turizmle ilgili çalşmalar 1923-1950 döneminde son derece sınırlı olmuştur. Bu dönemde bir yandan dünyadaki siyasal konjoktürde yaşanan iniş-çıkışlar ile ülkelerin içinde bulunduğu savaş hali turizm faaliyetlerinin dünya genelinde son derece kısıtlı olmasına yol açmış ve bu gelişmeler Türkiye'yi de olumsuz yönde etkilemiş, diğer yandan yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin içte ve dışta çözmesi gereken ekonomik, siyasal ve toplumsal sorunlar, Türkiye'de turizmle ilgili çalışmaların istenilen düzeyde yapılamamasına neden olmuştur (Oktayer vd., 2007:43). 
Bu nedenle bu bölüm, Planlı dönem öncesi (1950-1962) ve Planlı dönem olmak 


üzere incelenmiştir. 


2.1. Planlı Dönem Öncesi 


1950 yılında dünya turist sayısı 25,3 milyon kişi ve uluslararası turizm gelirleri 
de 2,1 milyar dolardır. Sırasıyla dünya turist sayısı 1960, 1961, 1962 yıllarında 69,2 milyon kişi, 75,3 milyon kişi ve 81,3 milyon kişiye ulaşmıştır. Aynı dönemde dünya turizm gelirleri de yine sırasıyle 6,8 milyar dolar, 7,2 milyar dolar ve 8,0 milyar dolardır (Göksan, 1968: 15). Bu dönemde Türkiye'ye yönelik uluslararası turizm talebine baktığımızda ise, 1950 yılında 28.625 yabancı turist ülkeyi ziyaret etmiş, bu rakam 1959 yılında 126.610'a ulaşmıştır. Bu dönemde Turkis ye'nin turizm gelirleri ise 5,4 milyon dolardır. 27 Mayıs 1960 ihtilali ile Türkiye'de yeni gelişmeye başlamış olan turizm sektörü durgunluk içine girmiştir. 
1959 yılında ülkeye gelen turist sayısı 126.610 iken bu rakam 1960 yılında 
94.077'ye gerilemiştir. (Tablo 1). Plan öncesi bu dönemde (1950-1962) Türk turizm sektöründe çok büyük gelişmeler elde edilmemesine rağmen, Türkiye'nin sanayileşme yönündeki yoğun çabalarının ve özellikle alt yapı konusunda sağlanan gelişmelerin planlı kalkınma döneminde turizm sektörünün üzerinde önemle durulması gereken bir sektör olduğunun bilinmesi avantajını sağlamıştır (Bozok, 1996: 72). 
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Tablo 1. Planlı Dönem Öncesinde (1950-1962) Türkiye'de Turizm 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Kaynaklar: Barutçugil, 1986:71; Göksan, 1968:15; Dünya Turizm Örgütü, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden yararlanılarak hazırlanmıştır. 


2.2. Planlı Dönemler 


Türkiye'de planlı döneme kadar turizm alanında önemli bir gelişme sağlanamamıştır. Planlı kalkınma 1961 Anayasası ile başlamıştır. Günümüze kadar olan süreçte 5 yıllık planlar yapılmıştır. I. Kalkınma Planı 1963-1967 yılını, II. Kalkınma planı 1968-1972 yılını, HI. Kalkınma Planı 1973-1977 yılını, IV. Kalkınma Planı 1979-1983, V. Kalkınma Planı 1985-1989 yılını, VI. Kalkınma Planı 1990- 
1994 yılını, VII. Kalkınma Planı 1995-1999 yılını, VIII. Kalkınma Planı 2001-2005 
yılını ve IX. Kalkınma Planı 2007-2013 yılını kapsamaktadır (Devlet Planlama Teşkilatı, 2008). 

Beş yıllık kalkınma planlarının turizm sektörüne olumlu yönde etkisi olmuştur. I. Beş Yıllık Kalkınma Planı uygulamaya konulduğu 1963 yılında Türkiye'nin 200.000 turistle uluslararası turizmden aldığı pay yaklaşık olarak “00,0028'iken, VHI. Beş yıllık kalkınma planı sonu olan 2005 yılına gelindiğinde 21,1 milyon kişi ile uluslararası turizmden aldığı pay “62,6'ya yükselmiştir. Beş Yıllık Kalkınma Planlarına turizm gelirleri açısından bakıldığında 1963 yılında turizm geliri 0,007 milyon dolarla uluslararası turizm gelirinden yaklaşık olarak 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% 0,63'lük bir pay alırken VII. Kalkınma Planı sonu olan 2005 yılında uluslararası turizm gelirlerinden aldığı pay %2,1'e yükselmiştir (Tablo2 ve Tablo 3). 

Türk turizm sektörü 1963 yılı itibariyle büyük bir ivme kazanmasına rağmen 1980'li yıllara kadar istenilen büyüklüğe ulaşamamıştır. Ancak 16.03.1982 tarihli resmi gazetede yayınlanan 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ile birlikte turizm sektöründe nicel ve nitel yatırımların oranında büyük artışlar gözlenmiştir. Bu kanunun Türk turizm sektörüne yansıması 1985 yılı itibariyle gerçekleşmeye başlamıştır. Bu çerçevede planlı dönem turizm istatistikleri 1963-1985 dönemi (Tablo 2) ve 1985-2005 dönemi (Tablo 3) olmak üzere iki ayrı tabloda gösterilmiştir. 

Uluslararası turizmin gelişmesi açısından da 1980'li yılların ayrı bir özelliliği bulunmaktadır. 1980'li yıllarda uluslararası turizm hareketlerindeki gelişmeler iki dönem halinde incelenmektedir. Birincisi, 1980-1985 arası dönem, digeri de 1986-1990 arası dönemdir. 1980 yılı başlarına kadar uluslararası turizm bir artış trendi içinde iken, 1980'li yılların hemen başlarında ortaya çıkan dünya ekonomisindeki durgunluk dünyadaki toplam turizm talebini inişe geçirmiştir. 
İnsanların harcanabilir gelir miktarındaki düşüş, sonuçta seyahatlerin maliyetini arttırmış; böylece insanların daha kısa süreli tatilleri, daha ucuz konaklama işletmelerini ve kısa mesafedeki dış ülkelerin yanısıra ülke içindeki seyahatleri tercih etmelerine yol açmıştır (İçöz ve Kozak, 1998: 27). Dünyadaki bu durum ile birlikte 70'li yılların sonları ve 80'li yılların başlarında Türkiye'de yaşanan siyasi istikrarsızlık da Türk turizmini etkilemiştir. 

1980'li yılların ikinci yarısında meydana gelen Çernobil nükleer kazası ve uluslararası terörizm Afrika, Ortadoğu ülkelerine ve Türkiye'ye yönelik uluslararası turizm talebini olumsuz yönde etkilemiştir. Bu dönemden itibaren Pasifik ülkeleri daha çok tercih edilmeye başlamıştır. 1990'lı yıllardan itibaren de uluslararası turizmin gelişim hızı tekrar eski temposunu yakalamıştır. Türkiye'ye yönelik uluslararası turizm talebi 1993 ve 1994 yıllarına terörist faaliyetlerden dolayı inişe geçmiş ancak 1995 yılında tekrar ivme kazanmıştır. 

Türkiye'ye yönelik uluslararası turizm talebinde 1998 ve 1999 yıllarında bir gerileme söz konusudur. Bunun nedeni, ülkede son yıllarda yaşanan terör olgusunun belirgin bir rol oynaması, yaşanan deprem felaketi, dünya ülkelerinde kapitalizmin durgunluk sürecinde bulunması, İspanya, Yunanistan, Portekiz gibi ülkelerin fiyatlarda önemli oranda dampinge gitmesi ve Türkiye'nin sezonluk turizm anlayışından 12 ay turizm stratejisi anlayışına geçememesi etkin rol oynamıştır (Çımat ve Bahar, 2003: 5). Türkiye'ye yönelik uluslararası turizm talebi 2000 yılında yükselmiştir ve bu tarihten itibaren yükselişini devam ettirmektedir. 
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Tablo 2. Planlı Dönemlerde Türkiye'ye Yönelik Uluslararası Turizm Hareketleri Tablo 3. Planlı Dönemlerde Türkiye'ye Yönelik Uluslararası Turizm Hareketleri 
ve Dünya Turizminden Aldığı Pay (1963-1983) ve Dünya Turizminden Aldığı Pay (1985-2007) 2 
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1963 0,20 0,0028 | 0.007 10,8 1985 2,6 320,1 0,8 1,5 119,1 h 1,25 
1964 0,23 105,7 | 0,0021 0.008 10,6 0,07 1986 2,3 | 330,2 0,7 1,2 145,0 0,82 
1965 0,36 112,9 | 0,0031 0.01 117 0,08 1987 2,9 359,7 0,8 1.7 179,1 0,95 
1966 129,3 0,0034 0.01 13,1 0,08 1988 4, 385,0 L1 2,4 207,9 115 


2 
1989 4,5 410,1 1,1 2,6 265,6 


V. BYKP Topla- | 16,5 1085,1 9,4 907,7 mı 0,9 


sa | a95 | 12 | 27 | >> | 099 
| 4957 | 3 


VI. BYKP 30,8 2377,3 1547,9 1,08 
Toplamı 1,3 


1967 0,57 1379 | 0,0041 0.01 14,1 


1968 
0.10 23,0 
0,26 911 264 
0,64 
0.19 27,7 
0.20 32,8 
0,0071 | o 0.20 420 
TL.BYKP Toplamı 0,94 168,9 0,57 


1979 2700 |00055| 0.28 79,0 74 639,6 5,2 4645 | Lii 
1980 . 2781 | 0,0047 104.4 VILBYKP 43,0 2970,5 29,8 2223 1,33 


Toplamı 


14 278,6 | 0,0050 106.1 0,37 


| L5 | 
1982 13 | 2765 2001 8.1 
L6 2002 8,5 
V BYP Toplamı | 7A 2003 37 
Kaynak: Dünya Turizm Örgütü, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye İstatistik 2004 765.1 2,3 12,1 Kurumu verilerinden yararlanılarak hazırlanmıştır. 2005 803,0 2,6 13,9 3656,4 2,1 10,4 


Toplamı 
© 189 846,2 2,2 16.9 
2007 22,2 897,7 2,4 18,5 , 
Kaynak: Dünya Turizm Örgütü, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye İstatistik 


Kurumu verilerinden yararlanılarak hazırlanmıştır. 
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Türkiye, 2007-2013 yıllarını kapsayan IX. Beş Yıllık Kalkınma Planı'nda Turizm Eylem Planı oluşturmuştur. Bu planın sonu olan 2013 yılında Türkiye'de 38 milyon turist ve 36,4 milyar dolar turizm geliri beklenmektedir. IX. Beş 
Yıllık Kalkınma planında öngörülen hedeflerin gerçekleşmesi durumunda 1963 
yılında 0,2 milyon olan turist sayısı 38 milyona, 7 milon dolar olan turizm geliri de 36,4 milyar dolara yükselmiş olacaktır. Bu veriler ışığında I. Beş Yıllık Kalkınma Planı başlangıcından IX. Beş Yıllık Kalkınma Planı sonuna kadar olan süreçte turist sayısı 190 kat, turizm gelirlerinin de 5200 kat artabileceği söylenebilir (Devlet Planlama Teşkilatı, 2008). 

Uluslararası turizmin gelişimi, turist gönderen ülkeler ve turist kabul eden ülkeler olmak üzere iki şekilde ortaya çıkmaktadır. Tablo 4 incelendiğinde 
2007 yılında Almanya, ABD, İngiltere, Fransa ve Çin'in dünyada turizm harcamaları yapan ülkelerin başında geldikleri görülmektedir. Tablo 4 ile Tablo 6'da yer alan veriler karşılaştırıldığında da Fransa, ABD, Çin, İngiltere ve Almanya'nın hem turist gönderen hem turist kabul eden ülkeler sıralamasında üst sıralarda yer aldıklarını görmek mümkündür. 


Tablo 4. Dünyada Başlıca Turist Gönderen Ülkelerin Turizm Harcamaları (1997-2007) 


Sıra 
(2007) 


Sıra 
(1997) 


Turizm 
Harcaması 
(Milyar $ ) 


a 


Pa rt 
5 
= 
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Fransa 36,7 


Çin 


Kanada 

Rusya Federasyonu 
18 | 10 Kore 

Kaynak: Dünya Turizm Örgütü 


Tablo 4, 1997-2007 yılları arasındaki değişimleri de göstermektedir. 1997 
yılında 8. sırada bulunan Avusturya ile yine aynı yıl 9. sırada bulunan Hollanda, 2007 yılında ilk on ülke arasında bulunmamaktadır. Bu ülkelerin yerine Çin, Rusya Federasyonu ve Kore'nin turizm harcamalarındaki yükselme dikkati çekmektedir. Bu on ülke dünya turizm harcamalarının 9649,1/ini oluşturmakta- 


dır. 
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Tablo 5. Milliyetlerine Göre Türkiye” 
Milliyet 


i Ziyaret Eden Yabancıların Dağılımı 
2000 
2277 502 


4149805 4 243 584 


2 465 336 1864 682 676 958 | 
1916 130 1757 843 915 285 


381 697 
380 877 


gari 1 239 667 
İran 1 058 206 


1 621 918 
957 244 


Hollanda 1053 403 1254153 440 290 
701 190 449 545 


642 911 434 991 515 090 | 


Not: Sıralama 2007 verilerine göre yapılmıştır. 
Kaynak: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı. 


Tablo 5 incelendiğinde de, 2007 yılında Türkiye'ye yönelik uluslararası turizm hareketlerinde dünya turizminde söz sahibi olan Almanya, Rusya Federayonu, İngiltere, Fransa ve ABD'nin yer aldığı görülmektedir. Bu beş ülke Türkiye'ye yönelik uluslararası turizm hareketlerinin 9642,5'unu oluşturmaktadır. Bununla birlikte bölgesel yakınlığından dolayı Bulgaristan, Hollanda, Iran, Gürcistan ve Ukrayna'dan da Türkiye'ye yönelik son yıllarda varışların sayısında artış bulunmaktadır. 

Tablo 6. Dünyada En Fazla Turist Kabul Eden Ülkelerin Sıralaması (1985-2007) 


Sıra Sıra | Sıra | Sıra | Sıra Gelen Turist Sayısı | Payı (9) (1985) | (1990) | (1995) | (2005) | (2007) | Ülke (Milyon Kişi) (2007) (2007) 


Kaynak: Dünya Turizm Örgütü 


Tablo 6'da Dünyada en fazla turist kabul eden ülkeler sıralamasında, Fransa 1985 yılı ile karşılaştırıldığında 2007 yılında da liderliğini korumaktadır. 
Fransa'yı sırasıyla İspanya ve ABD izlemektedir. Çin Halk Cumhuriyeti, Ukrayna ve Türkiye'nin önemli ölçüde gelişme kaydederek daha üst sıralara yerleştikleri; İngiltere, Almanya ve İtalya'nın yerlerini korudukları; Meksika, Macaristan ve Avusturya'nın ise alt sıralara indikleri görülmektedir. Bu ülkelerin dünya turizminden aldıkları paylara bakıldığında ise; Fransa 909,06; İspanya 06,55; ABD 966,20; Çin 966,05; İtalya 964,83; İngiltere 903,39; Almanya 02,70; Ukrayna 962,55; Türkiye 962,45 ve Meksika 462,36 pay almaktadır. Bu on ülkenin aldığı payın toplamı 9646,21'dir. Uluslararası turist varışlarında 1985 yılında 21. 
sırada olan Türk turizm sektörü 2007 yılında 22,2 milyon turistle 9. sıraya yükselmiştir. 
Tablo 7. Dünyada En Fazla Turizm Geliri Elde Eden Ülkelerin Sıralaması (1990-2007) 


Sıra Sıra Sıra Sıra Ü Turizm Geliri Payı (90) 
(1990) | (1995) | (2005) | (2007) (Milyar $ ) (2007) (2007 
; E 


| Avustralya 


9 
10 


Kaynak: Dünya Turizm Örgütü 


Tablo 7. ABD, İspanya, Fransa ve İtalya'nın en fazla turizm geliri elde eden 
ülkelerin başında geldiğini göstermektedir. Bu ülkelerin 1990 yılına oranla 2007 
yılında da farklı sıralamalarla da olsa ilk dört sırada yer aldıkları; İngiltere, Almanya ve Avusturya'nın kısmen de olsa yerlerini korudukları; Çin, Avustralya ve Türkiye'nin büyük ilerlemeler kaydederek üst sıralara yükseldikleri görülmektedir. 


Sonuç ve Öneriler 


Bu çalışmada, Türk turizm sektörünün tarihsel süreç içerisinde dünya turizminden aldığı pay, turist sayıları ve turizm gelirleri açısından incelenmiştir. 
Tarihsel süreç içerisinde planlı ve plansız dönemlerdeki turizm gelişimlerinin etkilerinin nicelik açısından farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Bu farklılıklar turizm sektörüne verilen önem çerçevesinde uygulanan politikalardan kaynaklanmaktadır. Plansız dönemde Türk turizm sektörü 6 kat büyürken, planlı dönemde 111 kat büyümüştür. Ayrıca plansız dönemde Türk turizm sektörünün uluslararası turizm hareketlerinden aldığı pay yaklaşık olarak 900,2'iken, planlı 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dönemde aldığı pay yaklaşık olarak 962,2'ye yükselmiştir. Türkiye'nin sunduğu arz kaynakları ile karşılaştırıldığında bu gelişme yeterli düzeyde değildir. 

Türk turizm sektörünün gelecek dönemlerde istenilen düzeylerde turist sayısına ulaşması ve dünya turizm gelirlerinden daha fazla pay alabilmesi için, turizm sektörünün beş yıllık kalkınma planlarında daha fazla yer alması gerekmektedir. Zira bu planlardan en üst düzeyde faydalanılması için turizm bölgelerine göre çeşitlilik arz etmelidir. Ayrıca planlar gerçekçi hedeflere dayandırılarak uygulama süreçleri somutlaştırılmalıdır. Sonuç olarak Türk turizm sektörü, ulusal ve bölgesel olarak uygulanabilir stratejik planlar dahilinde yönetilmesi durumunda, uluslar arası turizmden alacağı payda artışlar olacaktır. 

Türkiye'nin uluslararası turizm pazarından daha fazla pay alabilmesi için tüketici eğilimindeki değişimleri de inceleyerek yeni ürünler üretmeye yönelmesi gerekmektedir. Gelecek yılların eğilimleri ve tüketici profiline ilişkin olarak Dünya Turizm Örgütü tarafından hazırlanan “Tourism 2020 Vision” araştırmasından elde edilen bulgulara göre turizm endüstrisindeki olası gelişmeler şu şekilde sıralanmaktadır (WTO, 1998'den aktaran Ege ve Özen, 2007:217-218). 

se Bireylerin eğitim ve refah düzeyindeki yükselme artarak devam edecek ve deneyimli tüketici grubu büyüyecektir. 

e Varış noktalarının seçimi ve rezervasyon süreçlerinde, elektronik teknoloji (internet, web siteleri vb.) artan bir önem kazanacaktır. 

e Ortalama insan ömrünün uzamasına paralel olarak, 65 ve üstü yaş grubundakilerin toplam turizm aktiviteleri içerisindeki payı artacaktır. 

e Bekar ve çocuksuz çiftler seyahate ve eğlenceye daha fazla zaman ve kaynak ayıracaklardır. 

ə Ortalama çalışma süreleri kısalarak, tatile ayrılan zaman artacaktır. 

e Tüketicinin bilgilendirilmesi ve korunması evrensel sistemlere bağlanacak, kalıcı ve dengeli bir turizm gelişimi için sürdürülen kampanyaların etkisi artacaktır. 

e Varış noktaları birer moda unsuru gibi anlaşılacaktır. 

e Bireylerin yılda birden fazla seyahate çıkmaları ve uzun mesafeli seyahatlerin artış göstermesi beklenmektedir. 

e Ülkeler ve bölgeler arasında artan rekabet, teknolojik yenilik, hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyeti gibi kavramları da beraberinde getirerek, turizm sektörünün yenilenmesini zorunlu hale getirecektir. 

e Çevreye duyarlı turizm etkinliklerinin geliştrilmesi ve sürdürülebilir turizm kavramının daha sık olarak gündeme gelmesi söz konusu olacak- tr. 
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e Dünya'da son yıllarda ortaya çıkan ekonomik, siyasal ve sosyal gelişmeler uluslararası turizm hareketlerinde değişime ve çeşitliliğe yol açacaktır. 

Türkiye Turizm Stretejisi 2023 belgesinde belirtildiği üzere, Türkiye uzun vadeli bir turizm stratejisine sahiptir ve bu stratejinin ana hedefi 2023 yılında dünyanın en çok turist çeken ve en fazla turizm geliri elde eden ilk 5 ülkesinden biri olmaktır. 
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Özet 


Turizm, özellikle ülkelere sağladığı ekonomik faydalar sebebiyle ilgi odağı durumundadır. Bu sebeple turizm literatüründe yapılan çalışmaların önemli bir kısmının turizmin ekonomik yönleriyle ilgili olduğu gözlenmektedir. Çok geniş bir turizm potansiyeline sahip olan Türkiye, sahip olduğu bu değerleri mümkün olduğunca değerlendirmeye çalışmış ve yapmış olduğu kalkınma planlarında turizme de yer vermiştir. 

Bu çalışmada, Türk turizminin cumhuriyet dönemi boyunca ülke ekonomisi üzerindeki etkileri incelenmiştir. İnceleme kapsamında turizmin toplam sabit sermaye içindeki payı, Turizm Bankası ve Kalkınma Bankası tarafından verilen krediler, turizm yatırımları için verilen kredilerin toplam krediler içindeki payı, turizm sektöründe teşvik belgesi verilen projeler, turizmde yabancı sermaye izinleri, turizm gelirlerinin ihracat gelirlerine oranı ve turizm giderlerinin ithalat giderlerine oranı, turizm gelirlerinin GSMH içindeki payı, turizm gelir gider dengesi ve ortalama harcama, tesislerde konaklama ve geceleme sayıları gibi başlıca ekonomik göstergeler dikkate alınmıştır. Araştırmada planlı dönemde meydana gelen değişiklikler birbirleriyle karşılaştırılmıştır. 


Bölümün Amacı 


Türk turizminin Türkiye ekonomisindeki yerini konu alan bu bölümün amacı, Türk turizminin yıllar itibariyle ekonomik anlamda nasıl bir gelişme gösterdiği- 


* Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi, Turizm İşletmeciliği Eğitimi Bölümü, Turizm Ekonomisi Ana Bilim Dalı, kurban©gazi.edu.ir 
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Not: Bu kitap için hazırlanan bu bölüm, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (www.esosder.org)'nin 8(27), 1- 17, 2009 sayısında da yayınlanmıştır. 
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ni rakamlarla tablolaştırılarak gözler önüne koyabilmektir. Yıllar itibariyle Türk turizminin ekonomik anlamda nasıl bir gelişme gösterdiğini görmek ve ileriye dönük projeksiyonlar yapabilmek adına bu bölümde yer alan tabloları iyi anlamak ve analiz etmek önemlidir. 

Bölümde öncelikle planlı dönem öncesi Türk turizmi hakkında kısa bilgi verilerek daha sonra önemli gelişmelerin kaydedildiği ve düzenli istatistiki bilgilerin tutulduğu planlı dönem ayrıntılı olarak ele alınmıştır. 

Giriş 

Bir ülkenin kalkınmasında turizmin öneminden ve sektörün payından söz edebilmek, turizmin ekonomik etkilerini ölçmekle mümkündür. Turizm sektörünün ekonominin gelir, istihdam, yatırım, ihracat, ithalat veya buna benzer temel göstergeleri üzerindeki olumlu ve/veya olumsuz etkileri ancak hesaplanabildiği ölçüde anlamlı olmaktadır. Aksi takdirde teorinin ortaya koyduğu sonuçların gerçekleştiğine dair varsayımlar üzerinden konuşulabilir. Dikkat edilecek olursa söz konusu teorik sonuçlar sektörün evrensel boyutu ile ilgilidir. Her ekonomik bünye diğerinden mutlaka önemli farklılıklar göstereceğinden, ülke ekonomileri bazında konuşabilmek, sektöre ait veri ve sonuçları kullanarak analizler yapmayı gerektirmektedir. 

Bu noktadan hareketle, Türkiye'de turizm sektörünü ekonomik anlamda değerlendirmeye ve yorumlamaya yönelik çalışmalara paralel olarak bu çalışmada da aşağıdaki konular yılar itibariyle ele alınmaktadır; 

o turizm yatırımları ve turizm yatırımlarının toplam sabit sermaye yatırımları içindeki payı, 

e T.C. Turizm Bankası ve Türkiye Kalkınma Bankası tarafından verilen krediler, 

e turizm yatırımları için verilen krediler ve bu kredilerin toplam krediler içindeki payı, 

e turizm sektöründe teşvik belgesi verilen projeler ile bu projelerin teşvik edilen toplam projeler içindeki payı, 

e 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu'ndan yararlanan turizm firmalarının yıllar itibariyle dağılımı ve toplam yabancı sermaye içindeki payları, 

e turizmde yabancı sermaye izinleri, 

e turizm gelirlerinin ihracat gelirleri ve turizm giderlerinin ithalat giderlerine oranı, 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e turizm gelirlerin Gayri Safi Milli Hasıla içindeki payı, e turizm gelir gider dengesi ve ortalama harcama. 


1. Planlı Dönem Öncesinde Turizmin Türk Ekonomisindeki Yeri 


Planlı dönem öncesindeki yatırımları ve teşvikleri karakteri bakımından değerlendirmeye yarayacak rakamsal verilerin mevcut olmaması sebebiyle o dönem için rakamsal bir analiz yapmak ta mümkün olmamaktadır. Ancak genel yapı hakkında bilgi vermek mümkündür. 

Cumhuriyet Hükümetleri 1946 ve daha belirgin olarak 1948'den itibaren iktisadi altyapı yatırımlarına daha fazla önem vermeye ve daha fazla kaynak ayırmaya başlamıştır (Yaşa ve diğ., 1980: 411). 


Tablo 1. Planlı Dönem Öncesinde Türkiye'de Turizm Gelir-Gider Dengesi (1950-1962) 
Gelir-Gider 


Yıl Turizm Gelirleri Turizm Giderleri i (Milyon $) (Milyon $) Dengesi 
Oooo 6 O| 23 


Ea a 


Kaynak: Şahin, 1990:108; Akoğlu, 1969: 18-20; Yaşa ve diğ, 1980: 417; Ünlüönen, 1990: 257. 


1950'li yıllardan itibaren turizmin iktisadi öneminin daha fazla kavrandığı, bu faaliyet sahasının teşvik edildiği, turistik yatırımların ve turizmin gelişmesi için esas olan diğer yatırım türlerinin-özellikle ulaştırma alanında- hızla arttığı görülmektedir. Turizm yatırımlarını teşvik amacıyla turizm kredilerine ilk defa 24.03.1950 tarih ve 5647 sayılı Turizm Müesseselerini Teşvik kanunu ile yer verilmiştir. 
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27 Mayıs 1960 ihtilali ile Türkiye'de yeni gelişmeye başlamış olan turizm 
sektörü bütünüyle bir durgunluk içine girmiştir. İhtilali takip eden aylarda, devrilen iktidarın bu sahadaki faaliyet ve tasarrufları üzerine yoğun bir soruşturma ve kovuşturma hareketi başlatılmış, henüz bitirilmemiş olan yatırımların büyük bir çoğunluğu durdurulmuş, yapımına başlanmamış olan projeler iptal edilmiş, krediler kesilmiştir. 1962 yılında, 1960'tan önce başlamış turistik yatırımları durduran uygulama gevşetilmiş ve bu yatırımların bir kısmı bitirilebilmiştir. 


2. Planlı Dönemlerde Turizmin Türk Ekonomisindeki Yeri 


Planlı dönemin başlamasıyla birlikte planlı dönem öncesine oranla istatistikler daha düzenli tutulmaya başlanmıştır. Bazı dönemlerde kesintiler olsa da ana hatlarıyla tutulan istatistikler sayesinde turizmin Türk ekonomisi içindeki yeri hakkında yeterli bilgiye ulaşmak mümkün olabilmektedir. 

Planlı dönemde yapılan turizm yatırımları ve bu yatırımların toplam sabit sermaye içindeki payı Tablo 2'de yıllar itibariyle ayrıntılı olarak verilmiştir. 
Buna göre; Birinci Beş Yıllık Plan döneminde turizmin toplam sermaye yatırımları içerisindeki payı 0,7 ila 1,5 arasında değişmektedir. Bu oranlar İkinci Beş Yıllık Plan döneminde 2,3'e kadar yükselmiştir. Üçüncü Beş Yıllık Plan döneminde turizm yatırımlarının toplam sabit sermaye içindeki payı azalmış ve bu oran 1977 yılında 0,8'e kadar düşmüştür. Dördüncü Beş Yıllık Plan döneminde cari fiyatlarla turizm yatırımları artmış, fakat oransal olarak bir önceki dönemdeki düşüş devam etmiş ve 1980 yılında oran 0,5 olarak gerçekleşmiştir. Türkiye'de turizmin atak yaptığı Beşinci Beş Yıllık Plan döneminde toplam sabit sermaye yatırımları içerisinde turizmin payı 4,1'e kadar çıkmıştır. Aynı oran Altıncı Beş Yıllık Plan döneminin ilk yıllarında da devam etmekle birlikte ilerleyen yıllarda bu oran 2,2'ye kadar gerilemiştir. Yedinci Beş Yıllık Plan döneminin ilk yıllarındaki turizm yatırımlarının toplam sabit sermaye yatırımları içindeki payı 2,i iken bu dönemin son yıllarında bu oran ikiye katlanarak, 2000 yılında 4,0'a kadar yükselmiştir. Sekizinci Beş Yıllık Plan döneminde toplam yatırım içerisindeki turizm yatırımlarının payı artarak devam etmiştir. Bu dönemde oran 6,2'ye kadar çıkmış ve bu oran bir daha yakalanamamıştır. Toplam sabit sermaye yatırımları içinde turizmin payı 2007 yılında 5,7 olarak planlanmıştır. Turizm yatırımları içinde özel ve kamu sektörünün payı özellikle Yedinci Beş Yıllık Plan Döneminden başlayarak önemli değişiklikler göstermiştir. Özellikle son yıllarda kamunun payı önemli oranda azalırken özel sektörün payı ise artmıştır. 


a 
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Tablo 2. Planlı Dönemde Gerçekieşmelere Göre Turizm Yatırımları ve Turizm Yatırımlarının Toplam Sabit Sermaye Yatırımları İçindeki Payı (Cari F iyatlarla Milyon TL) 


1983 1.315.761 865.045 2.180.806 0,49 |086 | 06 - 
1984 2.021.800 1.384.100 3.369.900 071 |116 | 09 

rogramı 
1985 3.107.700 2.333.700 5.441.500 

aZ 131.800 115.000 246.800 5.299.400 3.821.200 9.120.600 

& E |1987 | 134.200 244.300 375.500 7.557.500 6.570.600 14.128.100 

ki e Pa) 1988 | 249.500 600.700 850.200 12.053.400 12.917.300 24.970.700 

m 1989 | 190.700 | 1.356.400 17.355.500 20.803.400 38.158.900 


Toplam Sabit 
” Sermaye Yatırımè Toplam Sabit Sermaye AA i 
Vİ n Turizm Yatırımları ları Içinde Turizm 
= „S Yatırımları 
E z= Yatırımlarının a > Payı pi e Gi Top- 
Kamu Ozel | Toplam| Kamu Özel Toplam | Kamu | Özel lan 
1963 4.754 5.000 9.754 0,49 |080 | 0,7 
E 1964 32 60 92 4,850 10.277 0,59 1,23 | 09 
EF 5/1965 | 44 120 164 6.080 5.430 11.510 0,72 
& y E| 1966 66 180 246 7.855 6.859 14.714 0,84 |262 | 11 
ça 1967 81 190 251 9.004 7.850 16.854 O | 067 |242 | 15 
1965 161 300 11186 | 9100 | 20.256 144 (329 | 23 
NE 1969 159 509 12.763 10.465 23.608 1,24 
Ez Şii | 182 | 385 567 14.442 12.900 27.342 126 |298 | 21 
Z y e| 1971 222 424 646 16.229 16.000 32.229 136 [264 | 20 
m |1972 193 443 636 20.201 20.372 40.573 0,95 |217 | 1.6 
1973 347 530 


eş Yıllık 


ez İse İs ME MN EN ML CZ S 0a 
|17 | 1.171 2.431 134.961 126.100 0,86 [os | os 
EZE EE E 7 ZE EC 


|1980 | 2319 | 2335 | 4694 | 482451 | 379085 oO| 861536 | 048 [osi | 05 | 
[1981 | 874 | 3750 | ze | 761178 | 489.729 | 1250.907 | 049 |076 | 06 | 
|1982 | 4167 | ssoo | 9667 | 1.005.513 | ema oO| 1646953 | 041 (086 | 06 


1990 362.400 2.246.100 2.605.500 28.096.500 


36.483.400 64.579.900 


a = |1991 | 709.000 | 3.359.000 | 4.068.000 | 47.030.000 55.363.000 o |: 102.393.000 
8 z E| 1992 | 1.182.000 | 4.733.000_| 5.915.000 94.346.000 173.370.000 
Š y E| 1993 | 2.588.000 | 8.225.000 | 10.813.000 | 143.977.000 381.529.000 525.507.000 
Ga 192.242.000 753.944.000 | 946.186.000 
1333 8.199.000 | 36.233.000 | 44.433.000 | 326.721.000 | 1.513.053.000 1.839.774.000 | 2,5 24 | 24 
rogramı i 
1996_] 10.729.000 | 69.434.000 | 50.163.000 _| 762.067.000 | 2.981.166.000 _| 3.743.233.000 | 14 | 23 | zi «m = | 1997 İva.sss000 İ150.271.000 J164.556.000 | 1.753.050000 | 5995522000 __| 7.728.372.000 | 05 25 İZ 
JB mli9ss | iszez000 İss4.519000 |369.266.000 | 3.192.751.000 | 9.784.520000 (12977101600) Os | 36 | 28 
S yg Rl 1999 İzız22000 (662757000 684.459.000 | 4.833.325.000 | 12428540000 |17261864000| o4 | 53 40 
Io 8.709.004.000 | 19.705465.000 [28.414.469.000 | 0,5 56_ | 40 
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Tablo 2'nin devamı 


Planlar 


Toplam Sabit 
| Sermaye Yatırım- 


1 Turizm Yatırımları Toplani Sabit Sermaye ları İçinde Turizm 
S Yatırımları 

= | Yatırımlarının a Payı 


lam 


Sekizinci 
Beş Yıllık Plan 


63.111.009 
132.084.000 
130.000.000 
124.000.000 


-393.897.000 | 457.008.000 (11.105.742.000 | 22.561.649.000 İ33.470591000 | 06 | 62 [44 | P.064.271,000 È. 196.355.000 İ17.320.079.000 | 30.150.416.000 (47470495000 | 08 | 68 | 46 | „413.009.000 $.543.000.000 


121.132 


* Gerçekleşme Tahmini 
** Program 
Kaynak: Ünlüönen,1990:197; DPT Yıllık programlardan yararlanılarak hazırlanmıştır. 


T.C. Turizm Bankası ve Türkiye Kalkınma Bankası tarafından verilen kre- 


diler beş yıllık plan çerçevesinde ve yıllar itibariyle Tablo 3'de verilmiştir.1967 
yılında 20 milyon Lira kredi tahsis edilmiş olmasına rağmen bunun ancak 500 
bin Lirası kullandırılmıştır. Bu da toplam yıllar içerisinde kullandırılan en az kredi miktarı olarak göze çarpmaktadır. Tahsis edilen para miktarı ile ödeme yapılan miktar 1969 yılı hariç hep farklılık arz etmiştir. 1970 yılında hiç para tahsis edilmezken toplam 18 milyon TL ödeme yapılmıştır. Yapılan ödeme miktarları dikkate alındığında inişli çıkışlı bir grafikle karşılaşılmaktadır. Örneğin, 
1982 yılında 2.771 milyon TL ödeme yapılırken bu rakam 1983 yılında neredeyse üç katı arttırılarak 6.299 milyon TL'yi bulmuştur. Yine benzer bir artış 1985- 1986, 1986-1987, 1998-1999 ve 2002-2003 yılları arasında görülmektedir. Yapılan ödemelerdeki en büyük artış ise, 2004 yılından 2005 yılına geçerken yaşanmıştır. 
Buradaki artış yaklaşık sekiz katı bulmaktadır. Bu artışların tam tersi olarak sert düşüşlerin yaşandığı yıllar da söz konusu olmuştur. 1994'den 1995'e, 1996'dan 1997'ye, 2000'den 2001'e geçerken yapılan ödeme bağlamında önemli düşüşler yaşanmıştır. 


Türk Turizminin Türkiye Ekonomisindeki Yeri 
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Tablo 3. T.C. Turizm Bankası ve Türkiye Kalkınma Bankası Tarafından Verilen 


Kredilerin Yıllar İtibariyle Dağılımı (Milyon TL) 
Yıllar Toplam Tahsis 
Tutarı 


Ödeme Yüzdesi e 


Planlar Yapılan Ödeme 


— x 9 

E 200 
si 1973 
E 1974 
33 305 s 

a 
9 iss 
E asan İse Şe e 
ZE [De eo a İİ 
3 
a 
23 
£ 
E e İzan e 
1990 | a700 

N 117 


seli i af 1991 153.037 180.520 | Grv | pge 1992 552.000 389.000 
Eg 1993 828.000 583.000 
1994 1.479.000 1.000.000 68 
1995 Programı 1995 1.543.000 396.000 26 
Si 1996 47.000 617.000 | 131 
E 1997 24.000 267.000 
E% 1993 5.682.594 1.536.157 
Ei 7.804.520 6.055.063 
=x a 
2000 22.179.000 18.482.000 83 
2001 9.117.887 5.131.000 56 
Ex 2002 22.076.000 4.861.000 
S5 168.000.000 21.000.000 13 
Zi 
g 92.065.000 24.273.000 26 
2005 169.000.000 195.500.000 116 
2006 Programı 2006 


Kaynak: T.C. Turizm Bankası; Türkiye Kalkınma Bankası; DPT; http://ekutup.dpt.gov.tr/program/2005/destek05.pdf. 
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Tablo 4. Turizm Yatırımları İçin Verilen Krediler Ve Bu Kredilerin Toplam Krediler İçindeki Payı (Milyon TL) 


Toplam Kredi Miktarı Turizm Kredilerinin 
Payı ©) 


14 23,368 0,05 


Üçüncü Beş 
Yıllık Plan 


1978 Programı 


Dördüncü Beş 
Yıllık Plan 


0,5 


37.005 


Planlar Yıllar 
Birinci Beş Yıllık Plan 1967 
z | 1968 
z 1969 
gE 1970 167 
3 
G 
= 


1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 


203 
563 95.749 i 0,6 
5 138.953 
262.133 
335.156 


bi 
© 


0,3 
0,3 


© 


7 
1.164 


© 


1.520 410.898 0,4 
1.627 591.588 0,3 
2.536 966.457 0,3 


1.563.903 
2.150.945 
2.845.623 


5.025 
7.518 
13.717 


0,3 
0,5 


o 
G 


1984 Programı 1984 24.022 3.684.254 


Beşinci Beş 
Yıllık Plan 


mâ a Pi 
İle 
53 
ž z 
< 


1986 
1987 


1985 s239 | 06 


61.772 11.100.151 © | 
216.381 17.498.942 


1989 780.605 17 
1990 1.209.389 | 80.034.177 15 
2.431.546 231.532.098 1,0 
3.894.354 433.706.851 09 


Zass NN HR 


4.915.976 


1995 Programı 7.903.000 1.743.685.000 0,5 
11.770.000 3.860.068.000 0,3 
HEE 15.958.000 8.811.893.000 18 
Efe 1998 25.789.000 14.122.355.000 01 
ie 48.794.000 211.714.974.000 02 
aig 59 56.641.000 34.213.480.000 0,1 | g 2001 57.504.000 37.085.766.000 0,2 
ESS | 2002 63.882.000 52.631.490.000 
33 2003 86.804.000 69.002.124.000 0,1 
e 2004 108.707.000 102.481.789.000 01 
e 2005 175.268.000 152.294.560.000 0,1 
2006 Programı 2006 50.916.000 


Kaynak : 


T.C. Merkez Bankası 
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Turizm yatırımları için verilen krediler ve kredilerin toplam krediler içindeki payı Tablo 4'de beş yıllık plan çerçevesinde ve yıllar itibariyle verilmiştir. 
Tablo incelendiğinde yıllar itibariyle hem toplam kredilerin hem de turizm için verilen kredilerin sürekli bir artış gösterdiği anlaşılmaktadır. Beş yıllık plan dışında kalan 1995 yılında ve onu takip eden Yedinci Beş Yıllık Plan dönemindeki toplam kredilerdeki artışların diğer yıllara kıyasla oransal olarak daha fazla olduğu görülmektedir. Toplam krediler içerisinde turizmin payına bakıidığında en yüksek oranın 963 ile 1988 yılı olduğu görülmektedir. Bu orana ne önceki yıllarda ne de sonraki yıllarda ulaşılamamıştır. Sekizinci Beş Yıllık Plan döneminde turizmin toplam kredilerden aldığı pay %0,1-%0,2 düzeyinde kalmıştır. 2006 programında ise turizmin aldığı pay en düşük düzeye inerek 960,02 olarak gerçekleşmiştir. K 

Turizm sektöründe teşvik belgesi verilen projeler ile bu projelerin teşvik edilen toplam projeler içindeki payı beş yıllık planlar çerçevesinde yıllar itibariyle Tablo 5'de verilmiştir. Hem belge sayısı hem de yatırım tutarı olarak ayrıntılı olarak ele alınan teşviklere ait veri bulma noktasında sıkıntılarla karşılaşılmış ve ulaşılabilen rakamlar genel anlamda bir bilgi sunduğu için değerlendirmeye alınmıştır. Belge sayısından ziyade yatırım tutarı dikkate alınarak tablo incelenecek olursa; teşvik edilen toplam projeler içerisinde turizmin yatırım oranı inişli çıkışlı bir grafik çizmiştir. Bazı yıllarda yatırım tutarı içerisinde turizmin payı 7610'ları geçerken bazı yıllarda % Vin altına inmiştir. Konu beş yıllık plan çerçevesinde ele alındığında Beşinci ve Sekizinci Beş Yıllık Plan dönemlerinde turizmin diğer dönemlere göre teşvik edilen yatırım tutarından daha fazla pay aldığı görülmektedir. Yıl bazında ise, %18,5 ile 1989 yılında turizm en yüksek payı alırken %0,9 ile de en düşük payı 1995 yılında almıştır. 

Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu'ndan yararlanan turizm firmalarının sayıları ve toplam yabancı sermaye içindeki payları Tablo 6'da verilmiştir. Tablo incelendiğinde turizmin izin verilen toplam yabancı sermaye içerisindeki payının Üçüncü Beş Yıllık Planda 967 civarında olduğu, 1978 ve 1979 yıllarında da %8'lerde olduğu görülmektedir. Bu yılları takip eden üç yılda ise izin verilen yabancı sermayeden turizmin aldığı pay 962lere gerilemiştir. Turizmin izin verilen yabancı sermayeden aldığı en yüksek pay %14,3 ile 1997 yılı ve %12,2 ile 
1991 yılı olarak görülmektedir. 1997 yılından sonra turizmin izin verilen toplam 
yabancı sermaye içerisindeki payı önemli bir düşüş göstermeye başlamıştır. 
Turizmin yabancı sermayeden aldığı en düşük pay ise 960,1 ile 2004 yılıdır. 


İSTANBUL Birgi 
UNİVERSİTY LIBRARY 
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Tablo 5. Turizm Sektöründe Teşvik Belgesi Verilen Projeler İle Bu Projelerin 


Teşvik Edilen Toplam Projeler İçindeki Yeri 
Planlar | Belge Sayısı 


Yıllar Tadam Turizmin Turizm i Bale Payı (Milyon TL.) 


Turizmin 
Topl 
Sp Payı 
1969 m. 33470 İİ ZA a 


1971 e 2,8620 
| 1972 oo par p a EE 


İkinci Beş 
Yıllık Plan e 
Kej 
N 
© 


ge 1973 
sf 
Ee A RR KR S s CO 
EE 151 
oe os o EE OE 7 NE 
Apre Programı | 197) e | ze o se | Seren | ân 0 BA oa a A j o | oaeo Ooa e e 


1984 Programı | 1984 | S | č | 


3 


e emi . 1 

| 1985 | © l 1821 | 49 | 122500 | 3571400 | 34 | 

| 1986 | 192 oO| 2490 | 77 | 318700 | 5370009 | 59 | 

| 1987 | 27 | 2823 | 105 | 903.600 | 6837400 | 132 | 

| 1988 | 468 | 2742 | izo | 1956.700 | 11653400 | 168 | 

| 1989 | 59% | 3256 | 182 | 3587300 | 19.376300 | 185 | 
5 


e 146 ei 3. 2 1.527 38.175 4,0 


Yıllık Plan 


Altıncı Beş Yıllık! Beşinci Beş 


5 il 
= 7,2 1.767 
so] 
1994 —#— 1.393 6733 214.032 
1995 Programı | 1995 | 137 | 4.954 2. 8 20.657 2.187.011 e 


[1998 | ise | 503 | 37 | 40621 | 1997992 | 20 | ar | Pİ | Sa Gİ oss f assos D ases Aİ 
1998 


Yedinci Beş 
Yıllık Plan 


2000 153 3521 

HEP 2001 138 2158 | 64 | 1371 | 10598842 | 40 | 
GE 2002 187 | 3.002 ea Miesas | sansa (re — 

gz 2003 257 3.876 | 86 | 2728000 | 25996669 l Min. 

Sx | 2004 179 4.078 

a 2005 228 4.303 

2006 Programı | * 2006 146 3.090 


Kaynak: TOBB,1977:43-44;DPT,1981:Hazine Müsteşarlığı 
(8) 1976-1979 yıllarına ait turizm sektörü rakamlarına ulaşılamadığından, hizmetler toplamı olarak alınmıştır. 
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Tablo 6. 6224 Sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunundan Yararlanan Turizm Firmalarının Yıllar İtibariyle Dağılımı ve 
Toplam Yabancı Sermaye İçindeki Payları (Milyon $) 


İzin Verilen Yabancı Sermaye 


Teşvik İzni Adedi 


(Milyon $) 
Planlar Turi > Tari s 
Toplam SAET Turizm Toplam Li 
7 Kİ payı % 
Te 373** 5.148** 7.2 
asg 
EE e 7a 


1978 Programı | 1978 H 


pl e 


1981 


1.374 


1984 Programı | 1984 —e ei 254.775 


1986 | a | o 60o | 67 | 44692 707.164 
1987 E RON AEN EEE 54.192 960.035 
1989 >>> 0 | o 
VE A KNK KR T 
NE az MR SED 1.967 122 

138 128 108 1.820 
108 | 107 


47.400 


Dördüncü Beş Yıllık 
Plan 


— zZ 
= 
> vr y m 
5 
5 
izi 
U 
Ga 


Altıncı Beş 


6,7 57 1485 
es Fragm | 19s | s | ias İl 6s Gİ 175 2.938 60 
Sn 10,8 129 3.837 3,4 ag 1997 142 10.6 240 1.678 14.3 
e 1998 111 | eo | 5 1.645 3.1 
EE 1999 80 7,9 40 1.700 24 | 
94 8,7 50 3.060 16 | 
T 2001 104 8,4 S7 2.276 3,2 
JE 71 5,2 30 2.243 36 
Ex : - 5 4 745 0.5 
45 z £ - 1 1.245 0,1 
S 2005 - - - 42 8.546 0,5 
- E E : 17.446 9.2 


Kaynak: Hazine Müsteşarlığı, DPT. 

* 17.06.2003 tarihinde yürürlüğe giren 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ile yabancı sermayeli şirketlerin ve şubelerin kuruluşu ve faaliyetlerine ilişkin izin sistemi kaldırılmıştır. 

** İtalik rakamlar milyon TL olarak verilmiştir, 
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Tablo 7. Turizm Gelirlerinin İhracat Gelirleri ve Turizm Giderlerinin İthalat Giderleri Oranı (1963-2006) (Milyon $ ) 


Turizm Turizm 
Turizm Gelirlerinin Turizm Giderlerinin 
Planlar Yıllar İhracat(*) | Gelirleri | İhracat Gelirle- Giderleri | İthalat Giderleririne Oranı (b) ne Oranı (9o 
ER 1963 | o 368 8 21 688 
me 411 8 
Ix 1965 464 14 3,0 572 4,2 
ZE 26 37 
1967 523 2,5 685 3,9 
ei 968 | 496 | 2 | 4 | 766 | 3 | 44 | 
AE 1969 537 3 | 6 | Bo 
Eğ 948 
Šg 63 9,3 1.171 
835 104 
gou 1.317 172 13,0 İ 2.086 93 4,5 
ne 1974 
EE 14,3 
S a 
Programı 


1979 | 226 | 28 | 124 | 5069 | © | 19 | 
1980 | 290 | 327 | ov? | 7909 | ns | i5 | 


1981 4.703 8.933 103 
1982 5746 | 370 | 64 | 8843 
1983 |. s723 | an | o o o 72 | 925 | 1277 | T4 | 
1985 7.958 11.343 324 
wi eads İ , , a 1986 1.215 
Eğe 1987 14.158 
Eğe 11662 | 2355 14.335 
ma» 
1989 2.557 15.792 565 
EKE 1990 12.959 22.302 
ag 2.654 21.047 592 
Eğ 1992 14715 | 3.639 22.871 
ER 1993 15.345 3.959 29.428 934 3,2 
Programı 
1996 43.627 
3.089 48.559 


1754 
| 
| 
2001 | 31334 ; 
2002 | 35081 3 
2 
2005 İ 73476 25 


Ko 
To 


Yedinci Beş 
Yıllık Plan 


» fa jo ju 
Sa Poa Poa TO 


i w 


Sekizinci Beş 
Yıllık Plan 


N o 


SN Er 
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Tablo 7'nin devamı 


Turizm Turizm Turizm Turizm 
Yıllar İhracat(*) Gelirleri Gelirlerinin İthalat(*) Giderieri Giderlerinin T | İhracat Gelirle- İthalat Giderleririne Oranı (90) ne Oranı (96) 
2006 85.479 16.851 19,7 138.290 2.742 2,0 


(©) : T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu 


Turizm gelirlerinin ihracat gelirlerine ve turizm giderlerinin ithalat giderlerine oranına ait veriler beş yıllık planlar çerçevesinde ve yıllar itibariyle Tablo 7'de ayrıntılı olarak verilmiştir. Tablo incelendiğinde turizm gelirlerinin ihracat gelirlerine oranı 1963 (%2,1) yılından başlayarak 1975 (%14,3) yılına kadar artma eğiliminde yer almıştır. 1976 yılında bu oran %9,2 olarak gerçekleşmiş ve bunu takip eden dört yılda ise 9610'larda seyretmiştir.1981-1983 yılları arasında turizm gelirlerinin ihracat gelirlerine oranı daha da gerilemiş ve 906-8 arasında kalmıştır. Daha sonraki yıllarda tekrar yükselişe geçen turizm gelirlerinin ihracat gelirlerine oranı 1997 yılında %30,8'e ve 2002 yılında ise en yüksek oran olan 33,9a kadar ulaşmıştır. 2002 yılından itibaren tekrar düşüş trendine giren turizmin ihracat gelirlerine oranı 2006 yılında %19,7 olarak gerçekleşmiştir. 

Turizm giderlerinin ithalat giderlerine oranı genelde 702-4 arasında değişmekle birlikte bazı yıllarda bu durum farklı olarak karşımıza çıkmaktadır. 1969- 
1970 yıllarında turizm giderlerinin ithalat giderlerine oranı %5 düzeylerinde 
gerçekleşmiş olmakla birlikte, 1979-1983 yıllarında bu oran 9602'nin altına inmiştir. 2006 yılında ise turizm giderlerinin ithalat giderlerine oranı %2 olarak gerçekleşmiştir. l 

Turizm gelirlerinin gayri safi milli hasıla içindeki payı cari fiyatlarla Tablo 8'de ayrıntılı olarak verilmiştir. Tablo incelendiğinde turizm gelirlerinin GSMH içindeki payının 1963 yılından başlayarak 1973 yılına kadar 900,1'den %0,8'e çıktığı anlaşılmaktadır. Bu yılı takip eden 10 yıl içerisinde bu pay 900,4'e kadar düşmüş, ama tekrar %0,8'e çıkmıştır. Turizm gelirlerinin GSMH içerisindeki payı ilk defa 1984 yılında 9ol'i aşarak %1,7'ye ulaşmıştır. 1985'te ise oran 962,8'lere kadar çıkmıştır. Bu yılları takip eden yıllarda sadece 1986 ve 1991 yıllarında 9602'nin altında kalan bu oran diğer yıllarda 2-5 arasında gerçekleşmiştir. 2001 ve 2002 yıllarında diğer yıllardan farklı olarak turizm gelirlerinin GSMH içerisindeki payı 966'yı aşmıştır. 2006 yılında ise bu oran %4,2 olarak gerçekleşmiştir. 
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( Cari Alıcı Fiyatlarla ) ( 1963 - 2006 ) 
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Tablo 8. Turizm Gelirlerinin Gayri Safi Milli Hasıla İçindeki Payı 


185. 207, 0 


Turizm Gelirlerinin 
Planlar GSMH İçindeki Payı 
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2001 176.483.953.021.0 145.693,0 | 100665 | 
273.463.167.796,0 180.892,0 11.900,9 5,6 
356.680.888.000,0 239.235,0 13.203,1 5,5 
2004 430.511.476.967,0 300.578.0 15.857.7 
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Tablo 8'in devamı 


Gayrisafi Milli Hasıla Turizm Gelirlerinin 
GSMH İçindeki Payı 


(0) 
4,2 


Gelir (X) 


Planlar Yıllar 


Milyon TL. 


Programı 


Kaynak: (X):(1965-1978) Maliye Bakanlığı 
(1984-1990) Yabancı Ziyaretçi Çıkış Anketi 
(1996-1998) Turizm Bakanlığı DİE 
(2001-2002) Turizm Bakanlığı DİE 
(1979-1983) Merkez Bankası 
(1991-1995) Merkez Bankası 
(1999-2000) Merkez Bankası 
(2003-2006) KTB+TUÌK+Merkez Bankası 


Milyon $ 
16.850,8 


399.673.0 


Gelen yabancı sayısı, turizm gelirleri ve yabancı başına ortalama harcama ile yurtdışına çıkan vatandaş sayısı, turizm giderleri ve vatandaş başına ortalama harcama ve bunların arasındaki dengeye ait bilgiler yıllar itibariyle Tablo 9“da verilmiştir. Tablo incelendiğinde turizm gelirlerinin 1976, 1982, 1986 ve 
1991 yıllarındaki düşüşler hariç 1963'den 1998 yılına kadar sürekli bir artış içerisinde olduğu görülmektedir. 1963 yılında 7.659.000 dolar olan turizm gelirleri 1997'ye gelindiğinde 8.088.549.000 dolara çıkmıştır. 1997'yi takip eden üç yılda dalgalı bir seyir gösteren turizm gelirieri 2001 ila 2005 yılları arasında hızlı bir artış göstermiş ve 18.153.500.000 dolara kadar çıkmıştır. 2006 yılında ise bu rakamı 1.302.700.000 $'lık bir düşüş göstererek 16.850.800.000 dolar olarak gerçekleşmiştir. 

Turizm giderleri ise, 1963'den 1978 yılına gelinceye kadar artan bir trend göstermiştir. 1978-1983 yılları arasında inişli çıkışlı bir seyir izleyen turizm giderleri, 1983 yılından 1984'e geçerken yaklaşık iki kat bir artış göstermiştir. Turizm giderleri 1996 yılında 1 milyar doları 2003 yılında ise, 2 milyar doları aşmıştır. 2006 yılında ise turizm giderleri 2.742.300.000 dolar olarak gerçekleşmiştir. 

Turizm gelir gider dengesine bakıldığında 1970 yılına gelinceye kadar turizm gelir giderlerinin (-) bakiye verdiği görülmektedir. Daha sonraki yıllarda 1976-1977 yılı hariç turizm gelir giderleri (+) bakiye vermiştir. 
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Tablo 9. Turizm Gelir - Gider Dengesi ve Ortalama Harcama Tablo 9'un devamı 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Turizm yatırımları için verilen krediler ve kredilerin toplam krediler içindeki payına bakıldığında, yıllar itibariyle hem toplam kredilerin hem de turizm için verilen kredilerin sürekli bir artış gösterdiği anlaşılmaktadır. Beş yıllık plan dışında kalan 1995 yılında ve onu takip eden Yedinci Beş Yıllık Plan dönemindeki toplam kredilerdeki artışların diğer yıllara kıyasla oransal olarak daha fazla olduğu görülmektedir. Ama turizm sektörü bu artıştan arzulanan payı alamamıştır. 

Turizm sektöründe teşvik belgesi verilen projeler ile bu projelerin teşvik edilen toplam projeler içindeki payı beş yıllık planlar çerçevesinde yıllar itibariyle belge sayısından ziyade yatırım tutarı dikkate alındığında; teşvik edilen toplam projeler içerisinde turizmin yatırım oranı inişli çıkışlı bir grafik çizmiştir. 
Yıllar itibariyle turizm sektörünün yatırım tutarı içerisindeki paylarına bakıldığında %18,5 ila 9601 arasında çok geniş bir bantta seyrettiği görülmektedir. Bu istikrarsız durum sektöre olumsuz olarak yanısıyabilmektedir. 

Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu'ndan yararlanan turizm firmalarının sayıları ve toplam yabancı sermaye içindeki payları Üçüncü Beş Yıllık Planda %7 civarında, 1978 ve 1979 yıllarında da 968'lerde gerçekleşmiştir. Turizmin izin verilen yabancı sermayeden aldığı en yüksek pay %14,3 ile 1997 yılı ve %12,2 ile 
1991 yılı olmuştur. 1997 yılından sonra turizmin izin verilen toplam yabancı 
sermaye içerisindeki payı önemli bir düşüş göstermeye başlamış ve turizmin yabancı sermayeden aldığı en düşük pay 2004 yılında 9600,1'e kadar düşmüştür. 

Turizm gelirlerinin ihracat gelirlerine oranı 1963 yılında 962,1 olarak gerçekleşmiştir. 1964 yılında ise en düşük oran %2,0 olarak gerçekleşmiştir. 2002 
yılında ise en yüksek oran olan %33,9'a kadar ulaşmıştır. Turizmin ihracat gelirlerine oranı 2006 yılında %19,7 olarak gerçekleşmiştir. Turizm giderlerinin ithalat giderlerine oranı ise genelde 962-4 arasında değişmektedir. Ülkenin turizm gelirlerinin son yıllarda önemli oranda artıyor olmasına rağmen ihracat içindeki payırın 2002 yılına oranla düşük kalması, ihracat rakamlarının da önemli artış göstermiş olmasından kaynaklanmaktadır. 

Turizm gelirlerinin gayri safi milli hasıla içindeki payı 1980'li yıllara gelinceye kadar “ol'in altındadır. Turizm gelirlerinin GSMH içerisindeki payı ilk defa 1984 yılında “61'i aşarak %1,7'ye ulaşmıştır. 2001 ve 2002 yıllarında diğer yıllardan farklı olarak turizm gelirlerinin GSMH içerisindeki payı 966'yı aşmıştır. 2006 yılında ise bu oran 964,2 olarak gerçekleşmiştir. 

Turizm gelirlerinin 1976, 1982, 1986 ve 1991 yıllarındaki düşüşler hariç 1963'den 1998 yılına kadar sürekli bir artış içerisinde olmuştur. 2006 yılında turizm gelirleri bir önceki yıla oranla 1.302.700.000 dolarlık bir düşüş göstererek 16.859.800.000 dolar olarak gerçekleşmiştir. 
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Turizm giderleri ise, 1963'den 1978 yılına gelinceye kadar artan bir trend göstermiştir. 1978-1983 yılları arasında inişli çıkışlı bir seyir izleyen turizm giderleri 1983 yılından 1984 geçerken yaklaşık iki katı bir artış göstermiştir. Turizm giderleri 1996 yılında 1 milyar doları 2003 yılında ise, 2 milyar doları aşmıştır. 2006 yılında ise turizm giderleri 2.742.300.000 dolar olarak gerçekleşmiştir. 

Turizm gelir gider dengesine bakıldığında 1970 yılına gelinceye kadar turizm gelir giderlerinin (-) bakiye verdiği görülmektedir. Daha sonraki yıllarda 1976-1977 yılı hariç turizm gelir giderleri (+) bakiye vermiştir. 
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Üçüncü Bölüm 
TÜRKİYE'DE DIŞ TURİZM TALEBİNİN 
YAPISI ve GELİŞİMİ 


Yrd. Doç. Dr. Zehra EGE" 


Özet 


Türkiye'nin aktıf dış turizm talebi özellikle 1980'lerden sonra önemli bir gelişme göstermeye başlamış ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlayan gelir kaynaklarından biri durumuna gelmiştir. Ayrıca, Türkiye'nin bütün dünyada popüler bir ülke olması, gelen kişi sayısının artışına paralel gelirlerin de artmasını sağlamıştır. 

Planlı kalkınma modelinin benimsendiği 1963 yılından günümüze kadar olan dönemde turizm talebinin gelişmesinde, beşer yıllık hazırlanan kalkınma planlarında turizme ayrı bir önem verilmesi, turizmin kalkınmanın itici sektörü olarak değerlendirilmesi ve bu amaçla pek çok hedefin gerçekleştirilmesi için gösterilen çabaların ayrı bir 
önemi vardır. 1963 yılında yaklaşık 200 bin kişiyi ağırlayan Türkiye, günümüzde 30 
milyon kişinin ziyaret ettiği bir ülke konumuna ulaşmıştır. Türkiye'ye yönelik talep yıllar itibariyle dalgalı, fakat devamlı bir gelişme göstermektedir. Turizm talebini etkileyen ekonomik, sosyal, siyasal ve psikolojik faktörler bulunmaktadır. Türk turizmi değişik dönemlerde farklı olayların etkisi altında kalmış, içerde ve dışarıda yaşanan olumsuzluklardan oldukça fazla düzeyde etkilenmiştir. Örneğin, 1984'de Çernobil Kazası, 1991'de Körfez Krizi, 1999'da terör örgütü liderinin yakalanması ve 17 Ağustos Gölcük depremi bunlardan sadece birkaçıdır. l 

Turizmle ilgilenen ve turizmden beklentileri yüksek olan ülkeler, kendilerine yönelik talebi iyi analiz etmek durumundadırlar. Çünkü talebin iyi analiz edilmesi, pazara sunulacak ürünün niteliğini ve miktarını etkilemektedir. Bu amaçla uluslararası piyasada ortaya çıkabilecek değişiklikleri izleyebilmek ve tüketici beklentilerine uygun ürünü pazara sunabilmek, ülkeye yönelik talebin, buna paralel turizm gelirlerinin ve uluslararası turizm piyasasından alınacak payın artmasını sağlayacaktır. 


* Adnan Menderes Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, zege@adu.edu.tr 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Bölümün Amacı 


Bu bölümün amacı, Türkiye'ye yönelik talebin tarihsel gelişimini incelemek ve talebin yapısal açıdan analizini yapmaktır. Türkiye'ye yönelik talep, Cumhuriyet öncesi ve Cumhuriyet sonrası dönemler itibariyle incelenmiştir. Cumhuriyet sonrası dönem, planlı dönem öncesi ve sonrası şeklinde iki kısımda ele alınmıştır. Daha sonra ülkemize gelen yabancıların profilini belirlemeye yönelik analizlere yer verilmiştir. Bu çalışmada Türkiye'nin turizm talebi, sadece aktif dış turizm talebi açısından değerlendirilmiştir. 

Giriş 

I. Dünya Savaşı'ndan sonra hızla gelişen turizm, günümüzde parasal ve kitlevi bir olay haline gelmiştir. Turizmin yarattığı ekonomik ve politik etkiler, ülke ekonomilerinde ve özellikle uluslararası ekonomik ve politik ilişkilerde önemli sonuçlar doğurmaktadır. Bu durum yalnız gelişmiş ülkelerde değil, gelişmekte olan ülkelerde de turizme verilen önemi arttırmaktadır. Günümüzde turizm, ulusal ve uluslararası düzeyde kazandığı dev boyutlarla, yatırımları ve iş hacmini geliştiren, gelir yaratan, döviz sağlayan, istihdam alanları açan, sosyal ve kültürel hayatı etkileyen, siyasi bakımdan da önemli toplumsal ve insancıl fonksiyonları başaran bir nitelik kazanmıştır(Olalı, 1981: 194). 

Türkiye'nin aktif dış turizm talebi özellikle 1980'lerden sonra önemli bir gelişme göstermeye başlamış ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlayan gelir kaynaklarından biri durumuna gelmiştir. Ayrıca, Türkiye'nin bütün dünyada popüler bir ülke olması, gelen kişi sayısının artışına paralel gelirlerin de artmasını sağlamıştır. Türkiye'de ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri 1940'lardan sonra fark edilen, 1963 yılından 1980'li yıllara kadar ortalama bir gelişme gösteren turizm sektörü, 80'li yıllardan sonra ciddi gelişmeler göstermiştir. Sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerden daha fazla yararlanabilmek amacıyla pek çok yasal düzenlemelerle turizm teşvik edilmeye çalışılmış ve ekonominin gereksinim duyduğu döviz, turizm aracılığı ile sağlanmaya çalışılmuştır (Çımat ve Bahar, 2003). 

Türkiye'ye yönelik talep yıllar itibariyle dalgalı fakat devamlı bir gelişme göstermektedir. Turizm talebini etkileyen ekonomik, sosyal, siyasal ve psikolojik faktörler bulunmaktadır. Türk turizmi değişik dönemlerde farklı olayların etkisi altında kalmış, içerde ve dışarıda yaşanan olumsuzluklardan oldukça fazla düzeyde etkilenmiştir. Örneğin, 1984'de Çernobil Kazası, 1991'de Körfez 'Krizi, 1999'da terör örgütü liderinin yakalanması ve 17 Ağustos Gölcük depremi bunlardan sadece birkaçıdır. 
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1. Türkiye'de Dış Turizm Talebinin Gelişimi 


Talep, genel olarak belirli bir malın veya hizmetin belirli bir piyasada, belirli bir anda, çeşitli fiyatlar karsısında alıcıların o mal ve hizmetlerden satın almayı düşündükleri miktarlardır. Turizm talebi ise “insanların turizm gereksinimlerini karşılamak amacıyla yeterli alım gücü ve boş zaman ile desteklenmiş olan, turistik ürün ve hizmetleri satın alma isteğinde bulunan insanların miktarı” (Usta, 1992: 114) şeklinde tanımianabileceği gibi “turistin belli bir fiyat seviyesi ya da döviz kuru dahilinde elde etmek istediği ve fiilen elde etmeyi kabul ettiği turistik hizmet ve malların bütünü” olarak da tanımlanabilir. Bu tanımdan da anlaşılabileceği gibi bir ülke için turizm talebi, ülke içi ve ülke dışı turizm talebi olmak üzere iki unsurdan oluşmaktadır. Ülke içi turizm talebi, ülke vatandaşlarının kendi ülkeleri içinde kalmak koşuluyla turizm ihtiyaçlarını tatmin etme istemine dayanan taleptir. Ülke dışı turizm talebi ise, ülke vatandaşlarının yabancı ülkelerde turizm ihtiyaçlarını giderme istemidir (Olalı ve Timur, 1988:195). 

Dünyada 1974 ve 1980 yılları arasında geçici bir durgunluk yaşanmış olsa da uluslararası turizm dünyada en hızlı gelişen sektörlerden biridir. Uluslararası turizm hareketlerinin gelişmesinde aşağıdaki faktörlerin önemli etkilerinin olduğu söylenebilir (İçöz ve Kozak, 1998: 23-24); 

e Turist gönderen ülkelerdeki ekonomik büyüme sonucunda milli gelirin 

ve harcanabilir gelir düzeyinin artması, 

o Boş zaman artışına paralel olarak seyahate ayrılan zamanın artması, 

e Ülkeler arasındaki bazı bürokratik engellerin kaldırılması ve seyahat özgürlüğünün artması, 

o Hızla sayıları artan havayolu firmaları ve bu firmalar arasındaki rekabet sonucunda uluslararası seyahatlerin ucuzlaması, 

o Hızla artan organize paket turlar ve bunların çok sayıda uluslararası bölgeyi kapsaması, 

ə İnsanların tatil yaşamlarının bir parçası ya da beklentisi olarak görmeye başlamaları, 

o Teknolojik gelişmeler sonucunda seyahat ile ilgili işlemlerin kolaylaşması ve seyahat süresinin kısalması, ulaştırma araçlarının kalitesinin ve güvenliğinin artması, 

e Demografik değişimler (yaşam süresinin uzaması sonucunda emeklilik süresinin artması, ailede eşlerin birlikte çalışması, çocuksuz aile sayısının artması). 
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1.1. Cumhuriyet Öncesi Dönemde Dış Turzim Talebi 


Osmanlı İmparatorluğu'nun toprakları, İpek Yolu üzerinde yer alması nedeniyle hemen hemen her dönemde gerek merak gerekse ticari nedenlerle tüccarlar ve gezginler tarafından ziyaret edilmiştir. Osmanlı topraklarında ilk modern turizm hareketi, 1863 yılında 28 Şubat-17 Temmuz tarihleri arasında İstanbul At Meydanı'nda düzenlenen Sergi-i Umumi-i Osmani adı ile düzenlenen uluslararası fuar kapsamında gerçekleştiği söylenebilir. Fuarı, başta Avusturya olmak üzere çeşitli ülkelerden turist grupları ziyaret etmiştir. O dönemde tutulan istatistikler, fuarı yerli ve yabancı toplam 80 bin kişinin ziyaret ettiğini göstermektedir (www.radikal.com.tr, 16.02.2009). 1870'lerde İstanbul'u Paris'e bağlayan şark Demiryolu'nun (Orient Expres) açılışı, turist sayısının daha sonraki dönemlerde artışında etkili olmuştur. Ancak, daha sonraki yıllarda yaşanan savaş ortamı, diğer ekonomik faaliyetler gibi turizmin de gelişmesini olumsuz etkilemiştir (Wwww.enginsalli.blogcu.com, 16.02.2009 ). Osmanlı İmparatorluğu'nun parçalanmasının ve I. Dünya Savaşı'nın etkileri ile turizme ilişkin çabalar büyük ölçüde duraklamıştır. Başlıca turist gönderen ülkelerle savaşa girilmiş olması ve turistler için seyahat güvenliğinin azalmasının yanısıra yabancılara karşı güvensizlik duygusunun yaygınlaşması, ulaşım yollarının olmaması, seyahat koşullarının elverişsiz olması gibi nedenler, turizm olayının oldukça küçük ölçekli kalmasına neden olmuştur (Barutçugil, 1986: 69) . 


1.2. Cumhuriyet Sonrası Dönemde Dış Turizm Talebi 


Türkiye'de dış turizm talebinin Cumhuriyet sonrasındaki gelişimi, planlı dönem öncesi ve sonrası şekiinde iki kısımda incelenmiştir. 1963 yılından itibaren günümüze kadar olan süreçte uygulamaya konulan Beş Yıllık Plan dönemlerinde Türkiye'ye yönelik talep, dönemler itibarıyle ele alınmıştır. 


1.2.1. Planlı Dönem Öncesi Dış Turizm Talebi 


Türkiye'de turizmin geliştirilmesine yönelik çabaların Cumhuriyet dönemi ile birlikte yeniden başlatıldığı görülmektedir. Türkiye'de, 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edilmesiyle birlikte her alanda olduğu gibi turizmde de bir dizi atılım gerçekleştirilmiştir. Bu konudaki ilk girişim, 1923 yılında Atatürk'ün de önderlik ettiği Türkiye Seyyahin Cemiyeti'nin kurulmasıdır. Bu cemiyet daha sonra Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu adını almıştır. Kurum, devletin resmi bir turizm örgütünün bulunmadığı uzun bir dönem boyunca turizmi geliştirecek yayınların yapılması, tarihi eserlerin korunması, Türkiyenin yabancılara tanıtılması gibi amaçlara yönelik hizmetler vermiştir (Barutçugil, 1986: 69). 1930'lu 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yıllara gelinirken Türkiye'ye gelen turist sayısı 45-50 bin dolayına çıkmış ve 
turizm sektörü hükümetler düzeyinde de dikkate alınmaya başlanmıştır. 1930 
yılında Dahiliye Vekaleti Emniyeti Umumiye Müdüriyeti bünyesinde turizm isleriyle ilgili bir şube kurulmuş, ayni yıl İstanbul Belediyesinde Iktisat İşleri Müdüriyeti'ne bağlı bir Turizm Şubesi açılmıştır. Bu yılın en önemli olayı da uluslararası Turizm Birliği (AIT) Kongresinin İstanbul'da yapılması olmuştur (Www.gencmekan.com, 17.02.2009). 

Ülkemizde turizme ilgi 1950'li yılların başında yoğunlaşmıştır. Dış ticaret rejiminin getirdiği bazı sorunlar nedeniyle döviz gelirlerinin arttırılması amacıyla geliştirilmesi düşünülen kaynaklar arasında uluslararası turizm talebinin arttırılması da yer almıştır. Ancak bunu gerçekleştirebilmek için talebe uygun arz kapasitesinin oluşturulması gerektiğinden, 6086 sayılı Turizm Endüsirisini Teşvik Kanunu yürürlüğe konmuş, bazı kamu kuruluşlarına “öncü ve örnek” turizm yatırımı ve işletmeciliği görevi verilmiştir. Amaca uygun yatırım teşebbüslerinin teşviki için atılan bir diğer önemli adım ise Turizm Bankası'nın kurulmasıdır (Tahran, 1998:27). Bankanın kuruluş amaçlarından biri de ülkede iç ve dış turizmin geliştirilmesini sağlamaktır (Kozak vd., 1994: 113). Planlı dönem öncesinde (1950-1962) Türkiye'ye yönelik dış turizm talebinin gelişimi aşağıdaki tabloda incelebilir (Tablo 1.). 


Tablo 1. Planlı Dönem Öncesinde (1950-1962) Turizm Hareketleri Turizm Gelirleri (000 $) - 


Gelen Turist Sayısı 


4.317 
2.287 


| 
1955 1973 
1958 


1959 126.610 4.756 
1960 94.077 5.460 


1961 129.104 
1962 172.867 
Kaynak: Barutçugil, İ. S. (1986). Turizm Ekonomisi ve Turizmin Türk Ekonomisindeki Yeri, Beta Basım Yayım Dağ. A.Ş., Yayın No:84, İstanbul, 71. 
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Planlı dönem öncesinde Türkiye'ye yönelik talep incelendiğinde, dalgalı fakat sürekli bir artışın olduğu görülmektedir. 1950 yılında 28.625 olan turist sayısı, 1957 yılında 100.000'i aşmış, 1962 yılında da 172.867/'e yükselmiştir. Turizm gelirleri incelendiğinde ise inişli çıkışlı bir trendin olduğu görülmektedir. 
1960 yılında gelen turist sayısının bir önceki yıla göre düşük olmasına rağmen, 
turizm gelirleri artış göstermiştir. 


1.2.2. Planlı Dönemlerde Dış Turizm Talebi 


Türkiye, 1963 yılında planlı karma ekonomi modelini benimsemiş bir ülkedir. 
Buna göre beşer yıllık kalkınma planları hazırlanmakta ve ekonomik faaliyetlere bu planlar aracılığı ile yön verilmeye çalışılmaktadır. Turizm de özellikle döviz kazandırıcı özelliği ile Türkiye ekonomisi açısından oldukça önemli bir sektör niteliğindedir. Bu önemi fark edildikçe turizm sektörüne kalkınma planlarında ayrı bir önem verilmiştir. 


a) Birinci Beş Yıllık Plan Dönemi (1963-1967) 


Bu dönemde Türkiye'nin ödemeler dengesi açıklarının kapatılmasında turizmden daha fazla yararlanmak, zengin doğal ve tarihi kaynaklardan yararlanmak, gerekli yatırımları yapmak gibi hedefler belirlenmiştir. 


Tablo 2. Birinci Beş Yıllık Plan Döneminde Turizm Hareketleri (1963-1967) 


Gelen Turizm De Çıkan Turizm me a e ei Gelz Gea Vatandaş., “Gideri SS 
Sayısı (1000 $) Harcama ($) Sayısı (1000 $) Harcama (8) 


1963 1203 7.659 41.833 
1964 229.347 8.317 113.083 21.807 192,8 


1965 361.758 13.758 38,0 186.520 24.310 130,3 
440.534 27,5 155.293 26.329 169,5 


574.055 23,0 130.140 
Kaynak: Turizm Bakanlığı, Turizm İstatistikleri Bülteni 1999, Yayın No:2000/1. 


Birinci Beş Yıllık Plan dönemindeki turistik hareketler incelendiğinde, gelen yabancıların ve giden vatandaşların sayısının giderek arttığı görülmektedir. 
Plan döneminin ilk yılında yaklaşık 200 bin kişiyi ağırlayan Türkiye, yaklaşık 42 
bin kişiyi de yurt dışına göndermiştir. Turizm geliri inişli çıkışlı bir görünüm sergilerken, turizm gideri sürekli bir artış göstermiştir. Ancak burada dikkati çeken unsur, yurt dışına çıkan vatandaşların ortalama harcama miktarı ile gelen yabancıların harcamaları arasındaki önemli farktır. Gelen yabancılar, ortalama 
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32 Dolar harcarken, çıkan vatandaşlar ortalama 238 Dolar harcama yapmuşlardır. Bu dönemde ödemeler dengesi açığının kapatılmasında turizmden yararlanmak pek mümkün olmamıştır. 


b) İkinci Beş Yıllık Plan Dönemi (1968-1972) 


Bu plan döneminde, turizmin ekonomik, sosyal ve kültürel işlevlerinden tam olarak yararlanmak, turizm gelirini, turist sayısını ve ortalama tüketim harcamalarını arttırmak amaçlanmıştır. 


Tablo 3. İkinci Beş Yıllık Plan Döneminde Turizm Hareketleri (1968-1972) 


Vatanda 
Turizm Yabancı Çıkan Turizm s n Başına Vatanda Gideri Başına 
Yillar Geun Ortalama lal (1000 $) Ortalama 
(1000 $) Harcama ($) mayıs Harcama ($) 
1968 602.996 24.082 39,9 33.409 179,2 


694.229 36.573 52,7 | 270417 


Kaynak: Turizm Bakanlığı, Turizm İstatistikleri Bülteni 1999, Yayın No:2000/1. 


İkinci Beş Yıllık Plan dönemi incelendiğinde, gelen yabancı sayısı ve turizm gelirlerinde önemli bir artışın olduğu görülmektedir. İlk kez bu dönemde gelen yabancı sayısı bir milyonu aşmıştır. Aynı şekilde yabancı başına ortalama harcama miktarı da 100 Dolar olarak gerçekleşmiştir. Çıkan vatandaşların sayısı ve turizm giderinde de artışlar olmasına rağmen gelir-gider dengesi gelirler lehine gelişme göstermiştir. 


c) Üçüncü Beş Yıllık Plan Dönemi (1973-1977) 


Üçüncü Beş Yıllık Plan döneminde temel hedefler, ülkemize gelen turist sayısırun ve buna bağlı olarak da dış turizm gelirlerinin artırılması temel hedefler arasında yer almaktadır. Ancak belirlenen hedeflere ulaşmak pek mümkün olmamıştır. 

1973-1977 yıllarını kapsayan II. Beş Yıllık Plan döneminde turizm gelirleri istenilen düzeye ulaşamamıştır. 1973 yılında başlayan ekonomik durgunluk ve petrol krizi, Türkiye'ye yönelik talebin azalmasında etkili olmuştur. Buna karşılk dış turizm giderlerinde beklenenin üzerinde bir artış yaşanmıştır. Planın başlangıç yıllarında düşük olan vatandaş başına ortalama harcama miktarı, plan döneminin sonuna doğru ciddi bir artış kaydetmiştir. 
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Tablo 4. Üçüncü Beş Yıllık Plan Döneminde Turizm Hareketleri (1973-1977) 


Turizm on o b 
Yıllar | Yabancı Geliri aşına z ; aşına 
BH Ortalama Gideri Ortalama 


(1000 $) (1000 $) 


Harcama ($) Harcama ($) 


1.341.527 | 171.477 
1.110.298 | 193.684 
1975 154.954 
1.545.801 | 268.528 


Kaynak: Turizm Bakanlığı, Turizm İstatistikleri Bülteni 1999, Yayın No:2000/1. 


d) Dördüncü Beş Yıllık Plan Dönemi (1979-1983) 


Dördüncü Beş Yılık Plan Döneminde dış turizm gelirlerini arttırmak temel hedefi yanında kitle turizmine yönelik tesislerin oluşturulması gereği üzerinde durulmuş ve bu amaçla 1982 yılında Turizmi Teşvik Kanunu yürürlüğe girmiştir. 


Tablo 5. Dördüncü Beş Yıllık Plan Döneminde Turizm Hareketleri (1979-1983) 


Yabancı Vatandaş 
Yıllar | Yabancı Gelir Başına Gider Başına 
(1.000 $) Ortalama (1.000$) Ortalama 
Harcama ($) Harcama ($)) 


1979 
63,9 


Kaynak: Turizm Bakanlığı, Turizm İstatistikleri Bülteni 1999, Yayın No:2000/1. 


1980-1982 yıllarında dünya turizm hareketlerinde yaşanan durgunluğun yanısıra 12 Eylül 1980 öncesinde hızla tırmanan terör eylemlerinin neden olduğu ekonomik ve siyasi istikrarsızlıklar turizmi olumsuz yönde etkilemiştir (Barutçugil,1986:80). Ancak bunlara rağmen söz konusu plan dönemi, gelen yabancı sayısı ve turizm gelirlerinde önemli artışların yaşandığı bir dönem olmuştur. Dönemin başlangıç yılı olan 1979 yılında turizm geliri 280,7 milyar Dolar iken, 1983 yılında 411 milyar Dolar olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca gelen yabancıların ortalama harcama miktarı 184 Dolardan 253 Dolara yükselmiştir. 
Yurt dışına giden ülke vatandaşlarının neden olduğu turizm giderinde de artışlar olmasına rağmen, vatandaşların ortalama harcamaları 60 Dolar düzeylerinde 


seyretmiştir. 


e) Beşinci Beş Yıllık Plan Dönemi (1985-1989) 


Beşinci Plan döneminde gelen yabancı sayısını, turizm gelirlerini ve konaklama kapasitesini arttırma hedefleri yanında, Türkiye'nin sahip olduğu turistik arz kaynaklarından mümkün olduğunca yararlanarak turizmi çeşitlendirmeye çalışmak, bunu yaparken de çevre korumaya özen göstermek gibi hedefler belirlenmiştir (Usta, 1992:185). 


Tablo 6. Beşinci Beş Yıllık Plan Dönemi Turizm Hareketleri (1985-1989) 


Yabancı Vatandaş 
Gelir Başına Gider Başına 
(1.000 $) Ortalama (1.000$) Ortalama 
Harcama ($) Harcama ($)) 


1985 
1986 
1987 
1988 357.966 
1989 565,000 


Kaynak: Turizm Bakanlığı, Turizm İstatistikleri Bülteni 1999, Yayın No:2000/1. 


Beşinci Beş Yıllık Plan dönemi Türk turizmi açısından oldukça önemli bir dönemdir. Çünkü bu dönemde gelen yabancı sayısı ve turizm gelirlerinde önemli artışlar görülmektedir. 1985 yılında ülkemizi ziyaret eden kişi sayısı 2.6 
milyon iken, 1989 yılında bu rakam 4.5 milyon kişiye çıkmıştır. Buna karşılık 
1985 yılında 1,8 milyon kişi yurt dışına çıkış yaparken, 1989 yılında bu sayı 2,4 
milyon olmuştur. Plan döneminin başında 1,4 milyar Dolar olan turizm geliri, 
1989 yılında 2,5 milyar Dolara yükselmiştir. Dönemin ilk yılında turizm gideri 
323,6 milyon Dolar iken, son yılında 565 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir. 

1980-1990 yılları arasında Türk turizmi genel olarak değerlendirildiğinde, hızlı bir gelişme gözlenmektedir. Bu gelişme yurt dışından gelen yabancı turist sayısında ve turizm gelirlerinde olduğu kadar yatak sayısında da kendini hissettirmektedir. 24 Ocak 1980 tarihinde yürürlüğe giren Ekonomik İstikrar Tedbirleri, turizmde de olumlu gelişmelerin yaşanmasında etkili olmuştur. 1980 
sonrasında Türk turizminde görülen gelişmeyi olumlu yönde etkileyen faktörler arasında; 

e 1980 sonrası sağlanan huzur ortamının etkisi, 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e Türk ekonomi politikalarında turizm sektörünün öncelikli sektör olarak ele alınması ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ile sağlanan teşviklerin yatırımcıları cezp etmesi, 

e Türk Parasını Koruma Kanunu'ndaki değişiklikler, dövizle fiyat belirleyebilme olanağı, enflasyondan korunabilen istikrarlı Pazar oluşturma çabaları, 

e Türk parasının yabancı paralar karşısında değer kaybetmesi sonucu oluşan tüketici rantını bünyelerinde tutan yabancı seyahat acentelerinin kar marjlarının artması nedeniyle Türkiye'ye yönelik seyahat talebinin artması, 

° Ekonomik nedenler yanında bölgede en az bozulmaya uğramış, henüz kirlenmemiş doğanın cezp edici etkisi ve Türkiye'nin yeni bir turizm merkezi olarak acentelerin programlarına alınıp pazarlanması sonucu farklı bir kültüre sahip Türkiye'nin Avrupalı turistlerin dikkatini çekmesi, 

e Rakip ülkelerin turizm politikalarında yaptıkları strateji hataları, 

e Türkiye'de turizm bilicinin gelişmesi, demokrasiye dönüş çabaları, uluslararası entegrasyonlarda Türkiye'nin daha fazla yer alması, 

e Devletin belli yörelerde alt-yapı hizmetlerini üstlenmesi, yöresel gelişim projeleri uygulaması, turizme daha fazla kaynak ayrılması gibi çalışma-İar sayılabilir (Timur, 1990: 9). 


P Altıncı Beş Yıllık Plan Dönemi (1990-1994) 


1985 yılından itibaren dünya turizminde hızlı bir gelişme gözlenmektedir. Türk 
turizmi de bu gelişmeye paralel bir seyir göstermiştir. 1991 yılında ortaya çıkan Körfez Krizi ve Doğu Avrupa ülkelerinde yaşanan siyasi gelişmeler, 1994 yılında Fethiye ve Marmaris'te meydana gelen patlamalar nedeniyle Türkiye'ye yönelik turizm talebi ve turizm gelirlerinde artış yaşansa da beklentilerin altında kalmıştır. Bunun yanında bu plan döneminde turizmi dönemsel olmaktan çıkarmak, bütün yıla yayılan bir sektör haline getirebilmek ve değişen tüketici beklentilerini karşılayabilmek amacıyla turistik ürünün çeşitlenmesi gerekliliği üzerinde durulmuş, bu amaçla yeni turistik ürünler pazara sunulmaya çalışılmış ve böylelikle ülkemize yönelik talebin arttırılması hedeflenmiştir. 

Söz konusu plan döneminde hem gelen yabancı sayısı ve gelirlerinde hem 
de çıkan vatandaş sayısı ve giderlerinde sürekli bir artış görülmektedir. 1990 
yılında ülkemize gelen yabancı sayısı 5,3 milyon kişi iken, 1994 yılında 6,6 milyon kişiye, elde edilen gelirler 3,2 milyar Dolardan 4,3 milyar Dolara, kişi başına ortalama harcama miktarı da 621 Dolardan 674 Dolara yükselmiştir. Ancak, 
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1993 yılında Antalya ve Kuşadası'nda doğrudan turistleri hedef alan terörist 
saldırılar sonucu gelen yabancı sayısında ve gelirlerde azalma olmuştur. Çıkan vatandaşların yarattığı turizm giderleri incelendiğinde, 1994 yılına kadar sürekli bir artış yaşanmasına rağmen, 1994 yılında bir düşüş gözlenmektedir. Bunun nedenleri arasında 1994 yılında uygulamaya konulan tasarruf önlemleri, yüksek oranda devalüasyon yapılması gibi nedenler sayılabilir. 


Tablo 7. Yedinci Beş Yıllık Plan Dönemi Turizm Hareketleri (1990-1994) 


Yabancı R Vatandaş 
Saden | Guim | Damma | S258, | Gider | "Baga 

Yıllar | Yabancı | o ooos) | Ortalama *|d.000)| Ortalama 
Sayısı Sayısı 


Harcama ($) Harcama ($)) 


1992 | 7.076.096 | 3.639.000 533,0 
3311313 | 934.000 282.1 


Kaynak: Turizm Bakanlığı, Turizm İstatistikleri Bülteni 1999, Yayın No:2000/1. 


g) Yedinci Beş Yıllık Plan Dönemi (1996-2000) 


Turizmde uluslararası rekabet, 1980 ve 1990'lı yıllarda artış göstermiş, Özellikle 1990'lı yıllar, dünya turizminin istikrarlı olarak büyümeye devam ettiği, ancak rekabet ortamının giderek yoğunlaştığı bir dönem olmuştur. Sektörün bu dönemdeki hızlı büyümesinde ve rekabetin giderek hız kazanmasında, uluslararası alandaki küreselleşmenin başlangıcı olan ve 1980 sonrasında yaşanan mali liberalleşme akımları, Doğu Avrupa ülkelerindeki siyasi rejimlerin hızla liberal yapılara dönüşerek, seyahat özgürlüğü önündeki kısıtlayıcı engellerin kalkması gibi siyasi ve ekonomik temel tercihlerdeki değişiklikler, belirleyici etkiye sahip olmuştur. 

1996-2000 yıllarını kapsayan Yedinci Beş Yıllık Plan dönemi, ülkemize yönelik turizm talebinde (1999 yılı hariç) önemli gelişmelerin yaşandığı dönem olmuştur. Bu gelişme gelen yabancı sayısı ve turizm gelirlerinde olduğu kadar yurt dışına çıkan ülke vatandaşlarının sayısı ve turizm giderlerinde de gözlenmektedir. Bunun yanında gerek yabancıların gerekse vatandaşların ortalama harcama düzeylerinde de artışlar dikkati çekmektedir. Türkiye'ye yönelik talep ilk kez bu plan döneminde 10 milyon kişiyi aşmıştır. 


46 Türk Turizm Tarihi: Yapısal ve Sektörel Gelişim 


Tablo 8. Yedinci Beş Yıllık Plan Dönemi Turizm Hareketleri (1996-2000) 


Yabancı Vatandaş 
Gelen ; > 
Gelir Başına Gider Başına 
Yıllar | Yabancı 
San (1.000 $) Ortalama (1.000$) Ortalama y Harcama ($) Harcama ($)) 
1996 8.614.085 | 5.962.100 748,0 | 4.260.701 | 1.265.000 567,1 


1998 | 9.752.697 1.753.900 728,1 
4.758.211 | 1.471.000 
1.711.000 


Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden yararlanılarak hazırlanmıştır. 


1998 yılında çeşitli dış faktörler (genel olarak dünyada ekonomik durgunluk, bu durgunluğun önemli turist pazarlarımızdan Rusya ve Uzakdoğu'da krize dönüşmesi, rakip ülkelerde turizm sektörüne yönelik alınan KDV ve havaaları ücretlerinde indirim gibi bazı ekonomik teşvik önlemleri, bu ülkelerde gerçekleştirilen ve dünya kamuoyu üzerinde bir çekim unsuru oluşturan EXPO Fuarı, Dünya Futbol Kupası gibi çeşitli uluslararası etkinlikler) nedeniyle ülkemize yönelik. talepte belli bir daralma yaşanmıştır. Buna rağmen Türkiye, 1998 
yılında Avrupa'da en fazla turist çeken ülkeler sıralamasında 15., elde edilen gelirler açısından da 9. sırada yer almıştır. 1999 yılında ise Gölcük depremi, bölücü örgüt liderinin yakalanması, bu durumu rakip ülkelerin olumsuz propaganda aracı olarak kullanmaları, gelen yabancı sayısı ve turizm gelirlerinde bir azalmaya neden olmuştur. Ayrıca, ABD'nin Kosova'ya müdahalesi Türkiye'ye yönelik talebi düşürmüştür. (Özkan, 2001: 34-38). 


h) Sekizinci Beş Yıllık Plan Dönemi (2001-2005) 


Sekizinci Beş Yıllık Plan dönemi, Türkiye'nin uluslararası turizm pazarında giderek daha popüler bir çekim merkezi haline geldiği bir dönem olmuştur. 
Ancak, Türkiye'nin sahip olduğu doğal, tarihsel ve kültürel turizm varlıkları dikkate alındığında bu pazardan aldığı pay oldukça düşük kalmaktadır. 

Tabloda da görüldüğü gibi, Sekizinci Beş Yıllık Plan döneminde 2001 yılında gelen yabancı sayısı 13,4 milyon kişi iken, bu rakam 2005 yılında 24 milyona, turizm gelirleri 10 milyar Dolardan 18 milyar Dolara yükselmiştir. Çıkan vatandaş sayısı ise 2001 yılında 4,8 milyon kişi, 2005 yılında ise 8 milyon kişiye ulaşmıştır. Yurt dışına giden vatandaş sayısı 2001 yılında ülkede yaşanan ekonomik kriz nedeniyle bir önceki yıla oranla küçük bir azalma yaşasa da daha sonraki yıllarda artış trendini sürdürmüştür. 
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Tablo 9. Sekizinci Beş Yıllık Plan Dönemi Turizm Hareketleri (2001-2005) 


Yabancı Vatandaş 
Gelir Başına Gider Başına 
Vatandı 
(1000 $) Ortalama atandas | (1,0009) Ortalama 
Sayısı 


Harcama ($) Harcama ($)) 
782,0 | 5.131.071 | 1.880.000 699,9 
2003 


2004 20.262,6 | 15.887.700 784,0 | 7.299.458 | 2.524.000 656,5 
2005 24.124,5 | 18.153.500 752,0 | 8.246.056 | 2.870.400 695,9 


Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden yararlanılarak hazırlanmıştır. 


i) Dokuzuncu Plan Dönemi (2007-2013) 


Söz konusu plan dönemi 2007 ve 2013 yıllarını kapsamaktadır ve dönemin iki yılı yaşanmıştır. Bu kısımda her ne kadar plan dönemine alınmamış olsa da 
2006 yılına ait veriler de değerlendirilmiştir. 

: 
Tablo 10. Son Üç Yılda Türkiye'nin Turizm Hareketleri (2006-2008) 


Gelen Yabancı Çıkan Vatandaş 
Yabancı Gelir Başına Vatanda Gider Başına 
Sayısı (1000 $) Ortalama Sİ (1.0009) Ortalama 


Sayısı 


Harcama ($) Harcama ($)) 


2006 | 23.148.669 | 16.850.947 4.063.180 | 2.742.269 675 
2007 | 27.214.988 | 18.487.008 4.956.069 | 3.259.625 658 
2008 | 30.929.192 | 21.910.964 708 o | 4.892.070 | 3.506.445 


Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden yararlanılarak hazırlanmıştır. 


Türkiye'ye yönelik talep, son üç yılın verileri değerlendirildiğinde, gelen 
yabancı sayısı ve gelirlerde artışın devam ettiği görülmektedir. Türkiye 2006 
yılında, terörist saldırılar, kuş gribi, Danimarka'da gerçekleşen karikatür krizi, İsrail-Lübnan krizi, Irak'taki durumun dengesizliği, 2006 Dünya Kupası'nın Almanya'da yapılması gibi nedenlerle talepte bir daralma yaşamıştır. Ancak sonraki yıllarda bu daralma aşılmış ve artışlar devam etmiştir. Yurt dışına giden vatandaşların hareketleri incelendiğinde ise ciddi azalışların olduğu görülmektedir. 2005 yılında giden vatandaş sayısı 8 milyon civarında iken, sonraki yıllarda bu rakam yaklaşık 5 milyona kadar düşmüştür. 
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2. Türkiye'ye Yönelik Talebin Yapısal Analizi 


Dünyada Akdeniz'e kıyısı bulunan ülkelerde turistik açıdan çekici olmayan yer pek yok gibidir. Bu nedenle, turistik hareketlerin büyük çoğunluğu Akdeniz ülkelerine doğru gerçekleşmektedir. Türkiye'nin de bir Akdeniz ülkesi olarak bu ilginin dışında kalması düşünülemez. 


Tablo 11. Yıllar İtibariyle Gelen Yabancıların Milliyet Gruplarına Göre Dağılımı (2003-2007) 


Grupları 
-Avrupa OECD 7 886 362 9960273 | 11284856 | 10030496 | 11439822 
495 592 748 544 855 505 1 098 933 


Diğer OECD 401 652 
Diğ er Avrupa 1 820 960 2 229 756 2 699 649 2318472 2 821 016 


7 i e 
| Bağım. Dev.Top. | 2084654 | 2737343| 3411204 | 3660920| 4639360 


151 726 180 694 220 744 
61 056 64 259 87329 
728951 704 742 951 938 


Milliyet 


Doğu Asya | OoOS8247 | 113 606 
Güneydoğu Asya 34 473 | 45 790 
Güney Asya 459 960 510 424 


Batı Asya 697 164 833 386 1 064 547 1 069 621 1345 995 
Afrika 172428 203314 234 390 225 610 246 098 


Amerika | 41 570 54 576 115 472 117 300 146 18 


Okyanusya 309 920 212 | 14 


395 4 
21 831 18 117 19 514 


Milliyetsiz 13 640 
Toplam İ 13701 419 20522621 | 19275948 | 23017081 


Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden yararlanılarak hazırlanmıştır. 


Yıllar itibariyle Türkiye'ye gelen yabancılar milliyet gruplarına göre değerlendirildiğinde, en fazla turist gönderen ülke grupları sıralamasında OECD ülkeleri içinde Avrupa ülkelerinin önemli bir yere sahip oldukları görülmektedir. OECD ülkelerini Bağımsız Devletler Topluluğu, OECD'nin dışındaki Avrupa ülkeleri ve Batı Asya ülkeleri izlemektedir. Avrupa çıkışlı yabancıların sayısı 
2003 yılında 7,8 milyon kişi iken, 2007 yılında bu rakam 11,4 milyon kişiye yükselmiştir. Bu nedenle Avrupalı turistleri hedef alacak şekilde yapılacak tanıtım ve pazarlama çalışmaları turizm sektörünün geleceği açısından önem taşımaktadır. Bağımsız Devletler Topluluğu'ndan gelen yabancıların sayılarının ise 2003 
yılından 2007 yılına kadar olan dönemde iki katından daha fazla oranda bir artış göstermiştir. 

Ülkemize en fazla turist gönderen ülkeler sıralamasında hemen hemen her yıl Almanlar ilk sırayı almaktadır. 
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Tablo 12. Yıllar İtibariyle Türkiye'ye En Fazla Turist Gönderen Ülkeler 


(2003-2007) 


i 
4 192 512 
854 488 
| Yunanistan | 385196 |  473559| 566194] -l  -| 
Avusturya 
: : 


Belçika 


409308 | 455987 


z i 542 658 662 048 | 
z 541 488 619 893 
| Ukrayna | o -| 476 on 578 189 
5352238 | 7025109| 7043165| 8647712] 


13701 419 | 17202996 | 20522621 | 19275948 | 23017081 
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden yararlarılarak hazırlanmıştır. 


Türkiye'ye en fazla turist gönderen 10 ülke incelendiğinde, ilk sırayı Almanların aldığı görülmektedir. Bunun nedenleri arasında Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarının sayısının fazla olması, coğrafi yakınlık gibi nedenler sayılabilir. Almanları, Rusya Federasyonu, İngiltere, Bulgaristan, Hollanda ve İran izlemektedir. 2003 yılında Almanya'dan gelenlerin sayısı 3,2 milyon kişi iken, 
bu rakam 2004 yılında 3,9 milyon kişiye, 2005 yılında 4 milyonu aşmıştır. 2006 
yılında ise Dünya Futbol Kupası nedeniyle gelenlerin sayısında azalma olsa da 
2007 yılında tekrar artış göstermiştir. Diğer ülkelerde de benzer bir görünüm 
izlenmektedir. 2006 ve 2007 yıllarında Yunanistan, Avusturya'nın yerini Amerika Birleşik Devletleri, Gürcistan ve Ukrayna almıştır. Tabloda dikkati çeken bir başka görünüm ise İran'ın gönderdiği turist sayısının sürekli bir artış gösterdiidir. 

Ülkemize gelen yabancıların geliş nedenleri yıllar itibariyle incelendiğinde, gelişlerin genellikle gezi ve eğlence amaçlı oldukları görülmektedir. Türkiye tüm planlı dönem süresince tatilci kitle turizmini geliştirmeyi amaçlamıştır. 
Yabancı tur operatörlerinin pazarlama çalışmaları ülkenin kitle turizm pazarına girmesini hızlandırmış ve turist profili tatilci turistlere dönüşmüştür (Yarcan, 1996:164). Gezi ve eğlence amaçlı gelenleri, yakınları ziyaret, kültür, alış veriş, 
ticari ilişkiler-fuar, toplantı, konferans vb. amaçlarla gelenler izlemektedir. 2003 
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yılından itibaren yurt dışında ikamet eden vatandaşların yabancı ziyaretçi olarak kabul edilmeleri nedeniyle yakınları ziyaret amaçlı girişlerde artış olması doğal karşılanabilir. 


Tablo 13. Yıllar İtibariyle Türkiye'ye Gelen Yabancıların Geliş Nedenleri 


(2003-2007) 
2005 (%) | 2006 (%) 

27 
Kültür 
Sportif ilişkiler ene 


7,2 100 


0,8 


Geliş Nedenleri 


Gezi, eğlence 


o kl 


Kaynak: Türkiye İstatistik Kom O PETE a ha ia, 


Özellikle son yıllarda Türkiye'nin tanıtımında sahip olduğu tarihsel değerlerin ön plana çıkarılmaya çalışılmaktadır. Ancak yine de istenen sonuçlara ulaşılamamış gibi görünmektedir. Kongre, konferans, ticari ilişkiler, fuar, sağlık amacıyla ülkeye gelenlerin sayısının arttırılması, Türkiye'nin turizmden elde edeceği gelirlerin artmasına önemli katkılar sağlayabilecektir (Bahar ve Kozak, 2005: 200). 

Ülkemize gelen yabancılar eğitim durumlarına göre değerlendirildiğinde, büyük bir çoğunluğun lise ve dengi okul ile fakülte ve yüksekokul eğitimi aldıkları görülmektedir. Bunları, ortaokul ve dengi okul eğitimi alanlar izlemektedir. Ayrıca lisansüstü eğitim alanların oranında ise yıldan yıla değişiklikler yaşansa da artış görülmektedir (Tablo 14.). 

Türkiye'ye gelen yabancılar gelir durumlarına göre değerlendirildiğinde, gelenlerin büyük çoğunluğunun orta gelir grubunda yer aldığı görülmektedir. 
Yüksek gelir grubunda yer alan turistleri ülkeye çekebilecek stratejilerin geliştirilmesi, turizmden elde edilecek gelirlerin artmasını sağlayacaktır. Bunun yanında Türkiye turizmi dönemsel bir özellik göstermektedir. Ülkeye gelişler, Nisan-Ekim aylarında yoğunlaşmaktadır. Turistlerin geliş amaçları da genellikle gezi ve eğlence amaçlı olduğuna göre bu durum, hem zamansal hem de mekansal bir yoğunlaşmaya neden olmaktadır. Özellikle Temmuz-Ağustos döneminde kıyı bölgelerimiz ciddi bir turist akınına uğramaktadır. 


Tablo 14. Yıllar İtibariyle Türkiye'ye Gelen Yabancıların Eğitim Durumları (2003-2007) 

Eğitim Durumu 2003 (%) | 2004 (90) 
Okur yazar 1,1 


Lise ve dengi okul 


Fak. ve yüksekokul 26,8 
Lisansüstü 


Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden yararlanılarak hazırlanmıştır. 


2007 (<6) 


Türkiye'ye yönelik turizm talebinin iyi analiz edilmesi, ülkenin rekabet gücünü olumlu ya da olumsuz etkilediği düşünülen faktörlerin belirlenmesi ve buna uygun stratejiler geliştirilmesi gerekmektedir. 


3. Gelecekte Turist Profilinde Beklenen Değişimler 


Gelecek yılların eğilimleri ve tüketici profiline ilişkin olarak Dünya Turizm Örgütü tarafından hazırlanan "Tourism 2020 Vision" araştırmasından elde edilen bulgulara göre (Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, 2006: 5-6) 

e Bireylerin eğitim ve refah düzeyindeki yükselme artarak devam edecek ve deneyimli seyyah grubu büyüyecektir, 

o Varış noktaları seçimi ve rezervasyon süreçlerinde, elektronik teknoloji (CDRom atlası, internet, web siteleri vb.) artan bir önem kazanacaktır, 

o Ortalama insan ömrünün artmasına paralel olarak emeklilik süresi uzayacak ve tatile daha çok zaman ile daha fazla kaynak ayrılacak, 65 ve üstü yaş grubundakilerin toplam turizm aktiviteleri içerisindeki yeri artacaktır, 

e Bekar ve çocuksuz çiftler seyahate ve eğlenceye daha fazla zaman ve kaynak ayıracaklardır, 

e Ortalama çalışma süreleri kısalarak, tatile ayrılan süreler artacaktır, 

e Tüketicinin bilgilendirilmesi ve korunması evrensel sistemlere bağlanacak, kalıcı ve dengeli bir turizm gelişimi için sürdürülen kampanyaların etkisi artacaktır, 

e Uluslararası turizm talebindeki büyüme devam edecektir, 

e Turist hareketlerinde kutuplaşma olacak, turistlerin bazılar rahatlık ve konfor ararken bazıları da macera arayacaktır, 
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Varış noktaları birer moda unsuru gibi anlaşılacaktır, 

Hedeflenen turistik ürün eğlendirici, çevreyi koruyan ve eğitici unsurların biri veya hepsine dayalı olarak geliştirilecektir, 

Turistik ürün çeşitlendirilmesi ve güçlendirilmesi için imaj oluşturma pek çok varış noktası içir önde gelen koşul olacaktır, 

Asyalı turistler turizm işletmecilerinin gözdesi haline gelecektir, 

Turizm sektöründe temiz ticaret ve sürdürülebilir turizm gelişimine yönelik tüketici kampanyaları artacaktır, 

Yıl içerisinde seyahat sayısı ve uzun mesafeli seyahatler artış gösterecektir, 

Doğu Avrupa'da son yıllarda ortaya çıkan ekonomik, siyasal ve sosyal gelişmeler uluslararası turizm hareketlerinde değişime ve çeşitliliğe yol açacaktır, 

Avrupa Birliği'ndeki oluşumlar ve Birliğe katılan ülke sayısındaki artış, uluslararası turizm hareketlerine etki edecektir, 

Diğer sektörlerde olduğu gibi turizmde de artan rekabet, teknolojik yenilik, hizmet kalitesi, tüketici bilinci ve tatmini gibi kavramları da beraberinde getirerek turizm sektörünün kendini yenilemesine neden olacaktır, 

Çevreye duyarlı turizm etkinliklerinin geliştirilmesi ve sürdürülebilir turizm kavramının daha sık olarak gündeme gelmesi söz konusu olacaktır. 


Dünyadaki ve Türkiye'deki turizm eğilimleri dikkate alınarak Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu fırsat ve tehditler ile güçlü ve zayıf yönler Dokuzuncu Kalkınma Planı hazırlıkları sırasında aşağıdaki gibi belirlenmiştir (Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, 2006:14-16): 


a) 


Türkiye Turizminin Güçlü Yanları 


İklim, doğal kaynaklar ile tarihi değerlerin varlığı ve henüz büyük oranda bozulmamış çevre, 

Turizmin sosyal ve ekonomik önemini anlamış bir toplum yapısı, Anadolu'nun zengin tarihi ve kültürel mirası, 

Gelenek ve görenekler ile Türk insanının konukseverliği, 

Turizm olgusuna çabuk adapte olabilecek genç ve dinamik nüfus yapısı, Özgün sosyo-kültürel özellikler ve Doğu ile Batının egzotik bileşiminin sunulması, 

Ana pazarlardaki tarınmışlık, pazar payının yüksekliği ve buralarda 


Türkiye spesiyalisti seyahat organizatörleri ve uçak şirketlerinin varlığı, 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e Akdeniz çanağındaki rakip ülkelere göre daha yeni ve daha nitelikli tesislerin varlığı, 

e Yat turizmini geliştirmeye uygun kıyılar, kıyı yapıları ve rüzgarın varlıği, 

e Genç ve uzak pazarlar için henüz keşfedilmemiş bir varış noktası olması, 

e İç turizmdeki hareketlenme, 

ə Hah, deri, konfeksiyon ve mücevher başta olmak üzere alışveriş olanakları, yöresel potansiyele bağlı olarak gelişen el sanatları ve el sanatı ürünlerinin varlığı, 

e Turizmin çeşitlenmesine olanak veren coğrafi yapı ve ulaşım olanakları 

e Türkiye ekonomisinin göstergelerindeki iyileşme, 

se Uluslararası turizmde değişen talep yapısına sağlanan uyum. 


b) Türkiye Turizminin Zayıf Yanları 


e Medyanın yayınladığı olumsuzlukların etkileme esnekliğinin yüksekliği, 

e Altyapı ve hizmet kalitesinin ve destek sektörlerdeki gelişmenin, hızlı talep artışına paralel gereksinimlere yanıt verememesi, 

e Sağlık, teknik altyapı ve enerji konularında yetersizlik, 

e Büyük ölçekli otellerin kırsal yakın çevre ve özgün mimari ile uyumsuzluk içinde olmaları, 

e Bölgesel ölçekte bütünleşik stratejik planlama yönetimine işlerlik kazandırılamaması ve planlamada yetki karmaşası, 

e Araştırma yetersizliği nedeni ile stratejik kararların alınmasındaki güçlükler, 

e Turizmde yeterince çeşitlendirmeye ve coğrafi yaygınlaştırmaya gidilmemesi, 

e oYatturizmi için liman ve marina yetersizliği, 

e Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ve Belediyelerin verdiği turizm işletmeleri belgelerinin farklı standartlar içermesi ve bu durumun karışıklığa yol açması, 

e İç turizm ile ilgili stratejik planlama eksikliği, 

o Doğal, tarihi ve kültürel mirasın özgün niteliklerinin yer yer erozyona uğraması sonucu talep yaratıcı faktör olmaktan uzaklaşması, 

e oTanıtma ve pazarlamaya ayrılan kaynakların kullanımındaki eşgüdüm yetersizliği, 

e Rekabet üstünlüklerimizin ortaya konulmasındaki güçlükler nedeni ile pazarlamanın düşük fiyatlara yapılması, düşük fiyatların bir çekim unsuru haline gelmesi. 


54 Türk Turizm Tarihi: Yapısal ve Sektörel Gelişim 


c) Türkiye Turizmini Tehdit Eden Faktörler 


ə Ulusal ve uluslararası medyadaki olumsuz yayınlar, 

e Ülkemizin jeopolitik konumundan da kaynaklanan dış tehditler, 

e Uluslararası seyahat organizatörlerinin piyasaya egemen olmaları ve Türk turizm sektörünün verimliliğini olumsuz yönde etkilemeleri, 

ə Avrupa Birliği'nin, Birlik içi turizm hareketlerini özendirici politikaları, 

o Kamu kurumları arasında gerekli koordinasyonun kurulamaması. 


d) Türkiye Turizmi İçin Fırsatlar 


e Aday ülke statüsü kazanan Türkiye ile AB katılım müzakerelerinin başlamış olması, 

e Avrasya bölgesinin artan önemi ve Türkiye'nin siyasal ve ekonomik yönden stratejik önem kazanması, 

e Dünyada Türkiye'nin rekabet gücünün yüksek olduğu doğa, tarih ve kültür turizmine olan ilginin artması, 

e Batı Akdeniz'deki kirlenme sonucu, Doğu Akdeniz bölgesinin çekiciliğinin artması, 

e Eğitim düzeyi yüksek ve deneyimli turistlerin sayısındaki artış, 

e Büyüyen dünya ekonomisi ve sağlıklı gelişen turizm endüstrisi, 

e Gelişen ulaşım olanakları ve buna bağlı uzun mesafeli seyahatlerin artması, bilinen varış noktalarından bilinmeyen veya az bilinen varış noktalarına talep kayması, 

e Türkiye turizm pazarında ihtisaslaşmış seyahat organizatörleri ve havayolu ulaşım şirketlerinin sayılarının artması, 

e Türkiye'de bilgi ve iletişim teknolojilerine ait alt yapının hızla gelişmesi ve yaygınlaşması, 

e Ege ve Akdeniz'in yanında Karadeniz'in de kurvaziyer turizmine katılması, 

e Gelişme potansiyeli gösteren pazarlarda Türkiye'ye yönelik ilginin artması. 


Sonuç ve Öneriler 


Ülke ekonomilerinde ve toplumsal kalkınmada önemli bir yeri olan turizm, günümüz uygarlığının temel özelliğini oluşturmaktadır. Özellikle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra teknolojide görülen hızlı gelişme, çalışma hayatına getirilen yeni düzeniemelerle çalışanların boş zamanlarının artması ve gelirlerinin yükselmesi gibi nedenlerle turizm, günümüzde parasal ve kitlevi bir nitelik kazan- 


Türkiye'de Dış Turizm Talebinin Yapısı ve Gelişimi 55 


mıştır. Turizmin bu niteliği, gelişmiş ülkelerde olduğu kadar gelişmekte olan ülkelerde de turizme verilen önemin artmasına neden olmuş ve turizm oldukça hızlı bir gelişme göstermiştir. 

Geleneksel turist tipinin değişmesi ve kitle turizminden bireysel turizme geçişin yaşandığı günümüzde insanlar, doğadan yararlanmanın ön planda tutulduğu, sportif açıdan daha aktif olabilecekleri turizm türlerini tercih etmektedirler. Talepte görülen azalmaları önleyebilmek, daha fazla insanı seyahate yöneltebilmek, turist tipinde görülen değişmelere uyum sağlayabilmek, seyahatleri turistlerin de bizzat katılabilecekleri aktivitelerle zenginleştirerek daha cazip hale getirebilmek amacı ile turizmle ilgilenen bütün ülkeler, potansiyel kaynaklarını turizme kazandırmaya çalışmaktadır. Bu amaçla söz konusu ülkeler, mevcut çekim güçlerinin yanı sıra yeni çekim güçleri ya da çekim gücünü destekleyecek aktiviteler yaratabilmek için turistik ürün arzının çeşitlendirilmesi konusunda ciddi çalışmalar yapmaktadırlar. 

Türkiye doğal, kültürel ve tarihsel kaynaklarına, yeterli ve nitelikli yatak 


arzına rağmen yeterince yabancı turist talebi yaratamamaktadır. Talebin arttırılabilmesi için; 


o Yurtiçinde siyasal ve sosyal istikrarın sürekliliğinin sağlanması gerekir. 

o Hedef pazarlar iyi belirlenmeli, bunların pazar potansiyelleri ve gelişme eğilimleri ile ilgili yapılacak analizlerin sonuçlarına göre tanıtmareklam-satış politikaları geliştirilmelidir. 

e o Tanıtım programlarında “Uygarlıklar Beşiği Anadolu” olarak tanıtılmaya çalışılan Türkiye, bu değerler tanıtımda yeterince belirgin kullanılamamaktadır. Günümüzde pek çok ülke tek bir uygarlığı öne çıkararak tanıtım yaparak başarı elde ederken, biz elimizdeki çok sayıdaki uygarlığı yeterince tanıtamıyoruz. Anadolu'da Hitit Urartu, Likya, Lidya, Frigya, Yunan, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlılara ait pek çok tarihi kent ve eser bulunmaktadır. Yapılacak tanıtım programlarında bunların ön plana çıkarılması, Türkiye'nin bütün dünyada ve özellikle Akdeniz havzasındaki önemini daha da arttıracaktır. 

e Turizm sektörü ile ilgili tüm yatırımlar, sürdürülebilir turizm çerçevesinde doğal, tarihi, sosyal ve kültürel çevreyi koruyucu ve geliştirici bir yaklaşım içinde ele alınmalıdır. 

Türkiye Turizm Strateji 2023 çalışmasında belirlenen stratejik yaklaşımlar 

çerçevesinde yapılacak çalışmaların tamamlanması, geliştirilmesi öngörülen bölgelerdeki alt yapı ve konaklama ihtiyaçlarının karşılanması durumunda, 
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2023 yılında 63 milyon turist, 86 milyar ABD Doları turizm geliri ve turist başına 
yaklaşık 1350 ABD Doları harcamaya ulaşması öngörülmektedir. 
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Özet 


Bu bölümde sırasıyla Türkiye'de iç turizmin Cumhuriyet öncesi ve sonrası dönemlerde gelişimi, geliştirilmesinin önemi, iç turizm talebinin analizi, gelişmesini engelleyen ve destekleyen faktörler incelendikten sonra konu ile ilgili önerilere yer verilmektedir. Türkiye'de iç turizm hareketlerinin Cumhuriyet öncesi dönemde başladığı belirtilse de, iç turizmin Cumhuriyet sonrasında, özellikle planlı dönemlerde gelişmeye başladığı görülmektedir. 1990'lı yıllarda yaşanan krizden dolayı dış turizm talebinin azalınası ile Türkiye'de iç turizmin önemi anlaşılmaya başladığı dikkati çekmektedir. Ancak, bu konuda gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında Türkiye'de iç turizmin istenilen düzeyde olmadığı da bir gerçektir. Ayrıca, iç turizmin gelişme düzeyini tam olarak değerlendirebilmek için gerekli istatistiki bilgiler ve yapılan araştırmalar yetersiz kalmaktadır. Iç turizm faaliyetlerine katılmak isteyen ciddi bir pazar potansiyeli olmasına karşın, iç turizmin gelişmesinin önünde ekonomik ve kültürel bazı engeller de bulunmaktadır. Bu engeller kaldırıldığında Türkiye'de iç turizmin istenilen düzeye ulaşacağını söylemek mümkündür. 


Bölümün Amacı 


Ülkeler açısından iç turizm en az dış turizm kadar önemlidir. Dış turizmin gelişimine zemin hazırlamakla birlikte, ülkeler için hem ekonomik hem de sosyo- kültürel açıdan yararlar sağlamaktadır. Bu nedenle bölümün temel amacı, Türkiye'de iç turizmin mevcut durumunu incelemek olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte bölümde, Türkiye'de iç turizmin Cumhuriyet öncesi ve Cumhuriyet 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sonrası dönemlerde izlediği gelişme, iç turizmi geliştirmenin Türkiye açısından neden önemli olduğu, iç turizm talebinin yapısı, iç turizmin gelişmesini engei-İeyen faktörler ile iç turizmin gelişmesini destekleyen faktörlerin incelenmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca, son kısımda verilen öneriler ışığında iç turizmin Türkiye'de istenilen gelişmeyi sağlayabilmesi için neler yapılması gerektiği konusunda bilgi verilmektedir. 

Giriş 

Turizm, “insanların sürekli konutlarının bulunduğu yer dışında sürekli olarak yerleşmemek, sadece para kazanmak veya politik ya da askeri bir amaç izlememek üzere, serbest bir ortam içinde, iş, merak, din, sağlık, spor, dinienme, eğlence, kültür, deneyim kazanma, snobik amaçlarla veya dost ve akraba ziyareti, kongre ve seminerlere katılmak gibi sebeplerle kişisel veya toplu olarak yaptıkları seyahatlerden, gittikleri yerlerde 24 saati aşan veya o yerin bir konaklama tesisinde en az bir geceleme süre ile konaklamalarından ortaya çıkan iş ve ilişkileri kapsayan bir tüketim olayı, sosyal bir olay, ağır ve bütünleşmiş bir hizmet ve kültür endüstrisidir” (Olalı ve Timur, 1988: 35-36). Turizm olayının gerçekleştiği mekânsal sınırlar dikkate alındığında turizmi, iç turizm ve dış turizm olmak üzere iki temel grupta incelemek mümkündür. “Bir ülkenin vatandaşlarının turistik amaçla kendi ülkelerinde geçici olarak yer değiştirmelerinden doğan olaylar bütününe” iç turizm denmektedir (Öner, 1997: 10). Dünyada turizm hareketlerinin büyük çoğunluğu iç turizm kapsamında olmasına karşın, hem döviz kazandırıcı etkisi olmadığı için devlet tarafından teşvik edilmediği, hem de özellikle rekreatif amaçlı turizm hareketleri için sosyal ve ekonomik şartlar oluşmadığı için Türkiye'de iç turizmin fazla gelişmediği görülmektir. Ancak iç turizmin pasaport, vize gibi izin belgeleri, yabancı dil bilgisi ve döviz gerektirmemesi, ulusal gelirin bölgeler arasındaki dağılımında önemli katkıları olması, uluslararası krizlerden etkilenmediği için dış turizme göre daha istikrarlı olması, kültürel kaynaşmayı ve toplumsal bütünleşmeyi sağlaması (Dinç, 1989) gibi yararlarından dolayı Türkiye'de geliştirilmesi hem sosyal hem de ekonomik açıdan son derece önemlidir. 

Dünyada tatil ve turizm olgusunun, iç turizm ağırlıklı başladığı halde uluslararası turizm hareketleri kadar hızlı bir büyüme süreci izleyemediği dikkat çekmektedir. Turizm sektörünün temel parçası olmakla birlikte, iç turizmin sayısal ve parasal boyutları dış turizmde olduğu gibi net bir şekilde ortaya konulamamaktadır. Bu konuda oldukça az sayıda yapılan araştırmalar, büyük ölçüde tahminlere dayanmaktadır (Durgunay, 1998). 
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Türkiye'de turizm konusundaki araştırmalar genellikie dış turizme yönelik olmakta ve turizm veya turist konusu ortaya atıldığında genellikle yabancı turistler dikkate alınarak yorumlar yapılmaktadır. Oysa, iç turizm de, ülkelerin turizm sektörüne olumlu katkılar sağlayan ve dış turizmin desteklenmesinde bir yardımcı güçtür. Yıllardır bu gerçeği göremeyen Türkiye'deki turizm işletmeleri ise ne yazık ki yerli turistleri çoğu zaman ikinci sınıf müşteri olarak görmektedir. Ancak son yıllarda yaşanan çeşitli gelişmeler sonucu Türkiye'deki birçok işletmenin yerli turistlere daha fazla kontenjan ayırmaya başladığı ve turizm işletmelerinde yerli ve yabancı turist ayrımı yapılmadığı dikkat çekmektedir (Tanrıverdi ve Oktay, 2002). 

Bölümde öncelikle iç turizmin Cumhuriyet öncesi ve Cumhuriyet sonrası gelişimi incelenmiş ve Türkiye açısından iç turizm hareketlerinin önemi ele alınmıştır. Daha sonra iç turizm talebinin yapısı değerlendirilmiştir. Bu konunun ardından Türkiye” de iç turizmin gelişmesini engelleyen ve iç turizmin gelişmesini destekleyen faktörlere değinilmiştir. Son olarak da Türkiye'de iç turizmin gelişebilmesi için yapılması gerekenler konusunda önerilere yer verilmiştir. 


1. Türkiye'de İç Turizmin Gelişimi 
1.1. Cumhuriyet Öncesi Dönemde Türkiye'de İç Turizm Hareketleri 


Ecanib Sınaatı, turizm endüstrisinin Osmanlıcasıdır. "Ecanib” ecnebinin, diğer bir deyişle "yabancı”nın çoğulu; "sınaat” ise bugünkü "sanayi”yi karşılamaktadır (Www.obarsiv.com, 17.07.2007). Türkiye'deki ilk turizm faaliyetlerinin 1890 
yılında yürürlüğe giren “Seyyahine Tercümanlık Edenler Hakkında Tatbik Edilecek 190 Sayılı Nizamname” ile başladığı konusunda görüş birliği vardır. (Kozak, vd., 1996). Osmanlı İmparatorluğu, seyyahların Osmanlı topraklarında dolaşımını düzenleme gereğini duymasıyla, bu nizamname yürürlüğe girmiş ve 
19. yüzyılda Osmanlı'da "ecanib sınaatı" ya da turizm endüstrisi gelişmeye başlamıştır (Www.obarsiv.com, 17.07.2007). Aslında, 1846 yılında Aya İrini Kilisesi'nin Askeri Müzeye çevrilişi ve yine İstanbul'da 1863'te açılan fuar gibi faaliyetler göz önünde bulundurulursa, cumhuriyet öncesi turizm hareketlerinin daha önce başladığını söylemek mümkündür (Öter, 2001). 

1863'te Sultanahmet meydanında açılan Sergi-i Umumi-i Osmani iç turizmin başlangıcı olarak görülmektedir. Marmara'ya civar yörelerden sergiyi görmeye gelenlere o günün gazeteleri geniş yer vermiştir. Anadolu demiryolu, 


İzmit ve yöresinden sergiye sürekli ziyaretçi taşımıştır. (WwWww.obarsiv.com, 


17.07.2007). Sergi yurt içinden büyük ilgi görmüştür. O günlerde gazetelerde 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“kalacak oda sıkıntısı çekildiğine” dair çıkan haberler bunun karutı olarak görülmektedir. Ayrıca, yine o dönemde, gazetelerde Ahmet Vefik Paşa'nın teşvikiyle İzmit üzerinden gelenlere gemilerde yüzde elli oranında indirim yapıldığı haberleri de yer almıştır (Www.radikal.com.tr, 20.07.2007). 

Buna karşılık, Osmanlı pazarından pay almak isteyen Batılı tüccarların fuara ilgisi beklenenden fazla olmuştur. Fuarda, modern tarım makineleri, dokuma tezgâhları, madencilik aletleri ve benzeri ürünlerin yarı sıra, Osmanlı sergisinde geleneksel toprak ürünleri, el dokuması halı ve nakışlı bezler, bakır eşyalar, tarım ürünleri gibi ürünler sergilenmiştir. Yoğun ilgi nedeniyle sergi 28 
Şubat'tan 17 Temmuz 1863 akşamına kadar açık kalmıştır. Batı basını özel muhabirler göndererek ve onların haberlerine geniş yer vererek fuarı desteklemiştir. Bunun sonucunda ise bazı turizm acentaları sergiyi gezmek isteyenler için özel turlar düzenlemiştir. Tutulan istatistiklere göre açık olduğu süre zarfında fuarı toplam 80 bin kişi ziyaret etmiştir (www.radikal.com.tr, 20.07.2007). 

Cumhuriyet öncesi dönemde insanların ülke içinde seyahat etmesini engelleyen bir durum söz konusu idi. Ülke içinde seyahat etmek isteyen kişilerin Mürur Tezkeresi adında bir belgeye sahip olması gerekmekteydi. Mürur Tezkeresi, Osmanlı Devleti'nde, ülke içinde seyahat etmek ve İstanbul'a gitmek için yerel yönetimden alınan izin ve geçiş belgesiydi. İstanbul'a yapılan akraba ziyaretlerinde bile bu durumu karıtlayarak kısa bir süre içinde olsa mürur tezkeresi alınması gerekmekteydi. Hatta, bazı iskelelere uğrayan gemiler, köprü ve geçitlerden geçerken ve hayvan sürüleri için alınan müruriye resmini belgelemek için de ilgili kişilere mürur tezkeresi verilirdi. Bir yıl için geçerli olan mürur tezkeresine kişinin tüm kimlik bilgileri, nereye ve niçin gittiği yazılırdı. Gelişigüzel yerleşimleri engellemek, vergi yükümlülüğünden kaçışı, kaçak işçi ve işsiz akırını önlemeye yönelik olan bu uygulama 1908'de II. Meşrutiyet'in ilan edilmesinden sonra kişisel özgürlüğe aykırı olduğu gerekçesiyle kaldırılmıştır. 
(Www.osmanli700.gen.tr, 05.09.2007). 

Cumhuriyet öncesi dönemde iç turizm gelişimiyle ilgili bu tür uygulamalara rastlanırken, asıl gelişimin Cumhuriyet sonrası, özellikle de planlı döneme geçişten sonra olduğu görülmektedir. Bu gelişim de aşağıdaki başlıkta değerlendirilmektedir. 


1.2. Cumhuriyet Sonrası Dönemde Türkiye'de İç Turizmin Gelişimi 1.2.1. Plansız Dönem 


Cumhuriyet tarihi içerisinde Türkiye'deki turizm hareketleri incelendiğinde, iç turizmin dış turizm hareketlerinden daha önce var olduğu görülmektedir. Turizm çeşitleri arasında, özellikle termal turizme hemen hemen her dönemde 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rastlanmaktadır. Bu alanda dikkati çeken en önemli örnek, Yalova kaplıcalarının Atatürk'ün direktifleri doğrultusunda sağlık turizmi amacıyla kullanılmaya başlanmasıdır. Yalova kaplıcaları 1934 yılında orijinal mimarisine sadık kalınarak restore edilmiş ve hizmete açılmıştır (Kozak vd., 1996). 

Türkiye” de iç turizm hareketleri 1950'lerde kıpırdanmaya başlamış, 1960'larda, özellikle memur ve özel sektör ücretlileri gibi, belli dönemlerde tatil yapma hakkına resmen sahip olan çalışanların sayısının artmasıyla hızlanmıştır (Durgunay, 1998). 1960'lı yıllarla birlikte, deniz kıyılarına yönelik turizmin de başladığı görülmektedir. Önceleri; Marmaris, Çeşme, Alanya, Ayvalık, Didim ve Erdek gibi yerleşim birimlerinde yaşanmaya başlanan turizm, daha sonra Bodrum, Marmaris ve Kuşadası gibi merkezleri de içerisine alarak genişlemiştir (Kozak vd., 1996). 


1.2.2. Planlı Dönemler 


Türkiye'de 1963 yılında yapılan 1. Beş Yıllık Kalkınma Planı ile birlikte iç turizmin geliştirilmesi yönünde çalışmalara başlandığı, fakat bunların planlardan çıkarılıp uygulama aşamasına getirilemediği görülmektedir (Durgunay, 1998). 
Planların uygulamaya konulamaması sonucunda, artan iç turizm talebinin ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte yeterli bir arz kapasitesi yaratılamamıştır (Kuşluvan, 2002). Ayrıca, bugüne kadar hazırlanan kalkınma planlarında göze çarpan en önemli eksiklik, iç turizm olayına yeterince yer verilmemesidir. 2007- 
2013 yıllarını kapsayan 9. Kalkınma Planı Turizm Özel İhtisas Alt Komisyon 
Raporu'nda iç turizm hareketleri ile ilgili bilinen birkaç konuya değinildiği (iç turizmin mevsimsel olması, Türk halkının gelir düzeyinin yükselmesi ile tatil kredisi uygulamasının yaygınlaştırılması ve iç turizmin kalıcı ve sürekli bir talep unsuru haline getirilmesi) fakat somut öneriler sunulmadığı görülmektedir. 

1970'li yıllarda uygulaması yapılan ve Turizm Bankası A.Ş. tarafından finanse edilen tatil kredisi ile memur ve işçilerin dinlenmesine olanak sağlanması, iş verimliliğinin arttırılması ve dolayısıyla iç turizmin gelişmesine yardımcı olunması amaçlanmıştır. Fakat daha sonra bazı aksaklıklar görüldüğü için kısa sürede uygulamadan kaldırılmıştır (Turizm Bakanlığı, 1993). İç turizmle ilgili 1970'li yıllarda dikkati çeken önemli olaylardan bir tanesi de, 1950'li yıllarda kurulan Türkiye Milli Gençlik Teşkilatı'nın iç turizmle ilgili olarak önemli bir 
organizasyon gerçekleştirmiş olmasıdır. Türkiye Milli Gençlik Teşkilatı 1977 
yılında Türkiye'nin her yerinde aynı anda 66 otobüsle her biri 30- 40 kişilik gruplardan oluşan turlar düzenlemiş ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinde 400 grup ağırlanmıştır (Öter, 2001). 
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1980'li yıllara bakıldığında ise, ekonomik alanda yapılan bazı yapısal değişiklikler, Türkiye” de turizm kavramının yerleşmesine ve toplumda bu konuda merak uyanmasına neden olmuştur. Böylelikle, belirli tatil günlerinde (dini ve ulusal bayramlar ile yılbaşı tatillerinde) ülke halkı giderek artan oranda iç turizm hareketlerine katılmaya başlamış ve bu alışkanlığını yıllık izinlerinde de devam ettirmek istemiştir. Bu dönemde yurtdışına turistik amaçlı çıkışlarda da önemli bir artış görülmüştür (Kozak, 1994). 1980'li yıllarda dış aktif turizmin gelişmesi ile toplumda turizm bilinci gelişmeye başlamış ve ülke halkı giderek artan oranda turizm hareketlerine katılmaya başlamıştır. Yine 1980'li ve 1990'lı yıllardaki Çernobil kazası, Libya'nın bombalanması, körfez savaşı ve Yugoslav- ya'daki savaş yüzünden dış aktif turizm talebi gerileyince, iç turizm pazarının önemi daha iyi anlaşılmış ve iç turizm pazarının geliştirilmesine yönelik tanıtma faaliyetleri ağırlık kazanmaya başlamıştır. Ayrıca gerek özel ve gerekse kamu sektörünün kamp alanlarını dinlenme tesisi olarak personelinin hizmetine sunmaları ve karşılığında oldukça düşük miktarda ücret almaları, bu dönemde sosyal turizmin gelişmesine basamak oluşturmuştur (Kuşluvan, 2002). 

Son yıllarda orta ve yükseköğrenimdeki öğrencilerin çeşitli inceleme- araştırma gezileri düzenleyerek iç turizm hareketlerine katıldıkları görülmektedir. 
Bu da Türkiye'de gençlik turizmi denen diğer bir turizm biçiminin yerleşmesine yardımcı olmuştur (Kuşluvan, 2002). Söz konusu bu geziler özellikle tarihi ve kültürel çekiciliği olan merkezlere yönelik olmakta (Çanakkale, Kapadokya vb.) 
ve resmi tatil dönemleri ile bahar mevsiminde hafta sonlarında yoğunlaşmaktadır. 

Geçmişi 1960'lı yıllara dayansa bile, çağdaş iç turizm hareketleri 1991 yılında gelişmeye başlamıştır. 1960-1990 yılları arasında ikinci konutlara yönelik olarak yaşanan iç turizm, 1991'de bazı faktörlerin de etkisiyle önem kazanmıştır (Www .turizmgazetesi.com, 19.07.2007). Bu dönemde, gerek seyahat üzerindeki bir dizi engelin ortadan kalkması, gerekse yurtiçi pazarın farkına varan acenta, operatör ve otellerin tüketicilere yeni olanaklar tanımasından dolayı, yurtiçi seyahat pazarında önemli gelişmeler meydana gelmiştir. Diğer yandan, genç ve orta kuşaklar arasında seyahat etmenin zorunlu bir gereksinim olduğu daha çok kabul görmeye başlamıştır (Türsab, 1999c). Bu dönemin turizm açısından en belirgin gelişimi, 1990 yılı öncesinde gündemde olmayan iç turizmin, ciddi bir pazar olarak ortaya çıkması ve turizm işletmeleri tarafından kabul görmesidir. 
Söz konusu yıllarda, iç turizm etkinliklerine katılanların sayısı milyonlar ile ifade edilmeye başlamıştır. Türkiye'de yıllar itibari ile iç turizmin gelişimi Tablo Vde görülebilir. 

1950 yılından 1997 yılına kadar geçen 47 yıllık sürede Türkiye'de yurtiçi 
seyahate katılan turist sayısı incelendiğinde düzenli bir artışın sözkonusu olduğu görülmektedir. 1950 yılında 350.000 olan turist sayısının 1997 yılında 15.9 
milyona kadar yükseldiği dikkat çekmektedir. Yukarıdaki tabloda verilen rakamlara hem yurtiçinde seyahat eden hem de Türkiye’ den yurt dışına turist olarak giden kişi sayısı dahildir. “1997 yılı itibariyle yurtiçi turizm pazarında 4.7 
milyon kişi yurtdışına turizm amaçlı seyahatlerde bulunmuştur” (Kuşluvan, 
2002 alıntı Karabulut, 1998). Geriye kalan yaklaşık 11 milyon Türk vatandaşı ise 
iç turizm faaliyetine katılmıştır. Böylece bu pazarın % 70'i yurtiçi, % 30'u da yurtdışı seyahatlerden oluşmaktadır (Kuşluvan 2002). 


Tablo 1. Yıllar İtibariyle Yurtiçi Seyahatin Gelişimi 


Harcama (Milyar $) 
0.3 0.04 
0.2 


1993 
1997 Zİ 5 


Kaynak: Turizm Bakanlığı, 1999. 


İç turizm konusunda pek fazla veri olmamakla birlikte yapı olarak belli bir değişim içinde olduğu görülmektedir. Tatil anlayışı sosyo-ekonomik yapının değişmesine ve refah düzeyinin gelişmesine paralel olarak Batı toplumlarınkine benzemeye başlamıştır. Diğer bir deyişle, bundan 6-7 yıl öncesine kadar tatil deyince yazlık evler akla gelirken artık oteller akla gelmektedir (Keyder, 1999). 
Ayrıca gelir dağılımının giderek bozulduğu Türkiye'de, tatil alışkanlıklarının da bu çarpıklık doğrultusunda gelişme göstermesine karşın, alt gelir grubuna dahil olan yurttaşların da tatil için hareketlendikleri görülmektedir (Türsab, 1999f£: 
50). 


2. Türkiye'de İç Turizmi Geliştirmenin Önemi 


Türkiye” de iç turizmi geliştirmek birçok açıdan önemlidir. Belli başlıları ise aşağıda sıralanmaktadır; 

1). Bir ülkenin insanları kendi ülkelerinin farklı yer ve bölgelerini ziyaret etmek suretiyle ülkeleri ile ilgili daha gerçekçi bilgiler edinirler. Kendi ülkelerinin kaynaklarını, geçmişlerini tanıyarak ülkeleri ile gurur duyarlar ve ulusal bilinçleri artar, ülkeleri ile özdeşleşirler (Kuşluvan, 2002 alıntı Jafari, 1987). İç turizm sayesinde yaşadığı topraklar üzerindeki zengin kültür mirasını tanıyan, eşsiz doğal güzelliklerinden yararlanabilen vatandaşların buna paralel olarak dünya görüşünün de değişeceğini söylemek mümkündür (Wwww-.aksam.com.tr, 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19.07.2007). Özetle iç turizm, turizme katılan kişilerin kendi ülkelerinin doğal ve kültürel değerlerini öğrenmelerine ve sevmelerine yardımcı olan ve sosyal faydası yüksek olan bir turizm şeklidir (Kuşluvan, 2002). 

2). Ülkenin farklı bölgelerindeki insanlar iç turizm sayesinde birbirlerini tanırlar, kaynaşırlar ve böylece aralarındaki dostluk, birlik ve kardeşlik duyguları gelişir (Kuşluvan; 2002 alıntı Jafari, 1987). İç turizm kültürel kaynaşma ve toplumsal bütünleşme için ortam yaratır. 

3). Yoğun çalışma ortamında ekonomik verimliliği düşen ve devamlı oturduğu ve çalıştığı yerden farklı bir bölgeye giderek değişiklik arayan insanlar, günlük yaşantısına belirli bir süre ara vererek fiziksel ve psikolojik yönlerden kendisini dinlenmiş hissederler ve tekrar çalışma ortamına döndüğünde daha üretken ve verimli olurlar (Kuşluvan, 2002 alıntı Jafari). 

4). İç turizmin gelişimi ile birlikte turizm ekonomisi ve sonuçta ülke ekonomisi bundan olumlu şekilde etkilenebilir. Örneğin; bu yolla ulusal gelirin bölgeler arasında daha dengeli dağılımı sağlanabilir, yoksulluk azalabilir ve işsiz insanlara yönelik yeni iş sahalarının ortaya çıkmasıyla istihdamın daha da artması sağlanabilir. Bununla birlikte, iç turizm gelirleri yoluyla bölgelerarası tüketim ve üretim hacimleri ve kalıpları değişebilir, bu durum bölgelerarası daha dengeli kalkınma politikaları uygulanmasına olanak sağlayabilir (Bahar ve Kozak 2006). 

5). İç turizm sayesinde ülkenin az gelişmiş bölgelerinin ekonomik olarak canlanması sözkonusu olabilir. İç turizme katılanların aynı ülkenin insanları olması nedeniyle yerel ürünleri kullanma eğilimleri daha yüksektir ve ayrıca yerel işgücü kullanmak mümkündür. İç turizm sayesinde gelirin daha az gelişmiş bölgelere ve gelir düzeyi düşük olan kesimlere yayılması sözkonusu olabilir (Kuşluvan, 2002 alıntı Jafari, 1987). 

6). Uluslararası turizm hareketleri, döviz kurlarındaki değişmelere, enflasyona ve uluslararası sosyal ve politik olaylara karşı çok duyarlıdır. Bunlara bağ-İı olarak dalgalanma gösterebilir. İç turizm ise ekonomik, politik ve çevresel faktörlerden daha az etkilenmektedir (Kuşluvan, 2002 alıntı Witt vd.). Dolayısıyla iç turizm talebi daha istikrarlıdır. 

7). İç turizmin gelişmesiyle ve yoğun tanıtım çabalarıyla turizm amaçlı ülke dışına çıkacak birçok vatandaş ülkede tatil yapmayı seçebilir ve böylece ülkeden döviz çıkışı engellenmiş olur (Kuşluvan, 2002 alıntı Jafari, 1987). 

8). İç turizmin, turizm bilincinin gelişmesinde de olumlu etkisi vardır. 
Çünkü, turizmin öneminin ve turist psikolojisinin anlaşılması, bizzat turizm faaliyetlerine katılmakla öğrenilen bir olgudur. Turizme bu yönüyle bakıldığında, turistin geldiği bölgede olumlu olarak algılanması, onlara karşı olumsuz tutum geliştirilmemesi ve onların en az kendi ülkelerindeki kadar rahat ettiril- 


e er 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mesi, iç turizmin geliştirilmesi ile ulaşılabilecek hedefler arasındadır (Kozak vd., 
2000). 

9). İç turizmi geliştirmek ülke içindeki işletmelerin uluslararası alandaki benzer işletmelerle rekabet edebilmesi açısından da önemlidir. Çünkü iç turizm yoluyla ülke içine yönelik hizmet sunan turizm işletmeleri, zamanla hizmet kalitesi, müşteri memnuniyeti, hız ve esneklik gibi konularda kendilerini geliştirme fırsatı bulurlar. Ülke içinde birbiri ile rekabet eden turizm işletmeleri ülke dışındaki rakipleri ile daha kolay rekabet edebilirler. Ayrıca, turizm işletmeleri iç turizm yoluyla elde ettikleri geliri dış turizmi geliştirmek için harcayabilirler (Bahar ve Kozak 2006). Özetle, iç turizm dış turizmin yararlanacağı tesisleri, hizmetleri ve olumlu zihniyeti hazırlar. 

10). İç turizmini geliştirmiş bir ülkenin zamanla dış turizmini geliştirmesi daha kolay olur. Dış turizmin geliştirilmesi için bir sıçrama tahtası olabilir. İç turizmi geliştirmek için geliştirilen altyapı, personel eğitimi, elde biriken sermaye ve bilgi dış turizmin geliştirilmesi için bir zemin oluşturur (Kuşluvan, 2002 
alıntı Jafari, 1987). Türkiye dün adlarından bile bahsedilmeyen ancak yurtiçi seyahatle birlikte gelişme kaydeden ve tanınan birçok beldeye sahiptir. Çeşme, Erdek, Ayvalık, Avşa, Kumburgaz, Bursa, Konya, Mersin ve Safranbolu gibi birçok belde yurtiçi seyahatle önce Türkiye'ye sonra bütün dünyaya açılmıştır (Türsab, 1998/b). 

İç turizmin bir ülkede geliştirilmesi yukarıda sıralanan nedenlerden dolayı önemlidir. Ancak, sağlıklı bir turizm gelişimi ne sadece iç turizmin ne de sadece dış turizmin desteklenmesiyle mümkündür. Bütünsel anlamda verimli bir turizm gelişimi sağlanabilmesi ve sürdürülebilmesi için iç ve dış turizmi birlikte ve dengeli geliştirmek çok önemlidir. İç turizmini geliştirmiş ülkelerin dış turizmde de başarılı oldukları bilinen bir gerçektir (Öter, 2001). Örneğin; Yurt içi seyahat pazarı en güçlü olan ülkelerin başında Fransa gelmektedir. Fransızların %90'1 kendi ülkelerinde tatil yaparken sadece 9010'u başka ülkelerde tatil yapmayı tercih etmektedir. Verilere göre Fransa toplam turizm gelirlerinin %65'i iç pazardan elde edilmektedir. Yine Fransa'dan sonra iç turizm pazarı gelişmiş diğer ülkeler İspanya ve İtalya'dır. Dünyada yurt dışı seyahate çıkma oranı en yüksek ülke olan Almanya'da bile iç turizm, seyahat pazarının “647'sini oluşturmaktadır. Türkiye'de iç turizmin seyahat pazarındaki payı %35 dolaylarında gerçekleşmektedir. İç turizmi gelişmiş ülkeler seyahat pazarında daha az dışa bağımlı olmakta ve bu durum krizlerden daha az etkilenmelerini sağlamaktadır. 
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3. Türkiye'de İç Turizm Talebinin Analizi 


1980'lerdeki ekonomik gelişmelerle birlikte Türkiye'de turizm kavramında yapısal değişiklikler olmuş; bayramlarda, yılbaşı tatillerinde ülke halki giderek artan bir oranda iç turizme katılmaya başlamıştır. Türkiye'de yaşanan turizm hareketleri Batı ülkelerinde yaşanmakta olan “çağdaş turizm” hareketlerine benzememektedir. Çağdaş turizm hareketlerinde turist, sürekli yaşadığı yerleşim merkezinden bir süre ayrılarak bireysel veya paket tur satın alarak seyahat etmekte ve gittiği yerde genellikle bir konaklama işletmesinde ücretini ödeyerek konaklamaktadır. Türkiye de durum bunun gibi gelişmemiştir. Türkiye'de yaşanmakta olan turizm hareketlerinin bir bölümü “yazlık” olarak adlandırılan konutlara yöneliktir. Sosyal turizm kapsamı içerisinde değerlendirilebilecek bir diğer Türkiye'ye özgü turizm etkinliği de kamu kamplarında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de çeşitli kamu kuruluşlarına ait çok sayıda kamp bulunmaktadır. Türkiye'de iç turizm kapsamında daha ziyade akraba ve arkadaş ziyareti, iş amaçlı seyahatler, sağlık amaçlı seyahatler dini merkezlere yapılan seyahatler ve öğrencilerin ve öğretmenlerin tarihi ve kültürel yerlere yaptığı geziler ağırlıktadır (Kuşluvan, 2002). 

Türkiye'de iç turizmle ilgili yeterince araştırmanın olmadığı dikkat çekmektedir. Bu konuda en kapsamlı araştırmaların sadece 1983, 1992 ve 1997 yıllarında Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Değerlendirme Daire Başkanlığı tarafından yapıldığı görülmektedir. Araştırmalar, hanehalkı fertlerinin hem yurtiçi hem de yurtdışına yönelik turizm hareketlerini içermektedir (Turizm Bakanlığı, 1999). 

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 1997 yılında en son yapmış olduğu Hanehalkı Turizm Araştırmasının sonuçlarına göre; 

e Hanehalkı fertlerinin turizm harcamaları 5.4 milyar Dolar'dır. Türkiye'de her yıl 15 milyondan fazla yurttaş, 40 milyondan fazla seyahat gerçekleştirmektedir (Türsab, 1999b). 1997'de ülkemiz vatandaşlarının % 39.64'ü en az bir geceleme yapmak kaydıyla ikamet ettikleri yerden başka bir yere seyahat etmiştir (Durgunay, 1998). 

e Türk vatandaşlarının gittikçe artan seyahat talebini çarpıcı biçimde ortaya koyan bir diğer gösterge de Turizm Bakanlığı'ndan belgeli konaklama istatistikleridir. İç turizm pazarı ile ilgili en son yapılan geniş kapsamlı araştırma 
1997 yılında Turizm Bakanlığı tarafından yapıldığından, 2006 yılı itibariyle iç 
turizm hareketlerinin en güncel ve sağlam verilere dayanarak takibini yapabileceğimiz bilgi kaynağı her yıl yayınlanan Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Turizm İşletme Belgeli Konaklama İstatistikleridir. 
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Tablo 2'de yıllar itibari ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan belgeli turizm işletmelerinde konaklayan kişi ve geceleme sayıları ile ortalama kalış süreleri verilmiştir. Tablodan da görüldüğü üzere yıllar itibari ile konaklayan kişi ve geceleme sayıları artmıştır. Bu durum Türkiye'de iç turizmin geldiği nokta konusunda bilgi vermektedir. Türkiye'de iç turizm önceki yıllara göre gelişmiştir. 
Eğer gelişmesinin önündeki engeller aşılabilirse daha da gelişmeye devam edecektir. Ancak, burada dikkat edilmesi gereken nokta, yerli turistin işletmelerde ortalama kalış süresidir. Tablo incelendiğinde ortalama kalış sürelerinin 2,5 günü bile geçmediği görülmektedir. Oysa, yabancı turistlerde bu rakam 4 günün üzerine çıkmaktadır. Bu nedenle, iç turizm konusunda sadece iç turizme katılan ve turistik işletmelerde konaklayan kişi sayısının arttırılmasının yanı sıra, ortalama kalış sürelerinin arttırılması konusunda da düzenlemelere gidilmesi gerektiği söylenebilir. 


Tablo 2. Yıllar İtibariyle Turizm İşletme Belgeli İşletmelerde Konaklayan Kişi ve Geceleme Sayıları ile Ortalama Kalış Süreleri 


1993 4.831.051 
1994 
199 
199 
199 14.941.411 
199 15.513.645 2.02 


1999 7.854.688 16.782.840 2.14 


ii 


2000 16.475.699 
2001 7.749.622 | 14.178.389 1.83 
2002 7.916.706 15.202.445 1.92 o] 
16.233.902 1.93 
18.356.597 1.89 
18.818.631 1.80 
21.502.638 1.86 


Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı, (www.kulturturizm.gov.tr, 19.09.2007) 


e Hanehalkı Turizm Araştırması sonuçlarına göre 1997'de Türk vatandaşlarının harcamalarının % 16.3'ü konaklama, 9634.6'sı yeme-içme, 9022.4'ü ulaşım ve geri kalanı da alışveriş, eğlence ve diğer harcamalar arasında dağılmıştır. 
Bugün yurtiçi seyahat pazarında gerçekleşen 5 milyar dolarlık harcamanın analizi, aynı zamanda turizmin hangi sektöre, ne oranda bağlı veya hangi sektörün turizme bağlı olduğunu göstermesi açısından önem taşımaktadır. Ayrıca yurtiçi turizmin ve yurtiçi seyahat pazarının geliştirilmesi için kimin ne oranda para kazandığını yada kazanabileceğini görmesi de önemlidir. Bu açıdan ele alındığında; harcamalardan en çok yararlanan kesimin gıda ve içecek sektörü olduğu görülmektedir. Bu sektörleri ulaştırma ve konaklama sektörü izlemektedir. 

e Türkiye'de yurtiçi veya yurtdışı seyahate çıkan her 5 kişiden biri 15-24 yaşları arasında yer almaktadır. Kısaca yerli pazarda seyahat eden kesimi genç-İer ve orta yaş grubu oluşturmaktadır. Orta yaş üzeri grupta seyahat etme eğiliminin düşük olduğu görülmektedir. 

e 1997 yılı itibariyle seyahat edenlerin sosyo-ekonomik durumlarına bakıldığında, birinci sırada ücretliler, ikinci sırada ev kadınları ve üçüncü sırada öğrencilerin yer aldığı görülmektedir. Seyahate çıkan ev kadınları oranının yüksek çıkması, Türkiye'deki bir diğer sosyal gerçekliği de ortaya koymaktadır. 
Bugün Türkiye'de çalışabilir nüfusun % 60'ı, yalnızca erkeklerin gelirleri ile geçimini sağlamaktadır. Kadınlar ise genelde evde çalışmakta ve seyahate de aileleriyle birlikte çıkmaktadırlar. Seyahat edenler içinde ev kadınlarının bu denli yüksek bir oran ile ikinci sırada yer alması; her ne kadar kadınların çalışma hayatında yeri artsa dahi, yukarıda sözü edilen sosyal gerçeklikten kaynaklanmaktadır (Türsab, 1999c). 

e Türkiye'de turizm amacıyla seyahat eden kesimi daha çok tatil bilinci yüksek ve gelir düzeyi toplumun en üst seviyesinde olan kişilerin oluşturduğu görülmektedir. Fakat son zamanlarda iç piyasaya yönelik promosyonlu satışların artması, acentaların iç turizm konusunda sürekli çalışma içinde olması ve gerekli ödeme kolaylıklarını tüketiciye sunması nedeniyle orta kesimin de tatile çıkmaya başladığı dikkat çekmektedir. 

e İç turizmde, uzun yıllardır seyahat olgusu geleneksel olarak dost ve akraba ziyareti şeklinde yapılırken, son yıllarda gerek iş dünyasının dışa açılması, gerekse sosyal alanlardaki gelişmelerin de etkisiyle, seyahatlerde amaçla birlikte, müşteri profilinde de önemli değişikliklerin olduğu görülmektedir. “1997 yılında Türkiye ve Türkiye dışında yapılan iş seyahatleri 2 milyon dolayına yaklaşırken, yurtiçi iş seyahatleri bunun % 95'ini oluşturmaktadır” (Türsab, 1999d). İş seyahatine çıkanların mesleki durumları da oldukça önemli bir veridir. Çünkü, artık dünyada iş turizmi konusunda yapılan çalışmaların hemen hemen tamamı iş merkezli ve her gruptan insanın iş seyahati yapmasından çok, hangi grupların, hangi beklentilerle iş seyahati gerçekleştirdikleridir. Bu açıdan; iş seyahatlerine çıkan grupların beklenti ve zevkleri farklı olduğundan, Türk vatandaşlarının da iş seyahatlerinde aynı yaklaşımı göstermeleri kaçınılmazdır (Kuşluvan, 2002). Yapılan anketlerin ortaya koyduğu sonuçlar; Türkiye de en 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çok iş seyahatine çıkanların sırasıyla ücretliler, esnaf ve zanaatkarlar ve işverenler olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca “Türkiye'de 1997 yılında gerçekleştirilen iş seyahatlerinden 96 50'si, 5 ilde yoğunlaşmış olup bunlar arasında; Istanbul, Ankara, İzmir ve Trabzon ilk sıraları almaktadır” (Türsab, 1999d). 

e 1997 yılı verilerine göre; bireysel seyahat sayısının toplam seyahat sayısı içindeki payı % 90, seyahat acentası ile organize edilen seyahat sayısının payı ise % 6 - 10'dur. Geçmiş yıllarda seyahate katılımda acentaları kullanma oranının oldukça düşük olmasının nedenleri olarak; acentaların sunduğu hizmetlerin çeşitliliğinin az olması ve insanların iktisadi gerçekler karşısında seyahate çıkmakta zorlanmaları gösterilmekteydi (Türsab, 1999e). Günümüzde büyük oranda bireysel şekilde gerçekleşen iç turizme yönelik seyahat ve tatil için yılda 6.2 
milyar dolarlık harcama yapılmaktadır. Yurt içi ve yurt dışına yönelik iş, gezi ve akraba ziyaretleri şeklinde gerçekleşen seyahatlerin sadece “o 10'u organize biçimde yapılmaktadır (www.tuyed.org.tr, 19.07.2007). Fakat organize turların bireysel turlara göre daha ucuz ve güvenli olduğu gerçeği artık herkes tarafından kabul edilmektedir. Özellikle, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Yasası'na eklenen Seyahat Güvence Paketi ile seyahat acentaları tarafından organize edilen turlar ile seyahate çıkma oranının artacağı söylenebilir. 

Daha öncede belirtildiği gibi, iç turizmle ilgili en son ve en kapsamlı araştırma 1997 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan Hane Halkı Turizm Araştırmasıdır. Buna ek olarak çeşitli turizm dernekleri, seyahat acentaları ve turizmle ilgili dergilerin yapmış oldukları araştırmalar da mevcuttur. Ancak bu araştırmaların kapsamı Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan “Hane Halkı Turizm Araştırmaları” kadar kapsamlı değildir. Ancak daha güncel olması dolayısıyla Türsab tarafından 2002 yılında yapılan araştırmanın sonuçlarına da yer vermek gerekmektedir. Buna göre 28 Türsab üyesi seyahat acentası üzerinde yapılan araştırmadan elde edilen sonuçlar aşağıda verilmektedir (Yücel, 2003): 

ə Seyahat acentası ile tatile çıkan her Türk vatandaşından ünün Akdeniz ve Ege bölgelerini tercih ettiği belirlenmiştir. 

o Seyahat acentalarının müşterilerinin 9656'sını kadınlar, 7644'ünü ise erkekler oluşturmaktadır. 

e Araştırmaya katılan seyahat acentaları aracılığı ile seyahat eden yerli turistlerin seyahat amaçlarını sırasıyla; dinlenme ve eğlenme (%62.3), kültür ve dini tema (622.5), kış sporları (963.5), sağlık (963.2), kongre ve toplantılara katılma (962.5) doğa sporları (962.2) iş amaçlı seyahat (902.1) ve diğer (901.7) amaçlar oluşturmaktadır. 
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Tablo 3. Seyahat Acentalarının Pazar Profili 


9 
© 


Cinsiyet 

Kadın 

Erkek 

Seyahatin Amacı 
Dinlenme ve Eğlenme 


Gi 
Ga 


H 


NIOD 
NİN al 


Kültür ve Dini Tema 

Kış Sporları 

Sağlık 

Kongre ve Toplantılara Katılma 
Doğa Sporları 

İş Amaçlı Seyahat 

Diğer 

Konaklanılan İşletme Türü 
5 yıldız ve üstü 

3 ve 4 yıldızlı işletme 
Tercih Edilen Ulaşım Aracı 
Kendi Araçları ile 

Otobüsle 

Uçakla 

Seyahat Acentalarının Kullandığı Tutundurma Aracı 
Ulusal Gazete İlanı 

Broşür 

TV/Radyo İlanı 

Web Sitesi 

Müşteri Ziyareti 

Broşür Postalama 


N fin 


HİNİNİN aieinlG 


la 
SIN 
Njo 


Q 
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Gi 


m ya 
D O ja 
N Ko] 


a) o m jN © D 


Dad bad bad E aja jo 


Fuarlar 
E-mail 


pa 
N m 


Diğer 


e Seyahat acentaları aracılığı ile seyahat edenlerin %72.9'u 5 yıldız ve üstü işletmelerde, 9019.2'si ise 3 ve 4 yıldızlı işletmelerde konaklamayı tercih etmiştir. 

o Araştırmaya katılan seyahat acentası müşterilerinin 9052'si kendi araçları, %34.5'i otobüs ve %19.9'u uçak ile seyahat etmiştir. 

e Seyahat acentalarında tatil başlangıç tarihine son bir ay kala yaptırılan rezervasyonların oranı %99.2, son bir hafta içinde rezervasyon yaptıranların oranı ise %41.3' tür. 

Araştırmadan eide edilen son bulgu ise seyahat acentalarının kullandığı 

tutundurma araçları ile ilgilidir. İç turizme yönelik faaliyet gösteren seyahat 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acentalarının kullandığı tutundurma araçlarını sırasıyla; ulusal gazete ilanı (%46.7), broşür (9013.8), TW/radyo ilanı (968), web sitesi (965.2), müşteri ziyareti (964.1), broşür postalama (963.9), fuarlar (963.6) e-mail (962.6), diğer (%12.1) araçlar oluşturmaktadır. İç ve dış turizmi dengeleyen ülkelerde tatil satışları büyük oranda katalog üzerinden gerçekleşirken, Türkiye'de yurt dışı satışlar ağırlıklı olarak katalog üzerinden, iç turizm satışları ise gazetelere verilen ilanlar yoluyla yapılmaktadır. Bu nedenle, iç turizm pazarında faaliyet gösteren acentalar, gazetelere milyonlarca dolarlık ilan vermektedir. 


4. Türkiye'de İç Turizmin Gelişmesini Engelleyen Faktörler 


İç turizmin gelişimini gösteren birçok olumlu faktörden söz edilse de bugün Türkiye'de iç turizmin gelişmesini olumsuz yönde etkileyen bazı faktörleri incelemek, kapsamlı ve sürekli bir iç turizm politikası oluşturmak açısından faydalı olacaktır (Özdemir, 1999: 164). Türkiye” de iç turizmin gelişmesini olumsuz yönde etkileyen birçok sosyo-kültürel, sosyo-ekonomik ve sosyo-psikolojik neden bulunmasına karşın en belirgin olanları aşağıda sıralanmaktadır: 

Seyahat Kültürünün Olmaması: Türk halkının turizm hareketlerine katılma alışkanlığının olmaması, turizm kavramına yabancı olması ve turistik amaçlı tüketimin büyük miktarlarda harcamayı gerektirdiğini düşünmesi önemli nedenlerden birkaçıdır. Ayrıca toplam nüfusun % 59unun şehirlerde ve “e 41'inin kırsal kesimlerde yaşıyor olmaları da gözönüne alınması gereken bir etkendir. 
Kırsal kesimlerde yaşayanların kapalı ve kendi ürettiğini tüketen bir ekonomik düşünceye sahip olmaları dışa açılmalarını geciktirmektedir (Kozak, 1994). 

Seyahat kültürünün gelişmemiş olmasının iç turizm pazarına nasıl yansıdığına ilişkin çarpıcı bir örnek Master Card'ın altı ayda bir yaptığı araştırmada “Elinize fazladan 20 bin dolar geçse nerede değerlendirirsiniz?” sorusuna verilen .yanıtlardır. Bu araştırmaya göre, “tatile çıkarım” yanıtı ancak 6. sırada verilmiştir. Bu sonuç, Türk halkının araba ya da ev alma isteğinin tatilden çok önce geldiğini ve seyahat kültürünün gelişmediğini göstermektedir (Resort Dergisi, 2004) 

Ekonomik Sorunlar (Gelir Düşüklüğü, Yüksek Enflasyon, Turistik Ürünün Fiyatını Yüksekliği, Otomobil Sahipliğinin Yaygın Olmaması): Türkiye'de seyahat acentalarından paket tur satın alarak veya tatilini bireysel olarak organize ederek iç turizm hareketlerine katılacak ciddi bir potansiyel olduğu belirtilmektedir. Ancak, bu potansiyelin harekete geçirilmesinin önünde başta dengesiz gelir dağılımı olmak üzere önemli ekonomik nedenlerin bulunduğu da bir 
gerçektir. Bu ekonomik nedenlerden biri kişi başına düşen milli gelirdir. 2006 
yılı verileri dikkate alındığında satın alma gücü paritesine göre kişi başına düşen GSMH, ABD'de 43.326 dolar, Fransa'da 30.150 dolar, Almanya'da 31.517, 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İtalya'da 29.406, İspanya'da 27.542, İngiltere'de 23.519 iken Türkiye'de 8.385 
dolardır (www.tuik.gov.tr, 17.10.2007). Türkiye tüm dünya ülkeleri arasında kişi başına düşen gelir sıralamasında ancak 92. sırada yer almaktadır (Wwww.undp.org, 17.10.2007). Bu nedenle, çalışan kesim öncelikle temel ihtiyaçlarını karşılamak zorunda kalmakta ve tasarruf yapamadığı için de turizm faaliyetlerine yeterli miktarda pay ayıramamaktadır. 

İç turizmin gelişmesini olumsuz yönde etkileyen diğer bir ekonomik neden ise ülkedeki enflasyon oranının yüksek olmasıdır. Enflasyon oranı, diğer bazı turist gönderen ve kabul eden ve iç turizmi gelişmiş ülkelerle kaışılaştırıldığın- da, aralarında farklılıkların olduğu görülmektedir. 2006 yılı itibariyle enflasyon oranı (Tüketici Fiyatları Endeksi'ne göre) ABD ve İngiltere'de 963.2, Almanya' da % 2.5, İtalya'da % 2.1, Fransa ve İspanya’ da % 1.6 iken, Türkiye” de bu oran % 9.6 düzeyindedir (Www.tuik.gov.tr, 17.10.2007). Sahip olunan yüksek enflasyon oranı halkın satın alma gücünü daha da azaltmakta ve maliyetleri artırmakla birlikte turistik mal ve hizmetlerin fiyatlarının da artmasına neden olmaktadır. Turizm işletmeleri, ülkeye yönelik dış turizm talebinin canlanması ile birlikte turistik ürün fiyatlarını tamamen dışa dönük olarak belirlemekte ve kendilerini sadece yabancı turistlere hizmet sunan işletmeler olarak tanıtmaktadırlar. 
Bunun sonucunda fiyatların yüksek olduğu düşüncesi ile yerli halk turizm işletmelerinden, özellikle de konaklama işletmelerinden uzaklaşmaktadır. Ayrıca turizm işletmelerinin yerel turistlerin özelliğine uygun kontenjan ve fiyat ayarlamaları yapmamaları orta ve düşük gelir gruplarının tatil ihtiyaçlarını karşılayamamalarına neden olmaktadır (Kuşluvan, 2002). 

Refah göstergesi olarak ele alınan değişkenlerden biri de ülkedeki otomobil sahipliği oranıdır. Otomobil sahibi kişiler, tatillerini herhangi bir etki altında kalmadan ve bir gruba bağlı olmadan değerlendirmek isteyeceklerdir (Kuşluvan, 2002). TÜRSAB tarafından yapılan araştırma sonuçlarında da belirtildiği üzere, seyahat acentası müşterilerinin 9652'si seyahatlerini kendi araçları ile gerçekleştirmektedir. Bu durum otomobil sahipliğinin iç turizm açısından oldukça önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Ne yazık ki, Türkiye'nin gelişmekte olan bir ülke olması ve yeterli altyapıya sahip olmaması nedeniyle kişilerin otomobil sahibi olma isteklerine karşılık verilememektedir. 2005 yılı itibari ile Türkiye bin kişi başına düşen 86 otomobil ile OECD ülkeleri arasında sonuncu sırada yer almaktadır. 

Bin kişi başına düşen otomobil sayısı ABD'de 761, İtalya'da 768, Fransa'da 604, Almanya'da 603, İspanya'da 573 ve İngiltere'de 536'dır (www.oecd.org,, 17.10.2007). Bu durum, sosyo-ekonomik gelişme açısından Türkiye'nin kat etmesi gereken yolu ortaya koymaktadır. 


İç Turizm Pazarına Paket Tur Sunan Seyahat Acentalarının Azlığı: 


Türkiye'de iç turizme yönelik tur düzenleyen seyahat acentası sayısının az olması, üzerinde durulması gereken diğer bir sorunu oluşturmaktadır. Iç turizme yönelik faaliyet gösteren seyahat acentası sayısı çok görünmesine karşın, gerçekte pazarın 9660-70'i eskiden beri 3-4 acentanın elindedir. 90'lı yılların ortasında piyasaya giren ETS, şu anda iç turizm pazarında en büyük paya sahip acenta konumundadır. 2000'li yıllara gelinceye kadar büyük oranda Duru ve İrem Tur'un ağırlıklı olduğu iç turizm pazarında son yıllarda Jolly Tur, Touristica ve CNN Tur'da ağırlıklı olarak iç turizmde faaliyet göstermektedir (Wwww.resortdergisi.com, 09.07.2007). İç turizmde faaliyet gösteren seyahat acentası sayısının azlığıyla birlikte, bu acentaların sadece İstanbul, İzmir, Ankara gibi üç büyük ilde toplanması da iç turizmde sorun oluşturmaktadır. 

Yerel seyahat acentalarının bu yöndeki çalışmalarına ağırlık vermeleri ve gerekli organizasyon düzenlemelerine gitmeleri ile sorun da kısmen çözüme kavuşturulmuş olacaktır. Çünkü son dönemlerde basından da izlendiği gibi, yerel seyahat acentaları belirli dönemlerde değişik merkezlere turlar düzenleyerek iç turizmin canlandırılmasına katkıda bulunmaktadırlar (Kuşluvan, 2002) 


Yıllık İzinlerin Farklı Dönemlerde Olması: 


Farklı işyerlerinde çalışan aile bireylerinin aynı zaman diliminde yıllık izinlerini kullanamamaları, eğitira-öğretimdeki tatil döneminin turizm sezonunun başlamasından sonraya gelmesi, tatillerini beraber geçirmek isteyen ailelere engel oluşturmaktadır. Diğer yandan, Türkiye'nin sahip olduğu iklim yapısı nedeniyle turizm mevsimi olarak daha çok yaz ayları tercih edilmekte, diğer dönemlerde iç turizm faaliyetleri; sağlık, iş, akraba ve arkadaş ziyareti amaçlarını taşımaktadır (Kuşluvan, 2002). 


İkinci Konutların Yaygınlığı: 


Son olarak, günümüzde özellikle kıyı bölgelerde artış gösteren ikinci konutlar, kişilerin her yıl ayrı bölgelere gitmelerine yol açmakta ve ekonomik anlamda turizm hareketlerine katılmalarına engel oluşturmaktadır. Çünkü sözkonusu bu konutlar, kişinin o yörede turizm amaçlı tüketim yapmasını engellediği gibi, konut sahiplerinin sadece günlük yaşantılarını devam ettirdiği bir yer olma özelliğine sahip olmaktadır (Kuşluvan, 2002 alıntı Kozak, 1994). 
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5. Türkiye'de İç Turizmin Gelişmesini Destekleyen Faktörler 


İç turizm hareketlerinin gelişmesini olumsuz yönde etkileyen nedenlerin yanısıra, kişileri turizm faaliyetlerine yönelten olumlu gelişmeler de bulunmaktadır. Bunların belli başlıları aşağıda sıralanmaktadır: 

1). Türk toplumunun çoğunluğunu çalışan kesim ve bunların aileleri oluşturmaktadır. Bu kesimin yıllık ücretli izinlerinin ve hafta sonu izinlerinin olması, genellikle hafta sonu tatilleri ile birleşen dini ve milli bayramların varlığı, Türkiye'de iç turizm gelişimini desteklemektedir (Kuşluvan, 2002). 

2). Türkiye'de aktif dış turizmin gelişmesine paralel olarak kitle iletişim araçlarında da gelişmeler olmakta ve insanlar basın-yayın organlarından duydukları ve gördüklerini kendileri de gerçekleştirmek istemektedir. Özellikle renkli yayınlar yolu ile, kişide tatile çıkma isteği uyandıran iletişim araçları iç turizmi teşvik etmede de önemli bir rol oynamaktadır (Kuşluvan, 2002 alıntı Usta, 1988). Son dönemde Türkiye'de turizm olayına verilen önemin artması, basın ve yayın kuruluşlarında bu yönde fazla sayıda yayın çıkartılması ve hepsinden de önemlisi, seyahatin çalışan insanlar için zorunlu bir gereksinim oldugunun algılanmasına bağlı olarak, Türkiye'de yurtiçi seyahat pazarının büyük gelişmeler kaydettiği görülmektedir. Gerek yabancı ülkelere gidişler, gerekse yurtiçindeki seyahatlerin oluşturduğu ve “Yurtiçi Seyahat Pazarı” olarak adlandırılan bu oluşum, bugün turizmde gelişmiş bütün ülkelerin gelişme yolunda kullandıkları en büyük kaynaktır (Türsab, 19990). 

3). Ulaştırma endüstrisinin gelişimi sonucunda hızlı ve kitlesel ulaşıma olanak veren araçların kullanılması, zamanı ve mali gücü çok sınırlı insanların da iç turizm hareketlerine katılmasını sağlamıştır. Otomobil sayısında istenilen düzeyde olmasa da, artış gözlenmesi iç turizmi geliştirici etkenlerdir. Böylece ulaştırma imkanları geliştikçe turistik hareketler miktar bakımından artmış ve orta sınıfı oluşturan halk da kendi ülkesini görme ve tanıma imkanı elde etmiştir (Kuşluvan, 2002 alıntı Usta, 1988). Son yıllarda özel hava yolu şirketlerinin Anadolu'daki sefer noktalarını ve sayılarını arttırmasının yanı sıra, (Tüzün, 2006), online satış olanakları ve havayolu ulaşımındaki kolaylıkların da iç turizm pazarına önemli bir hareketlilik kazandıracağını söylemek mümkündür. 
Ayrıca, iç hat seferlerinde alınan Özel Tüketim Vergisinin (ÖTV) kaldırılmasıyla havayolu ulaşımının ucuzlayıp kolaylaşması, iç turizm pazarındaki hızlı büyümenin sürmesini sağlayacaktır (Resort Dergisi, 2004). 

4). Özellikle 1980'li yıllardan sonraki dönemlerde ülkeye yönelik dış turizm hareketlerinde canlanma görülmesi ile birlikte yeni turizm alanlarının hizmete girmesi ve yerli turistlerin farkında olmadığı çeşitli turistik ve kültürel değerlerin ortaya çıkarılması, Türkiye'deki potansiyel turistlerde de merak 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uyandırmış ve bu potansiyel turist topluluğu da, sahip olunan tarihi, kültürel ve doğal çekicilikleri görmek istemiştir. Bununla birlikte yabancı turistlerle birlikte olma ve onları tanıma isteği kişileri turizm merkezlerine çekmeye başlamıştır (Kuşluvan, 2002 alıntı Kozak, 1994). 

5). Son yıllarda, dini ve ulusal bayramlar ile yılbaşı tatillerinde seyahat acentalarının çeşitli konaklama işletmeleri ile işbirliği yaparak yerel turistlerin satın alabileceği düzeyde tur programları hazırlamaları ve küçük ölçekli konaklama işletmelerinin (motel, pansiyon vb.) yerel turistlere cazip fiyatlarda oda satmaları, iç turizm talebinin belirli dönemlerde turizm merkezlerine çekilmesiyle sonuçlanmıştır (Kuşluvan, 2002). 

6). Büyük şehirlerdeki sanayileşme, çevre kirliliği, gürültü ve trafik gibi sorunları da beraberinde getirmiştir. Bu olumsuzluklardan psikolojik yönde etkilenen bölge insanlarının yaşadıkları bölgeden belli bir süre için ayrılma, değişiklik arama, kendisini psikolojik yönden tatmin etme ve çalışma ortamına tekrar hazırlanma gibi isteklerde bulunmaları sonuçta iç turizm talebinde canlanmaya neden olmuştur (Kuşluvan, 2002). 

7). Bazı büyük kamu ve özel sektör işletmelerinin kendi personelinin tatil gereksinimini karşılamak amacıyla çeşitli dinlenme tesisleri ve otelcilik yatırımlarına girişmeleri (kamu kampları) ya da belirli konaklama işletmeleri ile yaptıkları anlaşmalar çerçevesinde aşamalı olarak personelin bu olanaklardan yararlanması, sosyal turizmin, dolayısıyla iç turizmin gelişmesinde önemli bir etken olmuştur (Kuşluvan, 2002). 

8). Türkiye'de eğitim-öğretim alanındaki gelişmelerie birlikte okullaşma oranının ve eğitim almış kişilerin sayısal olarak artması sonucunda, kişilerin çağdaş bir toplumun en önemli özelliğinin gezme, görme, dinlenme, eğlenme ve araştırma olduğunun farkına varmaları ile kendileri de benzer amaçlara sahip olmak istemişlerdir. Kişilerin eğitim düzeyi yükseldikçe turizme olan istek ve ihtiyaçlarının da artacağı bir gerçektir. Nitekim uluslararası turizm faaliyetlerine katılan yabancı turistlerin eğitim durumlarına bakıldığında, çoğunluğunun lise ve yüksekokul mezunu olduğu rahatlıkla görülebilir (Kuşluvanı, 2002 alıntı Kozak, 1994). Türkiye'de genç ve eğitimli nüfusun fazla olması gelecekte iç turizm gelişimi için bir potansiyel oluşturmaktadır. 

9). Kısa bir süre öncesine kadar Türkiye'nin yalnız belli başlı birkaç şehrinde görülebilen seyahat acentalarına şimdi Türkiye'nin bütün şehirlerinde, hatta bütün ilçelerinde bile rastlanabilmektedir. Bu arada esas olarak yurtdışından turist getiren çok sayıda seyahat acentasının ve tur operatörünün şimdi yurtiçi seyahat pazarına girmeye ve bu amaçla bünyelerinde yurtiçi seyahat ile ilgili birimler oluşturmaya başladıkları görülmektedir (Türsab, 1998a). 
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10). Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Yasası'na eklenen “Seyahat Güvence Paketi” ile iç turizmde ciddi büyüme yaşanacağı tahmin edilmektedir. Yasa- ya eklenen bu paketle tüketicilere sunulan acentacılık hizmetlerinin hiç yapılmaması ve/veya yarım bırakılması gibi durumlarda tüketici haklarının tazmini- nin sağlanması amaçlanmaktadır. Yurt içi ve yurt dışı turları kapsamına alan sigorta paketi ile (www.tursab.org.tr, 13.09.2007) Türk vatandaşlarının tatilleri herhangi bir kaza yada aksaklığa karşı sigorta güvencesine alınırken, tüketicide oluşan güven duygusunun seyahatleri arttıracağını söylemek mümkündür (Tüzün, 2006). 

11). Geçmişte bazı bölgelerdeki yerel yöneticilerin yerli turiste karşı olan olumsuz tavırlarında da hızlı bir değişme olduğu dikkat çekmektedir. Bir zamanlar “Yerli turist istemiyoruz” diyecek kadar iç turizme olumsuz yaklaşan yerel yöneticilerin, artık bu tutumlarını değiştirerek il, ilçe yada beldelerinin iç turizmden pay alması için çeşitli girişimlerde bulunmaya başladıkları görülmektedir (Kuşluvan, 2002 alıntı TÜRSAB, 1998). Avrupa pazarındaki rezervasyon iptalleriyle dolulukların “e 30'ların aşağısına inmesi, hatta birçok otelin kapısını kapatması; konaklama işletmelerini uzun zamandır gözardı ettiği iç pazara yönelttiği dikkat çekmektedir. İç pazar talebinin yüksek sezonda olması, ödemelerin Türk Lirası (TL) bazında olması, acentaların bir yıl getirdikleri müşteriyi gelecek yıl garanti edememesi ve iç pazara yönelik olarak çalışan acentalara yeterli bir güvenin oluşmaması nedeniyle, iç pazara kontenjan vermemekte direnen konaklama işletmelerinin, son gelişmelerden sonra iç pazara % 40'a varan kontenjan ayırmaya başladığı görülmektedir (Kuşluvan, 2002 alıntı Türsab, 1999a). Bir dönem işletmesinde yerli turiste yer vermediğini bir övünç gibi anlatan, hatta bunu işletmelerinin kapısına yazacak kadar ileri götüren işletmecilerin, şimdi seyahat acentaları ile işbirliği yaparak, kapasitelerinin belli bir bölümünü bilinçli ve planlı bir şekilde iç turizme ayırmaya başlaması, bu alanda yaşanan önemli bir gelişmedir (Kuşluvan, 2002 alıntı TÜRSAB, 1998a). 

12). Yurtiçi seyahat pazarını iyi değerlendirerek turizm sektöründeki iş hacmini büyütmeyi hedefleyen acentacı ve otelciler, pazarı büyütmeye yönelik tanıtma çalışmaları ile tüketiciye bir dizi tatil seçeneği sunmaktadır. Konaklama işletmeleri ile acentacıların ortak çalışmasının ilk görüntüsü tanıtımda ortaya çıkmaktadır. Acentaların tanıtım çalışmalarına free (ücretsiz) oda yada direkt para ödemesi ile destek veren konaklama işletmelerinin, iç turizme yönelik çalışan acentalara kontenjan ayırmaya başladıkları dikkat çekmektedir. Acentalara ödenen komisyon oranlarını da arttıran otelciler, tüketiciye yönelik olarak da “4 gece kal 3 gece öde, tam pansiyon kal yarım pansiyon öde” gibi ödeme kolaylıklarının yarusıra, 0-12 yaşa ücretsiz konaklama, gençlere ve balayı çiftlerine % 50 
indirimli konaklama hizmeti verme gibi bir dizi alternatif de sunmaktadır. Yurtiçi seyahat pazarının geliştirilmesinin yanısıra, insanların organize turlarla seyahatini özendirmek için çalışan acentacılar, konaklama işletmelerinin fiyatları aşağıya çekmesi, ödeme kolaylığı tanıması, komisyon oranlarını arttırması ve kontenjan vermesi ile hareket serbestisine kavuşurken, tanıtımı arttırma, iç turizme yönelik paket turlar hazırlama, toptancı-perakendeci acenta ayrımına giderek Türkiye genelinde servis verebilme ve ulaşıma ağırlık verme yolunu izleyerek, yerli pazarın hacmini arttırmak için çalışmaktadır. Acentacılar ayrıca, tüketiciyi kredilendirme gibi ödeme kolaylıkları ile de iç turizm hareketini arttırmayı hedeflemektedir (Kuşluvan, 2002 alıntı Türsab, 1999a). 

13). TÜRSAB tarafından yapılan araştırmalarda ortaya konulduğu gibi, acentaların tüketicilere seyahatin maliyetini ödeme konusunda getirdikleri olanaklar, insanların daha rahat seyahate çıkmasında yardımcı olmuştur. Bugün her 100 kişiden 30'u seyahate ayırdığı parayı vadeli taksitlerle ödeyebilmekte, diğer yandan, “e 22'si de döviz üzerinden vadeli alışverişte bulunabilmektedir (Türsab, 1999e) 

14). Günümüzde geleneksel tüketici yapısının değişmeye başladığı görülmektedir. Artık tüketiciye, e-mail ve internet gibi olanaklar sunulmaktadır. 
Bu olanaklar tüketiciye, ürünlere doğrudan ulaşma ve evinin odasından rezervasyon yapma imkanı sağlamaktadır. Bu gelişme iç turizm gelişimini destekleyici niteliktedir. Her ne şekilde olursa olsun, bugün tüm bu faktörler yurtiçi seyahat pazarının gelişiminde önemli köşe taşlarını oluşturmuştur (Kuşluvan, 
2002). 

15). Toplumda turizm bilincini geliştirmek, iç turizmi desteklemek ve geliştirmek ve halkın turizm hareketlerine katılmasını sağlamak amacıyla, her yıl 15-22 Nisan tarihleri arasında Turizm Haftası kutlanmakta, üniversiteler, Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, sivil toplum örgütleri ve turizm sektörü ile işbirliği yapılarak tüm şehirlerde çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir (Wwww.kulturturizm.gov.tr, 24.07.2007). Ayrıca, Türkiye Turizm Stratejisi kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde iç turizmle ilgili bir birim kurulması belirtilmiş ve bu birim fiilen kurularak faaliyete geçmiştir (Www.turizmdeyenigun.com, 19.07.2007). Bu etkinlikler son yıllarda iç turizmi geliştirici yönde atılan önemli adımlardır. 

16). Kültür ve Turizm Bakanlığı iç turizmin tanıtımı, iç turizm pazarının desteklenmesi ve izlenmesi ile ilgili bir eylem planı oluşturmuştur. Bu planın uygulanmasındaki sorumlu ve ilgili kuruluşlar başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere TÜRSAB, TÜROFED gibi turizm dernekleri ve diğer ilgili sivil toplum kuruluşlarıdır (http://sgb.kulturturizm.gov.tr, 11.09.2007). Ayrıca, iç turizmin geliştirilmesi için bazı turizm dernekleri bir araya gelerek “Anadolu Turizm Günleri” adını verdikleri bir kampanya başlatmışlardır. Bu «ampanya 


78 Türk Turizm Tarihi: Yapısal ve Sektörel Gelişim 


Kültür ve Turizm Bakanlığı ile büyük tur operatörlerinin de desteği ile yürütülmektedir. Kampanya kapsamında gezilen şehirlerde standlar kurulmakta ve tanıtım çalışmaları yapılmakta (www.turofed.org.tr, 09.08.2007) ve böylece iç turizmi canlandırmanın yolları aranmaktadır. 

17). Son yıllarda iç turizmi geliştirmeye yönelik faaliyetlerden biri de erken rezervasyon sistemidir. İç turizmi canlandırmaya yönelik olarak erken rezervasyon sisteminin uygulanması, ülke vatandaşlarına gerek tatil yapma alışkanlığını yerleştirme, gerekse tatillerini daha ucuza yapabilme olanağı sağlaması açısından önemli bir unsur olarak görülebilir. Erken rezervasyon sisteminin özellikle iç turizme yönelik olarak kullanımının arttırılması, daha uygun fiyata tatil yapma olanağı sağlamasının yanı sıra Türk vatandaşı üzerinde tatil alışkan-İığı ve bilincinin oluşmasına yardım edecek ve bu durum iç turizme katılan kişi sayısındaki artışı da beraberinde getirecektir (Uçkun vd., 2004). 

18). Turizm sektörünün iç turizme gösterdiği ilgi son dönemde bu alana yapılan yatırımları da hızlandırmıştır. İç turizm pazarındaki potansiyeli harekete geçirmek için bir yandan bankalarla anlaşarak geliştirilen sistemle yerli tüketicilere kredi kartıyla taksitli ödeme olanakları sağlanırken, bir yandan da teknolojiye yapılan yatırımlarla Ankara, İzmir ve İstanbul dışındaki şehirlerdeki müşterilere de ulaşmayı sağlayan rezervasyon sistemleri kurularak dağıtım ağı genişletilmiştir (Resort Dergisi, 2004). İnternet üzerinden rezervasyon sisteminin hızla gelişip yayılması, Anadolu'daki iç turizm pazarını harekete geçirmek açısından önemli bir avantajdır. 

Söz konusu bu faktörler yurt içi seyahat pazarının gelişiminde önemli köşe taşlarını oluşturmaktadır. Bu nedenle, yukarıda belirtilen faktörler dikkate alındığında Türkiye'de iç turizm pazarının daha da gelişeceğini ve istenilen düzeye geleceğini söylemek mümkündür. 


Sonuç ve Öneriler 


Bu çalışmada; Türkiye'de iç turizmin gelişimi, geliştirmenin önemi ve bunu olumlu ve olumsuz yönde etkileyen faktörler açıklanmaya çalışılmıştır. Sonuçta, turizm faaliyetlerine katılmak isteyen yerli turist potansiyelinin bulunduğu, fakat bunun yanı sıra bazı sorunlarının da olduğu sonucuna varılnuştır. Bu nedenle, iç turizm pazarının harekete geçirilmesi ve mevcut potansiyel turistlerin gerçek talebe dönüştürülmesi için ilgili çevrelerin aşağıda belirtilen önerileri dikkate almaları büyük önem taşımaktadır: 

1). Turizm İşletmeleri iç pazara yönelik tanıtım faaliyetlerini artırmalı ve fiyatları iç pazara göre ayarlamalıdır. Turizm işletmelerinin -özellikle küçük ölçekli işletmelerin- yerel turistleri kendi işletmelerine çekmek için çalışmalara 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başlamaları, gerekli fiyat ayarlamaları ve tatil (yada tur programları) düzenlemelerini yaparak, düzenlenecek bir kampanya ile bunları halka tanıtmalıdırlar. 
Böylece kişileri seyahat etmekten alıkoyan caydırıcı etki de ortadan kaldırılmış olacaktır. Konaklama işletmelerinin yatırım maliyetlerinin yüksek olduğu doğrudur, fakat yüksek maliyetleri gerektiren bir işletme yerine aynı hizmeti sunacak olan değişik bir işletme tipi geliştirilebilir. Önemli olan, kişinin işletmedeki ihtiyacının minimum maliyetle karşılanmasıdır (Kuşluvan, 2002). 

2). Seyahat acentaları iç pazara yönelik özel ilgi turları düzenlemelidir. 
Şehir merkezlerinde olduğu kadar, kırsal bölgelerde yaşayanlara da benzer turistik hizmetlerin sunulması yerinde olacaktır. İşlerin yoğunluğu nedeniyle yaz dönemlerinde turizm faaliyetlerine katılamayan bu kişilerin yılın diğer dönemlerinde termal turizm, av turizmi vb. amaçlarla turizm faaliyetlerine katılabilmeleri mümkün olabilir (Kuşluvan, 2002). Bu amaçla iç turizm pazarına paket tur sunan seyahat acentaları desteklenmelidir. 

3). Kamu yada özel sektör işletmelerinde çalışanlara belirli dönemlerde aşamalı olarak seyahat etme alışkanlığının kazandırılması için de çalışmaların başlatılması gerekmektedir. Bu işletmelerin kendilerine ait işletmeleri bulunmasına karşılık, bunların yetersiz oluşu ve istenilen kalite düzeyinde olmamaları, verimli şekilde kullanılmalarını engellemekte ve daha fazla çalışanın bu işletmelerden yararlanmasına fırsat vermemektedir. Bu nedenle bu işletmelerin sadece 3-4 aylık dönemler için değil, bulundukları yerin özelliğine göre 7-8 aylık süreler ile açık bulundurulması sağlanmalıdır (Kuşluvan, 2002). 

4). Turizm işletmeleri gençlik ve öğrenci pazarına yönelmelidir. Türk nüfusunun “e 20'lik kısmını öğrenci kesimi oluşturduğuna göre gelecek dönemlerde sağlıklı ve dinamik bir toplum yapısına sahip olunmak isteniyorsa bunlar için de bazı alternatif çözümleri geliştirmek gerekmektedir. Bu kapsamda gençlik turizmine yönelik hosteller, kampingler ve gençlik oberjleri yatırımlarına; ayrıca gençlik turizmine yönelik faaliyet gösteren seyahat acentalarına ve acentaların gençlik turizmine yönelik projelerine daha uygun koşullarda kredi desteği verilmelidir (Kuşluvan, 2002). 

5). Turizm Bankası'nın 1970'lerde uygulamaya koyduğu tatil kredisi yada taksitle tatil olanağı sağlayan sistem, geniş kapsamlı ele alınarak ve aksaklıklar giderilerek yeniden uygulamaya geçirilmelidir (Kozak, 1994). İç turizmin gelişmesinin önündeki engellerden biri halkın harcama gücünün düşüklüğü olduğuna göre, taksitli veya kredili tatil imkânları geliştirilirse, bu engel bir ölçüde aşılabilecektir. Bu kapsamda, iç turizmin geliştirilmesinde en önemli araçlardan biri olan ve bankalar tarafından verilen tatil kredilerine acil olarak işlerlik kazandırılmalıdır. Bu bağlamda; - Örneğin, tatil kredilerinin faizleri düşürülmeli, faizlerin hesaplanmasında azalan bakiye sistemi uygulanmalıdır. -Tatil kredileri 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ilk aşamada seyahat acentaları aracılığıyla kullandırılmalıdır. Böylece tatil için verilen kredilerin farklı şekillerde kullarılması engellenmiş olur. - Tatil kredisi sistemi ve uygulaması, mevsim dışı turizm hareketlerini teşvik edici şekilde kitlelere ulaştırılmalıdır. Yoğun mevsim dışında tatil kredisinden yararlanacak olanlara indirimli tatil imkanları sağlanmalıdır. Böylece yaz aylarındaki aşırı yoğunlaşma azalacağı gibi daha büyük bir kitle turizme katılabilme imkanına kavuşabilecektir (Kuşluvan, 2002). Böylece, kamu ve özel bankaların tüketicilere düşük faizli tatil kredileri sağlamaları ile ülkemizde iç turizmin canlanmasına önemli bir katkı sağlanmış olacaktır. 

6). Bugün yurtiçi turizm pazarında charter seferleri geliştirilebilirse, birçok seyahat beldesi önemli bir turist akınına uğrayabilir. Diğer yandan Avrupa'daki ülkelerde olduğu gibi hızlı trenlerin de uzun vadede devreye girmesi benzeri bir etkiyi yaratabilecektir (Kuşluvan, 2002 alıntı TÜRSAB, 1999g). 

7). “Seyahat acentaları, hem daha ucuz tatil olanağı, hem de şikayetlerin çok daha hızlı sonuçlandırıldığı bir kesim olarak desteklenmeli ve organize edilmelidir. Bu konuda yapılacak çalışmalardan biri; Turizm Bakanlığı bünyesinde, yalnızca araştırma ve geliştirme yapmak üzere bir iç turizm biriminin kurulması, ikincisi de; TÜRSAB gibi sektör kurumlarının bir arada koordineli biçimde bu araştırmalara destek vermesi ve yurtiçi seyahat pazarı politikalarırın oluşturulmasında katkıda bulunmasıdır” (Kuşluvan, 2002 alıntı TÜRSAB, 1999g: 56). 

8). Kişi başına gelir düzeyinin düşük olduğu Türkiye'de gelir dağılımındaki bozukluğun artması, yoksulluk sorununun ortaya çıkması ve yaygınlaşmasının toplumun geniş kitleleri arasında ekonomik, sosyal ve siyasal bir dizi olumsuzluğu beraberinde getirmesi kaçınılmazdır. Uzun dönemli önlem olarak Türkiye'de ekonomik politikalar kapsamında iç turizmin geliştirilmesi için gelir dağılımındaki bu adaletsizlik giderilmelidir. İç turizmi geliştirmek için uzun dönemli politikalar, gelir dağılımı politikalarıyla birlikte düşünülmelidir (Kuşluvan, 2002). 

9). Türkiye'nin yurtiçi seyahat pazarını geliştirmesi için halkın gelir düzeyi ve refahının yükselmesi gerekmektedir. Ancak yapılan araştırmalar bu anlamda ekonomik sıkıntısı olmayan kesimlerin de tatil konusunda yeterince bilinçli olmadığını göstermektedir. Bu bağlamda vatandaşlar açısından seyahat bilinci oluşturulmalıdır. Seyahat bilinci ve tatil kültürünün geliştirilmesi için sektör ve devlet işbirliği içinde çalışmalar yapıp, tatil bilincinin ve organize turlar ile seyahat etme alışkanlığının yerleşmesi, seyahatlerin Avrupa'da olduğu gibi çok önceden planlanması sağlanmalıdır (Kaya, 1998). Bu amaçla sektör örgütleri seyahat bilincinin gelişmesi için programlar geliştirebilir ve kitle iletişim araçları ile kamuya iletebilir. 
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10). Seyahat bilincinin oluşturulması yarında Türk kültürü değer analizlerine girilerek (davranışsal boyutlu hayat tarzı araştırmaları) hayat tarzına (kültürel) uygun ürünler sunulmalıdır yada organizasyonlar yaratılmalıdır (Kaya, 1998). Çünkü günümüzde tüketiciler eskiden olduklarından çok farklıdırlar. 
Kültürel komposizyonlarında, çalışma tarzlarında ve aile hayatlarındaki önemli değişiklikler olmuştur. Bu değişmeler tüketicilerin satınalma karar ve davranışlarını sadece geleneksel sosyo-ekonomik istatistiklere göre tahmin yapmanın dışına itmektedir. Dolayısıyla iç turizm için politika belirlerken alınacak kararlar, sosyo-ekonomik veriler yanında psiko-grafik verilere dayandırılmalı ve yurt içi turizm pazarının net profili çıkarılmalıdır (Kuşluvan, 2002). Bu konuda kamu ve özel sektör işbirliği yaparak araştırma çalışmalarını başlatmalıdır. 

11). Diğer sektörlerde olduğu gibi, turizmde de talebi etkileyen ekonomik ve sosyo- kültürel faktörler bulunmaktadır. Bu nedenle, Türk halkının sosyo- ekonomik ve demografik özelikleri dikkate alınarak uygun pazarlama stratejileri oluşturulmalı ve istikrarlı bir fiyat politikası izlenmelidir. 

12). İç turizm hareketlerinin geliştirilmesine katkıda bulunabilecek turizm işletmelerine uzun vadeli ve düşük faizli kredi temin edilerek teşvik yoluna gidilmelidir (Kuşiuvan, 2002). 

13). İç turizmi geliştirmek amacıyla düzenlenen kampanyalar kapsamındaki programların titizlikle hazırlanmasına dikkat edilmelidir. Programlarda 5 
yıldızlı, yüksek standartlarda hizmet veren otellerde uygun fiyata her şey dahil tatil satmaya odaklanılmamalı ve yerli turiste otel sınırlarının dışına çıkmadan, hiç müze ve ören yeri gezmeden, alışveriş yapmaktan ve yiyip, içip, eğlenip gezmekten öteye gitmeyen bir tatil programı hazırlamaktan kaçınılmalıdır. Bu şekilde hazırlanacak programlarla yurt dışı pazarda yapılan yanlışın yurtiçi pazarda da yaşanma olasılığının çok yüksek olabileceğini ve iç turizm kampanyaları ile istenilen amaçlara ulaşılamayacağını söylemek mümkündür. 
(www.aksam.com.tr, 19.07.2007). Bu nedenle kampanyaların gerçekten başarıya ulaşması için, yerli tüketiciye sunulacak programlar son derece özenle hazır-İanmalıdır. 

14). Yerli turisti yurtiçinde özellikle kültür turizminden yararlanmaya özendirmek konusunda ilgililere büyük görev düşmektedir. İç turizmde de sadece deniz- kum- güneş odaklı kampanyalara odaklanma yanlışından kaçınarak, alternatif programlarla halka kültür turizmi bilinci aşılayacak programlar hazırlanmalıdır. Ancak bu şekilde tarihi ve kültürel değerlerimizin tanıtımı yapılıp, korunması sağlanabilir (Www.aksam.com.ir, 19.07.2007). 

15). İç turizm pazarının harekete geçirilmesi bakımından yurtdışında yapılan son dakika satışları, iç pazarda da yapılmalıdır. Ayrıca düşük sezon olarak 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kabul edilen kış döneminde oteller, yurtdışından gelen emekliler için hazırladıkları cazip fiyatlı programlarını iç pazara da sunmalıdır. Bu kesimin sıcağı fazla tercih etmemesi ve zamanı olması nedeniyle kış döneminde uygun fiyatlarla bu insanlara tatil yaptırılabilir ve böylece turizm mevsimi uzatılabilir. 
TUYED'in 2004 yılında yayınladığı iç turizm raporunda, havayolu ulaşımının ucuzlamasıyla birlikte otellerin de cazip fiyatlar vermesi halinde, yurtdışında olduğu gibi Türkiye'de de kış mevsiminde dinlenmek amacıyla Antalya, Marmaris ve Bodrum gibi merkezlerde tatilini geçirecek ciddi bir potansiyel olduğu vurgulanmaktadır (www.tuyed.org.tr, 19.07.2007). 

16). İç turizmin geliştirilmesi için son dakika satışlarına alternatif olarak erken rezervasyon yaptırma bilinci geliştirilmeli ve bu konudaki uygulamalar teşvik edilmelidir. Gelişmiş ülkelerde insanlar tatillerini bir yıl önceden pianlamakta ve rezervasyonlarını yaptırmaktadır. Yurt içinde de bu bilincin gelişmesi için çaba gösterilmelidir. 

17). İç turizm talebinin analizinin yapılabilmesi, gerek nitelik ve gerekse nicelik açısından ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için bu konuda sağlıklı istatistiki verilerin toplanması gerekmektedir. Bu, özellikle Türkiye'deki iç turizm potansiyelinin saptanması açısından önemlidir. Sağlıklı olarak yapılacak bir talep analizi, iç turizm politikasıyla ilgili alınacak kararlara, gelecek yılların düzenlemelerine yön verici rol oynayacaktır. Ancak sadece istatistiki verilere bakılarak yapılacak bir değerlendirmenin durumu anlamaya yetmeyeceği bir gerçektir. 
Pek çok konu iç turizm üzerinde etkilidir. Çünkü uluslararası seyahat endüstrisinde yaşanan her gelişme kaçınılmaz olarak Türkiye'ye yansımaktadır. Bu nedenle konuya geniş bir açıdan bakılması gerektiği ortadadır. İç turizm konusunda bugüne kadar yapılan çalışmalara yenilerinin eklenmesi, hem turizmden kazanç sağlayan Türk vatandaşların sayısını artıracak, hem de turizm sektörünün sağlıklı gelişmesini hızlandıracak ve istikrara kavuşturacaktır (Kuşluvan, 
2002). 

Sonuç olarak, iç turizmde başarının anahtarı, dış pazara gösterilen özen ve önemin iç pazara da sürekli olarak gösterilmesidir. Bir ülkede iç turizmin gelişmesi dış turizmin gelişmesine basamak olacaktır. Bu nedenle, iç turizmde başaril olamamış ve yeterli gelişimi gösterememiş bir ülkenin uzun dönemde dış turizmde de başarılı olamayacağı açıktır. Ayrıca sağlıklı bir toplum oluşturmak isteniyorsa Türk halkının psikolojik yönden rahatlamasını sağlayacak olan turizme daha çok önem verilmeli ve bunun için de iç turizmi geliştirip, hemen hemen herkesin tatile çıkabileceği bir ortam oluşturulmalıdır. 
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TÜRKİYE'DE KONAKLAMA SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİ 
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Özet 


Türkiye'de konaklama sektörünün temeli Selçuklulara kadar uzanır. Kervansaraydan başlayarak günümüz modern konaklama işletmeciliğine kadar uzanan dönemi Cumhuriyet öncesi ve sonrası olarak ikiye ayırmak mümkündür. Cumhuriyet öncesi dönemde konaklama tesislerinin açılması ve sayılarının artmasında azınlıkların payının büyük olduğu görülmektedir. Cumhuriyet sonrası dönemde genç Türkiye Cumhuriyeti'nin her alanda yapmış olduğu atılım çabaları turizm sektörünü ve dolayısıyla konaklama sektörünü de etkisi altına almıştır. 1933 yılında kurulan Otelciler ve Hancılar Cemiyeti, 
1955 yılında açılan T.C. Turizm Bankası bu atılım çabalarına verilebilecek en iyi örneklerdendir. 1960'lara gelindiğinde Türkiye planlı bir büyüme ve kalkınma sürecine girmiştir. Bu süreçte, beşer yıllık kalkınma planları oluşturulmuş ve bu planlarda ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel yönden kalkınması kamunun yönlendirir ve düzenleyici rolü öncülüğünde özel sektör katkısıyla gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. İlki 1963'te başlayan planlı dönemin, bugün dokuzuncusu yürütülmektedir. Bugüne kadar uygulanan planlar konaklama sektörü bakımından ele alındığında en büyük atılımın Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Plan Dönemi'nde gerçekleştiği görülmektedir. Dokuzuncu Kalkınma Plan Dönemi'nin yaşandığı 2009 yılındaki duruma bakıldığında ise, özellikle başta Marmara, Ege ve Akdeniz Bölgeleri'nde olmak üzere Türkiye'nin rakipleriyle çok rahat rekabet edebilecek bir güce sahip konaklama sektörüne sahip olduğu görülmektedir. 


Bölümün Amacı 


Bu bölüm, Türkiye'de konaklama sektörünün Cumhuriyet öncesi ve Cumhuriyet sonrası dönemler itibariyle nasıl bir gelişme gösterdiğini istatistiksel veriler- 


* Adnan Menderes Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, scavus©adu.edu.ir “ Adnan Menderes Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, eoncuer@adu.edu.tr 


88 Türk Turizm Tarihi: Yapısal ve Sektörel Gelişim 


le ortaya koymak amacıyla hazırlanmıştır. Bölümü okuyan kişi, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşu ile temelleri atılan ve planlı kalkınma dönemi ile birlikte ivme kazanan çağdaş büyüme ve gelişme hamlelerinin, her alanda olduğu gibi, turizm alanında da konaklama sektörünün gelişiminde ne derece rol oynadığını izleyebilecektir. 

Giriş 

Türkiye gerek tarihi ve kültürel varlıkları, gerekse coğrafi özellikleri ile turizm potansiyeli yüksek bir ülkedir. Anadolu olarak da bilinen Türkiye coğrafyası, ilk çağlardan beri birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış ve Anadolu halkı sahip olduğu doğal ve kültür zenginliğini tarihin her döneminde dünyanın değişik bölgelerinden gelen ziyaretçiler ile paylaşmasını bilmiş ve onları büyük bir konukseverlikle ağırlamıştır. 

Konaklama sektörü, turizmin temelini oluşturan unsurların başında gelmektedir. Turizm alanında faaliyet gösteren konaklama tesisleri bir yandan sektörel gelişmeye katkı sağlarken, diğer yandan yarattığı etkilerle ülke ekonomisinin de birçok yönden gelişmesine yardımcı olmaktadır (Usta, 1988: 55). 

İnsanlık tarihinin ilk zamanlarından beri farklı amaçlarla seyahat eden insanlar, seyahatleri süresince konaklama ihtiyaçlarını karşılamak için çok farklı tesisler kullanmışlardır. Konaklama tesisleri “turistlerin geçici konaklama, yeme ve içme, kısmen eğlence ve diğer bazı sosyal ihtiyaçlarını karşılayan işletmeler” olarak tanımlanmaktadır (Olalı ve Korzay, 1993: 16). Konaklama denince akla ilk olarak oteller gelmektedir. Geleneksel konaklama tesisleri içinde ilk sırayı alan oteller, sundukları hizmet ve sahip oldukları nitelikler bakımından beş, dört, üç, iki ve bir yıldızlı olarak sınıflandırılmaktadır. Diğer bir gruplama olan tamamlayıcı konaklama tesisleri içinde de; motel, tatil köyü, pansiyon, kamping, apart otel, devre mülk gibi tesisler yer almaktadır (Ürger, 1992: 225-231). Bunun yanı sıra, yerel yönetimler tarafından belgelendirilen konaklama tesisleri ise nitelikli ve niteliksiz tesisler şeklinde gruplandırılmaktadır. 

Çalışmada Türkiye'deki konaklama sektörünün gelişimi Cumhuriyet öncesi ve Cumhuriyet sonrası gelişim olarak iki ayrı başlıkta incelenmektedir. 
Cumhuriyetin ilanından sonraki dönemde de plansız dönem ve 1963 yılında başlayan planlı dönem ayrı ayrı ele alınmaktadır. Beş yıllık kalkınma planlarının yapıldığı ve halen dokuzuncusunun yürütülmekte olduğu kalkınma planı dönemlerinde konaklama sektörü istatistiki veriler ışığında değerlendirilmektedir. 
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1. Cumhuriyet Öncesi Dönemde Türkiye'de Konaklama Sektörü 


Türkiye'de konaklama işletmeciliği Batı ülkelerinden yüzyıllarca önce başlamıştır. Batı'da ilk örnekleri İngiltere'de görülen hanlar konaklama hizmetlerini henüz ilkel bir biçimde yerine getirmeye çalışırken, Anadolu'ya yerleşen Türkler yolcuların her türlü konaklama ve yeme-içme gereksinimlerini karşılayacak kervansaraylar kurmaya başlamışlardır. Kervanlarla yolculuk yapan kalabalık insan topluluklarının her türlü gereksinimlerini karşılamak amacıyla kurulan kervansaraylar, büyük ve dönemine göre üstün konfora sahip konaklama tesisleri olarak varlıklarını yüzyıllarca sürdürmüşlerdir (Evliyaoğlu, 1989: 135). Şehirlerarasında yer alan, uğrak ve kavşak noktalarında bulunan kervansaraylar seyahat eden yolcuların konaklamaları için inşa edilmiş yapılardır(Maviş, 1992: 
47). 

Avrupa dillerine karavan (caravan) olarak geçen (Sezgin, 1995: 22), aslı Farsça “Karban” olan kervan, günümüz taşıma araçlarının sağladığı olanaklardan yoksun bulunulduğu bir devirde, at, katır ve develerle bir ülkeden diğerine ticaret eşyası taşıyan kafilelere verilen bir isimdir. Gerek böyle ticaret kafileleri ve gerekse bunlara katılan veya kendi başına seyahat eden yolcular, her günkü seyahatin akşamında hayvanlarını dinlendirmek, yemleyip, sulamak ve ertesi günkü yolculuğa hazırlanmak üzere, yaklaşık her 40 kın.lik bir mesafede gecelemek zorundaydılar. Menzil olarak ifade edilen bu mesafedeki mola noktalarında yapılan binalara kervansaray denir (Faruk, 2008). 

Kervansaraylara bazı kaynaklarda “han” ve “ribat” da denmektedir(Deri, 2008/a). Han, ribat ve kervansarayların konaklama ile ilgili yapılanmalar olması nedeniyle çoğu zaman aynı anlamda kullanıldığı görülmektedir. Bununla birlikte, han, kervansarayların daha küçük ve sade olaniarına denir. (Wwww.mihr.com, 15.06.2006). Eski büyük kervansaraylara da han dendiği görülmekte ise de genellikle bu ifade küçük kervansaraylar için kullanılır (Faruk, 2008). Diğer yandan, Anadolu Selçukluları döneminde devlet büyükleri ve hayırseverler tarafından ticari yollar üzerinde inşa edilmiş olan konaklama kuruluşlarına "Han", sultanlar tarafından yaptırılan ve diğerlerine göre daha büyük ve görkemli olanlarına "Sultan Han" denildiği de bilinmektedir (www.kulturturizm.gov.tr, 15.06.2006). 

Türk konaklama işletmeciliğinin kökenini oluşturan han ve kervansarayların ilk örnekleri ise ribatlardır(Maviş, 1992: 47). Ribat, İslam devletlerinde askeri amaçla sınır boylarında bulunan güvenlik yapılarıdır. Savaş açısından stratejik noktalara inşa edilen bu tip yapılarda yatacak yerler, yiyecek ve silah depoları, mescid, hamam ve ahır bulunmakta idi. İlk sınır karakolu olarak inşa edilen yapılar, sınırlar genişledikçe konaklama noktası haline dönüşmüştür. Selçuklu 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kaynaklarında Konya-Beyşehir yolu üzerindeki Kuruçeşme Han, Malatya-Sivas yolu üzerindeki Hekim Han, Antalya-Burdur yolu üzerindeki Kırıkgöz Han “ribat” olarak geçmektedir(Deri, 2008/a). 

Bazı tarihçi ve seyyahların aktarımına göre, VII. Yüzyıla kadar geriye giden ribat yapılarından günümüze kadar gelen en eski ribat kalıntısı 795'te Abbasiler döneminde yaptırılmıştır. XI. yüzyıldan önceki dönemlerde, Maveraünnehir bölgesinde bulunan Arap ribatları, askeri özelliklerini yitirerek, yolculara hizmet sunan kervansaraylara dönüşmüştür. Dolayısı ile kervansaraylar, İslam dünyasında kurulan ribatların devamıdır. Nitekim, Gazneliler ve Karahanlı"lar ribat olarak tanımladıkları kervansaraylar inşa etmişlerdir. Selçuklular'a ait kronik, kitabe ve vakfiye gibi kaynaklarda da kervansaray, han ve ribatların eş anlamda kullanıldığı görülmektedir. Kervansarayların en eski örneği olarak kabul edilen Ribat-ı Mahi 1019-1020 yıllarında yapılmıştır. Yine XI. 
Yüzyılda Gazneli'ler tarafından yaptırılmış Sergbest Ribat-ı da en eski örneklerden biridir (Maviş, 1992: 47-48). 

Han; şehir merkezinde ya da ticaret yolları üzerinde bulunan ve yolcu, tüccar ve misafirlerin konaklamaları için inşa edilen yapılardır. Hanlar daha çok şehir merkezlerinde bulunur ve genellikle tüccarların cinsi ve uzmanlık alanlarına göre ayrılmaktadır. Örneğin; Pamuk Hanı, Şekerciler Hanı, Saraçlar Hanı gibi. Hanların özellikle Sivas, Konya, Kayseri merkezlerde yoğunlaştığı görülmektedir (Deri, 2008/b). 

Askeri amaçlar dışında, sadece yolcuların yeme, yatma ve dinlenme gereksinimlerini karşılamak için kervansaray, diğer bir deyişle ribat, inşa etme geleneği, İslam dünyasında daha çok Türkistan'da gelişmiştir. Selçuklular, birçok gelenek ile birlikte bunu da Türkistan'dan getirerek Anadolu'da daha da yaygınlaştırmışlardır. Bu yüzden Anadolu'daki ilk kervansaraylara İkinci Kılıçarslan (1115-1192) zamanında rastlanmaktadır. Bu başlangıçtan sonra özellikle Konya-Kayseri yolu üzerinde pek çok kervansaray inşa edilmiştir. Böylece Orta Asya'da doğan kervansaray inşa geleneği, İran'da gelişmiş, Anadolu Selçukluları zamarında nihai şeklini alarak zirveye ulaşmıştır. Türkiye'deki han ve kervansarayları bir katalog halinde veren bir esere göre, Türkiye sınırları içinde 112 Selçuklu, 221 de Osmanlı kervansarayı bulunmaktadır (Faruk, 2008). 

Kervansaraylar hem mimari hem de yerine getirdikleri işlevler bakımından en parlak dönemini Anadolu Selçukluları döneminde yaşamıştır. Uzaktan görünüşü bir kaleyi andıran kervansarayların güvenliği askeri muhafızlar tarafından sağlanmakta idi. Genellikle bir günlük yürüyüş mesafesi olarak hesaplanan 30-40 km.lik mesafelerde inşa edilmiştir. Kervansaraylarda zengin fakir demeden tüm yolcu ve tüccarların ihtiyaçları karşılanmış, hiçbir ayırım gözetilmeden herkese eşit davranılmıştır. Bu yapı tipinde yolculara ücretsiz barınma, aşevi, mescid, hastane, kütüphane, hayvanlar için barınak, yem, nalbant, ölen fakir yolcuların defin masraflarının karşılanması gibi pek çok konuda hizmet verilmiştir. Herhangi bir zarar ya da çalınma durumunda zarar, devlet hazinesinden ödenmekte, yani bir nevi sigorta sistemi işletilmektedir. Anadolu'daki kervansaraylardan, özellikle planlı kalkınma dönemlerinde de gündeme gelen yenileme çalışmaları ile, bazıları restorasyon geçirerek günümüz turizm değerleri arasına tekrar kazandırılmıştır. Sultan Hanı, Karatayhan, Ağzıkarahan başlıca kervansaraylar arasında sayılmaktadır (Deri, 2009). 

Selçuklu dönemine ait kervansaraylar genel olarak üç farklı tipte inşa edilmiştir. Bunlardan ilki; yazlık denilen avlulu, diğeri kışlık denilen kapalı ve son Olarak da iki türün birleşmesinden oluşan karma tiplerdir (Www.vgm.gov.tr, 15.06.2006). Dünya çapında da büyük ünü bulunan kervansarayların tamamı ticari nitelik taşımayan hayır kurumu özelliğine sahip yapılanmalardır (Olalı ve Korzay, 1993: 8). 

Osmanlı dönemi, Anadolu Selçuklu ve Beylikler döneminin devamıdır. Bu dönemde de pek çok kervansaray inşa edilmiş, ağırlama ve misafirperverlik kültürü aynen devam etmiştir. Ancak, kervansaraylar, zamanla ülkenin ekonomik durumu ve vakfı yapanların mali güçlerinin bozulmasıyla bakımsız ve ilkel kuruluşlar olarak terk edilmişlerdir (Öner, 1997: 23). Bu nedenle, 19. yüzyıl ortalarına kadar bütün doğuda olduğu gibi Osmanlı'da da bugünkü anlamda konaklama tesisi ortaya çıkmamıştır (Çiftçi, 2007). Bu dönemde, Osmanlı İmparatorluğu Batı'nın etkisine girmeye başlamasıyla birlikte, özellikle İstanbul'da yaşayan yabancılar ve azınlıklar tarafından, yine kendileri için 19 yüzyılın ortalarında ilk oteller açılmaya başlamıştır (Özdemir, 1992: 128). 

Böylece, modern anlamda konaklama faaliyetleri, 19. yüzyıl ortalarında hareketlilik kazanmaya başlamıştır. Il. Mahmut döneminde alınan Kırlangıç (Swift) isimli buharlı gemi, deniz taşımacılığı konusunda Batı ile ilişkilerin başlamasında ilklerden biri olarak görülmektedir. 1839'da ilan edilen Tanzimat Fermanı sonrasında ise Osmanlı-Batı ilişkileri yakınlaşmış, gerek siyasi ve gerekse ticari nedenlerle diğer ülkelerden gelen kişi sayısı bu dönemde artış göstermiştir. Tüm bunların devamında Orient Express'in İstanbul'a sefer düzenlemeye başlaması, Cumhuriyet öncesi konaklama işletmeciliğinin modem anlamda tohumlarının atıldığı döneme rastlamaktadır(Kozak v.d., 2000: 107). 

19. yüzyıl ortalarında İstanbul'da, özellikle yabancılar ve azınlıkları ağırlamak için, azınlıkların yoğunlukla yaşadığı Beyoğlu'nda konakiama işletmeleri arka arkasına faaliyete geçmiştir. Bunlardan ilki 1841 yılında açılan, adı daha sonra Alp Otel olarak değiştirilen, Hotel d'Angletterre'dir (Çiftçi, 2007). Ancak, Türkiye'de inşa edilmiş ilk büyük ve öncü otellerden en ünlüsü 1892 yılında Wagon Lits (Yataklı Vagonlar Şirketi) tarafından işletilen Orient Express ile 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İstanbul'a gelen Avrupalı turistleri ağırlamak amacıyla Tepebaşı'nda yaptırılan Pera Palas Oteli'dir (Öner, 1997: 23). Gerek konumu, gerek binanın yapılışındaki lüks malzeme ve iç mekan zenginliği ve ferahlığı ile İstanbul'un en görkemli oteli olan Pera Palas, özellikle savaş yıllarında ve sonrasında temiz hizmet veren bir otel olarak anılmıştır (Çiftçi, 2007). Yine aynı bölgede 1892 yılında Büyük Londra Oteli ile 1914 yılında Tokatlıyan Oteli açılmıştır. Bu oteller de lüks ve konforlu oteller olarak dönemin pek çok ticaret ve siyaset adamını ağırlamıştır. 
Yabancı şirketlerin özellikle de acenta taşımacılık alanında çalışanların başlattıkları konaklama yatırımları, birkaç istisna dışında Türkiye'nin ilk konaklama tesisleri sayılmaktadır. Aslında bahsedildiği üzere, pek çok yolcu ve tüccarın kaldığı kervansaraylar konaklama hizmeti veriyor olmasına rağmen, bu oteller turistik anlamda faaliyet gösteren ilk ciddi tesisler olarak dikkat çekmektedir. 
Bu tesislere ek olarak; Petersburg, Lüxemburg, Paris Univers, Grande Bretange, Bizans, Orient, Elysee Françis, Grand Baicon, Peşte ve Tobias otelleri de dönemin konaklama tesisleri arasında sayılmaktadır (Www.tursab.org.tr, 05.12.2007). 

I. Dünya Savaşı'nın ardından gelen Kurtuluş Savaşı, turizm faaliyetlerini etkilediği gibi konaklamayı da olumsuz bir biçimde etkilemiştir. Cumhuriyetin ilk yıllarına kadar devam eden süreçte herhangi bir gelişme yaşanmamıştır. 
Cumhuriyetin ilanı ile birlikte tüm sektörlerde olduğu gibi turizmde de kalkınma çabalarına girişilmiştir (Ertin, 1998: 201). 


2. Konaklama Sektöründe Cumhuriyet Sonrası Gelişim 


1923 yılında Cumhuriyet'in ilanı ile başlayan bu dönemi, 1963 öncesi plansız 
dönem ve 1963 sonrasi planlı kalkınma dönemleri olarak iki ayrı başlık altında incelemek mümkündür. 


2.1. Plansız Dönem 


19. yüzyıl ortalarında Osmanlı İmparatorluğu'nu etkisi altına alan batı kapitalizminin ihtiyacı olarak Beyoğlu'nda başlatılan frenk otelciliği devri, Cumhuriyetle beraber kapanmış, üstelik ülke savaş ekonomisinin yokluk havasına girmiş ve tam çıkamamış, öbür yandan da İkinci Dünya Savaşı sonrasının getirdiği, özel sektör eliyle kalkınma modelinin yeni ürünleri de henüz ortaya çıkmamıştır (Çiftçi, 2007). Bununla birlikte, 1923 yılında Cumhuriyet'in ilanı ile temelleri atılan Türkiye Cumhuriyeti her alanda olduğu gibi turizm sektöründe de yeni bir yapılanmaya yönelmiştir. Aynı yıl Atatürk'ün direktifiyle Turing ve Otomobil Kulübü kurulmuştur. Bu gibi oluşumlar, turizmi geliştirmek ve Türkiye'yi yabancılara tanıtmak adına atılan önemli adımlar arasında yer almıştır (Barutçugil, 1982: 198). 


Türkiye'de Konaklama Sektörünün Gelişimi 93 


193Ve gelindiğinde genç Cumhuriyet'in yerli ticaret adamlarına da ev sahipliği edecek olan Park Otel, İstanbul'da faaliyete geçmiştir (Denizer v.d., 1998: 11). Bu yıllarda sayıları yavaş yavaş artan konaklama tesisleri, 1933 yılında Otelciler ve Hancılar Cemiyeti'nin kurulmasında öncü olmuşlardır. I. Dünya Savaşı'na kadar olan dönemde İstanbul'da faaliyete geçen diğer konaklama tesislerinin arasında Novotni Oteli ve Krocker Oteli de bulunmaktadır (Çiftçi, 2007). Bunların yanı sıra, Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde açılan Murat Oteli, Beler Otel, Avrupa Oteli, Emperyal Oteli, Florya Oteli, Yenişehir Oteli, Bristol Oteli, Hotel Enternasyonel gibi oteller, İstanbul-Beyoğlu'nun ve aynı zamanda Türkiye'nin yakın tarihimizdeki ünlü geçmişe sahip otelleridir (Özdemir, 1992: 130). 

Türkiye'de ilk defa turizmdeki yatırımların teşvik edilmesi amacıyla 1950 
yılında Turizm Müesseselerini Teşvik Kanunu çıkarılmış ve bunun için Türkiye Emlak Bankası'nda bir milyon TL.lik Turizm Kredisi Fonu oluşturulmuştur. Bu hareketin ardından turizm yatırımlarını desteklemek amaçlı başka hukuki düzenlemelere gidilerek, 1953 yılında Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu, 1954 yılında da Yabancı Sermaye Yatırımlarını Teşvik Kanunu çıkarılmıştır (Kozak v.d., 2000: 112). 

1940-1950'li yıllar, Türkiye'nin, turizmde ve otelcilikte, en sönük, durgun ve zayıf dönemini yansıtmaktır. Ancak, 1953 yılında çıkarılan Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu ve 1954 yılında çıkarılan Yabancı Sermaye Yatırımlarını Teşvik Kanunu'nun ardından Türkiye'de ilk defa olarak modern batının konforunu ve servis kalitesini getirecek olan Hilton otelinin açılmasıyla birlikte konaklama sektöründe yeni bir döneme girilmiştir. 

Böylece, otelciliğimizin yeniçağı 1955 yılında devreye giren İstanbul Hilton Oteli (Özdemir, 1992: 130) ile 1956 yılında açılan Divan Oteli ile başlamıştır. 
Hilton Oteli, yetiştirdiği personel ve ülkede açılan ilk zincir işletme olma özelliği ile Türkiye konaklama işletmeciliğinde önemli bir yere sahip olmuştur. Keza, Divan oteli de yüzde yüz yerli sermaye ile açılan ilk modern tesislerden biri olarak Türkiye'de turizmin gelişmesine önemli katkılar sağlamış, Türk turizmcilerinin okulu olmuş, ileriki yıllarda sektörün lider markalarından biri haline gelmiştir. Yine aynı yıl, başta turizm yatırımlarına finansal destek sağlama ve turizm faaliyetlerini geliştirme amacı ile kurulan TC. Turizm Bankası A.Ş. Türkiye'de öncü ve örnek konaklama tesislerinin yapılmasında ve işletilmesinde önemli bir yer edinmiştir. 1955 yılında faaliyete geçen Turizm Bankası, ilk tesisini 1956 yılında Kilyos'ta açmıştır. Turizm hizmetlerini TURBAN adı altında yürüten Banka; 1 otel, 1 motel, 3 tatil köyü, 1 kamping, 1 dağ evi, 2 yat limanı, bir seyahat acentası gibi işletmeleriyle 1950'li yıllarda Türkiye'nin en büyük otel ve tatil köyü zincirini oluşturmuştur (Öner, 1997: 23). 
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İlk dönem kapsamındaki süreç incelendiğinde, 1950'lere kadar ülkemizde turizmdeki gelişmelerin parçacı ve kendi başına geliştiği, 1950 ve sonrasında ise turizm sektörünün yeni yeni gelişmeye başladığı görülmektedir. Bu dönemde konaklama alt sektöründe faaliyet gösteren tesis sayısının çok az olduğu görülmektedir (Tablo 1). 1961 yılında 15.685 olarak tespit edilen yatak sayısının ise yalnızca 4.500'ü işletme belgelidir (Olalı, 1990: 164). 


Tablo 1. Planlı Dönem Öncesi Türkiye'de Konaklama Tesisleri ve Bölgelere Göre Dağılımı (1961) 


Otel Sayısı Oda Sayısı Yatak Sayısı 
114 3.545 6. 886 


z 121 
ZE MN 
Çakar İl mim 


> Anadolu 4 a 


Doğu Karadeniz 178 
Genel toplam 8. 889 15 EE 


Kaynak: DPT. (1963). Kalkınma li Birinci Beş Yıl (1963-1967), hitp://ekutup.dpt.gov.tr/plan1.pdf, (10.01.2009), 426. 


ENİ z [o 
5 
A 
» 


Bu dönem süresince ülke ekonomisinin geneline hakim olan, özel sektörün ulaşamadığı alanlara devletin yatırım yapması ilkesi gereği turizmdeki alt ve üst yapı yatırımlarına kaynak oluşturmak amacıyla kurulan Türkiye Turizm Bankası'nın öncülüğünde Türkiye'nin çeşitli yörelerinde inşa edilen oteller, turizmin Anadolu'ya yayılmasında, turizm bilincinin oluşmasında ve eğitimli insan gücü yetiştirilmesinde önemli misyonlar üstlenmiştir. Gelecek dönemlerde öncü örnek tesisler yaratacak T. C. Turizm Bankası A. Ş. ve Emek Otellerinin temelleri bu dönem içinde atılmış ve İstanbul Hilton Oteli de bu yıllar arasında faaliyete geçmiştir (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2006: 11). 

Türkiye'de 1960'dan itibaren ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmanın hızlandırılması, uygulanan politikalar arasında uyum sağlanması, toplumsal ve kültürel dönüşümün uyumlu yönlendirilmesi ve ekonomiye rasyonel kamu müdahalesini sağlamak amacıyla Kalkınma Planlarının hazırlanması ve uygulanması fikri benimsenmiştir. 1961 Anayasası ile iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı demokratik yollarla gerçekleştirmek için Kalkınma Planlarının hazırlanması hükme bağlanmıştır. Bu amaçlar doğrultusunda 30 Eylül 1960 tarihinde Başbakanlığa bağlı Devlet Planlama Teşkilatı kurulmuş (DPT, 2009) ve böylece Türkiye'de Planlı Kalkınma Dönemi'nin temelleri atılmıştır. 
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2.2. Planlı Dönemler 


Devlet Planlama Teşkilatının kurulduğu tarihten bugüne kadar 9 adet Beş Yıllık Kalkınma Planı uygulamaya konulmuştur. Planların iktisadi felsefeleri ve yaklaşımları kapsamında; 1960 öncesi planları devletçi, kısmi; 1960-1980 planları karma ekonomi, bütüncül; 1980-2000 planları liberal, stratejik olarak nitelendirilebilir. 1980 öncesinde sanayileşmede "ithalat ikamesi politikaları", 1980 sonrası ise "açık ekonomiye geçiş" yönlendirici olmuştur (DPT, 2009). 

Türkiye turizminin kamusal örgütlenmesinin bir bakanlık çatısı altında toplanması amacıyla 1963 yılında “Turizm ve Tanıtma Bakanlığı”nın kurulması planlı dönemin turizm adına en önemli gelişmesidir. Bakanlık, kanun koyucu tarafından planlama, belgelendirme, standardizasyon, uluslararası turizm işbirliği anlaşmalarına taraf olunması, turizm tesislerinin yönlendirilmesi ve belgeli konaklama ve yeme içme tesislerinin fiyatlarını belirlemekle yetkili kılınmıştır. 
1963 yılında yapılan Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ile birlikte, turizm sektörü 
beş yıllık kalkınma planlarında dikkate alınmaya, sektörle ilgili çeşitli hedef ve tedbirlerin yürürlüğe konulmaya başlandığı görülmektedir. Bu dönem içinde yer alan kalkınma planlarındaki tedbirlerin ana karakteristikleri arasında, ülkenin liberal ekonomik tercihlerine paralel olarak "özel sektörün teşvik edilmesi", alt ve üst yapının ise kamu tarafından geliştirilmesi bulunmaktadır. Söz konusu dönemde Seyahat Acentaları Kanunu'nun yürürlüğe girmesi, turizm sektörüne yönelik akademik kurumsallaşmanın başlaması, turizm istatistiklerinin derlenmesi ile günümüzün önemli turizm merkezleri arasında yer alan Güney Antalya Turizm Gelişim Bölgesi'ndeki yerleşimlerin planlanması kaydedilen başlıca önemli gelişmelerdir (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2006: 11). 


a) Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plan Dönemi'nde Konaklama Sektörü 


Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı'nda turizm, ödemeler bilançosu açığının kapa- 


tılmasında önemli unsurlardan biri olarak görülmüş, turizmin geliştirilmesinde ana ilke ve hedeflerden biri olarak da konaklama tesisi yatırımlarının artırılması benimsenmiştir. Bu ilke ve hedef doğrultusunda, Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde (Tablo 2) turizm yatırımlarının artırılması kararlaştırılmıştır (DPT, 1963: 425-426). Ayrıca, turizmle ilgili projelerden önemlileri arasında tatil köyleri ve kamplarının kurulmasına ve turizmle ilgili bazı deneme projelerine önem verilmesi öngörülmüş, alınan tedbir kararları arasında Turizm Bankası aracılığı ile turistik tesislere yeterli ve turizm sektörünün gereklerine uygun krediler vermesi ve yeni yapılacak turizme elverişli otel ve motellere bir süre için bina vergisinden muafiyet tanınması karara bağlanmıştır (DPT, 1963: 427-428). 
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Tablo 2. Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plan Dönemi Sonu Turistik Yatak İhtiyacı (1967-Bin) 
Toplam Yatak İhtiyacı Yeni Yatak İhtiyacı 


Marmara 
Ege 


Diğer 
Toplam 
Kaynak : DPT. (1963). Kalkınma Planı: Birinci Beş Yıl (1963-1967), http://ekutup.dpt.gov.tr/planl.pdf, (19.01.2009), 426. 


İlk beş yıllık plan içindeki toplam yatırımların 9601,4ünün (827 milyon TL) turizme aktarılması düşünülmüş, turizme ayrılan bu payın da %67’si konaklama tesislerine tahsis edilmiştir (Tablo 3). Bununla birlikte, yıllık programlarda bu oran yükseltilmiş ve ortalama olarak yıllık toplam yatırımların yüzde 2,04'ü turizm sektörüne ayrılmıştır. Bu yatırımlar planlı dönemin ilk üç yılında ortalama olarak yüzde 81 oranında gerçekleşmiştir (DPT, 1967: 593). 


Tablo 3. Konaklama Tesisi Yatırım Hedefleri (1963-1967) (Milyon TL) 
| O |1963 |1964 | 1965 |1966 (1967 | Toplam | 
60 | 62 | 90 | 105 | 135 | 452 | 

Pansiyonlar 0 


E 
Tatil Köyleri ve 
Kamplar 
Kaynak : DPT. (1963). Kalkınma Planı :Birinci Beş Yıl (1963-1967), http://ekutup.dpt.gov.tr/plan1.pd£, (10.01.2009), 427. 


Birinci Planda tanımlanan hedefler ilk üç yılda genel olarak gerçekleşmiş olmasına rağmen, uygulamadaki aksaklıklar nedeni ile öngürülen tedbirler zamanında alınamamıştır. Ayrıca sektördeki arz kapasitesi, nitelik ve nicelik yönlerinden gerekli gelişmeyi gösterememiştir. Turizm yatırımlarına ilişkin turizm kredisi politikası için gerekli örgütlenme ise tam olarak kurulamamış, turizmi teşvik edici mali ve hukuki düzenlemeler yeterli duruma getirilememiştir (DPT, 1967: 593-594). 
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Tablo 4. Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plan Dönemi'nde Konaklama Tesisleri (1963-1967) 


Turizm İşletme Belgeli Turizm Yatırım Belgeli 
Tesisler Tesisler 
Yıllar | Tesis Oda Yatak Tesis Oda Yatak 


Bi EM RR LE DR a 
Mk. | 


1965 
1966 165 16.151 291 23.807 
1967 196 18.158 371 29.852 
Kaynak: www.tursab.org.tr/content/turkishyistatistikler/gostergeler/TESISYIL.asp, (20.12.2008). 


*Olalı, H. (1990). Turizm Politikası ve Planlaması, Yön Ajans, İstanbul, 164. 


Bütün bunların sonucunda, 1961 yılında 4.500, Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı'nın uygulanmaya başladığı ilk sene, 1963'te, 4.900 (Olalı, 1990: 164) olan işletme belgeli yatak sayısı plan dönemi sonunda, 1967'de, 18.158'e ulaşmıştır. 
Böylece, Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plan Döneminin sonunda plan hedefleri %72,9 oranında gerçekleşmiştir. Bu arada, yatak sayısında Plan Döneminin başına göre yaklaşık 4,5 kat artış olduğu görünse de, bu durum aslında mevcut yatak kapasitesindeki fiili artıştan değil, konaklama tesislerini belgelendirme çalışmaları henüz yeni başlamasından dolayı, var olan tesislerin belgelendirilmesinden kaynaklanmıştır. 

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plan Dönemi içinde, 1966 yılında Taksim Otelcilik A.Ş. ve Dedeman Otellerinin ilk zinciri Ankara Dedeman Oteli'nin faaliyete geçmiş (Denizer v.d., 1998: 14) olması da bu dönemde konaklama tesisleri bakımından ortaya çıkan önemli gelişmeler arasında yer almıştır. 


b) İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plan Dönemi'nde Konaklama Sektörü 


İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planında konaklama sektörü ile ilgili turizm yatırımlarının turistik potansiyeli yüksek bölgeler içindeki belli yörelerde yoğunlaştırılması, kitle turizmine uygun konaklama olanaklarının yaratılması, bu yatırımların kredi yoluyla, mali ve hukuki tedbirlerle desteklenerek, fiziki plana göre yapılması, turizm sektöründeki yatırım politikasında altyapı tesisleri ve buna yardımcı olanaklar ve örnek tesislerin kamu sektörünce ele alınması, diğer turistik yatırımların ise özel sektörce yapılması ilkeleri benimsenmiştir (DPT, 1967: 
593). 

Bu plan döneminde hedeflenen konaklama tesisi ve yatak sayısının belirlenmesinde, bir önceki plan dönemi hedefleri ve gerçekleşen kapasite yerine, 
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1964 yılı sonu itibariyle yapılan hesaplara göre tespit edilen konaklama kapasitesi baz alınmıştır. Yapılan hesaplar 1964 yılı sonunda, Türkiye'de belgelibelgesiz toplam 41.878 yataklı bir konaklama kapasitesinin iç ve dış turizme hizmet ettiğini ortaya koymuştur. Bu hesaptan yola çıkarak İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plan Döneminde yerli ve yabancı turist için gerekli yatak ihtiyacı, Tablo 5'te de izlenebileceği gibi, 191.996 olarak belirlenmiş ve plan sonunda toplam 150.118 yeni yatak yapılması hedeflenmiştir. 


Tablo 5. Konaklama Tesisleri Sınıf ve Tiplerine Göre Yatak Projeksiyonu 


(1968-1972) 
Yıllar) 1964 Yıllık Yatak İhtiyacı Toplam 
Sonunda 


Otel | Motel İPansiyon| Kamp! Diğer | Toplam | Yatak 
Mevcut Projeksionu 


Yatak 

8.530 5.121 
7.794 | 3.626 2.181 
4.974 
26.544 | 154081 
11.642 | 7582 | 3791 |6.513 


Kaynak: DPT. (1967). İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ( 1968-1972), http://ekutup.dpt.gov.ir/ plan2.pd£, (10.01.2009), 598-599'dan derlenmiştir. 


İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plan Dönemi'nde turizm sektöründe yapılması öngörülen 2.6 milyar Liralık bir yatırımın 2 milyarlık bölümünün konaklama tesislerine ayrılması öngörülmüş, tesis yatırımlarının yüzde 87” sinin ise kitle turizmine uygun işletmelere (3 ve 4 üncü sınıf oteller, motel, pansiyon, kamp ve tatil köyü) ayrılması hedeflenmiştir. Ayrıca, planda yeni kapasitenin turistik yönden zengin bölge ve yerlerde yoğunlaştırılması da dönem kararları arasında yer almıştır (DPT, 1967: 596). 

Belirlenen ilke ve hedefler doğrultusunda İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plan Döneminde kamu yatırımları, bazı örnek tesisler dışında, genellikle alt yapı ve tamamlayıcı yatırımlara yönelmiş, özellikle Birinci Plan döneminde Devlet tarafından yapımına başlanılan büyük kapasiteli otel ve tatil köyleri yatırımları tamamlanmış ve işletmeye açılmıştır. İkinci Plan döneminde konaklama tesisleri yapımı daha çok özel kesim tarafından ele alınmış ve bu girişim teşvik tedbirleri ile desteklenmiştir (DPT, 1972: 615). Bu dönemde, işletmeye açılan tesisler arasında önce Fransız tatil köyü Clup Mediterrane tarafından işletmeye açılan Kuşadası'nda bulunan Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı, ardından faaliyete geçen Martı Tatil Köyü sayılabilir (Denizer v.d., 1998: 14). 


ere e. 
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Tablo 6. İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plan Dönemi'nde Konaklama Tesisleri 


(1968-1972) 
Turizm İşletme Belgeli Turizm Yatırım Belgeli 
Tesisler Tesisler 

| Yıllar | Tesis | Oda | Yatak o | Tesis | Oda | Yatak | 
1968* - 21.643 | 359 | - | 26803 
1969 | 249 | - | 24907 | 36 | - | 39048 
1970** 15 243 28.354 13.372 25.872 

337 
1972** 363 18 578 | 34.628 157 | 10.400 
Kaynak: * www.tursab.org.tr/content/turkishyistatistikler/gostergeler/TESISYIL.asp, 


(20.12.2008). 
*www.kultur.gov.ir/TR/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFF2B81939FD5B60A 


FAFB892C7D158D51C9, (20.02.2009). 


Bu gelişmelere rağmen, plan döneminde turizm sektörünün finansmanında kredi ihtiyacı tam olarak karşılanamamış, konaklama tesisleri kapasitesindeki gelişmeler plan hedeflerinin oldukça altında kalmıştır (DPT, 1972: 614). 1967 
yılında 196 adet olan işletme belgeli tesis sayısı, Plan Dönemi sonunda 363e; yatak sayısı da 34.628'e ulaşmıştır (Tablo 6). Fakat, yeniden inşası öngörülen yatak sayısına göre plan hedefi %19,7 oranında gerçekleşmiştir (Olalı, 1990: 165). Otel ve motellerin büyük bir kısmı ise Marmara Bölgesinde yoğunlaşmıştır(Tablo 7) (DPT, 1972: 616). 


Tablo 7. Belgeli ve Toplam Tesislerin Bölgesel Dağılımı (Yatak Yüzde Olarak) Belgeli Tesisler Toplam Tesisler 


| 33,1 
Marmara 
Ege 24,0 9,8 


8,5 


Kaynak: DPT. (1972). Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı (1973-1977), http:// ekutup.dpt.gov.tr/ plan3.pd£, (10.01.2009), 621. 


Bölgeler 


c) Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı Dönemi'nde Konaklama Sektörü 


Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı Döneminde, turizm sektörünün gelişmesinde, gelişme potansiyeli olan bölgelerde uluslararası kitle turizmine olanak hazırlayabilecek yatırımlara öncelik verilmesi ilkesi benimsenmiştir. Bu çerçevede, konaklama tesisleri yatırımlarının öncelik bölgelerinde yoğunlaştırılması ve 


100 Türk Turizm Tarihi: Yapısal ve Sektörel Gelişim 


kurulacak tesislerin kapasite ve nitelikleri itibariyle kitle turizminin gereklerine uygun olması amaçlanmış; sektörde alt yapı tesislerinin kamu kesimi, üst yapı tesislerinin genellikle özel kesim tarafından yapılması, kamunun yatırım ve işletmecilik faaliyetlerinin öncü ve örnek tesislere yönlendirilmesi veya özel sektörün yetersizliği ölçüsünde yabancı yatırımlara iştirak etmesi esas alınmıştır (DPT, 1972: 204,618). Planda ayrıca, turizmin hızla geliştiği alanlarda, arazi kullanımuını ve tesis - alt yapı ilişkilerini düzenlemek, otel ve rekreasyon tesislerinin düzensiz gelişmesini önlemek amacıyla fiziksel planlama çalışmalarının sürdürülmesi, mevcut ve yapılması planlanan konaklama tesislerinin alt yapı ihtiyacırın fiziksel planlara uygun olarak karşılanması öngörülmüştür (DPT, 1972: 
619). 


Tablo 8. Üçüncü Plan Döneminde Hedeflenen Konaklama Tesisleri Yatırımları Bölgesel Dağılımı 


1972'de Hedeflen Plan Sonu 
Bölgeler Yatak Yeni Yatak | % Hedeflen e 

Sayısı Sayısı Yatak Sayısı 
İMarmara 
Ege 13.615 25,0 31.005 24,4 
Akdeniz 8,4 21780 | 40,0 
Diğer 20,0 8.165 15,0 
Toplam 100,0 | 54459 | 100,0 | 126920 [100,0 


Kaynak: DPT, (1972). Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı (1973-1977), http://ekutup.dpt.gov.tr/plan3.pd£, (10.01.2009), 621. 


Uçüncü Plan dönemi başında belgeli-belgesiz yaklaşık olarak 72.000 yatak olan konaklama tesisleri kapasitesinin dönem sonunda 126.920 yatağa çıkarıiması hedeflenmiştir (Tablo 8). Gerek bu kapasitenin yaratılması, gerek alt yapı için toplam yatırım ihtiyacı ise 4,5 milyar TL. olarak tahminlenmiş, bu yatırım tutarının da 9666,6'lık kısmının konaklama tesisleri yatırımlarına ayrılması öngörülmüştür. Bu yatırımlar için gerekli kredi ihtiyacının karşılanmasında Turizm Bankası yanında genel banka sisteminin olanaklarından da yararlanılması, kredi uygulamasında yatımların turistik önceliği olan bölge ve merkezlere yöneltilmesini sağlamak için özendirici önlemlerin alınması karara bağlanmıştır (DPT, 1972: 620-621). 
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Tablo 9. Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plan Dönemi'nde Konaklama Tesisleri (1973-1977) 
Turizm İşletme Belgeli Tesis- 


Turizm Yatırım Belgeli 
Tesisler 


ler 
| Yıllar | Tesis | Oda | Yatak | Tesis_ | Oda (Yatak | 
|1974 | «oo | 21699 | 40895 | 185 | 13232 | 25739 | 
25956 | 
50.379 


Kaynak: www.kultur.gov.tr/TR/BelgeGoster.aspx? 
F6E10F8392433CFF2B81939FD5B60AFAFB892C7D158D51C9, (20.02.2009). 


Üçüncü Beş Yıllık Plan Dönemi'nde de, ilk iki plan döneminde olduğu gibi, planlanan konaklama kapasitesine ulaşılamamıştır. Bu dönemde, konaklama kapasitesi yılda ortalama %10,2 oranında artarak 50.379'a ulaşmış, ancak plan hedeflerinin gerçekleşme oranı ise %21,9 civarında kalmıştır. 


d) Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı Dönemi'nde Konaklama Sektörü 


Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı farklı nedenlerden dolayı 1978 yılında uygulamaya geçirilememiştir. Bu yüzden 1978 yılı için bir geçiş programı hazırlanmuştır. Bu programda, turizmle ilgili olarak alınan kararlar arasında ülkenin sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel değerlerin halka ulaştırılmasına yönelik uzun vadeli planların hazırlanması ve “Turizm Sektörü Ana Politikası” isimli çalışmaya ağırlık verilmesi öngörülmüştür. Ayrıca kıyı yasası ile düzenlemelerin yapılarak, organize turizm bölgelerinin saptanması bu geçiş programının hedefleri arasında yer almıştır (Kozak v.d., 2000: 117-118). Türkiye'de 1978 yılında 
473 adet turizm işletme belgeli tesis bulunurken, bu tesislerde 27.233 oda ve 
52.385 yatak olduğu tespit edilmiştir (Www.kultur.gov.tr, 20.02.2009). 

Bu plan döneminde mevcut belgeli tesislerin kapasitesinde 40.000 yataklık bir artış sağlanarak 1983'te 95.000 yatağa ulaşılması planlanmıştır. Öngörülen bu kapasiteyi gerçekleştirmek için ise toplam olarak 18,3 milyar liralık yatırım yapılması, bunun 9,5 milyar liralık kısmının özel kesim 8,8 milyar liralık kısmının da kamu tarafından gerçekleştirilmesi öngörülmüştür(DPT, 1979: 430). 

Bu dönemde konaklama tesisleri yatırımlarının turizmde öncelikli yörelerde yoğunlaştırılması ve kitle turizmi gereklerine uygun tesisler kurulması esas alınmıştır. Ayrıca, bu dönemde fiziksel planlama çalışmaları ile birlikte bu çalışmaların istenilen yönde ve sürede sonuçlanmasını da sağlamak üzere, 1978 
Yılı Geçiş Programı'nda yer alan “Organize Turizm Bölgeleri” nin geliştirilmesine 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karar verilmiş, kamu kuruluşlarına ait kamplar ve dinlenme tesislerinin dış turizme açılması ve bunlardan daha geniş kitlelerin yararlandırılması öngörülmüştür. Bunların yanı sıra, ilke olarak düşük kapasite ile çalıştırılan ya da hazır olduğu haide işletmeye açılamayan turistik tesislerin dış turizme açılması; turizm alanında kamunun etkinliğinin artırılması, özel kesim, yabancı sermaye ve küçük tasarrufların yatırımlara dönüştürülmesinin özendirilerek bu yolla özellikle konaklama kapasitesinin artırılması amaçlanmıştır. Bu çerçevede, yatırım aşamasında en az 500 yataklı olmak koşulu ile yabancı yatırımların, sermaye paylarına bakılmaksızın özendirilmesi, işletme aşamasında önemli ölçüde döviz girdisi sağlayacak yabancı işletmecilerin ülkedeki turistik tesisleri işletmesine izin verilmesi ve yabancı uyruklu personel çalıştırılmasında kolaylıklar getirilmesi esasa bağlanmıştır (DPT, 1979: 431-433). 

Türkiye'de Dördüncü Kalkınma Plan Dönemi içinde, 24 Ocak 1980'de, uygulamaya konulan “Ekonomik İstikrar Tedbirleri” ile ekonominin serbest piyasa kurallarına göre şekillendiği yeni bir döneme geçilmiştir (Olalı ve Timur, 1988: 
353). Bu yeni döneminin turizm sektörü açısından en önemli uygulaması 1982 
yılında çıkarılan 2634 sayılı “Turizmi Teşvik Kanunu” olmuştur. Turizmi Teşvik Kanunu ile birlikte turizm sektörüne yönelik birçok alanda teşvikler getirilmiş ve böylece Türk turizminde önemli gelişmeler kaydedilmiştir. 

Teşvik Kanunu'nun getirdiği teşvik konularından bazıları; düşük faizli kredi, yatırım indirimi, finansman fonu istisnası, bina inşaat istisnası, vergi, resim, harç istisnası, teşvik primi, KDV ertelemesi, elektrik, su ve havagazı ücretlerinde indirimdir. Turizm alanında özellikle konaklama sektörünü çok yakından ilgilendiren bu tür kolaylıklar yatırımların önemli derecede artmasına neden olmuştur. Turizm Yatırım ve İşletmelerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelik, Kamu Arazisinin Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik, Turizm İşletmelerinin Bakanlıkla, Birbirleriyle ve Müşterileriyle İlişkileri Hakkında Yöhetmelik gibi düzenlemeler konaklama sektörünün daha sağlam bir zemin üzerine kurulmasına yardımcı olmuştur (Kozak v.d, 2000: 120-121). 

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı Dönemi sonunda Türkiye'de turizm işletme belgeli tesislerdeki yatak sayısı 65.934'e ulaşmıştır (Tablo 10). Teşviklerin etkisinin henüz ortaya çıkmadığı bu plan döneminde de önceki dönemlerde olduğu gibi hedeflenen yatak kapasitesinin gerisinde kalınmıştır. Yatakların bölgesel dağılımında 26.100 yatak ile ilk sırayı Marmara Bölgesi almıştır. Marmara Bölgesi'ni 15.518 yatakla Ege Bölgesi, 8.995 yatakla Akdeniz Bölgesi izle- 
‘miştir. Son sırada yer alan Güney Doğu Anadolu Bölgesi'nin ise 1983'te sahip olduğu yatak sayısı 1.535/te kalmıştır (Türkiye Kalkınma Bankası, 1990: 46). 
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Tablo 10. Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Plan Dönemi'nde Konaklama Tesisleri 


Turizm İşletme Belgeli Tesisler urizm Yatırım Belgeli Tesisler 


Yıllar | Tesis [Oda o | Yatak oo | Tesis | Oda Yatak 
1979 | 494 
1981 


Kaynak: www.kultur.gov.tr/TR/BelgeGoster.aspx? 
FGE10F8892433CFF2B81939FD5B6OAFAFB892C7D158D51C9, (20.02.2009). 


e) Beşinci Beş Yıllık Kalkınına Planı Dönemi'nde Konaklama Sektörü 


1978 yılında olduğu gibi 1984 yılında da geçiş programı uygulanmıştır. 1384 ali 
Geçiş Programı'nda, ağırlıklı olarak turizmde öncelikli yerlerin geliştirilmesi ve Türkiye'ye seyahat düzenleyen tur operatörleri ve havayolu işletmelerinin des: teklenmesi konuları üzerinde durulmuştur (TOBB, 1990: 117). Bu yılsonu itibariyle, Türkiye'de 642 adet turizm işletme belgeli tesisle, 34.666 oda ve 68.266 
yatak bulunduğu saptanmıştır (www.kultur.gov.tr, 20.02.2009). as 

Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı da, önceki planlarda olduğu gibi kitle turizmin geliştirilmesi temeline dayandırılmıştır. Bu temel üzerine, devletin alt yapıyı geliştirmesine ağırlık vermesi, üst yapının geliştirilmesi, yatak kapasitelerinin artırılması ve özellikle işletmecilikte eğitim konularının devletçe desteklenmesi ve yabancı sermayenin teşvik edilmesi, Turizm Bankası'nın doğrudan yatırım yapması yerine fonların kredi olarak kullandırılması öngörülmüştür. 
Plan dönemi sonunda belgeli konaklama tesisleri kapasitesinin ise inşa halindeki tesislerin yaratacağı ilave 38.000 yatak ile 100.000 yatağa ulaşması planlanmıştır (DPT, 1984: 120). l 

Beşinci plan döneminde, 1982 yılında çıkarılan Turizm Teşvik Kanunu ile getirilen teşvik önlemlerinin etkisiyle, dönem sonunda ulaşılması hedeflen konaklama kapasitesi ilk kez aşılmıştır. Plan döneminin başından itibaren birbirini tamamlayan ve bir bütün olarak uygulamaya konulan teşvik tedbirleri ağırlıklı olarak konaklama tesisi, özellikle de Turizm Bakanlığı belgeli yatak üretimini hedef almıştır. Yatırımların ivme kazandığı 1985-1989 dönemi sektörel yatırımların hibe türü teşviklerden en fazla yararlandığı bir dönem olmuştur. Böylece, Plan Dönemi sonunda Türkiye'de turizm işletme belgeli 1.102 tesis, 70.603 oda ve 146.086 yatak kapasitesine ulaşılmıştır (Tabio 11). 
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Tablo 11. Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Plan Dönemi'nde Konaklama Tesisleri Turizm İşletme Turizm Yatırım 
Belgeli Tesisler Belgeli Tesisler 
İYıllar| Tesis | Oda | Yatak | Tesis | Yatak [Tesis 
85.995) 501| 34.251) 71.521 
[1986 | 731) 44342) 92129) o638) 48.615) 101383) | | | 
122.306) 1.268 Lİ O ği 
70.603) 146.086) 1.662) 139.497| 288.896) 5.665 
Kaynak: www.kultur.gov.ir/TR/BelgeGoster.aspx? 
FGE10F8892433CFF2B81939FD5BGOAFAFB892C7D158D51C9, (20.02.2009). 


Belediye Belgeli 
Tesisler 


Bu Plan Dönemi sonunda ulaşılan 146.086 işletme belgeli yatak içinde birinci sırayı 41.430 adet yatakla bir önceki dönemde üçüncü sırada olan Akdeniz Bölgesi almıştır. Akdeniz Bölgesi'ni 40.654 yatakla Marmara, 38.387 yatakla da Ege Bölgesi izlemiştir. Bu dönemde de en son sırada 2.132 adet yatakla Güney Doğu Anadolu Bölgesi yer almıştır (Türkiye Kalkınma Bankası, 1990: 46). 

Ülkemizde Turizm Bakanlığı'ndan belgeli konaklama tesislerinin yanı sıra, yerel yönetimler tarafından belgelendirilen konaklama tesisleri de önemli bir yer tutmaktadır. Ancak, sayıca önemli bir büyüklüğe ulaşan belediye belgeli konaklama kapasitesi ile ilgili Beşinci Kalkınma Plan Dönemine kadar sağlıklı bir istatistiki bilgi derlenmemiştir. Bu konudaki ilk envanter Turizm Bakanlığı 
tarafından 1987 yılında çıkarılmış, bunu 1989, 1992, 1994, 1997, 2003 ve 2006 
yıllarında yapılan envanter çalışmaları izlemiştir. 

Beşinci Plan Dönemi'nde 1987 yılında hazırlanan envatere göre Türkiye'de nitelikli-niteliksiz belediye belgeli toplam 5.536 tesis ile 188.491 yatak; 
1989 yılında ise 5.665 tesis ile 225.921 yatak olduğu belirlenmiştir. 


f) Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı Dönemi'nde Konaklama Sektörü 


Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Plan Dönemi'nde turizm alt ve üstyapısının nitelik ve niceliğinin yükseltilmesine önem verilmesi, mevcut tesislerde doluluk oranlarını artırıcı, faaliyet mevsimini uzatıcı ve nitelik yükseltici önlemlerin alınması, turistik tesis işletmeciliğinin geliştirilmesi, küçük kapasiteli tesisler ve aile işletmeciliğinin teşvik edilmesi ilkeleri benimsenmiştir (DPT, 1989: 282). 

Bu Plan dönemi sonunda Türkiye'de Turizm Bakanlığı'ndan belgeli konaklama tesisleri kapasitesinin 350 bin yatağı aşması ögörülmüştür (DPT, 1989: 281). Ancak, plan dönemi sonunda 265.136 bin yatağa ulaşılmıştır(Tablo 12). 
Böylece plan hedeflerinin gerçekleşme oranı 9676 civarında kalmıştır. 
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Tablo 12. Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Plan Dönemi'nde Konaklama Tesisleri Turizm İşletme Turizm Yatırım Belediye Belgeli g Belgeli Tesisler Tesisler 
Tesi- | Oda | Yatak 
1990 (1260 | 83.953 | 173.227 |1921 İ156702İ325515| | | 


a 
1991 57.260 | 200.678 ii 
1992 120.508 
1993 1.788 |132.395 (276.037 | | 
1.729 1.578 114.913 | 240.392 | 8.403 354.925 


Kaynak: www.kultur.gov.tr/TR/BelgeGoster-aspx? 
FGE10F8892433CFF2B81939FD5B6OAFAFB892C7D158D51C7, (20.02.2009). 


Bu dönem sonunda belediye belgeli 8.403 konaklama tesisinde ise 354.925 
yatak tespit edilmiştir. Bakanlık işletme belgeli yatak kapasitesi ile birlikte değerlendirildiğinde, bu dönemde Türkiye'de ilk kez 500 bin yatak sınırının üzerinde bir konaklama kapasitesine ulaşıldığı görülmektedir. 

Ancak, Altıncı Plan Dönemindeki bu olumlu gelişmelere karşın, Akdeniz çanağındaki ülkelerle kıyaslandığında turizm alanındaki bir çok konuda olduğu gibi yatak kapasitesi konusunda da istenilen düzeye ulaşılamamıştır (DPT, 1995: 162). Diğer taraftan, bu dönemde nicel büyüklük bakımından önemli bir düzeye ulaşılmasına rağmen, bu durumun niteliksel bir gelişmeyi de yansıttığı söylenemez. 


g) Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Plan Dönemi'nde Konaklama Sektörü 


Yedinci Kalkınma Planı'nın zamanında yürürlüğe konulamaması nedeniyle 
1978 ve 1984 yıllarında olduğu gibi, 1995 yılında da geçiş programı uygulanmıştır. Bu programda turizmin mevsimlik ve coğrafi dağılımını daha dengeli bir duruma getirmek ve değişen tüketici istekleri doğrultusunda farklı turizm çeşitlerine yönelmek konuları üzerinde durulmuştur (Kozak v.d., 2000; 122). 1995 
yılı itibariyle Türkiye'de Turizm Bakanlığı'ndan işletme belgeli tesis sayısı 1.793'e yatak kapasitesi 280.463'e yükselmiştir (www.kultur.gov.tr, 20.02.2009). 

Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Plan döneminde, mevcut üst yapılardan daha etkin yararlanılması ve doğal sermayenin korunması temel ilke olarak benimsenmiş, talep yapısındaki yeni eğilimlere bağlı olarak sektörde küçük ölçekli işletmelerin gelişmesine öncelik verilmesi öngörülmüştür. Bunların yanı sıra, Planda turizm üst yapısının yeterli bir altyapı ile bütünleşmesi için gerekli düzenleme ve teknik önlemiere ağırlık verilmesi ve bu çerçevede Akdeniz-Ege Turizm Altyapısı ve Kıyı Yönetimi (ATAK) projesinin hızla uygulanması için 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gerekli düzenlemelerin yapılması ve sektörde hizmet kalitesinin yükseltilmesi için sertifikasyon sistemine geçilmesi hedeflenmiştir (DPT, 1995: 163). 

Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Plan Dönemi'nde konaklama sektörü için son derece önem arz eden yasal düzenleme konusu da gündeme gelmiştir. Türkiye'de 1972 yılında seyahat acentacılığı için yapılmış olan yasal düzenlemenin, turizmin en önemli unusurlarının başında yer alan konaklama sektörü açısından gecikmeli de oisa ilk kez bu plan döneminde ele alınmış olması sektör adına sevindirici bir gelişme olmuştur. Planda, uluslararası pazarda rekabet gücünü koruyacak ve fiyat ayarlamalarını disipline edecek bir yapı oluşturmak üzere “Türkiye Turistik Otelciler ve İşletmecileri Birliği Yasası” çıkarılması hedeflenmiştir (DPT, 1995: 164). Ancak, bu hedef ne bu plan döneminde, ne de bir sonraki plan döneminde gerçekleştirilememiştir. 

Turizm Bakanlığı'ndan belgeli konaklama tesisleri yatak kapasitesinin, inşa halindeki ve proje aşamasındaki tesislerin tamamlanmasıyla bu Plan dönemi sonunda yaklaşık 800 bin olması, belediyeden belgeli tesislerle birlikte toplam yatak sayısının 1,3 milyon yatağa ulaşması hedeflenmiştir (DPT, 1995: 162). 
Tablo 13'te de görüldüğü üzere 2000 yılında ulaşılan yatak kapasitesi 325.168 
olarak gerçekleşmiştir. Dolayısıyla bu plan döneminde de Bakanlık belgeli konaklama kapasitesi bakımından hedefin gerçekleşme oranı 9665 gibi oldukça düşük düzeyde kalmıştır. 


Tablo 13. Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Plan Dönemi'nde Konaklama Tesisleri Turizm Yatırın 


Turizm İşletme Belediye Belgeli 
Belgeli Tesisler Tesisler 


Belgeli Tesisler g 
Oda | Oda | Yatak ! Tesis | Oda 
145.493 1309 | 96.592 | 202.631] J č 1 | 
1402 [110.866 | 236.632 | 7. 975 | 156. 478 | 344. 551 


301.524 
313.298 
314.215 


151.055 i 
7 | 153.749 | 319.313 | 1.311 e 
156.367 | 325.168 | 1.300 (113.452) 243.794 


Kaynak: www.kultur.gov.tr/TR/BelgeGoster.aspx? 
F6E10F8892433CFF2B81939FD5B6GOAFAFB892C7D158D51C9, (20.02.2009). 


Bu dönemde konaklama yatırımlarının yavaşladığı tespit edilmiştir. Ancak buna karşın yenileme yatırımlarının özendirilerek tesislerin hizmet standartlarının korunması ve iyileştirilmesine öncelik verilmiştir (DPT, 2000: 78). Bu çerçevede, Belediye belgeli tesis ve yatak sayısının bir önceki döneme göre azalması, bu tesislerin hizmet standartlarının iyileştirilerek Bakanlık belgesi tesis sınıfına yükselmiş olabileceği şeklinde yorumlanabilir. 


Türkiye'de Konaklama Sektörünün Gelişimi 107 


h) Sekizinci Beş Yıllık Kalkınına Plan Dönemi'nde Konaklama Sektörü 


Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Plan döneminde turizmin ülkemiz için dış pazarlarda rekabet gücü en yüksek sektörlerden biri haline geldiği tespiti yapılarak, bu dönemde öncelikle turizm sektörünün direncini artırıcı önlemlerin alınarak kriz dönemlerinde ayakta kalabilen, kendi kaynağını yaratabilen ve özdenetim yapabilen sağlıklı bir yapıya kavuşturulması temel amaçlardan biri olarak belirlenmiştir. Bu çerçevede, planda; 

a) Turizme yönelik arazi kullanım planlarını yapma, yaptırma, onama sürecini yeniden tanımlayan, yetkileri belirleyen ve etkin bir denetim sistemi getiren bir yasal düzenleme yapılması, 

b) Turizm sektörünün uzun vadeli ve sağlıklı gelişmesini sağlamak amacına yönelik dinamik ve stratejik Turizm Sektörü Ana Planı (TUSAP) uygulamasına geçirilmesi, 

c) Uluslararası pazarda rekabet gücüne sahip bir yapı oluşturmak amacıyla Turistik Otelciler ve Turizm İşletmecileri Birliği Kanunu çalışmalarının tamamlanması, 

d) Yerel kaynakların daha verimli kullamiması, meslek üyeleri arasında işbirliği ve özdenetimin sağlanması amacıyla Pansiyon İşletmeleri ve Türkiye Pansiyon İşletmecileri Birliği Kanunu Tasarısı çalışmalarının tamamlanması, 

e) Mevcut kapasiteler kullanılıncaya kadar turizm teşviklerinde ağırlığın öncelikle, pazarlama alanına, hava ulaştırmasına ve toplam kalite iyileştirilmesine verilmesi, i 

f) Sektörle ilgili tüm yatırımların doğal, tarihsel ve sosyal çevreyi koruyucu ve geliştirici bir yaklaşımla ele alınması, işgücünün niteliğinin iyileştirilmesi ve turizm işletmelerinde uluslararası standartlara uyuma öncelik verilmesi gibi konaklama sektörünü yakından ilgilendiren hedefler ortaya konulmuştur (DPT, 2000: 167-169/228). 

Plan dönemi sonunda ise Türkiye'de Turizm Bakanlığından belgeli konaklama tesisleri ve belediye belgeli yatak kapasitesinin 751 bine, inşa halindeki ve proje aşamasındaki tesislerin tamamlanmasının yanı sıra kamu kampları ve ikinci konutlardaki turizme açılan yataklarla birlikte, toplam yatak kapasitesinin 1,2 milyona ulaşması öngörülmüştür. 

Ancak, önceki kalkınma planlarında olduğu gibi bu plan döneminde de konaklama kapasitesi bakımından plan hedeflerine ulaşılamamıştır. Tablo 
14 ten de izlenebileceği gibi, bu dönemde 751.000 Bakanlık işletme belgeli yatak 
hedefi, dönem sonunda 483.330 olarak hedefin oldukça altında gerçekleşmiştir. 
Belediye belgeli tesis sayısı ise yine bir önceki dönemde olduğu gibi azalmaya devam etmiş, ancak buna rağmen yatak sayısı 400 bin seviyesine yükselmiştir. 
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Bu durum, Belediye belgeli tesislerin yenileme ve hizmet olanaklarını iyileştirmeye devam ettiklerini göstermektedir. 


Tablo 14. Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Dönemi'nde Konaklama Tesisleri 


Turizm İşletme Turizm Yatırım Belediye Belgeli 
Tesisler 


Belgeli Tesisler Belgeli Tesisler 
Mallar |Tesis | Oda | Yatak | Tesis| Oda | Yatak | Tesis | Oda | Yatak | 190.327 | 396.148 | 1. . . 
DELİN ea E 


Kaynak: www.kultur.gov.tr/TR/BelgeGoster.aspx? 
F6E10F8892433CFF2B81939FD5B60AFAFB892C7D158D51C9, (20.02.2009). 


Türkiye'de turizm sektörü; 1990-1991'de Körfez Krizi, ardından 1993-1994 yılları arasında turizm yörelerine yönelik terör saldırıları ve 1999'da yaşanan depremler nedeniyle 90'lı yılları kriz ortamında geçirmiştir. Bu nedenle konaklama tesisleri uğradıkları maddi kayıpları farklı yollarla telafi etmeye çalışmışlar ve 2000'lerde Herşey Dahil Sistemi uygulamaya başlamışlardır. Dünya'da gelişimi 1960-1970'lere uzanan HD, kişilerin tatilleri süresince maddi kaygıdan uzak, tüm seyahat ihtiyaçları (konaklama, tüm yeme-içme hizmetleri -ara öğünler dahil-, yerli-yabancı sıcak-soğuk alkollü alkolsüz içki, sportif faaliyetler v.b.) 
için tek bir fiyat ödemesidir. HD'nin Türkiye'deki öncüleri Marco Polo ve Magic Life zincir işletmeleridir. Özellikle güney ve güney-batı kıyı şeridinde bulunan pek çok konaklama tesisi bugün ya kendi istekleri ile ya da zorunluluktan bu sistemi uygulamaktadır (Menekşe, 2005: 99-100). 

Türkiye gibi turist kabul eden ülkelerin turizm lokomotifi konaklama sektörüdür. Daha önce de değinildiği üzere konaklama sektörü denilince de akla ilk olarak oteller gelmektedir. Ekin Grubu Araştırma Birimi tarafından yapılan “Türkiye'de Grup ve Zincir Oteller 2008” isimli bir araştırmada 2001 yılında 84, 
2005 yılında ise 127 adet grup bulunduğu saptanmıştır. Bunların 111i yerli, 
16'si yabancı gruplardır. 127 adet grup; 596 adet tesise sahip olup yatak kapasitesi 274.051'dir. Türkiye'nin daha çok kıyı bölgelerinde yerli grup ve zincirler yer alırken, yabancıların genellikie şehir otelciliğinde yoğunlaştığı ortaya çıkmıştır (WWww.turizmgazetesi.com, 12.02.2008). 


an rm o arm aray ra 


am smmm | nsan sama A AN e a 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d Dokuzuncu Kalkınma Plan Dönemi'nde Konaklama Sektörü 


2007-2013 dönemini kapsayan Dokuzuncu Kalkınma Planı, değişimin çok boyutlu ve hızlı bir şekilde yaşandığı, rekabetin yoğunlaştığı ve belirsizliklerin arttığı bir döneme rastlamıştır. Küreselleşmenin her alanda etkili olduğu, bireyler, kurumlar ve uluslar için fırsatların ve risklerin arttığı bu dönemde, Plan Türkiye'nin ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda bütüncül bir yaklaşımla gerçekleştireceği dönüşümleri ortaya koyan temel politika dokümanı niteliğindedir. Bu kapsamda Dokuzuncu Kalkınma Planı, “İstikrar içinde büyüyen, gelirini daha adil paylaşan. küresel ölçekte rekabet gücüne sahip, bilgi toplumuna dönüşen, AB'ye üyelik için uyum sürecini tamamlamış bir Türkiye” vizyonu ve “Uzun Vadeli Strateji (2001-2023)” çerçevesinde hazırlan ve AB'ye üyelik sürecine katkı sağlayacak temel strateji dokümanı olarak tasarlanmıştır. Bu nedenle Plan dönemi AB mali takvimi dikkate alınarak 2007-2013 yıllarını kapsayacak şekilde 7 yıllık olarak belirlenmiş, 2006 yılı Plan kapsamı dışında tutularak Dokuzuncu Kalkınma Planı 2007 yılında başlatılmıştır (DP'T, 2006: 1-2). 

Türkiye'de turizm sektörünün gelişme eğilimi ve özellikle konaklama kapasitesinin niceliksel ve niteliksel büyüklüğü ile bölgesel yoğunlaşma bakımından ulaştığı boyut, Dokuzuncu Kalkınma Planı'nın turizm sektörüne yaklaşımını daha da önemli hale getirmektedir. 

Bu Plan Döneminde konaklama sektörü ile ilgili yapılan tespitlerin başında, son yıllarda yatak kapasitesindeki hızlı artışa ve kaydedilen önemli gelişmelere rağmen, bu kapasiteden etkin yararlanılabilmesi için tanıtım ve pazarlama konusunda yapısal bir reform gereksinimine, turizm eğitiminde henüz mesleki belgelendirme sistemine geçilememiş olması nedeniyle hizmet kalitesinde arzulanan noktaya gelinemediğine dikkat çekilmiştir(DP'T, 2006: 33). 

Bu dönemde konaklama sektörünü yakından ilgilendiren temel amaç ve hedefler arasında ise; 

a) Turizm sektörünün, ülkedeki refah ve gelişmişlik dengesizliklerini azaltıcı doğrultuda yönlendirilmesi, turizmin potansiyeli olan ancak bugüne kadar yeterince ele alınmamış yörelerde geliştirilmesi, 

b) Sektörle ilgili tüm yatırımların doğal, tarihsel ve sosyal çevreyi kollayıcı, koruyucu ve geliştirici bir yaklaşım içinde olmasına azami özen gösterilmesi, 

c) Sektörde yeni kapasite yaratmanın yanı Sıra mevcut ürünün niteliğinin yükseltilmesine ağırlık verilmesi, yeni aktörlerin, tanıtım, pazarlama, altyapı, turizm eğitimi ve çevre konularındaki görevleri ile kamunun turizm sektöründeki rolünün yeniden tanımlanması, 

d) Türkiye'nin fiyat, hizmet kalitesi ve jeotermal kaynaklar açısından rekabet üstünlüğü göz önüne alınarak, sağlık hizmetleri turizminin desteklenmesi, 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e) Mevcut kapasiteleri, karlılık sağlayacak fiyat ve doluluk oranlarında dolduracak talep yaratılıncaya kadar, turizm teşviklerinde pazarlama alanına, hava ulaştırmasına ve toplam kalite iyileştirilmesine öncelik verilmesi, 

f) Turizm sektörünün uzun vadeli ve sağlıklı gelişmesini sağlamak üzere Turizm Sektörü Ana Planı'nın hazırlanması, turizm eğitimi ve kalitesinde standardizasyonu, verimlilik ve iş kalitesinin gelişmesini ve istihdam için gerekli beceri düzeylerinin belirlenmesini sağlayacak belgelendirme sisteminin getirilmesi yer almaktadır (DPT,2006: 81-82). 

Dokuzuncu Kalkınma Plan dönemi sonunda Türkiye'de belgeli toplam yatak sayısının 950 bine, inşa halindeki ve proje aşamasındaki tesislerin tamamlanması ve ikinci konutlardaki turizme açılan yataklarla birlikte, toplam yatak sayısının ise 1,3 milyona ulaşacağı tahmin edilmiştir (DPT, 2006: 61). 

Plan dönemine, plan kapsamı dışında tutulan 2006 yılı sonu itibariyle belirlenen 2.475'i turizm işletme belgeli, 7.033'ü belediye belgeli olmak üzere toplam 9.508 tesis ve bu tesislerde topiam 904.303 yatak kapasitesi ile girilmiştir. 
2007 yılında ise turizm işletme belgeli tesis sayısı 2.514'e, yatak sayısı da 
532.262'ye yükselmiştir (Tablo 15). 


Tablo 15. Dokuzuncu Beş Yıllık Kalkınma Plan Dönemi Öncesi'nde ve Plan Döneminde Konaklama Tesisleri (2006-2007) 


Turizm İşletme Turizm Yatırım Belediye Belgeli 
Tesisler d 


Belgeli Tesisler Belgeli Tesisler 

[Yıllar |Tesis | Oda 

2006 |2.475 (241.702 | 508.632 | 869 |123.326 | 274.687 |7.033 (173.632 (395.671 
2.514 |251. 


987 | 532.262 


Kaynak: www.kultur.gov.tr/TR/BelgeGoster.aspx? 
F6E10F8892433CFF2B81939FD5B60AFAFB892C7D158D51C9, (20.02.2009). 


2006 yılı itibariyle belediye belgeli konaklama tesislerinin bölgelere göre 
dağılımının verildiği Tablo 16 ve 2007 yılı itibariyle turizm işletme belgeli konaklama tesislerinin bölgelere göre dağılımının verildiği Tablo 17'deki verilere bakıldığında, Türkiye'deki konaklama kapasitesinin Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde yoğunlaştığı görülmektedir. Belediye belgeli tesisler bakımından Ege Bölgesi birinci sırada gelirken, turizm işletme belgeli tesisler bakımından Akdeniz Bölgesi açık ara farkla ilk sırada yer almaktadır. Akdeniz bölgesindeki yatak kapasitesinin büyük çoğunluğunun ise Antalya ilinde olduğu bilinmektedir. 
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Tablo 16. Belediye Belgeli Konaklama Tesisi Sayısı, Oda Sayısı ve Yatak Kapasitesinin Bölgesel Dağılımı (2006) 


Yatak 
Adet 
92.908 


1 
116.582 


42.986 |24,76| 111.304 
İç Anadolu Bölgesi 11.948 
Karadeniz Bölgesi 723 | 10,28 7,55 i 


7.033 | 100,0 {173.632 (100,0 


Kaynak: www.kultur.gov.tr/TR/BeigeĠoster.aspx? 
F6E10F8892433CFF2B81939FD5B60AFAFB892C7D158D51C9, (20.02.2009). 


Tablo 17. İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına Göre Turizm Belgeli Konaklama Tesislerinin Sayısı (31.12. 2007) 


Turizm İşletme Belgeli Turizm Yatırım Belgeli 
Bölgeler Oda Yatak Tesis | Oda | Yatak 


| Adet| % | % | Adet | 
stanbul 
144 (573 
4,49 | 7.198 
atı Anadolu | 159 3,61 
732 |29,12 46,65) 238 (30,67) 49.089 |45,62)107.987|42,48| 
3,22 2,28 , 


pa] 


[s] 


[s3] 


(el 


WU 


2.900 | 1,15 

İD. Karadeniz | 66 |263| 3.087 |123| 6.215 | 1,17 

0,83 079| 17 4 
139 | 1.869 1074| 3.806 |072| 8 | 

(G.D. Anadolu | 69 (274) 3.793 | 1,51 | 7.749 | 146 


Kaynak: www.kultur.gov.tr/TR/BelgeGoster.aspx? 
F6GE10F8892433CFF2B81939FD5B6OAFAFB892C7D158051C9, (20.02.2009). 


Konaklama tesislerinin türlerine göre dağılımı incelendiğinde ise hem belediye belgeli tesislerde, hem de turizm işletme belgeli tesislerde otel işletmelerinin ilk sırada yer aldığı görülmektedir. 2006 yılı verilerine göre belediye belgeli toplam 7.033 tesis arasında oteller 4.534 tesis ile birinci sırada iken, bunu 2.081 
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tesis ile pansiyon türü konaklama işletmesi izlemektedir. Belediye belgeli yatak kapasitesinin büyük çoğunluğu da yine otellere aittir. Otellerin sahip olduğu yatak sayısı toplam yatak sayısının 9674,26'sını oluşturmaktadır (Tablo 18). 


Tablo 18. Tesis Türlerine Göre Belediye Belgeli Konaklama Tesisi, Oda ve Yatak Sayısı (2006) 

Oda Sayısı | Yatak Sayısı 
4.534 | o 132.624 293.808 
308 6.297 
2.081 28.063 


23 2.202 

54 2.425 

3). 2.021 29244) 
7.033 173.632 395.671 | 


Kaynak: www.kultur.gov.tr/TR/BelgeGoster.aspx? 
F6E10F8892433CFF2B81939FD5B60AFAFBS92C7D158D51C9, (20.02.2009). 


Türkiye'deki turizm işletme belgeli tesislerin türlerine göre dağılımına (Tablo 19) bakıldığında ise 2007 yılı sonu itibariyle mevcut olan 2.514 konaklama tesisinden 2.033 tesisin otel olduğu ve otellerin turizm belgeli toplam yatak kapasitesinin 9082,08'ine sahip olduğu anlaşılmaktadır. Turizm işletme belgeli otellerin sahip olduğu yatak sayısı 436.907'dir. Tesis türü bakımından otelden sonra ikinci sırada 160 tesisle özel belgeli tesisler, 107 tesisle üçüncü sırada yine apart tipi oteller, dördüncü sırada 95 tesisle tatil köyleri gelmektedir. Tatil köyleri yatak kapasitesi büyüklüğü bakımından ise otellerden sonra ikinci sırada yer almaktadır. Tatil köyleri 61.277 yatakla turizm işletme belgeli toplam yatak kapasitesinin 9011,5'ini oluşturmaktadır. 

Dokuzuncu Kalkınma Plan Dönemi başı itibariyle Türkiye'de ulaşılan konaklama kapasitesinin durumu bir bütün olarak değerlendirilecek olursa, sayısal bakımdan Türkiye'nin önemli bir büyüklüğe ulaştığını ancak, niteliksel bakımdan arzulanan seviyede olmadığını söylemek mümkündür. Zira, ülkede toplam yatak kapasitesi 1 milyon sınırına yaklaşmış olmasına rağmen, bu sayı- nın yaklaşık 400 bini turizm işletme belgesi tesis standartlarına. sahip olmayan ve yaklaşık yarısı niteliksiz belediye belgeli tesislerden oluşmaktadır. Bu tesislerin uluslararası turizm pazarında rekabet etme şansı yoktur. Ayrıca, bu Plan Dönemi'ne kadar Türkiye'de kitle turizmine öncelik verilmesi sonucunda, mevcut konaklama kapasitesi denize kıyısı olan, özellikle Akdeniz ve Ege Bölgesinde yoğunlaşmış ve deniz-güneş-kuma dayalı yaz turizmi gereksinimlerine göre tasarlanmıştır. Bu tesislerin diğer turizm türlerinin gereksinimlerini karşılayabilmesi mümkün değildir. 
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Tablo 19. Türlerine ve Sınıflarına Göre Turizm Belgeli Konaklama Tesislerinin Sayısı (31.12.2007) 


| Turizm Işletme Belgeli Turizm Yatırım Belgeli 


Türü Sınıfı Tesis Oda Yatak | Tesis Oda Yatak 
Sayısı | Sayısı Sayısı Sayısı | Sayısı Sayısı 


5 Yıldızı | 238 7,330 159,16 

4 Yıldızlı į 432 62,765 131,168 

3 Yıldızlı | 615 | 43,676 88,875 
Oteller 2 Yıldızlı | 643 25,535 50,522 72 


smt Ji de ps e e 
Moteller 8 e.) 

Motel | 9 211 

Toplam 18 472 

1. Sınıf 70 22,609 6,996 15,551 
Tatil Köyleri (5 Yıldızlı 

(4 Yıldızlı 

[78 |1692 Je |1587 |438 | 
Termal Oteller | 3 Yıldızlı 
21 42 - - - 


ii 


2 Yıldızlı | 1 

Toplam 12 1,269 2,795 10 2,203 6,399 | 
Pansiyonlar 67 1,048 2,080 24 496 1,000 
Kampingler 9 517 1,499 4 873 2,511 
Oberjler S [246 481 > |= - 
Apart Oteller 107 4,756 11,988 35 3.155 __| 10,227 
Özel Belgeliler 160 o | 4,959 10,662 13 | 547 1,142 
Golf Tesisleri 7 (199 485 
Eğitim ve Uygulama Tesisi. | 2 ji | 408 

urizm Kompleksi |2 916 | 1,9867 | 
Butik Otel 3 171 361 
B Tipi Tatil Sitesi 1 25 112 
Dağ Evi 1 51 | 152 
Çiftli Evi-Köy Evi 1 j 44 (115 
| Toplam 2514 | 251,987 | 532,262 


Kaynak: www .kultur.gov.tr/TR/BelgeGoster.aspx? 
FGE10F8892433CFF2B81939FD5B6OAFAFB892C7D158D51C9, (20.02.2009). 


Dokuzuncu Kalkınma Plan Dönemi başında “Türkiye'de Grup ve Zincir Otellerin durumuna bakıldığında ise, Türkiye'de konaklama sektörüne yatırım yapan ülkelerin başında ABD, Avrupa ülkeleri ve Rusya'nın geldiği görülmektedir. 2008 yılı verileri doğrultusunda turizm işletme belgesine sahip tesislerin toplam yatak kapasitesinin 9661'i grup ve zincir otellerden, %39u ise herhangi bir grup ya da zincir içinde yer almayan otellerden oluşmaktadır. Tablo 20'de de görüldüğü üzere 2008 yılında grup ve zincir sayısı 152'ye ulaşmıştır. Yerli gruplar içinde 23 tesisle Dedeman Hotels birinci sırada yer alırken, onu 17 tesisle Joy Hotels izlemektedir. Yabancı gruplardan ise 8 tesisle Hilton birinci, TUI markası olan Magic Life 5 tesisle ikinci sırada yer almaktadır (Www.turizmgazetesi.com, 12.12.2008). 


Tablo 20. 2007-2008 Yıllarında Türkiye Konaklama Sektöründeki Grup ve Zincirler 


Grup | Tesis Oda | Yatak 
18358 | 273.084 
604 23.179 | 48.935 


Kaynak : WWWw.turizmgazetesi.com/news/news.aspx?id-43926, “Grup Ve Zincir Oteller 2008”, (12.12.2008). 


Yıllar | Grup | Tesis 


Sonuç ve Öneriler 


19. yüzyılın ortasında azınlıkların öncü olduğu modern konaklama işletmeciliği bugün 532.178 yatak kapasiteli bir sektördür. Planlı kalkınma dönemlerinin başladığı 1963 yılına kadar olan dönemde turizmle ilgili temel unsurların tamamlanmasına çalışılmış, o dönemki adıyla Turizm ve Tanıtma Bakanlığı kurulmuş ve Turizm Bankası açılmıştır. Kalkınma planlarının en temel amacı, ekonomik gelişme ve kalkınmanın düzenli ve sistemli bir biçimde sağlanmasıdır. 9 
kalkınma planı ve 3 geçiş programının hedefleri turizm sektörü açısından ve dolayısıyla da konaklama sektörü açısından çoğunlukla hedeflerin epeyce gerisinde kalmıştır. Ödemeler dengesi açığını kapamada önemli sektörlerden biri olan turizm, kalkınma planlarında yeterli desteği devletten alamamıştır. Devlet tarafından sağlanan kolaylıklardan bazıları; Turizmi Teşvik Kanunu ve KDV oranlarının indirilmesidir. En büyük atılımın gerçekleştiği V. Beş Yıllık Kalkınma Planı Dönemi'nde tesis ve yatak sayılarının hızlı bir biçimde artmasının en önemli nedeni; 1982 yılında yürürlüğe giren Turizmi Teşvik Kanunu'dur. Bu kanun turizm sektöründe özellikle konaklama tesislerini büyük oranda desteklemiştir. 

Yakın bir tarihte, 2008 yılında, gerçekleşen KDV indirimi de konaklama sektörü açısından gerçekleşen diğer bir olumlu uygulamadır. Türkiye'deki konaklama tesisleri Avrupa'daki rakiplerinden daha fazla vergi ödemektedir. 
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9018'den 968'e indirilen ve 2008'de uygulanmaya başlayan KDV indirimi, konaklama tesisleri sahiplerini bir nebze rahatlatmıştır. Otel ve hizmet sektöründe KDV oranı Yunanistan'da %8, İspanya'da %7, Fransa'da 965,5'tir (Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, 2006: 13). 2008 öncesi Türkiye'de bu oranın %18 olduğu düşünülürse, rekabet açısından konaklama sektörünün rakipleri ile yarışta zor-İandığını söylemek yanlış olmayacaktır. 

2007 verileri ile turizm işletme belgeli 2.514 tesis ve 532.262 yatakla konaklama sektörü dünyada turizm alanında yarışan ilk 10 ülke içinde yer almaktadır. Ancak ilk 10 içinde yer alması sektördeki baz sorunlara çözüm olmamaktadır. Konaklama sektöründe yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri aşağıda sıralanmaktadır. 

e Planlı kalkınma hedeflerine hiçbir zaman tam olarak ulaşılamamıştır. 
Sektörün ihtiyaçları belirlenmeli ve bu ihtiyaçlar tutarlı ve istikrarlı bir turizm politikası ile desteklenmelidir. 

ə HD sistem, konaklama sektörüne darbe vurmuştur. Tesislerdeki doluluk oranının artmasına rağmen, konaklama tesisleri yeterli gelir elde edememiş ve sonuç olarak hizmet kalitesi bu tesislerde düşmüştür. HD sistemde personel devir hızı artmış, nitelikli personel sayısı oldukça azalmıştır. Bu nedenle, HD sistem uygulayan tesislerin gelir attırıcı bir takım uygulamalara yönelmeleri yerinde bir karar olacaktır. Örneğin, oteller için a'la carte restoran ya da spa hizmetleri otel gelirlerini arttıran hizmetlerdir. Özellikli restoranların otel içinde belli günlerde hizmet sunması ya da farklı uygulamalarının günümüzde sıkça görülme- ye başladığı sağlıklı yaşama dönük uygulamalar HD sistemin olumsuz etkilerini azaltmada yardımcı olabilecek hizmetlerdir. 

e Türkiye'nin sahip olduğu ucuz ülke imajı hem hizmet standardını hem de turizm talebini düşürmektedir. Ucuz ülke imajının silinebilmesi için yoğun bir tanıtım çabası gerçekleştirilirken, tutarlı ve sağlıklı bir turizm politikası oluşturulmalıdır. 

e Türkiye'deki konaklama tesisleri yaş olarak ortalama 15-20 seneye dayanmaktadır. Ülkenin sahip olduğu ucuz ülke imajı, turist sayısını arttırmıştır. Bu durum da tesislerin yıpranma oranını önemli derecede etkilemektedir. Yıpranan konaklama tesislerinin ivedilikle yenileme ça-İışmalarına başlamaları gerekmektedir. Devlet ve özel sektör tarafından sağlanabilecek kredi kolaylıkları ya da bir takım vergilerde yapılacak indirimler bu tesislerin yeni bir çehreye kavuşmalarına yardımcı olacaktır. 

e 1980 sonrası sağlanan teşvikler sonucu konaklama sektöründe plansız bir yapılaşmayla karşılaşılmıştır. Tesis sayısının kontrolsüzce artması 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bir takım çevre sorunlarını da beraberinde getirmiştir. Bu konuda çevre sağlığını korumaya yönelik tedbirler alınmalıdır. Önemli olan sayıyı arttırmak değil, kaliteyi yükseltmektir. 

ə Konaklama tesisleri yaşadıkları nitelikli personel ve malzeme sorununu karşılıklı yardımla çözebilir. Turizm yoğunluğunun farklı dönemlerde yaşandığı tesislerde personel ve bazı malzemelerin dönüşümlü değişimi yapılabilir. Örneğin; Marmaris'teki bir otelin yaz sezonunda çalıştırdığı personelin, kış sezonunda Uludağ'daki bir otelde çalışması gibi. 

e Konaklama sektöründe hizmet kalitesinin düşmesi ile bazı tesisler müşterilerine sahip oldukları yıldız derecesi düzeyinde hizmet sunmamaktadırlar. Bu nedenle de Bakanlık yıldız ve hizmet standardı denetimlerini düzenli bir biçimde yapmalıdır. 

e Son yıllarda Türkiye'deki turizm bölgelerinde karşılaşılan bir diğer sorun da yabancıların bu bölgelerde mülk edinimidir. Kültürleri kaynaştırması gibi olumlu etkilerinin yanı sıra turizm ve dolayısıyla konaklama sektörüne olumsuz etkileri fazladır. Daha önceleri tatillerini konaklama tesislerinde geçiren bu kişilerin aile ve akrabaları ile edindikleri mülklerde kalmalarının yanı sıra kış döneminde de mülklerini kiraya vermelerinden kaynaklanan yurtdışına bir döviz akışı söz konusudur. 
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TÜRKİYE'DE SEYAHAT ACENTACILIĞININ GELİŞİMİ 
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Özet 


Seyahat acentaları turizm endüstrisinin gelişmesindeki önemli aktörlerden birisi olarak dikkat çekmektedir. 1618 Sayılı Kanun'un yasalaşmasından sonra seyahat acentalarının yasal zemine kavuşmalarına rağmen yeterince geliştiği söylenemez. Dünya ekonomisindeki ve seyahat sektöründeki hızlı gelişmelere paralel olarak, özellikle 1980'li yıllardan itibaren Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısındaki artış, seyahat acentalarının da hızla çoğalmasına neden olmuştur. Seyahat acentacılığının gelişimi, gelişimi etkileyen unsurlar ve seyahat acentacılığındaki yeni eğilimler ele alınan gereken konular olarak dikkati çekmektedir. Bu bölümde, turist ağırlayan destinasyonlar ile turist gönderen pazarlar arasında turist akışını sağlayan seyahat acentalarının Türkiye'de gelişim süreci ve süreci etkileyen unsurlar irdelenmektedir. 


Bölümün Amacı 


Bu bölümde, seyahat ve turizm endüstrisindeki küresel değişime paralel olarak gelişen, seyahat acentacılığının genel durumu öncelikle elg alınmıştır. Bu bağ- 


lamda, Türkiye'de seyahat acentalarının ve acentacılığının gelişimi ana hatlarıy-i 


la değerlendirilerek, seyahat acentacılığının yasal boyutu, faaliyetleri ve faaliyetlerini etkileyen unsurlar irdelenmektedir. Böylece, okuyucunun Türkiye'de seyahat acentacılığının gelişimi hakkında temel bilgileri alması amaçlanmaktadır. 


* Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, lutfiatay@yahoo.com 
“ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, hadjimehmet©gmail.con 
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Giriş 

Turizmin lokomotifi olarak bilinen seyahat acentaları, destinasyonların gelişmesinde çok önemli faktörlerden birisi olarak dikkat çekmektedir. Turist üreten pazarlara bağımlı olan destinasyonların ziyaretçiler tarafından tercih edilmesinde seyahat acentalarının tavsiyeleri ve yönlendirmeleri de etkili olmaktadır. 
Bu açıdan bakıldığında seyahat acentacılığının turistik talebin yönlendirilmesinde ön plana çıktığı görülmektedir. Organize seyahatlerin gelişmesi ile birlikte danışmanlık ve organizasyon hizmeti sunan seyahat acentacılığının dünyadaki gelişimi de çok hızlı olmuştur. Özellikle, sanayi devrimi sonrası insanların ekonomik durumundaki iyileşme, sosyal imkanların artması ve ulaştırmada teknolojinin kullanımı gibi gelişmelere paralel olarak seyahat eden kişi sayısı da sürekli bir artış göstermiştir. 

1980'li yıllarda ulaşım sektöründeki hızlı gelişme sonucu, seyahatlerin koiaylaşması, maliyetlerin düşmesi, kitlesel turizmin gelişmesi ve turizmde çeşitliliğin artması ile biletleme odaklı faaliyet gösteren seyahat acentaları, faaliyet alanlarını genişleterek ve uzmanlaşarak, çok farklı hizmetler vermeye başlamışlardır. Havayolu taşımacılığının yaygınlaşması ile biletleme işlemlerinin uzmanlık gerektirmesi de seyahat acentalarına olan gereksinimi artırmıştır. 

Bu bölümde, seyahat acentalarının Türkiye'deki gelişim süreci bir sistematik içerisinde irdelenmektedir. Ancak, konuya ilişkin yazılı literatür incelendiğinde özellikle iki konuda ciddi kavram hatası oluştuğu gözlenmektedir. Seyahat işletmesi kavramının seyahat acentası ile eşdeğer kullanıldığı gözlenmekte ve acenta yerine bazı kaynaklarda acente kelimesinin kullanılması ve acenta kelimesinin yanlış olduğu konusunda ısrarcı olunmasıdır. Özellikle genç araştırmacılar için konuya biraz değinmek gerektiği anlaşılmaktadır. 

Seyahat acentaları yaptıkları faaliyetler gereği, ticari olarak aracı, yani acente sayılsalar da 1618 Sayılı Yasa ile yapılan düzenlemede “acente” yerine “acenta” kavramının kullanıldığı görülür (Atay, 2000: 29). Çünkü, acente sadece aracılık yaparken, seyahat acentası sadece aracılık yapmamakta, aynı zamanda kendi entelektüel sermayesini de kullanarak paket turlar hazırlamaktadırlar. 
Bu nedenle, seyahat acentası tesadüfi veya yanlışlıkla kullanılan bir kavram değildir. Seyahat acentası yerine seyahat acentesi denilmesi de bu açıdan doğru bulunmamaktadır. 

Turizm işletmelerinin gruplandırılmasında ana işletmelerden birisi olan seyahat işletmeleri sadece seyahat acentalarından oluşmamaktadır. Seyahat işletmesi denildiğinde, bireylerin seyahat etmelerine yönelik hizmetleri sunan, hava yolları, yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmaları gibi ulaştırma işletmeleri; perakendeci ve toptancılardan oluşan tur düzenleyen seyahat işletmeleri ile 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ulaştırma ve konaklama hizmetlerini bir arada sunan yolcu gemisi işletmeleri başta olmak üzere farklı türde işletmeler akla gelmektedir. Seyahat acentaları, seyahat sürecinde çok sık kullanılan ve diğer seyahat işletmelerinin tamamının aracılık hizmetini verebilen perakendeci bir seyahat işletmesi türü olarak ön plana çıkmaktadır. Bu açıdan bakıldığında, seyahat işletmelerinin sadece seyahat acentaları ile sınırlandırılması doğru değildir. 


1. Seyahat Acentacılığının Gelişimi 


Çeşitli nedenlerle insanoğlunun, yaya olarak, binek hayvanlarla, iki tekerlekli arabalarla veya çeşitli enerji kaynaklarıyla çalışan makinaların icadındarı sonra da makinalı taşıtlarla seyahat ettikleri bilinmektedir. Özellikle dini nedenlerle yapılan toplu seyahatlerin ciddi seyahat organizasyonları oldukları da iddia edilebilmektedir. Hatta ticaret kervanları ile bir ücret karşılığında hacı adayları- nın dini yükümlülüklerini yerine getirmek için dünyanın çeşitli yerlerinden hac mevsiminde Mekke'yi ziyaret etmek için seyahat ettikleri bilinmektedir. Batı dünyasının kaynaklarına göre, seyahat endüstrisinde Thomas Cook, Cooperative Holiday Association ile başladığı kabul edilen kitle halinde seyahat, zamanla hükümetlerin ve kurumların devreye girmesiyle daha organize bir hal almıştır. 1840'lı yıllarda Cook'un sadece taşıma işini organize etmek için başlattığı seyahat acentacılığı faaliyeti (İçöz, 2006: 3), seyahatin ve turizmin kurumsal anlamda ilk ciddi adımı olarak kabul edilmektedir. Bir bütün içerisinde gelişen seyahat ve turizm işletmeciliği Dünya'ya paralel olarak Türkiye'de de, Osmanlı döneminde başlamış ve yabancı dile hakim azınlık mensuplarınca yürütülmüştür. Cumhuriyetle birlikte turizm faaliyetleri gelişmeye başlamış, 1950'li yıllarda da artış göstermiş ve 1980'li yıllarda uygulanan liberal politikalarla birlikte hızlı bir gelişim göstermiştir. Özellikle 1980 askeri ihtilali sonrası kurulan sivil hükümetlerce turizmin teşvik edilmesi, seyahat acentalarının hızla artmasına ve turizm endüstrisinin hızla büyümesini sağlamıştır. 


1.1. Cumhuriyet Öncesi Gelişim 


Osmanlı devleti zamanında Türkiye'ye getirilen buharlı gemiler, turizmle ilgili ilk hareketler olarak görülebilir. Buhar gücünün ulaşım sektöründe kullanılması ile seyahatlerde zaman tasarrufu sağlanması ve kitleselliğin artması, seyahatin gelişmesinde en önemli etkenlerden bir tanesidir. H. Mahmut döneminde Kırlangıç (swift) adlı buharlı gemiyle başlayan deniz taşımacılığı, 1829 yılında Tersane-i Amire tarafından Kebir ve Sagir adı verilen buharlı gemilerinin alınmasıyla gelişmeye başlamıştır (Www.tursab.org.tr, 25.12.2008). Aynı yıllarda Aynalıkavak Tersanesi'nde Eser-i Hayır gemisinin yapımına başlandığı ve tersanede 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Mesir-i Bahri ve Tair-i Bahri adında Bandırma ve Tekirdağ seferlerine başlayan iki geminin daha yapıldığı bilinmektedir. Denizyolu ulaşımının gelişmesini sağlayan bu gemiler, aynı zamanda Türkiye Denizcilik İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün de başlangıcı olmuştur. 

Ulaşımın kolaylaşması ile birlikte, Avrupa'ya seyahate giden Padişah Abdülaziz'in, Fransa ve İngiltere gibi ziyaret etmiş olduğu ülkelerde seyahati süresince edindiği izlenimlerden ve Pariste gezdiği milletlerarası fuarda makineleşmenin boyutunu görüp bundan çok etkilendiği bilinmektedir (Özgürel, 2003). Abdülaziz'in Avrupa gezisi sonrasında, 1863 yılında Sultanahmet Meydanında düzenlenen Sergi-i Umumi-i Osmani adında açılan ilk Osmanlı uluslararası fuarına Avrupa devletlerinin ilgi gösterdiği ancak, katılımın ufak çaplar- da olduğu görülmüştür (Mısırlı, 2006: 15). Buna karşılık, Osmanlı pazarından pay almak isteyen Batılı iş adamlarının fuara, modern tarım makineleri, dokuma tezgâhları, madencilik aletleri ve benzeri ürünlerle katılması, ilginin beklenenden fazla olmasına neden olmuştur. 

Osmanlı sergisinde geleneksel toprak ürünleri, el dokuması halı ve nakışlı bezler, bakır eşyalar, tarım ürünleri gibi parçalar sunulmuştur. Bu ilk fuar yoğun ilgi sebebiyle 28 Şubat'tan 17 Temmuz 1863 akşamına kadar açık kalmıştır. 
Batı basını da özel muhabirler göndererek ve onların haberlerine geniş yer vererek girişimi desteklemiştir. Bunun sonucu bazı turizm acentaları sergiyi gezmek isteyenler için turlar düzenlemiştir. Viyana'dan hareket edip İstanbul'a gelen 
170 kişilik bir turist grubunun ilk gün fuarı görüp ikinci gün Boğaz'da ve Beyoğlu'nda gezdikten sonra İzmir'e hareket ettiği de bilinmektedir (Özgürel, 2003). Aynı günlerde gazeteler de okurlarına 450 kişilik bir kafilenin daha Viyana'dan hareket ettiğini duyurmuştur. Tutulan istatistiklere göre açık olduğu süre zarfında fuarı gezen toplam ziyaretçi sayısı 80 bindir. Resmi kayıtlar kadınların gösterdiği ilgi dolayısıyla, başlangıçta fuar sadece haftanın iki günü kadın ziyaretçilere ayrılmışken sonradan buna bir gün daha eklendiğini göstermektedir (Özgürel, 2003). 

Fuar nedeniyle Batılı insanların sadece farklı yerleri gezip görmek amacıyla seyahat ettiklerine tanık olan İstanbul zenginleri hemen bunu örnek alarak Avrupa turlarına çıkmaya başlamışlardır. Bu yıllarda seyahat acentası olarak faaliyet gösteren bir şirket de yer almaktadır. İngiltere oteli sahibi Mösyö Misiri'nin kurduğu acenta 75 Osmanlı lirasına İstanbul'dan temmuz başlarında hareketle Napoli, Marsilya, Paris, Londra ve Viyana'yı kapsayan 42 günlük Avrupa gezisi düzenlemiştir (Özgürel, 2003). 

Cumhuriyet öncesi dönemin diğer turizm hareketi de 1883 ile 1977 yılları arasında Paris İstanbul arasında sefer yapan Orient Express (Şark Ekspresi)'tir. 
Vagon-Li Şirketi'ne ait olan Şark Ekspresi, Orient-Express orjinal ismi ile 1883 
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yılında Paris'ten ilk seferine başlamıştır. Şark Ekspresinin bu ilk seferine Fransız, Alman, Avusturyalı ve Osmanlı asıllı memur ve diplomatlar da katılmıştır. 
Şark Ekspresinin seferlerinin başlamasından sonra İstanbul'a gelenler şehirdeki çeşitli otellerde kalmıştır. 1895 yılından itibaren ise İstanbul'a gelen yolcular treni işleten Vagon-Li Şirketi'nin satın aldığı Pera Palas'ta kalmaya başlamışlardır. 4 yıl süren (1914-1918) I. Dünya Savaşı sırasında Şark Ekspresi seferleri yapılamamıştır. Orient Express 1962 yılında son seferine çıkarken, uçak sanayinin gelişimi ve seyahatlerde kullanımı demiryollarının bir ölçüde güç yitirmesine neden olmuştur. Wagons Li 1972 yılında tesis ve vagonlarını DDY'ye devrederek Türkiye'den ayrılmıştır. 


1.2. Cumhuriyet Sonrası Gelişim 


Cumhuriyet sonrası dönemde seyahat acentacılığı faaliyetlerinin yavaş da olsa belirli bir gelişim sürecine girdiği bilinmektedir. Seyahat acentacılığı ulaştırma işletmelerinin gelişimine paralel bir gelişim süreci göstermiştir. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nin tarihçesine bakıldığında, Cumhuriyetin ilk dönemlerinde faaliyete geçen seyahat kurumlarından ilkinin, 18 Ekim 1923 tarihinde Beyoğlu Pera Palas otelinde faaliyete geçen Milli Türk Seyahat Acentalığı Ziya ve Şürekası (NATTA) olduğu görülmektedir. NATTA hizmetleri arasında bilet satışları, otomobil kiralama, broşür basma, rehber sağlama, iç ve dış seyahatler düzenleme gibi faaliyetler yer almaktaydı. NATTA Uluslararası Seyahat Acentaları Federasyonu'na (FLA) üye olan acenta 1940 yılında faaliyetlerine son vermiştir. 
Yurtdışından gelen ve yurtdışına gidenlerin pasaport işlemleri, gelenlere rehber sağlama, otel ve pansiyon kiralama, vapur ve tren biletleri satma gibi faaliyetlerde bulunan PASRAPID (Milli Türk Seyahat Şirketi) seyahat acentası, 1927-37 yılları arasında faaliyet göstermiştir. 

Cumhuriyet Türkiye'sinin seyahatin geliştirilmesi alanında attığı olumlu ilk adımlardan biri de 1923 yılında Türk Seyyahin Cemiyeti olarak kurulan, bugünkü adıyla Türkiye Turing ve Otomobil Kurumudur (Mısırlı, 2006: 16). Bu kurum, 1930 yılında kamu yararına çalışan kurum olarak tanınmış, gümrük ve trafik mevzuatı ile de, özel yetkiler ve görevler almıştır. Atatürk'ün ve Cumhuriyet'in önde gelenlerinin girişimleriyle kurulan Turing ve Otomobil Kurumu, Türkiye'nin ilk tanıtım afişleri, yol haritaları, otel rehberleri ve broşürleri gibi ilklere imza atarak Türkiye acentacılığının gelişimine öncülük etmiştir. 1971 yılında Gümrük ve Maliye Bakanlıklarıyla Kurum arasında imzalanan bir protokol ile, yurtdışına giriş- çıkışlarda araçlar için gümrüklerde bir teminat senedi olan triptikler Turing ve Otomobil Kurumu tarafından verilmeye başlanmıştır(Www.turing.org.tr, 17.12.2008). Türk vatandaşlarının 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yurtdışında araç kullanabilmeleri için gerekli uluslararası ehliyet ve araç iriptik belgeleri vermeye yetkili Türkiye'deki tek kurum olarak Turing ve Otomobil Kurumu faaliyetlerini devam ettirmektedir. 

İkinci dünya savaşı sonrasında sivil havacılığın gelişmesiyle özellikle 1950'li yılların sonuna doğru seyahat edenlerin artmasıyla birlikte, Türkiye seyahat acentacılığı sektörü huzlı bir gelişme kaydetmeye başlamıştır. Mevcut seyahat acentaları, 1955 yılında Türkiye Seyahat Acentaları Cemiyeti'ni (TÜSTACO) kurmuş ve 6086 Sayılı Kanunu'nu 34. Maddesine göre kuruluşlarını tamamlayan seyahat acentalarının sayısı kısa sürede artış göstermiştir. 15 Ağustos 1955 Tarih 5705 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile uygulamaya konulan “Turizm Büro ve seyahat Acentaları Hakkında Talimatname” çıkarılmıştır (Www.tursab.org.tr, 15.10.2009). 28 Eylül 1972 Tarihinde yürürlüğe giren, “1618 Sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu” ile TÜSTAC bir meslek birliğine dönüşmüş ve “Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSABY” ismini almıştır. 

Seyahat acentalarının gelişimierini sektör içi ve sektör dışı çeşitli faktörlerin etkilendiği bilinmektedir (İçöz, 2006: 16; Mısrlı, 2006: 18; Renshaw, 1992: 15). 
Seyahat acentacılığındaki gelişmeler, söz konusu faktörlerle birlikte irdelenebilir. Bu açıdan ulaşım, konaklama, yasal ve politik uygulamalar ile bilgi teknoloji ilişkisi içerisinde Türkiye'deki seyahat acentalarındaki değişimlerin ele alınması mümkündür. 


2. Ulaşım Sektöründeki Gelişmelerin Seyahat Acentacılığına Etkisi 


Geçici yer değiştirmeler sonucu oluşan turizm hareketlerinin oluşabilmesinde ulaştırma hizmetlerinin etkinliği çok önemlidir. Sürekli artan konfor ve hız ile ulaşım hizmetleri bireylerin seyahate katılımlarında belirleyici rol oynamaktadır. Türkiye'de ihmal edilen demiryolu ve denizyolu ulaşımının seyahate etkisi çok kısıtlı kalmaktadır. Özellikle karayolu ve havayolu ulaşımındaki değişimler ve gelişmeler etkisini seyahat acentaları üzerinde göstermektedir. Türkiye'ye ilk geliş aşamasında havayollarının çok belirleyici olduğu görülmektedir. Hem çok cazip fiyatlar hem de hızlı ulaşım alternatifi olması havayollarını ön plana çıkarmaktadır. Türkiye'de sivil havacılığın ilk adımları Türkiye Teyyare Cemiyetinin kurulmasıyla atılmıştır. Türk havayolları resmi web sitesinde geniş bir şekilde yer verildiği gibi, 1925 yılında kurulan Cemiyet, 1933 yılında Türk Hava Kurumu adını almuştır. 20 Mayıs 1933'te, 5 koltuklu 2 King Bird, 4 koltuklu 2 
Junkers F-13 ve 10 koltuklu 1ATH-9 ile Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı olarak “Hava Yolları Devlet İşletmesi” olarak kurulan yolcu taşımacılığı yapan Türk Hava yolları, i Mart 1956'da Türk Hava Yolları Anonim Şirketi'ne dönüştürülmüştür(Wwww.thy.com, 15.12.2008)). 1980'li yıllardan itibaren yabancı turist trafiğinin artmasıyla birlikte, Türk Havayollarının yanı sıra diğer sivil havayollarının da Türkiye'de havayolu taşımacılığın gelişmesine katkıda bulunduğu gözlenmektedir. Sınıf farkının kaldırılması, koltukların sıklaştırılması, yemek servisinin azaltılması, ikincil havalimanlarının kullanılması gibi çeşitli tasarruf yöntemleri ile havayolu ulaşımı maliyetlerinde sağlanan tasarruflarla, düşük maliyetli havayolu şirketlerinin devreye girdiği gözükmektedir (Şengür, 2004: 39). 
Özellikle düşük maliyetli (low cost) ve charter uçuşlarının artması cazip fiyatlı havayolu trafiğini artırmıştır. 

Sektördeki gelişmelerin diğer bir göstergesi de hava aracı ve koltuk kapasitesindeki artıştır. 2006 yılı sonu itibari ile hava aracı sayısı 250'ye yükselirken, koltuk kapasitesi 40.017'ye, yolcu sayısı da 28.8 milyon kişi iç hatlar olmak üzere toplam 61.6 milyon kişiye yükselmiştir (Www.turizmdebusabah, 19.01.2007). 


Tablo 1. Türkiye'deki Sivil Havayolu Şirketlerinin Uçak ve Koltuk Kapasiteleri 


Hava Aracı Sayısı | Koltuk Kapasitesi 
25.114 


Kaynak: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, http://shgm.gov.tr/doc3/genel.xls, (15.01.2009). 


Yapılan bir araştırmada, havayolu taşımacılığında yeni bir dönem başlatan ve sayılar: 187'yi bulan düşük maliyetli havayolu şirketlerinin en fazla 16 
şirketle Amerika'da olduğu, Türkiye'nin ise 11 şirket ile İtalya ve İngiltere ile birlikte2. sırada yer aldığı ortaya çıkmıştır (Wwww.turizmdebusabah.com, 19.01.2007). Son yıllarda Türkiye'de Atlasjet, Onur Air, Sunexpress, Anadolujet ve Pegasus gibi alternatif sivil uçuşların miktarındaki artış ve düşen ücretlere bakıldığında bu araştırma sonuçlarının doğruluğu görülebilir. Sivil havacılığın gelişmesiyle birlikte hem iç hem de dış turizme yönelik organize turlarında arttığı gözlenmektedir. Özellikle, Türk Havayollarının uzun yıllar İstanbul mer- 


kezli uçuşlar düzenlemesinin ardından, Sunexpress'in İzmir, Anadolujet'in Ankara ve Pegasus Air'ın İstanbul Anadolu yakası merkezli uçuşlar düzenlemesi, İstanbul dışındaki büyük kentlerdeki insanların havayollarını kullanımını ko- 


laylaştırmıştır. ETS'nin İstanbul çıkışlı turlarında Atlasjet'i kullanması, seyahat 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acentalarının gelişiminde havayollarının etkisini görmek açısından güzel bir örnektir. Ayrıca, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan işletmelerin ve her güzergah için tarifelerinin çokluğu seyahat acentaları için önemli bir etkendir. 
Ziyaretçilerin destinasyonlara ulaşmalarından sonra konaklama birimleri- ne ulaştırılmalarında, kültür turlarının gerçekleştirilmesinde ve farklı transfer hizmetlerinin sunulmasında karayolu taşımacılığı da vazgeçilmez aktörlerden birisi olarak dikkati çekmektedir. Ülkemizde karayollarının ana ulaşım ağını oluşturması ve kültür turlarının otobüs ve benzeri toplu taşım araçları ile organize edildiği dikkate alındığında, seyahat acentalarının karayollarına bağımlılığı daha iyi anlaşılabilir. Otobanların ve bölünmüş yolların yapılması, toplu ulaşımda kullanılan araçların üst düzey teknik ve rahatlığa sahip olması da seyahat acentalarının tur ve diğer etkinliklerine olumlu katkı sağlamaktadır. 


3. Konaklama Endüstrisindeki Gelişmelerin Seyahat Acentacılığına Etkisi 


Turizme katılan bireylerin ulaşımının yanı sıra konaklama gereksinimlerine yönelik gelişmeler de seyahat acentacılığının gelişimini sağlamıştır. Konaklama imkanlarının ve alternatiflerinin artması sonucu, seyahat acentalarına yeni ürünleri pazarlama imkanı da doğmuştur. Turistik ürünlerin pazarlanmasında aracılık eden seyahat acentaları için otel işletmeleri (Çakıcı, 2002: 283) önemli bir tedarikçi olarak öne çıkmaktadır. Yapılan anlaşmalar sonucu belirlenen kotalar çerçevesinde otellerle işbirliği yapan seyahat acentaları bir yandan otel ürünlerini bir komisyon karşılığı pazarlarken, diğer yandan da kendi turları içerisinde otelleri bir ürün bileşeni olarak kullanabilmektedirler. Özellikle, faklı destinasyonlarda konaklama imkanlarının artmasıyla, seyahat acentalarının daha fazla destinasyonu içeren turistik ürünleri pazarlamasının da önü açılmaktadır. Konaklama işletmeleri seyahat acentalarının ürün portföyünde vazgeçilmezlerden birisidir. Gerek farklı özelliklerdeki konaklama türlerinin artması, gerekse oda kapasitesinin ve hizmet çeşitliliğindeki artış, seyahat acentalarına yeni pazarlara açılma fırsatı da sunmaktadır. 

Antalya başta olmak üzere sahil şeridinde artan konaklama imkanları sonucunda, söz konusu destinasyonlara yönelik paket programları iç ve diş pazarda pazarlayan acenta sayısında da ciddi artışlar olduğu gözlenmektedir. 
Antalya hava limanı giriş ve çıkış trafiği dikkate alındığında, bölgedeki seyahat acentacılığı hizmetlerinin olumlu yönde etkilendiği görülebilir. Seyahat acentaları, turistlerin sadece konaklama tesislerine gelmelerini sağlamamakta, otele yerleşen ziyaretçilerin günü birlik veya gecelemeli çevre gezilerinin hizmetlerini vermektedirler. 
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4. Yasal Düzenlemeler ve Politik Kararların Seyahat Acentacılığına Etkisi 


Seyahat acentalarının kuruluş ve faaliyetlerini denetlemeye yönelik çıkarılan 
1618 Sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanun'u, gerek seyahat acentaları gerekse meslek örgütü olan seyahat acentaları için temel yasal dayanağı oluşturmaktadır. 1618 Sayılı Yasa ile 1972 yılında seyahat Acentacılığı kavramının kurumsallaşması için ilk adımlar atılmıştır. Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) meslek örgütü ile çatısı altında seyahat acentalarının örgütlenmesi ve gelişmesi planlanmıştır. Seyahat acentaları kuruluş aşamasında faaliyet türüne ve alanlarına göre A Grubu, B Grubu ve C Grubu olmak üzere üç sınıfta belgelendirilmiştir. A grubu seyahat acentaları, A Geçici belgesi ile faaliyete başlayarak iki yıl içerisinde 80 bin dolar getiri sağlamak koşulu ile A grubu seyahat işletme belgesini alırken B ve C grubunun doğrudan Seyahat Acentacılığı İşletme belgesi alması mümkündü. Seyahat Acentacılığı İşletme belgesi olmadan tur düzenlemen yasaklandığı bu süreçte, seyahat acentalarının etkinleştirilmesinin hedeflendiği görülmektedir. Yabancı ziyaretçilere odaklı büyüyen ve her geçen gün sayıları artan seyahat acentalarının gelişimi Tablo 2'de görülmektedir. 


Tablo 2. Seyahat Acentalarının Yıllara Göre Sayısal Değişimi 


Kaynak: www .turizmgazetesi.com/news/news.aspx?id-40917, (25.02.2007). 


TÜRSAB aracılığı ile güçlenen ve etkinliğini artırmaya çalışan seyahat acentaları, Türkiye'den “Hacı” olmak için dini seyahatlerini yapan hacı adaylarının seyahat organizasyonlarından da pay almaya başlamıştır. Türkiye'de Hac 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ve Umre organizasyonlarını düzenleyen Bakanlar Kurulu Kararı ile düzenlenen “Seyahat Acentalarının Hac ve Umre Seferi Düzenlemelerine Dair Esasları Belirleyen Yönetmelik” çerçevesinde yurtdışına tur düzenleme yetkisine sahip tek acenta olan A grubu seyahat acentalarına hac organizasyonları yapma yetkisi de verilmiştir. Türkiye hac kotasının 640'ını organize etme hakkının verilmesi ile seyahat acentaları Diyanet Vakfı'nın yanı sıra çok güçlü talebin olduğu ve kotanın kura ile belirlendiği bu pazardan ciddi paylar almaya başlamıştır. Bu gelişim Türkiye'deki seyahat acentalarının outgoing deneyimlerinin artmasına katkı sağladığı gibi seyahat acentaları için önemli gelir kaynaklarından birisi olmuştur. 

TÜRSAB, kendisine verilen yasal yetkiye dayanarak, her iki yılda bir toplanan ve yönetimi belirleyen Genel Kurul'da alınan karar ve belirlenen miktar doğrultusunda, seyahat acentalarının kuruluş aşamasında TÜRSAB” üye olması ve kuruluşta bir defaya mahsus ödenen üyelik giriş bedelini ve yıllık üyelik aidatını ödemesi zorunlu tutulmuştur. TÜRSAB kendisine yasayla verilen yetkiyi, keyfi kullanarak, söz konusu ücretleri oldukça yüksek belirleyerek yeni girişimcilerin acentacılık faaliyetlerini zorlaştırmıştır. Aşağıdaki Tablo 3'te giriş aidatlarının yıllara göre artışı görülmektedir. 

TÜRSAB/ın astronomik oranda artan giriş ücreti tespiti, bir girişimcinin belirlenen miktarı ödememek istememesi ve sorunu Rekabet Kurumu Başkanlığı'na taşıması ile son bulmuştur. Rekabet Kurulu'nun 17 Aralık 2003 Tarihli ve 03-80/967-397 Kararı ile, TÜRSAB'ın uygulamasının 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. Maddesine aykırı olduğu gerekçesi ile uygulamanın iptal edildiği görülmektedir. Söz konusu karar sonrasında mevcut 1618 
Sayılı Yasa ve Seyahat Acentaları Yönetmeliği değiştirilerek, bazı yeni düzenlemeler yapılmıştır. 

5571 Sayılı Yasayla yapılan yasâl değişiklikle (Resmi Gazete, Tarih: 
13.01.2007, Sayı: 26402) TÜRSAB giriş aidatı yirmibin Türk Lirasına ve her yıl Ocak ayında Yeniden Değerleme Oranında artırılmasına ve tüm acenta sınıfları için tek bir ücret tarifesi uygulanmasına karar verilmiştir. Ayrıca, A Geçici Seyahat acentası işletme belgesinin ve seksen bin dolarlık döviz girdisi koşulunun kaldırılmasına, seyahat acentalarının tüzel kişilikler tarafından kurulmasına ve devrinin yapılmamasına yeni düzenlemede yer verilmiştir. 

Seyahat acentaları birer ticari işletme olmaları nedeniyle Türk Ticaret Hukuku ile ilişkilidir. Bu nedenle seyahat acentaları sadece bizzat seyahat acentalarına yönelik yasal düzenlemelerin ötesinde diğer yasal düzenlemelerden de etkilenmektedir. Örneğin, 2001 yılında yaşanan ekonomik krizin ardından 29.6.2001 tarihinde kabul edilen “Yurt Dışına Çıkışlardan Harç Alınması Hakkındaki” 
4705 Sayılı (Resmi Gazete, Tarih: 12.07.2001, Sayı: 24460) ve 4736 Sayılı Kanun- 


Türkiye'de Seyahat Acentacılığının Gelişimi 129 


larla (Resmi Gazete, Tarih: 19.01.2002, Sayı: 24645) yurt dışına çıkışlarda 50 ABD doları karşılığı 70 TL çıkış harcı alınması kararlaştırılmıştır. Bireylerin seyahat maliyetlerini artıran bu karar seyahat acentalarının yurtdışı turları açısından olumsuz bir gelişme olarak değerlendirilmektedir. Ancak, 8 Mart 2007 tarihinde 
5597 Sayılı Kanun (Resmi Gazete, Tarih: 23.03.2007, Sayı: 26471) ile Yurt dışı 
çıkış harcı tekrar düzenlenmiş ve 15 TL olarak belirlenmiştir. 


Tablo 3. TÜRSAB Üyeliği Giriş Ücretlerinin Yıllara Göre Değişimi 


Yıl A Grubu için (Eski Türk Lirası) 


10.000.-TL. 
20.000.-TL 
50.000.-TL 
80.000.-TI. 

4.150.000.-TL 
10.150.000.-TL 
20.150.000.-TL 
50.009.000.-TL 


2001 


2002 


8.500.000.000.-TL 
12.000.000.000.-TL 
35.000.000.000.-TL 
50.000.000.000.-TL 
*85.000.000.000.-T1. 7 


*120.000.000.000 -TE 


Kaynak: TÜRSAB verileri 
*Uygulanamayan ancak uygulanması planlanmış miktarlar. 


Hizmetler sektöründe uygulanan 9618'lik Katma Değer Vergisi oranının 
konaklama hizmetlerinde 98'e indirilmesi ve seyahat acentalarının 9 Şubat 2008 
tarihi itibari ile bu uygulamadan yararlanabilmeleri, akaryakıt fiyatlarındaki aşırı vergi ile istikrarsız seyir, havaalanı vergileri, vize uygulamaları ve Denzel yasal ve siyasi faktörlerin de Türkiye'de seyahat acentalarının gelişimini etkile- 


diği görülmektedir. 
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5. Bilgi Teknolojileri ve İnternetin Seyahat Acentacılığına Etkisi 


Seyahat acentalarının devamlılığı müşterileri, ortakları, tedarikçileri ve çalışanlarıyla sürekli iletişimi sağlayacak, yeniliklere uyum sağlayabilen bir iletişim sisteminin oluşturulabilmesine bağlıdır. Bu nokta da bilgi teknolojilerinin, seyahat acentaları açısından kritik bir başarı faktörü haline geldiği gözlenmektedir. Seyahat acentaları bir yandan ülke içi dinamikleri dikkate alırken, diğer yandan da Türkiye dışındaki küresel eğilimleri göz ardı etmemeleri gerekir. 

Küresel itici güçler işletmelerin yapılarını değiştirmekte ve işletmeleri kısıtlayan sınırları ortadan kaldırmaktadır (Yılmaz ve Yılmaz,2005: 2). Bilgi teknolojisinde yaşanan gelişmeler, özellikle rezervasyon sistemlerinde seyahat acentalarına hız kazandırmakta, satış ağlarını genişletmekte ve her tür müşteriye ulaşmada kolaylık sağlamaktadır. Bilgi teknolojileri seyahat acentalarında yönetsel etkinliği ve verimliliği artırırken, işletme yönetiminin yeni iş çevresine uyumunu sağlamasına ve yeni fırsatlardan yararlanmasına imkan vermektedir (Buhalis, 1998: 411). 

Teknolojinin seyahat işletmelerine girmesiyle sunulan hizmetin rüteliği değişirken, seyahat acentalarının küresel pazardaki yerlerini alabilmek ve etkin bir satış tekniği geliştirebilmek için gerekli standartları takip etmesi gerektiği belirtilmektedir (Şimşek, 2005: 28). Seyahat acentaları elektronik olarak ne kadar çok bilgiye erişebilirlerse, müşterilerine o ölçüde zamanında, güncel ve etkin hizmet sunabilmektedirler. Seyahat acentalarında bilgi teknolojileri uygulamaları etkinliği, verimliliği ve pazara erişim olanaklarını arttırmaktadır. Bilgi teknolojilerinin ve internetle birlikte elektronik ticaret uygulamalarının ortaya çıkışı ve internetin yaygın bir biçimde kullanımı seyahat endüstrisinin yapısında, pazarlamasında, rezervasyon ve satış işlemlerinde önemli değişimlere yol açmaktadır. 

Bilgisayarlı rezervasyon sistemlerinin kullanılması ile işlem zamanı azaltılabildiğinden rezervasyon maliyetleri de düşmüştür (Yılmaz, 2005: 120). Seyahat ürünlerinin talep edilmesi öncesinde potansiyel tüketicinin yüksek oranda bilgiye ihtiyaç duyduğu bilinmektedir (Gratzer vd., 2004: 452). Teklifin, bilginin ve konfirmasyonun teknoloji yoluyla pratik şekilde sağlanmasının tüketiciyi daha çok memnun edeceği kuşkusuzdur. Dinamik ve karmaşık şebeke yapılardan oluşan turizm endüstrisinin (Baggio, 2006: 19) lokomotifi olan seyahat acentaları, bugünün koşullarında da geleceğe dönük iş planlarını bilgi teknolojileri temelli yapmak zorundadırlar. İnternet sunduğu kolay, ucuz, hızlı ve güvenii iletişim ve uygun ticaret ortamı ile seyahat endüstrisinde değişimler yaratmıştır. 
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Seyahat acentaları bilgisayar kullanmaya havayolu firmalarına göre daha geç başlamışlardır. Havayollu şirketlerinin bilet satışlarında “010'a varan komisyon vermeleri ve bilet satışının uzmanlık gerektirmesi, uçak bileti satışlarını seyahat acentaları için vazgeçilmez kılmıştır. Turizmden sorumlu bakanlıktan alınan seyahat acentacılığı belgesinin ve TÜRSAB üyeliğinin yanı sıra, bilet satma yetkisi isteyen seyahat acentaları yüksek teminatlar yatırarak, bilet satma yetkisini sağlayan IATA belgesini de almak zorunda kalmışlardır. Bu nedenle havayolları başta olmak üzere tedarikçilerin kullandıkları rezervasyon sistemlerine uyum sağlamak, seyahat acentaları için kaçınılmaz olmuştur. 

Bilgi teknolojilerinin seyahat acentalarınca kullanılması, birbirini izleyen üç teknolojik gelişim aşaması şeklinde ortaya çıkmıştır. İlk aşama, 1970'lede bilgisayarlı rezervasyon sistemlerinin (CRS) kullanılmaya başlanması, ikinci aşama 1980'lerde globai dağıtım sistemlierinin (GDS) turizm endüstrisine girişidir. Üçüncü ve son aşama ise, 1990'lı yıllarda turizm endüstrisinde internet kullanımının yaygınlaşmaya başlamasıdır (Buhalis, 2003,79). Bilgisayarlı rezervasyon sistemleri(CRS) ve giobal dağıtım sistemlerinin (GDS) geliştirilmesiyle başlayan değişimler, rekabet koşullarının değişmesi ile ortaya çıkan rekabet üstünlüğü gibi yeni konuları gündeme getirmiştir. Bu gelişmenin ardından havayolları, konaklama işletmeleri, seyahat acentaları ve diğer turizm işletmeleri, bilgi teknolojilerine bağlı olarak yeniden yapılanmaya başlamıştır. Havayollarının online hizmet vermeye başlamalarıyla tüketicilerin doğrudan havayolları ile temasa geçmesi, acentaların bilet satışlarından elde ettikleri kazancı azaltan bir etki yaratmıştır ve acentalar için cazibesini olumsuz yönde etkilemiştir. Düşük maliyetli havayollarının da rekabeti kızıştırması ve her havayolunun kendi web sitesinde biletlerini satması acenta gelirlerini olumsuz yönde etkilemiştir. İngiliz EasyJet havayolları, 1998 yılı Nisan ayında İnternet üzerinden bilet satışı gerçekleştirmeye başlayarak, online uçak bileti satışını ilk başlatan havayolu şirketi olmuştur. Şirketin bilet satışının yaklaşık yüzde 95'ini internet üzerinden gerçekleştirdiği bilinmektedir. Seyahat acentalarının bu süreçten en az etkilenmesini ve gelirlerinin devamlılığını sağlamak için, havayolu biletlerine hizmet bedeli adı altında sabit bir ücret eklenmiş ve bileti satan tarafa bu ücret havayolu tarafından aktarılması kararlaştırılmıştır. Bu uygulama ile seyahat acentaları havayollarının kendi web sitelerindeki online bilet satışlarına karşı korunması amaçlanmıştır. 

İnternet üzerinden seyahat satışları büyük hızla artmakta, yerel ve fiziki pazar kavramı tarihe karışırken tüm dünya tek bir pazar haline gelmektedir. 
İletişim teknolojisi, seyahat acentalarına ürünleri tek merkezden dünyanın her yerinde satabilme imkanı vermektedir. Her birey, işinde veya evinde eşit koşullarını pazardaki ürünlere ulaşmaya başlamıştır. Bu doğrultuda, çeşitli yazılımlarla, hizmet sunma ve satın alma sürecinde insan müdahalesi olmadan seyahat acentacılığı ürünlerinin pazarlanması işlevini yerine getiren online seyahat acentacılığı uygulamalarının artan oranda yaygınlaştığı görülmektedir. Türkiye'de Online seyahat acentacılığı hizmeti veren seyahat şirketlerinin sitelerinin ağırlıklı olarak 2000 başlarından itibaren faaliyetlerine başladıkları, pek çoğunun ilk aşamada bilgi aracı olarak başlarken, satış aşamasına geçişin ağırlıklı olarak 2004'te ortaya çıktığı gözlenmektedir. 

Google Türkiye Turizm ve Seyahat Sektörü Sorumlusu, Türkiye'de 20 milyon internet kullanıcısının var olduğunu ve yaptırılan araştırmada, bu oranın 9080'inin turizmle ilgili bir şey aramak istediğinde internetteki arama motorlarından yararlandıklarını belirtmektedir (Www.tursab.org.tr, 22.01.2009). 

Bu 20 milyon internet kullanıcısından 16 milyonunun turizm amaçlı internet kullandıklarını göstermektedir ki bu da ciddi bir Pazar büyüklüğünü oluşturmaktadır. İnternet üzerinden hizmet veren işletmeler, bilgiyi dağıtma, müşteri ilişkilerini geliştirme, geniş müşteri tabanı oluşturma ve satış sonrası hizmetlerin geliştirilmesi konularında önemli yararlar sağlamıştır (Sarıışık ve Akova, 2006: 130). Şimşek (2003) tarafından yapılan çalışmada, internetten turistik ürün alışverişi yapanların 084'ü havayolu bileti, % 78'i ise otel rezervasyonu için internet kullandığını ifade etmektedir. Buradan da anlaşılacağı gibi seyahat temel ürünlerinin internet üzerinden daha çok tercih edilmektedir. 

Avantajlarının yanı sıra, seyahat acentalarının kullandıkları tedarikçilerin ürünlerine ulaşımı kolaylaştıran bilgi teknolojileri bir tehdit unsuru olarak da değerlendirilebilir. Tüketicilerin seyahat acentası yerine, otelin kendi internet sitesinden işlem yaparak ürünü satın alması, acentalar için başka bir tehdittir. 
Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) tarafından yapılan araştırmaya göre; direkt otelden rezervasyon yaptıranların oranı yüzde 49, internetten rezervasyon yaptırma oranı yüzde 22'dir. Seyahat Acentesi — Tur Operatörü aracılığı ile tatilini planlayanların oranı ise yüzde 19'dur (www.turizmdebusabah.com, 31.01.2007). Bu durum seyahat acentaları için bir tehdit gibi görünse de, otellerin profesyonel yaklaşım çerçevesinde kendi web sitelerinde, acenta kotalarına göre daha yüksek fiyatlar vererek bu tehdidi ortadan kaldırabildikleri bilinmektedir (Www.turizmdebusabah.com, 06.08.2 007). 


6. Seyahat Güvenliği ve Sigorta Hizmetleri 


Seyahat güvenliği seyahat acentaları için ciddi bir sorun olarak dikkati çekmektedir. Yurtdışında satılan turlarda tur katılımcılarının ek ücretlerle veya paket tur içerisinde seyahat süresince sigortalandıkları bilinmektedir. Seyahat sigortası veya seyahat sağlık sigortası adı altında sağlanan güvence sistemleri ile turizme katılanların korunması amaçlanmaktadır. Türkiye'de seyahat güvence sistemi ciddi bir sorun olarak uzun süre gündemi işgal etmiştir. Özelikle seyahat acentalarının taahhütlerini yerine getirmemeleri ve acenta iflasları ciddi bir sorun olmuştur (www.turizmdebusabah.com, 06.10.2006). 

Acentalara karşı olan güveni sağlamak ve olumsuz imajı ortadan kaldırmak için Türkiye'de çeşitli seyahat güvence sistemleri geliştirilmiştir. 

Seyahat acentası kuruluş aşamasında, her acentanın zorunlu üyesi olduğu TÜRSAB/ın tüketicilerin üyeleri hakkındaki tepkileri sonucunda, kendini sorumlu hissederek çeşitli çözümler üretmiştir. Öncelikle üyelerinden tur alan tüketicilerin korunması amacıyla, “Seyahat Güvence Paketi” adı altında isteğe bağlı bir seyahat sigortası sunmuştur. TÜRSAB üyesi seyahat acentalarından tur paketi ile birlikte satın alınabilen bu paketle, tur satın alanların seyahatleri süresince sigortalanmaları amaçlanmıştır. Belirli bir süre uygulanan bu yöntemin isteğe bağlı olması sıkıntı yaratmış ve arzu edilen sonuçlara ulaşılamamıştır. 5571 Sayılı ve 28 Ocak 2006 Tarihli Kanunla yapılan yasal düzenlemede, isteğe bağlı “Seyahat Güvence Paketi” uygulaması yerine “Zorunlu Seyahat Sigortası” uygulaması yürürlüğe girmiştir. Zorunlu Seyahat Sigortası ile Türkiye'de satılan paket turlarla birlikte, en az satın alınan tur bedeli kadar değerde tura katılanların, paket turu satan seyahat acentaları tarafından sigortalanması zorunlu hale getirilmiştir. Böylece, hem tüketicilerin seyahat acentalarına karşı korunması sağlanmış hem de seyahat acentalarına ilişkin tüketicide oluşabilecek güvensizlik sorunu aşılmaya çalışılmıştır. 


Sonuç ve Öneriler 


Osmanlı'dan günümüze kadar olan süreç incelendiğinde, seyahat acentacılığırın sürekli gelişen bir yapıya sahip olduğu görülmektedir. Çeşitli nedenlerle seyahat edenlerin sayısının artmasıyla seyahat acentalarına olan gereksininim de artmıştır ve seyahat acentacılığı bir gelişim sürecine girmiştir. 
Osmanlı döneminde azınlıklar tarafından amatörce yapılmaya başlayan seyahat acentacılığı zaman içerisinde yaygınlaşmıştır. Yabancı ziyaretçilere hizmet vermeye yönelik kurulan acentalarının, batılılara özenerek seyahat etmeye başlayan yüksek gelirli Türk vatandaşlarının talebiyle yerli pazara da hizmet vermeye başladıkları görülmektedir. Cumhuriyetle beraber, seyahate ilişkin çeşitli örgütlenmelerin oluşturulmasıyla, seyahat acentacılığının örgütlenmesi ve kurumsallaşması konusunda ciddi adımlar atılmıştır. Çıkarılan kanunlar ve yönetmeliklerle Seyahat Acentaları Birliği yasallaşarak faaliyete geçmiş ve seyahat acentalarının kurumsallaşma süreci tamamlanmıştır. 
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Turizmin özellikle 1980 sonrası hükümetlerce teşvik edilmesiyle turizm sektörünün canlandığı ve seyahat acentası sayısının da hızla arttığı görülmüştür. Türkiye'de özellikle karayolu ve havayolu başta olmak üzere ulaşımdaki değişimler ve gelişmeler de seyahat acentacılığının büyümesinde etkili olmuştur. Hem rekabet koşullarının artması ve maliyetlerin düşmesi sonucunda cazip fiyatların oluşması hem de hızlı ulaşım alternatiflerinin artması seyahate ve turizme yönelik talebi de artmıştır. Artan turistik talep, turizmde pazarla destinasyon arasında aracı konumundaki seyahat acentalarının da etkinliğini artırmuştur. 

Bilgi teknolojilerinin hayatın her kademesini etkileyen bir unsur haline gelmesi, seyahat ve turizm endüstrisinde de bilgi teknolojilerinin kullanılmasını zorunlu hale getirmiştir. Merkezi rezervasyon sitemleri ile başlayan bilgi teknolojisi kullanımı, internetle birlikte seyahat acentaları için vazgeçilemez hale gelmiştir. İnternet kullanımının her geçen gün artması, turizme katılan insanların internet üzerinden alışveriş yapma eğilimlerinde bir artışa neden olmuştur. 
Talepte bu yöndeki değişim, seyahat acentalarını pazarlama faaliyetlerinde interneti daha etkin kullanmaya zorlamaktadır. Türkiye'deki Seyahat acentalarına çok geniş pazarlara klasik yöntemlere göre daha düşük maliyetle ulaşma imkanı sunan ve rekabet üstünlüğü sağlayan bilgi teknolojileri seyahat acentacılığına yeni bir boyut kazandırmıştır. İnternet acentacılığı, turist gönderen pazarlarda talebi yönlendiren yabancı seyahat acentalarına karşı Türk seyahat acentalarının bağımlılığını azaltmakta ve pazara ulaşımı kolaylaştırmaktadır. Bir çok araştırmacı, gelecekte klasik acentacılığın yerini online seyahat acentacılığına bırakacağını öngörmektedir. 
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TÜRKİYE'DE TURİSTİK AMAÇLI ULAŞTIRMA 
SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİ 


Yrd. Doç. Dr. R. Pars ŞAHBAZ” 


Özet 


Ulaştırma, turizm endüstrisinin vazgeçilemez bir parçasıdır. Turızm faaliyetinin gerçekleşebilmesi için gerekli olan seyahat ancak ulaştırma hizmetlerinin varlığı ile mümkün olabilir. Ulaştırma hizmeti farklı şekillerde verilmektedir ve seyahat edenlerin ulaştırma modeli seçimini etkileyen çeşitli faktörler söz konusudur. Bu bölümde turistik amaçlı ulaştırma sektörünün Türkiye'deki gelişimi ile ilgili bilgi verilmesi amaçlanmaktadır. Türkiye'de ulaştırma modellerinin gelişim süreci farklılık göstermektedir. Cumhuriyet öncesi dönemde tüm ulaştırma modellerinde genel olarak bir geri kalmışlık söz konusudur. Cumhuriyetin ilanından sonra demiryolu ulaştırmasına büyük önem verilmiştir. 1950'li yıllarla başlayan ve planlı kalkınma döneminde de devanı eden süreçte karayolu ulaştırması sürekli ön planda olmuştur. Bugün gelinen noktada, ülke içi yolcu taşımacılığında karayolunun büyük bir üstünlüğü söz konusudur. Yurt dışından kaynaklanan turizm talebinin en çok kullandığı ulaştırma modeli ise havayolu ulaştırmasıdır. Türkiye'de turizm sektörünün daha da gelişmesi ve turizmden elde edilen faydaların artması için tüm ulaştırma modellerinde gelişme sağlanmalı ve kombine taşımacılık gerçekleştirilmelidir. 


Bölümün Amacı 


Turizm kavramından bahsedilebilmesi için seyahat olayının gerçekieşmesi gerekmektedir. Seyahatin gerçekleşmesi ise ulaştırma hizmetlerinin varlığı ve söz konusu hizmetlerin niteliği ile yakından ilişkilidir. Uygun fiyatlı, güvenli, hızlı ve konforlu ulaştırma hizmeti, turizm endüstrisinin bugünkü boyutlarına ulaşmasında önemli rol oynamıştır. 


En il 
* Gazi Üniversitesi, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi, Turizm İşletmeciliği Eğitimi Bölümü, pars©gazi.edu.tr 
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Bu bölümde, temel olarak turistik amaçlı ulaştırma sektörünün Türkiye'deki gelişim süreci ile ilgili bilgi verilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç çerçevesinde, ulaştırma hizmetlerinin Osmanlı İmparatorluğu”'nun son dönemlerindeki durumu ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla başlayan ve günümüze kadar ulaşan süreçte ulaştırma modellerinin gösterdiği gelişmeler hakkında ayrıntılı bilgi verilmektedir. 

Giriş 

Genel olarak; “Ulaştırma hizmeti, insanların ya da eşyaların bir yerden diğer bir yere taşınması olarak tanımlanabilir. Bu taşınma sırasında amaç hem bir yarar elde etmek hem de malların ya da insanların en uygun, güvenilir, rahat ve ekonomik bir şekilde taşınmasını sağlamaktır” (Ahipaşaoğlu ve Arıkan, 2003: 39). 

Ülkelerarası ekonomik, siyasi ve kültürel ilişkilerin gelişmesinde, turizm gibi, insanların bir yerden bir yere seyahati neticesinde ortaya çıkan önemli bir sektörün doğmasında ve bugünkü boyutlarına ulaşmasında ulaştırma sektörünün etkisi büyüktür. 

Ulaştırma sektörü incelendiğinde dört temel ulaştırma modeli ile karşılaşılmaktadır (Holloway, 1998); 

e Karayolu 

se Demiryolu 

e Denizyolu 

e Havayolu 

Ulaştırma modellerinin kullanımı dönemler itibariyle farklılık göstermiştir. 
Genel bir değerlendirme yapıldığında ise, ulaştırma modellerinin 19. yüzyıla kadar yavaş bir gelişim süreci yaşadıkları söylenebilir. Buhar gücünün kullanılmaya başlanması ile Avrupa ve Kuzey Amerika'da ulaşım, ağırlıklı olarak demiryolları kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Otomotiv sektöründeki gelişme ile birlikte talep artmış, bu gelişmenin bir yansıması olarak otomobil sahipliğinde meydana gelen artış sonucunda ise karayolu ile ulaşım da tercih edilir hale gelmiştir. Buharlı gemiler, önemli ticari rotalarda (daha çok göllerde ve nehirlerde) ulaştırma hizmeti verirken, havayolu ile ulaşım olanakları İkinci Dünya Savaşından sonra önem kazanmaya başlamıştır (Cook vd., 2002). 

Aşağıdaki tabloda belirli dönemler itibariyle ulaştırmanın “hız” boyutunda gerçekleşen gelişmeler görülmektedir. 
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Metot Zaman 


Dünya Çevresinde #Gün, * Saat 


1889 
1947 Pan American Havayolları 
Uzay Mekiği Columbia “0. 06 


New York — Londra 


1905 Yelkenii Gemi-Atlantik #12.00 

1938 Buharlı Gemi - Queen Mar #4. 00 

1981 Uçak — Concorde | *0.15 | 
Kaynak: Cook, R. A; J. J. Margua ve L. J. Yale. (2002). Tourism:The Business of Travel, 


Prentice Hali, U.S.A., 98. 


Turistik amaçlı ulaşım sektörünün Türkiye'deki gelişim sürecinden bahsederken öncelikle turizm ve ulaştırma arasındaki ilişki ortaya konulmaktadır. 
Bununla beraber, turistik amaçlı ulaştırma sektörünün Türkiye'de ki gelişimi hakkında bilgi vermek temel amaçtır. Bu amaca ulaşmaya çalışılırken konu iki ana devirde ele alınmaktadır; “Cumhuriyet Öncesi” ve “Cumhuriyet Sonrası”. 
Cumhuriyet Sonrası devir ise kendi içinde iki dönemde değerlendirilmeye çalışılmaktadır; “Planlı Kalkınma Dönemi Öncesi” ve “Planlı Kalkınma Dönemi”. 
Bu dönemlerdeki gelişmeler her bir ulaştırma modeli için ayrı ayrı incelenmektedir. Bölümün sonunda geneli bir değerlendirme yapılmakta ve ulaşılan sonuçlardan yola çıkılarak önerilerde bulunulmaktadır. 


1. Turizm ve Ulaştırma 


Turizm araştırmaları, turizm ve ulaştırma arasında geniş boyutlu bir ilişki olduğunu göstermektedir. Ulaştırma endüstrisi teknolojik gelişmelere hızla adapte olmakta ve bunun sonucunda da ulaştırma araçlarının hız, güvenlik ve konfor standartlarında iyileşmeler gerçekleşmekte, seyahatin maliyeti düşmektedir. 
Bu hususlar turizm sektörünün gelişimini olumlu yönde etkilemektedir (Prideaux, 2001: 91). Bunlara ilave olarak ifade etmek gerekir ki; turizm ulaştırması; rekabetçi bir politik ve ekonomik çevrede, hedef turizm merkezine ulaşmak için sırurların aşıldığı, farklı otoritelerin egemen olduğu, ekonomik kaygıların ön plana çıktığı bir yapı içerisinde gerçekleşmektedir. 
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Bir ülkeye, bir bölgeye yönelik turizm talebini olumlu ya da olumsuz yönde etkileyen çeşitli faktörlerin varlığından söz edilebilir. Holloway'e göre bunlar içerisinde iki tanesi ön plana çıkmaktadır; karşılaştırmalı fiyatlar ve zaman (bir yerden bir yere seyahatin aldığı fiili ya da algılanan zaman) (Holloway, 1998). 
Bu görüş açısından yaklaşıldığında, iyi işleyen, uygun fiyatla hizmet veren modem bir ulaştırma sektörünün seyahat edenlere “zaman” konusunda avantaj sağlayacağı ve ülkeyi daha çekici kılacağı söylenebilir. 

Holloway'in yaptığı ve yukarıda bahsedilen sınıflandırma dışında, Cook vd. turizm açısından büyük önem taşıyan ulaştırma modellerini iki ana başlık altında toplamışlardır (Cook vd, 2002). 

e Belirli bir zemin üzerinde gerçekleşen ulaştırma 

e Havayolu ulaştırması 

Belirli bir zemin üzerinde gerçekleşen ulaştırma ise “Kara Ulaştırması” ve “Su Ulaştırması” olarak iki bölüme ayrılmıştır. Konu daha ayrıntılı değerlendirildiğinde ise, kara ulaştırmasının “karayolu” ve “demiryolu”, su ulaştırmasının ise, “denizyolu ulaştırması” ve “kapalı su havzalarında ulaştırma” alt başlıklarından oluştuğu görülmektedir. 

Bahsedilen ulaştırma modelleri ve buna bağlı olarak ulaştırma araçları turistler tarafından belirlenirken, aşağıdaki hususlar etkin olmaktadır (Cooper vd., 1998); 

e Uzaklık ve zaman, 

e Statü ve konfor, 

e Güvenlik, 

° Ulaştırma hizmetlerinin fiyatı, 

se Coğrafi konum, 

e Sunulan hizmetlerin sınıflandırılması 

e Rekabetin düzeyi. 

Yukarıda belirtilen etkin faktörlerin önemi görecelidir; kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Ziyaretçi tipleri ve buna bağlı olarak tercihleri de farklılık arz edebilir. Ulaştırma modelinin seçimini etkileyen hususlarda rakiplerine üstünlük sağlayan ulaştırma modellerinin, turistik amaçlı seyahatlere çıkanlar tarafından daha çok tercih edileceklerini söylemek mümkündür. Etkin faktörlerden olan “coğrafi konum” ise belirli bir ulaştırma modelinin kullanımını zorunlu kılarak rekabet şartlarını tamamen ortadan kaldırabilir. 

Turizm ve ulaştırma arasındaki bağı ortaya koyan bir başka unsur ise ziyaretçilerin ulaştırma için yaptıkları harcamalardır. Söz konusu harcamalar şunlardır (WTO, 2000); 

e Turistin evi ile havaalanı ya da diğer ulaştırma terminalleri arasındaki 

seyahati nedeniyle, taksi, metro, otobüs vb. için yaptığı harcamalar, 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Sürekli yaşanılan yerdeki ulaştırma terminalinden, seyahatin hedefi olan turizm merkezindeki ulaştırma terminaline gerçekleştirilen seyahatler nedeniyle yapılan harcamalar, 

o Ulaştırma terminalleri ve konaklama işletmeleri arasındaki transferler 

nedeniyle yapılan harcamalar, 

e Turistlerin sürekli yaşadıkları yer ile tatillerini geçirdikleri yer arasında 

kişisel araçları ile yaptıkları seyahatler nedeniyle yapılan harcamalar, 

o İlginç yerleri gezip-görme amaçlı günübirlik seyahatler nedeniyle yapılan harcamalar. 

Yukarıda, turizm ve ulaştırma arasındaki ilişki, ulaştırma modelleri, turistlerin ulaştırma modeli seçimini etkileyen faktörler ve ulaştırma harcamaları gibi, turizm amaçlı ulaştırmaya ilişkin temel konular açıklanmaya çalışılmaktadır. Bundan sonraki bölümlerde ise, turistik amaçlı ulaştırma sektörünün Türkiye'deki gelişim süreci hakkında bilgi verilmektedir. 


2. Türkiye'de Turistik Amaçlı Ulaştırma Sektörünün Gelişimi 


Bu başlık altında, her bir ulaştırma modelinin gelişim süreci belirli dönemler itibariyle ve ayrı ayrı incelenmektedir. 


2.1. Karayolu Ulaştırması 


Karayolu ulaştırmasının yapısındaki yeniliklere İngilizler öncülük etmiştir, daha sonra bu yenilikler Dünyaya yayılmıştır. İlk çok şeritli yollar (otobanlar) Almanya'da 1930'lu yıllarda inşa edilmiştir ve bu yollar hâlâ, Almanya'nın ulaştırma sisteminde çok önemli bir role sahiptir (Cook vd., 2002). 

Yol yapım teknolojisi, Roma döneminden 19. yüzyılın sonuna kadar durağan kalmıştır ve bu durum asfalt yolların yapımına kadar sürmüştür. Henry Ford'un T modeli, hareketliliğin sağlanmasında başlı başına bir devrim niteliğindedir. Motor ve taşıt teknolojisindeki yenilikler, karayolu taşımacılığının gelişmesini olumlu yönde etkilemiştir (Prideaux, 2001).Karayolu ulaştırmasının yapısındaki ilerleme devam etmektedir ve karayolu ulaştırması tüm gelişmiş ülkelerde ulaştırma sistemleri içerisinde merkezi bir rol oynamaktadır. 

Karayolu ulaştırması genellikie otomobiller ve otobüsler ile gerçekleştirilmektedir. Karayolu ulaştırmasında otomobil, kapıdan kapıya seyahat imkânı sağlayan mükemmel bir araçtır. Otobüsler ise genellikle organize seyahatlerde grupların ulaştırma terminallerinden konaklama işletmelerine transfer edilmesinde ve günübirlik turlarda kullanılmaktadır. 

Turizm hareketliliğine katılanlar açısından karayolu taşımacılığını çekici kılan özellikler ise şunlardır (Cooper vd. , 1998; Bonifece ve Cooper, 2005); 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o Güzergâlun ve mola noktalarının seyahat edenler tarafından belirienme olanağının bulunması, 

e Varış zamanlarının kontrol edilmesinin kolaylığı, 

e Bagaj taşımanın ve donarımın temin edilme kolaylığı, 

e Aracın konaklama (geceleme) için de kullanılabilme olanağının olması, 

e Manzaranın seyredilme imkânı, 

e Otomobil ile seyahatin özellikle aileler tarafından pahalı olmayan bir seyahat şekli olarak algılanması (Bunun nedeni, yakıt haricindeki maliyetlerin ve yıpranma payı maliyetlerinin seyahatin maliyetinin bir parçası olarak görülmemesidir) , 

e Evcil hayvanların, bagajların ve hobi aletlerinin taşınmasının kolaylığı, 

e Yaşlı ve engelli insanların seyahatlerini kolaylaştırması (hareket edebilmek için ihtiyaç duydukları yardımcı aletlerin taşınmasının kolaylı- 


ğı). 


2.1.1. Cumhuriyet Öncesi Dönemde Karayolu Ulaştırması 


Osmanlı İmparatorluğu'ndan kalan karayolu mirası, 13.855 km. bozuk satıhlı dar şose ve 4.450 km. toprak yol olmak üzere 18. 335 km. lik yol ile 94 adet köprüden oluşuyordu (Atik, 2006). Osmanlı İmparatorluğu döneminde karayolu ulaştırması özellikle ticari faaliyetler açısından önem arz etmekteydi. Karayolu başka ülkelerle yapılan ticarette denizyolu ulaştırmasından sonra ikinci sırada gelmekteydi (Küçükkalay ve Eliboi, 2003). 


21.2. Cumhuriyet Sonrası Dönemde Karayolu Ulaştırması 


a) Plansız Dönem 


Karayolu ulaştırması, 1950 yılına kadar uygulanan ulaşım politikalarında demiryolunu besleyecek, bütünleyecek bir sistem olarak görülmüştür. Ancak, karayollarının demiryollarını bütünleyecek, destekleyecek biçimde geliştirilmesi gereken bir dönemde, Marshall yardımıyla demiryolları adeta yok sayılarak karayolu yapımına başlanmıştır (Atik, 2006: 79). 

İkinci Dünya Savaşı sonrasında Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye yaptığı ekonomik ve askeri yardım programuna, karayolları konusu da dâhil edilerek modernleşme çalışmalarına başlanılmıştır. Bunun sonucunda, Amerika Birleşik Devletleri Federal Yolları Genel Müdür Yardımcısı H.G. Hitts başkanlığında bir uzmanlar heyeti Türkiye'ye gelerek çeşitli inceleme ve araştırmalar yapmış ve bu çalışmalar sonucunda nelerin yapılması gerektiği konusunda bir rapor hazırlamıştır. Bu rapor Bayındırlık Bakanlığı (O zamanki adıyla Nafia 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Vekaleti) tarafından çok beğenilmiş ve hemen uygulamaya konulmuştur (Aâhipaşaoğlu ve Arıkan, 2003:81). 

Amerika Birleşik Devletleri tarafından başlatılan Marshall yardımıyla ve A.B.D. Karayolları İdaresi başkan yardımcısı Hills'in desteği ile kurulan Karayolları Genel Müdürlüğü örgütlenmesi ile hızlı biçimde karayollarının yapımına başlanmıştır (Gürer vd., 2006:562). 

1923-1950 döneminde demiryoluna verilen önem 1950-1960 döneminde karayoluna verilmiştir. Karayollarının altın çağı olan 1950 sonrası dönem ise; ilk atılım dönemi (1950-1963), planlı atılım dönemi (1963-1980), ulaştırma ana planı dönemi (1983—1986), ve otoyollar dönemi (1986-2003) olarak değerlendirilebilir. 2003- 2007 dönemi ise, dört şeritli yollar dönemi olarak adlandırılabilir (Atik, 2006). 


b) Planlı Dönem 


Karayolu ulaştırmasının planlı dönemdeki gelişim süreci incelendiğinde öne çıkan hususlar şunlardır; 

1960 yılına gelindiğinde taşıma hizmetlerindeki en büyük artış karayolu 
ulaştırmasında gerçekleşmiştir. 1950 yılında toplam taşımalarda karayollarının payı, yolcu ve yük taşımacılığında sırasıyla % 46 ve % 17 iken bu oranlar 1960'da % 67 ve % 37'ye yükselmiştir. Bu plan döneminde turizmin gelişmesine imkân verecek karayollarının yapımına öncelik verilmesinden söz edilmektedir. 
İkinci plan döneminde karayollarının yolcu ulaştırmasında en büyük paya sahip olduğu görülmektedir. Bu duruma paralel olarak karayollarına ilişkin yatırım tutarı, toplam ulaştırma yatırımları içerisinde en büyük paya sahiptir. 
Karayolu ulaştırma hizmetleri ile turizm sektörü arasında henüz bir ilişki kurulmamış ve konuya bu yönüyle değinilmemiştir (Tablo 2.). 

Üçüncü plan döneminde de karayolu, ulaştırma sistemi içerisindeki ağırlığını sürdürmeye devam etmiştir. Karayolu yapım ve yenileme çalışmaları için ayrılan bütçe ile diğer ulaştırma modelleri için ayrılan bütçe büyüklükleri karşılaştırıldığında arada karayolu ulaştırması lehine büyük bir farklılık söz konusudur(DPT, 24.02.2009/a). 

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı dönemine gelindiğinde karayolu ulaştırmasının altın çağının devam ettiği görülmektedir. Ülke içinde gerçekleştirilen seyahatlerde karayolları açık farkia en çok tercih edilen ulaştırma modeli olmuştur Esas itibari ile altın çağ günümüzde de devam etmektedir. 
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Tablo 2. İç Hatlar Şehirlerarası Yolcu Taşıma Tahminleri (Milyon Yolcu) Yıllık Artış Yıllık Artış 
7 Ş 
(o) 122 (%) 
60.400 
4.1 


3.779 ; 4.428 


172 
226 
44.377 | 65331 


Kaynak: DPT. (1962). Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, www.dpt.gov.tr/planl.pd£, (24.02.2009). 


Ulaştırma 
Modeli 
Karayolu 


1967 


Beşinci kalkınma planı döneminde yurt içi ulaşımda karayolu ulaştırmasının, ülkenin yurt dışı ile olan bağlantısında ise havayolu ulaştırmasının net bir üstünlüğünün olduğu görülmektedir. Yurt içinde seyahat eden toplam 75 milyon 269 bin yolcunun 71 milyon 393 bin'i karayolu ile, yurt dışına seyahat eden , toplam 2 milyon yirmi bir bin yolcunun 1 milyon 963 bin'i ise havayolu ile seyahat etmiştir (Wwww.dpt.gov.trplan5.pdf). Esasen benzer oranların tüm plan dönemlerinde mevcut olduğunu söylemek mümkündür. 

Altıncı beş yıllık kalkınma planı döneminde, karayolu yurt içi yolcu ulaştırmasında % 95 pay ile ağırlığını sürdürmektedir. Yurt dışı bağlantılarını sağlayan ulaştırma modellerinde ise havayolu ulaştırmasının üstünlüğünün devam ettiği görülmektedir. Yurt dışı bağlantılarında mesafeler çok daha uzun olduğu için en hızlı ve dolayısıyla zaman bakımından en avantajlı ulaştırma modeli olan havayolunun seçilmesi doğaldır (www.dpt.gov.tr/plan6.pdf). 

Yedinci ve sekizinci beş yıllık kalkınma planlarının kapsadığı dönemlerde de karayolu ulaştırmasının ülke içi seyahatlerde, diğer ulaştırma modelleri ile karşılaştırıldığında yatırımlar ve tercih edilme açısından farklı biçimde önde olduğu ifade edilebilir (www.dpt.gov.tr/plan7.pdf ve www.dpt.gov.tr/plan8.pdf) 

Dokuzuncu kalkınma planı dönemi için ise şu ifadeleri kullanmak mümkündür; kapıdan kapıya taşımacılık için en uygun ulaştırma türünün karayolu taşımacılığı olması, yük ve yolcu taşımalarının ağırlıklı olarak karayolu ağına yüklenmesine yol açmıştır. Bu durum taşıma türleri arasında dengesizliğe ve verimsiz bir ulaştırma sisteminin oluşmasına sebep olmuştur. Bu dönemde yurt içi yolcu taşımalarının “6 95, 2'si karayolu ile gerçekleştirilmiştir. Yurt dışı yolcu ulaştırmasında ise havayolu ağırlıklı yapı korunmuştur (Www.dpt.gov.tr/plan9.pdf). 
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2.2. Demiryolu Ulaştırması 


Demiryolu ile yolcu taşımacılığı Avrupa orijinlidir. Avrupa'da demiryolu ile yolcu ulaştırma hizmeti düzenli olarak ilk kez 17 Eylül 1829'te İngiltere'de Stockton ve Darlington arasında verilmeye başlanmıştır. Demiryolu ile yolcu ulaştırma hizmeti Amerika Birleşik Devletlerinde ise 1829 yılında gerçekleşmiştir. Bu tarihte Güney Carolina ve Kanal Demiryolu, Charleston Güney Carolina ve Hamburg Georgia arasında buharlı lokomotiflerle yolcu taşımacılığına başlamıştır. Kıtayı kat eden seyahatlerin ilki Birleşik Devletlerde 1869, Kanada'da ise 1885 yılında gerçekleşmiştir (Cook vd., 2001). Biir ulaştırma modelinin gelişmişlik düzeyi ve turistler ile diğer seyahat edenler tarafından kullanılma oranı tarih, devletin ilgisi ve desteği (Türkiye'de yıllardır demiryollarının ihmal edilmesi), finansman, topografya ve coğrafi koşullar gibi faktörlere bağlıdır. Bu faktörler demiryolu ulaştırmasını diğer ulaştırma modellerine göre çok daha fazla etkilemektedir (Cooper vd., 1998). Demiryolları ile diğer ulaştırma modelleri arasındaki temel rekabet unsurları ise, mesafe ve buna bağlı olarak ortaya çıkan zamandır. Uzun mesafeli demiryolu seyahati Birleşik Devletlerde George Pulman'ın, Pulman taşıyıcıyı geliştirmesiyle büyük gelişme kaydetmiştir. Böylelikle gece yolculuklarında dinlenme imkâru sağlanmıştır. Hizmet standartlarında meydana gelen ilerlemeler, demiryolu ulaştırmasına olan talebi artırmıştır. 

Ulaştırma araçları ülke içerisindeki ve ülkeler arasındaki seyahatlerde çekici bir turizm ürünü olabilirler. Demiryolu ulaştırmasında bunun örneklerini görmek mümkündür; Orient Express (Londra-Paris-İstanbul), Mavi Tren (Güney Afrika), Ghan Express (Avustralya), Trans Sibirya Express'i (Rusya), Tekerlekli Saray (Hindistan), The Royal Scotsman (İskoçya) ve Oriental Express (Singapur-Bangkok) gibi trenler aynı zamanda çekici birer turizm ürünüdürler (Coper vd., 1998). 

Turistler ve diğer seyahat edenler tarafından demiryolu ile seyahatin tercih edilmesinin başlıca nedenleri ise aşağıda belirtilmiştir (Cooper vd.,1998); 

e Güvenlik, 

e Seyahat sırasında güzergâhı rahatça görebilme, 

e Kişisel konfor, 

e Terminallerin şehir merkezlerinde bulunması, 

e Kalabalık olmayan güzergâhlar, 

e Çevreyle dost olması. 

Bir sonraki adımda, Turistik amaçlı demiryolu ulaştırmasının Türkiye'deki gelişimi belirli dönemler itibariyle değerlendirilmeye çalışılmaktadır. 
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2.2.1. Cumhuriyet Öncesi Dönemde Demiryolu Ulaştırması 


Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde ulaştırma sektörünün durumu incelendiğinde ortaya çıkan manzara, İmparatorluğun genel görünümünden farklı değildir. Hemen her alanda söz konusu olan geri kalmışlık ulaştırma sektörü için de geçerlidir. 

Osmanlı Devleti'nde demiryolu inşasına dair ilk teklifler, Avrupa'da modern manada demiryollarının ortaya çıkmaya başladığı 1830 tarihinden kısa bir süre sonra, İngiliz şirketleri tarafından yapılmaya başlanmıştır. İlk demiryollarının temel özelliği, Avrupa'da XVII. Yüzyılın sonları ile XIX. yüzyılın başlarında meydana gelen ekonomik ve siyasi gelişmelerle yakından ilişkili olmasıdır (Gülsoy, 1994). 

Cumhuriyet öncesi dönemde inşa edilen Hicaz demiryolu hattı ve Aydın — İzmir demiryolu hattı, inşa edildikleri dönemin koşullarına göre ilk modem güzergâhlar olarak ifade edilebilir. Söz konusu demiryolu hatları yabancı ülkelerin mali desteği ile gerçekleştirilmiş ve bu ülkeler mali destekleri karşılığında işletme haklarını elde etmişlerdir (www.tcdd.gov.tr). Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerindeki ekonomik şartlar göz önünde bulundurulduğunda, İmparatorluğun mali destek sağlayamamasını doğal karşılamak gerektiği ifade edilebilir. 

İzmir-Aydın hattının seçilmesi tesadüf değildir. İzmir-Aydın yöresi diğer bölgelere oranla nüfus bakımından kalabalık, ticari potansiyeli yüksek; İngiliz pazarı olmaya uygun, etnik unsurların yaşadığı, İngiliz sanayisinin ihtiyacı olan ham maddeye kolay ulaşılabilecek bir yöreydi. Ayrıca Ortadoğu'nun kontrol altına alınarak Hindistan yollarının denetim altına alınması bakımından da stratejik bir öneme sahipti (Atik, 2006). 

Hicaz demiryolu projesi ise askeri, siyasi ve dini hedeflerinin yanı sıra, hattın kısa ve uzun vadede sağlayacağı ekonomik getiriler de değerlendirilerek inşa edilmiştir (Gülsoy, 1994). 


2.2.2. Cumhuriyet Sonrası Dönemde Demiryolu Ulaştırması 


a) Plansız Dönem 


Cumhuriyetin kuruluşundan sonra demiryolu taşımacılığına gereken önem verilmiş, ancak bu ilgi uzun sürmemiş ve bugün gelinen noktada rahatlıkla gözlemlenebildiği gibi, modern demiryolu ulaştırmasının oldukça gerisinde kalınmıştır. 

Cumhuriyet, Osmanlı'dan ulusal sınırlar içinde kalan 1.378 km. demiryolu ağı teslim almıştır. 1928-1933 yılları arasında, 5 yıllık kısa dönemde mevcut 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demiryolu ağı % 186 oranında artırılarak, diğer bir deyişle 2.563 km. yeni demiryolu inşa edilerek, toplam 3.941 km. ye çıkartılmıştır (Ahipaşaoğlu ve Arıkan, 2003:65). 

Türkiye'de demiryolu ulaştırması 1923—1950 yılları arasında altın çağını yaşamıştır. Bu dönemdeki tüm olumsuz koşullara rağmen demiryolu yapımı ve 
işletilmesi ulusal güçle başarılmıştır (Şahbaz, 2004:201).Cumhuriyetin ilk 15 
yılında, olumsuz koşullara karşın, izlenen milli demiryolu politikası sonucunda, Osmanlı İmparatorluğu döneminden kalan demiryolu hat uzunluğu iki kat artırılmıştır (Gürer vd., 2006: 558). 

İkinci Dünya Savaşı'na kadar büyük bir hızla sürdürülen demiryolu yapımı, savaş nedeni ile 1940'tan sonra yavaşlamıştır. 1923-1950 yılları arasında yapılan 3.578 km. lik demiryolunun 3.208 km'si 1940 yılına kadar tamamlanmıştır. 

Bu dönemin belirgin özelliği, 1932 ve 1936 yıllarında hazırlanan I. ve ll. Beş Yıllık Sanayileşme Planlarında, demir-çelik, kömür ve makine gibi temel sanayilere öncelik verilmiş olmasıdır. Bu tür kitlesel yüklerin en ucuz biçimde taşınabilmesi için demiryolu yatırımlarına ağırlık verilmiştir (Ahipaşaoğlu ve Arıkan, 2003: 65). 


b) Planlı Dönem 


1950-1970 yılları arasında yapılan ilave demiryolu hattının uzunluğu sadece 280 
km. dir. Bu da, yılda ortalama 14 km. yeni hat anlamına gelmektedir. Birinci beş yıllık kalkınma planı demiryolu ulaştırması açısından incelendiğinde, demiryollarının iktisadi olarak çalışabileceği ortamın yaratılması ve bu taşıtların ekonomiye yük olmaması için yalnız iktisadi olan hatlarda işletilmesinden bahsedildiği görülmektedir. 

İkinci ve üçüncü beş yıllık kalkınma planı döneminde demiryolları, karayolu ulaştırması karşısında gerilemeye devam etmiştir. Söz konusu gerilemenin nedenleri olarak, sistemdeki aksaklıklar ve etkin bir işletme düzeninin kurulamamış olması ifade edilebilir. 

Demiryolu alt-yapısı ve işletmeciliğinin gelişen teknolojinin ve yönetim tekniklerinin gerisinde kalması, mevcut demiryolu sisteminin taşıma taleplerini yeterince karşılayabilmesine imkân vermemektedir. Demiryolu ulaştırması gelişmiş ülkelerle karşılaştırıldığında, alt-yapı yatırımları ve buna bağlı olarak kullanım oranı bakımından oldukça geridedir. 

Esas itibari ile, demiryolu ulaştırması bir bütün olarak planlı dönem içerisinde değerlendirildiğinde olumlu ifadeler kullanmak oldukça zordur. Cumhuriyet tarihinin en önemli projelerinden birisi olan Ankara-İstanbul hızlı tren 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işletmeciği gündeme gelene kadar demiryolu ulaştırması ihmai edilmiş bir ulaştrma modeli olarak mevcudiyetini devam ettirmiştir. Söz konusu hızlı tren taşımacılığı hizmetinin verilmeye başlanması ile beraber, bu ulaştırma modelinin yıllar süren ihmal edilmişliği bir ölçüde de olsa sona erecektir. 


2.3. Denizyolu Ulaştırması 


Modern denizyolu ulaştırmasından önce seyahat, rüzgârın yardımıyla hareket eden gemilerle gerçekleştiriliyordu. Bu gemiler rüzgâra bağımlıydılar, rüzgâr olmadığı zamanlarda ise yolcular ve mürettebat rüzgârın yeniden esmesini beklemekten başka bir şey yapamıyorlardı. 

Buhar gücünün kullanılmaya başlanmasıyla düzenli, tarifeli yolcu taşımacılığı hizmeti belirli rotalarda verilmeye başlanmıştır. Buhar gücüyle çalışan gemilerdeki ilk teknolojik ilerlemeler Avrupa orijinlidir. 1838'de iki yolcu gemisi (Sirus ve Great Western) Atlantik'te, İrlanda ve Büyük Britanya arasında yolcu taşımacılığı gerçekleştirmiştir. Bugünün standartlarıyla karşılaştırıldıkların- da oldukça yavaş olan bu gemiler, yolcuların güven duyduğu tarifeli hizmetlere öncülük etmişlerdir (Cook vd, 2001). 

Transatlantik olarak adlandırılan gemilerle yapılan yolcu taşımacılığı 1957 
yılına kadar hızlı bir gelişme göstermiştir. Jet motoruyla hareket eden uçakların devreye girmesi bu gemilerin okyanus seferlerini neredeyse sona erdirmiştir. 

Kruvaziyer gemiler, seyahat edenlere ulaştırma hizmeti vermenin ötesinde, seyahat edenler açısından “turizm merkezi” olarak algılanabilmektedirler. 
Bu gemiler bazı kaynaklarda “çekici bir turizm ürünü” olarak tanımlanmaktadır (Cooper vd., 1998). Kruvaziyer gemilerde, seyahat edenlerin tüm ihtiyaçları karşılanmaktadır. Yolcular farklı yerleri görme imkânı bulurken aynı zamanda iyi de vakit geçirmektedirler. Bu gemilerle seyahat eden insanların önemli bir bölümü için tatil yapmanın, iyi vakit geçirmenin öncelikli amaç olduğunu, ulaştırmarın daha sonra geldiğini söylemek mümkündür. 

Uçak-Kruvaziyer gemi bütünleşmesinin olduğu seyahatlerin miktarı hızla artmaktadır. Bu seyahatlerde, uçağın hızı ile kruvaziyer geminin “romantizmi”, “çekiciliği” bir araya getirilmektedir. Bu büyük yolcu gemileri ile gerçekleştirilen her şey dahil seyahatler, bir turizm merkezinden diğerine rahat, güvenli ve sık sık bavul toplayıp açmaya ihtiyaç duymaksızın seyahat etme imkanı vermektedir (Cooper v.d., 1998). 


2.3.1. Cumhuriyet Öncesi Dönemde Denizyolu Ulaştırması 


Osmanlı İmparatorluğu ilk buharlı gemiyi İngiltere'den satın almıştır. Sür'at adı verilen bu gemiden sonra ikinci buharlı gemi yine İngiltere'den 1829 yılında 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satın alınmıştır. Tanzimat döneminde Tersâne-i Amire tarafından ticaret amacıyla İstanbul'dan İzmir, Trabzon ve diğer bazı yerlere vapur seferleri düzenlenmiştir (Gencer, 1986). 

Kabotaj hakkını koruyamayan İmparatorluk, buhar gücünü deniz araçlarına uygulamada da gecikince, dünya denizcilik tarihindeki önemli ve ünlü yerini kaybetmiştir. Sonunda 1914 yılına gelindiğinde, deniz ticaret filosu ortalama taşıma kapasitesi 304 ton olan 326 parça motorlu gemi ile bir kısım küçük yelkenli tekneden ibaretti. Deniz taşımacılığının % 90'ı yabancı gemilerle yapılıyordu. Bununla beraber İkinci Meşrutiyet döneminde, birinci ve ikinci yenileşme dönemlerinde ticaret filosunun güçlendirilmesine yönelik bazı çalışmalar da yapılmıştır (Sevimay, 1991) . 


2.3.2. Cumhuriyet Sonrası Dönemde Denizyolu Ulaştırması 


a) Plansız Dönem 


Denizcilik gibi diğer ulaştırma kesimlerini ve genel olarak ekonomiyi çok zor koşullar içinde, çok zayıf biçimde bulan Cumhuriyet bunların hepsini birden iyileştirmek ve geliştirmek zorundaydı. Bu nedenle, ilk yıllarda ekonomik kesimlerin her birinde büyüme ve gelişme hızlı biçimde sağlanamadı. Bununla beraber, planlı kalkınma dönemine gelindiğinde denizyolu el da belirli bir gelişme sağlanmıştı (Sevimay, 1991). 


b) Planlı Dönem 


Turistik amaçlı denizyolu ulaştırması planlı dönemler itibari ile değerlendirilmeden önce, planlı dönemin başlangıcındaki durumu ortaya koymakta fayda vardır. Başlangıç periyoduna ilişkin rakamlar aşağıdaki tabloda görülmektedir. 

Planlı kalkınma dönemi incelendiğinde, deniz yolu ulaştırması ve turizm sektörü arasındaki ilişkiye dair ayrıntılı analizlerin yapıldığını, temel hedeflerin belirlendiğini söylemek güçtür. Bu duruma ilave olarak, ifade edilen amaçlara ulaşmak için nelerin yapılması gerektiği, işlerin sorumlularının kimler olduğu, hedeflere ne kadar sürede ulaşılacağı, finansman ihtiyacının nasıl karşılanacağı gibi sorulara da net yanıtlar verilmediği söylenebilir. 


Tablo 3.Yolcu Taşıma Tahminleri EEE Yolcu x Km) 


150 Türk Turizm Tarihi: Yapısal ve Sektörel Gelişim 
Yıllar Karayolu Denizyolu | Havayolu Toplam | 
1962 12.590,9 470,0 169,9 17.397,3 
1963 13.463,9 


477,0 190,4 
1967 17.489,4 510,0 
Kaynak: DPT. (1962). Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, www.dpt.gov.tr/planl.pdf, (24.02.2009). 


Bütün bunlarla beraber, plan dönemi bütün olarak incelendiğinde şu hususları vurgulamakta fayda vardır; 

o İlk hedeflerden birisi rekabet gücüne sahip bir deniz ticaret filosunun kurulması olmuştur, 

e Deniz yolu ulaştırmasında uzun dönemli talep düşüşleri ile karşılaşılmistr, 

e Denizyolu ulaştırma modelinde daha kaliteli hizmet verilmesini sağlamak amacıyla yasal düzenlemelerin yapılması, idari, hukuki ve mali önlemlerin alınması hedeflenmiştir, 

o Denizyolu ulaştırması ve turizm arasındaki ilk bağlantı beşinci beş yıllık kalkınma planı döneminde kurulmuştur; turistik amaçlı yolcu taşıması için gerekli olan yolcu gemilerinin taleple uyumlu şekilde geliştirilmesine önem verileceği belirtilmiştir, 

e Türkiye kıyılarının turizm sektörü yönünden sosyal, ekonomik ve çevresel özelliklerini, mevcut liman kapasitelerini ve sektörel gelişmeye uygun kıyı kesimlerinin potansiyellerini belirleyecek çalışmaların gerçekleştirileceği ifade edilmiştir, 

o Dünya deniz ticareti koşullarına tam uyum sağlayabilmek için deniz sigortaları, çevre, finansal kiralama, gemi acenteliği mevzuatı ve Deniz İhtisas Mahkemeleri'nin kurulması gibi konularda ulusal mevzuatta gerekli düzenlemelerin yapılması hedeflenmiş, limanların özelleştirilmesi, liman işletmeciliğinin daha profesyonel yapılmasının önemi vurgulanmuştır, 

o Deniz ticaret filosunda tarifeli hizmet verecek yeterli sayıda gemi bu-İunmadığı ifade edilmektedir. Özelleştirme hedeflerinden ve çağdaş liman işletmeciliğinin öneminden bahsedilmektedir, 

ə Kısa mesafe denizyolu taşımalarını artıracak liman ve gemi yatırımlarırun gerekliliği gündeme getirilmiştir. 

Türkiye'nin daha önce bahsedilen Kruvaziyer turizminde hemen hemen 

hiç varlığı yoktur. Ülkenin bu alandaki varlığı yabancı gemi sahiplerinefişletmecilerine bağlıdır (Çolakoğlu, 2002). Bu tespitin doğruluğu halen devam etmektedir. 

Türkiye zengin doğal kaynaklarını, imkânlarını kullanamamakta, fırsatları değerlendirememektedir. Denizyolu ulaştırmasında da bu durum geçerlidir. 
Komşumuz Yunanistan'ın yük ve yolcu taşımacılığında denizleri kullanma konusundaki başarısı, buna karşılık Türkiye'nin başarısızlığı üzüntü vericidir. 


2.4. Havayolu Ulaştırması 


Havayolu ulaştırması hız, güvenlik ve konfor standartları ile özellikle orta ve uzun mesafeli seyahatlerde en çok tercih edilen ulaştırma modeli konumundadır. 

Avrupa'da havayolu ile ilk tarifeli yolcu taşımacılığı 25 Ağustos 1919'da Londra ile Paris arasında gerçekleştirilmiştir. Jet motorlu uçaklarla seyahat ise ilk kez 2 Mayıs 1952'de Londra ve Johannesburg (G. Afrika) arasında mümkün olmuştur. Bugün havayolu ulaşımının en çok kullanıldığı ülkelerden birisi olan Amerika Birleşik Devletlerinde ise, havayolu ile seyahat 17 Nisan 1926 tarihinde, Los Angeles ve Salt Lake City arasında 6,5 saat süren uçuşla gerçekleştirilmiştir. 

Havayolu ulaştırması ve bu çerçevede turistik amaçlı ulaştırmaya olan talep, Arap-İsrail savaşı, petrol ambargosu ve uçak kaçırma eylemlerinin sık sık yapıldığı ve bu nedenie ulaştırma modelinin seyahat edenler tarafından güvensiz bulunduğu dönemlerde ciddi düşüşlerle karşılaşmıştır. Dünya'nın çeşitli bölgelerindeki savaşlar da bu ulaştırma modeline olan talebi olumsuz yönde etkilemiştir. Bütün bu olumsuz gelişmelere rağmen sektör gelişimini belirli ölçülerde devam ettirmiştir. Havayolu ulaşımına olan talebi olumsuz yönde etkileyen son gelişmelerden birisi ise 11 Eylül 2001 tarihinde gerçekleşen saldırılardır. 11 Eylül saldırılarından ve bu tarihten önce Dünya ekonomisinde meydana gelen olumsuz gelişmelerden etkilenen havayolu ulaştırma sektörü büyük bir krizle karşı karşıya kalmıştır. Bu dönemde, Sabena ve Swissair gibi bazı havayolu işletmeleri iflas etmiş, pek çok havayolu işletmesi de hükümetlerinden aldıkları mali destekle varlıklarını sürdürebilmişlerdir. Amerika Birleşik Devletlerinde faaliyet gösteren havayolu işletmeleri, Amerikan hükümetinin 15 milyar dolarlık desteğine rağmen hacizlerle karşılaşmışlar, personel sayılarını azaltmışlardır. Havayolu firmalarının içerisine düştükleri zor durum uçak imalatçısı şirketleri de sıkıntıya sokmuştur (Travel and Tourism Analyst, 2001). 

Kıta Avrupa'sında havayolu ulaştırması ve turizm talebi bu olaydan daha az etkilenmiştir. Avrupa içerisindeki hava trafiğinin ve turizm talebinin bu olaylardan daha az etkilenmesinin nedenleri ise şu şekilde ifade edilebilir; terör 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olaylarının Avrupa'dan oldukça uzak bir coğrafyada gerçekleşmesi, Avrupa'da uçak kaçırma ve havaalanlarında gerçekleştirilen terörist eylemlerle daha önce de karşılaşılmış olması ve 11 Eylül öncesi güvenlik önlemlerinin daha sıkı olması, 

Havayolu ulaştırması ile ilgili güvenlik endişeleri uluslararası turizm hareketliliklerini de olumsuz yönde etkilemiştir. 2008 yılında başlayan, 2009 yılında büyüyen ve tüm Dünyayı etkileyen ekonomik krizinde havayolu ulaşımına ve turizm sektörüne olumsuz etkilerinin olduğunu ve olacağını söylemek mümkündür. ifade edilmeye çalışılan olumsuzluklar tekrarlanmaz ise havayolu ile seyahat talebinin artacağı söylenebilir. 2010 yılında 2,3 milyar kişinin havayolu ile seyahat edeceği tahmin edilmektedir. Havayolu ile seyahat edenlerin sayısındaki bu önemli artışın en önemli nedenlerinden biriside, bilet fiyatların- da meydana gelen düşüştür. 

Aşağıdaki tabloda uluslararası turizm hareketliliklerine katılanların kullandıkları ulaştırma modellerini görülmektedir. 


Tablo 4. Uluslararası Turizm Hareketliliklerinde Kullanılan Ulaştırma Modelleri (2008 


Ulaştırma Modeli Kullanım Oranı (96) 
2 


Karayolu 4 
4 


Denizyolu 
Kaynak: www.world-tourism.org/factsandfigures,” Tourism Highlights 2008 
Edition”, (24.02.2009). 


20.yüzyılın ikinci yarısında havayolu ulaştırmasında görülen gelişmeler, turizmin gelişimine katkıda bulunmuştur. Güvenli, konforlu, hızlı ve uygun fiyatlı havayolu ulaştırması uluslararası turizm hareketliliklerinin gelişimini olumlu yönde ve önemli ölçüde etkilemiştir. Diğer taraftan daha fazla sayıda ınsanın turist olarak orta ve uzun mesafeli destinasyonlara seyahat etme imkânına sahip olması, bir başka ifade ile turizm talebinin uluslar a.asılaşması, havayolu ulaştırma sektörünün gelişimini desteklemiştir. 


2.4.1. Cumhuriyet Öncesi Dönemde Havayolu Ulaştırması 


Dünya havacılığı yeni yeni gelişmeye başlarken 1912-1913 yıllarında İstanbul Yeşilköy'de Türk havacılığının ilk adımları atılmaya başlanmıştır (Albayrak, 1983). Bu dönemdeki gelişme çabalarının sonucu olarak askeri amaçlı kullanılmak üzere uçak alımı yapılmıştır. Bu uçaklardan bazıları kahraman pilotları ile birlikte İstiklal Savaşında büyük başarılar elde etmişlerdir. 


2.4.2. Cumhuriyet Sonrası Dönemde Havayolu Ulaştırması 


a) Plansız Dönen 


Avrupa'da askeri hava taşımacılığına paralel olarak ticari hava taşımacılığında da önemli gelişmeler olmuştur; Lufthansa, KLM, Air France, Imperial Airways ve Aero Expresso gibi bazıları bugünün de önde gelen havayolu şirketleri olan taşıyıcılar faaliyete geçmiştir (Albayrak, 1983). Avrupa'da bu gelişmeler olurken Türkiye'de ise havayolu ulaştırma modeline ile ilgili şu gelişmeler yaşanmıştır; 

Bu dönemde, Amerika'dan Kin Bird tipi iki uçak satın alınmıştır. Bu uçaklarla 3 Şubat 1933 tarihinde İstanbul'dan Ankara'ya sefer düzenlenmiştir. Eskişehir'de mola veren uçaklar iki saat yirmi dakika sonra Ankara'ya ulaşmıştır. 
Alman yapımı iki adet Junkers tipi uçakla beraber dört uçaklık bir filo söz konusudur. 20 Mayıs 1939'te Milli Savurma Bakanlığı'na bağlı olarak Hava Yolları Devlet İşletmesi kurulmuştur. Bu, Türk Havayollarının kuruluşu anlamına gelmektedir. Uçak sayısı zamanla beş olmuştur. İlk ticari havaalanı Ankara'da açılmış ve Ankara-Eskişehir-İstanbul arasında tarifeli seferler başlamıştır, filo- nun koltuk sayısı yirmi sekizdir (Albayrak, 1983). İlk uluslar arası sefer ise Ankara-İstanbul-Atina güzergâhında gerçekleştirilmiştir. THY uzun yıllar hem yurt içinde hem de yurt dışında gerçekleştirilen havayolu ulaştırma hizmetlerinin tek sağlayıcısı durumunda olmuştur. 


b) Planlı Dönem 


Türk Havayolları Anonim Ortaklığı uzun yıllar bayrak taşıyıcısı milli havayolu işletmesi olarak ülke içinde tek başına hizmet vermiştir. 1980 sonrası ülkemizde özel sektörün de havayolu ulaştırma hizmeti vermesine imkan sağlayan bazı düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. Bu dönemde faaliyete geçen özel sektör sivil havayolu işletmeleri çeşitli güçlüklerle karşılaşmışlar ve sonuç olarak çoğu faaliyetlerine son vermek durumunda kalmışlardır. 

Türkiye'de havayolu ulaştırması uzun süre istikrarlı bir yapıya kavuşamamıştır. Havayolu ulaştırma sektörünün aşırı hassas yapısı, ülkemizin içinde bulunduğu bölgede meydana gelen olumsuz gelişmeler ve Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı ekonomik sıkıntılar istikrarsızlığın temel nedenleri olarak ifade edilebilir. 
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2003 yılında hayata geçirilen teşvik tedbirlerinin ardından, havayolu ulaştırma hizmetlerine yönelik talepte ciddi bir artış olmuş, gelişen Türk sivil havacılığından ülke turizm sektörü de yarar sağlamaya başlamıştır. 

Planlı dönem incelendiğinde, altıncı beş yıllık kalkınma planına kadar havayolu ulaştırması ile turizm sektörü arasında bir ilişki kurulmadığı görülmektedir. İlk beş kalkınma planı döneminde havayolu ulaştırmasına ilişkin yapılan tespitler ise şunlardır; 

e Yakın dış ülkelere verimli havayolu ulaşımını sağlanamamış olması, 

o THY'nin modern bir havayolu işletmeciliğinin gerektirdiği düzene erişememiş olması vurgulanmış ve havayolu yolcu ulaştırmasında jet uçaklarının devreye girmesi dolayısıyla önemli artışlar beklendiği ifade edilmiştir, 

e Havayolu ulaştırma modellerinde daha kaliteli hizmet verilmesini sağlamak amacıyla yasal düzenlemelerin yapılacağı, idari, hukuki ve mali önlemlerin alınacağı belirtilmiştir, 

e Türk Havayolları Anonim Ortaklığının uçak filosunun büyütülmesi, yenilenmesi, havaalanlarının kapasitelerinin artırılması, yeni havaalanlarının yapımının gerçekleştirilmesi hedef olarak belirtilmiştir. Bunların yanı sıra, güvenliğin artırılması, tüm havayolu şirketlerine kaliteli hizmet verilmesi diğer hedefler olarak vurgulanmıştır. 

Turistik amaçlı havayolu ulaştırmasına ilişkin ilk ifadelere altıncı beş yıllık kalkınma planı döneminde rastlanmaktadır; özel havayolu işletmelerinin sorunlarının ivedilikle çözümlenmesi, güvenli ve ekonomik bir işletmecilik anlayışı içerisinde, yurt dışı turizme dayalı “tarifesiz (charter)” ve yurt içi turizme dayalı “küçük uçak (commuter)” ve “hava-taksi” işletmeciliği alanlarında daha etkin rol oynamaları konusunda gerekli desteğin sağlanması. 
(www.dpt.gov.tr/plan6.pdf). 

Yedinci ve sekizinci beş yıllık planlarda ve dokuzuncu kalkınma planında da havayolu ulaştırması ile turizm arasında ki ilişkiye yeterli olmasa de değinildiği görülmektedir. Yedinci beş yıllık kalkınma planında havayolu ulaştırma sektöründeki gelişmelere karşın, sivil havacılık otoritesinin karar verme, yürütme ve denetleme açısından etkinliğini artıracak bir yapıya kavuşturulamadığı vurgulanmıştır. Ayrıca sayı, filo ve pazar payı açısından önemli gelişme içinde olan özel havacılık işletmelerinin bütün olarak istikrarlı bir yapıya kavuşturulamamış olmaları nedeniyle, sıkça rastlanan şirket kapanmalarından doğan kaynak ve güven kaybının, sektörü olumsuz yönde etkilediği ifade edilmiştir. 
Altyapısı yetersiz olan ancak, turizm ve ihracat potansiyeli yüksek bölgelerde havaalanı yatırımlarına önem verilmesi bu plan döneminin turizm sektörü ile doğrudan ilişkili tek noktasıdır. 
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Sekizinci beş yıllık kalkınma planı döneminde, turizm açısından önemli merkezlerdeki ulaşım alt-yapısının, öncelikle de havaalanlarının geliştirilmesi konusunun önemini koruduğu vurgulanmıştır. Bu plan döneminde havayolu ulaştırmasının, özellikle yurt dışından ülkeye yönelik turizm talebinin artışındaki rolü açısından değerlendirildiği görülmektedir. 

Dokuzuncu plan döneminde ise, Turizm sektörü ile havayolu ulaştırması arasındaki güçlü ilişkiye vurgu yapılmış, turizm talebindeki artışın havayolu ulaştırmasını da olumlu yönde etkilediği ifade edilmiştir. 


Tablo 5. Havayolu Ulaştırma Modeli İle Seyahat Eden Yolcu Sayısı 


To 
8.500.839 33.555.452 
2003 34.424.340 
| —>oo4 | 14438292 | 30596297 | 45.034589 |. 
2005 


Kaynak: www.shgm.gov.tr; “İstatistik Raporları”, (24.02.2009). 


Daha öncede ifade edildiği gibi, bölgesel havayolu taşımacılığına ilişkin teşvik tedbirleri Türkiye'de 2003 yılında yürürlüğe girmiştir. Özei işlem vergisi ve eğitime katkı payı kaldırılarak uçak bilet fiyatları ucuzlatılmıştır. Bölgesel hava taşımacılığının başladığı 2003 yılından 2006 yılı sonuna kadar iç hat yolcu sayısında % 239, dış hat yolcu sayısında % 31, uçak trafiğinde iç hatlarda % 119, dış hatlarda ise % 31 artış olmuştur. 


Tablo 6. Bölgesel Uçuş Yapan Havayolu İşletmeleri 
Türk Havayolları | 
Onur Havayolları 


Atlas Jet Hava Yolları | 
Pegasus Hava Yolları | 
Sunexpress Hava Yolları 
Kaynak: www.shgm.gov.tr, ” Bölgesel Havacılık”, (26.02.2009). 


Türkiye'ye gelen turistlerin büyük çoğunluğu seyahatlerinde havayolu ulaşımını tercih etmektedirler. Ülke açısından büyük önem taşıyan pazarlara olan uzaklığı göz önünde bulundurulduğunda en hızlı ulaştırma modeli olan havayolunun tercih edilmesi doğal karşılanmalıdır. Bu tercihte, havayolu ulaştırmasını seyahat edenler için çekici kılan diğer unsurların da etkili olduğunu 


söylemek mümkündür. 
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Tablo 7. Ülkemiz Hava Limanlarında İniş-Kalkış Yapan Tarifesiz (Charter) 


y 


Uçaklarırun Taşıdığı Yolcu Sayısı ve Yıllara Göre Dağılımı Yolcu Sayısı | 
Gelen Giden 


Yıllar | İniş-Kalkış Yapan Uçak Sayısı 

9.886 427.945 420.431 
78.887 5.891.418 5.692.884 | 
95.558 6.650.604 6.685.309 
108.883 7.826.580 7.948.506 
110.253 8.019.553 8.073.111 
134.335 9.959.047 10.025.259 
153.742 10.973.233 11.419.368 | 
129.444 9.419.769 9.665.507 
149.164 11.003.574 | o 11.092.821 


Kaynak: www.kultur.gov.tr, “İstatistikler”, (20.02.2009). 


Bu noktaya kadar turizm amaçlı ulaştırma sektörünün Türkiye'de ki gelişim süreci ile ilgili temel bazı bilgiler okuyucu ile paylaşılmaya çalışılmaktadır. 
Aşağıda ise, aktarılan bilgilerden yararlanılmak suretiyle ulaşıları sonuç ve öneriler dile getirilmektedir. 


Sonuç ve Öneriler 


Modern turizm ulaştırması karmaşık bir yapıya sahiptir ve rekabetçi bir çevrede faaliyetlerini sürdürmektedir. Söz konusu rekabet, farklı ulaştırma modelleri, farklı işletmeler ve hatta farklı ülkeler arasında şu konularda gerçekleşmektedir; 

o Güvenlik, 

e Maliyet / Fiyat, 

o Hız/Zaman, 

e Mesafe, 

e Zamanında hareket ve varış, 

o Esneklik, 

e Hizmet kalitesi, 

e Konfor, 

e Teşvik edici unsurlar, 

e Yer hizmetleri, 

e Terminal imkânları, 

e Statü ve saygınlık ve 

e Seyahatten alınan zevk (Cooper vd., 1998). 

Tüm ulaştırma modelleri, turizm endüstrisinin gelişmesinde çok önemli 

role sahiptir. Ulaştırma modelleri ve bu çerçevede kullanılan ulaştırma araçları, 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mesafe ve buna bağlı olarak ortaya çıkan zaman konusunda seyahat edenlere avantaj sağlamaya çalışmaktadır. Coğrati özellikler, hükümet politikaları ve maddi destekler çok sayıda ülkede ve bölgede ulaştırma modellerinin kullanım düzeyini belirleyen temel faktörlerdir. 

Konu Türkiye açısından değerlendirildiğinde ve özellikle planlı kalkınma döneminde “turizm” başlığı altında ulaştırmaya ilişkin ifade edilenler incelendiğinde şu hususlar ön plana çıkmaktadır; 

Türkiye'de ulaştırma, turizm sektörünün gelişimini de olumlu yönde etkileyen bir sektör olarak görülmüştür ve bu iki sektör arasında kuvvetli bir ilişki olduğu zaman zaman vurgulanmıştır. 

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde, karayolu ulaştırmasının turizmin gelişimi açısından önemine vurgu yapılmıştır. Balkan ülkeleri, Yunanistan, İtalya ve İsrail gibi coğrafi olarak nispeten daha yakın ülkelerle olan turizm hareketliliklerini geliştirmek için tüm ulaştırma modellerinin geliştirilmesinin gerekliliğinden ve “Hac yolu” adlı turistik yolun tamamlanması konusundan bahsedilmektedir. 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planında turizm sektörüne ilişkin hedefler içerisinde kitle turizmine uygun ulaşım imkânlarının sağlanması konusuna vurgu yapılmıştır. Bu plan döneminde ulaştırma imkânları ile turizmin gelişimi arasındaki ilişkinin daha net görüldüğü ve buna ilişkin daha kesin değerilendirmelerin yapıldığını söylemek mümkündür (Www.dpt.gov.tr/plan2.pd£). 

Üçüncü plan dönemine gelindiğinde, Türkiye'de ulaştırma sektörünün genel görünümüne ilişkin olarak; şehirlerarası yolcu taşımacılığında demiryolu ve denizyolunun ağırlıklarını kaybetmeye devam ettiği ifade edilmiştir. Üçüncü plan döneminde turizm sektörü ile ilgili değerlendirmeler yapılırken ve hedefler belirlenirken ulaştırma sektörü ile ilgili vurgu yapılan konular şöyledir; uluslararası turizm, havayolu ulaştırmasında kaydedilen gelişmelere paralel olarak hızla gelişmiştir, tarifesiz (charter) seferleri özellikle Kuzey Avrupa ile Akdeniz ülkeleri arasındaki turist trafiğini hızlandırmıştır. Bu plan döneminde havayolu ulaştırmasının tüm dünyada turizm hareketliliklerinin gelişimine gittikçe artan biçimde katkıda bulunduğu, bu tespitten hareketle Türkiye'nin de havayolu ulaştırmasına önem vermesi gerektiği ifade edilmiştir. 

Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planında ulaştırma modellerine ilişkin daha ayrıntılı değerlendirmelere rastlanmaktadır. Ön plana çıkan husus, yurt dışı yolcu ulaştırmasında havayolunun önemini korumasının beklenmesidir. Turizm sektörüne ilişkin bölümde ise, ulaştırma ile de bağlantılı olarak, uluslararası tarifesiz havayolu taşımacılığının geliştirilmesi ve yerli seyahat acentalarının tur operatörlüğüne teşvik edilmesinden söz edilmektedir. 
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Yedinci planın turizm sektörüne ilişkin bölümünde ulaştırma ile ilgili olarak belirtilen tek husus, kara, deniz ve hava ulaşımındaki eksikliklerin sürdüğüdür. 

Sekizinci beş yılık kalkınma planında ve dokuzuncu kalkınma planında turizm başlığı altında ulaştırmaya ilişkin sadece şu ifadeler kullanılmıştır; havayolu ulaşımına önem verilmesi, turizm açısından öncelikli bölgelerdeki havaalanlarının geliştirilmesi ve turizm teşviklerinde havayolu ulaşımına öncelik verilmesi. 

Türkiye'de artan ulaşım talebine uygun olarak demiryolu ve denizyolu fiziki alt-yapısı yeterince geliştirilememiştir. Yolcu taşımaları ise ülke içinde karayolu ağırlıklı yapısını korumaktadır. 

Hız ve konfor standartlarında hızlı bir gelişme kaydedilemeyen demiryolu ulaştırması gelişmiş ülkelerle karşılaştırıldığında oldukça geri kalmış durumdadır. Bu konudaki eksikliğin giderilmesi ile ilgili olarak şimdiye kadar gündeme gelmiş olan en ciddi proje Ankara-İstanbul ve Ankara-Konya hızlı tren projeleridir. 

Turistik amaçlı ulaştırma sektörünün gelişim sürecini Türkiye açısından değerlendirirken, Türkiye'ye yönelik turizm talebinin hangi ulaştırma modelini ne oranda kullandığına ilişkin bilgi vermekte fayda vardır. Daha öncede ifade edildiği gibi, yurt dışından ülkeye yönelik turizm talebinin en çok kullandığı ulaştırma modeli havayolu ulaştırmasıdır. 

Ulaştırma hizmetlerinin geleceği, turizm sektörünün geleceğini belirleyecek asıl ur.ssurlardan birisidir. Bununla beraber, ulaştırma hizmetleri sadece turizm için büyük önem taşımamaktadır, aynı zamanda ekonomi ve esasen toplum için de önemlidir. Bu nedenlerden dolayı politikacıların ve kanun yapıcıların ilgisini çekmektedir (Seeking, 2003). 

Tarihi gelişimleri incelendiğinde turizm ve ulaştırmanın beraber, hatta “el ele” geliştiklerini söylemek mümkündür. Ulaştırma hizmetlerindeki gelişme eş zamanlı olarak turizmi etkilemiş, diğer yandan turizm talebindeki artış ulaştırma sektörünün gelişimini desteklemiştir. Örneğin; turistik amaçlı seyahat edenlere hizmet vermek için “tarifesiz taşıyıcılar” kurulmuştur (Boniface ve Cooper, 
2005). 

Türkiye'de de ulaştırma sektöründeki gelişmelerin turizm endüstrisini olumlu yönde etkilediğini, gelişen turizmin de ulaştırma hizmetlerinin daha nitelikli olmasına katkıda bulunduğunu söylemek mümkündür. Türkiye açısından ifade edilmesi gereken bir başka husus da, ulaştırma modelleri arasındaki dengesiz gelişimin, geciken yatırımların, ülkeye yönelik turizm talebindeki artış hızını, turistlerin ülkedeki kalış sürelerini ve harcama miktarlarını olumsuz yönde etkilemiş olmasıdır. 
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Turizm amaçlı ulaştırma sektörünün gelişmesine ve ülke turizmine daha 

fazla katkı sağlamasına yardımcı olacağı düşünülen öneriler ise şunlardır; 

o Tüm ulaştırma modellerinde çağın gerektirdiği seviyeye ulaşmak temel amaç olmalıdır, 

e Farklı ulaştırma modelleri arasında bağlantının söz konusu olduğu kombine taşımacılık gerçekleştirilmelidir, 

ə Demiryolu ulaştırmasına daha fazla yatırım yapılmalıdır. Avrupa demiryolu ağına dâhil olunmalıdır, 

e Denizyolu ulaştırması ülke içi seyahatlerde kullanılabilmelidir. Üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemizin durumu, bu bakımdan değerlendirildiğinde üzüntü vericidir, 

e Kruvaziyer turizminden daha fazla pay almanın yolları aranmalıdır, 

e Yatturizmi imkânları artırılmalıdır, 

e Karayollarında seyahat güvenliği sağlanmalıdır, 

e Türk havayolu işletmeleri güçlendirilmeli, yurt dışından ülkeye yönelik turizm amaçlı seyahatlerde ülke havayolu işletmelerinin aldığı pay artırılmalıdır, 

e Ülke içi seyahatlerde havayolunun kullanımını artıran teşvik uygulamaları devam ettirilmelidir, 

e Havaalanı işletmeciliği konusunda daha da iyi örnekler ortaya konulmalıdır, 

o Ulaştırma sektörü yatırımlarında özel kesimin payı artmalıdır. 

Ulaştırma sektörü Türkiye'de sadece turizm sektörünün gelişimini olumlu 

yönde etkilemekle kalmamaktadır. Ülkenin bütününün ekonomik ve sosyal gelişimini etkileyebilecek güce sahiptir. Ulaştırma sosyalleşmeye ve malların ve hizmetlerin ticaretine yapacağı katkı ile sadece turistlere değil ülke insanına da fayda sağlayacaktır. 
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Sekizinci Bölüm 


TÜRKİYE'DE REHBERLİĞİN GELİŞİMİ 


Yrd. Doç. Dr. Osman E. ÇOLAKOĞLU” 


Özet 


Turist rehberliğinin ülkemizdeki tarihi gelişim sürecine ilişkin bilgiler Osmanlı'nın son dönemine kadar gitmektedir. Rehberliğin ülke tanıtımındaki öneminin o dönemlerde fark edilmiş olması dikkat çekicidir. Devletin rehberlik alanındaki düzenleyici yaklaşımları Cumhuriyet öncesi dönemde başlamış, zaman zaman uygulamada bir takım eksikliklere rağmen günümüze kadar süre gelmiştir. 

Cumhuriyet öncesinde çıkartılan bir nizamname ile belgelendirme ve çalışma esaslarına yönelik getirilen kuralların ardından, Cumhuriyetin ilk yıllarında benzer içerikte 
bir kararname çıkarılmıştır. Yönetmelik niteliğindeki ilk düzenlemenin yapıldığı 1971 
yılına kadar geçerliliğini koruyan bu kararnameye dayanarak bazı kurslar ile eğitim boyutunda çabalar harcanmıştır. Ancak 1971 yılındaki yönetmelik eğitim konusunda net bir zorunluluk getirmiş, eğitimin şekli ve içeriğini belirlemiştir. 1992 yılında üniversitede önlisans düzeyinde rehberlik eğitimi başlamış, daha sonra lisans programları ile geliştirilmiştir. Bakanlığın 2023 stratejik planı yüksek lisans düzeyinde de rehberlik eğitimine geçilmesini öngörmektedir. 

Günümüze değin birçok kez yapılmış düzenlemelere rağmen, turist rehberliğinin halen eğitim, çalışma esasları ve örgütlenme konusunda çözüm bekleyen önemli sorunlarının var olduğu görülmektedir. 


Bölümün Amacı 


Turizm sektörünün ülkemizde gösterdiği hızlı gelişmeye paralel olarak rehber ihtiyacının da artması doğaldır. Bu ihtiyacın giderilmesi, mesleğin özellikle ülke tanımındaki rolünü doğru bir biçimde yerine getirebilmesi, rehberlerin niteliği ile doğrudan ilintilidir. 


* Adnan Menderes Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, ocolak©ndu.edu.tr 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Bu çalışmada turist rehberliği ile ilgili düzenlemeler ve bu düzenlemelerde yapılan değişiklikler paralelinde, mesleğin gelişimi incelenmektedir. Eğitim özellikle üzerinde durulan bir boyuttur. Mesleki örgütlenme açısından yaşanan karmaşıklık önemli bir konu olarak belirmiştir. Geleceğin karar vericilerine geçmişin doğruları ve hatalarından yararlanma konusunda kolaylık sağlaması temel kaygı olmuştur. 

Giriş 

İnsanların yaşadıkları mekanların dışına çıkma eylemleri her ne kadar insanlık tarihi kadar eskilere uzanmakta ise de, turizm rehberliği grup seyahatlerinin başlamasıyla tarihsel süreç içerisinde yer almaya başlamıştır (Batman v.d., 2000:1) 

M.S. 130 yılında Romalı ziyaretçiler (İmparator Hadrian ve karısı Kraliçe Sebena) Nil boyunca yukarıya doğru tekneleriyle yol alarak Mısır'ın hakkında en çok söz söylenen Konuşan Heykelini görmeye gitmişlerdir. Gerek bu gezi gerekse diğer geziler daima, dünyanın yazılı kayıtlara geçmiş ilk rehberleri olan, Mısırlı Rahiplerin eşliğinde gerçekleşmiştir.(Ahipaşaoğlu, 1997: 6) 

M.S. 600 yıllarında Anadolu'da oldukça yoğun bir trafiğin yaşandığı ve bu dönemdeki seyahatlerin en önemli nedenlerinin askeri, ticari ve dini sebeplerle yapıldığı bilinmektedir. Tüm bu trafiğe yön veren ve Anadolu'yu karış karış bilen deneyimli rehberierden yararlanıldığı, kayıtlarda geçmektedir. 

Anadolu'da doğup büyüyen ve uygarlık tarihinde ilk eserleri veren tarihin babası Herodot, coğrafyacı Strabon ve lirik şair Homeros, bıraktıkları eserlerin- de dönemleri hakkında tarihsel bilgiler vermişlerdir. Tarihsel bilgilerin yanı sıra Anadolu yarımadasını en ayrıntılı şekilde anlatmışlar ve Anadolu'yu baştanbaşa gezmişlerdir. Halikarnas balıkçısına göre bu kişiler, ilk tercüman rehberlerdir ve bu yönleriyle kültür turizminin öncüleri sayılabilirler. Antik dönemde; ticaretteki artışa, yol ağlarının genişlemesine, güvenilirliğin artmasına bağlı olarak Anadolu kıyıları da turizmden ciddi paylar almaktaydı. Önemli bir turizm merkezi olan Truva'da turistler İlyada'dan bölümler okuyan eğitimli, ayrıntıları gözden kaçırmayan rehberler eşliğinde gezebilmekteydi; ancak genel olarak rehberlik henüz kişinin geçimini sağlayabileceği bir iş değildi ve rehberlerin anlatımları gerçekiere değil, söylencelere, kulaktan dolma bilgilere dayalıydı(MEB, 2008: 12.04.2008). 

17. yüzyıla gelindiğinde seyahat etmek, hala statü kazanmak isteyenlerin, ayrıcalıklı ve zengin olanların katılabildikleri bir yaşam biçimidir. Çünkü volculuğun olağanüstü masraflarını karşılayabilmeyi ve uzun süre (kimi zaman birkaç yıl) çalışmadan geçinebilmeyi gerektirir(Değirmencioğlu, 2008: 05.03.2008). 
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İngiltere'de, Elizabeth'in tahta çıkması ile 16.yy'da başlayan ve 17.yy'da yaygınlaşan Grand Tour'lar Kıta Avrupa'sının önemli şehirlerini içeriyor ve bu yolcu-İuğa çıkanlar ciddi anlamda rehberlik hizmetine ihtiyaç duyuyorlardı. Bu ihtiyaç ilk zamanlar tura çıkan İngiliz soylu gençlerin öğretmenleri tarafından karşılanmakta idi. Roma'da 18. yy rehberlerinin tümünün Italyan olduğu bilinmektedir. Kentin zenginliğinin, dönemin turizm hareketlerinden kaynaklandığı görüşü savunulmaktadır. Chamonix'de 1820 yılında 40 adet rehber sulh hakimi kontrolünde faaliyet göstermekte ve çok iyi gelir elde etmekte idi(Tower, 1996: 
136). 

Küçük çaplı geziler, ancak Sanayi Devriminin burjuva sınıfını yaratması ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi ile daha geniş boyutlu boş zamanların oluşması sonucunda bir turizm hareketine dönüşebileceklerdir. Dönüşümün gerçekleşmesi için Thomas Cook'un ilk organizasyonu yapmasına kadar beklemek gerekmiştir. Thomas Cook düzenlediği turları bizzat yöneterek aynı zamanda çağdaş rehberliğin de öncülüğünü yapmıştır(Ahipaşaoğlu, 1997: 5-6). Thomas Cook'un faaliyetleri modern anlamda tur yöneticiliği veya tur liderliğinin de başlangıcı sayılmaktadır(Cross, 1978: 2). 


1. Cumhuriyet Öncesi Dönemde Türkiye'de Rehberlik 


I. Dünya Savaşı'ndan sonra motorlu araçların, II. Dünya Savaşı'ndan sonra sivil hava taşımacılığının gelişimi, uluslararası turizm hareketlerinin artması ve paket turlara ilginin yükselmesi sonucu 1930'lardan sonra yerel bazda rehberlik eğitimine önem verilmeye başlanmıştır(Dinçer ve Kızılırmak, 1997: 128). 

Cumhuriyetin birçok kurumu gibi turist rehberliği de temellerini Osmanlının son dönem uygulamalarından almaktadır. Birçok kurumda olduğu gibi rehberlikte de zaman içerisinde kavramlar ve yaklaşımlar değişmiş; daha çağdaş noktalara ulaşılmıştır. Bugünlere nerelerden ve nasıl gelindiğinin bilinmesi ülke ve meslek açısından kazanımların öneminin anlaşılmasına katkıda bulunacaktır(Ahipaşaoğlu, 2001: 14). 

Osmanlı döneminde, özellikle Orient Express ile başlayan turizm hareketlerinin gelişmesine paralel olarak rehberlik hizmetleri de gelişmeye başlamıştır. 
İstanbul'u ziyaret eden yabancılara verilen rehberlik hizmeti en azından bir yabancı dilin çok iyi derecede bilinmesini gerektiren bir iş alanı olarak o dönemlerde Osmanlı Devleti'nin başta İstanbul olmak üzere büyük kentlerde yaşayan çoğu Leva: den veya azınlık mensubu kişiler tarafından yapılan bir iş olmuştur. 


* Osmanlı İmparatorluğu döneminde genelde İstanbul ve İzmir gibi büyük liman kentlerinde yo-Şunlaşan ve ticaretle uğraşan, Fransiz ve İtalyan gibi Batı Avrupa kökenli Müslüman olmayan 


azınlıklar. 
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İlk başlarda hem tercüman hem de rehber olan bu kişiler Osmanlı Devleti'nin sosyal yapısı nedeniyle azınlık nüfusun içinden çıkmıştır. Osmanlı Devleti'nde 1800'li yılların ikinci yarısına kadar İstanbul'da yaşayan azınlık nüfus, belirli meslekleri icra etmekteydi. Ermeni nüfus daha çok ticaret ve el sanatlarında, Rumlar ise ticaret ve özellikle konaklama ve ağırlama işletmelerinin sahipleri durumundaydı. Beyoğlu ve civarında pansiyonlar, Galata'da meyhaneler vardı. 
Bu işletmelerin sahipleri ve çalışanları çoğunlukla Rumlardı. Museviler ise sarraflık, hekimlik ve daha çok da aracılık hizmetleri ile ilgileniyorlardı. Komisyonculuk yetenekleri ve başta Fransızca olmak üzere yabancı dillere olan yatkınlıkları sayesinde rehberlik mesleğini icra edenlerin büyük bir kısmını Yahudiler oluşturuyordu. Yahudilerin yanı sıra kökenleri Fransız, İtalyan ve Maltalı olan ailelerin çocukları da rehberlik mesleğine başlamışlardı. Müslüman Türk nüfusun yabancı dil konusundaki yetersizliği, Osmanlı döneminde rehberlik mesleğinde daha çok azınlıkların rol oynamalarına neden olmuştu. Hiçbir eğitümden geçmemiş, belli başlı eserler okumamış, bilgileri kulaktan dolma ve kendi gezilerine dayalı bu ilk tercüman rehberler, tarihsel gerçeklerle aykırı olarak mensup oldukları ve sempati duydukları azınlıkların, Osmanlı Devletince haklarının korunmadığı yönündeki kişisel görüşlerini yabancı konuklarla paylaşmaları, ülkedeki azınlıkların ezildikleri yönünde bir kanının gelen ziyaretçilerde yaratılmasına yol açmıştır(MEB, 2008: 12.04.2008). 

Rehberlikle ilgili ilk belgelere, 29 Ekim 1890 tarihinde yayınlanan 190 sayılı Nizamnamede rastlanır. Rehberleri belli kurallara bağlayan bu nizamnamenin yürütülmesi görevi, İçişleri Bakanlığı tarafından belediyelere verilmişti. Amacı tercüman rehberlik mesleğini hâlihazırda yürütenleri veya mesleğe başlayacak olanları disiplin altında tutmak olan nizamname ile mesleğin icrası sırasında iyi niyet gözetmek, düzgün bir Türkçe ve yabancı dil bilgisi yeterliliğinin sınavla tespiti öngörülüyordu. Ne yazık ki; Osmanlı Hükümeti bu nizamnameyi yürürlüğe koymasına rağmen uygulaması ile pek ilgilenmedi(Değirmencioğlu, 2008: 05.03.2008). Altı maddeden oluşan bu nizamnamenin günümüz Türkçesine çevrilmiş hali şöyledir: 

1. Seyahat ve diğer amaçlarla Memaliki Devleti Aliye'ye gelenlere çevirmenlik yapmak isteyenler ile otel ve misafirhane gibi konakladıkları yerlerin müdürleri tarafından turistlere çevirmenlik yapmak üzere görevlendirilenler öncelikle bu nizamname içeriğine uygun belge almak zorundadırlar. 

2. Çevirmenlik belgesi almak isteyenler cünha ve cinayetten hüküm giymemiş, Irz ve namus sahibi kişiler olduklarına dair mahalle veya mensup ol- 


** kabahatten ağır, cinayetten hafif suç 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dukları millet muhtarlarından alacakları birer ilmühaberi oturdukları belediye başkanlığına vereceklerdir. 

3. Sabıka kaydı maddesinde belirtilen ilmühaberler oturulan belediye tarafından incelenerek, gerçeğe uygun oldukları onaylandıktan sonra sahipleri tarafından başkentte (Dersaadet) Belediye Başkanlığına ibraz edilerek ilgilinin Türkçe ile birlikte bir başka dili de anlayabildiği ve konuşabildiği ve ayrıca memleket meselelerine hakim olduğu yetkili kurullarca incelendikten ve onaylandıktan sonra kendisine çevirmenlik belgesi verilecektir. 

4. Taşralarda bu şekilde çevirmenlik yapmak isteyenler hakkında işbu nizamname uyarınca inceleme ve araştırma yapılması zorunlu olup, belge verme yetkisi ilgili belediyeye ait olacaktır. 

5. Belgeli çevirmenlerden, çevirmenlik yaptıkları kişiyi rahatsız ve iğfal ettikleri hakkında şikâyet edilen veyahut güvenlik veya belediye memurlarının denetlemeleri üzerine ortaya çıkarılanların belgeleri ellerinden alınacağı gibi tutuklanarak haklarında işledikleri suçun nevi ve derecesine göre ceza kanununa göre işlem yapılacaktır. 

6. Bu nizamnamenin yürütülmesi ile İçişleri Bakanlığı görevlidir (Ahipaşaoğlu, 2001: 17-18). 

Cumhuriyet'ten önce, Osmanlı İmparatorluğu'nun çokuluslu yapısına uygun olarak gayrimüslimlerin tekelinde olan tercüman rehberlik mesleği pek hayırla anılmazdı. Turizmin ve rehberliğin cumhuriyet dönemindeki kurucularından olan Dr. Halim Alyot, Osmanlı dönemi'ndeki tercüman rehberler için, “umumi kültürleri ve tarih bilgileri olmadığı gibi, çoğunun muaşeret adabından haberinin olmadığını" söylemektedir. Savaş yılları ve mütareke İstanbul'unda ise bu rehberler Türkiye aleyhine propagandaya başlayınca, aydın Türkler arasında tepkiler doğdu. Alyot, zengin aile kadınları, önemli kişiler, yüksek memurlar ve kolej öğrencilerinden, kurulu 40-50 kişilik bir grubun fahri olarak tercüman rehberlik yapmaya başladıklarından söz eder(www.forumel.biz, 


10.03.2008). 


2. Cumhuriyet Döneminde Türkiye'de Rehberlik 


Cumhuriyetin ilanından sonra gözlenen gelişmeleri 1923-1962 yıllarını kapsayan plansız dönem ve izleyen yıllara yönelik planlı dönemler bazında incelemek gerekir. 


2.1. Plansız Dönem 


Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin kurulmasından iki yıl sonra, 8 Kasım 1925 
tarih ve 2730 sayılı “Ecnebi Seyyahlara Tercümanlık ve Rehberlik Edecekler 


Hakkında Kararname" ile sıkı kurallar belirlendi. Tercüman-rehberlik mesleğine gireceklerin uymaları gerekli esasları 11 maddede toplayan bu kararname rehberlik mesleğinde eğitimin önemini gündeme getirmesi ile dikkat çekmiştir. 
Kararnamenin yayınlanmış olmasına karşın, o yıllarda turistik faaliyetlerle ilgilenen resmi bir kuruluş bulunmadığından, tercüman rehberlerin gerekli bilgiye sahip olup olmadıklarının sınav sonucunda belirlenmesi kâğıt üzerinde kalmıştir(Değirmencioğlu, 05.03.2008). Bu Kararnameye göre; 

1. Seyahat amacıyla ve başka şekilde Türkiye Cumhuriyetine gelen yabancılara rehberlik ve çevirmenlik yapmak isteyenler bu yönetmelik hükümlerine göre şehremanetinden veya belediyelerden belge almak zorundadırlar. Emanet ve Belediye belgelerine sahip olmayanlar rehberlik ve çevirmenlik yapamazlar. 

2. Çevirmenlik belgesi almak isteyenler Ankara ve İstanbul'da Şehremanetlerine ve diğer yerlerde İl Belediye Başkanlıklarına dilekçe ile başvuracaklardır. 

3. Dilekçe verenlerin, cünha ve cinayetle mahkum olmamış ve hiçbir şekilde lekelenmemiş namus erbabı ve doğru kişiler oldukları polis ve belediyelerce incelendikten ve geçmiş yaşantıları itibariyle de çevirmenlik mesleğine kabullerine engel bir neden olmadığı ortaya çıktıktan sonra, gerekli bilgiye sahip olup olmadıkları bir sınavla belirlenir. 

4. Rehberlik ve tercümanlık etmek isteyenlerin Türkçe'ye mükemmelen egemen, okuma ve yazmaya muktedir olmanın yanı sıra bir yabancı dili ve ülkenin tarihini, tarihi anıtlarını ve yerlerini iyi bilmeleri ve bunları turistler önünde betimlemeye ve açıklamaya kadir olmaları gerekir. 

5. Sınavlar Şehremanetlerince veya Belediye Meclisince seçilmiş bir sınav heyeti tarafından yapılır ve yeterliliklerini kanıtlayanlara çevirmenlik belgesi verilir. 

6. Belgeler ancak verilmiş oldukları Emanet ve Belediyelerin sınırları içerisinde geçerlidir. 

7. Tüm rehber ve çevirmenlerin mercileri şehremanetleri ve belediyelerdir ve bunların bölünmeleri ve dağıtımları ilgili dairelerce yapılır. 

8. Gemi acentaları bağlı bulundukları şirket vapurları turistlere tahsis edildiği takdirde turist geleceğini en az sekiz gün önceden şehremanetlerine ve belediyelere bildireceklerdir. Gelecek turistler yüz kişiden az oldukları takdirde acenteler önceden bildirmek zorunda olmayıp, vapurun hini kontrolünde ilgili memurlara turist olduklarını beyan ile yükümlüdürler. 

9. Rehberlerin günlük ücretleri şehremaneti ve belediyeler tarafından belirlenir. Rehber ve çevirmenlerin bu şekilde belirlenen ücretlerinin miktarı yolcu salonlarına asılacaktır. 
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10.Yasal kurallara uymayan turizm acenta ve yüklenicileri ile şıpşandırlar ve tercümanlık ettikleri kimseleri rahatsız eden, Belediye'nin emir kural ve mevzuatına uymayan veya ulusal onura aykırı hareket eden rehberler inceleme raporu veya tespit tutanağına dayanılarak Belediyelere ilişkin ceza yasası uyarınca tutuklama cezası alırlar ve eylemlerinin derecesine göre çevirmenlik belgeleri geçici süreyle veya kesin olarak iptal edilerek çalışmaları yasaklanır(Ahipaşaoğlu, 2001: 19-20). 

1928 yılında dünyada yaşanan ekonomik kriz, turizm faaliyetlerini Türkiye'de de durma noktasına getirdi. Tercüman rehberlerin büyük kısmı mesleği terk etme noktasına geldiler. Ancak ilginçtir ki o sıralarda belgeli rehberler iş bulamazken, 1928 yılı Aralık ayında, İstanbul İktisat Müdürlüğü tarafından bir rehberlik kursunun açılacağı, basın aracılığı ile kamuoyuna duyuruldu. Gazetelerde yer alan bu kurs ilanının önemi, geçici tercümanlar ile mesleğe yeni başlayanları kapsaması ve kursiyerlerin mutlaka sınavdan geçme mecburiyetinin ayrıntılı olarak belirtilmesiydi. İlk kez bir sınavdan geçerek girme hakkı kazanılan kurstan mezun olan rehber sayısı 50 idi(Değirmencioğiu, 2008: 05.03.2008). 

Türkçeyi iyi konuşan yabancı uyruklu kişilerin de tercümanlık rehberlik yapma hakkı 1932 yılında çıkarılan 2007 sayılı kanun ile yasaklandı ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma şartı ilk kez bu tarihte getirilmiş oldu(Dinçer ve Kızılırmak, 1997: 147). 

1935 yılında belediyelerde turizm şubeleri kuruldu ve bir rehberlik kursu 
daha açıldı. Bu kez kurstan 53 kişi mezun oldu. 1940'lı yıllarda II. Dünya Savaşının etkisi ile turizm adeta durdu ve rehberlerin büyük bir kısmı mesleği bırakmak zorunda kaldılar(Değirmencioğlu, 2008: 05.03.2008). 

1950 yılında yapılan "İkinci Turizm Danışma Kurulu" tercüman rehberlik 
üstünde önemle durdu. O yıl, Basım-Yayın ve Turizm Genel Müdürü Halim Alyot tarafından kaleme alınan ve "İkinci Turizm Danışma Kurulu'na sunulan "Turist Tercüman Rehberliği" başlıklı raporda, tercüman rehberliğin turizm sektöründeki yeri ve yadsınamayacak önemi şu satırlarda ifade edildi: 

“Milletlerarası turizm akımlarının yönlendirilmesinde ve ulusal turizm hareketlerinin gelişmesinde, seyahat acentelerinin etkisi olduğu gibi, bu acentelerin önemleri ile orantılı olarak, bunların emrinde veya serbest biçimde çalışan turist tercüman ve rehberlerinin de, turizmin gelişmesinde büyük rolleri vardır. 
Bir ülkeye gelen seyyah, elinde yazılı rehberler, prospektüsler, depliyanlar ve broşürler bulunsa bile, o ülkenin dilini, gelenek ve göreneklerini bilmediği takdirde, bir tercüman rehbere sürekli gereksinimi vardır. Özellikle grup halinde tarihi yerleri, anıtları ve önemli yerleri görmeye, gezmeye giden, ziyaret ettikleri ülke hakkında çeşitli yönden bilgi edinmek isteyen seyyahlara, her türlü bilgiyi verecek ve onları tatmin edecek eleman tercüman rehberlerdir. Tercüman rehber, kendi ülkesinin canlı propagandacısı ve reklamcısıdır. Çok zaman olumsuz propagandalarla noksan ve yanlış bilgilerle doldurulmuş bir seyyaha yurdunu sevdirecek, kötü yargılarını değiştirecek kişi, o seyyahla birkaç saat arkadaşlık yapan tercüman rehberdir. Tercüman rehber böyle bir başarı elde ettiği takdirde, bu gibi seyyahlar ziyaret ettikleri memleketin aleyhine değil, lehinde olumlu, sürekli ve etkili bir propagandaya isteyerek aracı olurlar. Tercüman rehberlerimizin bu önemi ve milli görevde elde edecekleri başarı binlerce lira harcanması ile yapılacak propagandadan daha kuvvetli ve daha etkilidir. Her dil bilen ve tahsili olan kişi seyyah tercüman rehberi olamaz. Evvela bunların güvenilir, sağlam karakterli, ince ruhlu, bilgili, sempatik olması şarttır. Çünkü yabancı ile iletişim sağlayan bir tercüman rehber o ülkenin politik, toplumsal, ekonomik bütün alanlarda halkın, yöneticilerin adeta yetkili bir temsilcisidir. 

Halim Alyot'un raporundan 1950'de kamunun rehberlerin önemini kavramış olduğu açıkça görülmektedir. Verilen önem hemen etkisini göstermiş ve 
1951 yılında TMTF (Türkiye Milli Talebe Federasyonu) yabancı dil bilen üniversite öğrencilerini açtığı kurslarla rehberlik mesleğine kazandırmaya başlamıştır(Ahipaşaoğlu, 2001: 22-23). 

1955 yılında İstanbul'da Hilton otelin açılışı sırasında gelen ünlü misafirlerin rehberliğini yapacak kişi bulmada yaşanan sıkıntılar, o dönem Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü İstanbul Temsilcisi ve Turizm Şefi sıfatını taşıyan Ferit Bey'i rehberlik kursu açmaya yöneltti. Ferit Beyin eşi İnci hanımda kursiyerler arasında yer aldı ve kursun ardından ilk Tercüman Rehberler Derneği'ni kurdu(http://tr.wikipedia.org, 20.01.2009). Kursu başarı ile tamamlayan İnci Pirincioğlu 1(bir) numaralı kokartın ve ilk bayan turist rehberi unvanının sahibi oldu. 

İstanbul Belediyesi ile ortaklaşa düzenlenen bu kurslar 1958 ve 1960 yıllarında da tekrarlanarak toplam 128 kişiye çeşitli dillerde tercüman rehberlik yapma hakkı verilmiştir(Dinçer ve Kızılırmak, 1997: 147). 

Halikarnas Balıkçısı olarak ünlenen Cevat Şakir Kabaağaçlı İzmir'e yerleştiği 1940 yılından itibaren geçimini turist rehberliği yaparak kazanmış, rehberlik kurslarında eğitmen olarak görev yapmıştır. Fransızca, İngilizce, İtalyanca, İspanyolca ve Yunancayı çok iyi bilen(Aksoy, 1978). Kabaağaçlı'nın turist rehberliği tarihi içindeki yeri, fiilen yaptığı rehberlik ve eğitmenliğin ötesinde verdiği eserlerden kaynaklanmaktadır. Üniversite eğitiminde kazandığı tarihçi nosyonunu edebiyatçı kimliği ile harmanlayan Cevat Şakir bir dava adamı olarak yaşamış ve davasını savunan Anadolu tarihini konu alan eserleri ile ölümsüzleşmiştir. 

"Balıkçı'nın davası, Batı uygarlığının beşiği gözü ile bakılan Yunanistan'ın gerçekte uygarlık yarışında Anadolu'nun takipçisi olduğunu ispat etmektir. Bu 


tarihsel tezi bir yaşam boyu savunmuştur. (...) Balıkçı'nın davası gerçekte Küçük Asya'nın tarihsel davasıdır. Uygarlığı içinden fışkırtan Küçük Asya Yunan şovenizmine başkaldırmaktadır. 

Uygarlığın beşiği niçin Anadolu'dur? Tarihin babası Heredot Bodrum'lu, Coğrafya'nın kurucusu Hekataios Milet'lidir. (...) Ege'nin en büyük ozanı Homeros, İzmirli'dir. Felsefenin kuramcısı ünlü Heraklitos, Efesli'dir. Tek Tanrı fikrinin ilk savunucusu Ksenophanes İyonyalı'dır. İlk eşsiz filozoflardan Tales, Anaksimandros ve Anaksimenes, Miletlidir."(Aksoy, 1978). 

Plansız dönemin son yılı olan 1962'de, günümüzde İzmir Rehberler Odası adı ile faaliyet gösteren İzmir Tercüman Rehberler Derneği kurulmuştur(İZRO, 
2008). 


2.2. Planlı Dönemler 


a) Birinci Plan Dönemi (1963-1967) 


Kuruluş kanunundan aldığı yetki ile Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 1964-1968 yılları arasında kurslar düzenlemiştir. Bu kurslar halen bir yönetmelik olmaksızın 2730 sayılı kararnameye dayalı olarak yürütülmüştür. 


b) İkinci Plan Dönemi (1968-1972) 


Turist Rehberliğini konu alan ilk yönetmelik 2730 sayılı Kararnamenin gelişmiş ve detaylandırılmış şekli niteliğindeki Tercüman Rehber Kursları ve Tercüman Rehber Yönetmeliği 1971 yılında çıkarılmış. Bu yönetmeliğe göre(Resımi Gazete, 03.09.1971); 

e Kurslar ülkesel düzeyde 8 aylık, bölgesel düzeyde 3 aylık süreleri içermekte ve OTEM( Otelcilik ve Turizm Eğitim Merkezi) bünyesinde organize edilmekteydi 

e Kursa katılım için genel kültür yazılı, yabancı dil yazılı, yabancı dil sözlü ve genel mülakat sınavlarından oluşan seçme sınavlarında başarı olmak gerekmekteydi 

e Kurslarda devam zorunluluğunu yerine getiren ve bitirme sınavlarında başarılı olanlar bölgesel rehberlik için hafta sonlarını içeren, ülkesel rehberlik için 15 günlük yurt içi gezisine aralıksız katılmak zorundaydı 

ə Kurslarda okutulacak 14 adet ders ve içerikleri detaylı olarak tanımlanmıştı 

e Ders vereceklerin en az lise düzeyinde derse girme yeterliliği aranmak- 


taydı 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e Derslerin dışında konferanslar ile eğitim programının zenginleştirilmesi öngörülmüştü 

° Uygulamalarda en az 3 yıllık deneyimi olan rehber eğitmen şart koşulmuştu 

e Rehberlerin görev aldığı her tur için elde ettiği döviz geliri ve diğer bazı hususları içeren bir beyanname vermeleri zorunlu tutulmuştu 

° Heryıl Mart ayında belgelerin vize ettirilmesi zorunluluğu getirilmişti 

e Seyahat acentalarına gezilerinde rehber bulundurma mecburiyeti getirilmişti 

e Belgesiz ve vizesiz rehberlerin çalıştırılması yasaklanmıştı 

e Rehberlere müze ve ören yerlerine ücretsiz giriş olanağı tanınmış, gümrüklü alanlar ulaşım araçlarına serbest giriş kartı ile kolaylık girmelerini sağlayan düzenlemeler yapılmıştı 

e Bölge bazında rehberlik hizmetlerine ilişkin fiyat tarifeleri oluşturulması ve uygulanmasına yönelik düzenleme yapılmıştı 

° Denetim ve kusurlu durumlarda verilecek cezalara ilişkin ayrıntılı düzenlemeler getirilmişti 

e Şeref kartı uygulaması başlatılmıştı 

e Amatör tercüman rehberlik kavramı ortaya atılmış ve çerçevesi çizilmişti. Kendi il hudutlarında, ücretsiz olarak rehberlik hizmeti sunmak isteyenler, üniversite öğrenci kuruluşları ve Bakanlığın ortaklaşa açtığı amatör tercüman rehberlik kurslarına katılabilir, 5 kişiye kadar olan küçük gruplara hizmet verebilir, ancak seyahat acentalarında görev yapamazlardı. 


c) Üçüncü Plan Dönemi (1973-1977) 


Bu plan dönemine ilişkin literatürde turist rehberliği açısından değişim, gelişim vb. nitelikte sıfatlandırılabilecek bir bilgi bulunmamaktadır. Rehberlerin yetiştirilmesi, çalışma esasları bir önceki dönemin düzenlemelerine uygun olarak yürütülmüştür. 


d) Dördüncü Plan Dönemi (1979-1983) 


Istanbul, rehberlerin örgütlenmesinde dernek kurarak yaptığı öncülüğü Temmuz 1980'de İstanbul Rehberler Odası kuruluşu ile sürdürmüştür. Bu oluşum zamanla çok tartışılır bir hal alacak ve dernekleşme-odalaşma çatışmasına neden olacaktır. Plan döneminin son yılı olan 1983'de turist rehberleri yönetmeliği Profesyonel Tercüman-Turist Rehberliği adı altında yenilenmiştir. 
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Ara dönem niteliğindeki 1984 yılında İzmir Tercüman Rehberler Dernegi'nin ismi İzmir Turist Rehberleri Esnaf Derneği olarak değiştirilmiştir(İZRO, 2008). Bu isim tadilatı, örgütlenme konusunda İzmir'in İstanbul modelini desteklediğine işaret etmektedir. 


e) Beşinci Plan Dönemi (1985-1989) 


Yönetmelik 1986 yılında yeniden düzenlenmiş ve 1983 tarihli yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. Yaklaşık 20 yıl yürürlükte kalan bu yönetmelik çeşitli ihtiyaçlar doğrultusunda 23 kez değişiklik ve ilavelere maruz kalmıştır. Bu plan dönemi içerisinde 1987, 1988 ve 1989 yıllarında üç değişiklik yönetmeliği yayınlanmıştır. 

1987 yılında Kurs Sürelerini ilişkin maddeye yapılan bir ilave ile kursların 
gerektiğinde yönetmeliğin öngördüğü sürelerinden daha kısa sürelerde tamamlanabilmesi yönünde esneklik sağlanmıştır. Böylelikle rehber açığının hızlı bir biçimde giderilmesi hedeflenmiştir. 

1988 yılında ise kurslara giriş sürecinde bazı değişikliklerin yanı sıra, rehberlerin denetimine ilişkin TÜRSAB ve Profesyonel Rehberlik derneklerini de yetkilendiren düzenlemeler yapılmıştır. Aynı yönetmelik değişikliği ile ancak Bakanlığın uyguladığı kurallara uymak kaydı ve bitirme sınavlarının Bakanlıkça yapılması şartı ile Bakanlık dışında kişi ve kuruluşlara kurs açma yetkisi tanınmıştır(Resmi Gazete, 09.12.1988). 

Bakanlıkta on yıl görev yapmış ve yurt dışı teşkilatında müşavir veya ateşe olarak görevde bulunmuşlar ile üniversite mezunlarından yabancı dil kariyeri yapmış olanlara ve üniversitelerin ilgili bölümlerinde doktora dereceli akademik kariyer yapanlara, uygulama gezisine katılma ve bitirme sınavlarında başarılı olmak kaydı ile rehberiik belgesi verilmesine olanak sağlayan bir düzenleme de yine 1988 yılındaki değişiklik ile gerçekleştirilmiştir(Resmi Gazete, 09.12.1988). 

1989 yılında, kurslara devam mecburiyetini mazerete bağlı olarak esneten 
ve mazeretleri kabul edilenlere bir sonraki tatbikat gezisine katılma olanağı sağlayan düzenlemeler yapılmış ve önceki dönemlerden devamsızlık veya tatbikat gezisine katılamam nedeni ile kursla ilişiği kesilenlere af niteliğinde geçici maddeler getirilmiştir(Resmi Gazete, 25.09.1989). 


fp Altıncı Plan Dönemi (1990-1994) 


Bu plan dönemi, ara yıl olan 1995 yılı birlikte önemli gelişmeleri içermiştir. Dönemin başlangıcı olan 1990 yılında yönetmelikte kurs düzenleme yetkisini yalruzca bakanlığa tanıyan ve rehberlerin denetiminin kimler tarafından yapılabileceğine belirten bazı değişiklikler yapılmıştır(Resmi Gazete, 15.5.1990). 
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İzmir Turist Rehberleri Esnaf Derneği 1991 yılında İzmir Turist Rehberleri Odasına (İZRO) dönüştürülmüştür(İZRO, 2008). Böylece İzmir ve İstanbul'da mesleki örgütlenme konusunda paralellik sağlanmıştır. Bu dönem de örgütlenme konusunda başka çabalarında varlığı görülmektedir. Kapadokya bölgesinde çalışan rehberler Kapadokya Profesyonel Rehberler Derneğini (KARED) kurarak 1991 yılında, Ankara'da yerleşik rehberler ise Ankara Profesyonel Turist Rehberleri Derneği çatısı altında 1992 yılında güç birliği yönünde örgütlenmişlerdir. 

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde ilk turist rehberliği önlisans programı yükseköğretim düzeyinde 1992 yılında açılmıştır(http://sbmyo.marmara.edu.tr. 12.03.2008). Ege Üniversitesi Çeşme Meslek Yüksekokulunda(http://turizm.ege.edu.tr, 12.03.2008) ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Meslek Yüksekokulunda(www.yyu.edu.tr, 12.03.2008) 1994 yılında iki önlisans programı daha eğitime başlamıştır. 

Ara dönem sayılan 1995 yılında Kocaeli Üniversitesi Derbent Meslek Yüksekokulunda turist rehberliği bölümü kurulmuştur (http://derbentmyo.kou.edu.tr, 11.03.2008). Aynı yıl kursa başvuran adayların seçiminde uygulanacak Genel Kültür, Yabacı Dil ve Mülakat sınav komisyonlarırın oluşumunu şekillendiren yönetmelik değişikliği yapılmış ve tüm komisyon üyelerinin yalnızca bakanlık ve bağlı birimlerinden seçilmesi yönünde kurallar konmuştur. Tatbikat gezisinin rehberlik belgesine haiz bir rehber öğretmen eşliğinde gerçekleştirilmesi koşulu da getirilmiştir. Ancak 1995 yılında çok önemli bir ek madde ile üniversitelerin turist rehberliği bölümü mezunlarına bakanlıkça rehberlik belgesi verilmesinin önünü açılmıştır(Resmi Gazete, 09.08.1995). Günümüzde de geçerliliğini koruyan bu uygulama ile yabancı dil yeterliliklerini ve tatbikat gezisine katıldıkların belgeleyen mezunlar bakanlığa müracaat ederek kokart çıkartabilmektedir. 


g) Yedinci Plan Dönemi (1996-2000) 


Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulunda (www.bemyo.- ankara.edu.tr 10.03.2008) ve Selçuk Üniversitesi Silifke Taşuçu Meslek Yüksekokulunda(www.silifke.selcuk.edu.tr 10.03.2008) turist rehberliği bölümleri 
1996 yılında açılmıştır. Aynı yıl Karadeniz Profesyonel Rehberler Derneğinin 
(KARDER) kuruluşu gerçekleşmiştir. İzleyen yıl 1997'de Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu(http://sbmyo.baskent.edu.tr, 13.03.2008), Mersin Üniversitesi Anamur Meslek Yüksekokulu (Wwww.mersin.edu.tr, 12.03.2008) ve Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Safranbolu Meslek Yüksekokulunda (http://smyo.karaelmas.edu.tr, 11.03.2008) önlisans programları niteliğinde üç turist rehberliği bölümü daha oluşturulmuştur. Aynı yıl Erciyes Üniversitesi Nevşehir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulunda(www.ttef.nevsehir.edu.tr, 13.03.2008) ilk kez lisans düzeyinde turist rehberliği eğitimine başlanmıştır. 

Süleyman Demirel Üniversitesi Yalvaç Meslek Yüksekokulunda (http://yalvacmyo.sdu.edu.tr, 10.03.2008) açılan turist rehberliği bölümünün yanısıra, lisans düzeyinde ikinci turist rehberliği bölümü Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu(http://btioyo.balikesir.edu.tr, 11.03.2008) bünyesinde oluşturulması 1998 yılında gerçekleşmiştir. 

Turist Rehberleri Birliği'nin (TUREB) kuruluşu da 1998 yılında dört bölgesel örgütünün katılımı ile gerçekleşmiştir. Dernek ve oda şeklindeki bölgesel örgütleri bünyesinde toplayan bir üst örgüt olma amaçlı bu yapılanma hedefine tam olarak ulaşamamıştır. 

Lisans düzeyinde üçüncü turist rehberliği bölümü Adnan Menderes Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulunda 1999 yılında açılmıştır (Www.akademik.adu.edu.tr, 10.03.2008). Aynı yıl Selçuk Üniversitesi bünyesinde ikinci turist rehberliği önlisans programı Beyşehir Meslek Yüksekokulunda açılmıştır(www.beysehir.selcuk.edu.tr, 12.03.2008). 

Başkent Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi içerisinde 2000 yılında açılan turist rehberliği bölümü (http://tbf.baskent.edu.tr, 13.03.2008), aynı üniversitenin farklı birimlerinde farklı seviyelerde aynı isimli bölüm bulunması çelişkisi- ne neden olmuştur. Günümüzde bu uygulamanın halen devam ediyor olması düşündürücüdür. 

Bu plan döneminde yönetmelik altı kez değişiklik ve ilavelere konu olmuştur. 1997 yılında kursları başarı ile bitirenlere belge verilmesinden önce bir ay Turizm Danışma Müdürlüklerinde staj yapma zorunluluğu getirilmiştir(Resmi Gazete, 15.05.1997). 

1998 yılında turist rehberliği meslek dersini verecek eğitmenin seçim kriterlerini belirlenmiştir. Meslek kuruluşu tarafından önerilme, Rehberlik belgesi ve en az beş yıl deneyime sahip olma koşulu getirilmiştir(Resmi Gazete, 11.02.1998). Diğer dersler için ise konusuna uzman olmak ve lise düzeyinde ders verebilme yeterliliğine sahip olmak koşulu muhafaza edilmiştir. Rehberlik hizmetlerinde taban ve tavan fiyat uygulamasına ilişkin düzenleme de ilk kez 
1998 yılında yönetmeliğe girmiştir. TÜRSAB ve meslek kuruluşlarının yazılı 
görüşleri alınarak yılda iki kez fiyat belirleme görevi bakanlığa verilmiştir. Taban ve tavan fiyatların belirlenmesi kuşkusuz yaşanan önemli sıkıntıların neticesinde yönetmeliğe yansımış bir husustur. Ancak bu sınırlara riayet etmeme- nin yaptırımı yönetmelikte bulunmamaktadır. Günümüzde devam eden uygulama yalnızca referans niteliğinde fonksiyon görmektedir. 
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Aynı yıl disiplin kurulunun oluşumu ve işleyişi hakkında yeni düzenleme yapılarak, kurulun 6 bakanlığın değişik birimlerinden ve biri de meslek örgütü temsilcisi olmak üzere yedi kişiden oluşması sağlanmıştır. Kurulda bakanlığın ağırlığı yetkilerini dağıtmadaki isteksizliğin göstergesi olarak değerlendirilebilir. 

1999 yılının Nisan ayında seçme sınavında başarı sıralamasının esas alınması dair bir değişiklik yapılmıştır(Resmi Gazete, 19.04.1999). Aynı yılın Aralık ayında ise rehberlerin denetiminin yalnızca Bakanlık ve Valiliklerce bağlı birimlerden görevlendirilecek kişilerce yapılabileceği, meslek örgütü temsilcilerinin bu görevliler ile birlikte denetime katılabileceği yönünde kurallar getirilmiştir(Resmi Gazete, 22.12.1999). Bu kural da meslek örgütüne güvensizliği ve gelişmesini engelleyici etkisini düşündürmektedir. 

2000 yılı son iki ayında da iki değişiklik yapılarak rehberlere her yıl vize 
yaptırma zorunluluğu(Resmi Gazete, 21.11.2000) ve vize yaptırabilmek içinde en az iki hizmet içi eğitim seminerlerine katılma mecburiyeti getirilmiştir(Resmi Gazete, 14.12.2000). 


W Sekizinci Plan Dönemi (2001-2005) 


Bu plan döneminin ilk iki yılında üniversitelerde yeni bir lisans veya önlisans programı açılmamıştır. Adnan Menderes Üniversitesi bünyesindeki lisans programı 2001 yılında isim ve içerik değiştirerek Seyahat İşletmeciliği ve Turist Rehberliği Bölümü adını almıştır. Kuşadası Rehberler Derneği (KURED) ve Çanakkale Rehberler Derneği (ÇARED) 2001 yılında kurulmuştur. 

2001 yılında yönetmelik değişikliği ile bölgesel rehberlik belgesi olanların 
ülke çapında rehberlik belgesi alma koşulları belirlenmiştir. Buna göre ülke çapındaki tatbikat gezine katılan ve iki yıl aktif bölgesel rehberlik yapmış olan kişiler ülke çapında rehberlik belgesi alabilme şansına sahip olmuşlardır( Resmi Gazete, 14.02.2001). 

Kuruluşundan dört yıl sonra, 2002 yılında, üç bölgesel örgüt daha TUREB/e katılarak, birliğin büyümesine katkı sağlamıştır. 

2003 yılında yönetmeliğin 36. maddesi değiştirilerek tatbikat gezisi ve 
hizmet için eğitim seminerlerinin giderlerinin katılımcılar tarafından karşılanacağı ifadesi getirilmiştir(Resmi Gazete, 15.03.2003). 

Antalya Rehberler Odası (ARO) 2003 yılında kurulmuş ve AKREDER 2004 
yılında kendisini fesih ederek üyeleri ve mal varlığı ile ARO'ya katılmıştır. 
İstanbul Aydın Üniversitesi BİL Meslek Yüksekokulu (www.anadolubil.edu.tr, 13.03.2008), Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek oYüksekokulu(www.sbmyo.selcuk.edu.tr, 12.03.2008) ve Kafkas Üniversitesi Kars Meslek 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Yüksekokulunda(ww w.sbmyo.selcuk.edu.tr, 12.03.2008) turist rehberliği programları 2003 yılında açılmıştır. İzleyen yıl olan 2004'de Yaşar Üniversitesi(www.yasar.edu.tr/myo.htın, 11.03.2008) ve Beykent Üniversitesi Meslek Yüksekokullarında(www.beykent.edu.tr, 11.03.2008) da turist rehberliği eğitimine başlanmıştır. 

Ege Üniversitesi Çeşme Meslek Yüksekokulu 2005 yılında kanun değişikliği ile Yüksekokula dönüştürülmüş ve turist rehberliği eğitimi de lisans düzeyinde verilmeye başlanmıştır. Böylece Türkiye genelinde turist rehberliği lisans programlarının sayısı beşe yükselmiştir. İlke Eğitim ve Sağlık Vakfına bağlı Kapadokya Meslek Yüksekokulunda (www.kapadokya.edu.tr, 12.03.2008) da turist rehberliği programı da 2005 yılında açılmıştır. 

Plan döneminin ardından 2006 yılında iki önlisans programı daha faaliyete geçmiştir. Bu programların biri Fatih Üniversitesi İstanbul Meslek Yüksekokulu(http://imyo.fatih.edu.tr, 12.03.2008), diğeri Uludağ Üniversitesi İznik Meslek Yüksekokulundadır (http://iznikmyo.uludag.edu.tr, 13.03.2008). 

Halen 2005 yılında yayınlanan “Profesyonel Turist Rehberliği Yönetmeliği” kapsamında eğitim, denetim, belgelendirme ve çalışma esasları düzenlenmiş durumdadır. Söz konusu yönetmelikle getirilen yenilikler ve önemli değişikliler aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır(Resmi Gazete, 25.11.2005); 

o Amaç ile ilgili maddede üniversiteler, meslek örgütleri ve ilgili diğer 

kurumlar ile işbirliğine vurgu yapılması 

e Profesyonel turist rehberinin detaylı olarak tanımına yer verilmesi 

e Bölgesel rehberlik uygulamasının kaldırılması 

ə Kurs süresinin 6 aydan 7 aya, toplam ders saatinin de 240'dan 560'a çıkartılması e Kursa başvuru şartlarında lise mezuniyetinin en az iki yıllık yüksekokul mezuniyetine çıkarılması 

o Kurslarda okutulan ders sayısının 10'dan 12 çıkarılması ile Sosyal davranış ve iletişim, Anadolu medeniyetleri tarihi derslerinin eklenmiş olması, 

e Kurs süresince derslerin dışında 5 konferans düzenlenmesi, 

ə Uygulama gezisinin 30 günden 36 güne çıkarılması, 

ə Meslekte yirmi yılını dolduranlara onur kartı verilmesi ve vize işleminden muaf tutulmaları, 

e Rehberlik belgesine yeni dil ilave edilmesinde bakanlığın dil sınavına katılımın yanında, KPDS'den C düzeyinde bir skorun yeterli sayılması, 

e Rehberlikte uzmanlık ve uzmanlık eğitimine ilişkin ifadelerin yer alma-Si. 
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e 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan ve rehberlik kimlik kartı bulunan rehberlerin, memuriyet görevleri devam ettiği sürece rehberlik yapamayacaklarının açıkça vurgulanması 

2008 yılında Yönetmeliğin 32. maddesinde değişikli yapılarak telafi seminerleri ile ilgili tarih sınırlaması kaldırılmış ve Bakanlığa bu konuda esneklik tanınmıştır. Aynı değişiklik ile telafi seminerlerine katılanların vizelerinin yapılacağı konusu da vurgulanmıştır(Resmi Gazete, 29.03.2008). 

TUREB 2006 yılında Profesyonel Turist Rehberleri Birliği Derneği adını benimsemiştir. Derneğin bünyesindeki meslek örgütleri aşağıda verilmiştir(TUREB, 2009); 

e İRO (İstanbul Rehberler Odası) 

e ARED (Ankara Profesyonel Turist Rehberleri Derneği) 

e KARED (Kapadokya Profesyoneli Rehberler Derneği) 

e KURED (Kuşadası Rehberler Derneği) 

e KARDER Karadeniz Profesyonel Rehberler Derneği) 

o BORED (Bodrum Profesyonel Rehberler Derneği) 

e ÇARED (Çanakkale Rehberler Derneği) 

TUREB zaman içerisinde gelişip güçlenmesi umut edilen bir kurum olmasına rağmen, yerel bölgesel örgütlerin bir kısmı ile yaşanan fikir ayrılıkları sonucunda amacına ulaşamamış bir durumadır. Türkiye'de mevcut rehberlik örgütleri İZRO (İzmir), ARO (Antalya), MARED (Marmara), Çince Rehberler Derneği, Çukurova Rehberler Derneği TUREB çatısı altında görünmemektedir. 

Türkiye'deki mevzuata göre meslek örgütlenmelerinin oda niteliğinde gerçekleştirilmesi esastır. Tüm bu derneklerin, odaların ve ulusal birliğin hedefleri aslında aynıdır ve büyük ölçüde benzeşmektedir. Ancak, bazı konularda ortak hareket etme kabiliyetleri henüz tam gelişmemiştir. Bu tespit, ulusal bazdaki sorunlarla ilgili çabaların yerel veya bölgesel bazda örgütler tarafından sahiplenilmesi yönündeki tutumlara dayanmaktadır. Alt örgütlerinin ulusal nitelikteki bir konuyu tek başına üstlenmesi ve ön plana çıkma yönündeki tutumları birlikte hareket etme, ortak sorunlarla ortak mücadele etme felsefesine aykırıdır. Dolayısıyla rehberlerin meslek örgütlerinden beklentilerinin karşılanması veya mesleki örgütlenmenin gerçek amacına ulaşabilmesi koordinasyonun tam olarak sağlanmasına bağlıdır. Mevcut örgütlerin rehberlerine sunduğu hizmetler arasında, vize öncesi katılmak zorunda oldukları seminerlerin kendi bölgelerindeki örgütlerin öncülüğünde düzenlenmesi, vize işlemlerinin takip edilmesi de yer almaktadır. Rehberleri faklı platformlarda temsil etmek, sorunlarını ilgili mercilere iletmek, özellikle eğitimin yapılanmasına ilişkin konularda ve kendilerinden talep edilen diğer konularda görüş bildirmek faaliyetleri arasında yer almaktadır(Çolakoğlu vd., 2007: 185-180). 


Türkiye'de 2006 yılı itibarı ile rehber sayısı ve bunların dillerine göre sıralamasına ilişkin bilgiler Tablo 1'de verilmiştir. 


Tablo1. Dillere car Profesyonel Turist Rehberi Sayıları (Eylül 2006) 


Sayı Sıra Dil Sayı 
4328 
Farsça 17 
sfa Korece 15 
| 4 | italyanca | Romence 11 
BEER 10 
MEC A İNE Urduca 2] 
7. | İspanyolca | _ 405| 26 | Ermenice 8 
8 | Bulgarca | 241 | 27 Fince 7 
MEETA 230 | 28 | Hinte | 7| 
| 10 | Arapça | 150| 29 | Makedonca | 6l 
| 11 | Yunanca | 92| 30 |Çeke | 5l 
2 [eime | G0) si [Slovake 
13 İskandinavca 
| e lal | 
| 15 (İsveççe | 38| 34 | Boşnakça | 1| 
| 6 | Lehçe | 29| 35 |Gürüce | 1l 
az [Huva | 26| 36 | izlandaca İİ 


18 İbranice Malayca 


| 19 | Norveççe 38 | Slovence 0 
Toplam 11318 


Kaynak: Ahipaşaoğlu, S. (2096). Turizmde Rehberlik, Gazi Kitabevi, Ankara, 43. 
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Tablo 1 incelendiğinde toplam 11318 rehberin çok büyük bir bölümünün İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinde yoğunlaştığı, Türkiye'nin birçok dilde rehber açığı bulunduğu görülmektedir. 


i) Dokuzuncu Plan Dönemi (2007-2013) 


Plan döneminin ilk iki yılında yüksek öğretim kurumlarında turist rehberliğine yönelik yeni bir program açılmamıştır. Bakanlığın Türkiye Turizm Stratejisi (2023) ve Türkiye Turizm Stratejisi Eylem Planı (2007-2013) hedeflerinde rehberlik eğitimine yönelik aşağıdaki önemli ifadeler yer almaktadır(Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2007: 17-18): 

se Turist rehberliği eğitimi veren kurum ve kuruluşların denetlenmesi, 

e Lisans düzeyine eğitim programlarının bir parçası olan Türkiye Turu 

Uygulama Gezilerinin standart bir programa bağlanması, 


180 Türk Turizm Tarihi: Yapısal ve Sektörel Gelişim 


e Lisans eğitimi veren üniversitelerde yüksek lisans eğitimi yolu ile uzmanlaşma programlarının uygulanması, e Önlisans düzeyindeki programların kapatılması, ə Nadir dillerde rehber ihtiyacının karşılanması içir Bakanlığın MEB ve YÖK arasında işbirliği ve eşgüdümü sağlaması 
Yukarıda sıralanan hedefler gerçekleştirildiği takdirde meslek eğitimine standartları yükseltecek uygulamalar olacaktır. Söz konusu stratejik planda rehberlerin bir kuruluş altında birlik kurmalarının temin edilmesinin (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2007: 17) hedeflenmiş olması da dikkat çekmektedir. 
Bakanlığın üniversiteler ve diğer kurumlarla işbirliği yaparak rehberlikte uzmanlık konusunda eğitim programları geliştirmeyi öngördüğü alanlar aşağıda verilmiştir(Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2009): 
1- Çanakkale Gelibolu tarihi milli parkı rehberlikte uzmanlaşma 2- Savaş alanları ve tarihi mekânlar rehberlikte uzmanlaşma 
3- Dağcılık, doğa ve yürüyüş turizmi rehberlikte uzmanlaşma 
4- Sualtı arkeoloji ve dalış turizmi rehberlikte uzmanlaşma 
5- Mağara turizmi rehberlikte uzmanlaşma 
6- Sağlık ve spor turizmi rehberlikte uzmanlaşma 
7- Kongre turizmi rehberlikte uzmanlaşma 
Bu plan döneminin ilk yılında rehberlerin örgütlenmesi konusunda yeni girişimde bulunularak Mart 2007'de TUREF (Profesyonel Turist Rehberleri Dernekleri Federasyonu) kurulmuştur. Temel amacının “Türkiye Cumhuriyeti anayasası ve kanunları doğrultusunda kendisine bağlı derneklerin amaçlarını gerçekleştirmeye yardımcı dernekler arasındaki koordinasyon ve iş birliğinin en üst düzeye çıkarılması sağlamak” (TUREB, 2009) şeklinde belirlenmiş olmasına karşın, üye yapısı incelendiğinde halen bazı bölgesel oluşumların örgüt içine çekilemediği görülmektedir. TUREF üyesi kuruluşlar TUREB ile örtüşmekte, farklı olarak TUREB/e ayrı bir üye kuruluş olarak yer verilmektedir. 


Sonuç ve Öneriler 


Dünyada ve Türkiye'de 20. yüzyılın ikinci yarısından bu yana hızlı bir büyüme gösteren turizm sektöründe turist rehberlerine duyulan gereksinim de huzia artmaktadır. Rehberlik mesleğinin içerdiği bir takım hassasiyetler yalnızca sayısal gelişmenin değil, niteliksel gelişmenin de kaygı konusu olmasını gerektirmektedir. Cumhuriyet dönemi öncesinde başlayan bu kaygılar, rehberlik mesleğine ilişkin girişimlerin tarihini 19. yüzyıl sonlarına kadar götürmektedir. 
Osmanlı'nın son dönemlerine doğru 1890'da çıkarılan nizamname, Cumhuriyetin ilk kurulduğu yıllara kadar yürürlükte kalmıştır. Cumhuriyet döneminde 1925 yılında Bakanlar Kurulu Kararnamesi de 1971 yılında ilk yönetmelik yayınlanana kadar geçerli olmuştur. Gerek nizamname gerekse kararname belgelendirme ve çalışma esaslarını düzenleme içeriklidir. Eğitim konusundaki detaylı ifadeler ancak 1971 tarihli yönetmelikte yer almıştır. Yönetmelik, günümüze değin birçok kez değiştirilmiş ve yenilenmiştir. Ancak, rehberlik mesleğin tüm ihtiyaçlarırı karşılayan eksiksiz bir yapıya henüz ulaşılamamıştır. 

Bir dönem belediyelerin açtığı kurslar, ardından talebe örgütlerinin kursları ve Bakanlığın programları ile rehberlik eğitimi sorunu çözülmeye çalışılmıştır. Eğitim konusunda Bakanlığı yetkili kılan 1971 tarihli yönetmeliğin ardından konu bir süre çözüme kavuşmuştur. Özel sektöre de kurs açma yetkisi tanıyan düzenleme kısa bir süre sonra yürürlükten kaldırılmıştır. Üniversitelerin konuya eğilmeleri ile akademik nitelik kazanan turist rehberliği eğitimi, bir yandan gelişmesini sürdürürken diğer yandan çelişkili uygulamalara da sahne olmaktadır. 

Turist rehberlerinin mesleki örgütlenmeleri de dernekleşme, odalaşma, birlik ve federasyon karmaşası içindedir. Temelde benzer hedeflere sahip bu yapılanmaların ayrıntılardaki farklı düşünceler nedeni ile sağlıklı bir birliktelik oluşturamamaları, mesleğin gelişimi engelleyen sorunların çözümü açısından ciddi bir eksikliktir. 

Tarihi süreç incelendiğinde turist rehberliği mesleğinin örgütlenme sorununun çözümü, çalışma esaslarının yürütülebilmesi, eğitim konusundaki karmaşanın çözülebilmesi yönetmeliklerin gücünü aşan konular olarak görülmektedir. İlgili tüm kesimlerin katılımı ile işletilecek bir süreçle meslek yasası çıkarılması sağlarımalıdır. Tüm rehberler yasada belirtilecek örgüte üye olmalı, eğitim tamamen lisans ve yüksek lisans düzeyinde üniversitelere bırakılmalı, bakanlığın yetkileri koordinasyon ve kısmen denetim işlevi ile sırırlandırılmalıdır. 
Böylelikle karmaşık, çelişkili ve birbiri ile rekabet halindeki yapılanmalar yerine sinerji yaratacak oluşumlar yaratılmalıdır. 
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Özet 


Yüzyıllar boyu farklı nedenlerle ortaya çıkan ev dışında yemek yeme olgusu, özellikle XVII. yüzyıldan sonra daha büyük bir ivme kazanarak günümüzdeki geniş sınırlara sahip sektörün alt yapısını oluşturmuştur. Farklı ürün ve hizmet ile satış ve pazarlama politikalarına sahip işletmeler farklı coğrafyalarda ve yoğun rekabet ortamında bir yandan ayakta kalabilme, diğer taraftan da büyüme çabası içerisine girmişlerdir. Bölgesel, ulusal ve uluslararası ortamda farklı ya da benzer ürün ve hizmet sunan işletmeler, küresel değişimlerin yanı sıra bulundukları ortamın mevcut koşulları altında iç ve dış çevreden kaynaklanan sorunlara karşı da mücadele vermek zorundadırlar. 

Yiyecek-içecek sektörünün ortaya çıkması ve günümüzdeki geniş boyutlara ulaşması kısa sürede gerçekleşmiş bir durum değildir. Han ve kervansarayların ortaya çıkması ile modern anlamda temelleri atılan sektör için özellikle XVII. yüzyıl önemli bir dönüm noktası olmuştur. Fransa'da çorba gibi basit bir ürünle başlayan akım, yine aynı ülkede restoran kavramının doğmasına ve gelişmesine zemin hazırlamıştır. Bu akım, yine bu ülkede, yüksek standartlara ulaşarak Fransız Mutfağı ile Fransız Servis Tekniği birçok ülkede kabul gören bir anlayışa sahip olmuştur. Endüstrinin sadece Fransa'nın etkisinde kalmadığı açıktır. Ortaya çıkan farklı mutfak kültürleri ve servis yöntemleri, sınırları ülke dışına kadar taşacak potansiyele ulaşmış ve etnik işletmelerin yanında uluslararası niteliklere sahip işletmelerin de doğmasına ya da birbirlerinden etkilenmesine yol açmıştır. 

Türkiye'deki yiyecek-içecek sektörünün temeli özellikle maddi amaç taşımayan aşevi ve kervansaray gibi kuruluşlara dayanmaktadır. Köklü bir geçmişe sahıp Türk 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Mutfağını bu gelişmedeki payının da unutulmaması gerekir. Özellikle kahve ve kahve evlerinin ortaya çıkması ve tüm dünyaya yayılması, bu coğrafya üzerinden gerçekleşmiştir. Cumhuriyetin ilanı ve planlı döneme geçiş sürecinde eğlence, yeme-içme ve benzer işletmelere kolaylık sağlanması da bu alandaki gelişmeleri hızlandırmıştır. Küresel değişim ve gelişmelerden etkilenen sektör, tüm dünyada olduğu gibi sınırları geniş ürün ve hizmet çeşitliliğine ulaşmıştır. 


Bölümün Amacı 


Bu bölümün temel amacı farklı dönemler açısından Türkiye'deki yiyecek ve içecek sektörünün gelişimini ortaya koymaktır. Ayrıca dünya genelinde bu alanda meydana gelen ilk oluşumiar ile bunun Türkiye'ye yansımaları ile yiyecek-içecek alanında ülkedeki ilkleri de belirleyerek ilgili kesimlerin yararlanabileceği bir bilgi sunmaktır. Mevcut yazının oldukça sınırlı olması göz önüne alındığında derlenen bilgilerin bu alandaki açığın giderilmesine önemli katkılar sağlayabileceği düşünülmektedir. 

Giriş 

Yeme-içme olgusu, insanoğlunun var olmasıyla birlikte ortaya çıkan ve her dönemde en temel gereksinimlerin başında gelen bir unsur olarak açıklanmaktadır. Uzun dönemler içerisinde bilinçli ya da rastlantı sonucu bulunan pek çok ürün, zaman içerisinde insanlar tarafından kabul görmüş ve üretim, ev ortamımn dışına çıkacak kadar geniş boyutlara ulaşmıştır. Tarih boyunca ortaya çıkan çalışma koşulları, büyük göçler, savaşlar ve diğer önemli gelişmeler sahip olunamayan ya da ev ortamında üretilemeyen yiyecek ve içeceklerin hazır olarak sağlanması zorunluluğuna ortak zemin hazırlamışlardır. Ekonomik gelişmeler ve küresel değişimler yeni arayışları hıziandırırken, seyahat olgusunun yaygınlaşması da farklı kültürlerin farklı ülkelere transferini sağlamıştır. Son yıllarda moda, zevk ve alışkanlıklar gibi olgular da dışarıda yeme-içmeyi yaygınlaştıran ana nedenler arasında yerini almıştır. 

İlk dönemlerde klasik pazar anlayışı ile evde hazırlanarak pazarlarda satılan yiyecek-içecek ürünlerinin varlığı söz konusu iken, zaman içerisinde bunların birer işletmelere dönüşmesi, bu alanda yapılacak yatırımları da özendirmiştir. Kimi zaman basit bir ürün satışı, bazen de müzik ve eğlenceyi kapsayan karma bir yapıda ortaya çıkan işletmeler, farklı anlayış, çeşit ve politikalarla müşterilerine hizmet vermeye başlamışlardır. 

İnsanlar binlerce yıldır süregelen ve farklı amaçlara yönelik olan seyahatleri boyunca temel gereksinimlerini karşılamak zorunda kalmışlardır. XI. Yüzyılda Batıda hanların, Doğuda ise kervansarayların ortaya çıkması otelciliğin 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yanında yiyecek-içecek sektörünün de doğuş noktası olarak bilinmektedir (Koçak, 2006: 1). Ağırlama endüstrisi gibi, yiyecek-içecek servisi de oldukça köklü bir geçmişe sahip iş koludur. Birtakım servis yöntemlerinin manastır ve hanlardan ortaya çıktığı belirtilmektedir. Çorba ve ekmek sunumu gibi basit hizmetlerle yola çıkan sektör hızla gelişerek tüm dünyada nitelik ve nicelik olarak artmıştır. Fransa'daki başlangıç 1820'li yıllarda Amerika'ya geçmiş ve çok sayıda işletme kurulmuştur. Bu işletmelerde Fransız servis yönteminin izlerini görmek mümkündür (Goeldner ve Ritchie, 2006: 167—168). İlerleyen süreç yeni ürünlerin keşfine ve yeni sunum tekniklerinin gelişmesine öncülük etmiştir. Sayıları hızla artan yiyecek-içecek işletmeleri birbirinden farklı amaçla gelen çok sayıda konuğuna yine çok çeşitli ürünler sunma yarışı içerisine girmişlerdir. Sunulan ürün ve hizmet çeşitliliği de sürekli artmaktadır. 

İlgili yazında yiyecek-içecek sektörünün gelişiminden ziyade daha çok ürünlerin tarihine ilişkin yapılan araştırmalar dikkat çekmektedir. Bu araştırmaların çoğunlukla Dünya genelinde ortaya çıkan önemli gelişmeler ve bunlara ait dönüm noktalarını dikkate alarak farklı dönemlere göre sektörün gelişimi ve ortaya çıkan buluşlar üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir. Oysa, sektörün gelişiminde farklı mutfak kültürlerinin de payını göz ardı etmemek gerekir. Bu husus dikkate alındığında bölümün konuya ilişkin önemli bir açığın kapatılmasında ciddi rol oynayacağı düşünülebilir. Bu çalışmada yiyecek-içecek sektörünün küresel gelişimi ile Türkiye'deki durum ele alınmıştır. Türkiye'deki gelişim süreci Cumhuriyet öncesi ve Cumhuriyet sonrası dönemler itibarı ile hazırlanmıştır. 

Bu yazının temel amacı farklı dönemler açısından Türkiye'deki yiyecek ve içecek sektörünün gelişimini ortaya koymaktır. Ayrıca dünya genelinde bu alanda meydana gelen ilk oluşumlar ile bunun Türkiye'ye yansımaları ile yiyecek-içecek alanında ülkedeki ilkleri de belirleyerek ilgili kesimlerin yararlanabileceği verileri bir arada sunmaktır. Mevcut yazının oldukça sınırlı olması göz önüne alındığında derlenen bilgilerin bu alandaki açığa önemli katkılar sağlayabileceği düşünülmektedir. 


1. Dünya Mutfaklarının Gelişimi ve Yiyecek-İçecek Sektörünün Doğuşu 


Yiyecek-içecek sektörünün, ortaya çıkan mutfak kültürlerinden önemli ölçüde etkilendiği bilinmektedir. Farklı toplumların alışkanlıkları ve yaşam tarzlarını yansıtan mutfaklar, coğrafi farklılıklara uygun ürün içermeleriyle birlikte farklı servis karakterlerinin de ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Üretimi gerçekleşen yemeklerin bölgenin kültürel değerleriyle birleşmesi sonucunda birbirinden farklı servis yöntemleri kullanılmaya başlamış ve bu, o ülke sınırlarının 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dışında da kabul görmüştür. Ürün ve hizmetin yaygınlaşması günümüz yiyecek-içecek sektörünün de başlangıcını oluşturmuştur. 

Yiyecek-içecek sektörünün oldukça köklü bir geçmişe sahip olduğu savunulmaktadır. Yapılan araştırmalarda M.Ö. 10.000'li yıllarda Danimarka'da ve Orkney Adalarında yaşayan kabilelerin büyük mutfaklarda yemek hazırlayarak, topluca yemek yediklerine ilişkin bulgular tespit edilmiştir. Yine M.Ö. 
5000'li yıllarda İsviçre Gölleri civarında toplu yemekler yenildiği konusunda kayıtlar mevcuttur. Eski Mısır tapınak ve mezarlarında yer alan figürlerde de o dönemde, insanların toplu yemek hazırlamayı ve sunmayı bildikleri kanıtlanmıştır. M.Ö. Çin kayıtlarında gezginlerin yollardaki hanlarda konaklayıp yemek yedikleri belirtilmektedir. İncil'de dahi toplu yemek üretimi ile ilgili birçok satırların yer aldığı bilinmektedir. Örneğin Pers Kralı Xerxes'in 180 gün süren bir şölen verdiğini, Kral Süleyman'ın bayram nedeniyle 22 bin büyük baş hayvan kestirdiği İncil'de yer almaktadır. Tarihi belgeler Asur Kralı Sardanapalus'un, iyi ve güzel yemek sanatının destekleyicisi olarak muhteşem şölenler hazırladıgını ortaya koymaktadır. Antik Yunan'da ise yemek olgusu uygarlığın göstergelerinden biri olarak insanoğlunun karşısına çıkmaktadır. Çünkü, iyi yemek ve iyi yaşam felsefesini savunan bir kişi olan Epicurus aslen bir Yunanlıdır. Romalılar İmparatorluklarını kurduklarında fethettikleri toprakların yemek kültürünü Roma'ya taşıyıp zengin bir mutfak kültürü yaratmışlardır. İmparator Julius Caesar'ın askeri bir zaferin ardından düzenlediği kutlamaların bir kaç gün sürdüğü ve 200 bin insanın katıldığı toplu yemeklerin verildiği bilinmektedir (Wwww.mustafatasar.gen.tr, 03.02.2008). 

Yapılan birçok araştırmada farklı kültürlere ait çok sayıda mutfak kültürüne ve yemek çeşidine rastlamak mümkündür. Bazıları temel niteliğinde olmakla birlikte birbirlerinden önemli etkileşimlerinin olduğu da açıktır. Mutfak kültürünün doğuş noktası olarak ilgili yazında Mezopotamya Mutfağı gösterilmektedir. Diğer mutfakların bu kültürden etkilenerek günümüze kadar geldiği belirtilmektedir. Şekil 1'de mutfak kültürünün soy ağacı verilmektedir. Şekilden de anlaşılabileceği gibi, Mezopotamya Mutfağı ile başlayan süreç zaman içerisinde iki kola ayrılarak yoluna devam etmiştir. Uzakdoğu mutfağının Çin ve Japon Mutfağı olarak gelişmeye başlaması, diğer tarafta Anadolu, Mısır ve Roma mutfaklarının gelişimine paralel ilerlemiştir. 

Değişen ve gelişen koşullarla birlikte mutfak kültürü de etkilenmiş ve değişikliğe ya da yeniliklere boyun eğmiştir. Bu değişiklikler üretilen yemeklerin servis yöntemlerine de yansımış ve mutfak kültürü anlayışıyla birlikte dünya geneline yayılmasına zemin hazırlamıştır. Bugün Fransız Mutfağı ve servis yöntemi dünyanın pek çok yerinde tanınmakta ve farklı işletmelerde kullanılmaya devam edilmektedir. 
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Şekil 1. Dünya Mutfaklarının Soy Ağacı 


Mezopotamya | 
Mutfağı 


Çin Anadolu 
Mutfağı Mutfağı 
] 


l 
Mısır 
Mutfağı 
Íl 
Grek 
Mutfağı 


Japon 
Mutfağı 


İngiliz Mutfağı 


Mutfağı 
| 
Kuzey Amerika 


Kaynak: Mussman, K.D. Pahalı, C. ve Akyürek, F. (1989). Konaklama Tesislerinde Mutfak Hizmetleri, Eskişehir, 5. 


Roma 
Mutfağı 
Fransız 
Mutfağı 


Yiyecek İçecek sektörünün temelini oluşturan ve dönüm noktası sayılabilecek gelişmeler dönemler içerisinde ele alındığında ilk olarak kafe ve restoran kavramları ile karşılaşılmaktadır. Restoran, geniş bir yiyecek servis alanını kapsayan bir kavram olarak kullanılmıştır. Fransız'ca kökenli bu terim, enerji depolayıcı (restorer of energy) olarak açıklanmıştır. Restoran öncelikle 1700'lü yılların ortasında halka çorba ve ekmek sunan işletmeler için kullanılmıştır (Powers ve Powers, 2006: 64-67). 

Uzun seyahatlere çıkan insanlar yol güzergâhları boyunca kurulmuş aile işletmelerinde konaklar ve yeme-içme gereksinimlerini giderirlerdi. Gelir düzeyi yüksek seyyahlar ise yolculukları boyunca bu hanlarda konakladıkları zaman, yemeklerini kendi hizmetkârlarına hazırlatırlardı. Ayrıca kilise ve manasturlarda da yolcular için yemek servisi de söz konusuydu. Bununla birlikte halka 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doğrudan açık yada onların gelir ve kültür yapılarına uygun tesisler bulmak neredeyse olanaksızdı. 

İlk restoran ya da ilk yiyecek-içecek tesisi ile ilgili farklı kaynaklarda değişik bilgiler sunulmaktadır. Ancak, bugünkü restoranın doğuş noktası olan ilk tesisle ilgili genel yaklaşım aynıdır. İlgili yazında tarihte ilk bilinen restoranın Çin'in önemli ekonomi ve ticaret merkezlerinden birisinde 11. yüzyılda kurulmuş olduğu belirtilmektedir. Bu tesis modern restoranların ilk örneği olarak kabul edilmektedir. Uzun yıllar burada Çin'in diğer eyaletlerinden gelenlere yiyecek-içecek hizmeti sunulmuştur (Gernet, 1962: 133). Bununla birlikte 1600'lü yıllara kadar çok önemli gelişmelerin olmadığı ancak modern restoran tanımından uzak tesislerin açıldığı görülmektedir. 

Halka açık ve restoran adıyla bilinen yemek salonları, Fransa orijinlidir. İlk 

restoranın 1765 yılında çorba üzerine kurulu ve Paris'te açılan bir tesis olduğu bilinmektedir. Monsieur Boulanger tarafından açılan bu tesisin diğerlerinden en önemli farkı alkollü içecek veya çay, kahve gibi ürünlerin servisinin yapılmaması sadece yiyecek servisine odaklanmasıdır (Bellis, 2007; O'Connell, 1999: 471-480). XV. Louis dönemi Fransa'sında sağlığa iyi geldiği ve süper besleyici olduğu iddia edilen çorbaların sunulduğu dükkânlar yaygınlaşmış ve bunlara restore eden (tazelik, dinçlik veren) anlamına gelen restaurers adı verilmiştir. 
Boulanger kendi dükkânını da restorante olarak adlandırmıştır. Boulanger kısa sürede çeşitlerini çoğaltmış, mönülerini zenginleştirmiş ve büyük bir başarı kazanmıştır. Bu başarı, hızla yeni yerlerin açılmasına zemin hazırlamıştır. Böylece 1804 yılında Paris'teki restoran sayısının 500'ü aştığı belirtilmektedir (Wwww.yemekicmek.com, 11.12.2007). Bununla birlikte modern anlamda en önemli tesisin yine Fransa'da Beauvilliers kentinde 1782 yılında açıldığı bilinmektedir (Larousse Gastronomigue, 2001:978). 
18. yüzyıla doğru mutfaklara Günümüz fırınlarını temsil eden kuzineler girmiştir. Bu teknik donanım sayesinde, örneğin, ortaçağ açık ocaklarında yapılması olanaksız olan yemeklerin hazırlanabilmesi kolaylaşmıştır. Bütün bu gelişmelere rağmen aşçılar bu dönemde ısıyı kontrol altında tutabilecekleri temiz enerji kaynağından ve büyük tencerelerin kaldırılmasını, hareket ettirilmesini sağlayan donanımlara sahip değillerdi. Bu arada servetlerini yitiren birçok asil aile de evlerini restorana çevirip eski hizmetkâr ve aşçılarıyla birlikte yemek satmaya başlamışlardır. Bunların bazıları halen Paris'te işletilen çok ünlü restoranların öncüleri olmuştur. İlk lüks restoran La Grande Taveme de Londres adıyla 1782'de Paris'te açılmıştır. Restoranın sahibi Antoine Beauvilliers, Mutfak Sanatı (L'Art du Cuisinier-1814) adlı kitabıyla Fransız mutfağının standartlarını belirleyen öncülerden birisi olmuştur (www.yemekicmek.com, 11.12.2007). 


Türkiye'de Yiyecek-İçecek Sektörünün Gelişimi 191 


Aynı dönemde Fransa'da şampanya ve şarap üretiminde de günümüz uygulamalarına yakın bir anlayış oluşmaya başlamış ve pek çok köyde bunlara ilişkin bağcılık ve üretim yaygınlaşmıştır. İşin ticari boyutu dikkat çekici rakamlara ulaştığında girişimci sayısı artmaya başlamış ve birbirinin benzeri çok sayıda tesis açılmıştır. Bir taraftan restoran sayısı artarken, diğer taraftan ürün çeşitliliği de gelişmiş ve böylece çok çeşitli ürünlerin üretimi ve sunumu gerçekleşmiştir. Bu durum konuya ilişkin kitap ve dergi sayılarının da artmasına olanak sağlamıştır. 

Paris, Avrupa'da restoran kavramının ortaya çıkmasında en önemli ticaret ve kültür merkezi olarak dikkati çekmiştir. İlk zamanlarda tabldot mönülerin hakim olduğu restoran işletmelerinde, daha sonra seçim şansı tanıyan ve zevk için gelen konuklara yönelik yeni düzenlemelerin de yapıldığı görülmektedir (Kiefer, 2002: 58). 1815 yılında hızlı servisin söz konusu olduğu bar işletmesi Paris'te kurulmuştur (Larousse Gastronomigue, 2001:116). Osmanlı ve Orta Asya'dan gelişmeye başlayan kafe kültürünün de 1671 yıllarında Paris'e ulaştığı görülmektedir (Kiefer, 2002: 60). 1696 yılında ilk modern anlamda kafe Fransa'da açılmış (Payne-Palacio ve Thesis, 2001: 5-6) ve büyük bir hızla tüm Avrupa'ya yayılmıştır. İlk başlarda bu kafelerde yalnızca kahve, kakao ve şarap gibi hafif alkollü içkiler sunulurken, bir süre sonra kafeler asillerin sohbet ederek hafif içkilerini yudumladıkları yerler haline gelmiş ve bugünkü restoranların temelini oluşturmuştur (www.yemekicmek.com, 11.12.2007). 18. yüzyılda sadece Londra'da sayıları 3000'e yaklaşan kafe ortaya çıkmıştır (Denizer, 2005: 5). 
Amerika'da ise İlk kafeteryanın 1891'de Kansas'ta açıldığı tarihçiler tarafından belirtilmektedir (Bellis, 2007). Aynı dönemlerde bistro adıyla yeni işletmeler açılmaya başlamıştır. Bistro 19. yüzyılda Fransızcaya, 20. yüzyılın başlarında da İngilizceye geçmiş bir kavram olup yemek ve içkinin bir arada sunulabildiği işletmeler olarak açıklanmaktadır (Davidson, 1999: 77—78). 

1920'lerden itibaren otomobil endüstrisinin gelişmesiyle birlikte arabaya servis yöntemiyle hizmet veren işletmelerin sayısı da artmıştır (Denizer, 2005:7). 
1930'lu yılların ortasında Amerikan Havayolları'nda uçaklarda yiyecek-içecek hizmetleri sunulmaya başlamıştır (McCool, 1995: 17-22). Aynı şekilde arabaya servis 1936'da Kaliforniya'da ve ilk önemli hızlı yiyecek olan McDonalds'ın ise 
1954 te açıldığı bilinmektedir (Bellis, 2007). 1960 ve 1970'li yıllarda hızlı servis 
işletmeleri restoran kavramının yerini almaya başlamıştır (Powers ve Powers, 2006:1). 

Sanayi Devrimi, Fransa ve diğer Avrupa ülkelerinde rafine mutfak anlayışının gelişiminin son yıllarına rastlamıştır. 18. yüzyılın sonunda başlayan bu dönem toplumsal hayatın her alanda yeniden yapılanmasını da beraberinde getirmiştir. Bir yandan büyük sanayi tesisleri inşa edilirken, bir yandan da ticaret dünya genelinde önem kazanmaya başlamıştır (www.yemekicmek.com, 11.12.2007). Birinci Dünya Savaşından sonra piyasayı catering modası sarmaya başlamıştır. 1935-1937 yılları arasında, İngiltere'nin çeşitli yörelerinde yüz kadar Milk Bar (Süt Barı) açılmıştır. Süt Barları işe sütlü ürünler ve dondurma servisiyle başlamışlar; kısa bir süre sonra da her türlü yemek satan birimler haline gelmişlerdir (Www.yemekicmek.com, 11.12.2007). 

İşyerlerinde yemek hizmetlerine başlanması kitlelerin “evin dışında yemek yeme" deneyimi kazanmalarına yol açmıştır. Öte yandan topiumsal yaşamdaki değişiklikler sonucu 1950-1960 yılları arasında zenginler ile fakirler arasındaki uçurum azalmaya başlamış, haftalık çalışma saatlerinin azaltılmasıyla birlikte insanlar dinlenmeye, eğlenmeye ve tatile daha fazla zaman ayırabilir hale gelmişlerdir. Yine kitle turizmi yolu ile ucuzlayan yurtdışı turlarına çalışan kesimin katılımının sağlanması, bu kitlelerin hayat görüşlerinin zenginleşmesini sağlamıştır (Www.yemekicmek.com, 11.12.2007). 


2. Yiyecek-İçecek Sektörünün Gelişimi 


2.1. Cumhuriyet Öncesi Dönemde Yiyecek-İçecek Sektörü 


Anadolu'nun, Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarının kavşak noktası olması yemek kültürüne de yansımış ve farklı kültürlerin karma bir modelinin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Orta Asya'run et ve mayalanmış süt ürünleri, Mezopotamya'nın talulları, Akdeniz Bölgesi'nin sebze ve meyveleri, Güney Asya'nın baharatı birleşerek zengin bir yemek kültürünün doğmasını sağlamıştır. Türkler'in Anadolu'ya yerleşmesi neticesinde et ağırlıklı Türk mutfağı ile yöresel Anadolu mutfakları belli bir süre sonra iç içe geçerek kaynaşmıştır. Türkler Orta Asya'daki yaşamlarında genellikle at, koyun, deve eti, kaymak, süt, peynir, yoğurt, içine bakliyat ekledikleri ayrandan oluşan yöresel gıdalarla kısıtlı menülere sahiptiler. Bal dışında tatlı yemezler, içki olarak da kısrak sütünün mayalanması ile elde edilen kımız, az da olsa şarap ve darıdan yapılan boza içerlerdi. 
Genellikle pastırma ve kavurma yenir, eti yahni ve çevirme olarak değerlendirirlerdi. Beylerin itibarı verilen ziyafetlerle de ölçülürdü. Ziyafetler daha çok zafer, doğum, düğün, ölüm ve yabancı elçilerin ziyaretleri için verilirdi. 14. 
yüzyılda Anadolu'da Türkler'in yemek kültüründe daha çok örf ve adetlerinin hâkim olduğu gözlenmektedir (www.mustafatasar.gen.tr, 03.02.2008). 

Batıda hanların yaygınlaşmaya başladığı dönemde Türklerde kervansaray anlayışı söz konusu idi. Bununla birlikte Türkiye'deki ilk önemli yiyecek-içecek işletmeleri hayır işlerini üstlenen imarethane ve aşevleridir. Aşevleri özellikle Bektaşi ve Mevlevi dergâhlarında önemli bir yer tutarken, Osmanlı Saray teşkilatı ve Yeniçeri Ocaklarında da yeme-içme hizmetlerinin düzenlenmesine büyük önem verilirdi. Mevlana'nın önemli eseri Mesnevi'de de sağlıklı mutfak ve yiyeceklerle ilgili bir kısım bilgilerin varlığı dikkat çekmektedir (Koçak, 2006: 1). 
Selçuklu Sultanlarından II. Kılıçarslan ve I. Alaaddin Keykubat dönemlerinde kervansaray yapımı artmuş, iç ve dış ticaret bir arada gelişmiştir. Kervansaraylarda yerli-yabancı ayırt edilmeksizin herkese üç gün boyunca yiyecek ve içecek verilmiştir (Kozak vd., 2006: 29). Fakat, Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde de bahsedildiği gibi, Kervansarayların vakıf amaçlı kurulması ve vakfı kuranın mali durumunun güçlü olmamasından dolayı zaman içinde bakımsızlığa sürüklenirken, Batıdaki emsalleri daha modern olanaklara kavuşma şansı bulmuştur (Olalı ve Korzay,1993: 8). İlk restoran 13. yüzyılda Konya'da açıldığı belirtilmektedir. HI. Murat zamanında saray mutfaklarında 1117 kişinin çalıştığı vurgulanmaktadır. Topkapı Sarayı mutfağında her gün 5000 kişiyi doyuracak yemek, dağıtılacak zamanlarda ise 15.000 kişiyi doyuracak kadar yemek çıkartıldığı bilinmektedir (www.mustafatasar.gen.tr, 03.02.2008). 

Batılılaşma hareketi çerçevesinde, Osmanlı İmparatorluğu'nun farklı dinlere eşitlik öngören Hatt-ı Hümayun'un çıkarılması (18.02.1856) aynı zamanda tarihi yarımadanın karşısında modern bir sosyal ticaret ve kültür merkezinin oluşturulması için gerekli çağdaş şehircilik siyasetini de belirlemiştir. İlerleyen süreç içinde Avrupa'nın önemli başkentleri örnek alırıp İstanbul'da Avrupa tarzı çok katlı "apartmanlar" inşa edilmiştir. O döneme göre bir hayli görkemli mağazalar ile şehrin ilk modern restoran, kahve, pastane, otel ve birahaneleri Tepebaşı Caddesi civarında açılmıştır. Pera'daki ilk otel olan "Hotel d'Angleterre" Mısırlı Missiri tarafından 1841'de kurulmuştur. Sonraki yirminci yüzyıl boyunca bu otel şehrin tek lüks oteli olarak kalmıştır. İstanbul'un ilk modern lokantası "George", 1860'ta açılmıştır. Bu lokanta, 1925'te Tepebaşı'ndaki "D'Andria" geçidine taşınmıştır. İstanbul'un ilk birahane sahiplerinden olan Dimitrios Papageorgiu, Pera'daki Venedik sokağında bulunan ve Aralık 1899'da Karpenisili Karayanopulos kardeşlerce "Brasserie de Londres" ismiyle yenilenmiştir. Çiçek Pasajı'nın girişinde, 1919'da bir Yunanlı tarafından Ritch restoranı açılmıştır. Burası, 1920'de, İtalyan ürünlerinin satıldığı bir bakkala dönüşmüştür. Dükkânın bir köşesinde bar olarak hizmet veren bir tezgâh, İtalyan Mauranti tarafından işletilmiştir. Kısa bir zaman sonra, Mauranti dükkânın tamamını satın alarak adını "Degustation" olarak değiştirip onu lüks bir İtalyan lokantası haline getirmiştir (http//fotografkiraathanesi.blogspot.com, 03.02.2008). 

Tanzimat'la başlatılan Batılılaşma hareketleriyle, seçkinlerin yaşam alışkanlıklarıyla birlikte eğlence anlayışları ve mekânları da değişmiştir. Sarayın öncülüğü ile Müslüman kadın ve erkeklerin davetlere birlikte katılmaları ve 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dans etmeleri, saray tiyatrosunun kurulması, Batı kökenli opera-operetle tanışılması, kültürel değişimin, eğlence anlayışına ve mekânlarına ilk yansımalarıdır. Bu eğilimin sadece seçkinlerce benimsenmediği veya toplumun diğer kısmı tarafından bütünüyle ret edilmediği söylenebilir. Eğlencenin kamusallaşmasın- da ise tiyatro, pastane, balo salonları gibi Batının eğlence kalıp ve kavramlarıyla oluşan Pera seçkinlerin, Şehzadebaşı'ndaki Direklerarası ise sıradan insanların tercih ettiği eğlence merkezi olmuştur (Gültekin ve Onsekiz, 2005: 138). 

Larousse Gastronomi Ansiklopedisine göre ilk kafeterya 1550 yılında İstanbul'da kurulmuştur. Bu bir kahve evidir. Bu gelişme 17 yüzyılda bütün Avrupa'ya yayılmıştır (Payne-Palacio ve Thesis, 2001:5—-6). Tarihte bilinen ilk modern Türk restoranı ise Konya'da “Konyalı” adıyla açılmış ve Osmanlı yemekleri sunmuştur. 1879 yılında açılan ve halen hizmet veren bu tarihi lokantayı 1888 
tarihinde İstanbul'da açılan “Abdullah Efendi Lokantası" izlemiştir. Bu tarihlerde Müslüman halk, alkollü içecek servis edilen yerlerde yemek yemeyi tercih etmediğinden, söz konusu lokanta 2 yıl sonra "Viktorya Restoran" ismini almıştır (Gürsoy, 2007). Viktorya'da müşterilere içki ikram edilebilmesi için ise Abdülhamid Il'den «irade-i seniye» almak gerektiğinden 1890 yılında Abdullah Efendi Lokantası adını almıştır. 1920'de Abdullah Efendi Lokantası'nın yeri 
değişerek İstiklal Caddesi'ne taşınmıştır (www.ansipedi.com, 11.12.2007). 1911 
yılında Mehmet Seracettin Efendi, Doğu Türkistan'dan İstanbul'a göçerek 1920'ye kadar Devlet Matbaası'nda çalıştıktan sonra Sultanahmet'te kendine bir dükkân bularak köfte yapıp satmaya başlamıştır. Osmanlı saray mutfağının en iyi örneklerinden biri olarak bilinen Yanyalı Fehmi Lokantası, Yunanistan'ın Yanya kentinden İstanbul'a göç eden Fehmi Efendi tarafından kurulmuş ve meraklı olduğu Türk mutfağına, 1919'da saraydan emekli olan Bolu'lu Hüseyin Efendi'yi baş aşçı yaparak iş hayatına başlamıştır (www.lezzet.com.tr, 03.02.2008). 

Türk Kahvesi geleneği araştırıldığında ise dünya kafelerine yön veren gelişmelerin Türkiye'den başladığı görülmektedir. Türkiye'de, 16. yüzyılın ortalarına kadar kahvenin adı dahi bilinmemekle birlikte kahvenin kullanımına ilişkin üç tarih söz konusudur; 1551, 1552 ve 1561. İlk kahvehanelerin 1552 veya 
1554 yılında Tahtakale'de Halepli Hakem ile Suriyeli Şems'in açtıkları belirtilmektedir. İlgili yazında kente ilk kahvenin 1551 yılında getirilmesine rağmen Tophane gümrüğünden içeri sokulmadığı vurgulanmaktadır. İstanbul'da açılan ilk kahvehaneler, okur-yazarların, dönemin kibar ve münevver insanlarının devam ettiği birer kültür merkezi olarak faaliyet göstermiştir (Göncüoğlu, 2008). 
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2.2. Cumhuriyet Sonrası Dönemde Yiyecek-İçecek Sektörü 


2.2.1. Planlı Dönem Öncesi Yiyecek-İçecek Sektörü 


Cumhuriyet'in ilanından sonra her alanda olduğu gibi ekonomi ve sosyal alanda da önemli gelişmeler söz konusu olmuştur. Ekonominin canlanması, ticaret ve tarım alanındaki gelişmeler ile sosyal yaşantının değişmeye başlaması ailelerin dışarıda yemek yeme davranışlarına da yansımış ve bu alanda ürün ve hizmet sunan işletmelere olan talebin artmasına zemin hazırlamıştır. Talebin artması yeni yatırımcıların dikkatini çekmiş ve daha önce yabancıların ağırlıkta olduğu bu alanda yeni işletmelerin açılmasına hız kazandırmıştır. Ortaya çıkan 
ilk örneklerin aile işletmeleri olduğu görülmektedir. Özellikle 1923 yılında 1135 
delege ile toplanan Türkiye İktisat Kongresi'nde alınan kararlar (Şahin,1995: 34) ekonomiye yön vermeye başlamış ve bunun yiyecek-içecek sektöründe de bir takım yansımaları görülmüştür. N 

Cumhuriyet'in modernleşmeyi esas alan niteliğine göre zorunlu olan kültür değişiminin, ülke genelinde benimsenmesi ve kentsel uygulamalara aktarılmasında, eğlence mekânlarının etkin bir araç olduğu görülmektedir. Böylece Cumhuriyet'in ideolojisine uygun mekânlar yaratılarak kalıcı hale getirilmesine ve radikal reformlarla gündelik yaşamın modemleştirilmesine önem verildiği (Gültekin ve Onsekiz, 2005: 138) dikkat çekicidir. Hem sosyal hem de ekonomik gelişmeler başkalarıyla aynı ortamları paylaşma olgusunu da yaygınlaştırmıştır. 
Talebin düşük olduğu ve belli mekânlarda sınırlı kalan yiyecek-içecek işletmelerinin tüm ülkede hızla açılmaya başladıkları görülmektedir. Cumhuriyet'in özellikle kadın hakları konusunda da önemli yenilikler getirmesi kahve kültürünün bu kesim tarafından ilgi görmesine zemin hazırlamıştır. Ayrıca tüm alanlarda yeni ve farklı alışkanlık ve modaların ortaya çıkması da bu döneme rastlamaktadır. 

Eğlence mekânlarında çeşitlilik ve sayıca artış yeni lokantaların, barların ve eğlence yerlerinin açılmasına önderlik etmiştir. Ankara'nın başkent olması İstanbul'daki kültür zenginliğinin bu kente de yönelmesine hız kazandırmıştır. 
Örneğin, Ankara Ulus'ta 1925'de Fresko'nun Barı ile 1926'da Elhamra Barı ilk açılan işletmeler arasında gösterilmektedir. Bu mekânlar, seçkinlerin ii na uygun olmadığı için, bir emirle İstanbul'dan getirilen paba Karpiç e, önce Taşhan'ın avlusunda, daha sonra Belediye Dükkânları Sitesinde, Karpiç Lokantası açtırılmıştır. Politik kadroların ve bürokratların, bu yeni mekânları kullanarak, balolara ve genel düğünlere katılarak halka örnek olmaları beklendiği için bu tür mekânların, devlet desteği ile oluşturulduğu bilinmektedir (Gültekin ve Onsekiz, 2005: 139). 
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Cumhuriyet'in ilanından sonra başlayan kalkınma döneminde yeni iş sahalarının ortaya çıkması ve istihdam olanaklarının artması çalışan nüfusu da olumlu yönde etkilemiştir. Yabancılara tanınan ticari hakların ülke esnafına da uygulanmasının ardından özellikle küçük aile işletmeleri ile başlayan restoran akımı, batıdaki gelişmelere paralel yeni eğlence yerleri ve lüks nitelikli tesislerin açılmasıyla devam etmiştir. Ürün çeşitliliği ve ailelere yönelik tesislerin sayısında da bu dönemde dikkat çekici rakamlara ulaşılmıştır. Bununla birlikte genel olarak açılan tesislerin Avrupa'daki emsalleriyle nitelik ve nicelik açısından rekabet edecek durumda olduğunu söylemek oldukça güçtür. 


Şekil 2. Restoran Endüstrisinin Gelişimi 


RESTORAN 
ENDÜSTRİSİNİN 
GELİŞİMİ 


e Büyük ortaklıklar ve i bağımsız restoran işletmelerinin sayisal artışı 

e Aile işletmelerinin güçlenmesi 

e Öğle ve akşam yemekleri için dışarıda yemek yemenin yaygınlaşması 

e Kalite odaklı anlayışın gelişmesi 

ə Zaman odaklı anlayışın yaygınlaşması 


o Tüm alanlarda sert reka- | 
| bet koşulları | 


1990”dan 
Günümüze 


° Yerel ve mülkiyet sahip işletmeler(Aile işletmeleri) 
e Nadiren ailelerin dışarıda yemek yemeye gitmeleri 
“e Sınırlı ortaklıklar 


1960-1990 


e Zincir işletmeler ve imtiyazlı ortaklık işletmelerinin gelişmesi 

9 Öğle ve akşam yemeği müşterilerinin 
ayrılması 

e Kaliteli servis ve iş yemeklerinin doğuşu 

e Güçlü rekabet 


Kaynak: Brown, B. (2008). President Profit Strategies & Solutions Inc., Strategies & Solutions, Inc. (11.02.2008). 


Türkiye'de yiyecek ve içecek sektöründeki gelişmelerin bir bakıma küresel hareketlere paralel bir çizgi izlediği söylenebilir. Dünyadaki yeni eğilimler, moda ve alışkanlıklar ile ekonomik ve politik krizler tüm dünya ekonomisine yön verdiği gibi yiyecek-içecek sektörünü de yakından etkilemiştir. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıkan catering (dışarıya yiyecek sağlama hizmeti) 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hizmeti diğer ülkelerde olduğu gibi, ülkemizde de yaygınlaşmaya başlamıştır. 
Yine aynı dönemlere rastlayan taverna anlayışı gecikmeli de olsa Türkiye'ye de ulaşmış ve gelir durumu yüksek kesime hitap eden çok sayıda işletmenin açılmasına zemin hazırlamıştır. Şekil 2'de tüm dünyada bu sektörün gelişmesine ilişkin dönemler sunulmuştur. 

Şekil 2'de de görülebileceği gibi, özellikle restoran işletmelerinin 1900'lü yıllardan bugüne kadar olan gelişimini üç dönem içerisinde ele almak mümrkündür. 1960 yılına kadar olan süreçte özellikle iki büyük dünya savaşı ve sonucunda da ekonomik krizlerin yaşandığı dönem söz konusudur. Bu süreçte aile işletmeleri dikkat çekerken, yerli ve yabancı ortaklıkların oldukça sınırlı olduğu görülmektedir. 1960 yılından 1990 yılına uzanan süreç Türkiye açısından da önemlidir. Sınırlı kesimin sınırlı sayıda ve nitelikteki tesislerden yararlanmasının ardından çıkarılan yeni teşvik yasalarıyla birlikte değişim süreci de hız kazanmıştır. 


2.2.2. Planlı Dönem Sonrası Yiyecek-İçecek Sektörü 


Turizmin kalkınma planları içerisinde yer alması bir bakıma yiyecek-içecek sektörünün de gelişmesine ve çeşitlenmesine zemin hazırlamıştır. Yabancı yatırımların özendirilmesi sonucunda özellikle uluslararası zincir işletmelerin yaygınlaşması ve Türkiye'de işletme açmaları da bu dönemlere rastlamaktadır. 
Planlı dönem boyunca turizm ayrı bir olgu olarak ele alınmasına ve beş yıllık dönemlerle yapılan planlarda turizme kimi zaman öncelik verilmesine rağmen bu alanda 1980'li yıllara kadar önemli bir gelişme sağlanamamıştır. 
1980'den sonra başlayan turizm atılımı, sadece sahil kenarlarında kurulan tatil işletmelerine öncülük etmekle kalmamış aynı zamanda kentlerde de konaklama, eğlence ve yeme-içme tesisleri konusunda önemli atılımların gerçekleşmesine yardım etmiştir. Türkiye'de planlı dönem aynı zamanda özellikle İuzlı yiyecek modasının tüm dünyada yaygın hale geldiği döneme rastlamaktadır. 1985 
yılında İstanbul'da ilk hızlı yiyecek sunan tesisin açılmasının ardında bu alanda da Türkiye'de hızlı büyüme süreci başlamıştır. Şekil 2'de de görülebileceği gibi zincir işletmeler ve franchising (isim hakkı) işletmelerin bu dönemde sayısal artışı dikkat çekmektedir. Turizmin kalkınma planları içerisinde yer bulması ve özellikle 1980'li yıllardan sonraki gelişmelerin yiyecek-içecek sektörüne yansımalarını şu şekilde özetlemek mümkündür: 
a) Deniz kenarındaki arazilerin turizme açılması ve tahsis edilen krediler ile konaklama işletmesine paralel olarak, restoran, bar ve eğlence yerleri sayısında önemli artışlar meydana gelmiştir. 
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b) Kentleşme olgusunun hız kazanması beraberinde kırsal alandan şehirlere olan göçü hızlandırmış, başta etnik restoranlar olmak üzere çok sayıda işletmenin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. 

c) Sosyalleşme kavramına uygun olarak özellikle ailelerin talep ettiği yemek ve eğlenceyi bir arada sunan işletme sayısında önemli artışlar olmuştur. 

d) Sanayileşme ve okul sayısının artmasıyla birlikte, dışarıya yiyecek sağlayan işletmeler önem kazanmıştır. 

e) Çalışma hayatına bayanların da katılmasıyla birlikte, Avrupa'da olduğu gibi dışarıda yemek yeme olgusu yeni bir ivme kazanmıştır. 

f) Yabancı sermaye ya da ortaklık anlayışıyla kurulan işletmeler karşısında rekabeti amaçlayan işletmeler niteliklerini yükseltme çabası içerisine girmişler ve yüksek kalitede işletmelerin kurulmasına öncülük etmişlerdir. 

8) Ürün ve hizmette kalite anlayışı, rekabete de yansımış ve işletmeler en iyiyi sunabilme yarışı içerisine girmişlerdir. 

h) Alkollü ve alkolsüz iş yeri sayısı önemli ölçüde artmıştır. 

i) Zamanın değerli hale gelmesi özellikle hızlı yemek sunan işletmelere ilgiyi arttırmıştır. 

j) Sağlanan teşvikler özellikle Bakanlık belgeli tesislerin artmasına yol açmıştır. 

k) Yeni ürünlerin keşfi, moda, zevk ve alışkanlıklar işletme sahiplerini her zaman yenilikçi olmaya sevk etmiştir. 

) Sabah, öğle ve akşam yemeği müşterileri ayrılmıştır. Bu ayrım ürün ve hizmet kalitesi seçiciliği üzerinde de rol oynamıştır. 

m) Konaklama işletmeleri de gelirlerini artırmak amacıyla yiyecek-içecek ile ilgili ürün çeşitlerini artırmaya yönelmişlerdir. 

n) Yiyecek-içecek işletmelerinin artması, bu işletmelere girdi veren diğer sektörleri de canlandırmış ve yeni iş ve istihdam alanlarının ortaya çıkmasını kolaylaştırmıştır. 

o) İşletme sayısının fazlalığı sert rekabet koşullarını da beraberinde getirmiş ve bazı işletmeler ortaklık ya da birleşme yoluna gitmişlerdir. 

Planlı dönem boyunca sağlanan olanaklar sayesinde yakalanan hızlı büyüme ve gelişme özellikle kalite standartlarının yakalanması konusundaki sıkıntıları da beraberinde getirmiş olsa da, bu sıkıntıların aşılmasında turizmle ilgili açılan eğitim kurumları önemli roller oynamıştır. Gelen turist sayısında yaşanan önemli artışlar sayısal büyümeyi hızlandırmıştır. Dünyadaki rekabet olgusu turizm pastasından daha fazla pay alabilme yarışına dönüşmüştür. Sayı-Sal artış yerine kalite seviyesinin yükseltilmeye çalışıldığı günümüzde yiyecek- 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içecek sektörü de kendisine çeki düzen vererek kalite odaklı anlayışı rekabetin en önemli unsuru olarak görmektedir. 


Sonuç ve Öneriler 


Yiyecek-içecek sektörü, en önemli gereksinimlerden birisi olan yeme-içme olgusuyla başlamış ve her geçen yıl büyüyerek ve çeşitlenerek günümüze kadar ulaşmış önemli bir ticaret alanıdır. Yiyecek-içecek gereksinimlerinin varlığı ve sürekliliği sektörün de her dönemde farklı koşullar altında yoluna devam etmesini sağlamıştır. Küreselleşmenin yaygınlaştığı bu yüzyılda farklı anlayışa sahip işletme sayısındaki artış, ekonomi açısından sınırların kalkması ve yeni ürünlerin keşfi beraberinde sert rekabet koşullarını da getirmiştir. İşletmeler için yüksek gelir sağlamak kadar ayakta kalabilme uğraşı da önemli hale gelmiştir. 

Şarap ve kahve evleri gibi önemli ürün ve işletmelerin ana vatanı kabul edilen ülkemizde, sahip olunan bu varlıklara karşı yeterli ilginin gösterilmemesi ve önlemlerin alınmasında geç kalınması, avantaj sağlanabilecek konumun ortadan kalkmasına yol açmıştır. İlk açılan tesislerin özellikle sosyal fayda amaçlı olması ve devamlılığının sağlanamaması, Avrupa'daki gelişmelere ve değişimlere ayak uydurmayı geciktirmiştir. Ticari işletmelerdeki rekabet koşulları ve ayakta kalabilme savaşının varlığına rağmen, ülkemizde daha çok ev ortamında yemeğin tercih edilmesi, zevkten daha çok ihtiyaçlara yönelik yiyecek-içecek üretimi ve sunumu ve sadece yolcular ve gelir düzeyi düşük kesime yönelik açılan bu işletmeler modern anlayışla tanışmayı bir bakıma geciktirmiştir. Bununla birlikte turizm olgusunun yaygınlaşması ve kentleşme oranındaki artış, yiyecek-içecek sektörünün de dikkat çekici rakamlara ulaşmasına zemin hazırlamıştır. Çalışma hayatı, alışkanlıkların devam ettirilmesi, sosyalleşme ile birlikte devlet tarafından sağlanan destekler bu alana olan arz ve talebin artmasını sağlamıştır. 

Gelecek dönemde sektörün küresel rekabete ayak uydurabilmesi ve uluslararası konum sağlayarak koruyabilmesi için kamu ve özel sektör tarafından yapılması gereken çalışmaları şu başlıklar altında toplamak mümkündür: 

e Devlet bu alandaki destek çabalarına devam etmeli ama bununla birlikte denetim mekanizmasını da daha güçlü hale getirmelidir. 

ə Haksız rekabeti engellemek için gerekli önlemler alınmalıdır. 

e Özellikle Türk mutfak kültürüne ait ürünler için patent alma girişim ve çabalarına hız verilmelidir. 

e Her şey dâhil sisteminin bağımsız yiyecek-içecek işletmeleri üzerindeki olumsuz etkilerini giderecek yeni önlemler alınmalıdır. 
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e Fiyatta rekabetin hız kazandığı günümüzde, sağlıksız koşullara sahip işletmelere yönelik gerekli yaptırımlar uygulanmalıdır. 

e Uluslararası fuar ve sergilerde Türk mutfağını tanıtıcı faaliyetlere daha fazla önem verilmelidir. 

e Akademik alandaki çalışmalar desteklenmelidir. 

e İşletmeler modayı takip etmek yerine moda yaratan konuma gelecek planlamalar yapmalıdır. 

e .Sayısal çoğunluk yerine nitelikli işletme anlayışı geliştirilmelidir. 
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Onuncu Bölüm 


TÜRKİYE'DE TURİZM ÖRGÜTLENMESİ 


Yrd. Doç. Dr. İsmet KAYA" 


Özet 


Bu bölümde örgüt kavramı irdelenerek turizm sektöründe örgütlenmenin nasıl oluştuğu, örgütlerin sektördeki yeri ve önemi anlatılmaktadır. Özellikle 1980'li yıllardan sonra önem kazanmaya başlayan ve hızlı bir gelişme gösteren örgütlerin turizmde ortaya çıkış nedenleri, nasıl yapılandıkları ve faaliyetleri üzerinde durulmaktadır. Türkiye'de turizm sektöründe ortaya çıkan yerel, bölgesel ve ulusal örgütlerin yanında uluslararası organizasyonlar da ele alınarak kıyaslama yapılmasına imkan tanınmıştır. Konular ele alınırken önce örgüt kavramı üzerinde durulmuş, daha sonra sektörde ortaya çıkan örgütler Cumhuriyet öncesi ve sonrası olarak anlatılmıştır. 


Bölümün Amacı 


Bölümün temel amacı sektördeki hızlı gelişmeler karşısında ortaya çıkan sorunların çözümünde aktif olarak yer alan örgütlerin önemini ve kısa bir geçmişi olan Türk turizm tarihinde nasıl bir rol üstlendiklerini ortaya koymaktır. Diğer önemli amaçlar arasında turizm örgütlerinin oluşumu üzerinde bilgi vermek, ulusal ve uluslararası örgütleri kıyaslamak, örgütlenmenin yapısal sorunlarına değinmek ve benzeri konular yer almaktadır. Örgütlerin tarihsel gelişim süreci incelenirken, bunların ortaya çıkış nedenleri de irdelenmektedir. En önemli amaçlardan birisi de sağlıklı bir şekilde örgütlenmiş turizm sektörü ile örgütlenmesi zayıf sektör karşılaştırılmasının yapılarak “iyi bir örgütlenmenin” önemini ortaya koymaktır. 


Giriş 


Toplumların gerekli örgütsel yapılar olmadan başta sosyal, kültürel ve ekonomik olmak üzere hiçbir alanda yeterince ilerleme sağlaması mümkün değildir. 
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Nitekim turizm sektöründe gelişmiş ülkelere bakıldığında, sektörün alt dilimlerinde birbirleriyle uyum içinde olan çok sayıda iyi örgütlenme modellerinin mevcut olduğu göze çarpmaktadır. Bu sadece turizm sektörü için değil, diğer sektörler için de geçerli bir durumdur. Gelişmiş ülkelerin örgütlenme konusunda Türkiye'den çok daha ileride oldukları ve bu konuda çeşitli dernek, birlik, vakıf gibi örgütlerin temellerini önceden attıkları görülmektedir. Buna örnek olarak, 1907 yılında kurulan Britanya Konaklama Birliği (BHA) (www.bha.org.uk, 20.12.2007) ve 1949 yılında kurulan İngiltere Otel ve Catering Enstitüsü (daha sonra 1971 yılında kurulan Uluslararası Otel ve Catering Yönetimi Birliği -HCIMA-nin oluşumuna katılmıştır) (www.hcima.org.uk, 20.12.2007) gösterilebilir. Türkiye'de ise turizm alanındaki örgütler oldukça yeni sayılır. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu ve TURSAB hariç, Türkiye'deki örgütlerin büyük çoğunluğu son 20-30 yıllık dönemde ortaya çıkmıştır. Bu durum, Türk turizm sektöründeki kantitatif ve kalitatif gelişmelerin 1980'li yıllardan sonra sıçrama yapması ile paralellik arz etmektedir. Sektördeki hızlı gelişme ile beraber ortaya çıkan birçok sorunun çözümünde örgütlere büyük ölçüde gereksinim duyulmuştur. Bu aynı zamanda sektörel örgütlenme ihtiyacının sektörün gelişme seviyesine göre ortaya çıktığıru göstermektedir. Nitekim, turizm sektöründeki örgütlenmeler de bu duruma uygun bir şekilde doğmuş ve gelişmiş, sektörün gelişmesi ile önceden öngörülemeyen bir çok sorun ve problemin gerek özel gerekse kamu sektöründeki örgütlenmeler vasıtasıyla tespit edilmesi amaçlanmıştır. 

1980'li yıllara kadar turizm sektöründe yeterince gelişme sağlanamamasırın en önemli nedenlerinden biri sektöre gerekli ivmeyi kazandıracak örgütlerin eksikliğidir. 1980 öncesi dönemlerde, ülke turizmi adına yapılan faaliyetler genellikle bireysel çabalardan oluşuyordu. Ülke turizminin tanıtılması ve pazarlanması kolektif ve organize olmaktan ziyade bireysel çabalara dayandığı için, gelen turistlerin çoğu da Türkiye'yi egzotik ve keşfedilmemiş bir ülke olarak tanımlıyor, ziyaretlerinin temel amacını bu merak duygusu oluşturuyordu. 

Orgüt ya da bir başka ifadeyle organizasyon kavramı ile ilgili çok sayıda tarım yapılmıştır. Bunların bazıları şöyledir: 

Organizasyon ya da örgüt, herhangi bir işletme ya da kurumda sistemin amaçlarına ulaşması için çeşitli görevleri yapmak üzere gerekli bölümlerin oluşturulmasıdır. Oluşturulan bölüm ya da departmanlar aynı zamanda birbirleriyle uyumlu çalışmalıdır(Eren,1993: 110). 

Bir başka tanıma göre de örgüt “bir grup insanın birbirine bağımlı bir biçimde bir amaca hizmet etmeleridir. Başka bir ifade ile örgütler bir bina ya da fiziksel yapılar değil, birlikte bir amaca ulaşmaya çalışan varlıklardır”(Özkalp ve Kırel, 2003: 5). 
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Bir başka görüşe göre örgüt çok sayıda üyeden meydana gelen sosyal bir sistem içinde amaca yönelik yönetim faaliyetlerini ve bu faaliyetleri gerçekleştiren kurumun kendisini ifade etmektedir. Bu yaklaşımın içinde hem fonksiyonel hem de kurumsal örgüt kavramı mevcuttur.(Asunakutlu ve Coşkun, 2000: 21). 

Örgütler aynı zamanda sosyal varlıklar, amaca yönelik olanlar, bilinçli bir şekilde yapılaşan ve faal sistemlerle koordineli olanlar ve dış çevreyle bağlantılı olanlar şeklinde de tanımlanabilir (Daft, 2000: 12). 

Bir örgütün meydana gelmesi için birden fazla bireyin olması gerekmektedir. Bu bireyler aynı zamanda ortak amaçlar doğrultusunda faaliyet göstermek durumundadırlar. Turizm sektöründe yer alan örgütler de yukarıda yapılan tanımlamalara uygun olarak, ilişkili oldukları faaliyet alanlarında belirli amaçlara hizmet etmek için ortaya çıkmışlardır. Örgütlerin amaçları bazen birbirlerinden farklı olsa da, tüm bu amaçlar doğrudan ya da dolaylı olarak turizm sektörünün daha iyi kalkınmasına hizmet etmektedir. 

Takip eden konular “Türk Turizm Tarihi İçinde Turizm Sektöründe Örgütlenme” ana başlığı altında iki temel alt başlık altında ele alınmıştır. Bu başlıklar turizm sektöründe yer alan örgütlerin tarihsel süreç içinde gelişimine göre şekillendirilmiştir. İlk olarak Cumhuriyet öncesi Türk turizmindeki örgütlenme faaliyetlerinden bahsedilmekte, daha sonra Cumhuriyet dönemindeki gelişmeler planlı dönemler öncesi ve sonrası olarak iki ayrı kategoride incelenmektedir. 
Sonuç ve öneriler kısmında konuya dair tespitlerin bir değerlendirilmesi yapılmakta ve çeşitli öneriler sunulmaktadır. 


1. Turizm Sektöründe Örgütlenme 


Vatandaşların gönüllü olarak devlete ve kamu görevlerine yardımcı olmak için ulusal düzeyde kurdukları gönüllü organizasyonlar, vakıflar, dernekler, hayırsever kuruluşlar kulüpler vb. ile uluslararası düzeyde kar amacı gütmeyen kuruluşlar üçüncü sektör (sosyal sektör) olarak da adlandırılabilmektedir. Bu kuruluşların doğmasının temel nedenlerinden birisi devletin, halkın tüm sosyal ihtiyaçlarını yeterince etkin bir şekilde karşılayamamasıdır (Gökbunar ve Erdal, 1997: 1). Sivil toplum kuruluşları olarak da kullanılan bu kavram Avrupa'da “Non- Govermental Organizations-NGOs”, ABD'de de ise “Public Voluntary Organizations-PVOs” olarak kullanılmaktadır. İlki devlet dışı örgütler, ikincisi ise gönüllü kamu kuruluşları anlamına gelmektedir(Tosun, 2007: 4). 

Örgütleme kavramına turizm açısından yaklaşıldığında, turizm kuruluşları arasında ilişki sağlayan, aracılık fonksiyonu niteliğini taşıyan, kurum ve kuruluşların faaliyetlerini koordine eden ve onların üstünde yetkiye sahip olan oluşumlar turizm örgütleri olarak ifade edilmektedir(Olalı ve Korzay, 1993: 13). 
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Şekil 1. Turizm Örgütleri 


Turizm Örgütleri 


Özel Sektör Örgütleri 


Kamu Turizm 
Örgütleri 


Turizm örgütlerinin oluşumu genellikle Şekil 1'de gösterildiği gibidir. Turizm örgütleri kamu ve sivil toplum (veya özel sektör) örgütleri olarak ikiye ayrılmaktadır. Kamu kurumları da kendi aralarında uluslararası ve ulusal düzeyde ikiye ayrılmaktadır. Örneğin, T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı ulusal düzeyde bir örgüt, Dünya Turizm Örgütü ise uluslararası düzeyde faaliyet gösteren bir örgüt niteliğini taşımaktadır. Turizmdeki özel sektör örgütleri ise yine ulusal ve uluslararası düzeyde hem yatay hem de dikey olarak faaliyette bulunmaktadır. Aynı iş kolunda faaliyet gösteren oluşumlar yatay, farklı iş alanlarında faaliyet gösterip aynı çatı altında örgütlenen kuruluşlar ise dikey örgütlenmeleri ifade etmektedir. Örneğin, Uluslararası Otelciler ve Restoranlar Birliği (H&RA) dikey, Profesyonel Turist Rehberleri Birliği (TUREB) ise yatay bir sivil toplum örgütüdür. 

Özel sektör örgütleri dört kategoride incelenebilir(www.ih-ra.com, 24.08.2007): 
e Uluslararası ticari birlikler: Uluslararası Seyahat Acentaları Birlikleri Derneği(UFTAA), Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği(JATA). 
ə Şemsiye Organizasyonlar: Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi(WTTO). 
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e Bölgesel Organizasyonlar: Avrupa Oteller, Restorantlar, Kafeler Birliği(HOTREC), Pasifik Asya Turizm Birliği(PATA), Karadeniz Turist Rehberleri Birliği (KARDER). 

e Yatay Organizasyonlar: Otel Elektronik Dağıtım Ağı Birliği(MEDN A). 

Turizm örgütleri coğrafi olarak (uluslararası, küresel bölgeler, ulusal, bölgesel 

ve yerel), kamu, özel ya da karma, faaliyet alanlarına göre (organizatörler, planlamacılar, araştırmacılar, eğitimciler, tedarikçiler, pazarlamacılar, danışmanlar, yayıncılar, tüketici örgütleri, profesyonel birlikler gibi), alt sektörler açısından (ulaşım, acenta, konaklama, rekreasyon ve animasyon) ve kar ya da kar amaçlı olmayan kuruluşlar olarak ta sınıflandırılabilir(Melntosh, v.d., 1995: 71). 


1.1. Cumhuriyet Öncesi Dönemde Turizm Örgütlenmesi 


Türk toplumunda örgütlenme, özellikle Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde, gönüllülük anlayışına dayalı olarak bir hayli etkin olan vakıf müesseseleri şeklinde yürütülmüştür. Bu örgütlenme anlayışı ticaret yollarında kervansarayların desteklenmesi nedeniyle ekonomik ve sosyal anlamda önemli işlevler üstlenmiştir. Daha sonra esnafların mesleki dayanışma olarak ortaya çıkardığı birlikler olan loncalar ise hem sivil toplum örgütü hem de yerel kamu hizmeti gören kurumlar olarak hizmet vermiştir. Bugünkü anlamda turizm faaliyetleri o dönemlerde olmadığı için bu konuda bir örgütlenme de söz konusu olmamıştır. 
Cumhuriyet öncesi yakın dönemde de turizm sektöründe örgütlenmeden pek fazla söz edilemez. İlgili dönemin şartlarından dolayı insanların seyahate 


. çıkma oranlarının çok düşük olması ve dolayısı ile turizm sektörünün o dönem 


itibarı ile ülke ekonomisinde yer almaması bunun başlıca nedenlerindendir. 
Bununla birlikte, 1846 yılında İstanbul'daki Aya İrini Kilisesinin Askeri Müzeye dönüştürülmesi, 1853 yılında yine İstanbul'da Sergi-i Umumi Osmani adı ile ulusal bir fuarın açılması ülkemizdeki turizm faaliyetlerinin başlangıcı olarak kabul edilmektedir(Barutçugil, 1984: 197). Fuar ve müzenin açılmasında dikkati çeken husus bu teşebbüslerin belirli bir organizasyonu gerektirmesidir. Dolayısı ile bu girişimler ilk örgütsel turizm faaliyetleri olarak da düşünülebilir. Daha sonra Birinci Dünya Savaşı'nın da çıkması ile ortaya çıkan güvensizlik ve kaos ortamı Cumhuriyetin kuruluşuna dek turizm hareketlerinin gelişmesini çok büyük ölçüde engellemiştir. 
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1.2. Cumhuriyet Sonrası Dönemde Turizm Örgütlenmesi 
1.2.1. Plansız Dönemdeki Gelişmeler 


Bu dönemde ortaya çıkan ilk kayda değer gelişme Atatürk'ün de desteği ile 
1923 yılında kurulan ve ilk Türk turizm örgütü sıfatını taşıyan “Türk Seyyahin 
Cemiyeti”“dir. Bu derneğin kuruluş amaçlarından en önemlisi o yıllarda yabancı rehber ve tercümanların Türkiye aleyhine yaptıkları olumsuz propaganda ve tanıtımları önlemek için yerli rehber ve tercüman yetiştirmek idi. 1930 Yılında Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu adını alan dernek, başta ülkeyi yabancılara tanıtmak, araştırma ve yayınlar yapmak ve tarihi eserleri korumak gibi çok faydalı görevleri başarıyla yerine getirmiştir (Andaç, 2004: 5). O dönemde Türkiye'de henüz bir turizm sektörünün varlığından söz edilemeyeceğinden, bu derneğin özellikle ülke imajının düzeltilmesinde ve turizm sektörünün gelişmesinde öncü bir rol oynadığı söylenebilir. Türkiye'de kamu yönetiminde turizm sektörü ilk kez 1934 yılında gündeme gelmiştir. Bu tarihte İktisat Bakanlığı bünyesinde yer alan “Türk Ofisi” dairesine bağlı olarak “Turizm Bürosu” oluşturulmuştur. Genellikle propaganda, neşriyat ve turizm faaliyetleri ile ilgilenen bu büro, 1938 yılında “Türk Ofisi” içinde yer alan “Neşriyat ve Propaganda” servisine bağlı bir “Turizm Masası” şubesi olarak anılmaya başlanmış, bu şube de 1939 yılında kurulan “Ticaret Vekaleti”'nin içinde “Turizm Şube Müdürlügü”ne dönüştürülmüştür. Turizmle ilgili faaliyetler 1940 yılında Başbakanlığa bağlı “Matbuat Umum Müdürlüğü” bünyesinde devam etmiş, 1943 yılında da “Basın-Yayın Umum Müdürlüğü” içindeki “Turizm Dairesi”'ne devredilmiştir. 
Basın-Yayın Umum Müdürlüğü 1949 yılında Basın-Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü'ne dönüştürülmüştür, “Turizm Dairesi” bu müdürlük içinde yer almış, yine bu Müdürlüğe bağlı olarak “Turizm Danışma Kurulu” oluşturulmuştur. 
Bu Müdürlük 1957 yılında kurulan Basın-Yayın ve Turizm Bakanlığı'na bağlanmıştır. Bunlara ilave olarak 1957 yılında “Türkiye Turizm Bankası” kurulmuş, bankanın ismi 1960 yılında “T.C Turizm Bankası” olarak değişmiştir(Andaç, 2004: 6-7). 

Cumhuriyet sonrası plansız dönemlerde turizmde örgütlenmenin kamu yönetimi alanı ile sınırlı olduğu görülmektedir. 1923-1949 yılları arasında geçen süreç kamu alanında turizmin nasıl örgütlenmesi gerektiği sorusuna cevap aramakla geçmiştir. Mevcut örgütlenmeler de genellikle ülkenin tanıtımı ve yabancıların olumsuz propagandalarının engellenmesi üzerine odaklanmış, turizmin ekonomik, sosyal ve kültürel yönleri ihmal edilmiştir. 1949 yılında ilk defa “Genel Müdürlük” seviyesinde bir örgütlenmenin ortaya çıkması ile turizm faaliyetlerinin daha etkin bir şekilde sürdürülmesi hedeflenmiş, 1957 yılında “Bakanlık” seviyesine yükselmesi ile beraber turizmde ciddi bir örgütlenme sürecinin ilk adımları atılmıştır. Buna rağmen, bu tarihe kadar turizm faaliyetlerinin devamlı basın-yayın-neşriyat-propaganda gibi faaliyetlerle birlikte dolaylı olarak anıldığı, muğlak bir örgütlenme sürecinin yaşandığı, doğrudan turizm faaliyetlerine yönelik bir örgütlenme modelinin henüz oluşmadığı görülmektedir. 


1.2.2. Planlı Dönemlerde Turizm Örgütlenmesi 


Planlı dönemlerin başlangıcı ile birlikte turizmde kamu düzeyinde en büyük örgütlenme 1963 yılında T.C Turizm ve Tanıtma Bakanlığı'nın kurulması ile başlamıştır. Bakanlık 1983 yılında Kültür Bakanlığı ile birleşerek T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı adını almış, 1989 yılında ise T.C Turizm Bakanlığı olarak isim değiştirmiştir. 16.04.2003 tarih ve 4848 sayılı “Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun” ile tekrar “Kültür ve Turizm Bakanlığı”na dönüştürülmüştür. Kanunun 2. maddesine göre Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın görevleri şunlardır: 

ə Milli, manevi, tarihi, kültürel ve turistik değerleri araştırmak, geliştirmek, korumak, yaşatmak, değerlendirmek, yaymak, tanıtmak, benimsetmek ve bu suretle milli bütünlüğün güçlenmesine ve ekonomik gelişmeye katkıda bulunmak, 

e Kültür ve turizm konuları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarını yönlendirmek, bu kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, yerel yönetimler, stvil toplum kuruluşları ve özel sektör ile iletişimi geliştirmek ve işbirliği yapmak, 

e Tarihi ve kültürel varlıkları korumak, 

e Turizmi, milli ekonominin verimli bir sektörü haline getirmek için yurdun turizme elverişli bütün imkânlarını değerlendirmek, geliştirmek ve pazarlamak, 

e Kültür ve turizm alanlarında her türlü yatırım, iletişim ve gelişim potansiyelini yönlendirmek, 

o Kültür ve turizm yatırımları ile ilgili taşınmazları temin etmek, gerektiğinde kamulaştırmak, bunların etüt, proje ve inşaatını yapmak, yaptırmak, 

e Türkiye'nin turistik varlıklarını her alanda tanıtıcı faaliyetler ile her türlü imkân ve araçlardan faydalanarak kültür ve turizmle ilgili tanıtma hizmetlerini yürütmek, 

e Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak. 

Yukarıda anılan görevlerden eğik olarak belirtilen cümleden de anlaşılacağı gibi sivil toplum kuruluşlar: ile işbirliğinden bahsedilmekte, bir kamu ör- 


Mpa: 
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turizm örgütleri açısından son derece önemlidir. Bunun yarında, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile olan işbirliğine de değinilmektedir. 

Yine aynı kanunun 3.maddesine göre Bakanlık teşkilatı merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı ile bağlı kuruluşlardan meydana gelmektedir. Merkez teşkilatı ana hizmet birimleri, danışma ve denetim birimleri ile yardımcı hizmet birimlerinden oluşmaktadır(mad.4). Ana hizmet birimleri şunlardır: 

se Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, 

o Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, 

e Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, 

e Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü, 

o Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, 

o Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü, 

e Tanıtma Genel Müdürlüğü, 

e Milli Kütüphane Başkanlığı, 

e Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, 

Kültür ve Turizm Bakanlığı dikey bir yapılanma modeli ile kurulan ve bürokratik bir yaklaşımın hâkim olduğu bir kuruluştur. Bu tür örgütlerde gelişen iç ve dış şartlara göre ayak uyduracak değişimleri gerçekleştirmek zorlaşmakta ve zaman içerisinde kaçınılmaz olarak örgütsel hantallaşma meydana gelmektedir. Ayrıca, bu tür örgütlerde çevreye uyum ve değişimle ilgili farklı yaklaşımlar söz konusu olmaktadır. Bu yaklaşımlardan biri olan “popülasyon ekolojisi” yaklaşımı; örgütleri bir grup olarak ele almakta ve bu grup ile çevre arasındaki ilişkileri irdelemektedir. Bu yaklaşımın ele aldığı kavramlar arasında yer alan “katılık-eylemsizlik” veya “yapısal katılık” terimi canlı bir organizmanın değişim ve hareket yeteneğini kaybetmesini ifade etmektedir. Bunun nedenleri şunlardır(Koçel, 2003: 263-265): 

e Sabit Yatırımlar, 

e Uzmanlaşmış personel sayısı, 

e Organizasyon yapısı içinde oluşan güç dengeleri, 

e Diş çevreden gelen veri ve bilgi yetersizliği ve 

e Prosedür ve iş yapma usulleri ile şekillenen örgüt kültürü. 

Bu yaklaşımın özünü çevreye uyum hedefi oluşturmaktadır. Birçok yönetim stratejilerinin ortaya çıkış nedeni de budur. Dolayısı ile çevreye uyum sağlayan ayakta kalırken bunu başaramayan örgütler ya pasifize olarak etkinliğini kaybedecek, ya da yok olacaktır. Katılık ya da çevrenin ihtiyaçlarına cevap verememe durumunda bunu giderecek çeşitli stratejilere ihtiyaç duyulacaktır (Sarvan v.d., 2003: 102). 

Özel sektörde Türkiye'deki en büyük turizm örgütlerinden birisi Türkiye Otelciler Federasyonu olarak bilinen TÜROFED'dir. 2005 yılında ülkenin çeşitli 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bölgelerinde farklı isimler altında faaliyet gösteren otelciler dernekleri tek bir çatı altında birleşmiştir. Otelciler bu oluşumdan önce TUROB ve TÜROB isimleri altında iki farklı derneğin çatısı altında faaliyetlerini sürdürüyorlardı. Yaklaşık 1900 tesis ve 350 bin civarında yatak kapasitesi ile ülkenin en büyük şemsiye örgütü durumunda olan TÜROFEDYin çatısı altında birleşen dernekler şunlardır: 

ə Merkezi İstanbul'da bulunan Turistik İşletmeciler, Otelciler ve Yatırımcılar 

e Birliği (TUROB), 

e Merkezi Marmaris'te bulunan Güney Ege Turistik Otelciler 

e Derneği (GETOB), 

e Antalya merkezli Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler 

e Birliği(AKTOB), 

e Bodrum Turistik Otelciler Derneği (BODER), 

e Merkezi Ankara'da olan Anadolu Turistik İşletmeciler Derneği (ATİD), 

o Alanya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (ALTİD), 

e Fethiye Otelciler Birliği (FETOB), 

e Bursa merkezli Güney Marmara Turistik Otelciler Birliği (GÜMTOB), 

o İzmir merkezli Ege Turistik İşletmeler Derneği (ETİK), 

e Kuşadası Otelciler Derneği (KODER), 

o Nevşehir merkezli Kapadokya Turistik İşletmeciler Derneği (KAPTİD), 

e Adana merkezli Çukurova Turistik Otelciler Birliği (ÇUKTOB). 

Derneğin başlıca amaçları arasında; sektörü geleceğe daha iyi hazırlamak, etkin ve donanımlı örgütsel yapılanmak, güç birliği oluşturmak, yanlış politikalardan doğacak zararları telafi edebilmek, örgütsel dağınıklığı ortadan kaldırmak, ülke tanıtımına katkıda bulunmak ve üyelerine daha iyi hizmette bulunmak gibi önemli hedefler yer almaktadır(Www.turofed.org.tr, 20.07.2007). Bu amaçlar arasında örgütsel dağınıklığın giderilmesi ve daha etkin ve donanımlı bir örgütsel yapı arzusundan bahsedilmesi Türkiye genelinde örgütlenmelerde yaşanan sıkıntıları dile getirmesi açısından önemlidir. 

Türkiye'deki bu oluşumu uluslararası düzeyde temsil eden kuruluş Uluslararası Otelciler ve Restoranlar Birliği (International Hotel and Restaurant Association-lFHI&RAYdır. 1901 yılında kurulan bu örgütün temel amaçları arasında; otel ve restoranları uluslararası düzeyde temsil etmek, zincir otel ve restoranlar ile diğer otel ve restoran birlikleri arasında iletişim sağlamak, bu alanlarda standartların sağlanması, sektördeki diğer işletmelerle koordinasyonun gerçekleşmesi, çeşitli araştırmalarda bulunmak ve yayınlar yapmak, bir çok ülkede bu konulardaki yasal düzenlemeler ve kısıtlamaların takip edilmesi, 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çeşitli gelişmelerden üyelerini haberdar etmek ve onları teşvik etmek vb. hedefler yer almaktadır(www.ih-ra.com, 24.08.2007). 

Acentacılık faaliyetleri ile ilgili örgütlenmede ise, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) 1972 yılında yürürlüğe giren 1618 sayılı “Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu”'na göre kurulmuş çok önemli bir meslek birliğidir. Birliğin temel görevleri arasında meslek disiplininin sağlanması, seyahat acentalarının karşılaştıkları sorunların çözümü, seyahat acentacılığının geliştirilmesi gibi konular başta gelmektedir. TÜRSAB/ın temel amaçları ise şöyledir: 

o Turizm sektörünün gelişimine katkıda bulunmak, 

e Sektörde yaşanan problemleri tanımlamak ve çözüm önerilerini araştırmak, 

e Kamuoyunu bilgilendirmek, 

o Türkiye'nin tanıtımında önemli rol oynamak. 

Turizm sektöründe kurulmuş en eski ve en kapsamlı örgütlerden birisi olan TÜRSAB iç ve dış turizmin gelişmesi için son derece faydalı çalışmalarda bulunmuş bir kuruluştur. TÜRSAB aynı zamanda Dünya Turizm Örgütü (WTO), Uluslararası Seyahat Acentaları Birlikleri Federasyonu (UFTAA), Avrupa Birliği İçindeki Seyahat Acentaları ve Tur Operatörleri Birlikleri Grubu (ECTAA) ve Uluslararası Tur Operatörleri Birliği (IFTO) gibi uluslararası kuruluşlara da üyedir (www.tursab.org, 20.07.2007). 

Ayrıca, TÜRSAB ve seyahat acentalarını temsil etmek amacıyla 1991 yılında Turizm ve Seyahat Acentaları Vakfı (TURSAV) kurulmuştur. Temel olarak eğitim, burs ve tanıtım alanlarında etkinlikleri olan vakfın en önemli amacı dayanışma, eğitim, araştırma, teknik destek ve benzeri girişimlerle Türkiye'de seyahat acentacılığının gelişmesini, büyümesini sağlamak ve uluslararası düzeyde rekabet edebilecek hale gelmesini sağlamaktır. Vakıf aynı zamanda TÜRSAB'ın çalışmalarına da tam destek vermektedir. Vakfın çeşitli iktisadi iştirakleri de bulunmaktadır (Wwww.tursav.org, 20.07.2007). 

Seyahat acentacılığı alanında kurulmuş birçok uluslararası örgüt vardır. 
Bunlardan birisi olan Uluslararası Seyahat Acentaları Birlikleri Federasyonu (United Federation of Travel Agents” Associations-UFTAA) 1966 yılında kurulmuş olup, 80 civarında ulusal birliği bünyesinde barındırmaktadır. Federasyon WTO, IATA, IH&RA, ICC (Uluslararası Ticaret Odası), IRU (Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği), TUR (Uluslararası Demiryolları Birliği) WTOBC (Dünya Turizm Örgütü İş Konseyi) gibi hem turizm sektöründe hem de diğer alanlarda uluslararası organizasyonlarla işbirliği yaparak turizm ve seyahat 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alanında çeşitli faaliyetlerde bulunmaktadır. Örgütün temel amaçları arasında şunlar yer almaktadır(www.uftaa.org, 10.10.2007): 

e Seyahat acentaları birliklerini bünyesinde toplamak, 

e Acenteleri çok çeşitli platformlarda temsil edebilmek, 

ə Seyahat etmeyi özendirmek ve üyelerine çeşitli hizmetler sunmak, 

o Teknolojik gelişmeleri araştırmak ve üyelerini bilgilendirmek, 

e Seyahat acentaları için bilgi alış verişlerinin yapılabileceği kongreler organize etmek. 

Seyahat acentalarının, BSP (The Bank Settlement Plan) olarak adlandırılan ve tüm yabancı havayolu şirketlerinin biletlerini tek elden satış yapabilmelerine olanak sağlayan sistemden yararlanmaları için Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'ne (International Air Transport Association-TATA) üye olmaları gerekmektedir. Bu birlik 1945 yılında kurulmuş olup, bünyesinde 110 tarifeli havayolu şirketi ve 86 değişik üye devleti barındırmaktadır. Ülkemizdeki acentaların da BSP sisteminden yararlanmaları için hem TURSAB'a hem de TATA'ya üye olmaları gerekmektedir(Hacıoğlu, 2006: 65-66). 

Seyahat alanında uluslararası bir başka turizm örgütü de 1990 yılında kurulan Dünya Seyahat ve Turizm Konseyidir (World Travel & Tourism Council-WTTC). Örgütün bugüne kadar yapmış olduğu toplantılarda; seyahat endüstrisinin ekonomik katkılarının araştırılması, pazarın çevreyle uyumlu bir şekilde genişlemesi ve büyümenin önündeki engellerin aşılması gibi üç önemli hedef ortaya konmuştur. Örgüt 1990'lı yıllarda genişleyerek; Vancouver şehrinde Dünya Seyahat ve Turizm İnsan Kaynakları Merkezini ve ABD'de de Dünya Seyahat ve Turizm Vergi Politikaları Merkezi'ni kurmuştur. WTTC ayrıca dünya çapında Green Globe olarak ta bilinen, seyahat ve turizm kuruluşlarına çevresel iyileştirme ve katkı konularında rehberlik eden, mali tasarruflar sağlayan “Yeşil Küre” adlı bir çevre bilinci programı başlatmıştır. Turizm Uydu Hesap Sistemi (Tourism Satellite Account-TSA), WTTC ve üyelerine turizmin ulusal hesaplar içindeki yerini belirleyecek olan bilgi akışını sağlayarak, konseyin ve üyelerin turizm ile ilgili ekonomik araştırmalar yapmasını kolaylaştırmaktadır. 
Konsey, aynı zamanda, Oford Ekonomik Tahminleme kuruluşu ile ortak olarak 
174 ülke hakkında derinlemesine çalışmalar yaparak yıllık tahmin ve öngörülerde bulunmaktadır. Kuruluşun dünya turizm ve seyahat endüstrisi ile ilgili periyodik yayınları olup, sektöre ait birçok araştırma ve inceleme raporu yayınlanmıştır(Www.wttc.org, 21.08.2007). 

Seyahat acentacılığı konusunda uluslararası bir başka kuruluş, uluslararası bölgesel nitelik taşıyan ve 1952 yılında faaliyete geçen, Asya Pasifik Acentaları Birliği(Pasific Asia Travel Association-PATAY'dir. Birliğin amacı seyahat sektöründeki teknik, finansal, eğitim, üretim, dağıtım, danışmanlık gibi alanlarda üyelerine yardımcı olmak ve onları temsil etmektir(Www.pata.org, 20.10.2007). 

Uluslararası Tur Operatörleri Federasyonu ise (International Federation of Tour Operators-IFTO) 1970 yılında kurulmuş olup temel amacı; üyeler arasında bilgi ve faaliyetleri paylaşmak, sektör, kamu yönetimleri ve tüketiciler açısından özel konulara odaklanmaktır(www-.ifto.org, 22.08.2007). 

Avrupa Birliği içinde yer alan bir seyahat birliği oluşumu 1961 yılında kurulan Ulusal Seyahat Acenteleri ve Tur Operatörleri Grubu (Group of National Travel Agents and Tour Operators Association Within the European Union - ECTAAY'dır. Birliğin temel amaçları AB Komisyonu, Parlamentosu, Konseyi ve diğer kuruluşlarında turizmle ilgili politik gelişmeleri, girişimleri ve önerileri takip etmek ve üyelerini bilgilendirmek, üye ülkelerdeki birlikler ve ortaklarla ortak öneriler oluşturmak, danışmanlık yapmak ve üyelerinin sesini duyurmaktır (www.ectaa.org, 24.08.2007). 

Turizm sektöründe örgütlenme açısından yoğun olan mesleklerden birisi de turist rehberliğidir. Rehberler çeşitli bölgelerde mesleki olarak örgütlenmiş, önce dört meslek grubunun bir araya gelmesi ile 1998 yılında Turist Rehberleri Birliği (TUREB) olarak kurulmuş, daha sonra 2002 yılında toplam yedi meslek örgütünün katılımı ile oluşumunu yenilemiştir. 2006 tarihinden itibaren Profesyonel Turist Rehberleri Birliği Derneği olarak ismini yenileyen TÜREB'e üye dernekler; sırasıyla İRO (İstanbul) ARED (Ankara) KARED (Kapadokya), KURED (Kuşadası), KARDER (Karadeniz), BORED (Bodrum) ve ÇARED (Çanakkale) Turist Rehberleri Birlikleri'dir. Ülkede faaliyet gösteren 9000 civarındaki profesyonel rehberden yaklaşık beş-altı bini TUREB bünyesi içinde temsil edilmektedir. TUREB Avrupa Rehberler Birliği (FEB) ve Dünya Rehberler Birliği (WFTGA)Y'ne üyedir. 21 Şubat günü “Dünya Rehberler Günü” olarak kutlanmaktadır(Wwww.tureb.net, 20.08.2008). Mart 2007'de tüm bu dernekleri içine alan Profesyonel Turist Rehberleri Dernekleri Federasyonu kurulmuştur. Federasyo- nun başlıca amaçları şöyle özetlenebilir: 

ə Mesleki dayanışma ve birliği sağlamak, mesleki sorunları çözmek, bu konuda gerekli yasal düzenlemelerin yapılması yönünde çaba göstermek, 

e Mesleğin gelişmesi için turizm sektöründeki diğer kamu kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği içinde olmak, 

e Hem turist rehberliği mesleği hem de turizm sektörü açısından önemli olan doğal çevre ve kaynakların korunması yönünde çaba göstermek (Www .tureb.net, 20.08.2008). 

Rehberlik mesleğinin uluslararası düzeyde temsil edilmesi amacıyla örgütlenen Dünya Turist Rehberleri Birliği (The World Federation of Tourist Guide 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Associations-WFTGA) 1985 yılında kurulmuştur. 88,000 civarındaki rehberi temsil eden çeşitli ulusal ve bölgesel birlikler bu kuruluşa üyedir. Birliğin temel amaçları turist rehberlerinin birer bölgesel elçi gibi kabul edilmesini sağlamak, teşvik etmek, bilgi alışverişini sağlamak, meslekle ilgili etik ilkeler oluşturmak ve geliştirmektir(Www.wftga.org, 22.08.2007). 

Rehberleri Avrupa düzeyinde temsil eden, Avrupa Turist Rehberleri Federasyonu (European Federation of Tourist Guide Associations-FEG) 1986 yılında Paris'te kurulmuştur. Üyeler arasındaki ilişkileri güçlendirmek, Avrupa içindeki diğer turist rehberleri birlikleriyle bir grup olarak hareket etmek, üyelerini hem ulusal hem de Avrupa düzeyinde temsil etmek, rehberlerin hizmet kalitesini artırmak kuruluşun başlıca amaçları arasında yer almaktadır(Www.feg.touristguides.org, 20.07.2007). 

Turizm alanında Türkiye'de kurulan önemli örgütlerden birisi de 1998 yılında faaliyete geçen, turizm sektöründe yatırım yapan kişi ve kuruluşları temsil 
etmek amacıyla kurulan Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği(TYD)Y'dir. 185 
üye sayısı olan Dernek, turizm sektörünün çeşitli yatırım alanlarında toplam 20 
milyar dolarlık bir portföye sahiptir. Konaklama sektöründe yer alan 200 bin civarında uluslararası yatak kapasitesi, 20 bin uçak koltuğu ve 8 bin civarında yat bağlama kapasitesi, TYD bünyesinde yer almaktadır(www.ttyd.org.tr, 28.08.2007). 

Sektörde ayrıca çeşitli sivil bölgesel tanıtma birlikleri de vardır. Bunlardan; BETUYAB (Belek), KETAV (Kemer), KUTAV (Kuşadası), BOTAV (Bodrum) ve ATAV (Antalya) Bölgesel tanıtma ve vakıf birlikleri, TYD'nin önderliği ve desteği ile kurulan sivil toplum kuruluşlarıdır (Wwww.ttyd.org.tr, 28.08.2007). 

Turizmin yararlandığı çevresel kaynakların korunması açısından önemli işlevleri olan örgütlerden birisi de WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) adlı sivil toplum kuruluşudur. Bu vakıf 1996 yılında Doğal Hayatı Koruma Derneği öncülüğünde kurulmuş, 2001 yılında dünyanın en önemli doğa koruma kuruluşlarından WWEF'nin Türkiye şubesi olarak WWF-Türkiye ünvanını almıştır. Vakfın genel ilkeleri şunlardır: 

o Türkiye'nin biyolojik çeşitliliğini ve doğal kaynakların sürdürülebilirliğini sağlamak, 

e Çevre sorunlarıyla ilgili olarak tüm kamu kurum ve kuruluşlar, yerel sivil toplum örgütleri, üniversiteler ve WWF ile yakın işbirliği içinde olmak, 

e Özellikle orman, su kaynakları, deniz ve kıyı alanları başta olmak üzere, Türkiye'nin önceliklerine göre doğa koruma projeleri oluşturmak, 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e Çalışmalarda; Entegre Nehir Havzası Yönetimi ve Ekolojik Bölge Bazında Koruma yaklaşımlarını temel almak, 

e Tüm projelere, farklı çıkarları olan ve sosyo-ekonomik kaygıları bulunan tarafların katılımını sağlamak, 

e Özel sektörün ve kamuoyunun çevresel sorunlara olan hassasiyetini artırmak, 

e Çalışmalarda yüksek standartlar belirlemek(Www.ww£.org.tr, 

26.08.2007). 

Çevre konusunda etkin faaliyetlerde bulunan vakıflardan birisi de Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TURÇEVYdir. Vakıf 1993 yılında Turizm Bakanlığı önderliğinde, özellikle Mavi Bayrak uygulamasının ülkede de başlatılabilmesi amacıyla, kurulmuştur. TURÇEV 1996 yılında Avrupa Çevre Eğitim Vakfına (FEEE) üye olmuştur(Wwww.turcev.org.tr, 26.08.2007). FEEE daha sonra ismini Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (FEE) olarak değiştirmiştir. 

1981 yılında kurulan Avrupa Çevre Eğitim Vakfı (FEEE), ünvanını 2001'de 
Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (Foundation for Environmental Education, FEE) olarak değiştirmiştir. 1985 yılında Fransa'da uygulanmaya başlanan Mavi Bayrak projesi, 1987 yılından itibaren FEE'nin koordinasyonu ve üye ülkelerin işbirliği ile gerçekleştirilmeye başlanmuştır. 1990'lı yılların ortasından itibaren Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP), Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) ve FEE'nin koordineli bir şekilde çalışmaları sonucu, Mavi Bayrak örneğinde olduğu gibi, Kıyı Bölgeleri Yönetimi Rehberi hazırlanmıştır. FEE'nin önemli diğer projeleri arasında; Çevrenin Genç Sözcüleri, Okullarda Orman ve Eko-Okullar yer almaktadır(wwww.fee-international.org, 10.10.2007). 

İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı (İKSV) 1973 yılında kurulmuş olup, temel görevi İstanbul'da sanat festivalleri düzenlemektir. Vakfın birinci hedefi, Türkiye'nin kültür ve sanat alanlarındaki değerlerini içeride ve dışarıda en güzel şekilde değerlendirmek ve bu alandaki uluslararası seçkin örneklerin Türkiye'de de tanınmasını sağlamaktır (www.iksv.org, 11.09.2007). 

Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı ülkemizde kurulmuş en önemli sivil toplum örgütlerinden birisidir. Vakıf 1991 yılında kurulmuş olup, önemli amaçları arasında; Türkiye'de tarih bilincini geliştirmek, yaymak ve tarihi mirasın korunmasına yardımcı olmak yer almaktadır (www.tarihvakfı.org.tr, 29.08.2007). Turizm sektörünün önemli kaynakları arasında yer alan tarihi doku ve mirasın bu vakıf tarafından koruyucu bir şekilde ele alınması, turizm için önemli bir destek mekanizması oluşturmakta ve örgütlerin sektör için önemini ortaya koymaktadır. 
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Sektörde yöneticiler için kurulan ve Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) olarak bilinen bir örgütlenme de vardır. 1992 yılında Antalya'da kurulan bu dernek, sektörün ve sektörde görev yapan yöneticilerin sorunlarına çözümler bulmak ve dayanışmayı sağlamak amacını taşımaktadır(www.poyd.org, 15.10.2007). 

1996 yılında kurulan Turizm Gazeteci ve Yazarları Derneği (TUYED) turizm sektöründe görsel ve yazılı medya çalışanlarının kurduğu bir dernektir. 
Derneğin temel amacı turizm sektörü ile ilgili çeşitli yazı, makale ile araştırmaların yayınlanması, sektörde yer alan kesimlerin bilgilendirilmesi ve deneyimlerin (o karşılıklı aktarılmasıdır. Derneğin diğer amaçları (o şöyledir (Www .tuyed.org.tr, 26.08.2007): 

e Seyahat endüstrisinin geliştirilmesine katkıda bulunmak, 

e Tüketici ile girişimci arasında köprü rolü oynamak, 

e Kamu yönetimi ile yakın ilişkiler kurmak, 

e Sektörde sağlıklı bilgi ihtiyacına cevap vermek, 

e Turizm yazarlığının uzmanlık alanı olarak benimsenmesini sağlamak, 

e Kesimler arası ilişkilerde platform olmak. 

Turizm sektöründe taşımacılık ve ulaşım alanında yaşanan sıkıntıların aşılması amacıyla kurulan tek örgüt, Turizm Taşımacıları Derneği'dir. Dernek 
1995 yılında faaliyete geçmiş olup, turizm sektöründe taşımacılık yapan her 
türlü otobüs, minibüs ve otomobil kiralama faaliyetleri ile uğraşan şirketler ve tüzel kişiler derneğe üye olabilir(Wwww.ttder.org.tr, 10.09.2007). 

Turizm sektöründeki uluslararası en büyük örgüt, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (United Nations world Tourism Organization-UNWTOY'tür. Örgüt ilk olarak 1924 yılında Uluslararası Resmi Turizm Organizasyonları Birliği (International Union of Official Tourism Organizations-IUOTPO) olarak kurulmuş, 1947 yılında ismini Uluslararası Seyahat Örgütleri Birliği (International Union of Official Travel Organizations-IUOTO) olarak değiştirmiştir. Örgüt 27 Eylül 1970 yılında Dünya Turizm Örgütü(World Tourism Organization-WTO) olarak anılmaya başlamıştır. 1980 yılından itibaren 
27 Eylül günü “Dünya Turizm Günü” olarak kutlanmaya başlanmıştır. 1976 
yılında Birleşmiş Milletler Kalkınma Departmanı'nın (United Nations Development Departmanet-UNDP) bir icra kolu olarak çalışmaya başlayan WTO, 2003 yılında tamamen Birleşmiş Milletler çatısı altında faaliyetlerine devam etmeye başlamış ve ismini de UNWTO olarak değiştirmiştir. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü dünyanın çeşitli ülkelerinde turizm sektörü ile ilgili doğrudan ve dolaylı olarak bugüne kadar sayısız yararlı çalışmalar yapmuş, projeler geliştirmiş ve birçok istatistiksel veri sağlamıştır. 
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Sonuç ve Öneriler 


Türkiye turizm sektöründe örgütlenme yolunda son 10 yılda önemli mesafeler kat etmiş bulunmaktadır. 1963 yılında Turizm Bakanlığının kurulması ve 1972'de TURSAB'ın oluşturulması, sektördeki örgütlenme konusunda kilometre taşlarını oluşturmuştur. Sektörün özellikle güçlü gelişmeler gösterdiği 1990'lı yıllardan günümüze kadar geçen sürede hızlı bir örgütlenme süreci yaşanmış, ancak örgütlerde dağınık bir yapı gözlemlenmiştir. Sektörün farklı alt dilimlerinde birbirinden bağımsız örgütler ortaya çıkmış, bir kargaşa süreci yaşanmış, TUROFEB örneğinde olduğu gibi, aynı alt sektörde yer alan farklı kuruluşlar daha sonra aynı şemsiye altında yer alabilmişlerdir. Aynı sektör ve meslekte yer alan farklı örgütler birbirleriyle rekabete de girişmişler, bir dağınıklık ve birlik arayışı süreci yaşanmıştır. Bu süreç halen devam etmektedir. Özel sektörde yer alan örgütleri tek bir şemsiye altına toplayacak, bu örgütler arasında koordinasyon görevi görecek güçlü bir örgüt henüz oluşturulabilmiş değildir. Bunun oluşabilmesi için sektördeki tüm tarafları ilgilendiren örgütlerin önce yerel bölgesel ve ulusal bazda örgütlenmeleri, daha sonra da tüm bu örgütleri aynı çatı altında toparlayacak bir üst örgütlenmeye gidilmesi gerekmektedir. 1991 yılında Turizm Özel Sektör Konseyi (TÖSEK)adı altında, tüm örgütleri tek bir çatı altında toparlamayı hedefleyen oluşuma gidilmiş, fakat bu oluşumu temsil edecek üst düzeyde yetkililerin ve sorumluların belirlenmesinde yaşanan çıkar çatışmaları yüzünden bu girişim gerçekleşememiştir. Benzer şekilde, 1997 yılında da TUSEK denen örgütsel girişim de başarısızlıkla sonuçlanmış- tr(Wwww.tuyed.org.tr, 26.08.2007). Sorunun temelinde; özel sektör örgütlerinin kendi aralarında yaşamış oldukları gereksiz rekabet ve “en yetkili/sorumlu kim olacak ” kavgası yatmaktadır. Halbuki, tüm özel sektör oluşumlarının eş değer üye olarak katılacakları bir çatıda, yetkili birim ve kişilerin eşit üyelerin oylarıyla seçilebileceği bir yapı hedeflenmesi bir çok çıkar çatışmasını engelleyebilecek ve güçlü bir şemsiye örgütün temeli atılabilecektir. Sektörde ağırlığı olan üç büyük örgütten; TUROFEB, TURSAB ve TYD böyle bir çatıyı oluşturup, dönüşümlü eş başkanlık sistemi ile bu kuruluşu yönetebilir ve böylece tüm diğer özel sektör örgütlerinin bu şemsiye çatı altında yer almaları sağlanabilir. 

Kamu sektöründe Kültür ve Turizm Bakanlığı şemsiye örgüt görevini belirli ölçülerde yaparak, özel sektördeki örgütsel dağınıklığı kısmen gidermeye çalışmaktadir. Ancak kamu yönetimlerinde gözlemlenen, özellikle bürokratik ve rekabetten yoksun yapılanma nedeniyle, yeterince etkin olamamaktadır. 
Bakanlığın yalın organizasyon da denilen yeni bir yapılanmaya gitmesi gerekmektedir. Yalın organizasyon ile kastedilen; gereksiz aşamaların ortadan kaldırılması ve dolayısı ile bu işleri yapan ihtiyaç fazlası elemanlardan tasarruf edilmesidir(Tikici vd., 2006:22). Daha az sayıda yönetici ve yönetim hiyerarşisi, daha az bürokrasi, daha fazla yetki devri ve daha hızlı karar vermeyi içeren bu tarz bir yönetim, Bakanlığın etkinliğini önemli ölçüde artıracaktır. Kültür ve Turizm Bakanlığının il ve ilçelerdeki örgütsel yapısını gözden geçirmesi gerekmektedir. İl ve ilçelerdeki Turizm Müdürlüklerinin yetkisi artırılmalı, özel sektörle işbirliği içinde birer girişimci ve çözüm mekanizması gibi hareket kabiliyetine sahip, esnek bir örgütlenme modeli güdülmelidir. 
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Özet 


Ülkelerin kaderinde rol oynayan unsurların başında kuşkusuz eğitim yer almaktadır. 
Çünkü, eğitim doğrudan insana yapılan bir yatırım; insan ise geleceğe yön verendir. 
Tarihin her döneminde, çağın akışını değiştirmiş ve yüksek yaşam düzeyine ulaşmış toplumlar, bu konuma diğerlerinden daha iyi eğitilmiş insan gücü ile sahip olmuşlardır. 

Türkiye, Cumhuriyetin kuruluşu ile birlikte, Atatürk'ün önderliğinde, her alanda olduğu gibi eğitim alanında da çağın gereklerine uygun bir eğitim sistemi benimsemiştir. Bugün, arzu edilen bir noktada olmamamıza rağmen, ulaşılan gelişme ve kalkınma düzeyinin temelinde çağdaş eğitim sistemimizin büyük payı bulunmaktadır. 

Türkiye'nin Cumhuriyet döneminde gelişme ve kalkınmada öncelik verdiği konulardan birisi de turizm olmuştur. Turizm, döviz sağlayıcı özelliğinden dolayı, özellikle planlı kalkınma döneminden itibaren Türkiye'nin kalkınma çabalara destek sağlayıcı bir unsur olarak ele alınmıştır. Bu anlayış doğrultusunda Türkiye'de 2000'li yıllara kadar özellikle fiziksel alt ve üst yapı elemanları bakımından çok önemli gelişmeler sağlanmıştır. Ancak, turizm alanında ortaya çıkan ve rekabet gücü oldukça yüksek olan fiziki ve teknik kapasitenin tek başına bir anlamı yoktur. Buna anlam kazandırabilecek yegane unsur turizm konusunda eğitilmiş insan gücü ve bilinçli bir toplumdur. Sürekli ve hızlı biçimde değişen turistik tüketicilerin gereksinimlerinin önceden tahminlenerek ona uygun bir ürün sunumu ve hizmet anlayışının geliştirilmesi ancak turizm konusunda yeterli bir eğitim almış insan gücü ve bilinçli bir toplum yapısı le mümkündür. 

Bu bölüm, 2023 Türkiye Vizyonuna uygun olarak belirlenen turizm hedeflerine ulaşılabilmesi için, gündemden hiç düşmeyen ancak bir türlü istenen düzeye ulaşamamuş, turizm eğitiminin önemini bir kez daha vurgulamaktadır. Bölümde, önce turizm eğitiminin yapısı incelenmekte, ardından Cumhuriyet öncesinden başlayarak Türkiye'de turizm eğitimi konusundaki gelişmeler ele alınmaktadır. 


Bölümün Amacı 


Bu bölüm, Türkiye'de turizm eğitiminin yapısını ve gelişimini ortaya koymak amacıyla hazırlanmıştır. Bölümde, önce turizm eğitiminin mevcut yapısı ince-İenmekte, sonra turizm eğitimi alanındaki gelişmeler tarihsel süreç içinde Cumhuriyet öncesi dönem ve Cumhuriyet sonrası dönem olmak üzere iki aşamada ele alınmaktadır. Bu çerçevede, bölüm okuyucusuna, Türkiye'de turizm eğitimi ile ilgili gerek akademik düzeyde gerekse toplumsal düzeyde yapılan uygulamalar ve gelişmeler hakkında gerekli bilgilerin verilmesi hedeflenmektedir. 
GİRİŞ 

Eğitim, genel anlamda, bireyin davranışlarını istenilen yönde geliştirme sürecidir (Hacıoğlu, 1992: 91). Başka bir ifadeyle eğitim, bireyin toplum hayatına hazırlanması amacıyla onun gerekli bilgi, beceri ve tutum kazanmasına ve kişiliğini geliştirmesine yardım etme sürecidir (Taymaz, 1992: 447). Eğitimin amacı, toplumu meydana getiren bireylere, birlikte ve uyumlu yaşamaları için gerekli olan ortak davranışlar kazandırmaktır (Hacıoğlu, 1992: 91). 

Eğitim dinamik bir süreç olup, bireyin ve toplumun değişen çevre koşullarına karşı uyum sağlayabilmesi için önceden belirlenen hedeflere göre ortak davranışlar geliştirmesi ve yönlendirilmesinde önemli bir işleve sahip planlı bir faaliyettir. Eğitimin, bireysel ve toplumsal yaşamı düzenleyici, geliştirici ve dış çevreye uyum için gerekli davranışlar kazandırıcı ve yönlendirici rolü, onun bir sistem yaklaşımı ile ele alınmasını gerektirmektedir. Bu açıdan eğitim, bireylerin tek tek kendi başlarına edinemeyecekleri bir disiplindir ve bu disiplin çağdaş toplumlarda örgütlü kurumlar ve kuruluşların ortak çabalarıyla başarılabilir. 

Eğitim,. kalkınmanın da temel araçlarından biridir. Eğitim, toplumun yaraıcı gücünü ve verimini artıran, kalkınma çabasının gerçekleşmesi için gerekli nitelik ve nicelikte bireylerin yetişmesini sağlayıcı ve toplumda bireylere yeteneklerine göre yetişme olanağı veren en etkili bir araçtır. Eğitim aynı zamanda, birey olarak yüksek bir hayat düzeyine ulaşmanın önemli bir yolu, diğer yandan toplum olarak gelişme ve ilerlemenin, çağdaş ülkeler içinde yer almanın aracı ve o toplumda demokratik bir siyasal ve toplumsal yaşamı gerçekleştirmenin temel bir yoludur (Boyacı, 1994 : 12). 
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Toplum olarak gelişmenin ve kalkınmanın temelinde öğrenme, eğitme ve bilinçlenme yatar. Tarihin her döneminde yüksek yaşam düzeyine ulaşmış çağdaş toplumlar bu konuma diğerlerinden daha iyi ve daha yaygın bir eğitim ile ulaşmışlardır. Eğitim-öğretim çabaları ister örgün sistemlerle, ister usta-çırak ilişkileri doğrultusunda ya da ister akademik yöntemlerle her ne türde olursa olsun, her zaman için önemle üzerinde durulması gereken bir olgudur. Bu olguyu çağdaş düzeye yükseltebilmek için gereksinimler doğrultusunda yapılacak planlamalarla birlikte en son bilgilerle, sık sık kendini yenileyici programlar ve yeni teknolojilerin eğitici araç-gereç donanımlarının devreye sokulması zorunluluğu vardır. Eğitim-öğretim durağan bir olgu değildir. AB'nin yaptığı araştırmalardan birinde birçok meslekte bilginin altı yıl gibi kısa bir sürede iki katına ulaşmakta olduğu ortaya çıkmıştır. Bu açıdan, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin giderek artan ivmesine koşut olarak günümüzde artık mesleki bilgilerin üzerine ömür boyu bilgiler eklemek gerekmektedir. Çağdaş insan sürekli öğrenmeye açık düşüncede ve beceride, öğrendiğine yeni boyutlar ve yeni yorumlar getirmeye çalışan aktif ve üretken insandır (Gündüzalp, 1992: 61). 

Ülkelerin ekonomik ve toplumsal yönden gelişmesinde ve kalkınmasında rolü bulunan önemli araçlardan biri de turizmdir. Turizm, sanayileşme sürecini tamamlayamamış, teknoloji üretme kapasitesi ve hammadde kaynakları sınırlı Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler açısından kalkınmanın itici bir gücü ve ihtiyaç duyulan döviz girdisini sağlamanın en etkili ve kısa yollarından biri olarak görülmektedir. Ancak, turizm olgusuna bu derece önemli roller yüklenirken, bu olgunun kendisinden beklenen fonksiyonları yerine getirebilmesinin turizm alanında eğitilmiş insan gücü ve bilinçli bir toplum ile mümkün olabileceği gerçeği ise çok kez göden kaçırılmaktadır. Oysa, sürekli ve hızlı biçimde değişen turistik tüketicilerin gereksinimlerini önceden tahmin ederek ona uygun bir ürün sunmak ve hizmet anlayışı geliştirmek ancak yeterli bir turizm eğitimi almış insan gücünün varlığı ve turizm konusunda bilinçli bir toplum ile gerçekleştirilebilir. Bu da çağın gerekleri ile uyumlu ve sürekli güncellenen, planlı ve sistemli bir turizm eğitimini gerektirir. 

Turizm eğitimi, genel olarak toplumun turistlere karşı davranışlarını olumlu yönde etkilemek, topluma turizmin yararlarını anlatmak, çevrenin doğal, tarihsel ve kültürel değerlerini korumak, topluma ve bireylere genei bir turizm bilinci ve bilgisi kazandırmayı amaçlamaktadır (Usta, 1994: 188). 

Turizm eğitimi, mesleki bir eğitim türüdür. Mesleki eğitim, bireylerin çalışma yaşamında ihtiyaç duydukları gerekli bilgi, beceri v.b. deneyimi veren eğitim sürecidir. Mesleki eğitimde kişinin başarılı olması bazı koşulları yerine getirmesine bağlıdır. Bu koşullar, ilk etapta genel mesleki kültürün edinilmesi, 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ikinci etapta meslekle ilgili teknik bilginin ve onların uzantısı olan uzmanlık eğitiminin elde edilmesidir (Boyacı, 1994: 12). 

Bu temel anlayış doğrultusunda hazırlanan bu bölüm, Türkiye'deki turizm eğitimini biri turizm eğitiminin yapısı, diğeri turizm eğitiminin tarihsel süreç içindeki gelişimi şeklinde iki açıdan incelemektedir. Böylece, bölüm okuyucusundan, Türkiye'de turizm eğitiminin genel yapısı ve gelişimi hakkında ana hatları ile yeterli bir fikir edinmesi beklenmektedir. 


1. Turizm Eğitimini Gerektiren Nedenler ve Turizm Eğitiminin Amacı 


Turizm sektöründe planlama çalışmalarından başlamak üzere turistik mal ve hizmetlerin müşteriye sunulmasına kadar geçen uzun süreçte en yetkili olandan tüm toplum kesimlerine kadar her kademede turizm eğitimini gerektiren çok sayıda neden vardır. Bunları aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür (Olalı, 1984: 244-250; Olalı, 1990: 285-286, Usta, 1994: 189): 

e Turizmin ekonomik, sosyal, kültürel, sağlık ve kamu maliyesi bakımundan ülkeye sağladığı yararlar konusunda, toplumun dikkatini ciddi olarak çekmek ve toplumda bir turizm bilinci, turist çekmeye ve ona hizmet etmeye hazır bir ortam yaratmak için çok geniş kapsamlı bir turizm eğitimi zorunludur. 

e Turizmin ekonomik ve sosyal gelişme ile ilintili, düzenli ve sağlıklı bir şekilde gelişmesini sağlamak turizmin planlı bir şeklide yürütülmesi ile mümkündür. Planlama ise, son derece ciddi bir eğitimi ve deneyimi gerektirir. 

e Turizmin ülke kalkınmasına ve ekonomik gelişmeye olan katkısını arturmak yatırımların verimli bir şekilde kullanılmasına ve işgücünün verimli çalışmasına bağlıdır. Verimlilik ise diğer faktörlerin dışında büyük ölçüde eğitime bağlıdır. 

e Turizmin insancıl özelliğini geliştirmek turizm eğitimine bağlıdır. Turizm, insanlara, onların zengin ve fakirliğini, ödeme güçlerini dikkate almadan hizmet etme ahlakına sahip olmayı gerektirir. Turizm ile ilişkili işlerde çalışanlara ve tüm toplum bireylerine turistten elde edeceği parasal kazancı düşünmeksizin onu iyi karşılama ve iyi hizmet ahlakı verilmezse, turizmde başarıya ulaşmak mümkün değildir. İnsanlara ekonomik güçlerine bakmadan iyi hizmet etmek ahlakı ise eğitimi gerektirir. 

e Turizmin pedagojik bir değere sahip olması turizm eğitimine ihtiyaç gösterir. Turizm her şeyden önce kolay bir öğrenme aracıdır. Çünkü, herkesin kabul ettiği gibi, bir sanat eserinin önünde, bir işletmede yapılan ders, sınıfta yapılan bir dersten daha etkili ve daha kolay bir bilgi 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verme yöntemidir. Diğer yandan, hızlı ekonomik ve teknik gelişme, hayatı okulların önüne geçirmiştir. Okullar uyguladıkları eğitim programları ile ekonomik ve teknolojik hayatın gereksinimlerini karşılamakta çok kez zorlanmakta ve hayatın gerisinde kalmaktadır. Bu nedenle, turizm eğitimi, okulu hayata; hayatı okula yaklaştırmaktadır. 
Böylece, kitle kültürü ile okul kültürü arasındaki boşluk turizm eğitimi sayesinde doldurulabilmektedir. 

e Eğitilmiş bir insanın sanatsal ve kültürel eserlere bakış açısı ve değerlendirmesi turizm eğitimi görmemiş bir insandan çok farklıdır. Turizm eğitimi, insanlara, turizmin bizzat yaratıcı faktörleri olan doğal, tarihsel ve kültürel eserlerin korunması gereğini öğretir. Turizmin yaratıcı kaynaklarını korumak, böylece, turistik faaliyetlerin çevre kirliliğine, doğayı tahribe, kültürel kirlenmeye ve kültür tahribine yol açmaması için her düzeyde ve her kesimde bir turizm eğitiminin yapılması gerekmektedir. 

» Turizm endüstrisi, tüm endüstriler içinde koşulsuz bir işbirliğini gerektiren bir endüstridir. Turizm eğitimi böyle bir işbirliği için gerekli olan bilgi ve tecrübeyi kazandırır. 

e Turizmin gelişmesi, turizm sektöründe politikaların başarı şansı büyük ölçüde toplumun sosyal bakımdan çağdaş turizmin gereksinimlerini karşılamaya hazırlıklı olmasına bağlıdır. Turist kabul etmeye hazır bir ortamın oluşturulması ise eğitimi gerektirir. 

e Sosyal ve yönetsel zorunluluklar, sadece büyük ve lüks turistik tesislerde değil, küçük ve basit tesislerde bile teknik bilgilerin yanı sıra, yönetim formasyonu almış insana olan ihtiyacı artırmaktadır. Bu da, ciddi ve yüksek düzeyde turizm eğitimi ve öğretimini gerektirmektedir. 

o Turizm sektörünün bir hizmet sektörü olması ve bu nedenle insan gücünün temel üretim faktörü özelliği taşıması ve işgören ücretlerinin turizm işletmeciliğinde ağırlığı olan bir maliyet elemanı oluşturması, bu sektörde daha kalifiye ve uzmanlaşmış bir işgücünün istihdamını, bu da turizm eğitimini gerektirmektedir. 

e Turizm ile ilgili faaliyetlerde bulunanlara, turizm endüstrisinde karşılaştıkları olayları değerlendirmek, sorunlara objektif çözüm getirmek, sonuçları kontrol etmek yeteneğini kazandırabilmek için turizm eğitimi vazgeçilmez temel bir koşuldur. 

o Turizm sektöründe güçlü ve dinamik bir pazarlama anlayışını benimsemek uluslararası ilişkilerde Türkiye lehine bir lobi, bir kamuoyu oluşturmak, çağdaş tanıtma, halkla ilişkiler ve pazarlamanın ortaya çıkardığı karmaşık sorunlara çözüm getirmek turizm eğitimine bağlıdır. 
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Yukarıda sıralanan gerekçelerden de anlaşılacağı üzere, turizm eğitimi, turizmden beklenen işlevlerin yerine getirilebilmesi için hayati derecede önem arz etmektedir. Bu nedenle, turizm eğitimi, hem genel eğitimin amaç, ilke ve hedefleri ile uyumlu olmak, hem de turizm olayının kendine özgü özellikleri nedeni ile turizm sektörünün ihtiyaçlarına uygun amaçlar doğrultusunda yapılmak zorundadır. 

Turizm eğitimi ve öğretiminin amacı insan gücüne dayalı turizm sektöründe verimliliği artırmak; turiste doğrudan doğruya hizmet veren personele mesleki formasyon vermek; personelin yetki, yetenek ve sorumlulukları arasında denge kurmayı sağlamaktır (İlkin ve Dinçer, 1991: 82). Teknik ve mesleki turizm eğitimi ve öğretimine yönelik olan bu amacın yanı sıra, turizm eğitimi ve öğretiminin amac: daha genel anlamda şu şekilde ifade edilebilir (Sezgin, 1995: 
159): 

Turizm eğitimi ve öğretimin amacı; 

e Turizm sektörüne yetişmiş nitelikli eleman temin etmek, 

e Eğitim yoluyla teorik ve pratik arasında bağlantı kurmak, 

e Turizm endüstrisinin gelişmesine katkıda bulunmak, 

» Doğa ve insan sevgisini geliştirmek suretiyle bireyler arasında dostluk ve kardeşliği pekiştirmek, 

» Turistik işletmelerde çalışanların bilgi ve becerilerini geliştirmek, 

e Turizmin ekonomik kalkınmadaki yerini ve önemini anlatmak, 

o Vatandaşların turizme ilgisini çekmek, 

e Turizm bilinci yaratmak ve turizm sektöründe çalışanlara mesleki bir formasyon kazandırmaktır. 


2. Türkiye'de Turizm Eğitiminin Yapısı 


Türkiye'de milli eğitim sisteminin genel yapı ve işleyişini düzenleyen temel kurallar, 1982 Anayasa'sı, 3 Mart 1924 tarih ve 430 sayılı Tevhid-i Tedrisat Kanunu ve 1 Kasım 1928 tarih ve 1553 sayılı Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun esaslarına göre belirlenmiştir. Türk milli eğitim sisteminin genel çerçevesini çizen Anayasa ve sözü edilen kanunların yanı sıra, Türkiye'de 
eğitim sistemi 5 Ocak 1961 tarih ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 14 
Haziran 1973 tarih ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 5 Haziran 1986 
tarih ve 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu, 4 Kasım 1981 tarih ve 
2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ile düzenlenmiştir. Eğitim sisteminin yapı 
ve işleyişini düzenleyen kuralların oluşturulmasında ayrıca, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirisi ve Çocuk Hakları Bildirisi gibi evrensel metinler, milli eğitim şuraları ve kalkınma planları da rol oynamaktadır. 
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Şekil 1. Türk Milli Eğitim Sistemi 


Kaynak: Milli Eğitim Bakanlığı. (2008). Milli Eğitim İstatistikleri: Örgün Eğitim 2007- 2008, hitp://sgb.meb.gov.tr/istatistik/index.htm, (01.04.2009), XX. 
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Türk milli eğitim sistemi 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre, örgün ve yaygın eğitim olmak üzere iki ana bölümden oluşmaktadır (Şekil 1). 
Örgün eğitim; amaca göre hazırlanmış programlarla okul çatısı altında, belirli bir yaş grubundaki ve aynı seviyedeki bireyler için yapılan düzenli eğitimler olarak tanımlanmakta ve okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim aşamalarını kapsamaktadır. Yaygın eğitim ise, örgün eğitim yanında veya dışında düzenlenen eğitim faaliyetlerinin tümünü kapsamaktadır (http://mevzuat.meb.gov.tr, 25.02.2009). Yaygın eğitim; örgün eğitim olanaklarından hiç yararlanmamış, gittikleri okullardan erken ayrılan ya da örgün eğitim kurumlarında okumakta olanlara ve meslek dallarında daha yeterli duruma gelmek isteyen kişilere uygulanmaktadır. Yaygın eğitim, bu özellikleri ile örgün eğitimi tamamlayan ve eğitime süreklilik kazandıran okul dışı eğitim programları, hizmet içi eğitim ve kamuoyu aydınlatma çalışmaları biçiminde yürütülmektedir (Yapıcı, 2003: 6). 

Turizm eğitimi ise, milli eğitim sistemi içinde, yine örgün ve yaygın turizm eğitimi olarak iki bölümden oluşmaktadır. Örgün turizm eğitimi, orta öğretim ve yükseköğretim düzeyinde mesleki turizm eğitimi veren eğitim kurumları tarafından gerçekleştirilmektedir. Yaygın turizm eğitimi ise, gerek resmi gerekse özel kurumlar tarafından kısa süreli verilen mesleki kurslar şeklinde uygulanmaktadır. Bu yönü ile Türkiye'de uygulanan turizm eğitiminin yapısı kademeli ve farklılaştırılmış bir eğitim yapısı görünümündedir (Şekil 2). 


2.1 Örgün Turizm Eğitimi 


Türkiye'de örgün turizm eğitimi, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) bünyesindeki eğitim kurumları tarafından yürütülmektedir. 


2.1.1. Milli Eğitim Bakanlığı Tarafından Yürütülen Örgün Turizm Eğitimi 


Milli Eğitim Bakanlığı bünyesi içinde turizm eğitim faaliyetleri biri ilköğretim düzeyinde, diğeri ortaöğretim düzeyinde olmak üzere iki kademede yürütülmektedir. İlköğretim düzeyinde verilen turizm eğitiminin amacı, ilköğrenim çağındaki öğrencilere temel turizm bilgisi verilerek turizm bilinci kazandırmaya yöneliktir. Ortaöğrenim düzeyinde verilen turizm eğitimi ise öğrencilere turizm bilinci kazandırmanın yanı sıra turizm mesleğine yönlendirmeye yöneliktir. Bu çerçevede Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde verilen turizm eğitimini temel turizm eğitimi ve mesleki turizm eğitimi olarak iki şekilde incelemek mümkündür. 
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Şekil 2. Türkiye'de Turizm Eğitiminin Yapısı 


| TURİZMEĞİTİMİ | 


ÖRGÜN EĞİTİM İ YAYGIN EĞİTİM 
(Diplomalı Eğitim) | (Sertifikalı Eğitim) 


s Ev 
“1 TEMEL TURİZM EĞİTİMİ Ey ii 
| İlköğretim Düzeyinde; Kat zme eri y 
İ Hayat Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Prof. Turist Rehberliği 
İ Milli Coğrafya gibi derslerin İs Yiy. İçecek Hizmetleri içerisinde verilen turizm Kurslari 
| eğitimi 


BAKANLIĞI 


BAKANLIĞI 


Hizmet İçi Turizm 
Kursları 


MİLLİ EĞİTİM 


İÜ MESLEKİ ve TEKNİK TURİZM 

H EĞİTİMİ 

H Ortaöğretim Düzeyinde; 

le Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek 


KÜLTÜR VE TURİZM 


| Liseleri 

e Anadolu Ticaret Meslek Liseleri 

le Anadolu Aşçılık Meslek Liseleri 

i» Anadolu Kız Meslek Liseleri Turizm Eğitim 

Merkezleri (TUREM) 
Kursları 


E m pl 
E 
< a 


Ön Lisans Düzeyinde Meslek 
| Yüksekokulları (Turizm ve 
Otelcilik Programları) 


Turizm ve Otelcilik 
Kursları 

o Çıraklık Eğitim Kursları 
Halk Eğitim Kursları 


|= 
E 
Q 
Fa zZ 


Açık Öğretim Fakültesi 

o Turizm Ön lisans 
Programi 

İs AB LAV Programlar 

» İŞKUR Eğitimleri 

İs Özel Eğitim Kurumlan 
Kurlan 

o Meslek Kuruluşları ve 
Üniversite Vakıfları 
Tarafından Verilen 
Turizm Eğitimleri 


Lisans Düzeyinde Turizm 
İşletmeciliği ve Otelcilik 
Yüksekokulları ve Fakülteler 


YÜKSEK ÖĞRETİM 


DİĞER YAYGIN EĞİTİM 
KURUMLARI 


Lisansüstü Düzeyde 
Sosyal Bilimler Enstitüleri 
(Yüksek Lisans/Doktora) 


Kaynak: Hacıoğlu, N., M. Kaşlı, 5. Şahin ve N. Tetik. (2008). Türkiye'de Turizm Eğitimi, Detay Yayıncılık, Ankara, s. 26'dan yararlanılarak hazırlanmıştır. 
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a) Temel Turizm Eğitimi 


Temel turizm eğitimi, milli eğitim sistemi içinde öğrenim gören ilk ve ortaöğrenim çağındaki öğrencileri turizm konusunda bilgilendirmek, turizm bilinci oluşturmak, turizm olay ve ilişkilerinin öneminin kavranmasını sağlamak amacına dönüktür. Bu amaç kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilköğretim okullarında Hayat Bilgisi, Sosyai Bilgiler ve Milli Coğrafya gibi derslerin içerisinde turizm bilincinin yerleştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla çeşitli turizm konularına yer verilmektedir. Bunun dışında ortaöğretimde 10. ve 11. sınıflarda turizm 1 ve 2 olmak üzere seçmeli dersler şeklinde turizm derslerine yer verilmektedir (Sevgi, 1992: 24). 


b) Mesleki ve Teknik Turizm Eğitimi 


Bu eğitim meslek formasyonu veren bir turizm eğitimidir. Amacı, turizm sektörünün değişik faaliyet dalları için bilgili, becerili, yetenekli, verimli ve bilinçli elemanlar yetiştirmektedir. Mesleki ve teknik turizm eğitimi; amaçları ve araçları bakımından birbirinden farklı eğitim kademelerinden oluşmaktadır. Milli eğitim Bakanlığı tarafından orta öğretim seviyesinde yürütülen mesleki turizm eğitimi, genellikle turizm sektörünün orta kademe kadrolarını ve işi gerçekleştirecek personeli ve nezaretçileri yetiştirmeyi amaçlamaktadır (Timur, 1990: 32). 

Mesleki ve teknik turizm eğitimi Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde Anadolu Ticaret Meslek Liseleri, Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri, Anadolu Aşçılık Meslek Liseleri ve Anadolu Kız Meslek Liselerinde açılan programlarla yürütülmektedir. Bunun dışında, ortaöğretim düzeyinde mesleki turizm eğitimi veren Özel Otelcilik Turizm Liseleri de bulunmaktadır (Hacıoğlu v.d., 2008: 25; Sevgi, 1992: 25). 


o Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri 


Otelcilik ve turizm sektörünün gereksinim duyduğu yabancı dil bilen nitelikli eleman yetiştiren, öğrencileri hem mesleğe hem de yükseköğretime hazırlayan, ilk yıl hazırlık olmak üzere toplam dört yıllık bir eğitimi kapsayan meslek liseleridir (Sezgin, 1995: 141). Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinde eğitim programları bölümlere ayrılarak uygulamaktadır ve mutfak, servis ve catering ve ziyafet organizasyonları bölümlerini içine alan yiyecek-içecek hizmetleri alanı, ön büro, kat hizmetleri, otel işletmeciliği ve host ve hosteslik bölümlerini içine alan konaklama hizmetleri alanı, seyahat acentacılığı ve tur operatörlüğü bölümlerini içine alan seyahat işletmeciliği alanı ve animatörlük bölümünü içeren eğlence hizmetleri alanı ile toplam 4 alan ve 10 dalda eğitim verilmektedir (Külahçı, 1992: 108, Hacıoğlu v.d., 2008: 29-30). 
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e Anadolu Ticaret Meslek Liseleri 


Anadolu Ticaret Meslek Liseleri bünyesinde yer alan turizm bölümleri kapsa- 


mında, turizm sektöründe ihtiyaç duyulan nitelikli ve yabancı dil bilen çalışanların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu bölümlerde bir yıl hazırlık sınıfı olmak üzere dört yıllık bir süreçte, bir kısmı yabancı dille olmak üzere Genel Turizm, Turizm İşletmeciliği, Turizm Coğrafyası, Konaklama Tesisleri ve Muhasebe dersleri gibi mesleki dersler ile birlikte genel kültür dersleri verilmektedir (Sevgi, 1992: 24). 


e Anadolu Aşçılık Meslek Liseleri 


Bu liseler, öğrencileri hem mesleğe hem de yüksek öğretime hazırlayan bir yılı hazırlık olmak üzere dört yıl süreli, Türk ve Dünya mutfakları konusunda eğitim veren meslek liseleridir. 


e Anadolu Kız Meslek Liseleri 

Anadolu Kız Meslek Liseleri, bilgi teknolojileri alanı, çocuk gelişimi ve eğitimi alanı, el sanatları teknolojisi alanı, giyim üretim teknolojileri alanı, sanat tasarım alanı ve hasta ve yaşlı hizmetleri gibi alanlara sahip olmakla birlikte turizm sektörüne nitelikli işgücü sağlamak amacıyla mutfak, pastacılık, servis, bar ve host ve hosteslik bölümlerini içeren yiyecek içecek hizmetleri alanı ve konaklama ve seyahat hizmetleri alanı ile bir yıl hazırlık olmak üzere dört yıllık eğitim veren meslek liseleridir. 


2.1.2 Yükseköğretim Kurumlarında Yürütülen Örgün Turizm Eğitimi 


Türkiye'de yükseköğretim düzeyinde turizm eğitimi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında, üniversiteler tarafından ön lisans, lisans ve lisansüstü olmak üzere üç düzeyde gerçekleştirilmektedir. Yükseköğretim düzeyinde yürütülen turizm eğitiminin amacı; çağdaş turizmin sosyal, ekonomik ve teknik özellikteki karmaşık sorunlarını çözebilecek, teorik ve pratik bilgilerle donatıimış, yüksek düzeyde bilgi, beceri ve idare yeteneği olan, değişik faktörlerin etkinliğini değerlendirerek soyutlama, sentez, kara verme gücüne sahip elemanların yetiştirilmesidir (Timur, 1990: 33). 

e Ön Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'na göre ön lisans öğretimi, ortaöğretime 


dayalı, en az dört yarı yıllık bir programı kapsayan ara insangücü yetiştirmeyi amaçlayan veya lisans öğretiminin ilk kademesini teşkil eden bir yükseköğre- 


timdir. 
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Ön lisans düzeyinde turizm eğitimi ülkemizde bulunan devlet ve vakıf üniversitelerine ait meslek yüksekokullarında ve sosyal bilimler meslek yüksekokulları bünyesinde yer alan otel işletmeciliği ve otelcilik ve turizm bölümleri içerisinde bulunan turizm rehberliği, turizm ve otel işletmeciliği, turizm ve seyahat işletmeciliği, tur operatörlüğü, aşçılık, yiyecek içecek hizmetleri ve animatörlük gibi turizm endüstrisi ile ilgili birçok farklı alanda eğitim vermektedirler. 
Belirtilen bu bölümlere, turizm endüstrisinin işgücü gereksinimleri dikkate alınarak yıllar itibariyle yeni bölümler eklenmektedir. 


e Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi 


2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'na göre lisans öğretimi, orta öğretime dayal, en az sekiz yarıyıllık bir programı kapsayan bir yükseköğretimdir. 

Lisans düzeyinde turizm eğitimi devlet ve vakıf üniversitelerine ait işletme fakülteleri, iktisadi idari bilimler fakülteleri ve ticaret ve turizm eğitim fakülteleri içerisinde yer alan turizm bölümlerinde ve turizm yüksekokulları bünyesinde verilmektedir. Bunun dışında bazı üniversitelerde ise, uygulamalı bilimler yüksekokullarında da turizm bölümleri mevcuttur. Ticaret ve turizm eğitim fakültelerine ait turizm işletmeciliği eğitimi bölümlerinde, turizm eğitiminde gereksinim duyulan turizm öğretmenlerinin yetiştirilmesi amaçlanmakta ve konaklama işletmeciliği öğretmenliği ile seyahat işletmeciliği ve turizm rehberliği öğretmenliği bölümlerine ayrılmaktadır. Diğer yandan iktisadi ve idari bilimler ile işletme fakülteleri kapsamında ise turizm işletmeciliği bölümleri mevcuttur. Ülkemizde en yaygın olan turizm eğitimi ise, turizm işletmeciliği ve otelcilik yüksekokulları kapsamında verilmektedir. Turizm işletmeciliği ve otelcilik yüksekokullarında bölümler konaklama işletmeciliği, seyahat işletmeciliği ve turizm rehberliği, yiyecek içecek işletmeciliği, seyahat işletmeciliği, turist rehberliği ve turizm animasyon gibi bölümlere ayrılmaktadır(Aymankuy ve Aymankuy, 2002: 35; Hacıoğlu v.d., 2008: 51). 


e Lisans Üstü Düzeyde Turizm Eğitimi 


Lisans üstü turizm eğitimi lisans eğitimi üzerine dayalı yüksek lisans programları ile yüksek lisans eğitimine dayalı doktora eğitim programlarından oluşmakta ve üniversitelerin sosyal bilimler enstitülerinin işletme veya turizm işletmeciliği anabilim dalları tarafından yürütülmektedir. 

Yüksek lisans eğitimi tezsiz ve tezli yüksek lisans olmak üzere iki şekilde yapılmaktadır. Tezsiz yüksek lisans eğitimini tamamlama süresi en fazla altı yarıyıldır. Tezli yüksek lisans eğitimini tamamlama süresi ise dört yarıyıldır. 
Tezli ve tezsiz yüksek lisans eğitimindeki amaç; turizm alanında öğrencinin 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bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmasını sağlamak, mesleki konuda derin bilgi kazandırmak Liz mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermek olarak nitelendirilmektedir. Doktora derecesi ise, yüksek lisans derecesine sahip kişilerin alabildiği bir derecedir. Doktora eğitiminin tamamlama süresi sekiz yarıyıldır. Turizm alanında birçok üniversitede doktora eğitimi verilmekte ve bu eğitimle kişiye turizmle ilgili bağımsız araştırma yapma, bilimsel olaylara geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli (o adımları belirleme yeteneği kazandırmak amaçlanmaktadır(www.yok.gov.tr, 26.03.2009). 


2.2. Yaygın Turizm Eğitimi 


Yaygın turizm eğitimi, turizm bilincinin ve ekonomisinin halk tabakalarına öğretilmesi, turizm sektöründe mesleki eğitim görmemiş kişilerin mesleki tecrübelerini artırmayı amaçlamaktadır. Türkiye'de yaygın mesleki turizm eğitimi Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Anadolu Üniversitesi (Açık Öğretim Fakültesi ), Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Dairesi Başkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (İŞKUR), Özel Kuruluşlar, Meslek Kuruluşları ve Üniversite Vakıfları, Sosyal Kuruluşlar, Belediyeler, Sendikalar, Halk Eğitim Merkezleri, Özel Eğitim Kurumlarının verdiği kurslar ve işletmelerin hizmet içi eğitimleri şeklinde yapılmaktadır(Ünlüönen ve Boylu, 2005: 15; Hacıoğlu v.d., 2008: 58). 


e Kültür ve Turizm Bakanlığı Tarafından Yürütülen Yaygın Turizm Eğitimi 


Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenienen turizm eğitimi faaliyetleri Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından organize edilmekte ve belirli tarihler içerisinde açılan ev pansiyonculuğu, sosyal davranışlar eğitimi, kat hizmetleri eğitimi ve yiyecek içecek eğitimleri verilmektedir (Kültür ve Turizm Bakanlığı, Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü, 21.03.2009). Bu eğitimler dışında profesyonel turizm rehberliği kursları ve seminerleri ile Birlik ve Oda: larla yapılan işbirlikleri çerçevesinde turizm sektöründe çalışanların bilinçlendirilmesine yönelik eğitimler verilmektedir (Hacıoğlu v.d., 2008: 60). 


e Milli Eğitim Bakanlığı Tarafından Yürütülen Yaygın Turizm Eğitimi 


Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen yaygın turizm eğitimi Bakanlık bünyesindeki Ticaret ve Turizm Eğitimi Genel Müdürlüğü ve Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü'nce düzenlenmektedir. Bakanlık bünyesinde Ticaret ve Turizm Eğitimi Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak eğitim faaliyetlerini sürdüren Turizm Eğitim Merkezleri (TUREM) tarafından turizm işletmelerine personel yetiştirme temel eğitim kursları verilmektedir. Bu kurslar kapsamında ön büro, yiyecek içecek servisi, yiyecek üretimi ve kat hizmetleri alanlarında eğitimler verilmektedir. Çıraklık eğitimlerinde ise, konaklama hizmetleri kapsamında kat hizmetleri, ön büro eğitimleri verilirken, yiyecek içecek hizmetleri kapsamında aşçılık, pastacılık, tatlıcılık, şekerleme ve servis hizmetleri eğitimleri gibi eğitimler verilmektedir. Yine Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlügü'ne bağlı olarak, Halk Eğitim Merkezleri tarafından turizm alanında halk eğitimleri verilmektedir (Hacıoğlu v.d., 2008: 71). 


o Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Tarafından Yürütülen Yaygın Turizm Eğitimi 


Ülkemizde uzaktan eğitim kapsamında faaliyet gösteren Açık Öğretim Fakültesi bünyesinde turizm eğitimi turizm ve otel işletmeciliği ön lisans programı ile gerçekleştirilmektedir. Bu program çeşitli nedenlerden dolayı örgün üniversite eğitimi alamayan kişilerin uzaktan turizm eğitimi almasına imkan sağlamaktadır. Öğretim süresi iki yıllık olan bu bölümün amacı turizm endüstrisine ara eleman yetiştirmektir (Www.aof.anadolu.edu.tr, 15.02.2009). 


e Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Dairesi Başkanlığı Tarafından Yürütülen Yaygın Turizm Eğitimi 


Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Dairesi Başkanlığı'nın yaygın turizm eğitimi, Leonardo da Vinci (LdV) programları ile gerçekleştirilmektedir. 
Bu program AB ve AB aday ülkelerinde mesleki eğitimin politikalarını desteklemek ve geliştirmeyi amaçlamaktadır. LdV projeleri ile AB üye ve aday ülkeleri arasında işbirlikleri gerçekleştirilmekie ve mesleki eğitimin kalitesinin artırılması hedeflenmektedir ve AB eğitim fonları ile destekienmektedir(Hacıoğlu v.d., 2008: 86). 


o Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tarafından Yürütülen Yaygın Turizm Eğitimi 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca verilen yaygın turizm eğitimleri, İŞKUR, İşgücü Uyum Dairesi Başkaniığı tarafından Aktif İşgücü Programları kapsamında gerçekleştirilmektedir. Çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliğine giderek mesiek edindirme, meslek geliştirme ve meslek değiştirme kursları düzenlemekte, istihdamında güçlük çekilen grupların istihdamını kolaylaştırıcı mesleki eğitim ve mesleki rehabilitasyon hizmetleri sağlamakta ve işsizliğin yoğun olduğu yerler ve dönemlerde işgücü eğitim seminerleri gibi birçok istihdamı artırıcı ve destekleyici faaliyetlerde bulunmaktadır. Turizm eğitimi kapsamında ise, yine ilgili kurumlarca işbirliği yaparak aşçılık, kat hizmetleri, servis, mutfak gibi birçok alanda kurslar düzenlemektedir(Hacıoğlu v.d., 2008: 94). 


e Özel Kuruluşlar Tarafından Yürütülen Yaygın Turizm Eğitimi 


Yukarıda belirtilen yaygın eğitim faaliyetlerine konu olan kurum ve kuruluşlar dışında eğitim sektöründe faaliyet gösteren özel kuruluşlarca da turizm eğitimleri verilmektedir. Bu kapsamda, turizm alanına özgü dii kurslarından, rehberlik, seyahat acentacılığı, tur operatörlüğü, biletleme, host ve hosteslik, aşçılık, yiyecek içecek işletmeciliği, pasta ve ekmekçilik ve yat personeli eğitimine kadar birçok eğitim faaliyeti belirli bir ücret karşılığında bu tip işletmelerce verilmektedir(Hacıoğlu v.d., 2008: 96). 


e Meslek Kuruluşları ve Üniversite Vakıfları Tarafından Yürütülen Yaygın Turizm Eğitimi 

Türkiye'de turizm endüstrisi içerisinde yer alan TURSAB, TUROB, TUROFED, THY, TUGEV, MEKSA gibi kurumların turizm endüstrisinde gereksinim duyulan nitelikli işgücü yetiştirmek amacıyla farklı alanlarda değişik kurslar açılmaktadır. Aynı şekilde bir çok üniversite tarafından kurulan vakıflar bünyesinde otel işletmeciliği, tur operatörlüğü, turizm ve otelcilik, turizm yöneticiliği, seyahat acentacılığı ve tur operatörlüğü gibi birçok sertifika programı açılmaktadır(Hacıoğlu vd., 2008: 96). 


3. Türkiye'de Turizm Eğitiminin Gelişimi 


Türkiye'de turizm eğitimi konusundaki gelişmeler, turizmin gelişme süreci ile paralellik göstermektedir. Türkiye'de çağdaş anlamda turizm hareketlerinin Cumhuriyet döneminde planlı kalkınma süreci ile başladığı bilinmektedir. Bununla birlikte, planlı kalkınma dönemine kadar geçen süreçte çok önemli olmamakla birlikte turizm alanında kimi bazı adımlar atılmıştır. Bu adımlar arasında turizm eğitimi konusunu da ilgilendiren yönler bulunmaktadır. Bu bakımdan, Türkiye'de turizm eğitimi konusundaki gelişmeleri Cumhuriyet öncesi ve Cumhuriyet dönemi olmak üzere iki ana başlıkta, Cumhuriyet döneminde turizm eğitimi konusundaki gelişmeleri ise planlı dönem öncesi ve planlı dönemler bakımından incelemek mümkündür. 
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3.1, Cumhuriyet Öncesi Dönemde Turizm Eğitimi 


Cumhuriyet öncesi dönemde, Osmanlı İmparatorluğu'nda ilk turistik hareketler 
19. Yüzyılın sonlarına doğru Orient Expres'in Paris-İstanbul tren seferleri ile hareketlenmeye başlamıştır. Bu hareketlilik, Osmanlı Devletini 1890 yılında turizmle ilgili ilk kez bir yasal düzenleme yapmaya zorlamıştır. İstanbul'a gelen yabancılara rehberlik yapanları veya rehberlik yapmak isteyenleri bir disiplin altına almayı amaçlayan ve turizme yönelik ilk resmi etkinlik olarak bilinen bu düzenleme, 1890 yılında “Seyyahine Tercümanlık Edenler Hakkında Tatbik Edilecek 
190 sayılı Nizamname” ile yürürlüğe konulmuştur (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 
10.02.2009). 

Bu Nizamname aynı zamanda Cumhuriyet öncesi dönemde turizm eğitimi konusunda başlatılmış ilk ciddi bir girişim niteliğindedir. Rehberlik mesleğini belli kurallara bağlayan, mesleğin icrası sırasında iyi niyet gözetmek, düzgün bir Türkçe ve yabancı dil bilgisi yeterliliğinin sınavla tespiti öngörülen bu nizamnamenin yürütülmesi görevi, İçişleri Bakanlığı tarafından belediyelere verilmiştir. Ancak, Osmanlı Hükümeti'nin bu nizamnamenin uygulaması ile pek ilgilenmemesi (Değirmencioğiu, 2003: 20) nedeniyle, bu konuda istenen sonuçlar alınamamıştır. 


3.2. Cumhuriyet Dönemi'nde Turizm Eğitimi 


Türkiye'de çağdaş eğitim sisteminin temeli Cumhuriyet döneminde atılmıştır. 
Cumhuriyetin kuruluşunu izleyen ilk yıllarda, Atatürk'ün önderliğinde başlayan çağdaşlaşma hareketinin ilk uygulamalarından biri eğitim-öğretim alanında gerçekleşmiştir. Önce, 3 Mart 1924 tarih ve 430 sayılı Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile eğitim-öğretim birliği sağlanmış, 1 Kasım 1928 tarih ve 1553 sayılı Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun ile eğitim dili Türkçe olmuştur. Eğitim-öğretim alanında gerçekleştirilen bu yenilikler, genç Türkiye Cumhuriyeti- nin her alanda olduğu gibi, eğitim-öğretim alanında da kısa zaman içinde büyük ilerlemeler kaydetmesine zemin oluşturmuş, Cumhuriyet tarihi boyunca uygulanan eğitim sisteminin her aşamasında yapılan eğitim-öğretim faaliyetlerine yön vermiştir. 


3.2.1. Planlı Dönem Öncesinde Turizm Eğitimi 


Cumhuriyetin kuruluşu ile birlikte turizm alanında başlatılan ilk uygulama, Atatürk'ün girişimiyle, Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçileri gezdiren turizm rehberlerinin çoğunlukla gayrimüslimlerden oluşması ve bu durumun bazı olumsuz sonuçlara yol açması nedeniyle Türk Seyyahin Cemiyeti'nin kurulması olmuştur ((Kültür ve Turizm Bakanlığı, 10.02.2009). Daha sonra Türkiye Turing 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ve Otomobil Klübü adını alan bu kurum, 1930 yılında kamu yararına çalışan bir kurum olarak tanınmıştır. Kurum, Türkiye'de turizm alanında bir boşluğu doldurarak uzun yıllar turizm, kültür ve teknik alanlarında, bir devlet organı gibi görev yapmıştır. Kurumun çalışmaları arasında turizm eğitimi ile de yakından ilgili birçok faaliyet yer almıştır. Bu çalışmalar ile Türkiye'nin ilk tanıtım afişleri, ilk turistik rehberleri, ilk karayolu haritası basılmış, ilk dil kursları açılmış, ilk tercüman rehber sınavları yapılmış, ilk turizm incelemeleri yazılmış ve yayınlanmış, turizm kongre ve konferansları düzenlenmiş, devlet mekanizmasının, mevzuatın ve metotların, turizm ihtiyaçları ile yeni baştan düşünülmesi yolu açılmaya çalışılmıştır (Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu, 15.03.2009). 

Cumhuriyetin ilk yıllarında turizm eğitimi konusundaki ikinci adım, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasından iki yıl sonra, yine rehberlik mesleği ile ilgili yapılan bir düzenleme ile atılmıştır. 8 Kasım 1925 tarih ve 2730 sayılı “Ecnebi Seyyahlara Terciimanlık ve Rehberlik Edecekler Hakkında Kararname” ile tercüman rehberliği sıkı kurallara bağlanmıştır. Tercüman-rehberlik mesleğine gireceklerin uymaları gereken esasları belirleyen bu kararname rehberlik mesleğinde eğitimin önemini gündeme getiren ilk resmi düzenleme olmuştur. Ancak bu kararname, o yıllarda turistik faaliyetlerle ilgilenen resmi bir kuruluş bulunmadığından, tercüman rehberlerin gerekli bilgiye sahip olup olmadıklarının sınav sonucunda belirlenmesi konusunda istenen sonuçları sağlayamamıştır (Değirmencioğlu, 2003: 20). 

Bu konudaki önemli bir başka gelişme ise 1928 yılında yaşanmıştır. 1928 
yılı Aralık ayında, İstanbul İktisat Müdürlüğü tarafından kamuoyuna bir rehberlik kursu açılacağı ilan edilmiştir. Gazetelerde yer alan bu kurs ilanında geçici tercümanlar ile mesleğe yeni başlayan kursiyerlerin mutlaka sınavdan geçirileceğinin ayrıntılı olarak belirtilmiş olması, turizm konusunda eğitimin önemini uygulamaya yansıtan ilk girişimlerden biri olması açısından önem taşımaktadır. 
İlk kez bir sınavdan geçerek girme hakkı kazanılan bu kursu, 1935 yılında belediyelerde kurulan turizm şubeleri tarafından açılan bir rehberlik kursu daha izlemiştir (Değirmencioğlu, 2003: 20). 

Planlı kalkınma dönemi öncesinde, sonraki yıllarda turizm eğitimini de örgün öğretim faaliyetleri kapsamına alacak ilk ciddi adımların yine Cumhuriyetin ilk yıllarında atıldığı görülmektedir. 1927 yılında, o yıla kadar illerin ve belediyelerin sorumluluğunda bulunan meslek okulu açma ve yürütme yetkisi 
1502 sayılı Kanunla Milli Eğitim Bakanlığı'na verilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı 
da, bu okullara öğretmen yetiştirmek amacıyla ilki 1934 yılında Kız, ikincisi 
1937 yılında Erkek Meslek Öğretmen Okulu açmıştır. Sonradan adı Erkek ve Kız 
Teknik Öğretmen Okulu haline dönüştürülen bu okullara 1955-1956 öğretim 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yılında Ticaret ve Turizm Öğretmen Okulu da eklenmiştir (Şahinkesen, 1983 : 
418). 

Türkiye'de turizm eğitimi faaliyetleri 1950'li yıllarda biraz daha artmaya başlamıştır. Bu yıllara kadar turizmle ilgilenen bazı kurumlar ile özel ya da kamu yararına çalışan kuruluşlar tarafından, genellikle tercüman rehberlik kursları şeklinde yürütülen ve toplumu turizm konusunda bilgilendirmeyi de amaçlayan yaygın eğitim kapsamındaki turizm eğitim faaliyetleri yavaş yavaş örgün eğitim kapsamına da alınmaya başlamıştır. 

Bu kapsamda, yukarıda sözü edilen öğretmen okulundan üç yıl önce, 1953 
yılında Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının işbirliği ile Ankara ve İzmir Ticaret Liselerinde garsonluk, aşçılık ve komilik kurslarının açıldığı görülmektedir (Olalı v.d., 1983: 215). Yine İstanbul'da 1955 yılında ve İzmir'de de 1960 yılında turist rehberliği kursları açılmıştır (Ünlüönen ve Boylu, 2005: 14).. 

Planlı dönem öncesinde turizm eğitim ile ilgili en önemli gelişmelerden biri de 18-23 Mart 1957 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Altıncı Milli Eğitim Şurası olmuştur. Mesleki ve Teknik Eğitimle, Halk Eğitimi ana başlığı ile toplanan bu şurada, halk eğitimi konusunda tavsiye niteliğinde alınan kararlar arasında ilk kez halk eğitiminin amaçları arasında iç ve dış turizm bilgisi verilmesi de yer almıştır. Bu karar, tavsiye niteliğinde de olsa, turizm eğitiminin ilk kez milli eğitimin gündeminde yer alan bir karar olarak dikkate değerdir (Dinç, 2008). 

Ülkemizde örgün öğretim kapsamında mesleki turizm eğitimi ilk kez 1961- 
1962 öğretim yılında Ankara'da başlatılmıştır. “Otel Teşkilatı ve Eğitimi” adı ile 
bir yıl süreli olarak gerçekleştirilen turizm eğitimi faaliyeti, planlı dönemin hazırlık aşamasında gerçekleşen en önemli gelişmelerden biri olmuştur (Www.turizmdebusabah.com, 10.03.2009). 


3.2.2. Planlı Dönemde Turizm Eğitimi 


Ülkemizin 1963 yılında Planlı kalkınma dönemine girmesi ile birlikte turizme verilen önem daha da artmaya başlamıştır. Beş yıllık kalkınma planlarında turizm eğitimine de yer verilmiş, gerek örgün gerekse yaygın eğitim kapsamında turizm eğitimi ile ilgilenen kurum ve kuruluş sayısında ve bunların yürüttüğü eğitim faaliyetlerinde özellikle 1980'lerden sonra hızlı bir artış görülmüştür. 
Yıllar itibariyle önemli ölçüde farklılaşan ve örgün ya da yaygın eğitim kapsamında çeşitli eğitim kademelerinde yürütülen bu faaliyetleri plan dönemlerinin her biri açısından ayrı ayrı incelemek mümkündür. Ancak, konu bütünlüğünden uzaklaşma kaygısından ve her tür ve düzeydeki turizm eğitimi kendi yapısı 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içinde ayrıca incelenmeye değer derinlik ve genişlikte olduğundan, burada yalruzca örgün eğitim kapsamındaki mesleki turizm eğitim faaliyetlerinin gelişim trendine yer verilmesi uygun bulunmuştur. 


e Orta Öğrenim Düzeyinde Mesleki Turizm Eğitimindeki Gelişmeler 


Türkiye'de Planlı Kalkınma Döneminin başladığı 1963 yılından sonra orta öğrenim düzeyinde örgün turizm eğitimi konusundaki ilk uygulamalardan biri, konunun Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yeni bir yapılanma içinde ele alınması olmuştur. Planlı döneme kadar Ticaret Öğretimi Genel Müdürlüğü'nce yönetilen turizm eğitimi, turizm eğitiminin de görev kapsamına girmesi ile birlikte bu birimin adı “Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü” olarak değiştirilmiştir (Www.turizmdebusabah.com, 10.03.2009). 

Planlı dönem, Tablo 1'den de izlenebileceği gibi, orta öğrenim düzeyinde mesleki turizm eğitimi yapmak üzere 1961-1962 öğretim yılında Ankara Beşevler'de açılan bir otelcilik okulu (Wwww.ttogm.meb.gov.tr, 15.03.2009) ile girilmiştir. Otel Teşkilatı ve Eğitimi adı ile açılan bu okulun adı, 1963-1964 eğitim-öğretim yılında, üç yıl süreli yeni bir okul türünün geliştirilmesi ile “Otelcilik Okulu” olarak değiştirilmiştir. (www.turizmdebusabah.com, 10.03.2009). 
Aynı türden ikinci bir okul 1967-1968 öğretim yılında İstanbul-Beşiktaş'ta açılmıştır(Www.ttogm.meb.gov.tr, 15.03.2009). 10 yıl süre ile “Otelcilik Okulu” adı altında eğitim veren bu okullar 1973-1974 öğretim yılından itibaren, mezunlarına üniversiteye giriş hakkı verilmesi ile birlikte “Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi” adını almışlardır. (wWww.turizmdebusabah.com, 10.03.2009). 

Bu okullara, 1975-1980 yılları arasında, 1975-1976 öğretim yılında Kuşadası, 1979-1980 öğretim yılında Bolu, Bursa, Mersin, Muğla, Tekirdağ, ve Perşembe'de açılan yeni okullar eklenmiştir (Www.ttogm.meb.gov.tr, 15.03.2009). Böylece; planlı döneme 1 okul, 89 öğrenci ve 12 öğretmen kadrosu ile başlanan ortaöğrenim seviyesinde turizm eğitiminde, 1980 yılına gelindiğinde 9 okul, 1.009 
öğrenci ve 62 öğretmen sayısına ulaşılmıştır. 

1980'li yılların başlarında sektör temsilcileri ile Milli Eğitim Bakanlığı temsilcilerinin ortaklaşa sürdürdükleri çalışmalar sonucunda, “otelcilik ve turizm eğitiminin yabancı dil ile desteklenmesi zorunluluğu” vurgulanarak, otelcilik ve turizm meslek liselerinin önüne hazırlık sınıfı konulması ve adının “Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi” olarak değiştirilmesi kararlaştırılmıştır. Bu karar 1984-1985 öğretim yılında uygulamaya konularak, Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri yabancı dil ağırlıklı, öğretim süresi 4 yıl olan “Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi” haline dönüşmeye ve bunlara yenileri eklenmeye başlamıştır( İnce, 2002: 177). 
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Tablo 1. Yıllar İtibariyle Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri 


Okul Sayısı Öğren Sayısı 


1961-1962 
1967-1968 2 
1976-1977 3 a 


Lan Ez a 3 


1980-1981 | o8 | 


2.010 

1988-1989 3.235 
a İİ 4.484 
1990-1991 5.008 
1991-1992 5.437 


re 6.258 

Toime e e 

| 19941995 | 31 [| 70? | © | 

eee | Mİ A AR 

1.261 

1.263 
2001-2002 1.217 
2002-2003 15.299 1.367 
2007-2008 ; 


Kaynak: Hacıoğlu, N., M. Kaşlı, S. Şahin ve N. Tetik. (2008). Türkiye'de Turizm Eğitimi, Detay Yayıncılık, Ankara, 31. 


Önceki yıllarda Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi olarak eğitim veren bu okullar; 1975-1976 öğretim yılında “resepsiyon, servis ve mutfak” bölümleri olmak üzere üç; 1987-1988 öğretim yılında “resepsiyon, servis, mutfak ve kat hizmetleri” bölümleri olmak üzere dört; 1993-1994 öğretim yılından itibaren ise “resepsiyon, servis, mutfak, kat hizmetleri ve seyahat acentacılığı” bölümleri olmak üzere beş bölüm programına ayrılmıştır(İnce, 2002: 178). 
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1985-1990 yılları arasında yeni açılan okullarla birlikte Türkiye'de ortaöğretim düzeyinde turizm eğitimi veren okul sayısı 1989-1990 öğretim yılında 19'a çıkarken, öğretmen sayısı 358'e, öğrenci sayısı ise 4,484'e yükselmiştir. Bu dönemde turizm yatırımları için verilen teşvikler arz yönünde artışı tetiklerken, artan turizm liseleri ile nitelikli personel gereksiniminin karşılanması nispeten sağlanmaya çalışılmıştır. 

Planlı dönemde 1990'lı yıllarda, turizm sektöründeki gelişmelere paralel olarak, orta öğretim kapsamındaki turizm eğitim çabaları da hız kazanmıştır. 
1990-1995 yılları arasında Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi sayısı 20'den 31'e, 1999-2000 öğretim yılında ise 1990 yılına göre üç kat artışla 60'a yükselmiştir. Bu dönemde öğrenci ve öğretmen sayısı da yaklaşık aynı oranda artarak, sırasıyla 13.371 ve 1.19'e yükselmiştir. 

2000-2008 yılları arasında da bu alandaki gelişmeler devam etmiştir. 2007- 
2008 öğretim yılı itibariyle, okul sayısı 95'e yükselmiş ve öğrenci sayısı 24.311, 
öğretmen sayısı ise 1.087'ye ulaşmıştır. Bu okulların illere göre dağılımı incelendiğinde ise, bugün Türkiye'deki 81 ilin 67'sinde ortaöğrenim düzeyinde otelcilik ve turizm eğitimi veren en az bir okul olduğu dikkat çekmektedir (httpı//ttogm.meb.gov.tr 15.03.2009). 

Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinde uygulanan programlar ile öğrencilere, alanı ve mesleği ile ilgili temel bilgi ve becerileri kazandırmanın yanı sıra, yeniliğe ve değişime uyum sağlayabilen, çevresindeki insanlarla sağlıklı iletişim kurabilen, hedeflerini belirleyip bunlara ulaşmak için girişimlerde bulunabilen, yaratıcı, gelişime ve eleştiriye açık ve mesleki yeterliklere sahip bireyler yetiştirilmesi hedeflenmiştir (http://ttogm.meb.gov.tr 15.03.2009). 

Bu okullarda 2004-2005 öğretim yılı itibariyle yeniden yapılanma kapsamında geniş tabanlı meslek eğitimine olanak sağlayacak şekilde, 9. sınıftan başlayarak kademeli olarak mevcut bölümler kaldırılmış ve yeni alan ve dal programları uygulamaya konulmuştur. Bu kapsamda yiyecek içecek hizmetleri alanı, konaklama hizmetleri aları, seyahat işletmeciliği alanı ve eğlence hizmetleri alanı olmak üzere 4 farklı alan belirlenmiştir. Yiyecek içecek hizmetleri alanı kapsamında mutfak, servis ve catering ve ziyafet organizasyonu olmak üzere üç dal programı mevcuttur. Konaklama hizmetleri alanı kapsamında ön büro, kat hizmetleri, otel işletmeciliği ve host ve hosteslik olmak üzere dört dal progtamı mevcuttur. Seyahat işletmeciliği alanında seyahat acentacılığı ve tur operatörlüğü yer alırken, eğlence hizmetleri alanında ise animatörlük dalı mevcuttur (Hacıoğlu v.d., 2008: 29, http://ttogm.meb.gov.tr 15.03.2009). 

Ortaöğretim düzeyinde eğitim veren diğer bir okul türü ise Anadolu Aşçılık Meslek Liseleridir. Türk ve dünya mutfaklarında istihdam edilecek yabancı dil bilir, nitelikli aşçıları yetiştirmek üzere yeni bir okul türü olarak geliştirilen 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bu okullardan ilki 1985-1986 öğretim yılında Bolu'nun Mengen İlçesinde kurulmuştur (İnce, 2002: 177-178). Daha sonra İzmir-Çeşme, Muğla ve Çorum şehir merkezlerinde hizmete giren Anadolu Aşçılık Meslek Liseleri 2001-2002 öğretim yılından itibaren okul türü yerine program türü anlayışı gereği Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi içinde yer alan bir bölüm programı haline dönüştürülmüştür(Hacıoğlu v.d., 2008: 39). 


o Ön Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimindeki Gelişmeler 


Türkiye'de ön lisans düzeyinde mesleki turizm eğitim faaliyetleri 1970'li yıllarda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ara kademe insan gücü yetiştirmek amacıyla oluşturulan YAYKUR (Yaygın Yükseköğretim Kurumu) bünyesinde açılan meslek yüksekokulları aracılığı ile başlatılmıştır. 

1981 üniversite reformundan önceki yıllarda, Türk yükseköğretim faaliyetleri üniversiteler; Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı akademiler; bir kısmı diğer bakanlıklara, çoğu Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı iki yıllık meslek yüksekokulları ile konservatuvarlar; Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı üç yıllık eğitim enstitüleri ve mektupla öğretim yapan YAYKUR kurumları tarafından yürütülmüştür. 
Yükseköğretimin tüm düzeyleri için etkili ve koordineli bir merkezi plânlama- nın olmaması, özellikle de altmışlı ve yetmişli yıllarda yükseköğretim kurumlarının Sayısı, çeşidi ve öğrenci sayıları ile başka birçok hususta gözlenen hızlı artış nedeniyle yukarıda belirtilen yükseköğretim sistemi bir süre sonra başarısızlık ve yozlaşma işaretleri vermeye başlamıştır. Bunlara ek olarak 1960-80 arasında ortaya çıkan siyasi, sosyal ve ekonomik sorunlar, yükseköğretimdeki kötüye gidişi daha da artırmıştır. Bu nedenle yetmişli yılların sonunda köklü bir reform kaçınılmaz hale gelmiş ve yükseköğretim, 1981'de çıkarılan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile akademik, kurumsal ve idari yönden yeniden yapılanma sürecine girmiştir. Bu kanunla ülkemizdeki tüm yükseköğretim kurumları Yükseköğretim Kurulu (YÖK) çatısı altında toplanmış, akademiler üniversitelere, eğitim enstitüleri eğitim fakültelerine dönüştürülmüş ve konservatuvarlar ile meslek yüksekokulları üniversitelere bağlanmıştır. Bu arada, YAYKUR'un işlevleri de Anadolu Üniversitesi'ne devredilmiştir (www.yok.gov.tr, 20.03.2009). 

1975 yılında lise ve dengi okul mezunlarını iki yıllık ön lisans eğitimiyle 
toplumun gereksinim duyduğu alanlarda ara insan gücü yetiştirmek amacıyla kurulan YAYKUR, faaliyetlerine son verildiği 1979 yılına kadar, birçok alanda olduğu gibi, turizm ve otelcilik alanında da yaygın ve örgün eğitim faaliyetlerinde bulunmuştur. Bu kurum turizmle ilgili yürüttüğü eğitim öğretim progxamlarında, Ticaret ve Turizm Yüksek Öğretmen Okulu programını esas almış, 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faaliyetleri durdurulduktan sonra ise öğrenciler yüksek öğretim kurumlarına aktarılmıştır (Duman, 1992: 288-289; http://perims.net, 20.03.2009). 

Üniversite kapsamında ön lisans düzeyinde ilk yükseköğretim okulu ise 1970'li yılların ortalarında açılmıştır. Türkiye'de turizm alanında Ege Üniversitesi İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü dışında bir yüksek öğretim kurumunun olmadığı bir dönemde, 1974-1975 öğretim yılında, turizm alanında iki yıllık önlisans eğitimi veren ilk yükseköğretim kurumu olarak “Aydın Önlisans Yüksekokulu” adı altında öğretime açılmıştır (Doğan, 1992: 133). Bu okulu 1976 yılında Boğaziçi Üniversitesi Ön Lisans Yüksekokulu bünyesinde 1976 yılında kurulan Turizm ve Otel Yöneticiliği programı izlemiştir. Bu okul, 1982 yılında Meslek Yüksek Okulu, süreç içinde de Uygulamalı Bilimler Yüksekokul'una dönüşen okul altında lisans eğitimi veren Turizm İşletmeciliği bölümü haline gelmiştir (www.tourism.boun.edu.tr, 20.03.2003). 
Yine 1970'li yılların ortalarında Ege Üniversitesi bünyesinde kurulan ön lisans programı kısa süre sonra lisans düzeyine çıkarılmıştır. Bunların dışında, 1974- 
1975 öğretim yılında Hacettepe Üniversitesi Teknoloji ve Meslek Yüksekokulu'nda da ön lisans düzeyinde turizm bölümü açılmıştır (Ünlüönen ve Boylu, 2005: 16). 

Türkiye'de ön lisans düzeyinde yürütülen turizm eğitim faaliyetleri 1980'li 
yıllardan itibaren artmaya başlamıştır. Tablo 2'den görülebileceği gibi, 1985 
yılında 10 meslek yüksekokulunda yürütülen ön lisans turizm eğitimleri, 1990 
yılında 28'e, 1995 yılında 64'e, 2000 yılında ise 76'ya yükselmiştir. Aynı biçimde öğrenim gören öğrenci sayıları da kontenjanlardaki artışa paralel olarak yıllar içinde sürekli yükselmiştir. 

Ön lisans programları 2002-2003 öğretim yılına kadar, turizm otelcilik, turizm işletmeciliği, otel yöneticiliği, turizm işletmeciliği ve otelcilik, turizm rehberliği, turizm yönetimi, mutfak yönetimi, yiyecek içecek işletmeciliği, seyahat işletmeciliği, tur operatörlüğü ve seyahat ve tur işletmeciliği gibi isimler altında yürütülmüştür. 2002-2003 öğretim yılında ise, MEB-YÖK Meslek Yüksek Okulları Program Geliştirme Projesi kapsamında yapılan bir çalışma ile ön lisans düzeyindeki turizm programları; turizm ve otel işletmeciliği, turizm ve seyahat işletmeciliği olmak üzere iki ana programa ayrılmış ve YÖK 2002-2003 öğretim yılından itibaren turizm programı uygulayan meslek yüksek okullarına bu programa uymaları şartı getirmiştir (Hacıoğlu v.d., 2008: 42-43). 
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Tablo 2. Öğretim Yılları İtibariyle Önlisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Veren Yükseköğretim Kurumu, Kontenjan/Yenikayıt, Toplam Örenci ve Mezun Sayısı 


Yıllar Meslek Kontenjan/ | Toplam Öğrenci | Mezun Sayısı”* | i YO. Yeni Kayıt** 
1981-1982 | 9 J =- çë | 


1982-1983 


| 9 | 
| 1988-1984 | 9 | 
1984-1985 
1985-1986 10 

15 


1986-1987 


1987-1988 


1988-1989 19 
1989-1990 21 
1990-1991 28 


1991-1992 
1992-1993 
1993-1994 
1994-1995 
1995-1996 
1996-1997 
1997-1998 
1998-1999 
1999-2000 
2000-2001 
2001-2002 
2002-2003 
2003-2004 


Kaynak: *, ** 1981-1995 yılları arasındaki veriler; Hacıoğlu, N., M. Kaşlı, S. Şahin ve N. Tetik. (2008). 
Türkiye'de Turizm Eğitimi, Detay Yayıncılık, Ankara s.98-99'dan, 

+e, *e 1982-2002 yılları arasındaki veriler; Ünlüönen, K. ve Y. Boylu. (2005). Türkiye'de Yükseköğretim Düzeyinde Turizm Eğitimindeki Gelişmelerin Değerlendirilmesi, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 3(12), s.18'den, 

Diğer yılların verileri; ÖSYM, Yükseköğretim İstatistikleri isimli yayınlardan derlenmiştir. 


2001-2002 öğretim yılında ülkemizde 42 üniversite, 77 meslek yüksekokulu bünyesinde ikinci öğretim de dahil olmak üzere 151 turizm programı mevcut- 


tur. 2002-2003 yılındaki düzenleme ile bu sayı 121 turizm programına gerilemiş, 
2006 yılında ise tekrar yükselerek 139'a çıkmıştır (Hacıoğlu v.d., 2008: 42-43). 
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2007-2008 öğretim yılında ise ülkemizde 71 üniversitede, 115 meslek yüksekokulunun 150 turizm programı uygulamaya konulmuştur. Bu programların yeni kayıt öğrenci kontenjanı 12.432, toplam kayıtlı öğrenci sayısı ise 35.580'dir. 


e Lisans Düzeyinde Turizm Eğitim Eğitimindeki Gelişmeler 


Ülkemizde lisans düzeyinde ilk turizm okulu, orta dereceli ticaret ve turizm meslek liseleri öğretmeni yetiştirmek amacıyla 1965-1966 öğretim yılında Ankara Ticaret Yüksek Öğretmen Okulu'na ilave edilen turizm bölümüyle kurulan Ankara Ticaret ve Turizm Yüksek Öğretmen Okulu'dur. Öğretim süresi 3 yıl olan bu okul, 1967-1968 öğreti yılından itibaren dört yıllık statüye geçmiş, YÖK'ün kuruluşundan sonra ise Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi bünyesine alınmıştır. 1992 yılında ise adı Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi olarak değiştirilmiştir. Bu okuldan sonra, 1969 yılında Ege Üniversitesi İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi bünyesinde Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü ve 
1975 yılında Endüstriyel Sanatlar Yüksek Öğretmen Okulu bünyesinde Ticaret 
ve Turizm Bölümü açılmış, ancak sonraki yıllarda bu bölümlerin faaliyetleri 41 
sayılı kanun hükmünde kararname ile faaliyetleri sona erdirilmiştir (Ünlüönen ve Boylu, 2005: 20). 

1970'li yıllarda lisans düzeyinde turizm öğretimi yapmak amacıyla iki yüksekokul daha kurulmuştur. Bunlardan biri bugün Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu olarak, diğeri Adnan Menderes Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu olarak eğitim- öğretim faaliyetlerini sürdüren yüksekokullardır. 

Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 1975 
yılında Bursa İktisadi ve İdari Bilimler Akademisine bağlı olarak Balıkesir İşletmecilik ve Turizm Yüksekokulu adıyla kurulmuştur. 1982 yılına kadar İşletmecilik ve Turizm bölümlerinde öğretimin yapıldığı bu yüksekokul, 2547 Sayılı kanun ile ad ve statü değiştirerek Uludağ Üniversitesi Balıkesir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu adını almıştır. Daha sonra Yüksekokul 1992 yılında kurulan Balıkesir Üniversitesi'ne bağlanmış ve halen Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu olarak eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir (http:/btioyo.balikesir.edu.tr, 21.03.2009). 

Adnan Menderes Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu ise 1974-1975 öğretim yılında “Aydın Önlisans Yüksekokulu” olarak kurulan okulun, 1977 yılında Ege Üniversitesi İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesinin İşletme ve İktisat Fakültelerine ayrılmasından sonra dört yıla çıkartılıp, adının da Aydın Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu olarak değiştirilerek Ege Üniversitesi İşletme Fakültesi'ne bağlanmasıyla kurulmuştur. Bu yüksekokui da, önce 1982 yılında kurulan Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine bağlanmış, adı Aydın Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu olarak değiştirilmiş, (Doğan, 1992: 133-134) sonra 1992 yılında kurulan Adnan Menderes Üniversitesi'ne bağlanmıştır. 

Türkiye'de 1980'li yıllar boyunca lisans düzeyinde turizm eğitimi veren 
yüksekokul sayısına dört yüksekokul daha eklenmiştir. Bunlardan birincisi 1980 
yılında Adana İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi bünyesinde kurulup 1982 
yılında Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kapsamına alınan Mersin Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, ikincisi 1982 yılında kurulmasına karar verilen ancak yeterli öğretim kadrosu olmaması nedeniyle 1986-1987 öğretim yılında eğitim-öğretim faaliyetlerine başlayan Akdeniz Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu'dur. Diğer iki yüksekokuldan biri 1984 yılında Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi”ne bağlı Nevşehir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulu, diğeri de 1988-1989 eğitim-öğretime açılan Bilkent Üniversitesine bağlı Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu bünyesinde bulunan Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü'dür (Www.turizm.hacettepe.edu.tr, 21.03.2009). Nevşehir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, 2000 yılında doğrudan Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı bir Yüksekokul statüsüne kavuşmuş, 2007 yılında Nevşehir Üniversitesi'nin kurulması ile Erciyes Üniversitesi Nevşehir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulu, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesine dönüştürülmüştür (http://ttef.nevsehir.edu.tr, 21.03.2009). 

1980'lerde 6'sı turizm işletmeciliği ve otelcilik yüksekokulu, Vi ticaret ve turizm eğitim fakültesi olmak üzere toplam 7 yüksek öğretim kurumu tarafından yürütülen turizm eğitim ve öğretim programlarında 1985-1986 öğretim 
yılında 2.602 öğrenci öğrenim görürken, bu sayı 1990-1991 öğretim yılında 4 
bine yaklaşmıştır. Bu dönemde öğrenim gören öğrencilerden ise 1984-1985 öğretim yılında 258 öğrenci mezun olurken, 1989-1990 öğretim yılında 403 öğrenci mezun olmuştur. 
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Tablo 3. Öğretim Yılları İtibariyle Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Veren Yükseköğretim Kurumu, Kontenjan/Yenikayıt, Toplam Örenci ve Mezun Sayısı 


Yıllar Fakülte/Y.O.*| Kontenjan/ | Toplam Öğrenci Mezun 
Yeni Kayıt** Sayısı*** Sayıisı**** 


| 1981-1982 | 4 | 
1982-1983 i | 269 
1983-1984 1.879 


1984-1985 2.465 258 
1985-1986 


1986-1987 D e 2.829 446 


1987-1988 6 2.950 515 


1988-1989 403 
1989-1990 7 


NE A e (e << | 
| 1992-1993 | 8 | 838 | 516 | 7s | 
1994-1995 
| 19951996 | 1 | ©89 | 654 | 1054 | 
972 
n 7.102 1.457 
1999-2000 1.340 6.801 1.196 
aoao m 6.774 1.091 
6.851 1.138 
2002-2003 | 22 | 1.718 7.298 1029 | 
2003-2004 | 235 | 2057 8.247 1.155 
| 2004-2005 | 26 | 2360 9.356 1.214 
2005-2006 | 32 | 2760 10.889 1.524 
2006-2007 | 35 | 2.638 11.861 1.471 


2007-2008 35 2.845 13.085 
Kaynak: *, ** 1981-1992 yılları arasındaki veriler Hacıoğlu, N., M. Kaşlı, S. Şahin ve N. Tetik. (2008). 
Türkiye'de Turizm Eğitimi, Detay Yayıncılık, Ankara s.98-99'dan Gazi Ü. M.E.F. Turizm İşletmeciliği sayısı da ilave edilerek alınmıştır. 
+, ** 1982-2002 verileri Ünlüönen, K. ve Y. Boylu. (2005). Türkiye'de Yükseköğretim Düzeyinde Turizm Eğitimindeki Gelişmelerin Değerlendirilmesi, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 3(12), 22'den alınmıştır. 

Diğer yılların verileri; ÖSYM, Yükseköğretim İstatistikleri isimli yayınlardan derlenmiştir. 


N 
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Türkiye'de 1992 yılından itibaren yeni üniversitelerin açılması, turizm lisans programlarının sayılarında artışa neden olmuştur. Bunun nedeni olarak ise lisans düzeyinde turizm okullarının kurulmasının diğer fakülte ve yüksekokullarının kurulmasından daha kolay olması ve ülkemizin turizm potansiyelinin yüksekliği gösterilebilir (Ünlüönen ve Boylu, 2005: 20). 

1990-2000 yılları arasında Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Gazi Osman Paşa Üniversitesi ve vakıf üniversitesi olarak kurulan Başkent Üniversitesi, Haliç Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi, Atılım Üniversitesi ve Yeditepe Üniversitesi bünyesinde açılan lisans programları sonucunda 2000 yılı itibariyle 4'ü vakıf olmak üzere toplam 18 üniversitenin 19 
fakülte ve yüksekokulunda turizm eğitimi verildiği görülmektedir. 2005-.2006 öğretim yılında ise lisans düzeyinde turizm eğitimi verilen üniversite sayısı 29'a, fakülte ve yüksekokul sayısı 32'ye, uygulanan program sayısı ise 41'e çıkmuştır. Bu programlarla birlikte doğal olarak lisans düzeyinde turizm eğitimi alan öğrenci sayısı ve mezun sayıları da yıllar itibariyle önemli ölçüde artış göstermiştir. Tablo #ten görülebileceği gibi, 1990-1991 öğretim yılında 900 civarında olan yeni kaydolan öğrenci sayısı, 2007-2008 öğretim yılında 3 bine yaklaşnuş, son yıllarda mezun olan öğrenci sayısı da yıl bazında 1.000 üzerinde gerçekleşmiştir. 

2008-2009 öğretim yılı itibariyle de 34 üniversitenin 37 fakülte ve yüksekokulunda turizm ve otel işletmeciliği, turizm ve rehberlik, turizm ve seyahat işletmeciliği, yiyecek-içecek işletmeciliği, konaklama işletmeciliği, turizm işletmeciliği, turizm ve otelcilik isimleri altında toplam 47 turizm bölümünde turizm eğitimi verildiği görülmektedir. 


e Lisans Üstü Düzeyde Turizm Eğitimindeki Gelişmeler 


Turizm eğitiminde lisansüstü düzeyde eğitimi ilk olarak 1964 yılı programında yer alan turistik potansiyeli yüksek olan Ege Bölgesi'nde turizm konusunda araştırma yapmak ve özel teşebbüse veya devlete bağlı işletmelerle kamu hizmeti gören müesseselerde çalışanların bilgilerini yükseltmek amacıyla İzmir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nde bir Turizm Enstitüsü'nün kurulması ile başlamıştır. Ancak 1. Plan döneminde herhangi bir etkili ve faydalı çalışmada bulunmamıştır. Daha sonraki yıllarda Ege Üniversitesi İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü'nde 1982—1983 öğretim yılına kadar turizm işletmeciliği dalında yüksek lisans ve doktora programları sürdürülmüştür. Ege Üniversitesi Turizm Bölümü'nün kapatılması ile bu programlarda son bulmuştur. 2547 sayılı kanundan önce Hacettepe Üniversitesi Mezuniyet Sonrası Eğitim Fakültesi'nde 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de turizm ve otel işletmeciliği dalında lisansüstü eğitimler verilmiştir. Diğer yandan, 1969 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ne bağlı olarak İktisadi Coğrafya ve Turizm Enstitüsü kurulmuş ve 1972 yılından itibaren de doktora dersleri dahil lisansüstü düzeyde turizm eğitimi verilmiş ve yeni düzenlemelerden sonra turizm ile ilgili lisansüstü programlar, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesine alınmıştır (Ünlüöner ve Boylu, 2005: 23). 

Günümüzde turizm alanında yüksek lisans eğitimi veren 11 üniversite ve doktora eğitimi veren 5 üniversite mevcuttur. Turizm alanında lisansüstü eğitim alan öğrenci sayılarına bakıldığında ise 1982-1983 öğretim yılında yüksek lisans programında 41 öğrenci mevcutken, 2002-2003 öğretim yılında bu sayı 
276 yüksek lisans ve 67 doktora öğrencisi ile toplam 343 öğrenciye, 2006-2007 
öğretim yılında ise bu rakamın 356 yüksek lisans ve 83 doktora olmak üzere 439 
öğrenciye yükseldiği görülmektedir (Hacıoğlu vd., 2008: 53). 


Sonuç ve Öneriler 


Küreselleşen dünyada ülkelerin kaderini belirleyen en önemli unsurlardan biri ekonomik güçtür. Ekonomik yönden güçlü olmanın temel dayanağı ise eğitimli insan gücüdür. Tarih, yüksek refah ve uygarlık düzeyine ulaşan toplumların, bunu eğitime verdikleri önem ve eğitimli insangücü sayesinde başardıklarını gösteren sayısız örnekle doludur. Eğitim, yalnızca bugünü değil, ama daha çok geleceği şekillendiren bir olgudur. 

Türkiye, Cumhuriyetin kuruluşu ile birlikte eğitime önem vermeye başlamıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, çağlar üstü vizyon sahibi, olağanüstü liderlik vasıflarına sahip Atatürk, Türkiye'ye çağdaş uygarlık seviyesinin üstünde bir vizyon çizerken, bu vizyonun temeline çağdaş bir eğitim sistemi koymuştur. Bu sayede, Türkiye'de Cumhuriyet döneminden itibaren, bugün arzu edilen noktanın gerisinde kalınmasına rağmen, çok önemli gelişmeler sağlanmıştır. 

Türkiye, pek çok alanda olduğu gibi, turizm alanında da hedefleri olan bir ülkedir. Türkiye'de çağdaş anlamda turizm faaliyetleri planlı kalkınma döneminde başlamıştır. Turizmin, ülke ekonomisi ve kalkınmaya sağladığı katkılar nedeniyle kalkınma planlarında önemli faaliyet alanlarından biri olarak kabul edilmesi, turizm eğitiminin önemi de kendiliğinden ortaya çıkarmıştır. Böylece, Türkiye'de turizm eğitimi de planlı kalkınma döneminin başından itibaren milli eğitim sistemi içinde ele alınmaya, kalkınma planlarında turizm eğitimi konularında da yer verilmeye başlanmıştır. 

Türkiye'de turizm eğitiminin yapısı, milli eğitim sistemine göre şekillenmiş ve eğitim faaliyetleri turizm sektöründeki gelişmelere paralel bir gelişme 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göstermiştir. Planlı kalkınma döneminin başından beri turizm eğitimi faaliyetleri, Milli Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurumu'nun yanı sıra çeşitli bakanlıklar ve bazı kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, özel veya kamu niteliğinde olan turizm örgütleri ve işletmeler gibi çok çeşitli birimler tarafından yürütülmüştür. Örgün ve yaygın eğitim kapsamında farklı eğitim seviyelerinde yürütülen bu faaliyetler, planlı kalkınma döneminin ilk yıllarından 1990'lı yıllara kadar orta öğretim seviyesinde yoğunlaşırken, 1990'larda yüksek öğretimin ağırlığı artmaya başlamıştır. Son yıllarda ön lisans ve lisans seviyesinde turizm eğitimi veren yüksek öğretim kurumu sayısındaki artış, turizm eğitimi yapısını tersine çevirmiştir. Bugün yükseköğretim kapsamında turizm eğitimi veren okul sayısı ve bunların öğrenci kapasitesi, orta öğretim seviyesinde turizm eğitimi veren okul ve öğrenci kapasitesinin oldukça üzerindedir. 

Okullaşma seviyesi bakımından karşı karşıya olduğumuz bu tabio turizm eğitimine verilen önemin bir göstergesi olarak kabul edilse bile, bu gelişmenin sektörel ihtiyaçları dikkate alan ciddi bir planlama ürünü olduğu söylenemez. 
Zira, turizm eğitimi, kuramsal eğitimin uygulama ile desteklenmesini gerektiren mesleki bir eğitimdir. Sektörel ihtiyaçlar ve istihdam olanakları, daha çok mesleki ve teknik bilgi ve beceriye sahip ağırlıklı olarak alt kademe seviyesinde işgücü yetiştirilmesini gerektirmektedir. Mevcut eğitim pramidi ile turizm sektörünün işgücü gereksinimi birbirine ters yöndedir. Diğer yandan, son yıllarda özellikle ön lisans düzeyinde açılan eğitim kurumlarının, eğitici kadrosu, fiziki ve teknik altyapı olanakları, kuruluş yeri seçimi, sektörel ilişkiler vb. birçok konuda ne derece yeterli oldukları tartışmalıdır ve bu durum turizm eğitiminde kalite sorununun sürekli ana gündem maddeleri arasında yer almasına neden olmakta ve bu konudaki arayışlar sürmektedir. 

Türkiye'de, turizm eğitiminin yapısını ve gelişmesini doğrudan etkileyen unsurlardan bir diğeri de turizm sektöründeki aktörlerin turizm eğitimine yönelik tutumlarıdır. Bütün eksik ve yetersizliklerine rağmen, turizm eğitim kurumlarının olanakları ölçüsünde eğitip sektöre kazandırdığı eğitimli işgücüne sektörün ne derece sahip çıktığı ve eğitim kurumları ile ne derece işbirliğine açık oldukları da tartışmalıdır. Türkiye'de örgün eğitim kapsamında özellikle yüksek öğretim düzeyinde turizm eğitimi almış işgücünden sektörde çalışanların oranının oldukça düşük olduğu bilinmektedir. Ülkemizin kıt kaynaklarının beklenen sonuçlar doğrultusunda kullanılamadığı anlamına gelen bu durumun ortaya çıkmasında, birinci derede turizm sektöründe söz sahibi olan uygulayıcıların yanı sıra, turizm mevzuatındaki boşlukların da rolü vardır. Türkiye'de, hemen hemen bütün meslek dallarında çalışanlardan standartları belirlenmiş bir eğitim formasyonuna sahip olması koşulu aranırken, birkaç istisna dışında turizm sektöründe çalışanlarda herhangi bir turizm eğitimi formasyonu aranmamaktadır. Bu durumda, sektör de eğitimli işgücünden yararlanmak yerine, maliyeti daha düşük işgücünü tercih etmekte ve turizm eğitim kurumları ile işbirliği konusunda fazla istekli olmamaktadır. 

Sonuç olarak, Türkiye'de turizm eğitimi alanında kaydedilen bütün olumlu gelişmelere rağmen, milli eğitim sistemimizde olduğu gibi, turizm eğitimi konusundaki arayışların uzunca bir süre daha gündemde tutulması kaçınılmazdır. Kıt kaynakları verimli kullanmak, eğitimli işgücünden etkin yararlanmak, daha rekabetçi ve sürdürülebilir bir turizm sektörü için, turizm eğitimi konusunu, tüm ilgili tarafların katılımı ve konunun bütün boyutları ile birlikte vizyoner bir bakış açısıyla değerlendirmek gerekmektedir. 
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Onikinci Bölüm 


TÜRKİYE'DE UYGULANAN TURİZM POLİTİKALARI 


Yrd. Doç. Dr. Düriye BOZOK” 
Arş. Gör. Seda ŞAHİN” 


Özet 


Cumhuriyet öncesi dönemde Türkiye'de uygulanan turizm politikaları değerlendirildiğinde, Türkiye'nin o yıllardaki genel ekonomik konumundan dolayı turizm sektörü ile ilgili gelişmelerin son derece sınırlı kaldığı, ancak yine de önemli sayılabilecek gelişmelerin yaşandığı ve politikaların uygulandığı görülmektedir. “Seyyahma Tercümanlık Edenler Hakkında 190 Sayılı Nizanıname”nin yürürlüğe girmesi ve “Türk Seyyahin Cemiyeti”nin kurulması Cumhuriyet öncesi dönemde yaşanan en önemli gelişmeler olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Planlı dönem öncesinde turizm sektörü ile ilgili gelişme son derece sınırlı olmakla birlikte, turizmin devletin gündeminde yer aldığı görülmektedir. “Milli Türk Seyahat Acenteciliği Ziya ve Şürekası”nın faaliyete geçmesi, “Ecnebi Seyyahlara Tercümanlık ve Rehberlik Edenler Hakkında Talimatname”nin yaymlanması, turizmin Türk kamu yönetimi içinde yer almasıyla “Turizm Bürosunun kurulması, “Turizm Danışma Kurullarının her yıl düzenli olarak yapılmaya başlanması, “Turizm Bankası” ile “Turizm ve Tanıtma Bakanlığı"nın kurulması planlı dönem öncesinde yaşanan gelişmeler olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Planlı dönemde yürütülen turizm politikaları, beş yıllık kalkınma planlarında belirtilen ülkenin genel ekonomik programları içerisinde yer almaktadır. Beş yıllık kalkınma planlarında turizm, dış ödemeler dengesindeki açıkları kapatıcı bir araç olarak görülürken, turizmin bu fonksiyonunun daha da genişletilmesi yönünde politikalar yürütülmüştür. Planlı dönemde yaşanan en önemli gelişmeler ise; “Ekonomik İstikrar Tedbirleri” ile “2634 Sayılı Turizm Teşvik Kanunu”nun yürürlüğe girmesi ve “Türkiye Seyahat Acentaları Birliği”"nin kurulmasıdır. 
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Bölümün Amacı 


Bölümün amacı; Türkiye'de uygulanan turizm politikaları ile bu politikaları hayata geçirmek için uygulanan planların değerlendirmesi ve belirlenen hedeflere ne derecede ulaşıldığının ortaya konulmasıdır. Ayrıca, turizm alanında lisans ve lisansüstü düzeyde turizm eğitimi alan öğrenciler ve araştırmacılara; sektördeki yatırımcı ve turizm işletmelerine; turizm sektöründe merkezi ve yerel karar organlarına; turizm eğitim kurumlarında çalışan akademisyenlere yeni bir bakış açısı kazandırarak sektörün mevcut durumu ve gelecekte alınması gereken önlemler ile izlenmesi gereken politikalar hakkında bilgilendirilmesini sağlamak bölümün diğer amacını oluşturmaktadır. Bu doğrultuda, Türk turizm politikalarında belirlenen hedeflere paralel olarak turizm sektöründe yaşanan gelişmeler değerlendirilmiştir. Geçmişten günümüze Türkiye'de izlenen turizm politika ve planlarının incelendiği bu bölüm Cumhuriyet Öncesi Dönem ve Cumhuriyet sonrası dönem olmak üzere iki ana bölüm ile plansız dönem ve planlı dönem olmak üzere iki alt bölümden oluşmaktadır. Planlı dönem ise; 1963 yılında uygulanmaya başlayan birinci beş yıllık kalkınma planı döneminden başlayarak, geçiş dönemlerini de kapsayacak şekilde, dokuzuncu kalkınma planı dönemine kadar ele alınmış, ardından Türkiye Turizm Stratejisi (2023) ve Eylem Planı (2007-2013) kapsamında izlenen politikalar incelenmiştir. 
Son olarak, mevcut durum ortaya konarak sonuç ve öneriler geliştirilmiştir. 
Giriş 

Turizm hareketlerinin dünyada gelişimi incelendiğinde, turizmin dünya ekonomisinde her geçen yıl gittikçe büyüyerek önem kazanan bir sektör olduğu görülmektedir. 1950 yılında gerçekleşen uluslararası turist varışı 25 milyon iken bu rakam 2007 yılında 903 milyona, 2008 yılında ise 924 milyona ulaşmıştır (UNWTO, 2008: 1; www.tourismroi.com, 13.03.2009). Uluslararası turizm pazarı giderek büyürken turist çeken ülkeler arasındaki rekabet de giderek artmaktadır. 1980-2005 yıllarını kapsayan son 25 yıllık dönemde turist sayısı 70310 artarken aynı dönemde turizmden sağlanan gelirde de büyük artışlar gerçekleşmiştir (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2006: 2). 1950 yılında 2,1 milyar dolar olan turizm geliri 2007 yılında 856 milyar dolara ulaşmıştır (UNWTO, 2008: 2). 

Ulusal ve uluslararası düzeyde kazandığı dev boyutlarla turizmin; yatırımları ve iş hacmini geliştiren, gelir yaratan, döviz sağlayan, yeni istihdam alanları açan, sosyal ve kültürel hayatı etkileyen, siyasal bakımdan da önemli toplumsal ve insancıl fonksiyonların gerçekleştirilmesini kolaylaştıran bir nitelik kazanması, ülkelerin dikkatinin bu ekonomik olay üzerinde yoğunlaşmasına neden 

| olmuştur. Özellikle gelişmekte olan ülkelerin karşılaştıkları ekonomik sorunların ve darboğazların aşılmasında, turizmin yarattığı dinamik ekonomik etkiler, söz konusu ülkelerin turizme daha çok önem vermelerine neden olmuştur. Bu nedenle bir ülkenin, uluslararası turizm piyasasında tercih edilen bir destinasyon ülkesi olabilmesi, bu gelişmelerin yakından izlenmesine ve uygun turizm politikalarının geliştirilmesine bağlı olmaktadır. 

Turizm politikası; bir ülkede turizm sektörünü geliştirmek, yönetmek ve denetlemek amacıyla devlet ve kamu yönetimini temsil eden yasama ve yürütme gücüne sahip bulunan kuruluşlar tarafından çeşitli araçlar kullanılarak belirlenen yaklaşımlar ve hareketler, alınan önlemler veya bunların bütünüdür (Arslan, 2007: 743). Turizmde dengeli bir gelişimin sağlanabilmesi ve başarılı olunabilmesi için uygun turizm politikalarının belirlenmesi ve bu politikalara uygun planların yapılması gerekir. Deneyimler turizmde planlama yapılmamasmun diğer bir deyişle, plansız gelişmenin olumsuz sonuçlara yol açtığını göstermektedir. Bu olumsuz sonuçlardan kaçınma isteği turizmde planlamayı gerektiren temel nedenlerden biridir (İçöz v.d., 2002). 

Türkiye turizm endüstrisinin gelişimi, planlı dönem öncesi (1923—1963) ve 1963'ten günümüze planlı dönem olmak üzere iki aşamada değerlendirilebilir. 
Planlı dönem öncesinde turizm sektörü ile ilgili gelişme son derece sınırlı olmakla birlikte, turizmin devletin gündeminde yer aldığı görülmektedir. Turizm sektöründeki asıl gelişme planlı dönemde gerçekleşmiş ve her iki dönemde de devletin politik tercihleri ile yakından ilişkili olmuştur (DPT, 2006/b: 6). Bununla birlikte planlı dönemde turizmde uygulanan politikalar ve izlenen planlar temelde beş yıllık kalkınma planları ile sınırlı kalmıştır. 

1963 yılında 198 bin turist varışı ve 7 milyon dolar turizm geliri elde edilirken son 40 yılda büyük bir atılım gerçekleştiren Türkiye turizmi ülke ekonomisine en fazla katkıda bulanan sektörlerden biri olmuştur (Www.tursab.org.tr, 11.10.2007). 2007 yılında ülkemize gelen turist sayısı 23,3 milyon kişiye, turizm gelirleri de 18,4 milyar dolara ulaşmıştır (Www.kultur.gov.tri 13.03.2009; UNWTO, 2008: 5). 

Uygulamaya konulan beş yıllık kalkınma planları genel olarak değerlendirildiğinde, Türkiye Turizm Politikasının amaçlarını şu 4 temel çerçevede özetlemek mümkündür; 

e Potansiyel turizm kaynaklarını en verimli biçimde kullanmak, 

e Turist ve yerel halk için en iyi toplumsal ortamı oluşturmak, bireylerin mutluluğu için evrensel değerlere uyum sağlanmasına katkıda bulunmak, 

e Doğal ve kültürel değerlerin korunması ve geliştirilmesinde dengenin kurulmasını sağlamak, 

e Turizm gelirlerinin ödemeler dengesindeki payının artmasını sağlamak. 
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Beş yıllık kalkınma planları çerçevesinde belirlenen Türk Turizm Politikasının amaçları daha derinlemesine incelendiğinde aşağıda belirtilen hedefler ortaya çıkmaktadır (Bozok, 1995: 146-147): 

e Turizm ürünlerinin nicelik, nitelik ve fiyatları itibariyle mevcut ve gelecekteki talebe uygun olarak ve ülkenin arz olanakları dikkate alınarak geliştirilmesi, 

ə Sektörün yapısal ve fonksiyonel olarak, ulusal ekonomiye sağladığı katma değer en üst düzeye çıkarılacak şekilde organize edilmesi, 

e Türkiye'nin uluslararası turizm pazarı içinde payının arttırılması 

e Turistler için en elverişli tatil ortamının yaratılması, 

ə Çalışan ya da emekli, tatil gereksinimi duyan her kesimden halkın tatil ihtiyacının karşılanması, 

e Ulusal ve yerel kimliğin korunması ve zenginleştirilerek yaşatılması 

e Turizmin sağladığı faydanın halka yaygınlaştırılması, 

e Doğal ve kültürel kaynakların bugünkü ve gelecekteki nesillerin ihtiyaçları dikkate alınarak “sürdürülebilir turizm gelişimi” ilkesi çerçevesinde kullanılması, 

e Doğal ve kültürel kaynakların kullanıma açılması kararlarında ve kullanımları arasında doğal ve kültürel peyzaj ile uyum sağlanması, 

o Turizm hareketlerinin yoğunlaştığı yöre ve alanlarda yerel yönetimlerin ve halkın turizm ile ilgili kararlara katılımlarının sağlanması, 

e Özellikle orta yükseklikteki dağlık ve ormanlık yörelerde turizmin, tarım ve orman sektörleri ile birlikte ele alınması, 

o Fiziki planların amaçlarına yönelik olarak tavizsiz uygulanmasının sağlanması, 

ə Dünya talep yapısındaki yeni eğilimlere bağlı olarak sektörde küçük ölçekli işletmelere yatırım ortamı sağlanması, 

o İşletmecilikte personel nitelikleri ve hizmet kalitesi yükseltilmesinin sağlanması, hizmet sektöründe sertifikasyona geçilmesi, 

1963'ten itibaren gelişmeyi yönlendiren Beş Yıllık Kalkınma Planları'nda 

hedefler, öncelikler, araçlar ve kamu-özel sektör dengesindeki değişime Dara olarak turizm etkinliklerinde ağırlık, devletin öncü rolünden, özel sektör, sivil toplum örgütleri ve bunların kombinasyonlarını içeren yapılara dömüşiüştği. 


1. Cumhuriyet Öncesi Dönemde Uygulanan Turizm Politikaları 


Cumhuriyet öncesi dönemin başlangıcı Türklerin Orta Asya'dan göçüne dek uzanmaktadır: Türkler millet olarak çeşitli sebeplerden dolayı, sürekli hareket halinde bir toplum olmuştur. Anadolu'yu vatan yapmak için başlayan seferler 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nedeniyle, çeşitli yolların, han ve kervansarayların yapılması İslamiyet'in kabulü ile birlikte “delil” denilen rehberler eşliğinde, hac görevini yerine getirmek için organize seyahatler düzenlenmesi, Türk toplumunun içindeki seyahat anlayışının, sürekli canlı olduğunu göstermektedir (Öztaş, 2002: 7). 

Osmanlı İmparatorluğu döneminde Türkiye'ye getirilen buharlı gemiler Türkiye'de ilk turizm etkinlikleri ile ilgili verilebilecek örnekler arasındadır. H. Mahmut döneminde “Kırlangıç” adlı buharlı geminin alımıyla başlayan deniz taşımacılığı, 1829 yılında Tersane-i Amire (İstanbul'un fethinden sonra kurulan en önemli denizcilik merkezi) tarafından Kebir (büyük) ve Sagir (küçük) buharlı gemilerin alınmasıyla gelişmeye başlamıştır. Aynı yıllarda Aynalıkavak Tersanesinde Eser-i Hayır gemisinin yapımına başlanmıştır. Aynı tersanede, Mersin Bahri ve Tairi Bahri adında iki gemi daha inşa edilmiş ve bu gemilerle Bandırma ve Tekirdağ seferleri yapılmaya başlanmıştır. Bu gelişme aynı zamanda Türkiye Denizcilik İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü'nün de başlangıcını oluşturmuştur. Bu gemilerin ardından 1838 
yılında Fransa seferi yapmak üzere Peyki Şevket vapuru inşa edilmiştir (Kozak v.d., 2000: 107). 

Cumhuriyet öncesi dönemde; turizm sektörü ile ilgili gelişmeler ve politikalar dönemin ekonomik ve sosyo-kültürel konumundan dolayı son derece sınırlı kalmıştır. Bununla birlikte “Seyyahına Tercümanlık Edenler Hakkında 
190 Sayılı Nizamname”nin yürürlüğe girmesi dönemin önemli gelişmesidir 
(Ahipaşaoğlu, 2001: 17; Öztaş, 2002: 7). Bu düzenleme; gelen yabancılara yine yabancıların tercümanlık etmeleri ülke aleyhine faaliyetlere sebep olması nedeniyle, ülkeye gelen yabancılara “Osmanlı” uyruklu olanların rehberlik etmelerini öngörüyordu (Öztaş, 2002: 7). Bir ülke hakkında imaj yaratma ve/veya geliştirme amacı bulunan turistik tanıtma faaliyetleri, o ülkenin turizm sektörünün gelişmesine büyük katkı yapmaktadır. Bu bağlamda, yukarıda sözü edilen düzenlemenin önemi de ortaya çıkmaktadır. Diğer bir deyişle, ülkenin yurt dışında sahip olduğu olumlu imajın kuvvetlendirilmesinde veya olumsuz imajın değiştirilmesinde rehberlerin öneminin Cumhuriyet öncesi dönemde farkına varılmış olması, bu konuda alınacak tedbirlere ve belirlenecek politikalara da zemin oluşturması açısından önemlidir. 

1890 ve sonrasında Osmanlı Devletinin parçalanma sürecinin hızlanması 
ve yeni Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurulması aşamasında, turizmin gelişimi oldukça yavaşlamıştır. Bununla beraber Atatürk'ün direktifleriyle “Türk Seyyahin Cemiyeti” kurulmuştur. 

Planlı döneme kadar, Türkiye'de turizm sektörü alanında, kesinlikle saptanmış bir turizm politikası ortaya konmamıştır. Turizm Bürosu, Turizm Danışma Kurulları, Turizm Bankası, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı gibi bazı kurum 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ve kuruluşlar, planlı döneme kadar Türkiye'nin turizm politikasırı kendi olanak ve amaçları çerçevesinde yürütmeye çalışmışlardır. 


2. Cumhuriyet Sonrası Dönemde Uygulanan Turizm Politikaları 


Türkiye'de turizm endüstrisinin gelişimi, planlı dönem öncesi (1923-1963) ve planlı dönem (1969'ten günümüze) olmak üzere iki döneme ayrılabilir. Planlı dönem öncesinde turizm sektörü ile ilgili gelişmeler, Türkiye'nin o yıllardaki genel ekonomik durumundan dolayı son derece sınırlı kalmış ancak önemli sayılabilecek bazı adımlar da atılmıştır. 

Planlı dönem öncesinde turizmi bir hizmet sektörünün alt kolu olarak görüp değerlendirmek söz konusu değildir. Ulaştırma, konaklama ve diğer turizm işletmelerinin çok yetersiz ve hizmet kalitelerinin de düşük olması nedeniyle günümüz turizmi açısından değerlendirme yapmak güçtür. Planlı dönem öncesinde turizm, ülke ekonomisi içinde kendi halinde gelişen çok küçük bir kesittir (Arslan, 2007: 743). 

Cumhuriyetin ilanından planlı döneme kadar geçen sürecin genel bir degerlendirmesi yapılacak olursa, 1950'li yıllara kadar turizm alanında önemli gelişmelerin yaşanmadığı belirtilebilir. Bu durumun temel nedeni olarak 1923- 
1950 yıllarının savaş içerisinde bir yaşamın sürdürüldüğü bir döneme denk gelmesi ile turizm hareketlerinin hem dünya genelinde sönük geçmesi hem de Türkiye Cumhuriyeti'nin içte ve dışta çözmesi gereken ekonomik, siyasal ve toplumsal sorunların bulunması gösterilebilir. Bununla birlikte 1950-1960 döneminde, o dönemin iktidarının ekonomik anlayışının etkisiyle bu alanda bazı öncü çalışmalar yapılmıştır. 1950-1960 döneminde artan yabancı ziyaretçilere hizmet verebilecek konaklama tesislerinin ülkede kurulması isteği turizm alanında özellikle konaklama tesisleri yatırımlarının teşvik edilmesi ve Türk turizm sektörünün artan bir ivmeyle gelişmesi sonucunu doğurmuştur. 1960 sonrası turizm sektörü için en önemli gelişme, bir hizmet sektörü olarak kabul edilip “kalkınma planları”na alınmasıdır. 

Türkiye'de Planlı döneme kadar, turizm alanında açık seçik bir politika saptanmamıştır. 1961 Anayasası planlı kalkınmayı da beraberinde getirmiştir (Turizm Bakanlığı, 1996: 36). 

Planlı dönemde yürütülen turizm politikaları, beş yıllık kalkınma planlarında belirtilen ülkenin genel ekonomik programları içerisinde önemli bir yer tutmaktadır. Turizm beş yıllık kalkınma planlarında özellikle dış ödemeler dengesindeki açıkları kapatıcı bir güç olarak görülmüş ve turizmin bu fonksiyonunun daha da genişletilmesi yönünde politika ve planlar yürütülmeye çalışılmıştır (Demirkol ve Oktay, 2004: 94). Beşer yıllık kalkınma planlarına bakıldığında Türk turizm politikaları kısaca “gelişen dünya turizm harcamalarından daha fazla pay alabilmek” şekiinde bir cümleyle özetlenebilir (Şenol ve Kaşlı, 


2007: 39). 


2.1. Plansız Dönem 


Türk turizminde plansız dönem 1923-1962 yıllarını içermektedir. Türkiye'de turizm ile ilgili hareketin 1923'te kurulan Seyyahin Cemiyeti ile başladığı kabul edilmektedir (Tunç ve Saç, 1998: 97). 1929 yılında “Türkiye Turing ve Otomobil Kulübü” adını alan Türk Seyyahin Cemiyeti turizm alanında faaliyet gösteren ilk örgüt olma özelliği taşımaktadır. Turing ve Otomobil Kurumu, uzun yıllar turizm konusunda devlet organı gibi çalışmıştır. Kurumun çalışmaları sonucunda, Türkiye'nin ilk turizm tanıtımları başlamış, ilk afişleri ve ilk karayolu haritaları astırılmış, ilk tercüman rehberlik sınavları yapılmış, ilk turizm ile ilgili incelemeler gerçekleştirilmiştir. Kurum, İstanbul ve Bursa'ya ilk turların düzenlenmesine öncülük ederek buradaki tarihi ve kültürel mirasın tanınması yolunda çalışmalarda bulunmuştur (Kozak v.d., 2000: 108). 

1923 yılı ile birlikte Türkiye, yeni bir topluma dönüşümün ilk adımlarını 
atarken tepeden tırnağa her kurumuyla yeniden yapılanmaya başlamıştır. 
Cumhuriyet, turizm alanında da bir dizi atılımın başlangıcı olmuştur. 1920'li yıllarda turizm alanında faaliyet gösteren yabancı firmaların Türkiye'ye gelişleriyle paralel bir gelişme kaydeden yerel acenta ve firmalar ilk olarak bilet satışları ve pasaport işlemleri gibi faaliyetlerle turizme adım atmışlardır. O dönemde 
turizm ve acentacılık faaliyetlerinde adı gecen kurumlardan ilki, 18 Ekim 1923 
tarihinde Beyoğlu Pera Palas otelinde faaliyete geçen Milli Türk Seyahat Acenteciliği Ziya ve Şürekası (NATTAY'dır (Kozak v.d., 2000: 108). 

Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk ele alınan ve kurallara bağlanan çalışma alanlarından biri tercüman rehberlik mesleği olmuştur. 8 Kasım 1925 tarihinde 2730 
sayılı “Ecnebi Seyyahlara Tercümanlık ve Rehberlik Edenler Hakkında Talimatname” yayınlanmıştır (Ahipaşaoğlu, 2001: 19; Tetik, 2006: 158)., Türk turizm politikası tarihine bakıldığında, bu dönemde çevirmen ya da rehberlerin önemli bir bölümünün sosyal yapının bir gereği olarak azınlıklara mensup kişiler olmaları ve azınlıkların haklarının korunmadığı yönünde devletin aleyhinde propaganda yapmalarının engellenmesini sağlamasırın yarı Sıra rehberlik mesleğinin düzenlenmesini sağlaması açısından bu talimatnamenin yayınlanması son derece önemli bir gelişmedir. 

Turizmin Türk kamu yönetimi içinde yerini alması, ilk olarak 1934 yılında 
2450 sayılı “İktisat Vekaleti Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanunla kurulan 
“İktisat Bakanlığı” içinde “Türk Ofisi” dairesine bağlı “Turizm Bürosu”nun 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kurulması ile başlamıştır. Bu büro 1938 yılına kadar propaganda, neşriyat, turizm işleri gibi faaliyetleri yürütmüştür. 1938 yılında Türk Ofisi içinde yer alan “Neşriyat ve Propaganda” servisine bağlı “Turizm Masası” şeklinde bir şube açılmıştır. Bu şube 1939 yılında kurulan Ticaret Vekaletinin içinde “Turizm Şube Müdürlüğü” şekline dönüşmüştür (Andaç, 2000: 8). 

| Türkiye turizmi bu yıllarda ülke genelinde yayılmaya başlamış ve bazı turistik bölgeler ortaya çıkmıştır. Bu bölgeler üst düzey yönetim birimleriyle tuzi hakkında raporlar yayınlamaya başlamıştır. Bunlardan biri de İzmir Valiliğinin 1937 yilında hazırladığı Ege Bölgesi Turizm Planıdır. Bu planda İzmir ve genel olarak Ege Bölgesinin turistik kapasitesi değerlendirilmiş ve bu bölgenin çok yakın zamanda bir turizm merkezi olması için gereken çalışmalara atıfta bulunulmuştur (TÜRSAB, 17-18). 

1939 yılında Turizm Müdürlüğü, Ticaret Bakanlığına bağlı Turizm Dairesine dönüştürülmüştür. Diğer yandan turizmin devlet bakanlıkları içindeki yerinin tam olarak belirlenemediği bu dönemde, turizmin ülke ekonomisine katkısının daha iyi değerlendirilmesi ve gelişmelerin bütün devlet birimleri 
tarafından izlenebilmesi için Bakanlıklar arası Komisyon kurulmuştur. 1940 
başlangıcında Turizm Dairesinin, Matbuat Umum Müdürlüğüne 1943 yılında da Basın ve Yayın Genel Müdürlüğü'ne bağlanması Türkiye turizminin Turizm Bakanlığı'na ulaşmasındaki önemli adımlardan biri olmuştur (TÜRSAB, 19). 

Turizm sektöründe plandan önce yapılan çalışmalar 1949 yılında başlamıştır. 1949'da toplanan Birinci Turizm Danışma Kurulu tarafından milli turizm politikasına temel olacak bir rapor hazırlanmış, ana esasları ile birlikte devletin ve özel teşebbüsün üzerine alacağı görevler tespit edilmiştir (Olalı ve Timur. 
1988: 345). 

Türkiye'de ilk defa düzenlenen Turizm Danışma Kurulu ve bu kurulda alınan kararlar Türkiye turizminde özel sektörün ağırlığını koymaya başladığı dönemi başlatmıştır. Ülke turizmindeki gelişmelerin ve potansiyellerinin değerlendirildiği Turizm Danışma Kurulları 1949 yılında hayata başlarken, her yıl düzenli olarak yapılmaya çalışılan bu kurullar sektörde uzun yıllar bir forum niteliği taşımıştır (TÜRSAB, 17-18). 

Savaş ekonomisinden dünyanın biraz daha kurtulduğu dönem olan 1950'li yıllar Türkiye açısından da yeni oluşumlara sahne olmuştur. Türkiye turizmi bu yıllara yeni yasalar ve kurumlarla girmiştir. Türkiye turizminin gelişmesine paralel olarak, teşvik sistemlerinin oluşturulması, turizme yeni kredi olanaklarının tanınması gibi bir dizi faaliyetlerin çerçevesi çizilmiştir. 

i 1950'den sonra özellikle uzun vadede turizmi dolaylı olarak olumlu şekilde etkileyen faaliyetler dört grupta incelenebilir (Tunç ve Saç, 1998: 98): 


a a m yn m va me 
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1. 1953 yılında 606-86 sayılı Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu yürürlüğe girmiştir. Bu kanun ile girişimcilerin yatırım yapmaları teşvik edilmiş, turizm yatırımlarına 10 yıl süre ile vergi muafiyeti sağlanmıştır. Aynı kanunda İller Bankasına Turizm Endüstrisini Teşvik Fonu adı altında bir kredi kaynağı tahsis edilmiş, böylece turistik faaliyetler krediden faydalanabilmiştir. Bir yıl sonra yürürlüğe giren 6224 sayılı Yabancı Sermaye Yatırımlarını Teşvik Kanunu ile yabancı sermayenin de turizm alanına girişleri kolaylaşmıştır. 

2. 1954 yılında Türkiye Turizm Bankası kurulmuş, turizm sektörünün finansman gereksiniminin tamamlanması sağlanmıştır. Banka 1960 yılında sermayesini yasa ile T.C. Turizm Bankası A.Ş.ye devretmiştir. 

3. 1957'de Basın Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü, Basın Yayın ve Turizm Vekaleti adıyla Bakanlık olmuştur. 1963 yılında Bakanlık, Turizm ve Tanitma Bakanlığı adını almıştır. 

4. Bu arada özel sektör yatırımlarını teşvik ederek konaklama işletmeleri faaliyete geçirilmiştir. Bunun yanı sıra, yol, liman, hava meydanı gibi altyapı yatırımlarında hızlı artış sağlanmıştır. Ulaştırma ve haberleşme sistemlerinin iyileştirilmesinde büyük gelişmeler kaydedilmiştir. 

Görüldüğü gibi, plan öncesi dönem de çok önemli gelişmeler kaydedilmemiş olmasına rağmen, turizm örgütlenmesinin devlet bünyesinde yerini al- 


dığı dönem olmuştur. 


2.2. Planlı Dönemler 


“Türkiye'de 1960 yılını izleyen döneme “Planlı Dönem” adı verilmektedir. Bu dönem, 1950-1960 döneminin plansız kalkınma anlayışına bir tepki olarak geliştirilmiş ve uygulamaya konmuştur. 

1961 Anayasasından sonra kurulan Devlet Planlama Teşkilatı, turizmi de 
bir plan çerçevesi içerisinde iktisadi ve sosyal ilkelere bağlamaya çalışmıştır (Andaç, 2000: 11). Türkiye'de planlı sistemin yürütülmesine ilişkin planlama sürecinin plan hazırlama ve uygulamayı izleme aşamasında yer alan etkinliklerin yerine getirilmesi doğrudan, uygulamanın yöniendirilmesi ise dolaylı olarak Devlet Planlama Teşkilatı'nın görevidir. Kalkınma pianlarının hazırlanması ve süreci; özel ihtisas komisyonlarının kurulması ve bilgi toplama ile başlayıp plan stratejisinin saptanması, plan taslağının hazırlanması ve plan taslağının Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması ve kabul edilmesi, aşamalarından oluşmaktadır (Cömert, 2001: 100). 

1963 yılından günümüze kadar Türkiye'de planlı karma ekonomi politikası izlenmektedir. Bir başka ifadeyle ekonomi politikası bir kalkınma politikası özelliği taşımaktadır. Politikanın bütün ayrıntıları ise, beş yıllık kalkınma planlarında ve bu planların uygulanmasını gösteren yıllık programlarda yer almaktadır (Olalı, 1982: 56). 

1963 yılında birincisi yürürlüğe giren Beş Yıllık Kalkınma Planları, Türkiye 
ekonomisinin karma bir örgütlenme çerçevesi içinde gelişmesini öngörmektedir. Arılan ve planın temel felsefesini oluşturan ilke, planın kamu sektörü için emredici, özel sektör için ise özendirici ve yönlendirici olması özelliğine bağlıdır. Bu ilkenin turizm sektöründe uygulamaya yansıması, diğer sektörlerde olduğu gibi alt yapı yatırımlarının kamu, üst yapı yatırımlarının özel kesim eli ile gerçekleştirilmesi biçiminde olmaktadır. Kuşkusuz turizm sektöründe, kamu kesiminin görev ve yükümlülükleri yalnızca alt yapı yatırımlarının gerçekleştirilmesi ile sınırlı kalmamakta; üst yapı yatırımlarının gerçekleştirilmesinde öncü ve örnek nitelikte tesisler yapılması, özel kesim girişimcilerinin yatırım kararlarının oluşmasına ve yatırımların gerçekleşmesine katkıda bulunmak amacı ile gerekli servisin sağlanması, özel kesim lehine özendirici önlemler alınması gibi konular da “kamu sektörü”nün sorumluluk alanına girmektedir (Çitlioğlu, 1978: 44). 

Türkiye'de uygulanan planlar “kalkınma tipii plan” olarak nitelendirilmekte ve süre bakımından üç ayrı plan uygulanmaktadır. Bunlardan ilki “perspektif planlardır”. Uzun dönemli plan olarak da adlandırılan bu planlar, huzlı bir ekonomik kalkınmanın sağlanabilmesi için, bir bütün olarak ekonomide veya çeşitli sektörlerde karşılaşılacak sorunların çözümünü gösteren genel nitelikte makro hedefleri içermektedir. Türkiye'de 1963—1977 yıllarını kapsayan (ancak ortaya çıkan değişmeler ve yeni etkenler nedeniyle 1973 yılında yenilenen) bir perspektif plan uygulanmıştır. 
Bunu izleyen dönemde ise (1973-1995) dönemini içeren 22 yıllık bir başka perspektif plan uygulamaya konulmuştur. Bu ikinci perspektif plan ile İtalya'nın 1973 yılında elde ettiği gelişme düzeyine Türkiye'de 1995 yılında ulaşılması hedeflenmiştir (Kozak v.d., 2000: 116). 

İkinci olarak, “beş yıllık kalkınma planları” görülmektedir. Orta vadeli planlar olarak nitelenen bu planlarda; idari ve siyasal gerekler yanında; baraj, liman, demiryolu, karayolu yapımı ve yüklemesi, elekirik santralleri, sulama projeleri ve ağır sanayi yatırımlarının tamamlanıp işletmeye açılmasına imkan verecek bir süre seçilmiştir. Türkiye ilk olarak 1963—1967 döneminde beş yıllık kalkınma planlarını uygulamaya başlamıştır (Öztaş, 2002: 10). 

Üçüncü olarak, Türkiye'de “kısa dönemli planlar” uygulanmaktadır. Bu tür planlara “yıllık programlar” da denilmektedir. Bu planlar, diğer iki plandan daha açık ve ayrıntılıdır. Yıllık planlar, beş yıllık planların yıllık uygulama dilimlerinin saptanmasından meydana gelmektedir (Kozak v.d., 2000: 116). 

1972 yılında Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) seyahat 
acentalarını bir çatı altında birleştirmek üzere kurulmuştur. Devletin ekonomide öncülük işlevini üstlendiği bu dönemde yasal ve finansal araçların bazıları ise (Yağcı, 2003: 203): 

e 1965 tarihli “Turizm Tesisler Yönetmeliği” 

e “Öncelikli Turizm Bölgeleri” için Bakanlar Kurulu Kararı ile kredilendirme yolunun açılması | 

e 1972 yılında ev pansiyonculuğunu geliştirmek üzere başlatılan kredi 

programi — 

e Turizm tanıtımı için gerekli araç ve malzemelerin yurt dışından getirilmesini kolaylaştıran 1973 tarihli yasal düzeniemeler olmuştur. 

Bir açık müze olduğu tüm dünyada kabul gören Anadolu'nun tarihi ve kültürel zenginliği, stratejik konumu, iklimi, doğal çevresi ve nihayet genç nüfusunun ferdi ve toplumsal olarak gönül cömertliğine rağmen, 1980'li yılların başına kadar turizm endüstrisi hak ettiği düzeyde önemsenmemiştir (Köletavitoğlu, 1998: 46). Bununla birlikte, Cumhuriyet sonrası planlı dönemde turistik gelişme içerisinde en önemli ve üzerinde durulması gereken dönem 
1980 sonrası dönemdir. Bu gelişmede özellikle 1980'li yılların başında “dışa açik 
gelişme” şeklindeki kalkınma modelinin uygulamaya konulmasının etkisi olmuştur. Bu modelin en önemli koşullarından biri ulusal ekonominin uluslararası pazarda payını arttıracak yeni ve rekabet edebilir mal ve hizmetlerin piyasaya arz edilebilmesiydi. Bu dönemde Türkiye'nin dış pazarlara sunduğu yeni ürün ise turizm olmuştur. Böylece uygulanan ekonomi politikaları ve turizm sektörüne sağlanan teşvikler sayesinde kitle turizmine uygun olarak güney sahillerinde alt ve üst yapı geliştirilmeye çalışılmıştır (Bozok, 1996: 68). Nitekim bu dönem içerisinde, Türkiye'de turizm tarihine az rastlanır bir gelişme hızı yaka: lanmış, birkaç yıllık bir süre içerisinde; ulaşılan turistik arz kapasitesi, elde edilen döviz miktarı ve ulaşılan yabancı turist sayısında büyük gelişmeler sağlanmuştır. Söz konusu bu gelişme, 24 Ocak 1980 tarihinde uygulamaya konulan “Ekonomik İstikrar Tedbirleri” ne bağlanmaktadır. 24 Ocak kararları olarak ekonomi tarihine geçen, bu tedbirlerde turizm sektörünü doğrudan ilgilendiren maddeler arasında şunlar bulunmaktadır (Öztaş, 2002: 9, 11): 

e Devalüasyon Kararı, 

e Yabancı Sermaye Çerçeve Kararnamesi 

e Kambiyo Mevzuatının Değiştirilmesi 

e Yurtdışına Turistik Çıkışlarla İlgili Kararlar 

e 2634 Sayılı Turizm Teşvik Kanunu 

1982 yılında yürürlüğe giren 2634 sayılı turizm teşvik kanunu Türkiye turizminde yarattığı olumlu ve olumsuz etkilerle gerçek bir dönüm AGİR Bu yasayla yatırımların öncelikli turizm gelişme alanlarına yelegi Di kaynakların etkin kullanımının sağlanması hedeflenmiştir. Bu dönemde, Turizm Bakanlığı “devlet arazilerinin tahsisi ile ilgili işlemleri basitleştirmek, yeni turizm türlerinin gelişmesini sağlamak ve tüketici haklarının korunmasında etkili bir kurum olmak” gibi işlevler üstlenmiştir (Yağcı, 2003: 203). Turizm Teşvik Kanunu ile turizm yatırım ve işletmelerine sağlanan başlıca teşvikler şunlardır (Gürbüz, 1992: 140): 

o Turizm alanlarındaki ve turizm merkezlerindeki kamu arazilerinin turizm yatırımlarına tahsisi 

e Turizm alanlarının ve turizm merkezlerinin altyapı ihtiyacının ilgili 

kamu kuruluşları tarafından öncelikle tamamlanması zorunluluğu 

o Belirlenen miktarda dövizi sağlayanların ihracatçı sayılması 

e Turizm bölgeleri ve turizm merkezlerindeki elektrik, havagazı ve su 

bedellerinin en düşük tarife üzerinden alınması 

e Telefon ve teleks taleplerinden öncelik 

e Yabancı personel ve sanatkar çalıştırabilme 

e “Turizm Geliştirme Fonu” kurulması ve bu fonun bir kısmıyla turizm 

işletmelerinin kredilendirilmesi 

Turizm Teşvik Kanunu ile turizm yatırım ve işletmelerine sağlanan başlıca teşvikler incelendiğinde teşviklerin bazılarından yararlanılması, yatırımın turizm bölgelerinde, alanlarında yada merkezlerinde yapılması şartına bağlanmıştır. Bu doğrultuda Turizm Teşvik Kanunda tanımlanan turizm bölgeleri, alanları veya merkezleri turizm yatırımlarının bir başka deyişle turistik faaliyetlerin yoğunlaştırılmak istendiği bölgeler olarak karşımıza çıkmaktadır. 

1983 yılı devletin üst yapı yatırımlarından çekildiği ve özelleştirme faaliyetlerine hız verilmeye başlandığı bir dönemdir. Serbest piyasa ilkelerinin yetiştirilmeye çalışıldığı bir ekonomik iklimde, turistik tesislerde fiyat belirleme görevi devletin denetiminden çıkmış ve yeni teşvik araçları yürürlüğe girmiştir. 
Devletin, büyük teşvikleriyle besienen sektör, parasal teşviklerin 1992 yılında kesilmesi nedeniyle, o tarihten bu yana sadece vergi ağırlıklı teşviklerle yoluna devam etmektedir. Bu dönemde, devletin öncülük görevini terk edip özel sektör 


ağırlıklı bir ekonomik yapının hakim olmaya başladığı görülmektedir (Yağcı, ` 


2003: 204). Bu dönemde turizm sektörünün yeni aktörleri Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Turistik Otelciler Federasyonu (TUROFED), Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), Turizmi Geliştirme ve Eğitim Vakfı (TUGEV), Turizm Yatırımcıları Derneği (TYD) gibi sektör organizasyonlarıdır (DPT, 2001: 
8). 

Beş yıllık kalkınma planlarının en önemli hedeflerinden biri ülkeye gelen turist sayısının ve turizm gelirlerinin arttırılmasıdır. Bunun için kalkınma planlarında dış tanıtım faaliyetlerinin gerekli olduğu önemle vurgulanmıştır (Ekinci ve Doğru, 1992: 118). Türkiye'de ilk defa 1988 yılında Turizm Bakanlığı tarafından 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turizm pazarlama politikası hedef ve ilkeleri yazılı bir doküman halinde yayınlanmıştır. Böylece dünyada mevcut turizm pazarından azami payı alabilir durumda bulunmak ve yurtiçi turizm pazarını büyütebilmek için benimsenecek hedefler; bu hedeflere varmak için kullanılabilecek ilkeler ve nihayet araçların bütünü olarak turizm pazarlama politikası tanımı belirlenmiştir. Bu tauma göre, turizm pazarlama politikasının hedefleri; mevcut turizm ürünlerinden azami gelirin sürekli olarak sağlanması, henüz kullanılabilir durumda olmayan potansiyel ürünlerin kullanıcı ve/veya yatırımaılara pazarlanması olarak belirlenmiştir. Aynı zamanda bu dönemde Türkiye'nin turizm pazarlama politikası; Türkiye imajının iyileştirilmesi, tercih yönlendirme, talebe uygun ürün geliştirme, iç pazarın büyütülmesi ve destek sistemleri olarak beş ana başlık altında özetlenmiştir( Bozok, 1996: 173-174). : 

Turizm olayının planlı dönem başından günümüze kadar genel göstergeleri ile turizm yatırımlarının gelişmesi ve karma ekonomi içinde kalkınma planlarının getirdiği ilkelere bakıldığında, planlı gelişme politikasında temel hedefin, Türkiye'nin sanayileşmesi doğrultusunda olduğu, bu nedenle de sanayinin sürükleyici sektör olarak benimsendiği, turizm sektörünün ise hızlı kalkınma süreci içinde, anılan sürece döviz girdileri yönünden destekleyici bir sektör ya da kaynak olarak kabul edildiği görülmektedir (Çitlioğiu, 1978: 44). i 

Genel olarak, Türkiye'nin planlı gelişme politikası, temel hedef olarak ülkenin sanayileşmesini öngörmektedir. Sanayi sektörü özellikle sürükleyici sektör olarak kabul edilmekte, bu sektöre ağırlık ve öncelik verilmektedir. Turizm sektörü, hızlı sanayileşmeyi dolayısıyla hızlı kalkınma sürecini döviz yönünden destekleyici en önemli sektör olarak kabul edilmektedir (Usta, 2002: 225). 

1963 yılından itibaren planlı kalkınma dönemine giren Türkiye'de turizm 
faaliyetleri Beş Yıllık Kalkınma Planları içinde önemli bir yer tutmaktadır. 1963 
yılından günümüze kadar geçen dönemde Türk Turizm Politikasının başlıca hedef ve ilkeleri ile sağlanan bazı olanakları Beş Yıllık Planlarda izlemek müm- 


kündür. 


a. Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plan Dönemi (1963-1967) 


1963-1967 yıllarını kapsayan birinci beş yıllık kalkınma planı döneminde, yabancı ülkelerde yükselen gelir seviyelerine paralel olarak gelişen turizmden yararlanılması gerekliliği vurgulanmış ve Türkiye'nin ödemeler bilançosu açığının kapatılmasında ülkenin zengin doğal ve tarihî değerlerinin turizmde e gerlendirilmesi ve bunun için de gerekli yatırımların yapılması hedeflenmiştir. 
Fakat ülke kaynaklarının sınırlı olması nedeniyle turistik yatırımların turist çekme potansiyeli yüksek olan ve kısa zamanda sonuç alınabilecek bölgelerde 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yoğunlaştırılması kabul edilmiştir. Bununla beraber, çeşitli talep ve pazar araştırmalarının yapılıp, turizmi geliştirmek için diğer ülkelerle ikili turizm anlaşması yapılması, tanıtma faaliyetlerine ağırlık verilmesi ilke olarak kabul edilmiştir. Planlanan tedbirlerin hayata geçirilmesi varsayımıyla da plan dönemi sonunda ülkeye gelen turistlerin ortalama kalış sürelerinin 4 günden 6 güne çıkarılması ve kişi başına düşen harcama miktarının ise 60 dolardan 100 dolara arttırılması öngörülmüştür (DPT, 1963: 425; Andaç, 2000: 14; Olalı ve Timur 1988: 345). 

Belirlenen hedef ve ilkelere ulaşabilmek için de; Türkiye'nin turizme yönelik faaliyetlerini yürütmek üzere, turizm teşkilatı kurularak gerekli yetkilerle donatılması, mevcut yasa ve yönetmeliklerde sektörün gelişmesine engel hükümlerin yeniden düzenlenmesi, oluşturulacak “Turizm Geliştirme Kurulu” nun aynı zamanda çevrenin turizm gelişmesini planlayarak, proje yapılmasını teşvik etmesi ve yapılan işleri kontrol etmesi yönünde tedbirler alınmıştır (DPT, 1963: 428). 

Turizm personeli eğitimine öncelik verilmesi ve iç turizmin geliştirilmesi konuları ilke olarak planda yer almış olsa da, yatak kapasitesi ihtiyacının en üst sevíyede karşılanması amacı daha baskın olmuştur. Dolayısıyla birinci plan döneminde turistik potansiyelin yoğun olduğu bölgelerde olabildiğince çok sayıda konaklama imkanının sağlanması yönünde bir politikanın izlendiği söylenebilir. Bu nedenle birinci plan döneminde turizm amaçlı fiziksel plan görüşü yatırım felsefesinin ilkeleri dışında kalmıştır. Nitekim, plan süresince gerek resmi, gerekse özel kuruluşlar çeşitli turizm yatırımları gerçekleştirmeye çalışmuşlarsa da bunlarda bütünlük, prensip, yatırım modeli, fiziki planlama, tanıtma, örgütlenme ve teşvikler gibi ana ilkeler tam olarak saptanamadığından mevcut potansiyele uygun bir gelişme ortamı elde edilememiş ve iş, politik yatırım sahasına dönüştürülmüştür (Şenol ve Kaşlı, 2007: 40). Ayrıca, plan döneminde turizmin arz ve talep yönünden piyasa araştırmaları yapılması, milli parkların kurulması, tatil köyleri ve kampların tesisi, diğer ülkelerle turizm anlaşmaları yapılması kabul edilimiş, ancak plandaki tedbirlerin çoğunun gerçekleşmesine rağmen, beklenen turist gelirinde hedefe ulaşılamamıştır (Olalı ve Timur, 1988: 346). 

Birinci Beş Yılık Kalkınma Planı döneminde ülkemize 1.488.000 yabancı geleceği öngörülmüşken uygulama dönemi sonucu plan hedefi % 112,6 aşılarak 1.804.435 yabancı gelmiştir. Bu dönemde toplam 139 milyon dolar gelir öngörülmüşken gerçekleşen turizm geliri 55,1 milyon dolar olmuştur. Yabancı turist başına ortalama 84,2 dolar harcama öngörüsü ise ortalama 30,5 dolarda kalmıştır. (Göksan, 1978: 221). Ancak yine de I. Beş Yıllık Kalkınma Planında turizm sektörünün ele alınması ve yatırım konusunda sağlanan teşviklerle özendirilmesinin 1970'lerde Türkiye'ye gelen turist sayısındaki artışlarda etkili olduğu belirtilebilir. 


b) İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plan Dönemi (1968-1972) 


Bu plan döneminde hedefler bir önceki dönemin hedefleriyle örtüşmektedir. 
Net bir şekilde ortaya konular planlı dönem sonu hedefleri; yabancı turist sayısını ve ortalama kişi başına harcama miktarını artırmanın yanı sıra iç turizmi geliştirmektir. Bu hedefe ulaşılabilmek için de, ülkenin uluslararası tarıtınurun Bakanlık aracılığıyla yapılması, kamu sektörünün altyapı ve örnek tesis kurma- da öncü olmasının sağlanması ile turizm eğitimini yaygınlaştırılması öngörülmüştür. İkinci kalkınma planı döneminde, turizmin diğer sektörlerle aynı paralellikte gelişebileceği varsayımı ilke olarak benimsenmiştir. İlk defa bu dönemde turizm bir bütün olarak ele alınmış ve amaçlarla sorunlar güncellik kazanmıştır. 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planında izlenmesi öngörülen turizm politikasında (DPT, 1968: 593; Olalı ve Timur, 1988: 346; Demirkol ve Oktay, 2004: 99, 
100) plan süresince turizmin ekonomik, sosyal ve kültürel fonksiyonlarından tam olarak yararlanılması, dış turizm gelirlerinin, yabancı turist sayısının ve ortalama harcamalarının arttırılması, kitle turizmine uygun turizm yatırımlarırun turistik potansiyeli yüksek yerlerde yoğunlaştırılması, turistik tanıtmaya ve kredi politikasına yeni bir yön verilmesi ile birlikte sektör teşkilatlanmasının yeniden düzenlenmesi öncelikli hedefler olarak belirlenmiştir. Ayrıca sektördeki fiyat politikasının uluslararası rekabet şartlarına göre düzenlenmesi ile iç turizmin geliştirilmesine yönelik ilkeler planda yer almıştır. 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ile birlikte turizm konusuna daha gerçekçi bir yaklaşım sağlandığı, yatırımların nicelik ve niteliklerine ilişkin önemli ölçütler saptandığı görülmektedir. Anılan dönemde, turizm yatırımlarının plansız ve atıl kapasite yaratacak biçimde dağılımını önlemek üzere, turistik potansiyeli yüksek olan yörelerde yoğunlaştırılması ilke olarak benimsenirken, yatırımların kitle turizminin amaç ve gereklerine uygunluğu ilkesine de planda yer verilmiştir. Öte yandan kamu sektörünün tüm alt yapı gereklerinin yanı sıra, öncüörnek nitelikte üstyapı gerçekleştirebilmesi yönünde de örgütlenmesi, üstyapı yatırımlarının özel sektörce üstlenilmesi ve bu amaçla kredi, mali ve hukuki kaynaklı önlemlerle desteklenmesi gibi ilkeler de getirilmiştir. Bir başka yaklaşımla, ikinci planda sektöre, günün gelişim ve gereklerine uygun bir turizm anlayışı (kitle turizmi) getirilmesinden başka, alt ve üst yapı dengesinin kurulmasını sağlamaya yönelik bir uygulama, özetle, “turizm amaçlı fiziksel plan” görüşünün de getirildiği görülmektedir (Çitlioğlu, 1978: 45). 
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Birinci ve ikinci kalkınma planlarını, temel ilkeleri açısından karşılaştırdı-Şımuzda, ikinci planda birinciden farklı olarak kitle turizmi ve buna paralel olarak yapılacak fiziki planlamanın temel alındığı görülmektedir. Planın son yıllarında kitle turizmi amaçlarına uygun tesislerin kurulması için teşvik tedbirleri getirilmiştir. Ancak turizm sektörünün finansmanında kredi ihtiyacı tam olarak karşılanamamıştır. Ayrıca, turizm hizmetleri için yetiştirilen personel nicelik ve nitelik bakımından yetersiz kaldığı gibi, yetiştirilen elemanların tamamının da ihtisas alanlarında çalıştırılmaları sağlanamamıştır (Demirkol ve Oktay, 2004: 
100). 

İkinci plan döneminde toplam 4.828.000 yabancı gelişi öngörülmüşse de gerçekleşen rakam hedefin altındadır ve 3.982.983'dir. Yine aynı dönemde toplam 422 milyon dolarlık turizm geliri öngörülmüşken gerçekleşen 278,9 milyon dolar olmuştur. (Göksan, 1978: 221). Bu dönemde dikkat çeken bir nokta, geçmiş yıllarda Türkiye'ye gelen yabancıların 9630'unu oluşturan günübirlikçi ziyaretçilerin payının giderek azalıyor olmasıdır (Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş, 1972: 52). 


c) Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plan Dönemi (1973-1977) 


Üçüncü Plan döneminde genel strateji, geniş ölçüde ikinci dönemin çizgilerini taşımakta, kitle turizminin özendirilmesi ve yeni turizm yatırımlarının öncelikli yörelerde yoğunlaştırılmasının sürdürülmesi ilkesini içermektedir. 
hızlı gelişme gösterdiği yörelerde arazi kullanımı ve tesis-altyapı ilişkilerinin birbiri ile bağlantılı ve senkronize bir biçimde geliştirilmesi, otel ve rekreasyon tesislerinin düzensiz gelişmesini önlemek amaci ile fiziksel planlama çalışmalarının sürdürülmesi ve yatırımların anılan planlara uygunluğunun sağlanması da Üçüncü Planda yer alan ilkeler arasında görülmektedir (Çitlioğlu, 1978: 46). 
1973-1977 yıllarını kapsayan Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde turizmde belirlenen ilkelerin gerçekleşmesi için alınması öngörülen tedbirler şöyle özetlenebilir (DPT, 1973: 619, 620; Olalı ve Timur, 1988: 346; Demirkol ve Oktay, 2004: 100); plan dönemi süresince turistik yatırımlardan tanıtma ve pazarlamaya, sektör organizasyonundan kamu denetimi faaliyetlerine değin tüm uygulamaların kitle turizmi esaslarına uygunluğunun sağlanması, turizm yatırım ve işletmeciliğinde özel sektörün aktif rol almasının sağlanması, turizm alt ve üst yapı yatırımlarının fiziksel planlara uygun olarak yapılması için İmar ve İskan Bakanlığı ile Turizm ve Tanıtma Bakanlığı arasında işbirliğinin sağlanması öngörülmüştür. Ayrıca plan dahilinde koruma-kullanma dengesinin gözetilerek ilgili mevzuatın oluşturulması, turistik donelere sahip ve fiziksel planları yapılmış yerlerde turizmin geliştirilmesi ve turizm sektörünün kredi ihtiyacı 


Turizmin 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için genel banka sisteminden de faydalanılması yönünde tedbirler alınmıştır. 
Bu planda özellikle tesislerde eğitimli personel çalıştırılması ve yıl boyu istihdamlarını sağlayacak önlemlerin alınması üzerinde durulmuş, sosyal turizmin gelişmesine önem verilmesi planlanmıştır. Bu dönemde turist sayısı ve gelirgider tahminlerinde uzun dönemdeki faktörler dikkate alınmıştır. Üçüncü Elem döneminde Türkiye'ye gelecek turist sayısında ve yurt dışına gidecek vatandaş sayısında yılda ortalama % 13, buna karşılık turizm gelirlerinde % 20, giderlerinde ise % 13 oranında artış olması tahmin edilmiştir (DPT, 1973: 618). Ayrıca, Üçüncü Plan dönemi başında yaklaşık olarak 72.000 yatak olan konaklama tesisleri kapasitesinin dönem sonunda 126.000 yatağa çıkarılması bir başka deyişle 54.000 turistik yeni yatağın devreye girmesi hedeflenmiştir (Cömert, 2001: 106). 

1973 yılında başlayan ekonomik durgunluk ve petrol bunalımı, dünyada 
olduğu gibi Türkiye'de de turizm hareketlerini sınırlamış, bunun sonucu olarak üçüncü plan döneminde turizm gelirleri istenen düzeye ulaşamamıştır: Türkiye'ye gelen yabancıların sayısında Ye 14,3'lük bir artışla dünya ortalaması üzerinde gelişme sağlanmasına karşın, 2, 3 milyon turist olan plan hedefine ulaşılamamış ve ziyaretçi sayısı 1,7 milyon turistte kalmıştır (Demirkol ve Oktay, 2004: 101). Yine de 1973-1977 yılları arasında uygulanan bu plan döneminde turizm bilincinin çeşitli aksaklıklara rağmen büyük ölçüde yerleşmiş olduğunu ve turizm yatırımlarına ayrılan payların arttığını söylemek mümkündür. Ayrıca bu dönemde 1973 yılından sonra “Yeni Belediyecilik Anlayışı” na göre yerel yönetimler için “Üretici-Kaynak Yaratıcı-Tüketiciyi Koruyucu Belediye” kavramları ile yerel yönetimlerin yapısında bir değişiklik ile birlikte imaj geliştirme çalışmaları dikkat çeken bir gelişme olmuştur (Bozok, 1996: 154). 


d) 1978 Geçiş Programı 


Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının çeşitli nedenlerle 1978 yılına yetiştirilememesi üzerine hazırlanan Geçiş Programında öngörülen turizmie ilgili tedbirler; Türkiye'nin doğal ve tarihi, kültürel zenginliklerini değerlendirerek halka sağlıklı dinlenme olanakları sağlamak amacıyla planlama çalışmalarına öncelik verilmesi, turizm sektörünün gelişmesine ilişkin uzun dönemli hedeflerin organizasyonuna ve bunun mekanla ilişkisini belirleyen “Turizm Sektörü Ana Politikası” çalışmalarına hız verilmesi, Kıyı yasasının çıkartılması için çalışmaların yapılması, organize turizm bölgelerinin saptanması, tanıtma, pazarlara ve enformasyon hizmetlerinde eşgüdümün (koordinasyon) sağlanması, Türkiye'ye yönelik bir tanıtım kampanyası başlatılması olarak belirlenmiştir (Kozak v.d., 2000: 117, 118). 

Turizmi geliştiren hemen her ülkede turizm yönünden çekim gücüne sahip bölge ve yörelerin tespit edilmesi; yatırım, pazarlama, sosyal ve çevresel politikalar- 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da etkinliğin sağlanabilmesi yönünden gerekliliktir. Dolayısıyla belli kriterlere göre turizmin geliştirilebileceği öncelikli bölge ve yöreleri belirlemek ve turistik faaliyetleri buralarda yoğunlaştırmak bölgesel turizm planlamasının önemli görevleri arasındadır. Türkiye'de de turizm olgusu, idari bölgeler içersinde ve öncelikli turizm bölgelerinin tespiti şekiinde ele alınmıştır. Kredilendirme yönünden ise bölgelerin birinci, ikinci, üçüncü derecede ve diğer öncelikli bölgeler olarak saptanması ülkenin tüm bölge ve yöreleriyle.turizme açıldığını göstermektedir. Bu yaklaşım, özellikle ülkenin her bölgesinde turistik çekiciliklerin görülebilmesi yönünden uygundur. Fakat diğer taraftan bu yaklaşım gelişmiş ülkelerde uygulama imkanı bulabilir (Klaric, 1992: 306). Türkiye'de böyle bir uygulama, ülke kaynaklarının rasyonel kullanılamaması sorununu gündeme getirmektedir. Sadece konaklama tesislerinin yapımı şeklinde bir gelişmenin, turizm sektörü için arzu edilen bir gelişme olamayacağı açıktır. Ayrıca söz konusu bölgede çeşitli sorunlar oluşacaktır. Dolayısıyla turizmi geliştirmeye yönelik turistik bölge ve yöre planlarının, o bölge ve yörede turizmin gelişimi başladığında bölgenin ekonomik, çevresel, sosyal ve kültürel hedef ve politikalarıyla uyum sağlayacak nitelikte bütünsel bir gelişim rehberi olmasına önem verilmelidir. 
Nitekim hem 1978 yılı Geçiş Programında hem de Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Plan döneminde konaklama tesisleri yatırımların fiziksel planlama çalışmaları ile birlikte “Organize Turizm Bölgeleri”nin geliştirilmesini sağlayacak şekilde yapılması hedefi dikkat çekmektedir (Bozok, 1996: 150, 151). 


e) Dördüncü Beş Yıllık Kalkımna Planı Dönemi (1979-1983) 


Dördüncü plan döneminde, Türk turizminin hızlı bir şekilde geliştirilmesi, turizmin ekonomik fonksiyonundan, döviz sağlayıcı işlevinden en doyurucu bir biçimde yararlanılması temel hedef kabul edilmiştir (Olalı ve Timur, 1988: 347). 

Dördüncü Plan dönemi sonunda ülkeye gelen yabancı sayısı 1.394.200 kişiye, turizm gelirlerinin ise 2.418 milyon dolara ulaşması hedeflenmiştir. Ayrı dönemde ülke dışına çıkan vatandaş sayısının 893.500 kişide, turizm giderleri toplamının da 1.027 milyon dolarda tutulması öngörülmüştür. Bu plan döneminde belgeli tesislerin kapasitesinde 40.000 yataklık bir artış sağlanarak 1983'de 95.000 yatağa ulaşılması planlanmıştır. Öngörülen bu kapasiteyi gerçekleştirmek için toplam olarak 18,3 milyar liralık yatırımın yapılması; bunun 9,5 milyar liralık kısmının özel kesim, 8,8 milyar liralık kısmının da kamu tarafından gerçekleştirilmesi öngörülmüştür (Ekinci ve Doğru, 1992: 117). 

1979—1983 yıllarını kapsayan Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde turizm politikası için belirlenen ilkeler ve tedbirleri şöyle özetlemek mümkündür (DPT, 1979: 432, 433; Cömert, 2001: 106; Demirkol ve Oktay, 2004); planda yatırım politikaları açısından; kitle turizminin gereklerini karşılayacak 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şekilde sektörün düzenlenmesi ve bu sağlanıncaya kadar bireysel turizm ile kitle turizminin birlikte değerlendirilmesi esas alınmıştır. Bu doğrultuda özel kesim, yabancı sermaye ve küçük tasarrufların sektör yatırımlarına dönüştürülmesini özendirici uygulamalarla özellikle talebin dengeli dağılımı göz önüne alınarak konaklama kapasitesinin arttırılması hedeflenmiştir. Bunun yanı sıra deniz, göl ve nehir kıyılarının kamu yararına kullanılmasını sağlamak ve ikinci konut yapımını önlemek amacıyla yasal düzenlemelere ilişkin çalışmaların sonuçlandırılması ele alınmıştır. Ayrıca mevsim içi uçak filosunun artırılması ile tarifesiz (charter) seferlerin düzenlenmesi tasarlanmıştır. İç turizmin geliştirilmesi açısından ise; kamu kampları, dinlenme tesisleri ve turistik yörelerdeki eğitim tesislerindeki yatak kapasitelerinin tek merkezden yönetimi ve bu tesislerden daha geniş kitlelerin yararlanmasının sağlanması hedeflenmiştir. 

Eğitim politikası açısından; genel ve mesleki eğitim ilkeleri çerçevesinde turizm eğitimi politikasının yeniden gözden geçirilmesi ve ülke gereksinimini karşılayacak biçimde yönlendirilmesinin yanında ilgili kuruluşlar arasındaki eşgüdümün Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca sağlanması tedbiri alınmıştır. 

Pazarlama açısından; tek bir merkez tarafından yönetilen ve denetlenen yatak kapasitesinin etkin bir biçimde pazarlanabilmesini sağlamak amacıyla TC. 
Turizm Bankası AŞ, Türk Hava Yolları ve Devlet Hava Meydanları ve Limanlar Genel Müdürlükleri arasında işbirliğinin sağlanması ilkesi plana dahil edilmiştir. 

Tüm bu ilkelerin yarı sıra; her turiste ve günübirlikçiye, Türkiye'de kalacağı gün başına, önceden belirlenecek miktarlarda döviz bozdurma zorunluluğunun getirilmesi, tarifesiz (charter) sefer fiyatlarının saptanmasında Turizm ve Tanıtma Bakanlığının görüşünün alınması, bürokratik işlemler azaltılarak turistlere kolaylık sağlanması ve saptanan politikalara ilişkin veri toplama ilkelerine uygun olarak, turizm istatistiklerinin geliştirilmesi ve gerekli eşgüdümün sağlanması planlanmıştır. 

Dördüncü plan dönemi sonunda yabancı turist sayısının 2.117.094 kişiye, ülke dışına çıkan vatandaş sayısının ise 2.071.189 kişiye ulaşmasıyla planlananın çok üzerinde bir artış kaydedilmiştir. Bu dönem sonunda turizm gelirleri 840,0 milyon dolar, turizm giderleri 276,8 milyon dolar, net döviz geliri ise 563,2 milyon dolar olarak beklenenin altında gerçekleşmiştir. Bu dönemde canlandırılması planlanan iç turizm hareketlerinde istenilen düzeye ulaşılamamıştır (Ekinci ve Doğru, 1992: 118). 
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fP 1984 Geçiş Programı 


1980 sonrasında hazırlanan ilk plan özelliğini taşımaktadır. Bu nedenle 1984 yılı programında “24 Ocak Kararları” ile getirilmek istenen uygulamaların izlerine rastlanmaktadır. Programın tedbirler kısmında da belirtildiği üzere, turizmin öncelikli yöre ve yerleşim merkezlerinde geliştirilmesine özen gösterilmesi, turizm alam, turizm merkezleri ile tur güzergahlarının üzerinde belirlenecek noktalardaki yerleşim merkezlerinin öncelikle geliştirilmesi, Türkiye'ye seyahat düzenleyen tur operatörleri ve havayolu şirketlerinin desteklenmesi amaçlanmıştır (Kozak v.d. 2000: 122; Demirkol ve Oktay, 2004: 103). 


8) Beşinci Beş Yıllık Kalkınna Planı Dönemi (1985—1989) 


Plan hedefi; “Türkiye'nin turizm potansiyeli, çevre dengesi ve çevreyi koruma ilkeleri doğrultusunda değerlendirilecek, çalışanların dinlenme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla turizmin sosyal boyutu ele alınacaktır” şeklinde belirlenmiştir. Plan dönemine ait en dikkat çekici nokta ilk defa çevrenin korunmasından bahsedilmiş olmasıdır. Bu plan döneminden sonra hedefler daha çok “yıllık” olarak tespit edilmiştir. 1989'dan itibaren gerek turist sayısı, gerek elde edilen döviz olsun hedeflerin üzerine çıkılmıştır. Hedeflerin aşılmasında kuşkusuz devletin sağlamış olduğu teşviklerin büyük rolü bulunmaktadır (Şenol ve Kaşlı, 2007: 43, 44). 

Beşinci plan sonunda turizm gelirlerinin 540 milyon dolar olarak gerçekleşmesi beklenmiştir. Plan hedefine göre, turizm gelirlerinde % 14,2, turizm harcamalarında % 18,8 oranında artış olacağı tahmin edilmiştir. Yabancı turist sayısının % 10,8 artarak 3 milyon kişiye, buna istinaden yerli turistlerin 2,5 milyon kişiye ulaşması beklenmiştir. Yapılacak 38.000 yatakla, planlanan dönem sonunda turizmdeki yatak kapasitesinin 100.000'e çıkarılması planlanmıştır (Ekinci ve Doğru, 1992: 117). 

1985—1989 yıllarını kapsayan Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde turizm politikaları yönünde belirlenen ilke ve hedefler özetle şöyledir (DPT, 1985: 120; Cömert, 2001: 107-108; Demirkol ve Oktay, 2004: 103-104; Bozok, 1996: 152-155); planda öncelikli olarak turistik ürün çeşitlendirmesini sağlamak için tatil turizmi dışında diğer turistik değerlerin turizme kazandırılması hedeflenmiştir. Bu doğrultuda, çevre kalitesine önem veren bir anlayışla turizm geliştirme stratejilerinin koruma stratejileri ile entegrasyonunun sağlanması ve ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla gereken işbirliğinin gerçekleştirilmesi amaçlarımıştir. Türk turizminin geliştirilmesi için kamu yönetimi turizm sektöründe yatırımlar konusunda daha aktif roller üstlenmiştir. Ancak bu durum Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Plan dönemine kadar devam etmiş ve bu planda “Turizm Bankası'nın doğrudan yatırım yapması yerine, fonların kredi olarak kullandırılması tercih edilecektir” ilkesi benimsenmiştir. Diğer taraftan turizm sektöründeki gelişme, özellikle ulaştırma altyapısı üzerinde yoğun baskılar getirmiştir. Türkiye'nin havayolu, karayolu ve demiryolu ulaşım sistemlerinin yeterli düzeyde olmaması, geliştirilmeye çalışılan yat turizminin ihtiyaçlarını mevcut tesislerin karşılayamaması neticesinde 1983-1993 yıllarını kapsayan “Ulaştırma Ana Plaru” hazırlanıp ulaştırma sektörü alanında hedef ve ilkeler belirlenmiştir. Bu bağlamda planda da, Antalya ve İzmir havaalanlarının uluslararası yolcu taşıma faaliyetlerinin arttırılması, kurvaziyer turizmin geliştirilmesi ve yatçılığın yaygınlaştırılması için gerekli desteklerin temin edilmesi ilkelerine yer verilmiştir. Ayrıca kitle turizmine öncelik verilmesinin yanında bireysel turizmin de ihmal edilmemesi, OECD ve OPEC ülkelerinin haricinde yeni hedef pazarlar olarak Balkan ve Üçüncü Dünya Ülkelerine yönelik turistik ilişkilerin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Tüm bunların yanı sıra turizm hareketleri ile ilgili istatistik verilerinin yetersizliğine dikkat çekilerek, ayrıntılı ve güncel veri toplamada modem teknik imkanlardan yararlanılması turizm politikasının tedbirleri olarak belirlenmiştir. Mesleki turizm öğretim ve eğitimi için ise Turizm Eğitim Merkezleri'nin modernize edilerek, çağdaş otel işletmeciliğinin ihtiyaç duyduğu personeli yetiştirecek düzeye getirilmesi amacıyla otel - okul sistemine geçilmesi ve yabancı dil ağırlıklı eğitim yapılması planlanmıştır. 

1989 yılında yabancı turist sayısı 4.459.151 kişi olarak hedefini aşarken, yerli 
turist sayısı 2.464.318 kişiye ulaşarak planlanan hedef gerçekleştirilmiştir. Beşinci plan dönemi sonundaki turizm gelirleri 2.556.5 milyon dolar, turizm giderleri 
565 milyon dolardır (Ekinci ve Doğru, 1992: 119). 


h) Altıncı Beş Yıllık Kalkınına Planı Dönemi (1990-1994) 


1987 yılından 1990 yılına kadar olan üç yıllık sürede verilen yatırım teşvik belgelerinde görülen artış, turizm yatırımlarının öncelikli yatırım konuları içine alınmasına ve vergi bağışlarından önemli ölçüde yararlandırılmasına bağlanabilir. 1988-1990 yılları arasında sektör, yatırım indiriminden 90100, kaynak kullanımı destekleme priminden %50 oranında yararlandırılmış ve yerli makine ve donanım alımında %25 teşvik primi ödenmiştir. Bu parasal teşvik araçları üstyapı yatırımlarının artışmı sağlamıştır. Ancak 1990 yılı sonunda teşvik primi uygulaması, 1991 yılında da kaynak kullanımı destekleme primi uygulamadan kaldırılmıştır. Bunun yerine 1992 
yılında çok düşük faizli ve iki yılı ödemesiz beş yıl vadeli fon kaynaklı kredi uygulaması getirilmiştir. Ancak bu krediden Çanakkale il sınırları ile Mersin il sınırları arasında kalan ve denizden 3 km derinlikteki kıyı şeridinde öncelikli turizm konuları dışında kalan turizm yatırımlarının yararlanamayacağı belirtilmiştir. Ayrıca 1995 yılı 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yatırımlara Devlet Desteği Kararı'nda İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, İzmit'in gelişmiş yöre kabul edilmesi ve bu yörelere yapılacak yatırımlara teşvik belgesinin verilmesi kararı yer almıştır. (Bozok, 1996: 156). Bu uygulamalarla ilgili tedbirler, Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planında özellikle yıl boyu turizm faaliyetinin gerçekleştirilebilmesi ve mevcut tesislerin doluluk oranının arttırılması için farklı turizm türlerine yatırım yapmayı cazip kılan teşvik politikalarının geliştirilmesi, turizm altyapı ve üstyapı kalitesinin artırılması, doğal ve kültürel miras durumundaki değerlerin korunması amacıyla turizmde gelişmenin çevre ile kültür peyzaj ilkeleri esas alarak sağlarılması şeklinde yer almıştır. Diğer konularla ilgili ilkeler ise; küçük kapasiteli tesisler ile aile işletmeciliğinin ve yerli seyahat acentaları ile tur operatörlüğünün teşvik edilmesinin yanı sıra Charter taşımacılığırın geliştirilmesi, sektöre yönelik eğitim politikasında planlamaya gidilmesi ve iç turizme önem verilmesi şeklinde belirlenmiştir (DPT, 1990: 281- 
282). 

1989 yılında 2.910 milyon dolar olacağı tahmin edilen turizm gelirinin plan 
döneminde yılda ortalama % 13,6 oranında artarak 1994 yılında 5.514 milyon dolara, 1989 yılında 440 milyon dolar olacağı tahmin edilen turizm giderinin ise yılda ortalama % 18,'lük bir artışla 1994 yılında 1.028 milyon dolara ulaşması hedeflenmiştir. Böylece Altıncı Plan dönemi sonunda net döviz gelirinin 4.488 


milyon dolara ulaşması beklenmiştir. Türkiye'ye gelecek turist ve ziyaretçi sayı- 


sının ise Plan döneminde yılda ortalama % 8,2 artarak 5,0 milyon kişiden 7,4 milyon kişiye ulaşacağı tahmin edilmiştir. Beşinci Plan dönemi sonunda 145.000 
yatak olacağı tahmin edilen belgeli konaklama tesisleri kapasitesinin, inşa halindeki ve proje aşamasındaki tesislerin tamamlanmasıyla Altıncı Plan dönemi sonunda 350.000 yatağı aşması hedeflenmiştir (Ekinci ve Doğru, 1992: 117). 
Sektörde 1989 yılında 146.000 olan Turizm Bakanlığı'ndan belgeli yatak sayısı, Altıncı Plan dönemi sonunda 314.000'e ulaşmıştır. 1989 yılında Türkiye'ye gelen 4,5 milyon turist 2,6 milyar dolar döviz bırakırken, 1994 yılında ülkemizi 6,7 milyon turist ziyaret etmiş ve turizm geliri 4,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Ülkesel tarıtım için söz konusu plan döneminde yıllık genel bütçenin 960,2'si oranında bir tarutım harcaması gerektiği öngörüsüne göre, Türkiye'nin tanıtıma ayırdığı bütçe bu oranın altında kalmıştır. Turizm Bakanlığı'nın tanıtım harcaması 1990 yılında 10.440 milyon dolardan 1994 yılında 36.015 milyon dolara çıkmıştır. 1993 yılında Dünya Turizm Örgütü'nün yaptığı araştırmaya göre devletin turizm tanıtımına ayırdığı kaynakların büyüklüğü açısından Türkiye, dokuzuncu sırada yer almıştır. Ancak yine de ayrılan tahsisat ülkeye talep yaratma-turist çekme açısından yeterli olmamıştır. Yine Altıncı Plan döneminde Akdeniz çanağındaki ülkelerle kıyaslandığında yatak kapasitesi, teknik altyapı (kanalizasyon, su, yol, çöp toplama ve imha, arıtma), turizm 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eğitimi, ulaştırma (hava, deniz ve kara taşımacılığı), tur operatörlüğü, seyahat acentacılığı gibi önemli konularda yetersizlikler giderilememiştir. Altyapının finansmanına mahalli idarelerin ve kullanıcıların etkin olarak katılımının sağlanamaması ve kamu finansman imkanlarının kısıtlı olması nedenleriyle Akdeniz-Ege Turizm Altyapısı ve Kıyı Yönetimi (ATAK) Projesi programlanan şekilde yürütülememiştir. Ayrıca turizmin çeşitlendirilememesinden kaynaklanan sorunlar da aşılamamıştır. Diğer taraftan 1994 yılına gelindiğinde; başta Atatürk ve Antalya havalimanları olmak üzere turizm açısından önemli havalimanlarının geliştirilmesi, hizmet standartlarını yükseltici genişletme, modernizasyon ve yenileme yatırımlarının yapılması, kruvaziyer turizme uygun gemilerin sağlanması, ana yat limanları ve yat çekek yerlerinin yapılması, karayolu yatırımlarında ve demiryolu işletmeciliğinde yeniden yapılanma konuları önemini korumuştur (DPT, 1995, 162; Andaç, 2002: 15; Bozok, 1996: 155). 


i) 1995 Geçiş Programı 


Yedinci Planın zamanında yürürlüğe sokulamaması nedeniyle hazırlanan 1995 
Programında, turizmin geleceğini güvende altına alabilmek için mekansal dağılım, nitelik ve tür itibariyle peyzajın, kültür varlıklarının, sosyal yapının taşıyabileceği ve onlarla bütünleşecek sürdürülebilir bir gelişim içinde olmasına özen gösterilmesi amaçlanmıştır. Planda bu amaca yönelik olarak turizmin mevsimlik ve coğrafi dağılımını iyileştirmek ve dış pazarda değişen tüketici tercihleri de dikkate alınarak yeni potansiyel alanlar yaratmak amacı ile golf, dağ, kış, yayla, termal, sağlık, yat, kongre ve eğlence turizmi ile ilgili planlama faaliyetlerine devam edilmesi öngörülmüştür (Kozak v.d., 2000: 122; Demirkol ve Oktay, 2004: 106). 


j) Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Dönemi (1996—2000) 


Yedinci plan döneminde turizm politikasının hedefi; üst yapılardan daha etkin yararlanılması, doğal sermayenin korunması esas olacak şekilde küçük işletmelerin gelişmesine öncelik verilmesi, turizmin çeşitlendirilmesi ve dağılımı etkinliklerinin devam ettirilmesidir. Yedinci kalkınma planı çerçevesinde; turizmin yoğunlaştığı bölgelerden turizm ile ilgili kararlara yerel yönetimlerin ve halkın, tanıtma ve pazarlama etkinliklerinin geliştirilmesinde finansmana kamunun yanı sıra özel sektörün, teknik altyapının finansmanına ise kullanıcıların katılıpunin sağlanması hedeflenmiştir. Ayrıca sektörde hizmet kalitesinin yükseltilmesi için sertifikasyon sistemine geçiş öngörülmüştür (Turizm Bakanlığı, 1996: 
37). 

Bu plan dönemi süresince turizm gelirlerinin 2000 yılında 10,3-13,8 milyar dolara ulaşması, böylece Yedinci Plan dönemi sonunda net turizm gelirinin 8,5— 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11,9 milyar dolar seviyesine ulaşması öngörüsünde bulunulmuştur. Türkiye'ye gelecek turist ve ziyaretçi sayısının Yedinci Plan döneminde 13-17 milyon kişiye, yurtdışına çıkacak vatandaş sayısının ise 4,5—4,8 milyon kişiye ulaşması planlanmıştır. 

Turizm Bakanlığı'ndan belgeli konaklama tesisleri yatak kapasitesinin, inşa halindeki ve proje aşamasındaki tesislerin tamamlanmasıyla Yedinci Plan dönemi sonunda yaklaşık 800 bin olması, belediyeden belgeli tesislerle birlikte toplam yatak sayısının 1,3 milyon yatağa ulaşması hedeflenmiştir. 

1996-2000 yıllarını kapsayan Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planında turizm sektörünün temel amaçları; rekabet gücü yüksek ve verimli bir turizm ekonomisinin geliştirilmesi, yerel halkın ve turistlerin turizmden beklentilerinin karşılanması, doğal ve kültürel değerlerin zenginleştirilerek sürekliliğinin sağlanması olarak ifade edilmiştir. Bu dönemde turizme yönelik öngörülen tedbirlerden biri de, turizm üst yapısının yeterli bir altyapı ile bütünleşmesi için gerekli düzenleme ve teknik önlemlere ağırlık verilmesi, Akdeniz-Ege Turizm Altyapısı ve Kıyı Yönetimi (ATAK) projesinin hızla uygulanması için gerekli düzenlemelerin yapılması olmuştur (DPT, 1995: 162, 163; Demirkol ve Oktay, 2004; Andaç, 2000: 16). Ayrıca 1993 yılında turizm sektörünün uzun dönemde sağlıklı bir gelişme hedefleri ve stratejilerinin belirleneceği ve uygulama araçlarının tanımlanacağı “Turizm Sektörü Ana Planı (TUSAP)” hazırlanması çalışması başlatılmış ve plan dönemine bu çalışmanın uygulanması da alınmıştır. TUSAP'a göre çeşitli üniversitelerden öğretim üyelerinin katılımı ile oluşturulan bir proje grubunun Yatırımlar Genel Müdürlüğüne bağlı olarak çalışması kararlaştırılmıştır. 
Bu oluşumda proje çalışmalarında talep ve önerileri değerlendirmek üzere de biri bakanlık daire başkanları ve müdürlerinden oluşan diğeri ise üniversiteler, kamu kuruluşları ve özel sektör temsilcilerinden oluşan iki danışma kurulu oluşturulmuştur. Böylece sektördeki gelişmelere göre hedef, strateji ve politikaların gözden geçirilerek yeni durumlara göre politikaların uyarlanması hedeflenmiştir (Bozók, 1996: 203). Yine “Turizm Bakanlığı Teşkilat Kanunu”, “Türkiye Turistik Otelciler ve İşletmecileri Birliği Yasası”, “Deniz Turizm Birliği Yasası”, “Pansiyon İşletmecileri ve Türkiye Pansiyon İşletmeciliği Birliği Yasası”, “Rehberler Birliği Yasası” gibi hukuki ve kurumsal düzenlemelerin yapılarak bu yeni yasaların çıkartılması ve “Türkiye Seyahat Acentaları ve Acentalar Birliği Yasası”nın da günün koşullarına uygun hale getirilmesi yedinci plan döneminde öngörülmüştür (Andaç, 2000: 17; Cömert, 2001: 110). 

1995-1998 yıllarını kapsayan dönemde Türk turizminin uluslararası turizm geliri içindeki payı % 1,4'ten % 1,6'ya; yabancı turist sayısı 7,7 milyon kişiden, 9,7 milyon kişiye yükselmiştir. 1995—1998 döneminde ülkemizde turist sayısının % 26,2, turizm gelirlerinin ise % 45 arttığı görülmektedir. Turist sayısı ve döviz 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gelirlerindeki bu artışla Türkiye, dünyada en çok turist kabui eden ülke sıralamasında 12., gelirlerde ise 8. sıraya yükselmiştir. 1998 yılında Türkiye'ye gelen turist sayısı 9,7 milyon kişi, turizm geliri ise 7,2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 1999 yılında yaşanan deprem felaketi ve konjonktürel nedenlerle 7,5 milyon turist gelmiş ve turizm gelirleri bir önceki yıla göre % 27,8 oranında bir azalma ile 5,2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 1999 sonu itibarıyla Turizm Bakanlığı'ndan belgeli yatak kapasitesi 312.000'dir. Belediye belgeli otellerdeki 354.000 yataklık kapasitenin yanı sıra ikincil konutlar ve yatırım aşamasındaki 254.000 yatakla birlikte Türk turizm sektörünün toplam yatak kapasitesi bir milyonun üzerine çıkmıştır (DPT, 2000: 166). 


k) Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Plam Dönemi (2001—2005) 


Bu planda, turizm hareketlerinin yoğunlaştığı bölgelerde halkın ve yerel yönetimlerin turizmle ilgili kararlara katılmasının sağlanması amaçlanmıştır. Ayrıca değişen tüketici tercihlerini dikkate alarak yeni alanların geliştirilerek turizm mevsiminin yılın tamamına yayılmasına yönelik tedbirlerin alınması hedeflenmiştir (Arslan, 2007: 750). 

Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı'nda Dünya turizminden alınacak payın 962,2'ye, Türkiye'ye gelen turist sayısının 18 milyon kişiye ulaşması hedeflenmiştir. Ayrıca, plan dönemi sonunda toplam turizm gelirinin 16 milyar dolara, Dünya turizm gelirlerinden alınacak payın % 2,2'ye yükseleceği tahmin edilmiştir (DPT, 2001: 16, 17). Sektörün arz kapasitesi itibariyle, Turizm Bakanlığından belgeli konaklama tesisleri ve belediye belgeli yatak kapasitesinin Sekizinci Plan dönemi sonunda 751.000 olması, inşa halindeki ve proje aşamasındaki tesislerin tamamlanmasının yanı sıra kamu kampları ve ikinci konutlardaki turizme açılan yataklarla birlikte, toplam yatak kapasitesinin 1,2 milyona ulaşması öngörülmüştür 

2001-2005 yıllarını kapsayan Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde öncelikle turizmin dış pazarlarda rekabet gücü en yüksek sektörlerden birisi olması nedeniyle, turizm sektörünün direncini artırıcı önlemler alınarak; kriz dönemlerinde ayakta kalabilen, kendi kaynağını yaratabilen ve özdenetim yapabilen sağlıklı bir yapıya kavuşturulması planlanmıştır. Bir önceki plan döneminde belirlenen ATAK projesi, Turizm Sektörü Ana Planı (TUSAP) ile ilgili uygulamalara hız verilmesi, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin desteklenmesi, çevreye duyarlı anlayışla turizm gelişiminin sürdürülmesi ile yeni turistik ürün oluşturma faaliyetlerine devam edilmesi ve yerel yönetimlerin, halkın turizm kararlarına katılması ilkeleri Sekizinci Plan döneminde de ele alınmıştır. Ayrıca turizme yönelik arazi kullanım planlarını yapma, yaptırma, onama sürecini yeniden tanımlayan, yetkileri belirleyen ve etkin bir denetim sistemi getiren bir yasal düzenleme yapılması ile ekolojik yönden aşırı duyarlı Milli Park alanlarında sürdürülebilir turizm gelişimi için gerekli düzenlemelerin yapılması planlanmıştır. 

Teşvikler ve pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak, önceliğin pazarlama alanına, hava ulaştırmasına ve toplam kalite iyileştirilmesine verilmesi planlanmıştır. Bununla birlikte turizm açısından yeterince değerlendirilememiş bölgelere turizm talebinin yayılmasını sağlayıcı tedbirlerin alınması, AB'nin tek pazar uygulamasının beraberinde getireceği muhtemel talep azalması ve diğer konjonktürel dalgalanmalara karşı sektörün gücünü artırmak üzere, dış pazarlarda optimum talep dağılımının yaratılması hedeflenmiştir. Turizm eğitimi politikaları yönünden ise, verimlilik ve iş kalitesinin gelişmesini ve istihdam için gerekli beceri düzeylerinin belirlenmesini sağlayacak belgelendirme sisteminin getirilmesi hedeflenmiştir (DPT, 2000: 162, 163; Demirkol ve Oktay, 2004; Cömert, 2001: 110). 

“Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevlerine İlişkin Kanun Tasarısı”, “Turistik Otelciler ve Turizm İşletmecileri Birliği Kanunu”, “Deniz Turizmi Birliği Kanun Tasarısı”, “Türkiye Turist Rehberleri Birliği ve Turist Rehber Odaları Kanunu Tasarısı”, “Pansiyon İşletmeleri ve Türkiye Pansiyon İşletmecileri Birliği Kanunu Tasarısı” çalışmalarının tamamlanmasının yanı sıra “Yat Turizmi Yönetmeliği”nin yeniden düzenlenmesi ve “Türkiye Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Yasası”nın günün koşullarına uygun hale getirilmesi sekizinci plan döneminde öngörülmüştür (DPT, 2000: 168, 169). 

2000 yılında ülkeye gelmesi beklenen turist sayısı 9 milyon iken, tahminler 
“e 3,1 aşılmış ve 10,4 milyon turist gelmiştir. Turizm gelirleri tahmini 7,2 milyar dolar iken, gerçekleşen 7,6 milyar dolarla hedefler aşılmıştır. 2005 yılında 13,6 milyon turist hedeflenirken bu yılın sonu itibariyle gelen turist sayısı 21.124.586 
ile büyük bir ivme yakalanmış ve hedeflerin çok üstüne çıkılmıştır (Şenol ve Kaşlı, 2007: 48). 2000 yılında 7,6 milyar dolara ulaşan turizm geliri 2005 yılında 18,2 milyar dolara yükseimiştir. Turist sayısı ve turizm gelirlerindeki bu artışla Türkiye, dünyada en çok turist kabul eden ülke sıralamasında 12., gelirlerde ise 
8. sırada yer almıştır. 2000 yılında 352.000 olan Kültür ve Turizm Bakanlıgı'ndan belgeli yatak kapasitesi, 2005 yılında 450.000, 350.000 olan belediye belgeli yatak sayısı ise 400.000'e yükselmiştir (DPT, 2006, a: 35). 


D Dokuzuncu Kalkınma Planı Dönemi (2007-2013) 


2007-2013 yılları arasını kapsayan bu plan, Türkiye'nin “Turizm Eylen: Planı”nı oluşturmaktadır. Dokuzuncu Kalkınma Planı uluslararası rekabetin ve değişimin yoğunlaştığı bir döneme rastlamaktadır. Plan bu yönüyle de, ülkenin her alanda gerçekleştireceği dönüşümleri ortaya koyan temel bir dokümandır. Bu plan, “istikrar. içerisinde büyüyen, gelirini daha adil paylaşan, küresel ölçüde rekabet gücüne sahip, bilgi toplumuna dönüşen, AB'ye üyelik için uyum sürecini tamamlamış bir “Türkiye Vizyonu” ve Uzun Vadeli Strateji (2001-2023) çerçevesinde hazırlanmıştır (Şenol ve Kaşlı, 2007: 49). 

5339 sayılı yasa ile 2005 yılı sonunda tamamlanan Dokuzuncu Beş Yıllık 
Kalkınma Planı, AB mali takvimini (2007-2013) içerisine alabilsin diye 7 yıllık bir zaman aralığı için belirlenmiş ve bu nedenle 2006 yılı plan dışında tutulmuştur. 

Türkiye turizm sektörünün gelişme eğilimi ve özellikle konaklama arzının sayısal, niteliksel ve bölgesel yoğunlaşma bakımlarından ulaştığı boyut itibariyle, Dokuzuncu Kalkınma Planı'nda yer alan politika, ilke ve hedefler turizm sektörü açısından büyük önem arz etmektedir (DPT, 2006/b: 7). 

Turizm gelirlerinin Dokuzuncu Kalkınma Plan dönemi sonunda 36,4 milyar.dolara, ziyaretçi sayısının 38 milyona, yurtdışına çıkacak vatandaş sayısının ise 15 milyona ulaşacağı tahmin edilmektedir. Dokuzuncu Kalkınma Planı dönemi sonunda belgeli toplam yatak sayısının 950.000 olması, inşa halindeki ve proje aşamasındaki tesislerin tamamlanması ve ikinci konutlardaki turizme açılan yataklarla birlikte, toplam yatak sayısının 1,3 milyona ulaşması beklenmektedir (DPT, 2006/a: 61). 

Turizm sektörünün bölgeler arasındaki gelir ve gelişmişlik dengesizlikleri- nin azaltılması yönünde katkıda bulunması; turizmde sektörel gelişmenin öncelikle yüksek düzeyde nitelik hedefine yöneimesi, nicelik uğruna nitelikten ödün verilmemesi; Türk turizminin uluslararası turizm pazarından azami payı alabilmesi amacı ile yeterli talebin yaratılmasının sağlanması Dokuzuncu Kalkınma Planı'ında belirlenen ana politikalar olarak karşımıza çıkmaktadır (DPT, 2006/b: 8). 

2007-2013 yıllarını kapsayan Dokuzuncu Kalkınma Planı döneminde turizmde ele alınması öngörülen politikalar ve ilkeler şöyledir (DPT, 2006/a: 81- 82); turizm potansiyeli olan ancak bugüne kadar yeterince ele alınmamış yörelerde turizm geliştirilerek ekonomik ve sosyal kalkınmanın sağlanması ilkesi belirlenmiştir. Bu bağlamda sektörde yeni kapasite yaratmanın yaru sıra mevcut ürünün niteliğinin yükseltilmesine ağırlık verilmesi; yeni aktörlerin, tarıtım, pazarlama, altyapı, turizm eğitimi ve çevre konularında görevleri ile kamunun turizm sektöründeki rolünün yeniden tanımlanması tasarlanmıştır. 

Bir önceki planlarda olduğu gibi turistik ürün çeşitlendirme ile ilgili yönlendirme faaliyetlerine devam edilmesi ve özellikle ülkenin diğer ülkelere nazaran sahip olduğu zenginliği dikkate alınarak sağlık turizminin desteklenmesi, tüm turistik yatırımlarda çevreye uyumlu yapılaşmaya önem verilmesi, yerel 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yönetimlerin, halkın turizm kararlarına ve kamu eliyle yapılacak fiziki altyapının finansmanına katılımının sağlanması, turizm sektörünün uzun vadeli ve sağlıklı gelişmesini sağlamak üzere Turizm Sektörü Ana Planı ve turizm eğitiminde belgelendirme sisteminin geliştirilmesi, turizm teşviklerinde pazarlama alanına, hava ulaştırmasına ve toplam kalite iyileştirilmesine öncelik verilmesi bu planda da ele alınan ilkeler olmuştur. 

Son 40 yıllık süreç içerisinde Türk turizminde zaman zaman istikrarsız dönemler olsa da Türk turizminin genel seyri izlendiğinde, çok önemli gelişmeler yaşandığı ve her geçen yıl dünya turizmindeki payının arttığı görülmektedir. 
Özellikle son 20 yıldır yaşanan istikrarlı büyümeyi kaybetmek istemeyen Türkiye, sektörle ilgili çok daha duyarlı politikalar üretmekte ve Kalkınma Planlarında turizmle ile ilgili politikalara önemli vurgular yapmaktadır. 


m) Türkiye Turizm Stratejisi (2023) 


Türkiye Turizm Stratejisi, turizm sektöründe, kamu ve özel sektörün yönetişim ilkesi çerçevesinde işbirliğini gündeme taşıyan ve stratejik planlama çalışmalarının yönetim ve uygulamasına yönelik açılımlar sağlamasını hedefleyen bir çalışmadır. Katılımcı planlama anlayışı ile hazırlanan Türkiye Turizm Stratejisi ve Eylem Planı ile üretim, yönetim ve uygulama süreçlerinde sektörün önüne bir yol haritası konularak yönlendirilmesi temel amaç olarak kabul edilmiştir. 
Türkiye Turizm Stratejisi—-2023 çalışmasının temelinde yer alan bu yaklaşım, çalışmanın noktasal değil bölgesel, emredici değil yönlendirici, statik değil dinamik bir çerçevede geliştirilmesini olanaklı kılmaktadır (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2007/a: 1). 

Türkiye Turizm Stratejisi-2023 çalışması 9. Kalkınma Planı (2007-2013) hedefleri ile uyum içindedir. Kalkınma Planında “turizm sektörünün uzun vadeli ve sağlıklı gelişmesini sağlamak üzere Turizm Sektörü Ana Planı hazırlanacaktır” ifadesi yer almaktadır. Dokuzuncu kalkınma planında yer alan bu hedef Türkiye Turizm Stratejisi 2023 ile gerçekleştirilmiş olmaktadır. Sağlık ve termal turizm, kış sporları dağ ve doğa turizmi, yayla turizmi, kırsal ve eko turizm, kongre ve fuar turizmi, kurvaziyer ve yat turizmi, golf turizmi gibi turizm türleri açısından Türkiye eşsiz imkanlara sahip olmasına rağmen bu potansiyel istenen düzeyde kullanılamamaktadır. Türkiye Turizm Stratejisi 2023 ve Eylem Planı 2013, ülkenin doğal, kültürel, tarihi ve coğrafi değerlerini korumakullanma dengesi içinde kullanmayı ve turizm alternatiflerini geliştirerek turizmden alacağı payı arttırmayı hedef almaktadır. 

Türkiye Turizm Stratejisi-2023'ün öngördüğü hedeflerie ülkenin her yanına dağılmış durumda bulunan sağlık, termal, yayla, kış ve dağ sporları, kültürel açıdan önemli yer ve yerleşmelerin tek tek ele alınmasından çok bunların birbirleriyle entegrasyonu sayesinde daha cazip ve daha güçlü alternatif varış noktaları ve güzergahlar oluşturulacaktır (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2007/b: 1). 
Bunun yanı sıra ilk defa Türkiye Turizm Stratejisi-2023 Belgesi ile yat turizminin Karadeniz kıyılarında İğne Ada'dan Hopa'ya kadar geliştirilmesi öngörülmektedir (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2007/c: 1). 

Türkiye Turizm Stratejisi-2023 Belgesi'nde belirlenen stratejik yaklaşımlar çerçevesinde yapılacak çalışmalar tamamlanması, geliştirilmesi öngörülen bölgelerdeki altyapı ve konaklama ihtiyaçlarının karşılanması durumunda, 2023 
yılında, 63 milyon turist, 86 milyar dolar dış turizm geliri ve turist başına yaklaşık 1350 dolar harcamaya ulaşılması öngörülmektedir (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2007/a: 3). 


n) Türkiye Turizm Stratejisi Eylem Planı (2007-2013) 


Türkiye Turizm Stratejisi Eylem Planı - 2013, turizm sektörüne uzun vadeli bir vizyon kazandırmak üzere hazırlanan Türkiye Turizm Stratejisi-2023'ün önemli bir bileşenidir. Bu belge ile birlikte Türk turizminde kısa, orta ve uzun vadede öncelikli olarak ele alınacak sorunlar ve bu sorunları çözmekle sorumlu kuruluşlar belirlenmektedir. 

Türkiye Turizm Stratejisi ülke turizmine ve kamu yönetimine yeni bir bakış getirmektedir. Bu bakış, turizmin tüm yıla yayılması ve çeşitlenmesini amaçlayan eylem planı ile somutlaşmaktadır. Eylem planı kuvvetten fiile / hedeflerden eylemlere doğru Türkiye turizmine çizilen ulusal bir turizm gelişme planıdır. Eylem Planı 2013 Türkiye turizminin çeşitlenmesi, tüm yıla yayılması ve öncelikli turizm türlerinin geliştirilmesine yönelik tedbirlerin ne zaman ve hangi kuruluşların desteği ile alınmasını içermektedir. Eylem Planı-2013 kapsamında sorumlu kuruluşlar, diğer kuruluşların rolleri ve sürece ilişkin ayrıntılar yer almaktadır. Bu sayede, yatırımcı kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve üniversitelerin plan kapsamındaki rolleri şeffaf bir şekilde ortaya konmaktadır (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2007/c: 1). 

Türkiye Turizm Stratejisi Eylem Planında vizyon, ilkeler, amaçlar ve hedeflere bağlı olarak geliştirilen fiziki kararlar yer almaktadır. Bu kararlar sonucunda turizmin bölgesel varış noktaları, turizm gelişim koridorları ve gelişme aksları şeklinde geliştirilmesi öngörülmektedir. Turizmin ülke coğrafyasında gelişmesinin temel koşullarından biri hiç şüphesiz ulaşım altyapısının niteliğinin iyileştirilerek çeşitlendirilmesidir. Bu kapsamda, gelişmesi öngörülen varış noktalarının havaalanı, bölünmüş yol, demiryolu ve deniz yolu bağlantıları ile güçlendirilmesi hedeflenmiştir. Gelecek dönemde geliştirilecek varış noktalarının sadece kitle turizmi ve kıyı turizmi çerçevesinde değil termal, kış, yayla, kültür, kongre, eko turizm, inanç ve gastronomi gibi turizm çeşitleri ile desteklenmesi 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eylem planının temel hedefidir (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2006: 180). Eylem Planırun öngördüğü gelişmelerle Türkiye turizm sektörünün 2013 yılında 1,5 milyon yatak kapasitesine, 40 milyonun üzerinde turiste, yaklaşık 50 milyar dolar dış turizm geliri ve 1000 $ turist başına harcamaya erişmesi hedeflenmektedir (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2007/c: 2). 


Sonuç ve Öneriler 


1890 ve sonrasında Osmanlı Devletinin parçalanma sürecinin huzlanması ve 
yeni Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurulması aşamasında, turizmin gelişimi oldukça yavaşlamıştır. Bu nedenie Planlı döneme kadar, Türkiye'de turizm sektörü alanında, kesinlikle saptanmış bir turizm politikası ortaya konulamamıştır. Bazı kurumlar ve kuruluşlar, bu döneme kadar Türkiye'nin turizm politikasını kendi olanak ve amaçları çerçevesinde yürütmeye çalışmışlardır. 1963 
yılından beri uygulanan kalkınma planlarının hazırlanmasında oldukça önemli çalışmalar yürütülmesine karşılık, ortaya konan planlarda belirlenen hedeflere ulaşılmada aynı derecede önemli çalışmalar yapılmadığı gözlenmektedir. Bununla birlikte, özellikle 1980'li yıllardan sonra belirlenen turizm politikaları ile ulaşılan hedefler arasında anlamlı bir uyumun olduğu görülmektedir. 

Türkiye'de gerek turizmle ilgili politikanın sınırlı oluşu gerekse bu sınırlı politikanın bile hedefine ulaşmamış olmasının nedeni olarak bu konudaki başarısızlıktan ziyade bir kararsızlığın yaşanmış olması gösterilebilir. Geçmişten günümüze turizm alanında yapılan düzenlemeler değerlendirildiğinde, Türkiye bir yandan dünyada gelişen turizm sektörüne ayak uydurmak diğer yandan ise sanayileşme yolunda atılan adımların gerisine düşmemek amacıyla kaynak tahsisi konusunda kararsız kalınan bir dönem geçirmiştir. Ülke kalkınmasında çok önemli paya sahip olan turizm sektörünün dengeli bir şekilde gelişmesi için devlet tarafından bütüncül bir yaklaşımla ele alınan açık, net, sürdürülebilir bir turizm politikası geliştirilmeli ve bu politikanın uygulanabilmesi için de gerçekçi bir plan oluşturulmalıdır. 

Uzun vadede az kar getiren veya hiç kar getirmeyen ama bu sektörün hayat damarlarını oluşturan her türlü yatırımın devlet eliyle gerçekleştirilmesine son verilmeli, turizm sektöründeki tüm paydaşların finansmana destek vermeleri sağlanmalıdır. Buna paralel olarak da kısa vadede büyük karlar sağlayacak büyük yatırımlar için özel sektörün teşvik edilmesi gerekmektedir (Cömert, 2001: 110). Türkiye'de turizm sektöründe görülen gelişim eğiliminin sürdürebilmesi için karşılaştırmalı rekabet üstünlüğüne uygun turizm çeşitlerini öne çıkaran ve hizmet kalitesini arttırmayı amaçlayan politikalara ihtiyaç vardır. Benimsenecek politikaların etkin ve verimli bir şekilde uygulanabilmesi için ise turizm planlarına ihtiyaç vardır. Bu doğrultuda hazırlanacak planlar ve benimsenecek politikalar için göz önünde bulundurulması gereken öneriler aşağıda sıralanmıştır: 

e Yatak kapasitesini arttırma çalışmaları yerine mevcut olan yatak kapasitesinin doluluk oranlarının arttırılması çalışmalarına ağırlık verilmelidir. 

e Başta doğal, tarihi ve kültürel kaynaklar olmak üzere ülkemizin sahip olduğu tüm turistik çekicilikler sürdürülebilir turizm anlayışı çerçevesinde korunmalıdır. Bu doğrultuda koruma-kullanma politikasının geliştirilmesi ve uygulanması bir ihtiyaçtan öte zorunluluktur. 

se Dengeli turizm gelişimi anlayışı çerçevesinde orta ve uzun vadeli turizm politikası geliştirilmeli ve bu doğrultuda gerekli planlar hazırlanarak uygulamaya konulmalıdır. 

ə Yabancı sermaye yatırımları turizm sektörüne daha çok yönlendirilmeli ve bu amaçla yatırımcılar teşvik edilmeli, bürokratik engeller kaldırılmalıdır. 

e İşletmelerde verimliliğin arttırılmasına yönelik politikalardan biri de insan kaynaklarının eğitimi ve istihdamı politikasıdır. Dolayısıyla turizm işletmelerinde nitelikli personel istihdamı yasal düzenlemeler ile zorunlu hale getirilmelidir. 

e Hedef kitlelere kolayca ulaşabilecek, ilgi çekebilecek ve tüketicilere net bir bilgi verilmesini sağlayacak doğru bir tarıtımın yapılabilmesi en az diğer politikalar kadar önemlidir. Türkiye, hedefleri ve stratejileri kesin olarak bilinmeyen ve sürekliliği olmayanı tarıtım faaliyetlerinin sıkıntısını çekmiştir. Ülkenin turistik ürün çeşitlerine uygun imajlarla, bölgesel ve noktasal tanıtım ağırlıklı faaliyetlere geniş katılımlı bir oluşumun gerçekleştirilebilmesi yönünde projeler geliştirilmelidir. Pazarlama faaliyetleri belirlenen hedef kitlelerin istek, ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir şekilde gerçekleştirilmelidir. 

e Uluslararası düzeyde yürütülen turizm işbirliği faaliyetlerine daha yoğun ve etkin bir şekilde devam etmek önemlidir. Böylece yeni pazarları ülkeye çekebilmek, yeni turistik ürünlerin satışını gerçekleştirmek, ortak pazarlama politikaları sayesinde kolaylaşacaktır. Uluslararası turizm pazarlamasında rekabetçi strateji ile işbirliğine dayalı strateji birbirini tamamlayıcı stratejiler olarak önem kazanmaktadır. 

e Türk turizminde sektör içi ortak politikaların oluşturulması, dayanışma ve işbirliğinin güçlendirilmesi için iyi bir örgütlenme modeli geliştirilmelidir. 

o İç turizmin geliştirilmesi için tatil dönemlerinin yıl içine yayılmasını sağlayacak bir politikanın geliştirilmesine önem verilmelidir. 
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o Alt yapı yatırımları ve turizm sektörünün can damarı durumunda olan tüm üst yapı yatırımları çeşitlendirilmeli ve alternatif turizm çeşitlerine göre yeniden yatırım planları hazırlanmalıdır. 

e Yatırımın karlılığını arttırmak ve yatırımcının başka bir bölgeye kaçışını önlemek için çalışmalar yürütülmeli, kredi tahsisi, arazi tahsisi, vergi indirimi gibi alternatiflerle yatırımcının turistik bölgeye gelişi teşvik edilmelidir. 

e Tarihi ve kültürel yapıların bir an önce restorasyonu yapılmalı, finansal kaynak yetersizliği nedeniyle restorasyonu yapılamayan turistik merkezlerin en azından harabe görüntüsünden kurtulması için düzenli olarak bakım ve temizliği yapılmalıdır. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve yerel idareler işbirliği ile altyapı-üstyapı eksiklikleri giderilmeli, kamu ve yerel idarelerin tanıtım çabaları birleştirilmelidir. 

e Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yerel yönetimlerin işbirliği içerisinde çalışması sağlanmalı ve geçmişten günümüze kadar ulaşan önemli turistik çekiciliklerin restorasyon, çevre düzenlemesi, ışıklandırma vb. 
açılardan ele alınarak iyileştirilmesi sağlanmalıdır. Bu doğrultuda turistik çekiciliklerin tanıtımı yapılmalı ve ziyaretçi sayısının dolayısıyla döviz girdisinin arttırılması desteklenmelidir. 

e Sayısız medeniyete ve kutsal dine sahne olan Anadolu'nun kültürel, doğal ve tarihi zenginliğini konu alan tanıtım filmi, belgesel ve sinema filmi çekilerek tüm dünya ülkelerinde özellikle Türkiye'nin hedef pazarı durumu olan ülkelerde gösterime girmesi sağlanmalıdır. 

e Turizmle ilgili birçok kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşların, üniversitelerin çalışmalarının koordine edilmesini sağlayacak bir yapıda örgütlenmeye ihtiyaç bulunmaktadır. VII. Beş Yıllık Kalkınma Planı içinde Turizm Sektörü Ana Planı (TUSAP) çerçevesinde oluşturulan danışma kurullarının işlerliğini artırmak bu noktada önemli olacaktır. 
Böylece sektördeki gelişmelere göre eşgüdümlü yeni hedef, strateji ve politikalar oluşturulmalıdır. 

Turizm sektörünün diğer sektörlerin sahip olduğu gibi bir talep altyapısı bulunmaktadır. Fakat kendiliğinden oluşan bu talebin istikrarlı bir şekilde gelişim göstermesi, arttırılacak talebin tüm yıla ve farklı mekanlara yayılmasını ve böylece de turizm faaliyetlerinin gerçekleştiği bölgenin sosyal ve ekonomik açıdan gelişmesini sağlayıcı politikaların belirlenmesi zorunludur. Diğer taraftan bu politikaların dünya turizmindeki gelişmelere paralel fakat uygulandığı 


bölgenin koşullarına da uygunluk gösterecek dinamik politikalar olması önemlidir. 
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Onüçüncü Bölüm 


TÜRKİYE'DE TURİZM MEVZUATI 


Avukat Dr. Bülent TOKUÇOĞLU" 


Özet 


Çağdaş ve uygar bir toplum olmanın yolu; adalet duygusunu içselleştirip, hayata uygulamaktan geçer. Hukuk, toplumun genel çıkarlarını ya da bireylerin ve toplumun ortak iyiliğini sağlamak amacıyla konulan, kamu gücüyle desteklenen kural, hak ve yasaların bütünüdür. Daha yaygın bir tanımıyla hukuk, adalete yönelmiş toplumsal yaşama düzenidir. Adaletin gerçekleşmesi toplumsal hayatın her alanını ilgilendirir. Anayasa, yasalar, kanun hükmünde kararnameler, tüzük, yönetmelikler, genelgeler ve uluslar arası sözleşmeler turizm hukukunun kapsamını oluşturur. Turizm mevzuatı, ulusal ve 


uluslar arası ilişkilerin düzenlenmesi amacıyla oluşturulmuştur. Türkiye'de Turizm 


. Hukuku yeni gelişen, Turizm Yasası gibi tek bir temel yasası olmayan, daha çok yönet- 


meliklere, genelgelere dayalı, diğer hukuk dallarıyla ilişkili ve uygulamada mahkemelerce verilen kararların ürünüdür. Turizm ilişkilerinin çağımızda geldiği nokta, ülkemiz için turizm alanma özgü kurumsal yapılar arası ilişkilerin yeniden düzenlenmesini gerekli kılıyor. Küreselleşen bir dünyada ulusal hukukta karşılaşılan sorunların çözümü, çözüm yöntemleri evrensel hukuka uygun olmalıdır. Bunun için de diğer hukuk dallarından bağımsız, evrensel hukuka uygun bir Turizm Hukuku çalışmasına acil ihtiyaç vardır. Mevcut turizm mevzuatıyla ilgili bilgilerin derlendiği bölümümüzün sonuç kısmı, hukuki eksiklerin nasıl giderilmesi gerektiği önerilerini de içermektedir. 


Bölümün Amacı 


Türkiye'de Turizm Mevzuatı bölümünün amacı; turizm sektörünün hukuken nasıl düzenlendiği, gelişimi, dinamik bir yapı ve işleyişe kavuşup kavuşmadığı, planlı ve plansız dönemlerde turizm için hangi hukuki tedbirlerin alındığını görmemizi sağlamaktır. Ayrıca, turizm hizmeti ile bu hizmetin gereği kültür, koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezlerinin tespitinde mevzuatla hedeflenen, turizm yatırım ve işletmelerinin teşviklerine ilişkin, düzenlenmeler ve denetlenmelerinde hukuki mevzuatı analiz etmektir. 


Giriş 
Türk Turizm Tarihi çalışması içinde “Türkiye'de Turizm Mevzuatı” turizm sektörüne ilgi duyan herkes tarafından bilinmesi gereken temel düzenlemeleri içermektedir. Turizm sektöründe çalışacak olanların, yatırımcıların, kurum ve kuruluşların, turizm faaliyetini sürdürürken turizm hukukuna ilişkin mevzuatı yanlışsız ve özümseyerek bilmeleri, kendilerine, yaptıkları işe olan güveni daha güçlü kılar. Bu nedenle Turizm Hukukunun kaynakları olan; Anayasa, yasalar, yasaların genel gerekçeleri, ulusalar arası sözleşmeler, kanun hükmünde kararnameler, tüzük ve yönetmelikler, örf ve adet (Akıntürk, 1986 :69), yargı kararları (içtihat) ile; bilimsel görüşleri genel olarak aktaran bu bölüm çalışma içinde genel bilgi vermeyi hedeflemektedir. 

Ülkemizde turizmi desteklemek amacıyla çıkarılan Turizmi Teşvik Kanunu'nun 7. maddesinde “turizm bölge ve merkezlerinde imar planlarının yapılması veya yaptırılmasının zorunlu olduğu” belirtilmekte ve bu planları yapma ve yap- 


tırma yetkisinin Turizm Bakanlığı'nda olduğu hükme bağlanmaktadır. Turizm alan, bölge ve merkezlerinde, Turizmi Teşvik Kanunu özel hüküm, İmar Kanunu ise genel hüküm niteliğindedir. Hukukumuzda özel hüküm genel hükme göre uygulanma önceliğine sahiptir. Bu durumda Turizmi Teşvik Kanunu'nun uygulama önceliğinin bulunması genel hukuk ilkelerine de uygunluk arz etmektedir. 

Turizmin hızla gelişmesi, sektörde yer alan unsurların birbirleriyle olan ilişkisi, yasa koyucuyu, yönetenleri bazı kurumsal mekanizmalara başvurmaya yönlendirmiştir. Ulusal olduğu kadar, bölgesel ve yerel kaynakların da en iyi biçimde planlanması ihtiyacı karşısında turizm mevzuatı yeterli değildir. 

Bu düşüncelerle hazırlanan bölümde ağırlıklı olarak, yürürlükteki turizm mevzuatı esas alınmıştır. Temel amaç, turizm mevzuatının kavramsal ve uygulamaya yönelik hukuksal çerçevesini çizmek olduğundan, turizm mevzuatıyla ilgili yargısal denetim üzerinde durulmamış, ancak mümkün olduğu kadar bilimsel görüşlere yer verilmiştir. 

Çalışma “Cumhuriyet Öncesi Dönem ve Cumhuriyet Sonrası Dönem" olmak üzere iki temel alt bölüme, Cumhuriyet Sonrası Dönem -ise “Plansız Dö- 


nem ve Planlı Dönemler” alt bölümlerinden oluşmaktadır. 
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1.Türkiye' de Turizm Mevzuatı 


1.1. Cumhuriyet Öncesi Dönem 


Demiryollarının Avrupa'yı aşıp İstanbul'a uzanması için 1883 yılına kadar beklenmesi gerekmiştir. Ancak, organize ilk turist grupları Orient Express'den yirmi yıl önce İstanbul'da 1863 yılında açılan Sergi-i Umumi-i Osmani dolayısıyla gerçekleşmiştir. Ülkemizde turizm ile ilgili ilk hareket 1890 yılında yürürlüğe giren Seyyahine Tercümanlık Edenler Hakkında Tatbik Edilecek 190 Sayılı Nizamname ”ile başlamıştır (Kalkan, 1995: 4). Cumhuriyet'ten önce, Osmanlı İmparator- 


luğu'nun çokuluslu yapısına uygun olarak tercüman rehberlik mesleği gayrimüslimlerin tekelinde kalmıştır. Türk turizminde gerçek adımlar ise Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması ile başlamıştır. 


1.2. Cumhuriyet Sonrası Dönem 


Türkiye'de turizm endüstrisinin gelişimi, planlı dönem öncesi (1923-1963) ve 1963'ten günümüze planlı dönem olmak üzere iki kategoride değerlendirilebilir. 
Planlı dönem öncesinde turizm sektörü ile ilgili gelişme son derece sınırlı olmakla birlikte, turizmin devletin gündeminde yer aldığı görülmektedir. 


1.2.1. Plansız Dönem 


Planlı dönemden önceki turizm mevzuatımız; 1949 yılında yapılan Birinci Turizm Danışma Kurulu toplantısı ile başlayan turizm politikası sonucunda hazırlanmıştır. Turizm sektörünün kendine özgü temel bir kanunu olmamasına rağmen turizm mevzuatı açısından çok önemli kanunlar; Borçlar Kanunu, Ticaret 


Kanunu, Medeni Kanun Cumhuriyet'ten hemen sonra yürürlüğe girmiştir. 
08.05.1926 tarihinde yürürlüğe giren Borçlar Kanunu hun 544.maddesi, Medeni Kanunu'nun ayrılmaz bir parçası olduğunu belirtmiştir. Aynı şekilde 29.06.1956 tarihinde kabul edilen Türk Ticaret Kanunu hun 1. maddesi de aynı nitelendirmeye yer vermiştir. Her iki Kanun kendilerini 04.04.1926 yayım tarihli (mülga-yürürlükten kalkan) Türk Medeni Kanunu' na bağlamış ilgi hükümler Türk Medeni Kanunu hun 5. maddesiyle de onaylanmıştır. Aynı hüküm 22 Kasım 2001 tarihinde kabul edilen yeni 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu' nda da aynen korunmuştur. Gerek Ticaret Kanunu'nun 1., gerekse Medeni Kanunu'nun 


1. maddeleri uyarınca örf ve adet hukuku turizm hukukunun ikinci derece kaynakları arasında kabul edilir. Mevzuatta yazılı hüküm bulunmadığı noktada, yargıda 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sorunun çözümü için örf ve adet hukuku uygulanabilir. Bir davranış biçiminin örf ve adet hukuku olarak kabulü için “uzun süredir uygulanıyor olması, aynı biçimde davranılması gerektiği yönünde genel bir inanç, kabul olması ve hukuk düzeninin de yerleşik davranış biçimine göre hüküm verileceğini kabul etmesi" gerekir. Turizm sektöründe uluslararası örf ve adet dış turizm açısından önem taşımaktadır. 


Bu dönemde turizmle ilgili çıkarılan kanun, yönetmelik ve tüzükler şöyledir: 

16.06.1932 yılında yayımlanan 2007 sayılı Türkiye deki Türk Vatandaşlarına Tahsis Edilen Sanat ve Hizmetler Hakkında Kanun. Anılan Kanunu'nun 1. 
maddesinde turizm ile ilgili olarak şöyle bir hüküm vardır: 

“ Türkiye Cumhuriyeti dahilinde aşağıda gösterilen sanat ve hizmetler münhası- 


ran Türk vatandaşları tarafından yapılır. Bu sanat ve hizmetlerin Türk vatandaşı olmayanlar tarafından yapılması yasaktır. 


A) Ayak satıcılığı; çalgıcılık; fotoğrafçılık; berberlik; mürettiplik; simsarlık; elbise, kasket ve kundura imalciliği; borsalarda mubayaacılık; Devlet inhisarına tabi maddelerin satıcılığı; “Seyyahlara tercümanlık ve rehberlik” inşaat, demir ve ahşap sanayi 


işçilikleri, umumi nakliye vesaiti ile su ve tenvir ve teshin ve muhabere işlerinde daimi ve muvakkat işçilik; karada tahmil ve tahliye işleri; şoförlük ve muavinliği; alelümum amelelik; her türlü müesseselerle ticarethane, apartman; han, otel ve şirketlerde bekçilik, kapıcılık, odabaşılıl; otel, han, hamam, kahvehane, gazino, dansig ve barlarda 


kadın ve erkek hizmetçilik (garson ve servant); bar oyunculuğu ve şarkıcılığı." 

Yukarıda da görüldüğü gibi Cumhuriyet'in ilk yıllarında Cumhuriyeti ve Türk vatandaşını korumaya yönelik olarak bu yasa çıkarılmıştır. 

22 Mayıs 1953 tarihli 6068 sayılı “Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu yayımlanmıştır. Yerli ve yabancı yatırımcılar için vergi indirimleri ve bazı teşvik unsurlarını içeren 6068 sayılı “Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu" 22 Mayıs 1953'te yürürlüğe girmiştir. Turizmi Teşvik Kanunu (md. 38) ile 6068 sayılı yasa kaldırılmıştır. 

1955 yılında “Türkiye Turizm Bankası Kanunu" çıkarılmıştır. Turizm Bakanlığı bu dönemin en önemli organizasyonel kuruluşudur. Diğer bir yönetim aracı ise yatırımlara kredi desteği ile birlikte proje ve teknik destek sağlamak üzere 1955'te kurulan Turizm Bankası'dır. 

1956 yılında Milli Korunma Kanunu'nunda değişiklik yapılarak (Değişik: 


6731 — 06.06.1956); 6086 sayılı Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu mucibince 
turizm müessesesi belgesi almış olanlar hakkında; 


elim 
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“ | - Hükümet, dâhilde lüzum gördüğü maddelerin maliyet unsurlarını, bu maliyete zammedilecek âzami kâr hadlerini veya âzami satış fiyatlarını ve bu maddelerin cinslerini, nevilerini ve vasıflarını tesbit ve tâyin edebileceği gibi komüsyon, nakliye ve nakliye komüsyonu, tellâliye, simsariye gibi ücretler ile bir hizmet veya sanat veya emek karşılığında alınacak sair ücretleri ve bilümum fiyat ve ücret tarifelerini tâyin edebilir ve muayyen kanunlara göre tutulması icabeden defterlerden başka lüzumlu göreceği defterleri tutmaya tüccar, esnaf ve sair alâkalıları mecbur kılabilir. 

Hükümet yukardaki fıkrada yazılı fiyat, kâr haddi, maliyet unsuru, bir hizmet veya sanat veya emek karşılığı, alınacak ücretler veya fiyat ve ücret tarifelerinin tesbitini belediyeye, ticaret ve sanayi odalarına veya valilere yaptırabilir” hükmüne yer verilmiştir. 

1956 yılında çıkarılan Orman Kanunu hun 3. maddesiyle; 

“Bulundukları mevki, vaziyet, haiz oldukları hususiyet noktasından memleketin ve halkın menfaat, sıhhat, selâmetine yarayacak veya tarihi, bedii veya turistik kıymeti bakımından muhafazası gereken, gerek Devletin ve gerek eşhasın hususi mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerin orman rejimine alınmasına Ziraat veya Maarif Vekâletleri veya Turizm Umum Müdürlüğünün teklifi üzerine İcra Vekilleri Heyetince karar verilebilir" hükmü getirilmiştir. 

1960 yılında 7470 “TC. Turizm Bankası Kanunu "yeniden düzenlenmiştir. 

1961 yılında kabul edilen Türkiye Cumhuriyeti Anayasası' nın “Kamulaştırma” başlıklı 38.maddesinde turizm amacıyla kamulaştırmadan söz edilmiştir. 
Buna göre; 

“Çiftçinin topraklandırılması, ormanların Devletleştirilmesi, yeni orman yetiştirilmesi ve iskân projelerinin gerçekleştirilmesi amaçlarıyla kamulaştırılan taşınmaz mal ve kıyıların korunması ve turizm amacıyla kamulaştırılan toprak bedellerinin ödeme 


şekli kanunla gösterilir. 

Kanunun taksitle ödemeyi öngördüğü hallerde çiftçinin topraklandırılması, ormanların Devletleştirilmesi, yeni orman yetiştirilmesi ve iskân projelerinin gerçekleştirilmesi için konulacak süre yirmi yılı; kıyıların korunması ve turizm amacıyla yapılacak kamulaştırmalarda ise bu süre on yılı aşamaz. Bu takdirde, taksitler eşit olarak ödenir ve 


kanunla gösterilen faiz haddine bağlanır" hükmüne yer verilmiştir. 

17 Eylül 1955 tarihinde “Turizm İşbirliği Nizamnamesi" çıkarılmıştır. 

1954 yılında 4/2269 sayılı kararname ile “Turizm Müesseselerinin ve Bunlara Ait Olup Hizmetlerinde Kullanılacak Ulaştırma Tesis ve Vasıtalarının Haiz 


Olacak Vasıflarına Dair Yönetmelik “yayımlanmıştır. 
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1.2.2. Planlı Dönemler 


Ülkemizde planlı dönemle birlikte turizmde önemli gelişmeler kaydedilmiş, turizm sektöründe yerel, bölgesel ve ulusal boyutlarda politika hedeflerinin gerçekleştirilebilmesi için gerekli yapının oluşturulmasında ve uygulanmasında etkin bir çaba gösterilmiştir. 

Turizm sektöründeki asıl gelişme planlı dönemde gerçekleşmiş ve her iki dönemde de devletin politik tercihleri ile yakından ilişkili olmuştur. Planlı dönem, 1963-1983 yılları arasında, devletin turizm gelişimini sağlamak üzere şartları oluşturduğu ve öncü olduğu “birinci dönem” ve 1983'ten günümüze süregelen “liberalizasyon dönemi” olarak iki alt dönemde tanımlanabilir. 

1963-1983 döneminde turizm politikasının temel hedefi, turizm yolu ile ödemeler dengesine katkıda bulunmak; döviz gelirlerini arttırmak; yeni iş alanları yaratmak ve Türk vatandaşlarına tatil olanakları sağlamaktır. Söz konusu hedefleri gerçekleştirebilmek için organizasyonlar, yasal ve finansal düzenlemeler ve özel projeler olmak üzere birçok araç kullarılmıştır. 

1963'ten itibaren gelişmeyi yönlendiren Beş Yıllık Kalkınma Planları'nda, hedefler DPT, 1982), öncelikler, araçlar ve kamu-özel sektör dengesindeki değişime paralel olarak turizm etkinliklerinde ağırlık, devletin öncü rolünden, özel sektör, sivil toplum örgütleri ve bunların kombinasyonlarını içeren yapılara dönüşmüştür 


a) Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Dönemi (1963-1967) 


Turizm sektöründe devletin öncü rolü ile yasal ve finansal araçlar aşağıdaki gibi özetlenebilir: 

1965 yılında belgelendirme sistemi getiren “Turizm Tesisleri Nitelikleri 
Yönetmeliği” çıkartılmış; “Öncelikli Turizm Bölgeleri” için Bakanlar Kurulu Kararı ile kredilendirme yolunun açılması sağlanmıştır. 


b) İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Dönemi (1968-1972) 


02.07.1969 tarihli Turizm Müesseselerinin Denetiminde Belediye Yetkileri Hakkında Yönetmelik yayımlanmıştır. Yönetmeliğin kapsamı şöyledir : “ 1580 sayılı Belediye Kanununda belediye yetkilerinden, müesseselerin açılmasına ve işletme izni verilmesine, işten men edilmesine, temizlik ve servislerinin denetimine, tariflerinin tasdikine, bu yerlerde işveren ve işçilerin vasıflarının tayinine, işveren ve işçilerin çalışmalarına izin verilmesine veya bunların çalışmadan men edilmesine ait yetkiler 6086 
sayılı Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu gereğince turizm müessesesi belgesi almış bulunan müesseseler için bu Yönetmeliğe göre kullanılır”. 
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14.09.1972 tarihinde Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu kabul edilmiştir. “Seyahat acentaları kâr amacıyla turistlere ulaştırma, konaklama, gezi, spor ve eğlence imkânları sağlayan, onlara turizmle ilgili bilgiler veren, bu konuya ilişkin tüm hizmetleri gören ve turizm ekonomisine ve genellikle ödemeler dengesine katkıda bulunan ticari kuruluşlar” olarak tanımlanmıştır. 

1972 yılında Ev Pansiyonculuğunu Geliştirmek Üzere Başlatılan Kredi 
Programıyla, bir ailenin devamlı oturmakta olduğu ve kendisine ait evin bir veya birkaç odasını normal bir ev düzeni içerisinde pansiyon haline dönüştürmesi ve turistlere ücret karşılığı kiraya vermesi desteklenmiştir. 


c) Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı Dönemi (1973-1977) 


14.09.1972 ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu' na dayanarak 15.06.1973 tarihinde Seyahat Acentaları Birliği Yönetmeliği çıkarılmıştır. Yönetmelikle; “Seyahat acentaları, seyahat acentalığı mesleğinin yurt ekonomisi ve turizmine uygun surette gelişmesini sağlayıcı tedbirleri almak, mesleki ahlâk ve tesanüdü korumak, 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununda ve bu Yönetmelikte belirtilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak üzere kamu kurumu niteliğinde tüzel kişiliği haiz “Türkiye Seyahat Acentaları Birliği" (TÜRSAB) kurulur ve etkin bir yönetim aracı olarak devreye girer 


(TÜRSAB, 2003) . 


1618 sayılı Kanun gereğince 27.09.1975 tarihinde Seyahat Acentaları Yönetmeliği çıkarılmıştır. Bu Yönetmeliğin amacı; “seyahat acentalarının kuruluşun- da uygulanacak esaslar ile seyahat acentalığı mesleğini ve hizmetlerini Kanunun belirlediği esaslar doğrultusunda düzenlemek” tir (m.1). 

15.06.1973 tarihinde Av Turizmi Yönetmeliği çıkarılmıştır. Bu Yönetmeliğin amacı; “yurdumuza turist getiren, av turları ve av partileri düzenleyen, bunların dışında yaban hayatı ve ornitolojik özel turlar ve programlar tertip eden seyahat acentalarının faaliyetlerini düzenlemek, av organizatörleri ve kılavuzları yetiştirmek için organizatörlük ve kılavuzluk kursları açmak suretiyle Yurdumuz turizm ekonomisine katkıda bulunmak” tır (m.1). 


d) Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı Dönemi (1978-1983) 


25.11.1981 gün ve 4-901 sayılı Devlet Başkanlığı Onayı ile birleştirilen Kültür Bakanlığı ile Turizm ve Tanıtma Bakanlığı “ Kültür ve Turizm Bakanlığı” ismini almıştır. Daha sonra 14.12.1983 tarih ve 187 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bakanlığın kurulması, Organizasyonu ve Görevlerine ilişkin esaslar düzenlenmiştir. 
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Daha liberal bir dönemi başlatan en önemli yasal ve finansal araç, 1982 yılında yürürlüğe giren 2634 sayılı “Turizmi Teşvik Kanunu” dur. Anılan kanun ile yatırımlar, öncelikli turizm gelişme alanlarına yönlendirilerek kıt kaynakların daha etkin kullanımı sağlanmış, temel planlama ve koordinasyon işlevini yüklenen Turizm Bakanlığı, devlet arazilerinin tahsisi ile ilgili işlemleri basitleştiren, yeni turizm türlerinin gelişmesini sağlayan ve tüketici haklarını koruyan bir kuruluş olarak etkinliğini sürdürmüştür. 

Kamu arazilerinin tahsisi, vergi muafiyetleri, düşük faizli, uzun dönemli teşvik kredileri, Devlet Planlama Teşkilatı'ndan teşvik belgesi, Turizm Bakanlı-Şı'ndan yatırım belgesi alınması koşuluna bağlanmıştır. 

1982 yılında sektördeki darboğazı çözmek ve gerekli yasal düzenlemeleri 
yapmak için çıkarılan 2634 sayılı “Turizmi Teşvik Kanunu” na bağlı kamu arazilerinin, turizm yatırımları için yatırımcılara tahsisi, turizmi geliştirme fonundan yararlanma, düşük faizli ve uzun dönemli turizm kredileri, yabancı personel ve sanatkar çalıştırabilme, gümrük muafiyeti, yatırım indirimi, teşvik kredileri, vergi indirimi, finansman fonu, teşvik primleri sektöre sağlanan teşviklerin başlıcalarıdır. 

Devletin temel kurum ve kuruluşlarını düzenleyen Anayasa’ nın turizm mevzuatı açısından önemli olan yürürlükteki maddeleri ve konuları şunlardır: 
16. madde “Yabancıların Temel Hak ve Özgürlüklerinin Özel Satütüsü”, 23.madde “ Seyahat Hak ve Özgürlüğü”, 43. madde “Kıyı ve Sahil Şeritlerinin Kamu Yararına Kullanılması”, 56. madde “Çevre Hakkı”, 63. madde “Kültür ve Tabint Varlıklarının Korunması”, 172. madde “Tüketicilerin Korunması". Bu maddelerin doğrudan turizm mevzuatında uygulama yeri vardır. 

1982 Anayasası Kamulaştırma başlıklı 46. maddesinde “turizm amacıyla 
kamulaştırma” yapılacağı hükmüne yer vermiş bu işlemin nasıl yapılacağını da şöyle belirtmiştir:” Devlet ve kamu tüzel kişileri; kamu yararının gerektirdiği hallerde, gerçek karşılıklarını peşin ödemek şartıyla, özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların tamamını veya bir kısmını, kanunla gösterilen esas ve usullere göre, kamulaştırmaya ve bunlar üzerinde idari irtifaklar kurmaya yetkilidir. 

Kamulaştırma bedeli ile kesin hükme bağlanan artırım bedeli nakden ve peşin olarak ödenir. Ancak, tarım reformunun uygulanması, büyük enerji ve sulama projeleri ile iskan projelerinin gerçekleştirilmesi, yeni ormanların yetiştirilmesi, kıyıların korunması De a amacıyla kamulaştırılan toprakların bedellerinin ödenme şekli kanunla gösterilir”. 

Nitekim 04.11.1983 tarihli Kamulaştırma Kanunu ile turizm amacıyla yapilacak kamulaştırma şartları ve ödeme şekilleri belirlenmiştir. Kanunun 3. 
maddesinde şu düzenlemeye yer verilmiştir: “ İdareler, kanunlarla yapmak yükümlülüğünde bulundukları kamu hizmetlerinin veya teşebbüslerinin yürütülmesi için 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gerekli olan taşınmaz malları, kaynakları ve irtifak haklarını; bedellerini nakden ve peşin olarak veya aşağıda belirtilen hallerde eşit taksitlerle ödemek suretiyle kamulaştırma yapabilirler. 

Bakanlar Kurulunca kabul olunan, büyük enerji ve sulama projeleri ile iskân projelerinin gerçekleştirilmesi, yeni ormanların yetiştirilmesi, kıyıların korunması ve turizm amacıyla yapılacak kamulaştırmalarda, bir gerçek veya özel hukuk tüzel kişisine ödenecek kamulaştırma bedelinin o yıl Genel Bütçe Kanunun' da gösterilen miktarı, nakden ve peşin olarak ödenir. Bu miktar, kamulaştırma bedelinin altıda birinden az olamaz. Bu miktarın üstünde olan kamulaştırma bedelleri, peşin ödeme miktarından az olmamak ve en fazla beş yıl içinde faiziyle birlikte ödenmek üzere eşit taksitlere bağlanır. 
Taksitlere, peşin ödeme gününü takip eden günden itibaren, Devlet borçları için öngörülen en yüksek faiz haddi uygulanır” . 

Bakanlar Kurulu Kararı ile 18.02.1982 tarihinde Turizm İşleri Yüksek Koordinasyon Kurulu’ nun Kurulması ve Çalışma Esasları belirlenmiştir. 

21 Temmuz 1983 kabul tarihli “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu” çıkarılmıştır. Bu Kanunun amacı; “korunması gerekli taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile ilgili tanımları belirlemek, yapılacak işlem ve faaliyetleri düzenlemek, bu konuda gerekli ilke ve uygulama kararlarını alacak teşkilatın kuruluş ve görevlerini tespit etmek”tir. Bu Kanun; “korunması gerekli taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile ilgili hususları ve bunlarla ilgili gerçek ve tüzel kişilerin görev ve sorumluluklarını” kapsar. 

08.01.1983 tarihli Talih Oyunları Yönetmeliği çıkarılmıştır. “Bu yönetmeliğin amacı, Belgeli Turizm İşletmeleri bünyesinde kurulacak Talih Oyunları mahalleri- nin kuruluş ve işleyişine ilişkin usül ve şartları düzenlemek” olarak belirlenmiştir. 

10.01.1983 tarihinde Turizmi Geliştirme Fonunun Denetlenmesine Ait Yönetmelik'le “turizm alanları ve turizm merkezlerinde yer alacak yatırımların kredi ile desteklenmesi ve dış pazarlama imkanlarının geliştirilmesi amacıyla kullanımı ve bu ödemelerle, yasal gelirlerin fona intikal işlemlerinin denetlenmesine ilişkin esaslar” belirlenmiştir. 

27.01.1983 tarihli Turizm Alanlarında ve Turizm Merkezlerinde İmar Planlarının Hazırlanması ve Onaylanmasına İlişkin Yönetmelik çıkarılmıştır. 
“Mevki ve sınırları Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit ve ilan edilen Turizm Alanları ve Turizm Merkezlerinde imar planlarının hazırlanması ve onaylanmasında uyulacak usul ve esaslara ait hükümler” e yer verilmiştir. 

28.02.1983 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile Turizm İşletmecilerinin İhracatçı Sayılınaları Hakkında Kararname çıkarılmıştır. Belgeli Turizm Yatırım ve 
İşletmelerin (B ve C grubu Seyahat Acentaları hariç) ihracatçı sayılarak, 933 
sayılı Kanun uyarınca düzenlenen “Yatırımların, İhracatı ve Döviz Kazandırıcı Hizmetlerin Teşvik ve Yönlendirilmesine Ait Kararname” ile, ihracatçılara tanınan yatırım ve işletme dönemine ait tüm teşvik tedbirlerinden yararlandırılmaları sağlanmıştır. l 

01.03.1983 tarihli Belgeli Turizm İşletmelerinde Yabancı Personel ve Sanatkarların Çalıştırılması Hakkında Yönetmelikle amaçlanan “2007 sayılı Türkiye'deki Türk Vatandaşlarına Tahsis Edilen Sanat ve Hizmetler Hakkında Kanun, hükümlerinden istisna edilerek çalıştırılabilcek nitelikli Yabancı Uzman Personel ve Sanatkarların nitelikleri ile sayılarının ve bunların çalışmalarına izin verilmesindeki usullerin tespiti”dir. 

23.03.1983 tarihli Turizm İşletmelerinin Bakanlıkla, Birbirleriyle ve Müşterileriyle İlişkileri Hakkında Yönetmelik. Bu yönetmelikle “turizm işletmesi belgesi sahiplerinin birbirleriyle, müşterileriyle ve Bakanlıkla karşılıklı ilişkileri ile hak ve yükümlülüklerini uluslar arası kurallar doğrultusunda düzenleyerek, bu ilişkilerden doğacak anlaşmazlıkları asgariye indirmek” hedeflenmiştir. 

19.04.1983 tarihinde yayımlanan Turizm Yatırım İşletme ve Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Yönetmelik “insan ve çevre sağlığı ile can ve mal güvenliği de dahil olmak üzere belgeli turizm yatırım ve işletmelerinin, belgeye esas olan vasıflarının, tarifelerinin, temizlik, intizam, servis, idare ve işletme tarzları ile diğer hususların ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliğinin denetlenmesine, denetleme elemanlarının niteliklerine, atanmalarına ve yetkilerine ait hükümleri” ni kapsar. 

13.05.1983 tarihinde yayımlanan Yabancı Uyruklu Kişilerin, Turizm Bölge, Alan ve Merkezlerinde Taşınmaz Mal İktisaplarında Uygulanacak Esaslar Bakanlar Kurulu” nun kararı ile belirlenmiştir. 

08.06.1983 tarihinde Yat Turizminin Geliştirilmesi Hakkında Yönetmelik yayımlanmıştır. Bu yönetmeliğin amacı “Yat Turizmi, Yat Limanı İşletmeciliği ve Yat İşletmeciliğinin yönlendirilmesi ve geliştirilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması ve işletmecilerin, kamu görevlilerinin ve yatçıların uyacakları kuralların belirlenmesi”dir. Yönetmelik, “yat limanları yatırım ve işletmeciliği, yat işletmeciliği, yabancı yatların karasularımızdaki seyir esasları ile Türkiye'de kalış süreleri, kabotaj hakları ve yat turizminin geliştirilmesi amacıyla alınacak diğer tedbirlere dair hükümleri” kapsar. 

27.07.1983 tarihli Turizm Bölgeleri, Turizm Alanları ve Turizm Merkezlerinin Belirlenmesinde Görev Alacak Çalışma Gruplarının Oluşturulması, Görev ve Yetkileri ile Çalışma Şekline İlişkin Yönetmelik yayımlanmıştır. Yönetmeliğin amacı, “2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 3 üncü maddesinde tanımlanan Turizm Bölgeleri, Turizm Alanları ve Turizm Merkezlerinin belirlenmesinde görev alacak çalışma gruplarının oluşturulması, görev ve yetkileri ile çalışma şekline ilişkin esasları düzenlemek” tir. Yönetmelik, “Turizm Bölgeleri, Turizm Alanları ve Turizm 

Merkezlerinin tespiti ve ilân edilmesine ilişkin hükümleri” kapsar. 

08.06.1983 tarihinde “Yat Turizmi Yönetmeliği” yayımlanmıştır. Bu yönetmeliğin amacı “Yat Turizmi, Yat Limanı İşletmeciliği ve Yat İşletmeciliğinin yönlendirilmesi ve geliştirilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması ve işletmecilerin, kamu görevlilerinin ve yatçıların uyacakları kuralların belirlenmesi” dir. Yönetmelik, “yat limanları yatırım ve işletmeciliği, yat işletmeciliği, yabancı yatların karasularımızdaki seyir esasları ile Türkiye'de kalış süreleri, kabotaj hakları ve yat turizminin geliştirilmesi amacıyla alınacak diğer tedbirlere dair hükümleri” kapsar. 

21.12.1983 tarihinde yayımlanan Yüzdelerden Toplanan Paraların, İşçilere Dağıtılması Hakkında Yönetmelik, “4857 sayılı İş Kanununun 51 inci maddesi gereğince, yüzdelerden toplanan paraların, işyerinde çalışan tüm işçilere, yapılan işlerin niteliğine göre, hangi esaslar ve oranlar çerçevesinde dağıtılacağını gösterme, ” amacıyla hazırlanmıştır . “Oteller, lokantalar, eğlence yerleri ve benzeri yerler ile içki verilen ve hemen orada yenilip içilmesi için çeşitli yiyecek satan yerlerden “yüzde” usulünün uygulandığı müesseseler, bu Yönetmelik hükümlerine” tabidir. 


e) Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Dönemi (1984-1989) 


Türkiye'de 1970-1982 yılları arasında devlet desteği ile yönlendirilen turizm sektörü, 1982'den günümüze kadar geçen sürede, özel önem taşıyan sektör olarak değerlendirilmiştir. 

1986-1989 döneminde, “Turizm Teşvik Yasası”nın, “Yatırımların, Döviz Kazandırıcı Hizmetlerin ve İşletmelerin Teşvik Edilmesine İlişkin Karar”ın, “Yabancı Sermaye Yasası'nın, 32 sayılı “Türk Parasının Kıymetini Koruma Kararı”nın ve “Kurumlar Vergisi ile Katma Değer Vergisi” ne ilişkin yasanın tanıdığı teşviklerin tümünden bir arada yararlanabilme gibi çok önemli bir yatırım fırsatını yakalayan turizm sektörü, bu fırsatı çok iyi değerlendirmiştir. 

24 Şubat 1984 kabul tarihli 2981 sayılı “İmar ve Gecekondu Mevzuatına 
Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun” eski eserler ile koruma alanları ve sit bölgelerinin yeniden değerlendirilmesine ilişkin 6. maddesinde; “Şimdiye kadar karar verilmiş eski eserler ile bunların koruma alanları ve SİT bölgelerine ilişkin kararlar, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu uyarınca, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten başlamak üzere en geç 2 yıl içinde yeniden Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenir ve ilan edili” hükmüne yer vermiştir. 

“İçkili Yerlere Verilecek İzinlerde Gözönünde Bulundurulacak Esasları Gösterir Yönetmelik” 17.05.1984 tarihinde kabul edilmiştir. 

Sınırlandırılmış alanların belli bir bölümünde ve sınırlandırılmış alanların dışındaki kıyılarımızda, gemi vasfında veya kendiliğinden hareket etme yeteneğine sahip olmayan ve römorkör ile çekilebilen “Yüzer Otel, Yüzer Lokanta Veya Benzeri Tesislerin İşletilmesi Hakkında Karar” 02.12.1984 tarihinde ya- 


yımlanmıştır. 
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19.07.1985 tarihinde “Turizmi Teşvik Kanunu Gereğince Uygulanacak Para Cezalarının Tahsili ve Turizmi Geliştirme Fonuna Aktarılması Hakkında Yönetmelik” yayımlanmıştır. 

“2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu' nun 33. Maddesinde Belirtilen Durumlarda Uygulanan Para Cezalarının İki Misli Arttırılması Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı” 27.06.1986 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

26.11.1985 tarihinde “Turizmi Geliştirme Fonundan Verilecek Kredilerin Kullanımı Ile İlgili Bakanlar Kurulu Kararı" verilmiştir. 

6224 sayılı 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ve 1567 sayılı 
Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun kapsamında yabancı sermaye ile ilgili izin esaslarını tespit etmek amacıyla 13.03.1986 tarihinde “Yabancı Sermaye Çerçeve Kararı” arkasından 25.05.1986 tarihinde de “Yabancı Sermaye Çerçeve Kararı Hakkında Tebliğ” yayımlanmıştır. 

l Turizm, eğlence ve dinlenme tesisleri, ticaret merkezleri ve benzeri tesislerin yapılması için 18.03.1986 tarihinde “Turizm Yatırımlarını Hızlandırmak Maksadıyla Arazi ve Gayrimenkul Tahsislerinde Sürat Sağlanmasına Dair Bakanlar Kurulu Karar" verilmiştir. 

02.07.1986 tarihinde “Profesyonel Turist Rehberleri Yönetmeliği” yayımlanmıştır. Bu yönetmeliğin amacı, “Türkiye'yi yerli ve yabancı turistlere en iyi şekilde tanıtacak ve onlara gezileri süresince yardımcı olacak ve doğru bilgiler verebilecek profesyonel turist rehberlerinin seçimi, eğitimi, çalışma esasları ve denetlenmesini düzenlemek” tir. Yönetmelikle “profesyonel turist rehberlerinin seçimi, eğitimi amacıy-Ja açılacak kursların yürütülmesi, rehberlerin çalışma esaslarının tespiti ile denetlenmesi ve meslek kuruluşları ile yapılacak işbirliği esasları” belirlenmiştir. 

' “Seyahat Acentalarınn Hac Seferi Düzenlemelerine Dair Esasları Belirleyen Yönetmelik” 17.01.1989 tarihinde yayımlanmıştır. 

24.01.1989 tarihli 355 sayılı “Turizm Bakanlığı” nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ile Turizm Bakanlığı" nın kurulmasına ve teşkilat ve görevlerine karar verilmiştir. 

“Turizm Bakanlığı Turizm Müdürlüklerinin Görev- Yetki — Sorumluluk ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik” 24.06.1989 tarihinde yayımlanmıştır. 

, 26.08.1989 tarihinde “Konaklama ve Yeme- İçme İşletmeleri Personeli Yetiştirme Temel eğitim Kursları Yönetmeliği” çıkarılmıştır. 

“Özel Çevre Koruma Bölgesi Kararı” Bakanlar Kurulu’ nca 04.08.1989 tarihinde kararlaştırılmıştır. 
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f Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı Dönemi (1990-1994) 


Türkiye'de turizm yatırımlarının teşviki açısından devlet tarafından 1985- 1991 
yılları arasındaki Kaynak Kullanımı Destekleme Primli Dönem, 1991-1992 yılları arasındaki Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kaynaklı Kredi Dönemi, 1992- 
1994 yılları arasındaki Fon Kaynaklı Kredi ve 1994-2005 Dönemi olmak üzere, 
dört dönemde nakit destek sağlanmıştır. 

“Türk Karasularında Sportif Amaçla Yapılacak Aletli Dalışlara İlişkin Yönetmelik” 03.03.1990 tarihinde yayımlanmıştır. Bu yönetmelik 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu” na dayalı olarak çıkartılan Yat Turizminin Geliştirilmesi Hakkında Yönetmelik' in 45. maddesi uyarınca hazırlanmıştır. 

04.04.1990 tarih ve 3621 sayılı “Kıyı Kanunu” çıkarılmıştır. Bu Kanun, “deniz, tabii ve suni göl ve akarsu kıyıları ile bu yerlerin etkisinde olan ve devamı niteliğinde bulunun sahil şeritlerinin doğal ve kültürel özelliklerini gözeterek koruma ve toplum yararlanmasına açık, kamu yararına kullanma esaslarına tespit etmek” amacıyla düzenlenmiştir. Kanun, “deniz, tabii ve suni göller ve akarsu kıyıları ile deniz ve göllerin kıyılarını çevreleyen sahil şeritlerini ait düzenlemeleri ve bu yerlerden kamu yararına yararlanma imkân ve şartlarına ait esasları” kapsar. 

Kıyı Kenar Çizgisi, Sahil Şeridi, Planlama ve Yapılanma Kıyını Korunması, Yapı Yasağı ve Kıyıda Yapılacak Yapılar başlıklı 6. maddesinde “© Kıyı, herkesin eşitlik ve serbestlikle yararlanmasına açık olup, buralarda hiçbir yapı yapılamaz; duvar, çit, parmaklık, tel örgü, hendek, kazık ve benzeri engeller oluşturulamaz. 
Kıyılarda, kıyıyı değiştirecek boyutta kazı yapılamaz; kum, çakıl vesaire alınamaz veya çekilemez. Kıyılara moloz, toprak, curuf, çöp gibi kirletici etkisi olan atık ve artıklar dökülemez. Kıyıda, uygulama imar planı kararı ile; 

a) İskele, liman, barmak, yanaşma yeri, rıhtım, dalgakıran, köprü, menfez, istinat duvarı, fener, çekek yeri, kayıkhane, tuzla, dalyan, tasfiye ve pompaj istasyonları gibi, 


kıyının kamu yararına kullanımı ve kıyıyı korumak amacına yönelik alt yapı ve tesisler, 


b) Faaliyetlerinin özellikleri gereği kıyıdan başka yerde yapılmaları mümkün olmayan tersane, gemi söküm yeri ve su ürünlerini üretim ve yetiştirme tesisleri gibi, özelliği olan yapı ve tesisler yapılabilir” hükmü getirilmiştir. 

03.08.1990 tarihli “Kıyı Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik” 4.4.1990 tarih ve 3621 sayılı Kıyı Kanunun 16 ncı maddesi gereğince düzenlenmiştir. Bu Yönetmeliğin amacı, “deniz, tabii ve suni göller ve akarsularda kıyı kenar çizgisinin tespiti, kıyıların kullanılması ve korunması ile kıyılarda, doldurma ve kurutma yoluyla kazanılan alanlarda, deniz ve göllerin kıyılarının devamı niteliğinde olan sahil şeritlerinde planlama ve uygulama esaslarını belirlemek” tir. Yönetmelik, “deniz, tabii ve suni göller ve akarsu kıyılan ile sahil şeritlerini, bu yerlerden kamu yararına yararlanma imkan ve şartlarım, kıyılarda ve sahil şeritlerinde planlama ve yapılanma 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esaslarını, doldurma ve kurutma yolu ile arazi kazanma ve kullanma esaslarını, kıyı kenar çizgisi tespit komisyonunun teşekkülü, görev ve yetkileri, çalışma şekli ile Kanunun uygulanmasına açıklık getiren esasları” kapsar. 

“Turizm Bakanlığı'nca Mahalli, Milli ve Milletlerarası Turizm Faaliyetlerini Düzenleyen İl Özel İdarelerine Yapılacak Yardım Yönetmeliği” 11.10.1991 tarihinde yayımlanmıştır. Bu yönetmelik; “şenlik (festival), anma günleri, gösteri gibi faaliyetleri düzenleyerek, ülkemizin turistik değerlerini ve zenginliklerini geliştirici, tanıtıcı faaliyetlerde bulunan İl Özel İdarelerine Turizm Bakanlığı" nca yardımların esas ve usullerini” kapsar. 

21.11.1992 tarihinde Turizm Bakanlığı Ödüller Yönetmeliği yayımlanmış- tr. Bu Yönetmeliğin amacı “Turizm Bakanlığınca verilecek ödüllerle ilgili uygulamanın esas ve usullerini belirlemektir. Yönetmelik turizm imkan ve değerlerinin yurtiçi ve yurtdışında tanıtımını yapan ve Türk turizminin gelişmesine doğrudan ya da dolaylı olarak katkıda bulunan kişi, topluluk veya kuruluşlara takdir ve teşvik etmek üzere Turizm Bakanlığınca verilecek ödüllerin esas ve usullerini kapsar”. 

“Turizm Alan ve Merkezlerinde Yeralan Termal Suların Kullanılma Hakkı ve İşletilme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” 31.12.1993 tarihinde yayımlanmıştır. Yönetmeliğin amacı; “turizm alan ve merkezlerinde yer alan termal suların değerlendirilmesi, bu özellikteki suları kullanan ve kullanacak olan tesis ve işletmelerin nitelik ve niceliklerinin belirlenerek iyileştirilmesi, projelerinin onaylanması, mevcut ve kullanılmayan veya artan termal sular ile yeniden bulunacak olan termal suların işletilmesi, kullanılan bu nitelik suların diğer hak sahipleri ile olan ilişkilerinin düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları” belirlemektir. 

10.03.1994 tarihinde “Talih Oyunları Yönetmeliğinin Bazı maddelerinin Değiştirihnesi Hakkında Yönetmelik” yayımlanmıştır. 

30.03.1994 tarihinde Kıyı Kanunu’ nun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 

Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik çıkartılmıştır. Kısmi Yapılaşma başlıklı değişiklik şu hükümlere yer verilmiştir : “ Turizm alan ve merkezlerinde; Turizm Bakanlığınca 11 Temmuz 1992 tarihinden önce onaylanmış turizm amaçlı uygulama imar planlarının, kıyı kenar çizgisinden itibaren kara yönünde 
100 metrelik bandı içerisinde kalan kesimindeki imar adalarının yüzde ellisinden 
Jazlasında, (a) bendindeki tanıma uygun yapılaşma olması durumudur. Aksi halde (a) bendi hükümleri geçerlidir. 

Turizm alan ve merkezlerinde, turizm dışı kullanımlara yönelik olarak hazırlanmış ve 11 Temmuz 1992 tarihinden önce onaylanmış uygulama imar planlarının ilgi ve kapsamına göre (a) veya (b) bendlerindeki tanımlara uygun yapılaşmış olması durumudur”. 

Yıllar itibarıyla yatırım teşvikleri açısından değerlendirildiğinde; nakit destek unsuru ihtiva eden Kaynak Kullanımı Destekleme Primi destekli belgelerin 


a mm mn aman 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verildiği 1985-1991 yılları arasındaki dönem, toplam yatırım tutarının en fazla olduğu dönemdir. Ayrıca, 1991-1994 yılları arasındaki kredi ihtiva eden, Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kaynaklı ve Fon Kaynaklı Kredili belgelerin verildiği dönemde de yatırım tutarları oldukça yüksek olmuş, sonuç olarak da belirtilen yıllar arasında toplam yatak kapasitesinde önemli artışlar gözlenmiş- i n, 1995). | mn eli üzere, 1982-2005 yılları arasında Turizmi Teşvik xe sası, turizm yatırımlarının teşvik ve planlaması açısından önem taşımıştır. Söz konusu Yasa ile turizm alan ve merkezleri ilan edilerek bu merkezlerde unar planı yapma ve onama yetkisi ile turizm amaçlı planlanan kamu arazilerinin B yıl süreli olarak turizm yatırımcılarına tahsisinin yanında, turizm le sınıflandırılması ve belgelendirilmesi sureti ile niteliklerinin yönlendirilmesi vE denetlenmesi sağlanınış, konaklama tesislerinin su ve elektrik gideri bedellerinin konutlara uygulanan indirimli tarifeden ödenmesi sağlanmıştır. 

2634 sayılı Turizmi Teşvik Yasası ile sağlanan yetkiler kapsamında, 155 
adet turizm alan/merkezi ilan edilmiş, Çanakkale-Mersin kıyı bandı boyunca takriben 1 milyon 120 bin kapasite öngören çevre düzeni planlarının yapımı, 
400 000 yatak kapasitesi içeren turistik tesisin belgelendirilmesi ile 116 bin yatak 
kapasitesi içeren 320 turistik tesis için kamu arazisi tahsisi gerçekleştirilmiştir. 


g) Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Dönemi (1995-2000) 


Kıyı Kanunu' nun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin Bazı Maddelerinin Değiştirilnesi Hakkında Yönetmelik te 27.07.1996 tarihinde yapılan değişiklikle Günübirlik Turizm Tesisleri tanınmlanmıştır : 

“Kamping ve konaklama ünitelerini içermeyen duş, gölgelik, soyunma kabini, WC, ‘kafe-bar, pastane, lokanta, çayhane, açık spor alanları, spor tesisleri, golf alanları, açık gösteri ve eğlence alanları, lunapark, fuar, su oyunları parkı ve 20 m2 yi geçmeyen sergi ve satış ünitelerini içeren yapı ve tesisler” dir. i . 

15.12.1999 tarihinde Turizm Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği çıkartılmıştır. Bu "Yönetmeliğin amacı; liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri esas alınarak Turizm Bakanlığı personelinin görevde yükselmelerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Yönetmelik, Turizm Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile Döner Sermaye İşletmeleri Merkez Müdürlüğünde 657 sayılı Teulet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan kadrolu personelin görevde yükselme niteliğindeki atamalarıyla ilgili hususları” kapsar. i i 

Ülkemiz, Dünya Turizm Örgütü (WTO), Uluslararası Sosyal Turizm Bürosu (BITS), Avrupa Seyahat Komisyonu (ETC), Uluslararası Turizm Birliği (ATT), Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi (WTTC) vb. turizm ile ilgili uluslararası kuruluşların aktif üyesidir, ayrıca Ekim 1999'da Dünya Turizm Örgütü'nün Santiago-Şili'de yapılan 13. Genel Kurulu'nda “turizmin toplum ve çevreye olumsuz etkilerini azaltarak dünya turizminin sorumlu ve sürdürülebilir gelişimini bir dizi ilkeye bağlayan” Turizmde Global Etik İlkeler Bildirgesi”ni kabul etmiştir. 

Dünya Turizm Örgütü tarafından uluslararası bir muhasebe sistemi olarak geliştirilerek uygulanmaya başlanmış olan Turizm Uydu Muhasebesi (TUM) ile “istihdam, döviz girdisi, gelir dağılımı, bölgelerarası denge ve gelir dağılımı açısından net etkileri ile iç kaynak maliyeti ve alternatif maliyetleri dikkate alan değerlendirmeler” sonucunda, yapılacak olan yatırımların toplam ekonomik faydasının, olumlu ya da olumsuz olması durumu önceden tahmin edilebilmektedir. 

Ülkemizde de turizm alanındaki düzenlemelerle AB'ye üyelik sürecinin gerekleri yerine getirilirken, turizm sektöründeki gelişmeleri, diğer ekonomik faaliyetlerle ilişkilendirebilmek ve böylece ülkeler arasındaki karşılaştırmalı çalışmalara katılabilmek için Turizm Uydu Muhasebesi ile ilgili çalışmalara başlanmıştır. Turizm endüstrisinin bir bütün olarak ülkelerin ekonomik sistemlerine katkısının ölçülebildiği Turizm Uydu Muhasebesi, ulusal muhasebe sisteminin bir uzantısı olarak girdi-çıktı analizlerini de içermektedir. Böylece, “ ulusal politikaları oluşturmada kullanılabilecek ve hükümet, turizm sektörü, inerek ler ve diğer kurumlar arasında uyum sağlayacak bir veri tabanının geliştirilmesi”, ülkemizde turizm sektörü ile ilgili bilgilerin karşılaştırmalı olarak deretlendirile; bilmesine katkı sağlayacaktır. 

Turizm ve istihdam konusundaki 21 Haziran 1999 tarihli Bakanlar Konseyi sonuç Bildirgesi'ni takiben Avrupa Komisyonu, Birlik içerisindeki turizm poli-Halar ve faaliyetlerini izleyebilmek amacı ile "Avrupa Turizminin Geleceği için Birlikte Çalışma" konulu tebliğinde, eylemsel bir çerçeve önermektedir Bu tebliğin temel amacı, “turizm sektöründe rekabeti ve sürdürülebilirliği daha diri tırmak için turizm politikaları konusundaki işbirliğinin hızlandırılması ve sektörün temel bilgi dağarcığının arttırılarak iş sahaları yaratılmasına katkıda bulunulması ile sektördeki kurumsal paydaşlar tarafından tanıtılacak kısıtlı sayıdaki önlemleri ortaya » koymak” tır. á 


h) Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Dönemi (2001-2005) 


2001 yılında, halen yürürlükte olan bir değişiklik ile bölgesel gelişmeye yönelik 
yatırımlara ilişkin Fon Kaynaklı Kredi uygulaması başlatılmıştır (DPT, 2000) 23.01.2001 tarih ve 24296 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Yarım Kalmaz; İşletme Sermayesi Yetersizliği Nedeniyle İşletmeye Geçememiş veya Kamei Işletmeye Geçmiş Yatırımların Ekonomiye Kazandırılmasına Dair 22/11/2000 tarihli ve 2000/1821 Sayılı Kararın Uygulanmasına İlişkin 2001/1 Sayılı Tebliğ” 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ile “Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Bayburt, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Ordu, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli, Van ve Yozgat illerinde yarım kalmış, işletme sermayesi yetersizliği nedeni ile işletmeye geçememiş veya kısmen işletmeye geçmiş konaklama tesisleri için yeni bir imkan sağlanmış” tır. 

Anayasanın 90. maddesinin, “usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası antlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz" biçimindeki son fıkrasına “usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası antlaşmalarla kanunların ayrı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası antlaşma hükümleri esas alınır ” cümlesinin eklenmesi nedeniyle "hak arama özgürlüğü’ açısından bu konunun değerlendirilmesi gerekmektedir. Uluslararası Sözleşmelerin Türk hukukundaki yerini doğrudan doğruya düzenleyen hüküm Anayasa'nın 90. maddesinin yukarıda yer verilen son fıkrasıdır. Bu hükümle birlikte. Anayasanın 15, 16, 42 ve 92. maddelerinde de uluslararası hukuka dolayısıyla uluslararası sözleşmelere göndermede bulunulmuştur. 

Türkiye tarafından 15 Ağustos 2000 tarihinde imzalanan ve 4 Haziran 2003 
tarihinde TBMM'de onaylanan Birleşmiş Milletler Siyasi ve Medeni Haklar Sözleşmesi 4868 sayılı Medeni ve Si/asi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanunun 18 Haziran 2003 günlü ve 25142 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmasıyla yürürlüğe girmiştir. 

Sözleşmenin Başlangıç bölümünde "bu sözleşmeye taraf devletlerin Birleşmiş Milletler Şartında ilan edilen prensiplere göre insanlık ailesinin bütün üyelerinin doğuştan sahip oldukları insanlık onurunu ve eşit ve vazgeçilmez haklarını tanımanın yeryüzündeki özgürlük adalet ve barışın temeli olduğunu dikkate alarak, bu hakların insanın doğuştan sahip olduğu insanlık onurundan türediğini kabul ederek, İnsan Haklan Evrensel Bildirisi'ne uygun bir biçimde korkudan ve yoksulluktan kurtulma özgürlüğünü kullanabilen özgür insan idealinin ekonomik ve sosyal ve kültürel hakları ile birlikte kişisel ve siyasal haklarını da kullanabildiği şartların yaratılması halinde gerçekleşebileceğini kabul ederek Birleşmiş Milletler Şartı'na göre devletlerin insan haklarına ve özgürlüklerine her yerde saygı gösterilmesini sağlama ve bu haklara ve özgürlüklere uygun davranma yükümlülüğünü dikkate alarak, içinde yaşadıkları topluma ve diğer bireylere karşı ödevleri bulunan bireylerin, bu sözleşmede tanınmış olan hakları ilerletme ve bu haklara uyulmasını sağlamak için çaba gösterme sorumluluğu bulunduğunun farkında olarak, aşağıdaki hükümlerde anlaşmışlardır" hükmüne yer verilmiştir. 
Teşvik Mevzuatı'nın AB mevzuatına uyumu çalışmaları kapsamında, 18.01.2001 tarih ve 24291 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Yatırımlarında Devlet Yardımları Hakkındaki Karar” kapsamında “Çanakkale il sınırlarının güneyi ile İçel il sınırlarının doğusu arasında kalan 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alan 3 km. derinliğindeki kıyı şeridi ve Nevşehir, Ürgüp ve Avanos ilçe sınırları dışında yapılacak turizm yatırımları (konaklama tesisleri ve mevcut konaklama ee modernizasyon yatırımları), KOBİ kapsamına alınarak kredi tahsisi yapılması, KOBİ 
0 turizm yatırımlarına, “Kalkınmada Öncelikli Yöreler” başta olmak üzere 
Sia Teşvik Belgeleri ve Fon Kaynaklı Kredi verilmesi” öngörülmüştür (DPT, ; Turizm yatırımları halen “özel önem taşıyan sektör yatırımları” olarak kabul edilmekte ve “Yatırım Teşvik Belgeli yatırımlar, Yatırım İndirimi, KDV istisnası Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu istisnası ile Vergi, Resim ve Harç İstisnası i tekleri”nden yararlanabilmektedir. Ancak, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Yasası'nda belirtilmesine rağmen “turizm yatırım ve işletmecilerinin ihracatçı sayılmaları yönünde bir uygulama başlatılamamış”tır (DPT, 2004). i 
Türkiye turizminde gelecek yıllarda yaşanılması beklenen en önemli gelişme, Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen veya var olan yatırımlarını genişletmek isteyen çok uluslu şirketlerin kurabileceği ortaklıklardır. Türkiye, sektörel bilinç düzeyini artırarak ve gereken yasal düzenlemeleri yaparak söz konusu yeni döneme hazırlıklı olmalıdır. Yabancı yatırımların önündeki kısıtlamaların kaldırılması amacı ile çeşitli düzenlemeler yapılmaktadır. Avrupa Birliği Kurucu Antlaşmasının 67. maddesinin uygulanması için 24 Haziran 1988 tarih ve 88/361 /EEC sayılı Konsey Direktifi'nin uyumlaştırılmasına yönelik 01 Ağustos 
2003 tarih ve 25186 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe EN 4957 
sayılı kanunla değişik 2634 sayılı “Turizmi Teşvik Kanununda Değişiklik Yapiiması Hakkında Kanun” da bu alandaki çalışmalar arasında yer almaktadır Türkiye'de, konaklama tesislerinin belgelendirme işlemleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve belediyeler tarafından yapılmaktadır. Bu iki belgelendirme sisteminde yer alan sınıf ve türler, birbirinden farklıdır. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan belgeli konaklama tesislerinde yıldız sistemi geçerli iken belediye belgeli konaklama tesislerinde sınıf sistemi geçerlidir. Her iki sisteme ilişkin istatistiksel bilgiler ayrı toplandığı için bilgiler sağlıklı bir biçimde değerlendirilememektedir. Tüm konaklama tesislerinin tek bir belge sistemi altında toplanarak farklılığın giderilmesi gerekmektedir. Ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “Turizm Yatırım ve İşletmeleri Nitelikleri Yönetmeliği” ile “2638 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu” ve İçişleri Bakanlığı tarafından “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik” gözden geçirilerek, gerekli yasal ve/veya idari düzenlemeler yapılmalıdır. i 
AB'ye üye devletlerarasında ve bazen tek bir üye devletin bölgeleri arasında ekonomik ve sosyal kalkınma düzeyleri açısından farklılıklar bulunmaktadır AB'nin her yerinde eşit fırsatlar sağlayarak dengesizlikleri azaltmayı ve istih- 


Türkiye'de Turizm Mevzuatı 


307 


damın teşvik edilmesini hedefleyen AB Bölgesel Politikası, turizmin katkısını kabul etmiştir (Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, 2003). 

2000-2006 dönemine ait Yapısal Fonlar Programlarına İlişkin Komisyon Rehberi'nde, Avrupa yapısal politikaları ve topluluk girişimleri çerçevesinde desteklenen tedbirlerin yanında Temmuz 1999'da kabul edilmiş olan, "yerel kalkınma için avantajlar sunan önemli potansiyele sahip bir alan" olarak turizme dikkat çekilmiştir. Turizm için en önemli mali destek, yapısal fonlar ve özellikle Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu (ERDF) sağlamaktadır. 

Kıyı Kanununda 03.07.2005 tarihinde yapılan değişiklikle “ ( 71.13) Organize turlar ile seyahat eden kişilerin taşındığı yolcu gemilerinin ( kruvaziyer gemilerin) bağlandığı, günün teknolojisine uygun yolcu gemisine hizmet vermek amacıyla liman hizmetlerinin (elektrik, jeneratör, su, telefon, internet ve benzeri teknik bağlantı noktaları ve hatlarının) sağlandığı, yolcularla ilgili gümrüklü alan hizmetlerinin görüldüğü, ülke tanıtımı ve imajını üst seviyeye çıkaracak turizm amaçlı (yeme-içme tesisleri, alışveriş merkezleri, haberleşme ve ulaştırmaya yönelik üniteler, danışma, enformasyon ve banka hizmetleri, konaklama üniteleri, ofis binalar) fonksiyonlara sahip olup, kruvaziyer gemilerin yanaşmasına ve yolcuları indirmeye müsait deniz yapıları ve yan tesislerinin yer aldığı kruvaziyer ve yat limanları yapılabilir” hükmü getirilmiştir. 

“2007 sayılı Türkiye'deki Türk Vatandaşlarına Tahsis Edilen Sanat ve Hizmetler Hakkında Kanun, 06/03/2003 tarih ve 25040 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan, 27/02/2003 kabul tarihli ve 4817 sayılı Kanunun 35. maddesi ile 06/09/2003 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.” 

Bunlara ek olarak daha önce 2007 sayılı yasada var olan “Kaçak yabancı uyruklu işçi çalıştırdığı tespit edilen iş yerleri ve kaçak çalışan yabancı uyruklular hakkında, 2007 sayılı Türkiye'de Türk Vatandaşlarına Tahsis Edilen Sanat ve Hizmetler Hakkındaki Kanun'un 6'cı ve 5683 sayılı Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkındaki Kanun'un ise 15 ve 16'ncı maddelerine muhalefetten yasal işlem yapılmaktadır” ibaresi de kaldırılmıştır. 

“Turizm belgeli işletmelerde çalışacak yabancılar 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu'na göre Turizm Bakanlığı'ndan; izin alarak çalışacaklar”. Daha önceki uygulamalar incelendiğinde; bir yabancının Türkiye'de çalışabilmesi için öncelikle aranan şart, “Yabancı çalışanın yaptığı işi yapacak, Türk vatandaşının olmaması şartı” idi. 

Eylemlerin çoğu, altyapının (yollar, havalimanları, vb.) ve mesleki niteliklerin geliştirilmesinin yanında konaklama ve diğer turizm tesislerinin iyileştirilmesi ile ilgilidir. Ancak yapısal fonlar, kırsal alanlarda, kırsal çerçevenin korunmasına, yerel kültürel geleneklerin ve becerilerin sürdürülmesine yönelik olarak köylerin yenilenmesine, eko turizm, spor turizmi gibi kırsal turizm pazarlarının da gelişmesini sağlayarak turizmin gelişmesine daha geniş katkıda 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bulunmaktadır. Özellikle, tarım sektöründe istihdamın azalması, kırsal alanlar için alternatif gelir kaynakları bulma çabalarına yol açmış, bir alternatif olarak çiftçilerin, turizm sektörüne girerek faaliyetlerini çeşitlendirmeleri için de yapısal fonlardan destek sağlanarak "kırsal turizm" veya "agroturizm" konuları teşvik edilmeye başlanmıştır. Turizmle doğrudan ya da dolaylı olarak ilgili otorite ve yasa sayısının çokluğu ve kurumlar arasındaki eşgüdümde sorunlar yaşanmasının yanı sıra, yönetimin merkezi ağırlıklı olması, karar sürecinin uzamasına neden olmakta, bu durum sektörün daha dinamik bir gelişim göstermesini engellemektedir. Ayrıca, yasal düzenlemelerin yanında kamu ve özel sektör kuruluşlarının örgütsel yapılanmasında önemli eksiklikler görülmektedir. 

2013 yılı için öngörülen 35 milyon turist ve 30 milyar ABD Doları turizm 
geliri ve 2023 yılı için öngörülen 42 milyon turist ve 66,8 milyar ABD Doları turizm geliri hedeflerine ulaşmak için 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu'nda değişiklik yapılarak 2003 yılında 4957 sayılı “Turizmi Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” çıkarılmıştır. Anılan kanunun ana teması arazi geliştirme modeli, çağdaş bir arazi tahsis modeli, varış noktası hedefli planlama ve yönetim sistemleridir. 

Arazi Geliştirme Modeli; birçok turizm aktivitesini birlikte içeren, yabancı zincirler ve markalarla bütünleşebilen, özel sektör yaratıcılığını artıran, kamunun yükünü hafifleten projelerin uygulanması, çağdaş Arazi Tahsis Modeli” ile tek elden, bir defada ve tanımlı bir alanda gerçekleştirilecek yatırım projelerini özendiren bir tahsis sistemidir. 

Özel sektör ve kamunun yeni bir planlama, projelendirme ve yönetim içeriğinde bir araya gelerek, rolleri kamuya en az yük getirecek şekilde tanımlaması da Varış Noktası (Destinasyon) Hedefli Planlama ve Yönetim'in gereği olarak belirlenmiştir. 


i) Dokuzuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı Dönemi (2007-2013) 


Yasal Düzenleme ve Turizm Sektörüne Yetki Devrine İlişkin Eylemler (DPT, 2005) : 

a) Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın turizm sektörüne yönelik sahip olduğu bazı yetkilerinin mevcut sivil toplum ve sektör kuruluşlarına devrinin yapılabilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması, 

b) Turizm sektörüne yönelik mevzuatın kısa dönemler halinde değiştirilmemesi için düzenlemelerin yapılması, istikrarlı bir turizm politikasının oluşturulması, 

©) Turizmin, “öncelikle geliştirilecek sektör” kabul ve ilan edilmesi, 

d) Turizm sektörüne yeni bir vizyon kazandıracak, ülke çapında planlama, organizasyon, yönetim, yetki ve sorumlulukları yüklenecek “Ulusal Turizm Konseyi'nin kurulması, 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e) Turizm bölgelerindeki aşırı yoğunlaşma, sahillerdeki turistik el aşırı yapılaşmaya neden olmaktadır. Bu yapılaşmanın ma nedenlerin a b turizmin. yöre ekonomisine getirdiği canlılık sonucu iç göçün, Ea a konut talebinin artması, diğeri ise, tatil amaçlı ikinci konutlardaki artışlardır. 
Her iki konut türündeki artış, ayrıca beraberinde ciddi altyapı sorunlarını da getirmektedir. Aşırı yapılaşmanın bir diğer sebebi de, yerel yonetiniern a amaçlı yapılaşmayı artıran imar planı değişiklikleridir. Turizm D b : yerel yönetimlerin imar planı yapma ve uygulama yetkileri yeniden düzenlen e me korumak ve yeni kirlenmelere neden olmamak için e bölgesel fiziki gelişme planları hazırlanmalıdır. Butun sektörler bu fiziki plan kapsamı içinde değerlendirilmeli ve buna uymaları sağlanmalıdır. l 

Turizm etkinliklerinin, kompleks ilişkilere bağımlı olarak mi Gehig ve de yapılaşması gereği ve planlama ve yatırım aüvecinin “amas e e uygun fiziksel gelişimlerin gerçekleştirilmesinde önemli bir aa olduğu © önünde tutulmalı, yeterli talep yaratılarak talebe uygun geliştirilecek ürünler değerine satılmalıdır. Yeni geliştirilecek olan projelerde bu husus daha dengelenebilir, ancak, mevcut piyasada bulunan dengesizliklerin de bu yöne e düzeltiimemesi durumunda, Türkiye turizminin büyümesinde olumsuz özellikg i işme verimsizliği” yaratabilir. 
z E A kamu o standartları saptayan, izleyen, koordinasyonu sağlayan ve güçlü denetim mekanizmasına sahip bir yapıya kavuşa sektörünün, hem kamu, hem de özel kesim kapsamında daha çağdaş ve verimli olarak örgütlenmesi için gerekli mevzuat düzenlemeleri ive- 


dilikle yapılmalıdır. 


Sonuç ve Öneriler 
Ülke turizminin önündeki engellerin kaldırılmasına yönelik mevzuat düzenlemeleri konusunda, bütünsel ve çağdaş bir yaklaşımla ihtiyaç duyulan ana konu- 


lar aşağıda sunulmaktadır. 


a) Turizm Çerçeve Kanunu Hazırlanıp Yürürlüğe Konulmalıdır 


Turizmin kendisine özgü yapısını düzenleyen bir çerçeve kanunu e yürürlüğe konulmalıdır. Bu kanunia turizmin üst yap! örgütlenmesi, ei alanlarına göre ülkesel ihtisas örgütlenmesi, ayrıca bölgesel yönetim ve örgü - lenmelerin de nasıl yapılması gerektiği hüküm altına alınmalıdır. Buna göre 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ei FO m : . tina uyum sağlanmalıdır. 
Önetim ve örgütlenme için önerilen kurumlar turizmde va anılan sorunlarının e AB mevzua Mi > a mesini a aya i > e Çevre duyarlı planlama konusunda ilgili yasalarda AB normlarına uy 


b) Turizmde Üstyapı Örgütlenmesi Getirilmelidir 


e Türkiye Turizm Konseyi (Turizm Şurası) 

Turizmde bir üst yapı örgütlenmesi olarak Türkiye Turizm Konseyi (Turizm Şurası) yasal düzenlemesi yapılmalıdır. 

Mesleki Kuruluş Örgütlenmelerinin Yasalarla Desteklenmesi 

Otelciler Turizm Yatırımcıları, Turizm Konaklama İşletmecileri, Tur Operatörleri, Rehberler, Deniz Turizmi, Sivil Havacılık gibi turizm meslek kuruluşlarının birlik şeklindeki örgütlenmelerinin yasalarla desteklenmesi gerekir. 

Turizmde İhtisas Örgütlenmeleri 

Turizm sektöründe tanıtma, pazarlama, planlama, yatırım, araştırma ve geliştirme kurumlarının uzmanlık alanlarına göre örgütlenmeleri için yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Önerilen ihtisas örgütlenmeleri ; Ülkesel Tanıtma ve Pazarlama Konseyi, Ülkesel Planlama ve Yatırımlar Konseyi, Ülkesel Ar-Ge Kurumu'dur. 

Turizmde Bölgesel Yönetim 

Turizmde bölgesel, alt bölge ve iller, beldeler göz önünde bulundurularak yerel birlikler ve örgütlenmeler için yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Bölge Turizm Örgütü, Alt Bölge ve İller Turizm Konseyleri, Turistik Beide Belediyeleri Birlikleri, Bölgesel Master Plan Organizasyonu, Bölgesel Tanıtma ve Pazarlama Organizasyonu, Bölgesel ve Yerel Altyapı Birlikleri, Bölgesel Turistik Kalkınma Ajansları oluşturulmalıdır. 


gun uyarlama yapılmalıdır. m 
Planlama ve sektörel yer seçiminde, çevresel faktörler göz önünde tus tularak plan onama kurumları plan hiyerarşisi açısından belirlenmeli; farklı kurumların, il ölçeğinde ve kent bütünü ölçeğinde hazırladıkiarı çevre düzeni planları için bir yasal düzenleme ile yetki tek bir kurumda toplanmalıdır. e 
Turizm alt sektör bazındaki yönetmelikler AB normlarında ivedilikle hazırlanmalıdır. ğ 
Çevre Bakanlığı tarafından il ölçeğinde hazırlanan 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planları, havza bazında hazırlanmalı ve adının “Bölgesel Stratejik Plan” olarak düzeltilmesi için yasal düzenleme yapılmalıdır. 
Tanıtmanın yeniden yapılanmasını sağlamak üzere kanun ve yönetmelikler hazırlanmalıdır. 
Kayıt dışılık ve haksız rekabetle ilgili yasal düzenlemeler yapılmalıdır. 
Kamu kuruluşları ve meslek kuruluşlarına ait sosyal tesislerin özelleştirilmesi konusunda yasal düzenlemeler yapılmalıdır. 
Turizm amaçlı kullanılabilecek kültür ve tabiat varlıklarının, turizm amaçlı tahsis ve kullanımını kolaylaştırıcı uygulama imar planları ülke çapında gerçekleştirilmelidir. o | 
Konaklamaya yönelik faaliyetlerin fiziksel ve fonksiyonel nitelikleri, yasal düzenlemeler yapılırken, ilgili sektör tarafından belirlenmeli ve sektör kuruluşları sürece dahil edilmelidir. ~ 
Turizm eğitimi veren kurumların, eğitim programiarı sektör temsilcilerinin katılımı ile yapılandırılmalı ve uygulamalıdır. 
Çevresel sorunlara duyarlılık artırılmalıdır. Bunun için mevcut yasal 


2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu'ndaki yeni yasal düzenleme ile yeni £ 
yetkilerle donatılan Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, bir üst işlev olan stratejik kontrolü de mutlaka yerine getirilmesi gerekmektedir. Proje ve program bazındaki etkinlik ölçümleri ile yerel fiziki ve işletme denetimleri ve belgelendirme işlemleri bölge teşkilatına, meslek disiplini ile ilgili olan görevler ise kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına devredilmelidir. Ancak Kültür ve Turizm Bakanlığı bu alanlarda da üst düzeyde eşgüdüm, gözetim ve değerlendirme işlevini sürdürmelidir. 


düzenlemenin, çevre kirliliğini ve çevresel bozulmayı önleyecek şekilde yeniden yapılmalıdır. Bugüne kadar yapılmış olan turistik tesislerin, çevre kirliliğini önleyecek şekilde iyileştirme çalışmalarının yapılması için ilgili kamu ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla bağımsız bir grup oluşturularak uzun vadeli yapılandırma projeleri uygulanmalı ve denetlenmelidir. 

Bakanlıklar arası yetki karmaşasının çözümü için yasal ve örgütsel düzenlemeler yapılmalıdır. Ayrıca “Turizm Meslek Birlikleri” ve liz rizm Hizmet Birlikleri” yasalarının çıkarılması gereklidir. Etkin bir eşgüdüm düzenlenmesinin yasal olarak sağlanması hedeflenmelidir. Yürürlükte bulunan 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları 


c) Dokuzuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı’ nda Öngörülen Yasal Düzenlemeler e İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, eğiticilerin mesleki deneyim kazanmalarına yönelik düzenlemeler yapılmalıdır. Turist rehberliği 

eğitimi standart olmalıdır. 
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Birliği Kanunu yeniden düzenlenmeli ve turizm tüketicisi zorunlu sigorta kapsamına alınmalıdır. 

ə Uluslararası alanda rekabet edebilmek için vergiler yeniden düzenlenmelidir. 

o Turizm planlama ve pazarlaması için bütünsel strateji kararlarını verecek “Turizm Geliştirme Bölgesel Konseyleri” oluşturulmalıdır. 

ə Meslek ve Hizmet Birlikleri Yasası çıkartılmalı ve yürürlüğe konulmalıdır. 

e Ulusal Turizm Konseyi oluşturulmalıdır. 


e AB standartlarına uygun yasalar çıkartılarak, tüketici hakları korunmalıdır. 
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